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1. BÖLÜM 


Genç kız evden çıkmadan önce bir an durdu. Kapının kıyısındaki büyük boy aynasındaki görüntüsüne son kez baktı. Kısa sarı saçlarını eliyle acele düzeltti. Bu düz kesimli saçlar yüzünü gayet güzelce çevreliyor ve kendisine çok yakışıyordu. İri mavi gözlerinin üzerindeki açık mavi farın taşan kısmını parmağının ucuyla temizledi. Artık çıkmaya hazırdı. Büyük evin dış kapısını açan annesine gülümsedi. Kadıncağızın hâlâ kendisi için endişe etmesine inanamıyordu. Yirmi üç yaşında, yetişkin bir kızdı. Kaç yıldır üniversitede okuyordu ve bin türlü insanla tanışmıştı. 


“Meraklanma anne! Geç kalmam!” dedi sakın bir sesle. 


“Meraklanmıyorum...” dedi kadın anlayışlı olmaya çalışarak. 
Sonra iç çekti. “Tamam... Meraklanıyorum... Partide içki içmenden hoşlanmıyorum... O görüştüğün çocuktan da! Baban bunun yüzünden beni sürekli uyarıyor.” 


“Hangisi için? İçki için mi yoksa Burhan için mi?” 
“Laf ebeliği yapma! İkisi için de! Bu yüzden bu gece saat birden önce gelmeni istiyorum.” 


“Anne ya! Bu olamaz?” diye isyan etti genç kız. “Parti sabaha kadar sürer! Tüm arkadaşlarım oradayken ben nasıl erken geleyim? Hem belki orada kalmam gereke...” 


Kadın kızının sözünü kesti. “Kesinlikle olmaz. Orada kalmayacaksın ve saat birde oradan çıkmış olacaksın! Senin yüzünden uyku uyu yamayacağım zaten!” 

“Beni beklemene gerek olmadığını biliyorsun?” Annesine sarılıp mis gibi yanağına samimi bir öpücük kondurdu. “Ben yirmi üç yaşındayım. Büyüdüm artık. Benim yaşıtlarımın çoğu evli ve çocukları var. Kendimi koruyabilirim...” 

“Olsun, yine de içim rahat değil. Allah'tan baban yanına Kara'yı verdi !” 

“Ne?” Genç kız hayretle kaşlarını kaldırdı. Babasının bu yaptığına ınanamıyordu. “Anne? Benim korumaya ihtiyacım yok! Ben taksiyle gideceğim!” 
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“Hayır... Seni bir koruman olmadan oraya yollamayacağız... Bu sefer değil. Kara seni bırakacak ve saat tam birde de alıp getirecek. Tabii daha evvel dönmek istersen iyı olur. Zavallı adam arabanın içinde seni saatlerce beklemesin!” 


“Onun işi o!” Sıkıntıyla iç çekti. “Anne! Hem o adam ruhsuzun teki?” 

“Olabilir! Fakat bence çok güvenilir birisi... Baban da onu çok seviyor.” 


“Bana şımarık bir çocukmuşum gibi bakıyor? Tabii bakarsa?.. 
Çoğu zaman beni görmezden geliyor!” 


“Mızıldanma! Şimdi git ve iyi eğlen! Geç olmadan da gel!” 


Genç kız, güzel kırmızı gece elbisesinin eteklerini savurarak dışarıya çıktı. Eteğin ucu dizinin epeyce altındaydı ama yan yırtmacı bu detayı seksi bir hale dönüştürecek kadar uzundu. Elbisesinin üstüne ise ince, beyaz bir ceket giyerek hafif göğüs dekoltesini kapamıştı. Küçük el çantasını öfkeyle sıktı. Büyük siyah Mercedes kapının önünde duruyordu. 
Kendisini toparlayıp öfkesini gizlemeye çalıştı. Hızlı adımlarla birkaç merdiveni inip arabaya doğru yürüdü. Hava kararmak üzereydi. Arka koltuğa doğru ilerlerken, babasının yeni koruması ona kapıyı açmıştı bile. 
Genç kız ağabeyi Tuğrul ve Turgay'ın hep uzun ve güçlü olduklarını düşünürdü. Babalarının yapılı fiziklerini ağabeyleri kadar kendisi ve kız kardeşi Tuba da almıştı. Tabii iki kız sadece boy kısmını almışlardı. 
Fiziklerinin bir kadın için fazlaca alımlı olduğunu her ikisi de biliyordu. 
Uzun boylu ve güzel olmaları, onları birkaç kere babasının üye olduğu vakıflarda yardım amacıyla mankenlik yapmalarını bile sağlamıştı. Genç kız bu işten çok eğlenmişti. Fakat bu iri koruma kardeşlerinden bile uzundu. Başını kaldırıp onun yüzüne bakmaktan özellikle kaçındı. 


“İyi akşamlar!” dedi donuk bir sesle. 


Hayret! Adam cevap vermeye bile tenezzül etmemişti. Sadece başını eğmişti. Bu tavır genç kızı iyice kızdırdı. Arabanın kendisi için ayrılan arka koltuğuna yırtmacının izin verdiği kadar kontrollü olarak oturdu. Kapanan kapının camından hâlâ kendisini seyreden annesine baktı. Kadıncağız gülümseyen bir suratla kendisine bakıyordu. Zaten o hep gülümserdi. Anneleri bu evin neşe kaynağıydı. Asık suratlı babasını güldürebilen tek kadındı. Gerçekten de korkutucu görünen babalarının annelerinin yanında hep kedi gibi olmasını hiçbir kardeş anlayamazdı. 
Babası kadar zor bir adama annesi nasıl dayanıyordu acaba? Kendisini zorlayarak o da annesine gülümsedi. 
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Az sonra koruması da şoför tarafına geçmişti. Kapıyı kapattı. 
Motoru çalıştırmadan önce emniyet kemerini taktı. Genç kız ise partiye bir koruma eşliğinde gittiğine inanamıyordu. Aynı zamanda şoförlüğünü de yapan bu adamı geri göndermenin bir çaresini bilseydi hemen yapardı. 
Arkadaşlarının bazıları kendisiyle dalga geçmeye çalışacaklardı. Ama bu evde babasının istekleri bir emirdi. Üstelik de onun yakın korumalığını yapan bu adam, genç kızın isteklerini hiç takmayacaktı. Normalde onun yerine Salıh isimli emektar şoför gelirdi. Belli ki babası hem geç geleceği için hem de kendi bildiği bir sebepten bu yeni korumayı başına dikmişti. 


Araba yumuşakça hareket etti. Genç kız Bornova semtindeki büyük evlerinin bahçesinden çıkarken, kapıdakı korumaların kendilerine selam verdiğini gördü. Zengin bir adam olan babası, güvenliğe çok önem veriyordu. Çocukluğundan beri, çeşit çeşit koruma görmüştü. Bunda babasının teknoloji şirketinin hızlı yükselişi etken olmuştu. Bir anda da bu yükselişi kıskanan birçok rakip kazanmıştı. Bazıları silahlı saldırıya gidecek kadar işi ileriye götürmüştü. Tabii ihale sonuçları çoğu benzer işi yapan birçok şirketin hoşuna gitmiyordu. 

“İnciraltı'na gidiyoruz...” dedi arabayı süren korumaya... Sesi biraz soğuktu. Hatta biraz da kızgın... Kendi arabasıyla veya taksiyle gitmeyi tercih ederdi. Babasıyla arasına geçici olarak biraz mesafe koymalı ve ona artık çocuk olmadığını anlatmalıydı. 


Yol boyunca, etrafını seyretti. Hava iyice kararmıştı ve şehir artık ışıl ışıl olmuştu. Deniz kenarı âşık çiftlerle, balık avlayan insanlarla ve deniz kokusu almak isteyen İzmirlilerle dolmuştu. Bazıları yazın sıcağını hafifletmek için çimlere oturmuş, çay bile demlemişler, gecenin tadını çıkarmaya hazırlanıyorlardı. Serin deniz rüzgârı altında sohbet edip gülüşüyorlardı. Çoğu orta halli insanlardı. Zengin doğmuş bir kız olarak bazen onların bu keyfini tatmak istediği olurdu. Sürekli kontrol altında olmak, özel hayatını neredeyse yok ediyordu. Doğru düzgün bir erkek arkadaşı bile olmamıştı. Son zamanlarda birkaç erkekle görüşmüştü ama babasının ve erkek kardeşlerinin gölgesinde kalan bir erkeği asla istemezdi. Ne yazık ki hep öyle olmuştu. Güçlü ve dediğim dedik bir erkek bulmak da o kadar zordu kı! 


Şimdilerde Burhan isimli bir çocukla görüşüyordu. Sadece birkaç kere çıkmışlardı. Bu çocuğun maddi durumu çok iyi olmasına rağmen, ne yazık ki o da ailesinden çekiniyordu. Despot babası ve bir o kadar da sert ve babasına benzeyen kardeşleri, kimseye göz açtırmıyordu. Dolayısıyla Burhan eve kadar gelmeye çekinmiş, genç kızı partinin yapılacağı evde beklediğini söylemişti. Tabii pek iç açıcı bir durum değildi. Ama en 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azından babasının görüşmesine izin verdiği veya çekimser kaldığı birkaç erkekten birisiydi. Ondan hoşlanıyordu da! Şimdilik... 


İnciraltı'na geldiklerinde dikkat kesildi. Bu yeni adam gideceği evi bilmiyordu. Genç kız, arkadaşı Sibel'in evine sık sık giderdi. Orada kaldığı geceler de olmuştu. Babasının iş yaptığı insanlardan birisi olan Sibel'in babası, şişman ama çok komik bir adamdı. Annesi de ona uyum sağlamış, neşeli bir kadındı. Doğal olarak Sibel de biraz havai, uçuk kaçık bir kızdı. En azından erkek arkadaş konusunda kendisi kadar sıkıntısı yoktu. 


“İleride ikinci soldan döneceğiz...” dedi adama. 


Koruma hemen dediğini yaptı. Doğrusu çok güzel araba sürüyordu. Altındaki lüks arabanın rahatlığının da etkisi vardı tabii. 


“Sokağın sonundaki villa!” dedi genç kız sonra. Araba kayar gibi lüks evlerin dizili olduğu sokaktan ilerleyip, büyük bir bahçe kapısının önünde yavaşladı. Kapı ardına kadar açıktı. Koruma araba ile içeriye girilebileceğini fark edince, yavaşça içeriye süzüldü. Genç kız evin önüne inecek şekilde yanaştıklarını fark etti. Çok büyük bir bahçesi vardı. Kendi bahçeleri kadar büyük değildi ama içeriye park eden arabaların hepsini de almıştı. Kapının ağzında birkaç kişi daha vardı ve konuşarak içeriye girmeye hazırlanıyorlardı. Bir tanesi arkadaşı Sibel'di. İyi bir ev sahibi gibi misafirlerini karşılıyordu. 


Özellikle birkaç saniye bekledi. Yeni adam da arabadan inmiş, kendi tarafına dolanmıştı. Memnuniyetle onun kapısını açmasını bekledi. 
Madem zorla bu koruma ile gönderilmişti, bunun tadını biraz çıkarsa ne olurdu ki? Bacaklarının gözükmesine aldırmadan arka koltuktan dışarıya çıktı. Zaten dimdik duran dev koruma, etrafını süzüyordu. Bacaklarına falan baktığı yoktu. Kıza yardım etmek için elini bile uzatmamıştı. 
Emektar şoförleri olsaydı nazikçe kendisine yardım ederdi. 


“Bu adamı biraz eğitmek gerek’ diye düşündü. 
Elini uzattı. 
“Yardım eder misin? Eteğim çok dar...” 


Korumanın siyaha yakın kahverengi gözleri kısıldı. Bir an için yırtmacın kıyısından gözüken pürüzsüz bacaklarına baktı. Genç kız süper ince ten rengi bir çorap giymıştı. Sonra bakışları karşılaştı. Tuğçe onun neredeyse kendisini reddedeceğini sandı. Ama adam yavaşça iri elini uzattı. 
Mesafeli bir tavırla bekledi. Kızın elini tutmaya çabalamamıştı. Genç kızın tutmasını beklediği belliydi. 


Uzanıp iri ele bıraktı elini... Adamın ince uzun parmakları 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yumuşakça kavradı küçük elini. Ondan kuvvet alarak diğer ayağını da dışarıya çıkardı ve kendisini çekti. Adam bir an bile esnememişti. Sanki çelikten bir direği tutuyordu. 


Ayağa kalktığında ve arabadan dışarıya çıkabildiğinde soğuk bir tavırla mırıldandı. “Teşekkür ederim...”Eteğini kontrol ederken Kara isimli korumanın yüzünü göremiyordu ama hafifçe bir baş eğmesiyle teşekkürünü geçiştirdiğini hissetti. Sıkıntıyla başını kaldırdı. Güzel kavisli kaşları hafif çatılmıştı. Korumasının suratına baktı. “Konuşabiliyor musunuz, Kara Bey?” diye hafif bir alayla sordu. Bu adamın bakışlarının babasının sert bakışlarından bile daha keskin olduğu bir gerçekti. “Yoksa arada bir bile olsa konuşmak karızmanızı etkiler mi?” 

Onun bu tavrı korumayı şaşırtmış olmalıydı. Çünkü bir an cevap vermeden yüzüne bakmıştı. Kalın kaşları altındaki gözlerinden yine de bir şey anlamak mümkün değildi. Genç kız ise hâlâ el ele tutuştuklarını fark etti. Elini iri elden çekerken meydan okurcasına bakmaya devam ediyordu. 

“Konuşabildiğimi biliyorsunuz, Tuğçe Hanım?” diye iyice mesafeli bir tavırla karşılık verdi adam. 

“Oh... Tabii! Şimdi hatırladım. Geçen hafta sizinle bir kez konuşmuştuk.” Bir an düşünür gibi yaptı. Başını alayla eğdi. “Yoğun ve zevkli bir konuşmaydı! Beni sabah okula bırakmak için geldiğinizde, uzun bir ‘Günaydın!’ demiştiniz. Nasıl da unutmuşum?” 

Adamın sert bakışlı kara gözleri bir an için parladı. Fakat karşılık vermedi. Zaten vermesine fırsat kalmadan kendilerine yaklaşan bir ayak sesiyle ikisi de dönüp baktı. 

“Tuğçe?.. Hoş geldin!” diyordu arkadaşı Sibel. Uzun siyah saçlarını savurarak gelişi çok hoştu. Üstündeki sarı gece kıyafeti, hafif balıketi vücuduna çok yakışmıştı. Oldukça seksi ve canlı gözüküyordu. 
Gülen yüzü, onun neşeli kişiliğinin bir deliliydi. 

“Hoş bulduk!” dedi Tuğçe de gülümseyerek. Onun yanaklarından öptükten sonra geri çekildi. İki genç kız da yanlarında duran iri korumaya başlarını çevirdi. Genç koruma kapıyı kapatmak için hizmetinde olduğu kızın biraz daha öne çıkmasını bekliyordu. Bakışları yine karşılaştı. Asık suratı, Tuğçe'nin kızmasına sebep oldu. Gereksiz yere sert bir sesle konuştu. 

“Sen gidip bir yerlerde oyalanabilirsin... Saat bir gibi gelsen olur.” 


Sizli bizli konuşmayı bıraktığı aklına gelmedi. Sonra onun cevabını beklemeden arkadaşının koluna girerek eve yöneldi. Içeriden zaten müzik 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


ve kahkaha sesleri geliyordu. Ama görünen oydu ki, asıl eğlence evin diğer tarafındaki havuz başındaydı. Çığlıklar, bağırışlar ve su sesleri geliyordu. 

Tam evin içine girerlerken, Sibel başını çevirip geriye baktı. 
Gözlerinde bariz bir parlaklık vardı. Uzun boylu koruma arabaya binmişti. Heyecanla beyaz ceketini çıkaran arkadaşı Tuğçe’ yı dürttü. 


“Kızım... Bu kimdi?” diye fısıldadı. Uzanıp iyi bir ev sahibi gibi ceketi almış ve güzelce asmıştı. 

“Kim kimdi?” diye mırıldandı Tuğçe. Gözleri etrafındaydı. Evin salonu ve havuza çıkan kısmı oldukça kalabalıktı. Bakışları Burhan'ı arıyordu. Henüz gelmemiş olabilir miydi? 


“O adam?.. Elini tutup gözlerinin içine hayranlıkla baktığın yakışıklı...” 


Tuğçe irkilerek durdu. Şaşkın şaşkın arkadaşına baktı. Mavi gözleri şimdi olduğundan da iri duruyordu. Ardından dudaklarına alaycı bir gülümseme yerleşti. “Korumam mı?” 

“Ah!.. O erkek güzeli senin koruman mı? Babam neden sanki bana da böyle bir koruma ayarlamıyor ki? Bizimkiler hep orta yaşlı ve kel kafalı oluyor!” 

Tuğçe utanmazca kıkırdadı. “Kel kafalı erkeklerin sekste çok azgın oldukları söyleniyor. Şanslısın o zaman! Tabii bir de koruma parçasıyla yatmayı düşünüyorsan? Ben hayatta yapmam...” Biraz ciddileşti. “Ayrıca ben onun elini arabadan çıkmak için kullandım. Bakışlarımda da özel bir durum yoktu. Şimdi sorsan, sana onun yüzünü tarıf bile edemem. Topu topu birkaç kere karşılaştık.” 

“Ama görülmeyecek bir tip değil kı!” dedi Selin şaşkınca. “Hem de senin koruman!” 

“Benim değil, babamın koruması. Babam bu gece ne hikmetse her zamanki yaşlı şoförümüz yerine onun benimle gelmesini uygun bulmuş. 
Onun hakkında bildiklerim sınırlı...” 

“Ne biliyorsun peki?” diye merakla sordu Selin. 

“Çok az! Benden hoşlanmıyor, konuşmayı sevmiyor ve doğrusu iyi bir şoför... Sanırım bu sebepler yüzünden de babam onu seviyor. 
Daha işe gireli bir ay bile olmadı ama şimdiden babamın ona karşı olan tavrı değişti!” 

“Demek sonunda senin güzelliğinden etkilenmeyen bir erkekle karşılaştın?” derken Sibel'in şakacı sesinde gizli bir ima vardı. Bütün 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üniversiteyi peşinde koşturmuş, bolca kalp kırmış, ciddi hiçbir ilişkiye girmemiş arkadaşı, bir mankeni bile kıskandıracak kadar güzel vücuda sahipti. Güzel yüzü ise tarif bile edilemezdi. Sibel bile bir kadın olarak arkadaşının seksi ve dayanılmaz güzel olduğunu içtenlikle kabul ediyordu. Onun kadar güzel bir kızın kendisiyle yakın arkadaş olmasını ise anlamamasına rağmen onur verici buluyordu. Böylece okulda o da sükseli bir kız konumuna girmişti. Paranın yapamadığını onun çekici kişiliği yapabiliyordu. 

“Güzelliğimin onu etkilemediği kesin! Gay olabilir...” derken Tuğçe yine kıkırdadı. 


“Hadı be! Belki de evlidir?” 


“Değil... Bizim bahçedeki üç küçük lojmandan birisinde kalıyor. 
Babam acıl durumlarda kapıdakiler hariç, evde daimi bir koruma olmasını istiyor. Ama işin tuhafı sen sorana kadar bu korumanın nasıl birisi olduğuna hiç dikkat etmemiştim...” 


“Neyse... Madem dikkat etmedin, söyleyeyim. Bir kere kel değil... Çok seksi siyah saçları var. Takım elbisenin altında güzel bir vücudu olduğu da belli! Yüzü güzel... Aydınlık ortamda daha da yakışıklı olduğuna eminim. Ayrıca onunla ilgilenmedi ğine memnun oldum. Çünkü ben bayıldım. Belki beni aramak ister?” 


“Ne?” Tuğçe küçük bir kahkaha attı. Arkadaşının sözlerine inanamıyor gibiydi. Sonra onun bakışlarını görünce gülmesi soldu. 
“Aptallaşma kızım... Neredeyse ciddi olduğuna inanacağım! O kim sen kim? Onun bir koruma olduğunu unuttun her halde? O bizim için çalışıyor?” 

“Ne olmuş? Babam çıktığım erkeklerin zenginlikleri ile ilgilenmez. Mert ve dürüst olmalarını ister... Bizim zaten yeterince paramız var!” 


Sibel'in sesinde hiç de bir abartı veya şaka titreşimi yoktu. Tuğçe gözlerini hayretle havaya kaldırıp arkadaşını kınayan bir şekilde devirdi. 
“Sana inanamıyorum! Mert ve dürüst mü bilmem ama bence sen aklını kaçırmışsın! Aranızdaki statü farkı ne olacak? Hem belki kel değil ama onun yaşı ikimizden de büyük! Çok büyük! Annem otuzunu geçtiğini söylemişti!” 

“Eee? N'olmuş? Babamla annem arasında da on üç yaş var ve babam annemden daha genç duruyor?” Neşeyle kıkırdadı. Gözleri parlamıştı. “Merak etme! Elinden almaya kalkmayacağım. Ben yerimi bilirim. Seninle rekabete girmem doğrusu... Ama onun o seksi kalçalarını 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bir kere mıncıklamak isterdim.” 


“Seksi kalçalar mı?” diye hayretle tekrar etti Tuğçe. Buna ınanamıyordu. “Ne zaman da gördün hemen? Sen kafayı yemişsin! Boş ver şimdi o suratsızı! Burhan geldi mi?” 


“Geldi... Havuz kıyısında! Sen yanına git! Ben de gelenleri karşılamaya devam edeyim.” 


“Tamam...” Tuğçe ağır adımlarla havuza açılan kapıya yürüdü. 
Bir manken endamıyla yürürken, çevresindeki her erkek bir kere bile olsa kendisine bakıyordu. Birkaç kez mankenlik yaptığı için bu şekilde yürümeyi biliyordu zaten. Kırmızı eteğinden sıyrılıp gözüken bronz bacakları, kısa bir an bile gözükse göz alıcıydı. Çoğu erkek, yanlarındaki kızlara rağmen açıkça bakmayı sürdürüyordu. Ahbap olduğu çok kişi vardı. Bazıları kendi sınıfındaydı. Bazıları da okulun başka bölümlerindeydi. Genellikle hepsi de zengin çocuklarıydı. Buna rağmen orta halli sınıf arkadaşları da yok değildi. 


Konuşa konuşa ilerledi. Havuzun kenarına gelmesi on beş dakikasını almıştı. Etrafını gözleriyle hızla araştırınca, bir kenarda erkek arkadaşlarıyla sohbet eden Burhan'ı gördü. Genç adam da o sırada onu görmüştü. Parlayan gözleri kendisine dikilmişti. 

Kendisinden dört yaş büyük olan Burhan, okulda yüksek lisans yapıyordu. Uzun boylu, atletik yapılı birisiydi. Boş zamanlarında halı saha maçı yapardı ve koyu Beşiktaş lıydı. Bu yüzden konu spor olduğunda, hemen heyecanlanıverir ve lafı sevdiği takıma getirirdi. Farklı takımları tutanlarla kavga etmekten başka kötü bir huyu yoktu. Bu görüştükleri kısa zamanda tanıdığı kadarıyla alkolle ve sigarayla arası pek iyi değildi. Keşke bir de kendi ağabeylerinden ve babasından da bu kadar korkmasaydı! 


Genç adam hemen yanına geldi. Gülümseyerek elini tuttu. 
Kahverengi saçları yer yer kızıla çalıyordu. Kahverengi gözleri de normalde yumuşak bakardı ama o gece Tuğçe'nin güzelliğinden dolayı neredeyse arzu ve sahiplenmeyle bakıyordu. 


Genç kız yandan derin yırtmacı olan kırmızı elbisesi ile o gece hakikaten çok güzeldi. Tarafsız gözle bakınca kendisi de güzel olduğunu fark ediyordu. Ama bir erkek gözüyle bakınca ne kadar şahane bir güzelliğe sahip olduğunu bilemezdi. Seksi sarı saçları vahşi bir şekilde alnına dökülmüştü. Can alıcı güzel gözleri, dolgun kırmızı dudakları vardı. Burnu küçücüktü ve gururlu bir duruşa sahipti. Saçları sivri yüzünü güzelce sarmış, ona olduğundan daha seksi bir hava vermişti. Dekoltesi makul olan elbisesinin ince askıları, narın omuzlarını ve incecik belini 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açığa çıkarırken, diri göğüslerini de fazla saklayamıyordu. Yine de orada en kapalı giyinen kızlardan birisi sayılırdı. Havuzun kıyısında bikini ile duranlar ve yüzenler bile vardı. 


“Nihayet geldin...” dedi adam hayranlıkla. “Bu gece çok güzelsin!” 


“Teşekkür ederim!” dedi Tuğçe gülümseyerek. 


“Gelemediğim için kusura bakma... Baban geçen gün bana öyle bir baktı ki çok rahatsız oldum doğrusu... O benim ödümü koparıyor.” 

Tuğçe anlayışlı davranmaya kararlıydı. Bu yüzden gülümsemesi devam etti. “Seni anlıyorum. Genelde herkeste benzer bir etki bırakır. İşin doğrusu korkutucudur da! Kavgayı sever. Gerektiğinde yumruklarını kullanmaktan çekinmez.” 


“Gerçekten mi? Pek rahatladığımı söyleyemem. Benim hakkımda bir şey diyor mu?” 
“Şimdilik hayır... İnan bana, rekora gidiyorsun!” 


Genç adam neşeyle güldü. “İşte bu güzel... Gel hadi! Seni birileriyle tanıştıracağım.” 

Bundan sonraki bir saat, genç adamın arkadaşlarının yanında geçti. 
Kızlı erkekli bir gruptu. Erkeklerin hayran bakışları altında, onları dinleyip, birkaç yudum da içki içerek vakit geçirdi. İçkiyle pek arası yoktu. Annesinin zannettiği kadar içki düşkünü değildi. Sadece bir gece eve çakırkeyif geldi diye hemen içki düşkünü gibi damgalanmıştı. Açık büfede pişirilen lezzetli etlerden ve köftelerden tabağına fazla bir şey koymadı. Esasen fazla da aç değildi. Birlikte olduğu grupla bahçenin bir tarafında, eğlenmesine devam etti. Bir iki kere de dans etti. Burhan ona fazlasıyla ilgi gösteriyordu. İlk dansı onunla yaparken, diğerini de gruptaki sarışın bir erkekle yaptı. 

Sibel yanında belirdiğinde, Burhan'ın yaptığı bir espriye neşeyle gülüyordu. Genç kızın mavi gözleri ışıl ışıldı. O esnada da eline aldığı bir pirzolayı dikkatle kemirmeye çalışıyordu. 


“Tuğçe?..” 
“Efendim?..” derken yüzünde hâlâ neşeli bir tebessüm vardı. 


“Şu senin korumaya yemek götüreceğim...” diye mırıldandı kız. 
Gözleri hafif utangaçtı. Dolgun dudakları masum bir tavırla büzüşmüştü. 


“Ne?” 
“Koruman diyorum... Belki adamcağız açtır?” 
“O hâlâ burada mı ki? Gitmesi için izin vermiştim?” diye 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mırıldandı Tuğçe. 


“Dışarıda... Az önce birisi erken gitmek zorunda kaldı. Onu uğurlarken fark ettim. Bir kenarda sigara içiyordu !” 


Gruptakilerden birisi hafif bir alayla güldü. İri yarı bir adamdı. 
Burnu hafif yamuktu. Tuğçe onun okul boks takımında olduğunu hatırladı. “Koruma ha?.. Tuğçe Hanım, gerçek koruma mı yoksa biraz kas yapmış koftiden bir adam mı?” 


Tuğçe ona baktı. Adını bile hatırlayamıyordu. Onu herkesin içinde terslerdi ama kendisini tuttu. Zaten adı arkadaşları arasında kalp kırıcıya çıkmıştı... En iyisi umursamadan devam etmekti. “Umarım öğrenmek zorunda kalmam!” dedi şakacı olmaya çalışarak. Sonra arkadaşına döndü. 
“Bence bir şey götürmene gerek yok. O başının çaresine bakabilir!” 


“Yapma kızım ya! Zavallı adam... Mangal kokusu şimdi burnuna kadar gitmiştir! Canı çeker!” 


Tuğçe hayretle güldü. “Sibel... Sen onun annesi değilsin. Onun görevi bu... Merak etmeni gerektirecek bir şey yok.” 


“Merak etmiyorum... Sadece acıyorum. Belki yemek falan yememiştir?” 

Tuğçe tam itiraz etmek için ağzını açıyordu ki, aklına bir şey geldi. 
Buraya gelmek için hazırlanmadan önce, babasının eve yeni geldiğini hatırlamıştı. O vakte kadar bu Kara denen adam babasıyla birlikteydi. 
Üstelik yemek vaktiydi ve o da arabanın yanında kendisi için bekliyordu. 
Babası kızına göz kulak olması için onu görevlendirmişti. Gerçekten de yemek yemeye vakit bulamamış olabilirdi. Ama yemiş de olabilirdi! 
Yemiş miydi acaba? 

“Gitseymiş...” diye mırıldandı. Umursamaz davranmaya çalıştı. 
Yine de vicdanı biraz sızlamıştı. Kendisi burada bu lezzetli şeyleri isteksizce dıdıklerken o da açlıktan ölüyor olabilirdi. “Ona izin vermiştim. 
Aç olsaydı gidip bir şeyler yerdi...” Huzursuzca masanın üzerindeki tabağına baktı. “Ama... istersen?..” 

Sibel neredeyse sevinçten yerinde zıplayacaktı. “O halde ben gidip ona da bir tabak ikram edeyim.” 

“Hatta buraya çağır Sibel de, kendisiyle tanışalım.” dedi erkeklerden birisi. Sesinde gizli bir neşe vardı. Tuğçe'nin birden bütün neşesi kaçmıştı. Bu kendisini beğenmiş züppeler dalga geçmek için kendi adamını mı bulmuştu? 

“Yerinizde olsam onunla dalga geçmeye çalışmazdım!” dedi biraz sertçe. “Bir gram bile yağı olmayan yüz on kiloluk birisiyle uğraşmak 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istemezsiniz! Ve babam onun yeteneklerine güvenmeseydi, asla yanına almazdı. Çağırmak istiyorsanız çağıralım. Yalnız şunu açıkça söyleyeyim, o kadar suratsız ki yaptığınız iğneli şakaları benim gibi anlayışla karşılamayacaktır!..” 

Kimseden ses çıkmayınca, Sibel gülümseyerek döndü. Gruptan uzaklaştı. Tuğçe de biraz sıkılmış bir halde çatalını bir köfteye batırdı. 


Züppe serseriler! 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


2. BÖLÜM 


Tuğçe'nin koruması, sıcak yüzünden ceketini çıkarmıştı. 
Gerçekten de kızın bahsettiği gibi iri yarı bir adamdı. Sibel arabaya yanaşırken, koruma siyah Mercedes'in ön motor kaputunu açmış, içine doğru eğilmişti. Siyah pantolonu gerilmiş, erkeksi kalçaları meydana çıkmıştı. Geniş sırtını saran beyaz gömlek de bir deri gibi üzerine yapışmış, cüssesini ve sırt kaslarını meydana çıkarmıştı. Sibel bir an durup elinde olmadan o seksi kalçalara baktı. Uzun bacakları bile adaleliydi. Bir erkekte en fazla sevdiği yer, kalçaları ve kaslı olmak koşuluyla kollarıydı. 


Gözlerini bir an bile o iri bedenden ayıramadan hafifçe öksürdü. 
Çimlerin üzerinde yürüdüğü için genç adam onun geldiğini duymamıştı. 
“Kolay gelsin!” dedi yavaşça. Genç koruma doğrulup kısılmış gözlerle ev sahibine baktı. Adamın elinde büyük boy bir içme suyu şişesi vardı. 
Sadece başını salladı ama cevap vermeden öylece durdu. Kızın neden geldiğini anlamaya çalışıyor gibiydi. “Araba motorlarından anlıyor musunuz?” dedi Sibel yine deneyerek. 


Esmer adam, cevap vermeden önce bir an kızı süzdü. Sonra geniş omuzlarını silkerek “Bunlar bakarak pek anlaşılmaz, hepsi de elektronik...” diye mırıldandı. “Sadece eksik cam suyunu tamamlıyordum.” 


“Ya! Ben yine de hiç anlamam. Cam suyu için bir yer olduğunu bile bilmem.” Sustu. Hiç gülümsemeden bakan adama sevimli bir şekilde tebessüm etmişti ama onun hâlâ gülümsemeye veya nazik davranmaya niyeti yok gibiydi. Üstelik de dönüp kaputu kapatmış ve yine niye geldiğini merak eder gibi kıza bir göz atmıştı. Sibel elindeki tabağı gösterdi. “Belki açsınızdır dedim?..” 

Adam bir an için tabağa baktı. Üzeri tepeleme mangalda pişmiş tavuk eti, pirzola, çeşitli etler ve köfte ile doluydu. Sibel ona birkaç adım daha yanaştı. Gerçekten de heybetli bir adamdı. Yaşı da Tuğçe'nin dediği kadar büyük durmuyordu. Tabağı uzattı. 

“Almaz mısınız? Cüssenize göre olsun diye fazla koydum!” 

Genç adam sessizce uzanıp tabağı aldı. Sibel sevinmişti. Parlayan gözlerle ve gülen bir suratla bunu belli etti. Aslında şimdi dönüp gidebilirdi. Onu yemeği ile bir başına bırakabilirdi. Fakat canı gitmek 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istemiyordu. Gözü eve kaydı. Orada bol gürültü ve şamata vardı. Burası ise nispeten daha sakin ve huzurluydu. Arabanın yanındaki boş bankı gördü. Sonra gidip oraya oturdu ve tabağı hâlâ elinde tutan adama baktı. 


Genç koruma arabaya yavaşça yaslandı. Tabağın kıyısındaki peçete ile bir parça pirzola aldı. Gözleri hâlâ kızın üzerindeydi. Onu yavaşça ısırırken Sibel gülümsemeye devam ediyordu. 


“Adım Sibel... Tuğçe'nin sınıf arkadaşıyım!” dedi ona. Genç adam, ağzının dolu olmasını gerekçe gösterir gibi hiç konuşmadı. Sakince çığnerken, kalın kaşlarının altındaki koyu gözleri kızın nereye varmaya çalıştığını anlamak ister gibi bakıyordu. “Adınız gerçekten Kara mı yoksa esmer olduğunuz için mi öyle sesleniyorlar? Hiç böyle bir isim duymamıştım?” 

Genç adam nihayet dudaklarını araladı. Tavrı biraz isteksizdi. Yine de kızın nezaketine karşılık olsun diye “Adım Karahan...” diye mırıldandı. “Sonundaki ‘han’ kısmı söylerken bazen yutulduğu için ağızlardan Kara diye çıkıyor. Birkaç kişi söyleyince öyle kaldı...” 


“Karahan...” Genç kız başını kaldırıp bu ismi bir daha tekrar etti. 
“Karahan... Güzel isimmiş! Bu da değişik... Kara da yanı!. Benim hoşuma gitti.” Adamdan da çok hoşlanmıştı. Parlayan gözleri ilgi ile genç adamı süzüyordu. Genç adam da ona merakla bakmaktan geri kalmıyordu. Sonunda esmer koruma yavaşça sordu. 


“Benden bir şey mi istiyorsunuz?” 


“İstemek mi? Sizden ne isteyebilirim ki?” Adam bilmiyorum anlamında omuz silkti. Sibel de şaşırmıştı. Fakat o haklıydı tabii! Hiç teklifsiz adamın yanına gelmiş ve o yemeğini yerken bir kenara çekilmiş, onu seyretmeye başlamıştı. Bir şey isteyeceğini düşünmekte haklı olabilirdi. “Sizi yerken rahatsız mı ediyorum?” diye sordu. 


“Hayır...” 


“İyi...” Yeniden neşeyle gülümsedi. Rahatlamıştı. “İçeride kafam patlamıştı. Burada olmak bana iyı geldi. Partileri seviyorum ama bazen çok gürültülü oluyor. Ev sahibi de ben olduğum için daha yorucu oluyor tabii. Gördüğün gibi arkadaşlarımın aç korumalarını bile düşünmek zorundayım...” dedi şakacı bir neşeyle. 

“Aç olmak zorunda değildi... Evde yiyebilirdi!? diyen bir ses duyunca ikisi birden başlarını çevirdiler. Sesin sahibi biraz sinirli ydı. 


Tuğçe biraz geride durmuş, elinde bir kadeh şarapla kendilerini izliyordu. Genç kız onların yanına vardığında dikkatini çeken ilk şey, birbirlerine olan bakışlarıydı. Gerçi koruması mesafeli bakışlarla arkadaşı 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Sibel?i süzüyordu ama Sibel neredeyse adama yer gibi bakıyordu. 

Yanlarına yürüyüp kadehi teklifsizce adama uzattı. 

“Al! Nazik ev sahibinin etlerin yanında içecek bir şey getirmemiş olabileceği aklıma geldi!” dedi donuk bir sesle. “Yanılmamışım! Bunu içebilirsin... Yemeğini kuru kuru yeme! Yoksa vicdan azabından ikimiz de ölürüz! Öyle değil mi Sibel?” Sesinde ince bir alay vardı. 


Sibel biraz kızardı ama karanlık bunu ustaca örtmüştü. Adam onun biraz emreder gibi bardağı uzatmasıyla farkında olmadan bardağı aldı. 
Şimdi iki eli de doluydu. Tuğçe de gidip arkadaşının yanına oturdu. 
Kara'nın yanında fazla durmak istemiyordu. Kendisini ufak tefek hissettiren erkeklerden hoşlanmazdı. Sibel'in aksine gözlerini adama değil, evin arkasından beliren nefis dolunaya çevirmişti. Fakat göz ucuyla korumasının elindeki bardaktan bir yudum alıp arabanın tepesine koymasını da belli etmeden izledi. 


“İçkiye dayanıklılığın var mı Kara?” diye sordu hafif bir iğnelemeyle. 

“Pek içmem... Bu yüzden bilmiyorum!” dedi adam ifadesiz bir ses tonuyla. 

“Güzel! Bundan başka içmek yok zaten. Bu yolda sürekli alkol muayenesi yapılır. Dönüşte bir de senin alkol cezanı ödemeye niyetim yok!” 

“Anlıyorum...” diye mırıldandı koruma. 

“Güzel... Peki, yemek niye yemedin? Burada duracağına gidip karnını doyurabilirdin? Iki kilometre aşağıda deniz kıyısında çok güzel lokantalar vardı? Masraflarını nasılsa babam ödüyor, değil mı?” 

“Evet!” dedi adam ilgisizce. 

Genç kız onun böyle ruhsuz olmasına sinir oluyordu. Başını çevirip soğuk gözlerini adama dıktı. “Hee?” diye sordu biraz ters bir sesle. 

“Rasim Bey hep yanınızda olmamı istedi!” diye sakin bir sesle açıkladı Karahan. 

“Saçma, ben çocuk değilim...” diye homurdandı Tuğçe. Genç adam onun çocuk olup olmadığıyla pek ilgilenmiyor gibiydi. Hatta kadın olması bile ilgisini çekmemiş görünüyordu. Bu güne kadar hiç bir erkek kendisine böyle pervasız, ilgisiz davranmamıştı. Arabanın kapısına sırtını yaslamış olan koruma, iri ama zarif elleriyle yemeğini atıştırmakla meşguldü. Acele etmeden, kızların varlığından utanmadan yiyordu. 

Genç kız on üç yaşından beri erkeklerin ilgisini çekmeye alışıktı. 
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Bu yüzden genç korumanın tavrı kendisi için değişikti. İyice olgunlaşıp yaşı ilerleyince, daha da fazla erkek çevresinde pervane olmaya başlamıştı. Tabii ki ağabeyleri ve babası izin verdiği sürece! Ama artık öyle güzel bir yaşa gelmişti ki, cinsel hislerini kaybetmemiş her yaştan erkeğin ilgisini çeker olmuştu. Sayısını hatırlamıyordu ama evlenmek amacıyla defalarca kendisini isteme talebinde bulunulmuştu. Bir düzineyi çoktan geçmişti. Önceleri genç olduğu için evlenmeyi istememişti. Babası da arkasındaydı. Sonra ise okulu bahane etmişti. Babası yine arkasındaydı. Bu sene ise okul bitiyordu. Bir bilgisayar uzmanı olarak mezun olacaktı. Yaşı artık evlenme çağına geldiğinin deliliydi. Aslında hâlâ evlenmek istemiyordu. Bakalım babası daha ne kadar arkasında duracaktı? Ama eninde sonunda evlenecekti. Ve evleneceği adamı kendisi seçmeye kesin kararlıydı. 


Tabii bu iri soytarı gibi birisiyle asla evlenmezdi. O trilyoner bir playboy bile olsaydı onunla evlenmek istemezdi. Bir kere fazla yakışıklıydı. Onun gibi erkekler itaatkâr ve evine sadık olmazlardı. En büyük ağabeyi de yakışıklıydı ve güzel karısına rağmen bir iki gönül ilişkisi ortaya çıkınca, evliliği bitme noktasına gelmişti. Zar zor, o da çocukların hatırına evliliklerini toparlamışlardı. Galiba bir daha da ağabeyi Tuğrul yaramazlık yapmamıştı. Emin değildi tabii. 

Diğer yandan bu adamda en ufak bir incelik yoktu. Odun gibi birisiydi. Görgüden ve zarafetten nasibini almamıştı. Yalandan bile olsa bir kadına nazik davranabilecek bir tip gibi durmuyordu. Evlilik için uygun bir aday zaten olamazdı. Bir kadın kocasının hassas ve romantik olmasını isterdi. Bu adamdaki tek romantik yan, şu an ağzına attığı köftesine bakarken gözlerinde oluşan aç ifade olabilirdi. Hiç de tutkulu bir erkek görüntüsü yoktu. Hatta hakikaten gay olup olmadığından bile şüphelenebilirdi. 


Yerinden kalktı. Hay Allah! Bu garıptı. Dudaklarını kıstı. Evlilik diye düşününce, aklına bu suratsız adamın gelmesine şaşırmıştı. 


“Ben partiye dönüyorum...” dedi arkadaşı Sibel'e. “Geliyor musun? Bu kadar dinlendiğimiz yeter!” 


“Evet... Evet...” diye isteksizce mırıldanarak ayağa kalktı o da. 
Tuğçe eve doğru yürümeye başlamıştı bile. Sibel gitmeden önce genç adama bakıp gülümsedi. Ondan bir cevap almasa da gözleri ışıl ışıldı. 
Sonra koşarak arkadaşının peşine takıldı. Sadece bir an için arkasından onun teşekkür ettiğini duyar gibi olmuştu. Aslında bundan emindi. Dönüp bir daha bakmayı çok istemesine rağmen yapamadı. Tuğçe zaten hızlı adımlarla ilerliyordu. O daracık etekle nasıl bu kadar hızlı 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yürü yebili yordu merak etti. Evden içeriye girmeden önce yetişmişti ona. 
“Tanrım! Çok yakışıklı!” dedi heyecanla. 
“Bence yine saçmalıyorsun!” diye ters ters konuştu Tuğçe. 


“Çok güzel bir fiziği var. Kalçaları gerçekten de harıkaymış... Ben gittiğimde eğilmiş, arabanın motoruna bakıyordu. Cam suyunu mu ne 


değiştiriyormuş...” Sibel onu dinlemeden, hülyalı bir şekilde konuşuyordu. 
“Cam suyu değişmez, doldurulur...” Tuğçe aniden durdu ve 


öfkeyle arkadaşına baktı. Güzel mavi gözleri koyulaşmıştı. “Sana inanamıyorum Sibel! Sen şimdi benim korumama, hem de sadece birkaç saat önce gördüğün korumama ve onun kalçalarına mı bakıyorsun?” 


“Ne var kı?” dedi genç kız şaşkınlıkla. Onun da kahverengi gözleri ırıleşmişti. Yeniden gülümsedi. “Onda beni çeken bir şey var. Belki de öyle ilgisiz ve mesafeli olması?.. Aslında onun gibi tehlikeli ve sert erkeklere bayılırım.” 


“Ben de öyle hayatım ama ömrüm onun gibi üç erkekle geçti! İnan bana zaman zaman bu hiç de zevkli değildir.” 


“Benim için önemli değil. Hem ne diye bu kadar kızıyorsun? 
Kalkıp ona evlenme teklif etmedim ya? Gerçi olmayacak şey değil. Beni tanırsın, istersem yaparım. Ama dediğin gibi, onu henüz tanımıyorum. 
Bence dediğin kadar yaşlı da değil. Otuz yaşında ya vardır ya yoktur! Bu hafta sonu size gelip onu yine görsem olur mu?” 


Tuğçe iyice şok olmuştu. Sonra sinirli bir tavırla omuz silkti. “Ne halin varsa gör. Gelmeden önce aramanı tavsiye ederim. Çünkü Kara'nın aslında benim korumam olmadığını söyledim sana! Babamın koruması. 
Sadece bu gecelik benim yanımda görevli. Bu yüzden çoğu zaman babamla birlikte oluyor.” 


Sibel başını salladı. Halinden memnun bir görüntüsü vardı. Tuğçe onun gerçeği söylediğini ve mutlaka gelip o Kara denen ruhsuz korumayı görmek istediğini anladı. Madem başını derde sokmak istiyordu kendisi bilirdi. Çocuk değildi. Fakat Kara gibi adamların platonik aşklarla yetinmeyeceği çok açıktı. O yatağına atamayacağı bir kadın ile görüşmek istemezdi. Hele ki aklında normal olarak evlilik olan bir genç kızla asla! 
Sibel'in erkekler konusunda fazla saf olmadığına emindi ama yine de kimsenin koynuna girdiğini sanmıyordu. Kara'nın sert görünüşlü olması önemli değildi. Aslında bu adam gerçekten de sertti. Babasının birkaç sözünden bunu biliyordu. Babası öyle herkese saygı duymazdı. Özellikle yanında çalışan birisine! Şimdi de bu tehlikeli görünümlü adamın bakire 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bir kızla ilgileneceğini düşünemi yordu bile! Tıpkı kendisi gibi... 

“Bana bak!” dedi Sibel garip bir bakışla. “Tuğçe?.. Yok eğer sen onunla ilgileniyorsan bileyim?” dedi biraz çekinerek. “Eğer öyleyse?..” 
“Öf... İyice saçmaladın!” dedi Tuğçe ters ters. “Ne alakası var? 
Sadece senin için endişeleniyorum. Hem ben onunla bir ay içinde sadece birkaç defa karşılaştım ve inan bana aramızda hiç de öyle büyük bir elektrik doğmadı. Şimdi sorsan sana yüzünü tarif bile edemem. Tek bildiğim asık suratlı ruhsuzun teki olduğu!” 


Yeniden partıye döndüler. Çoğu davetli yerlere, çimlere yayılmıştı. 
Ellerinde bol miktarda yiyecek vardı. Bir garson aralarda gezinerek alkollü ve alkolsüz içecekler ikram ediyordu. Tuğçe arkadaşlarının yanına gitti. Onlar şanslıydı. Bir masanın çevresinde oturuyorlardı. Kendi yeri de hâlâ boştu. Meraklı bakışlar altında sandalyesine oturdu ama hiç konuşmadı. Artık soğumuş olan etlerine bakmadan içkisine uzandı. Bir yudum şarap alırken canı sıkkındı. 


Arkadaşının o koruma ile kendisinin ilgilendiğini sanması hoşuna gitmemişti. Bu iğrenç bir yakıştırmaydı. Trilyoner Rasim Taner'in kızı bir korumaya bakacak kadar alçalmamıştı. Babasına o adamı bir daha yanına vermemesini söylemeye karar verdi. Başka koruma mı yoktu? Mesela kırk beş yaşındaki Selami Bey vardı? Ya da Hüsnü Bey? Adı biraz gariptı ama Hüsnü Bey sıcakkanlı bir adamdı. Yüzü hep gülerdi. Kim derdi ki onun dünya şampiyonu eski bir boksör olduğunu? 


Elinde olmadan Kara'nın kalçalarını merak etti... 


Öfkeyle yutkundu. Saçmalıyordu. Bu yaşına kadar hiçbir erkeğin kalçalarını merak etmemişti. Değil kalçaları, başka bir organını düşünmemişti bile! Ama hain Sibel, sanki Pandora'nın Kutusu'nu açmıştı. Adamın vücudundan öyle bahsetmişti ki, cinselliği hiç anlamayan bir kadın olarak ilk kez bir erkeğin çıplak vücudunu düşünmüştü. Sibel kendisine hayaller içınde bundan bahsederken, elinde olmadan o da gözünün önüne adamın kalçalarını getirmişti ve buna çok sinirlenmişti. Bir erkeğin poposu ne kadar seksi olabilirdi ki? Bir kadınınki gibi olamazdı. Alt tarafı kas ve kemik parçası olabilirdi. 

Sıkıntıyla etrafında konuşulanlara dikkatini vermeye çalıştı. 
Sadece birkaç defa gördüğü ve yüzüne bile dikkat etmediği bir erkeğin başka bir yerini merak ediyor olmak çok utanç vericiydi. Ve bir kadın bir erkeğin kalçalarını merak edince, elinde olmadan diğer saklı organlarını da merak ediyordu. 


Lanet olsun! 
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Saat gece yarısına yaklaşırken, bazı misafirler birer ikişer dağıldı. 
Geriye sadece çok samimi olanlar ve bu partiden iyice keyif alanlar kalmıştı. Büyük ihtimalle parti daha sabaha kadar uzanırdı. Bazıları da iyice alkollüydü tabii. Burhan bile en az dört şişe bira içmişti. Hâlbuki genç kız onun içkiyle arasının iyi olmadığını sanıyordu. Gerçi içkiye alışık olmadığı yine de belliydi. Gözleri parlıyordu. Alkol ona fazlasıyla cesaret vermişti. Kolunu genç kızın omzuna atmakta bir sakınca görmemişti. Tuğçe buna izin verdi ama parmakları kolunun kıyısından kimseye belli etmeden göğsünün kenarına kayınca, ters ters genç adama baktı. Bu kadar da cesaret fazlaydı! Daha hiçbir erkeğin göğüslerini okşamasına izin vermemişti. Hele ki birkaç kere görüştüğü birisine asla izin vermezdi! 


Elini tutup kabaca itti. Sonra ani bir kararla ayağa kalktı. 
“Ben de gidiyorum çocuklar!” dedi. “Size iyı geceler!” 


“Gidiyor musun?” diye çoğu kişi hayretle itiraz etti. “Saat daha on iki bile olmadı?” 


“Yarın sabah erken kalkmam lazım...” diye bir yalan attı. Zaten kaç saattir tadı yoktu. Sebebini bilmiyordu. En iyisi geceyi burada erken kesmekti. Boşuna keyfinin yerine gelmesini beklemişti. Artık uğraşmanın anlamı yoktu. Gidip uyumayı deneyecekti. 


Ön kapıda ceketini eline alıp sessizce kapının önüne çıktı. 
Arabaları hâlâ bıraktığı yerdeydi. Genç kız ile birlikte Burhan ve Sibel de gelmişti. Onların geldiğini gören Karahan, elindeki sigarayı parmak uçlarıyla söndürüp yandakı çöp kovasına attı. Şaşırtıcı bir isabetle izmarit içeriye girdi ama adam sanki bundan eminmiş gibi bakmadı bile! 
Arabanın ön camından uzanıp ceketini aldı. Tuğçe işte o anda onun omuzlarının ne kadar geniş, kollarının fazlaca kaslı olduğunu fark etti. 
Artık dikkat etmemesi mümkün değildi. Sibel bir kere kendisinin merakını uyandırmıştı. Reklamın iyisi veya kötüsü olmazdı. 


Arabaya yaklaşıncaya kadar genç adam ceketini giymiş ve arabanın arka kapısını açmıştı bile. Tek kusuru, bir şoför gibi dimdik ve saygılı durmamasıydı. O bir uşak değildi. O kendisinin koruması da değildi. Sadece bir gecelik eşlik eden iri bir adamdı. Sakın bir bakışla bekliyordu. 


Tuğçe ona bakmadan Burhan'a döndü. “İyi geceler!” dedi gülümseyerek. Ona çok kızgındı ama şimdi bu ikisinin yanında belli etmek niyetinde değildi. Tam olarak neye kızgın olduğunu bile bilmiyordu. Sibel ise gülen gözlerle korumaya bakıyordu. Hemen önünde durmuş, yaşından çok daha genç bir kız gibi heyecanla adama bakması 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gariptı. 
“Seni yarın arayayım mı?” diye sordu Burhan. 


“Yarın işim var. Öbür gün de sınavım var. Hafta sonu olabilir. 
Telefonlaşırız!” dedi biraz baştan savarak. Dönüp arabaya oturmadan önce onun kendisini yanağından öpmesine izin verdi. Sonra Sibel'e sarılıp gece için teşekkür etti. Kızın annesi ve babasına da selam söylemesini rica edip açık kapıdan koltuğa yerleşti. Kapı koruma tarafından yavaşça kapandı. 


Karahan boş tabakla birlikte boşalmış kadehi şimdi Sibel'e uzatıyordu. “Teşekkür ederim...” dedi ciddi bir sesle. Gülümsemedi bile! 
Ama sanki Sibel’e dünyanın en güzel kadını olduğunu söylemiş gibi, genç kız utanç ve mutlulukla gülümsedi. Tabağı ve kadehi alırken parlak gözlerle bakıyordu. Tuğçe homurdanarak başını çevirdi. Bu aptal kız neredeyse herifin üzerine atlayacaktı. 

Seksi bir kalçanın yaptıgı işe bak! 

“Boş vaktin oluyor mu hiç?” diye soruverdi Sibel birden. Tuğçe hayretle başını çevirdi. Açık camdan arkadaşına uyaran bir bakış atmak istedi ama genç kız ona değil, sevimli bir tavırla korumaya bakıyordu. 
Sonra kendisi de merakla korumaya baktı. Kara da şaşırmışsa bile belli etmiyordu. Uzun boyuyla çenesine bile erişemeyen Sibel'e tepeden bakıyordu. Niye sorduğunu düşünüyor gibiydi. 

“Hafta sonları...” diye mırıldandı sonra. 


“Bu hafta sonu tiyatroya gideceğim ama kimse benimle gelmek istemiyor. Herkesin işi varmış.” Bu resmen yalandı ama kimsenin bilmesine gerek yoktu. Kendi cesaretine kendisi de şaşırmıştı aslında. 
“Değişiklik olur dersen... bana eşlik etmek ister misin? Biletler benden. 
Çok komık bir tiyatro diyorlar. Hem sana akşam yemeği de ısmarlarım?..” 


Kara hiç kıpırdamadan, asık suratıyla kızı süzdü. Genç adam karşısındaki genç kızın kendisinden hoşlandığını hissetmişti. Kadınlar konusunda hiç de tecrübesiz değildi. Fakat bu kız her ne kadar rahat bir tavır sergiliyorsa da, gözleri ve hafif sinirli elleri aslında erkekler konusunda fazla tecrübesi olmadığını gösteriyordu. Bu da tehlike demekti. Saf kızlar kendisi gibi bir adam için her zaman sorun yaratırdı. 
Diğer yandan bu zengin kızın yine kendisi gibi basit bir korumaya cesaretle yaklaşması, aralarındaki seviye farkını umursamaması, olumlu bir şeydi. En azından şu buz küpü ukala Tuğçe'den daha cana yakın ve samimi ydı. 

“Bu konuda ciddi misiniz?” diye sordu. 
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Sibel savaşı kazanmak istercesine başını salladı. “Elbette! 
Eğleneceğimize garantı veriyorum...” Belki Kara anlamamıştı ama Tuğçe arkadaşının sesinden ne kadar heyecanlı olduğunu hissetti. 


Adam başını salladı. “Pekâlâ!” dedi yavaşça. “Ama bir şartla? 
Yemeği ben ısmarlarım...” Dudakları hafif kıvrıldı. Gülümseme miydi bu? Tuğçe nefesini tuttu. Daha bu adamın gülümsemesi bir yana bu kadar konuştuğunu bile duymamıştı. Hatta ılk zamanlar dılsız bile olabilir diye düşünmüştü. 

Kenarda şaşkınlıkla onları seyreden Burhan, yarı sarhoş olmanın verdiği pervasızlıkla homurdandı. “Ne yani? Sen şimdi bir korumayla mı çıkacaksın?” 


Sibel ters ters Burhan'a bakarken, Kara sivri dilli bu saldırgan adama bakmamıştı bile! Tuğçe içinden homurdandı. Belli ki bu sert beyefendi kendisinden üst mertebedeki insanlara pek saygı duymuyordu. 
Bu tavrıyla Burhan'a neredeyse bir böcekmiş gibi davranmıştı. Elindeki yüzük ile yarı açık cama sinirli bir şekilde tıklattı. 


“Anlaştıysanız gidebilir miyiz artık Kara Bey?” dedi hafif ters bir tonla. “Ağaç oldum burada... Ben size Sibel'in telefonunu veririm... 
Sonra ayrıntısıyla görüşürsünüz! Ama şimdi vedalaşın da, beni eve bırakın!” 


Karahan bir şey demeden, ama hiç de acele etmeden arabanın çevresini dolaştı. Kapıyı açıp yerine otururken, oldukça sakin gözüküyordu. Fakat ay ışığı yanak kaslarının bir an kıpırdadığını gizleyememişti. Onu sinirlendirdiğini fark eden Tuğçe, keyifle gülümsedi. 
Dışarıdan gelen gül kokularını içine çekti. Sert erkeklerin damarına basmaya bayılırdı. Kardeşleri bu adam kadar yontulmamış olmasalar bile kendisiyle hep uğraşırlardı. O da çocukluğundan beri o tip erkeklerle baş etmeyi öğrenmişti. Bu Kara denen adam kendisini sürekli yok sayıp görmezden geliyordu. Buna izin verecek değildi. 


Araba hareket etti. Genç kız arkada kalan iki kişiye de kibarca el salladı. Sonra biraz ilerleyince, yine de merakla başını çevirip arkasına baktı. Sibel küçük yumruğuyla Burhan'ın omzuna sıkı bir darbe indirmişti. Gülümsedi. Eh, Burhan doğruyu söylemişti elbette ama yine de bu yumruğu hak etmişti. 


İnciraltı'ndan anayola çıktılar. Polis kontrolüne falan denk gelmediler. Çünkü bu iş için saatler daha erkendi. Araba yine sessizce gidiyordu. Tuğçe etrafını seyretmekle meşguldü. Şehir hâlâ canlıydı. Bir süre sonra elleriyle çıplak omuzlarını tuttu. Camlar kapalı olduğu için klıma içeriyi iyice soğutmuştu. Uzanıp beyaz ceketini giymektense, 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adama nazikçe emretti. 

“Klimayı kapatır mısın? Biraz üşüdüm...” 

Direksiyondaki adam uzanıp klimayı kapattı. Elektronik klimanın sadece kendi tarafındaki üflemesini serbest bırakmış, onu da iyice düşüğe almıştı. Birkaç dakika sonra araba hızla ısındı. Bu arada anayoldan şehir içine girmişlerdi. Tuğçe solunda devam eden deniz kıyısına baktı. Hâlâ bir sürü insan deniz kıyısındaki parklarda gezinip duruyordu. Herkes hayatından memnun görünüyordu. 


Ani bir kararla korumasına emretti. 


“Kara... Müsait bir yerde durur musun?” Adam bir an ona bakınca donuk bir şekilde açıkladı. “Bir şeyim yok... Sadece biraz hava almak istedim. Deniz kıyısı çok güzel gözüküyor... Hem eve gitmek için daha çok vaktimiz var! Biraz yürümek istiyorum.” 


“Bence bu iyı fikir değil... Kıyıda alkol alan serseriler olabilir. Bu kıyafetle onlara çanak tutacaksınız!” 

“Ne varmış kıyafetimde?” diye sordu oldukça sakın bir sesle. 
Adam cevap vermeyince ısrar etti. “Söylesene? Kıyafetimin nesi var? 
Çok mu açık?” 


“Yaşınıza göre açık...” 

“Aptallaşma! Yirmi üç yaşındayım. Ayrıca bu bir gece elbisesi! 
Herkes giyiyor?” 

“O halde ceketinizi üzerinize giyın!” 


Tuğçe'nin kaşları biraz hayretle, biraz da öfkeyle kalktı. Aynadan adamın gözlerine bakmayı bırakıp biraz öne çıktı ve direk olarak yandan suratına baktı. Burnuna çok hafif, tanımadığı bir tıraş losyonu kokusu geldi. Hem de çok güzeldi! “Bu dediğine inanamıyorum?.. Sen bana emir veriyorsun! Bir an ağabeylerim yanımdaymış gibi hissettim! Kara, lütfen sözlerine dikkat et! Sen bana karışamazsın! Kıyıda yürümek istiyorum ve nasıl giyindiğim seni ilgilendirmez. Senin görevin beni korumak! Orada bir iki serseri karşımıza çıksa bile hiç değilse işini yapmış olursun? Yoksa kavga etmekten korkuyor musun? Bu boy posun altında kof bir adam olacağına inanmak istemiyorum!” 


“Kimseden korkmuyorum... Mesele bu değil!” dedi adam. 


“O halde meselen beni ilgilendirmiyor. Şu ilerideki ceplerden birisinde dur da yolun karşısına geçelim!” Genç adam isteksizce sustu. 
Tuğçe onun homurdandığını hissetmiştı. Başını eğip alayla mırıldandı. 
“Seni duydum! Bu yaptığın hiç hoş değil! Umarım küfretmedin?” 
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Genç adam cevap vermedi. Uygun bir park yeri arıyor gibiydi. 
Şanslı adamdı doğrusu. Bir tane boşluğa kolayca girdi. Genç kız onun inmesini beklemeden arabadan atladı. Başını kaldırıp sevinçle temiz havayı içine çekti. Kaldırımda yürüyüp geçerken kendisine bakan gençlere aldırmadı. Sonra parlak gözlerle yolun karşısına baktı. Deniz kıyısı yolun diğer tarafında kalmıştı. Yakında bir trafik ışığı sistemi de olmadığı için caddeden karşıya koşarak geçmesi gerekecekti. 
Ayakkabılarının uzun topuklu olması fena olmuştu. 


Yolun kıyısına doğru yürüdü. Başını çevirip gelen araçlara baktı. 
Oldukça sık ve hızlı bir şekilde trafik akıyordu. Her halde herkes evlerine dönüş yolunu tutmuştu. Deniz kıyısı da dört saat önceki gibi kalabalık gözükmüyordu. Yine de çok kışı vardı. Hevesle onlardan birisi olmak istedi. Fakat şu araba trafiği de bir türlü azalmamıştı. 


Koluna bir şeyin değmesi ile irkildi. Başını çevirdi. Kara kocaman vücuduyla yanında durmuş, avucunu da kızın çıplak koluna atmıştı. Bir sevgiliyi tutarmış gibi değil de, azılı bir katili tutar gibi sıkıca yakalamıştı. 


“Ne yapıyorsun?” dedi ters ters. 
“Karşıya geçmenize yardım edeceğim!” 


“Sen deli misin? Bana çocuk muamelesi yapma!” Kolunu sertçe çekmeye çalıştı ama adamın parmakları çelik gibiydi. “Lütfen bırakır mısın kolumu? Hem acıtıyorsun?” Öfkeli sesi genç adamı hiç etkilememiş gibiydi. Parmakları biraz gevşedi ama kızı salmadı. Onun da gözleri yoldaydı. Tuğçe çocuk gibi ayağını yere vurdu. “Ben konuşurken bana bakar mısın? Senin neyin var be adam? Anlıyorum, benden 


hoşlanmıyorsun ama böyle duvar gibi olmana da gerek yok!” 

Genç koruma başını eğdi. Sanki yaramaz bir çocuğa bakar gibi kaşları çatılı bir halde baktı ona! 

“Bu etekle karşıya koşturmak hiç kolay olmaz. Biraz fazla dar...” 
dedi sert sesiyle. “Yırtmacına kadar kaldırmanız ışı kolaylaştırabilir ama bu sefer de trafikteki araçların emniyetini tehlikeye atmış olursunuz. Bu güzel bacaklarla bu kolayca mümkün! Buna izin veremem. Şimdi iki seçeneğiniz var! Ya siz benim koluma girersiniz, ya da ben sizinkine! 
Karar sizin...” 

Tuğçe dişlerinin arasından homurdandı. “Biliyor musun? Sen bir zorbasın! Bu yaptığını babama söylemekten zevk alacağım...” 


“Önemli değil... Ben görevimi yapayım da!” 
“Belki seni kovdururum bile?” diye tehdit etti. Adamın kılı bile kıpırdamadı. Tuğçe onun vazgeçmeyeceğini anlamıştı. Üstelik kolu 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yanıyordu. Acıdan değil... Niye yandığını ve niye ürperdiğini anlamakta zorlanıyordu. Sonunda çaresizce boyun eğdi. “Pekâlâ, bay zorba! Sen çek elini... Böyle olunca karakola götürülüyormuşum gibi hissediyorum. Ben senin koluna girerim!” 


Genç adam elini çekti. Tuğçe bir an için kolunu ovuşturdu. Bu esnada fırlayıp karşıya koşarak geçip geçemeyeceğini hesap ediyordu. 
Ama daha bir adım bile atmadan bu ruhsuz adam kendisini yakalardı. 
İsteksizce elini kaldırdı. Genç adamın ceketini çıkardığına dikkat etmemişti. Avuçları içinde sert ve sıcak tenini hissetti. Kısa kollu gömleğinin altından tuttuğu kasların sertliği ve iriliği kendisini şaşırttı. 


Arabalar hâlâ azalmamıştı. Elinde olmadan ona sokuldu. Haklıydı galiba! Biraz yardımla karşıya geçmesi daha kolay olurdu. Genç adam yola doğru bir adım atınca, ona duyduğu güvenle Tuğçe de kaldırımdan yola indi. Adamın kolunu daha da sıkı kavradı. Sonra biraz hızlı adımlarla, hatta neredeyse koşarak orta şeride geçtiler. Birisine tutununca hızlı yürümesi daha kolay olmuştu. Orta refüjde bulunan çimlerin üzerinden geçerek diğer yola çıktılar. Buradaki trafik daha azdı. Yine de onun kolunu salmayan Tuğçe, sarı saçlarını savurarak karşıya geçti. 
Gözleri yeniden parlamaya başlamıştı. Karşıya geçtiğinde neşeyle güldü. 
Berrak sesi birkaç metre öteye kadar yankılandı. Bu bile bir maceraydı. 
Keyfi yerine gelmişti. 

Deniz kıyısındaki kaldırıma çıkınca hemen elini çekti. Ay ışığı ile yıkanan denize yürüdü. Kıyıdaki kayaların ötesinde güçlü bir körfez dalgası vardı. Kayalara çarptıkça çıkardığı sesler, insanın kulağına müzik gibi geliyordu. Başını çevirdi. Hemen yanında balık avlayan ihtiyar amcaya baktı. Adamın kovasında birkaç balık dönüp duruyordu. 

Adam da kendisine baktı ve kıza gülümsedi. İhtiyar adamın birkaç dişi yoktu. Tuğçe de ona gülümsedi. “Av nasıl?” diye sordu. 

“Fena değil... İyi de değil... Ama ben rahatlıkla karnımı doyururum. Bizim hatunun balıkla arası yok!” Başıyla çimenlerin üzerinde oturmuş, sokak lambasının ışığında dantel ören başörtülü kadını işaret etti. Tuğçe de kadına baktı. Önüne avuç kadar küçük portatif bir televizyon koymuş, hem dantel örüyor hem de televizyon seyrediyordu. 

“Balık yenmez mi hiç?” diye sordu ihtiyar balıkçıya gülerek. 

“Gençliğinde bir kere zehirlendi. O gün bugündür yemiyor. Ama iyi pişirir doğrusu!” Gözleri genç kızın şık kıyafetine kaydı. “Partiden mi?” 

“Evet...” 
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Adamın gözleri hemen yanındaki iri Kara'ya kaydı. Hızlı bir şekilde genç adamı ve kızı süzdü. Üzerindeki şık kırmızı elbise ile yanındaki genç adamın kravatlı gömlekli hali, aklına başka bir şey getirmiş olmalıydı. “Nişan mı yaptınız yoksa?” diye fikir beyan etti. 

Tuğçe güldü. Kara, ihtiyar adamın bu sorusuna hiç tepki vermemişti. Genç kız elini yanındaki genç adamın koluna attı yine... Ona sokuldu. Narin bedeni adama değdi. “Evet... Yakışıyor muyuz?” 


“Hem de çok!” dedi adam kısılı gözlerle. “Ama sanırım ilk kavganızı yapmışsınız? Bey oğlum pek asık suratlı!” 

“Evet... Ama kavga etmedik. Onun huyudur bu!.. Ve ben onu adam edeceğim amca!” dedi genç kız alaycı bir neşeyle. Ihtiyar adamın onları nişanlı sanması hem ilginç gelmiş, hem de hoşuna gitmişti. Sonra alayla parlayan gözlerini sahte nişanlısına çevirdi. “Hadi hayatım, biraz gülümse... Bugün özel bir gün!” 

Kara baston yutmuş gibi duruyordu. Gülümsemedi. 

Tuğçe iç çekti. “Gördünüz mü? İnatçı... Çok inatçı... Sanırım bu adam benim ömrümü yiyecek? Neyse... Bakmayın siz ona. Sabahın köründen beri ayakta olduğu için yorgun. Biz sizi meşgul etmeyelim. Size kolay gelsin...” 


Elini adamın kolundan çekmeden ileriye doğru yöneldi. Biraz yürümek istiyordu. Kendileri gibi yürüyen başkaları da vardı. Genç kız bir süre sonra elini çekip yanındaki uzun adama baktı. Kaşları çatık değildi ama hiçbir şey belli etmeden ileriye bakıyordu. Onun ne düşündüğünü merak etti. Sonra adamın yüz hatlarının güzelliğini fark ederek hemen bakışlarını gözlerine dikti. 


“Şakadan hiç anlamıyorsun değil mı?” diye sordu alaycı bir sesle. 
“Ya da şöyle diyelim... Şaka yapmayı sevmiyorsun? Ne dersin?” 


Genç adam gözünün ucuyla kendisine baktı. “Sizin için bu önemli mı? Biz şakalaşacak iki arkadaş değiliz.” 

“Evet... Benim için önemli! Biz az önce nişanlandık hatırlarsan?” 
Gülerek yeniden koluna gırdı. “Hadi Kara?.. Biraz rahat ol! Bak hava çok güzel! Deniz kokusu her yere yayılmış! İnsanlar mutlu! Genç ve sağlıklısın! Yanında da güzel bir kadın var. Azıcık gülümsemeyi hak etmiyor muyum?” 

“İçtiğiniz içkinin sizi böyle rahatlatması güzel! Sabah olunca bir korumayla nişanlanmış olmaktan memnun kalmayacağınıza bahse girerim...” dedi adam kuru bir sesle. Kolunu açıkça çekmeye çalıştı ama genç kız parmaklarını iri pazularına sararak buna izin vermedi. 
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Tuğçe elinin altındaki gücün etkisiyle ürperdi. Bu hissi bir ata bindiği zaman da hissederdi. Babasının Manisa tarafındaki çiftliğinde üç adet atı vardı. O atlardan dişi olanı Amber isimliydi. Eski bir yarış atıydı. 
Yaşı şimdi on civarında olan Amber ile gezmek, Tuğçe?” ye inanılmaz zevk verirdi. Bacaklarının arasındaki devasa gücü hissetmek harikaydı. O koca at sanki sırtında kimse yokmuş gibi zıplaya zıplaya yürürken, genç kıza özgürlük ve güven hissi de verirdi. 


Şimdi yanındaki adamın da onda böyle bir his uyandırması garıptı. 
Kendisini bir anda inanılmaz derecede güvende hissetmişti. Genç adam kolunu çekiştirmeyıi bırakınca, ince parmaklarını gevşetti. Yine de parmak uçlarında teninin pürüzsüzlüğünü, avucunun altında sert ısısını hissedebili yordu. 


“Ben senin neden korktuğunu biliyorum...” dedi tatlı bir sesle. 
Sanki kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi ileriye bakıyordu. Yanlarından yavaşça geçenler arasındaki erkeklerin bakışlarını görünce kavramıştı durumu. Bu insanlar onu süzerken, biraz şüpheyle seksi kıyafetine, uzun ama dar yırtmacına ve çok belirgin olmamasına rağmen dikkati çeken göğüs dekoltesine bakıyorlardı. 


“Birçok şeyden korkarım...” dedi genç adam. “Hangisinden bahsediyorsunuz?” 

“Buraya gelmek istememenden bahsediyorum. Üzerime ceketimi giymemi istediğin anda anlamamıştım. Hava çok sıcak... Giymek istemedim. Hem sen de ceketini çıkarmışsın? Bu güzel havada rüzgârı hissederek yürümek istedim. Ama sen erkeklerin beni şey sanacağını düşündün, değil mi?” Başını kaldırıp yine ona baktı. “Şey... Hani var ya?.. Kötü kadın?.. Para için o işi yapan kadınlar?” 

Genç adam hafifçe iç çekti. Dudakları isteksizce açıldı. “Öyle bir kadın olamayacak kadar güzelsiniz... Ama bu loş ortamda erkeklerin ilk bakacağı yer, güzel yüzünüz değil, giyiminiz ve içindeki güzel şeydir... 
Bir erkek için berbat bir karışım...” 

Tuğçe o yaşına kadar hiç hissetmediği bir şey hissetti. Kalbi hızla atmaya başlamıştı. Sebebini hiç anlamadı. İçinde pır pır eden bir kelebek, sanki dışarıya çıkmaya çalışıyordu. İçindeki güzel şey mi? Bu ne berbat bir iltifattı? Neden hoşlanmıştı peki? Neden böylesine etkilenmişti? Diğer yandan adamın sesindeki sert ton canını azıcık da acıtmıştı. Bu adam gerçekten de iltifat etmeyi bile beceremiyordu. 


“İltifat ederken bile hakaret ediyor gibisin?..” dedi ona. “Ya da tam tersi! Senden hoşlanmamam için elinden geleni yapıyorsun.” 
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“Bu gerekli değil zaten...” 


Genç kız yürüme yolunun kıyısındaki boş bir banka bıraktı kendisini. Yırtmacını kontrol ederek bacaklarının gözükmesini engelledi. 
Hafif rüzgâr biraz şiddetlenmeye başlamıştı. Saçları yüzüne doğru savruluyordu. Parmak uçlarıyla saçlarını geriye atarken karşısında ayakta duran korumasına baktı. Genç adam elleri cebinde, gelen geçeni süzüyordu. Onun iri varlığı, tehlikeli ve asık suratlı görüntüsü, yanlarından geçenlerin bakışlarını biraz çekimser yapmıştı. 
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“Bilmen için söylüyorum...” dedi yavaşça. “Aslında ben de senden pek hoşlanmıyorum. Sadece sana iyi davranmaya çalışıyorum. Ne ben ne de ailem kibirli değilizdir. Yanımızda çalışanlarla arkadaş olmaya çalışırız. Onları aşağılamak ya da küçümsemek âdetimiz değildir. Ama sen arkadaş olmak istemiyorsan sen bilirsin? Üsteleyecek değilim.” 
Gözleri adamın yüzündeydi. “Lütfen konuşurken bana bakar mısın?” 


Genç koruma gözlerini kıza çevirdi. Tuğçe iç çekti. Adam hâlâ bir duvar kadar cansızdı. O zor bir adamdı. Bu belliydi. Ve...Gerçekten de çok yakışıklı... 


“Şimdi lütfen gelip yanıma oturur musun? O dev gibi boyunla ınsanların dikkatini çekiyorsun... Korumam gibi değil nişanlım gibi görünmeni tercih ederim.” 


Kara isteksizce kızın yanına oturdu. Aralarında en az otuz santım bırakmaya özen göstermişti. Bir süre sessizce denizi ve gelip geçenleri seyrettiler. Tuğçe bu sessizlikten rahatsız değildi. Yanındaki erkeğin varlığını unutmuş gibi davranmaya çalıştı. Birkaç dakika sonra bunun mümkün olmadığını anladı. Her halde loş bir parkta, yanında bir erkekle yalnız başına hangi kadın otursa, kendisini böyle bir garip hissederdi. O da bir kadın ile birlikte oturmaktan dolayı neler hissediyordu acaba? 


Hafifçe ürperdi. Rüzgâr hızını biraz daha arttırmıştı. Çıplak omuzlarından geçip giden serin deniz rüzgârı saçlarıyla da oynuyordu. 
Seksi perçemler yüzünde kıvrılıp duruyordu. Başını çevirip yanındaki adama baktı. 


O anda o da kendisine bakmıştı. Sert yüz hatlarını belirginleştiren koyu gözleri, yüzündeki perçemlerde, kocaman mavi gözlerde gezindi. 
Katıksız bir erkeksilikle bakan sert gözler, cehennemin ateşini vaat ediyordu sanki. Tuğçe nefesini tutmuştu. Yakından bakınca... adamın yakışıklılığı inanılmazdı. Daha evvel ona hiç bu kadar yakından, hiç bu kadar kadınsı bir gözle bakmamıştı. Zaten topu topu birkaç kere görüşmüşlerdi. O da yanlarında genellikle başkaları varken olmuştu. 
Gözleri karşılıklı kesiştiğinde, Tuğçe'nin ürpermesi tekrar etti. Uzun 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kirpiklerin altındaki sert bakışlı koyu kahverengi gözler, daha evvel gördüğü gözlere benzemiyordu. O kadar delici, o kadar erkeksiydi ki, içinde bir şeyler kıpırdadı. 


“Bir... bir kadına böyle bakmamalısın!” dedi farkında olmadan. 
Genç adam gözünü bile kırpmadı. 


“Yapma!” diye fısıldadı Tuğçe. Nefes almakta zorlanıyordu. Hatta belki de o anda unutmuştu. Fakat gözlerini kaçıramıyordu. Büyülenmiş gibi adamın kara gözlerinin derinliklerine dalmıştı. Etrafından kopmuştu. 
Nerede olduğunu unutmuştu. Hiçbir sesi algılamıyordu. Hiçbir şeyi duymuyor, görmüyordu. Sadece kulağına boğuk bir gürültü geliyordu. 
Sonra bu gürültünün kendi kalbi olduğunu anladı. Bu çok saçmaydı! 


“Üşüdüyseniz gidelim?..” diye mırıldandı Kara. Bakışlarını çevirip yine önüne bakmaya başladı. Tuğçe az önce olanın ne olduğunu bilmiyordu. Şaşkınca o da önüne baktı. Fakat hâlâ ne gelen geçeni görüyor ne de etrafındaki sesleri duyuyordu. “Saat gece yarısını geçti!” 
diye devam etti adam. “Anneniz merak etmesin?” 


“Ben...” Tuğçe derin bir nefes aldı. Hiç daha evvel böyle bir şey hissetmemişti. Kendisini toparladı hızlıca. Adamın bütün yaptığı dik dik bakmaktı. Ruhsuzun tekiydi işte! “Haklısın... Gitsek iyi olur!” diye mırıldandı. Ona bakmadan yerinden kalktı. Genç adam hemen ayağa fırlamış, bir panter gibi yanına dikilmişti. Tuğçe kollarını gövdesine kavuşturarak kendi kendisini sardı. Biraz üşüyordu. Birlikte yolun kıyısına geldiklerinde, korumasının kendi kolunu sıkıca tutmasına aldırmadı. Arabaya ne zaman bindiğine de dikkat etmedi. Arka koltuğa oturduğunda başını camdan dışarıya çevirerek dikkatini başka şeylere vermeye çalıştı. Az sonra Konak Meydanı'na varmışlardı. Genç adamın sessice sürdüğü araba kayar gibi ilerleyerek onları Bornova yoluna çıkardı. 


Saat tam bire beş vardı ki, güvenliğin açtığı kapıdan içeriye giriyorlardı. Lüks araba parke taşlı yoldan ilerledi ve evin önüne gelince durdu. Tuğçe Kara'nın arabadan inmesini beklemeden kapıyı açtı. 
Ardından bile kapatmadan hızlıca evin girişindeki merdivenlere yöneldi. 
Onları çıkarken genç adama “İyi geceler!” diye mırıldandı aceleyle. Tabii kı Kara bir cevap vermemişti. Verse şaşardı zaten! Annesi ise hâlâ yatmamış görünüyordu. Çünkü daha merdivenlerin başına gelmeden kapı açılmıştı ve eşikte onun ince bedeni gözükmüştü. Yanında da ağabeyı Tuğrul duruyordu. 


Tuğçe onların önünde birden durdu. Sonra derin bir nefes aldı. 
Başını çevirdi. Kara arabanın açık kalan arka kapısına gitmiş, kapatmak 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üzere elini uzatmıştı. Hırsla yeniden merdivenleri geri inip yanına gitti. 
Kapıyı kapatan adamın önünde durup dişi bir kaplan edasıyla başını kaldırdı. Gözleri öfkeyle yanıyordu. Sıkılı dişlerinin arasından genç adamın sakın yüzüne karşı homurdandı. 

“Senden Oo hoşlanmıyorum Kara!” dedi. “Senden hiç hoşlanmıyorum. Seni bir daha çevremde görmezsem çok mutlu olurum. 
Anlıyor musun? Gözümden uzak dur!” 


Karahan'ın Oo şaşkınlığı sadece Oo kaşlarının Ooo çatılmasından anlaşılabilirdi. Tuğçe aynı öfkeyle döndü. Merdivenleri yeniden çıkıp annesi ile ağabeyinin yanından geçti. O sırada annesi şaşkınca “Ne oldu Tuğçe?” diye sormuştu. Aralarından hışımla geçen Tuğçe elinden geldiğince sakın tutmaya çalıştığı bir sesle terslendi. 


“Yok bir şey!” 

O içeriye girip evin iç merdivenlerinden kendi odasına yönelirken, Halime Hanım, önce oğlu Tuğrul'a sonra da Kara'ya bakmıştı şaşkınlıkla. 

“Kara, ne oldu ona böyle?” diye sordu kadın korumaya. 


, 


“Bilmiyorum efendim...” diye mırıldandı adam. Bir an duraladıktan sonra, her hangi bir tepki görmeyince yürüyüp arabaya bindi ve onu garaja doğru götürdü. Evden içeriye giren Halime Hanım, kapıyı kapatırken, yanında kıkırdayan oğluna baktı. Tuğrul sinsi sinsi gülüyordu. 
Kadın kaşlarını kaldırarak onun niye güldüğünü merak ettiğini belirtti. 
Sadece kısa bir açıklama alabılmiıştı. 


“Bizim Oo Tuğçe Hanm sonunda dizlerinin üstünde süründüremeyeceği bir erkek bulmuş gözüküyor!” 


Hâlâ keyifle gülüyordu. 
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3. BÖLÜM 


Tuğrul kahvaltı için masanın başına geldiğinde, babası ile erkek kardeşinin de önceden gelmiş olduğunu gördü. Turgay da kendisi gibi uzun boylu ve yapılıydı. Her iki çocuğu da kendisinden birkaç santim uzun olan babaları Rasim Bey, onlara nazaran zayıf sayılırdı. Yıllardır deli gibi çalışan adam, kilo almaya müsait değildi. İki kardeş ise güçlü fiziklerini haftada birkaç kere yaptıkları sporlarla destekliyorlardı. 
Özellikle hafta sonları Manisa'daki çiftliğe gidebildiklerinde ata binmek, onlar için ayrıca eğlenceli bir spordu. Babaları ne yazık ki ata binmeyi sevmezdi. 


Rasim Bey kaşlarını kaldırarak Tuğrul'un “Günaydın!” sözüne sessizce karşılık verdi. Önünde gazetesi vardı. Kır saçlarına rağmen hâlâ yakışıklı bir adamdı. Kardeşi Turgay ise, kumral saçlı ve güzele yakın bir erkekti. Ağabeyine sakince bir bakış attı. Turgay iki kilometre kadar ileride, kendi karısı ve çocuğuyla bir apartman dairesinde kalıyordu. 
Tuğrul ise eşiyle aile evinde kalmayı tercih etmişti. Ailede saçları en açık renk olan ise Tuğçe'ydi. Onun saçları da, bir göçmen olan büyükannelerinden ona kalan bir hatıraydı. 


“Hayrola?” diye erkek kardeşine göz kırptı Tuğrul. “Sizin evde kahvaltı vermiyorlar mı? Sabah sabah buraya kahvaltıya gelmişsin?” 


“Figen'in annesi hastaymış. Kayseri'ye yolladım!” dedi yakışıklı kardeş. “Aç mı kalacaktım?” 


“İyi etmişsin. Durumu nasılmış?” 

“Fena değil! Gitmek için bahane işte. Bu kadınların hepsi anneci! 
Tuğçe nerede? Kalkmadı mı? Onu özledim!” 

Tuğrul'un aklına Tuğçe gelince elinde olmadan yine güldü. 


“Hayırdır?” diye mırıldandı Turgay. Onun sesi de ailenin diğer fertlerininki gibi etkileyiciydi. Tabii ki en güzel ses tonu babalarınınki ydı. 
Babaları bir toplantıda sırf konuşarak bile insanları etkileyebilirdi. Hiç sunum yapmasına bile gerek yoktu. “Bu sabah keyıflisin bakıyorum? Az sonra sıkıcı bir ihaleye gireceğimizi unuttun mu?” 

“Unutmadım... Sen sorunca aklıma Tuğçe geldi de!” 


“Ne olmuş ona?” Soruyu Turgay sormasına rağmen babaları 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Rasim Bey de gazeteyi bırakmış, Tuğrul'un cevabını bekliyordu. 

“Hiç... Görünüşte tabii. Dün gece annem ile onun gelmesini bekledik. Annem, onun giderken çok sinirli olduğunu söylemişti. Şu bizim yeni korumayı yanına taktığın için sana çok kızmış baba. 
Hakikaten, niye öyle yaptın? Hiç birimizin artık korumaya ihtiyacı yok. 
Eskisi gibi tehlikeli işler yapmıyoruz. Kimse kimsenin hakkını gasp etmeye uğraşmıyor. Her şey yasalarla gayet güzel korunuyor.” 


“Mesele o değil!” dedi babaları güzel sesiyle. Sandalyesinı çekip oturan oğlunu süzüyordu. “Ne olmuş peki? Bana çok mu kızmış?” 

“Sanırım... Giderken öfke küpüydü, dedi annem. Sanırım Tuğçe senden bunun intikamını alacaktır. Haftaya yaş gününde ondan iyi bir hediye almayı unutsan iyi olur...” Keyifle güldü. Ailenin en neşeli bir diğer insanıydı. Annelerine çekmişti. Olayları farklı yorumlamakta da üstüne yoktu. Bu yüzden de kardeşinden daha iyi bir iş adamıydı. 

Rasim Bey huzursuzca yerinden kıpırdandı. Bu ailede aslında en çok çekindiği kışı kızı Tuğçe'ydi. O uslanmaz bir belaydı. Açık sözlü, delişmen, inatçı ve öfkeli... Bunun şımarık yetiştirilmesiyle ilgisi yoktu. 
O kızın kendisine karşı inanılmaz bir özgüveni ve kadınsı bir medeni cesareti vardı. Hiç kimseye karşı boyun eğmeyen vahşi bir kısrak gibiydi. 

“Partide bir şey mi olmuş peki?” diye sordu Rasim Bey. 

“Bilmem... Sevgili kardeşimiz eve hışımla girdi. Demek ki canını sıkan bir şey vardı? Girmeden önce de bizim dev adamın üzerine yürüyüp onu çevresinde istemediğini falan söyledi. Çok komikti. Karahan onun boynunu tek eliyle kırabilirdi ama şaşkınlıktan öylece kalakaldı garibim. 
Neden zavallı adamın başına kardeşimizi sardın baba?” 


“Bu ne demek?” 
“Sanırım adam Tuğçe'nin ilgisini çekmiş? Anladığım o!” 


“Bu Iyı!” diye homurdandı babaları. “Hiç değilse o çıktığı diğer hanım evlatlarından daha delikanlı bir çocuk...” 


“Baba o sadece bir koruma!” diye mırıldandı tembelce Turgay. 
Konuşmayı pek sevmeyen Turgay, ailenin en plancı adamıydı aynı zamanda. Bir işe girişmeden önceki tüm riskleri, şartları ve sonuçları inceden inceye planlardı. Mantıksız olan şeyleri sevmezdi. Güzel yüzüne rağmen aslında hayata karşı bakışı da çok acımasızdı. Ve ona göre kardeşlerinin bir koruma ile bir tutulması mantıksızdı. Mantık her zaman önce gelirdi. 

“Evet... Bu önemli mi?” diye homurdandı Rasim Bey. “Sen ne zaman böyle züppe oldun?” 
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“Senin ne düşündüğünü biliyorum...” dedi oğlu sakince. “Hepimizi evlendirdin. Bir tek sevgili kızın Tuğçe kaldı. Onu da parmağının ucunda istediğin gibi oynatabileceğin birisiyle evlendirmek istiyorsun?” 

“Sence Kara öyle biri mı?” dedi adam ters bir sesle. “Kızımın artık evlenme yaşına geldiği ve hatta geçtiği doğru. Bu güne kadar okuduğu için sesimi çıkarmadım. Kendisini istemeye gelenleri reddetmesine de sesimi çıkarmadım. Elbette kızımın da Tuba gibi iyi ve varlıklı bir adamla evlenmesini isterim. Ama Allah biliyor ya, Tuba'nın kocası Ahmet'ten hiç haz etmiyorum. Aptal kız, bulduğu ilk erkekle evlendi!” 

“Ama mutlu?” diye üsteledi Turgay. 

“Çünkü hayattan bir beklentisi yok. Fakat Tuğçe öyle değil!” Bunu söyleyen Tuğrul'du. Elindeki tereyağı sürülmüş ekmeğinden bir ısırık alarak gülümsedi. “Tuğçe kimseden korkmaz. O Ahmet gibi birisiyle evlense, eminim adamın hayatını cehenneme çevirirdi. Düşünmek bile istemiyorum. Tabii kendisi de yeterince mutsuz olurdu.” 


“Sanmam! O hep ipler kendi elinde olsun ister. Böyle bir erkek onun daha çok hoşuna giderdi.” 


“Kardeşimizi daha iyi tanımalısın bence Turgay. Küçükken onu döverdik, yine bildiğini yapardı. İstediği bir sürü erkekle çıktı. Söyle bakalım, sana kaçı hakkında iyi bir şey söyledi? Ben onun daha birisiyle öpüştüğünü bile sanmam!” 


Babaları huzursuz bir şekilde boğazını temizleyince Tuğrul sahte bir utançla başını eğip gülümsedi. 

“Tuğçe'nin bu korumadan hoşlandığını mı söylemeye çalışıyorsun?” dedi Turgay. Babalarının rahatsızlığına aldırmamış gibiydi. 
O sadece vahşı kız kardeşlerinin son halini merak ediyordu. 

“Sanmam! Bence ondan nefret ediyor. Belki nefret fazla kaçmış olabilir? Ona erişemediği için hoşlanmıyor diyelim. Kara Bey'in, kız kardeşimizin şok edici güzelliğini, akşamları verandada okuduğu kitap kadar ilgi çekici bulmadığı belli. Söylemekten utanıyorum ama çok kadınla tanışmış olduğuna eminim. Senin rekorunu bile geride bırakmış olabilir. Doğrusu bakışları çok etkileyici...” 

“Boşuna tartışıyorsunuz!” dedi Rasım Bey. “Kara yakında gidecek. Sadece birkaç aylığına yanımıza gelmişti.” 

“Nereye gidiyormuş?” Bu soruyu soran güzel sesin sahibi, yemek odasından içeriye giren Tuğçe'ydi. İlgilenmeden masaya oturmasına rağmen, gözleri babasındaydı. Hepsi de genç kızın hâlâ öfkeli olduğunun ve babaları bir yana, erkek kardeşlerine bile günaydın demediğinin 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farkındaydı. 

“Sana da günaydın!” dedi Turgay biraz sertçe. 

“Benim için değil!” diye homurdandı Tuğçe. “Yine de hoş geldin abı! Yengem nasıl?” 

“Umurunda mı?” 


“Değil!” Genç kız umursamazca babasına döndü. “Baba! Bak, bir daha o ruhsuz adamı yanıma verirsen seninle cidden bozuşuruz. Adam duvardan farksız. Kendisinden hiç hoşlanmıyorum. Onun da benden hoşlanmadığına eminim. Buna rağmen Sibel ona bayıldı ve hafta sonu çıkmayı teklif etti!.. Düşünebiliyor musun? Benim korumama? Çılgın kız! 
Hem de kendisi teklif etti!” 


“Eee?” 

“Ne e'si? Kara da kabul etti tabii. Sibel fıstık gibi kız. Zengin de!” 

“Mesele anlaşıldı!” diye kıkırdadı Tuğrul. Bakışlarını zorlukla önündeki yemeğe dikmişti. Tuğçe ise tehditkâr bir tavırla ağabeyine baktı. 

“Neymiş o anlaşılan?” 

“Sen Sibel?den daha güzel ve zenginsin. Fakat burnun biraz fazla havada? Azıcık aşağıya indirip önüne bakarsan, çok şeyler kaçırdığını görürsün.” 

“Hiçbir şey anlamadım?” dedi Tuğçe öfkeli bir kaş çatışla. 

“Kara sana akşam terbiyesizlik mi yaptı?” diye sordu babası. 

“Evet!” dedi Tuğçe başını ona çevirerek. 

“Sarkıntılık falan mı?” 


“Ne ilgisi var?” Tuğçe hayretle gülümsedi. “Onun benim kadın olduğumdan bile haberi olduğunu sanmam. Yüzümde kalın bir bıyıkla ve top sakalla gezsem bile fark etmez o! Sadece dün gece deniz kıyısında biraz yürümek istedim. İzin vermek istemedi. Sanki ondan izin almak zorundaymışım gibi? Kıyafetim çok açıkmış!” 

“Bravo ona!” dedi Turgay. 


“Bu, işte ancak sizin gibi taş devri erkeklerine yakışan bir davranış tarzı!” dedi Tuğçe küçük ağabeyine. “Giysim hiç de açık değildi. Öyle bile olsa onu ne ilgilendirir ki? Kocam değil, ağabeyim değil!” 

“Eminim ona da böyle söyleyip adamı susturmuşsundur? 
İsteklerini kabul ettirmek için ne cadılıklar yapabileceğini hepimiz biliyoruz!” derken gülüyordu Turgay. Onun da bu konu ilgisini çekmişti. 
Küçük kız kardeşleri bu Karahan adlı korumaya fazla takmış 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gözüküyordu. 

“Hoşunuza gittiğine sevindim!” dedi Tuğçe alaycı bir öfkeyle. 
Sonra babasına döndü yine. “Baba! Rica ederim bir daha o adamı yanıma verme! Tamam, efendiliğine bir şey demiyorum ama yine de ondan hoşlanmıyorum. Hem ben artık çocuk değilim. Yanımda koruma olmadan da yapabilirim.” 

“Bunu biliyorum...” diye homurdandı Rasim Bey. “Fakat siz gençlerin partilerini bilirim. Sabaha kadar sürer. O saatlerde tek başına veya o ayyaş serseri gençlerle dönmene izin veremem. Her gün gazetelerde arkadaş eğlencesinden dönerken kaza yapıp ölen gençlerin talihsiz haberlerini okuyorum. Diğer yandan, yanına vereceğim adamlardan hiç biriside o geç saatlere kadar beklemeye dayanamaz! Tek seçeneğim oydu. Adam günde beş saatten fazla uyumuyor! Şimdiye kadar yanımda onun kadar enerjik birisi çalışmadı. Bu yönüyle birbirinize benzi yorsunuz. İkinizi de hiçbir şey yoramaz!” 

Tuğçe dudaklarını sıkarak durdu. Ne diyeceğini bilemiyordu. İtiraz edecekti elbette. Ama çocuksu bir inatla olsun istemiyordu. Başka da çaresi yok gibiydi. 

“Bu güzel işte!” dedi hoşnutsuzca. “Nihayet ortak bir yanımız oldu o duvar suratlıyla.” 

“Ama yakışıklı bir duvar!” dedi en büyük ağabeyi Tuğrul. Tatlı bir kinayeyle gülümsüyordu. Tuğçe'nin aklına bir anda dün gece geldi. 
Adamın derin gözlerine bakarken suratının ne kadar yakışıklı olduğu önemini kaybetmişti. Daha evvel bu kadar etkileyici gözleri olan bir erkek görmemişti. Sert, gizemli ve...ve kahretsin...çok seksi! 

“Kızım!” dedi Rasim Bey biraz sabırsızca. “Böyle geç saatlere kadar süren partilere gittiğin sürece yanında o da olacak. Bunu aklına soksan iyı edersin. Onunla hırlaşıp duracağına ya suyuna gitmeyi öğren, ya da görmezden gel!” 


“Suyuna gitmek mi? Baba! Ben onun yanında çalışmıyorum! O bizim yanımızda çalışıyor. Kim kimin suyuna gidecek?” 

“Beni ilgilendirmez! Bence hırçınlıklarınla adamın keyfini kaçırma! Konuşmak istemiyorsan konuşma! Ne bileyim! Ondan keyif almak zorunda değilsin. Haftada bir iki gün yüzünü görsen ne olur ki? 
Bütün yapacağın onunla muhatap olmamak!” 

Tuğçe sinirle ayağa kalktı. O sırada evin yardımcılarından Zehra Hanım, elinde genç kız için hazırladığı çayı ile içeriye girmişti. “Size inanamıyorum!” dedi genç kız ailesine. Dönüp kadının elinden çayını 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aldı. “Ben kahvaltı etmeyeceğim... Çay yeterli!” dedi sinirle. “Afiyet olsun! Bu erkek dayanışmanız gözlerimi yaşarttı. Gidip müsait bir yerde mutluluktan ağlayacağım!” 


Hışımla odadan çıktı. Elinde fincanıyla dış kapıya yürüdü. 
Bahçedeki hamakta biraz oturup kafasını toplasa iyi olurdu. Kapıyı açtığında, kapının önünde her zamanki gibi lüks arabanın beklediğini gördü. Elbette ki ona yaslanmış bir halde duran Kara'yı da... Emektar şoförleri ise arabanın camlarını siliyordu. Kara keskin bakışları ile adamın işini yapmasını izliyordu. Bu sefer sadece siyahlar içindeydi. Siyah keten bir pantolon ve ona yakışır siyah bir gömlek giymişti. Kravat falan takmamıştı. Siyahlar içinde inanılmaz tedirgin ediciydi. Bir elinde de yarısı içilmiş bir sigara vardı. Kapının açıldığını ve genç kızın dışarıya çıktığını görünce, usulca yerinde doğruldu. 

Genç adam, kızın gözlerindeki öfkeyi görmüştü. İçinden sıkıntıyla dişlerini sıktı. Önceden nasıl olmuştu da onu soğuk bir kadın sanmıştı? 
Bu küçük öfke yumağı yürüdüğü her yeri yakıyordu. Bu küçük kızın öfkesi sabah bile sönmez miydi hiç? Güneş ışığında parlayan düz sarı saçlarını savurarak yanına yanaşması da hayra alamet değildi. Sabah sabah onu çekemeyecekti doğrusu! 

Görmezden gelmek için başını çevirdi. Yine şoförü izlemeye koyuldu. Fakat yanındaki hareketi hissetmemesi mümkün değildi. Öfkeli cadı hışımla yanına kadar gelmişti. İster istemez gözlerini yine ona çevirmek zorunda kaldı. Genç kızın öfkeyle parlayan gözleri kendisininkilere dikilmişti. Genç adam kuru bir sesle mırıldandı. 

“Bir şey mi istiyorsunuz Tuğçe Hanım?” 

“Sadece ‘Günaydın’ demenizi bekliyorum Kara Bey! Başka bir şey değil. Beni görmezden gelmeye çalışman çok terbiyesizceydı !” 

Genç adam duruşunu dikleştirince, boyu iyice uzamıştı. Topuklu ayakkabısı ayağında olmayan Tuğçe ister istemez irkildi. Yine de geri adım atmadan gözlerinin içine bakmaya devam etti. 


“Bakın Tuğçe Hanım! Beni, çevrenizde görmeyi istemediğinizi söylediniz! Sizi niye bu kadar öfkelendiriyorum onu da anlamıyorum? O güzel mavi gözlerinize öfke çok yakışıyor doğrusu ama muhatabı ben olunca canımı sıkmıyor da değil! Acaba sizin rahatınız için yapabileceğim bir şey var mı?” 

“Var! Ama bu iki metrelik boyunla hemen ortadan kaybolabileceğini sanmam!” dedi Tuğçe ters bir sesle. “Yapabilir misin?” 
Gözleri istemeden adamın açık yakasından gözüken siyah tüylere kaydı. 
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Bir anda yutkunmayı unuttu. Hızlıca kaçırdı gözlerini... 


“Bunu yapamam! Ayrıca iki metre değilim.” diye mırıldandı adam. “Başka arzunuz?” 


Şoförleri Salih merak ve şaşkınlıkla onları izliyordu. İki uzun ve genç insanın birbirlerine bakışlarındakı gariplik ilgisini çekmişti. 
Özellikle evin öfkeli genç kızının ateş dolu bakışlarının genç korumayı sindirememesi hoşuna gitti. Tuğçe Hanım normalde herkese karşı içten ve samimiydi. Ayrıca kendisine karşı hiçbir ters lafı olmamıştı ama evdeki herkes gibi o da bu genç kızın isterse ne kadar öfkeli olabileceğini biliyordu. 


“Anlaşılan sana dayanmak zorundayım!” dedi Tuğçe ters bir sesle. 
“Babam senin tarafını tutuyor gözüküyor!” 


“Buna mı sinirlendiniz? Beni şikâyet etiniz ama babanız aldırmadı mı?” diye hafif bir alayla sordu Kara. 


“Elbette aldırmadı! Hepiniz erkek değil misiniz? Birbirinizin tarafını tutarsınız!” 


“Ozür dilerim ama ben hâlâ sorunu anlamadım?” 


“Akşam anlatırım sana! Bu akşam da bir yere gitmem gerekiyor. 
Babam illa senin de gelmeni istiyor! Eminim on tane kız arasında çok eğleneceksin? Çünkü kız kıza bir parti veriyoruz. Randevu listen kabarabilir!” 


“O halde karnımı önceden doyursam iyi olur!” dedi genç adam kuru bir sesle. 


Tuğçe sinirle ve kısık bir sesle homurdandı. “Bu çekiciliğinle bir şey yapmana gerek yok! Nasılsa onlar yanına gelmek için bir bahane bulurlar!” 


Tabii ki genç adam onun kısık sesle homurdanmasından bir şey anlamamıştı. Çatılı kaşları ile “Efendim?” diye sordu. 


“Yok bir şey!” Gözleri yine seksi kıvırcık tüylere kaydı. Elindeki çay fincanı titremeye başlayınca öfkeyle döndü. “Sekizde burada hazır ol!” derken hızlı hızlı bahçedeki ağaca doğru yürüyordu. Çocukluğunun geçtiği ağaç iyice büyümüştü ama hâlâ onun kafasını dinlendirdiği ve sakin kalabildiği önemli bir korunma yeriydi. Tabii artık tepesine çıkma yaşını geçmişti. Şimdi gölgesi altında bir şezlong vardı. Gidip düşmeden şezlonga oturdu. Ayaklarını sarkıtarak kendisini hafifçe sallamaya başladı. Bir yandan da küçük yudumlarla çayını yudumluyordu. Keskin bakışları ise arabanın yanında dikilen uzun korumadaydı. 


35 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


Az sonra babası ve kardeşleri evden çıktı. Annesi de onlarla birlikteydi. Tuğrul'un oğlu Deha ise, babasının elinden tutmuş, gözlerinin içine bakıyordu. Ağabeyi Tuğrul'un karısı Seda yine hamileydi. Bu yüzden sabahları biraz geç kalkıp, bulantılarını geçiştirmeye çalışıyordu. 
Tuğçe Seda'yı severdi. Kendisinden bir yaş büyüktü ve şimdiden ikinci çocuğuna hamileydi. Ağabeyi ile evlendiğinde daha on sekizine yeni girmişti. İyi niyetli bir kadındı. İzmir'in iyi bir ailesinin sadece liseye kadar okumuş bir kızı olarak çok genç bir yaşta ağabeyi Tuğrul'a âşık olmuş ve hiç düşünmeden evlenmişti. Şimdilerde ise yeni bebeğinin heyecanı sarmıştı tüm aileyi. 


Turgay kendi arabasına binerken yanına Tuğrul oturdu. Babası ise büyük Mercedes'in açık kapısından içeriye girdi. Kapıyı şoför Salih Bey açmıştı. Kara ise Tuğçe'den yana bir kere bile bakmadan arabanın diğer ön koltuğuna oturdu. Genç kız onun silah taşıyıp taşımadığını merak etti. 
İhtimal taşıyordu. Üzerinde görememişti ama belki çorabına falan sokuyor olabilirdi. 

Öğleden önce yengesi Seda'nın yanına gitti ve onunla biraz sohbet etti. Sonra yarınki sınava hazırlanmak aklına geldi. Gerçi iyi bildiği bir konuydu ama yine de bir göz atsa iyi olurdu. Vakit yavaş geçiyordu. Öğle yemeğini yemedi. Akşam yiyeceğini bahane edip aşağıya inmemişti. 
Annesiyle şimdi konuşmak istemiyordu. Fakat bundan kurtuluşu olmadığını anladı. Çünkü odasına girdikten on dakika sonra annesi içeriye girdi. 

“Evet... Anlat bakalım! Akşam ne oldu?” diye sordu doğrudan. 

“Neden bahsediyorsun?” 

“Anlamazlıktan gelme!” Evin neşe kaynağı annesi şimdi dikkatle ve sorgulayan bakışlarla kendisine bakıyordu. “Bu Kara denen çocukla senin derdin ne?” 

Tuğçe omuz silkti umursamazca. Yatağının kıyısına oturdu. “Ne derdim olabilir ki o çocukla?” Sesi alaycıydı. “Benden en az yedi yaş büyük birisine çocuk demen çok komik doğrusu!” 


“Laf ebeliği yapma! Dün gece seni kızdıracak ne yaptı?” 


“Ne mi yaptı? Ne yapmadı ki? Ama o asık suratlı ruhsuz herif hakkında konuşup ona hak ettiğinden daha fazla değer veremem anne! O yüzden söyleyecek fazla bir şeyim yok. Sadece ondan hoşlanmıyorum.” 


“Tamam da sebep ne? Varsa sana karşı bir terbiyesizliği babana söyleriz olur biter!” 


Genç kız yine alayla güldü. “Püh! Babam mı? Babam sabah sözde 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beni dinledi. Ağabeylerim ile birlik olup onun tarafını tuttular.” İç çekti yine de. “Alt tarafı basit bir koruma! Burada bir korumayı tartıştığımıza inanamıyorum.” 


Annesi de yatağın kıyısına gelip ayakta durdu. Kızının öfkeli gözlerine baktı. “Fakat alt tarafı dediğin o korumanın adı geçince halin hemen değişiyor? Ne oluyor sana böyle? Sen eskiden kimseyi aşağılamazdın? Yanımızda çalışanlarla aran hep iyiydi?” 

“Yine Iyı!” diye hafif ters konuştu Tuğçe. “Sadece o adam sinirimi bozuyor. Dün gece ne yaptı biliyor musun? Sibel?'e randevu verdi! Benim arkadaşım olan Sibel'e! Hafta sonu birlikte yemek yedikten sonra bir tiyatroya gidecekler...” 


“Eee?” Annesi anlamazca ona bakıyordu. Güzel mavi gözleri kızınınkilerle aynıydı. 


“Adam tam bir kazma! Sibel ise ona bayıldı! Tabii az konuştuğu için adam ona gizemli gözüküyor. Biraz da yakışıklı sayılır...” 

“Biraz mı? Kızım sen iyice kör oldun herhalde? Artık yakışıklı adamları ayıramıyor musun? Ben bile bu yaşta ne kadar yakışıklı olduğunu görebiliyorum...” 

Tuğçe çatılı kaşlarla annesine baktı. Güzel kavisli kaşları iyi bir kuaförün elinden çıkmıştı. Kadınların genel olarak tercih ettiklerinin aksine kalın biçimliydi. Saçlarına göre daha koyuydu. “Ben...” diye başladı tereddütle. “Ben doğrusu pek dikkat etmedim. İlgimi çeken bir tip değil. Fazla... Fazla uzun!” Beğenmediğini belli etmek için dudaklarını büzdü. 


“Ama fasulye sırığı da değil! Ağabeylerine spor salonunda birkaç ders veriyordu. Onlara sıkılmış portakal suyu götürmüştüm. Bir gram yağı yok. Her yeri kas! Her yeri orantılı!” 

“Bunları babam duymaz inşallah!?” dedi Tuğçe ince bir iğnelemeyle. 

Annesi Halime Hanım içtenlikle kıkırdadı. Gözleri ışıldamıştı. 
“Ben senin gibi kör değilim. Senin yaşında olsaydım ona bayılırdım doğrusu. Tıpkı arkadaşın Sibel gibi! O erkekten anlıyor.” 

Tuğçe merakla annesini süzdü. Sözlerinin arkasında bir anlam mı vardı? Sonra umursamazca omuz silkti. 

“Tüm istediğim benden uzak olması. Onda beni rahatsız eden bir şeyler var. Hoşuma gitmiyor. Yontulmamış bir taş devri adamı o!” 


Halime Hanım başını salladı. Dudaklarındakı gülümseme devam 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ediyordu. Anlayışla bakan gözlerini kırptı. “Onu yontmak eğlenceli olabilirdi ama değil mi?” 

Tuğçe başını eğdi. Gözleri minik ellerini süsleyen ince ve uzun parmaklarındaydı. Halime Hanım birkaç saniye sonra bu minik elleri sevgiyle sıkarak ayağa kalktı. Sessizce odadan çıktı. Annesi gidince genç kız kendisini yatağına sırt üstü bıraktı. Gözlerini tavana dikti. Bütün gün aklında Kara denen adamın gezmesine bir türlü mana veremiyordu. 


Akşam sekiz gibi olduğunda, odasındaki pencereden aşağıya baktı. 
Mercedes kapının önündeydi. Karahan da hemen arabanın yanında, sakince kızın gelmesini bekliyordu. Üstünü değiştirmiş, vücudunu saran bordo renkli bir tişört ile sıkı bir kot giymişti. Elinde her zamanki gibi bir sigara vardı. Dalgınca yerdeki bir taşı iteleyip duruyordu. 


İlk kez adamın hikâyesini merak etti. Nereliydi mesela? Gerçekten de kaç yaşındaydı? Neden hep böyle asık suratlıydı? Mutlaka başına kötü bir şey gelmiş olmalıydı. Bundan neredeyse emindi. Onu hayata küstüren bir şey olmalıydı. Genç adamın bir şey belli etmeyen ifadesiz suratını izlemeyi bıraktı. Onu küstüren ne olursa olsun bu kadar kaba olması gerekmezdi. O gerçekten de kaba ve yontulmamış bir adamdı. 


Onu yontmak gerçekten de zevkli olabilir miydi? 


Kapıdan çıkmadan önce aynadan kendisini süzdü. Mavi gözleri çakmak çakmak olan çok güzel bir kadın kendisine bakıyordu oradan. 
Sıyah pantolon ve beyaz gömleği çok sadeydi. Ama bu basıt kıyafetle bile güzeldi. Güzel olduğunu biliyordu. Peki, bu lanet herif neden kendisine yan gözle bile bakmıyordu? Nesi eksikti? Bugüne kadar karşılaştığı erkeklerin hepsi de güzel olduğunu söyleyip peşinde dolaşmıştı. Yanında beş dakika fazla kalabilmek için çaba sarf etmişlerdi. Karahan'ın kendi emirlerinde basit bir koruma olması erkekçe bakışını engeller miydi? 
Hizmet ettiği kişilere saygısından mı böyle davranıyordu? 


Ya kendisi? Bu adam neden aklını bu kadar kurcalıyordu? Ondan hoşlanmıyordu bile... Böyle kaba saba erkekleri sevmezdi. Evet, yakışıklıydı... Yakışıklı olduğunu dün gece fark etmişti... Hele o bankta gözlerine baktığında resmen başı dönmüştü. Fiziği de fena değildi. Biraz daha kısa olsaydı daha iyiydi. Uzun yıllar dökülecek gibi durmayan saçlarında tek bir beyaz tel bile yoktu. Sesi ise etkileyiciydi. Tabii konuştuğu zamanlar. Aptal adam! Sibel’ le konuşurken zorlanmıyordu da kendisiyle konuşurken laflar ağzından kerpetenle çıkıyordu. Ah... Ona dersini vermek güzel olurdu... Tamam da... Ne dersi? Ona neden ders vermek istiyordu? Ve... 


Ve onu gerçekten yontmak istiyor muydu? 
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Düşünceli bir şekilde aşağıya indi. Annesi mutfaktan çıkıyordu o sırada. Onlar da akşam yemeğini yemeye hazırlanıyordu. Babası akşam yemeklerine özel bir önem verirdi. Pişirilen yemekleri kontrol etmiş olmalıydı. Halime Hanım kızını görünce gülümsedi. 


“Gidiyor musun?” 


“Evet. Bu gece beni beklemene gerek yok. Erken gelmeye çalışırım. Yarın sabah sınavım var zaten.” 


Halime Hanım geri çekilip kızını süzdü. Gözleri siyah kumaş pantolonunda ve beyaz gömleğinde gezindı. Kız kıza geçirilecek birkaç saat için uygun, sade ama şık kıyafetlerdi ve Tuğçe'ye çok yakışmıştı. 
Uzun boyunu daha da meydana çıkarmıştı. 


“Çok güzel olmuşsun gerçekten. Bu kadar büyüdüğüne inanamıyorum.” 


“Anne! Kız kardeşim benden daha küçük ve evli! Bana hâlâ çocukmuşum gibi davranma!” Uzanıp yanağından öptü. 


“Keşke sen de artık evlensen! Okulun da bitti sayılır.” Halime Hanım hevesle iç çekmişti. Kızının evlenebileceğini hiç düşünemi yordu. 
Çocukluğundan beri hırçın ve dik başlı olan büyük kızı, evliliği bir erkeğin boyunduruğuna girmek gibi görüyordu. Onu o kadar çok isteyen olmuştu ki, zaman zaman evlenebileceği konusunda ümitlendiği bile olmuştu. Ama Tuğçe kesinlikle evlenme taraftarı değildi. Bu gidişle de ufukta öyle bir şey gözükmüyordu. 

“Bir gün evleneceğim tabii!” dedi genç kız. Çantasını omzuna atıp kapıya yöneldi. “Sana uzun boylu yakışıklı bir damat getireceğim. O zaman beklediğim ve sizi de beklettiğim için bana teşekkür edeceksin.” 

“Aklında birisi var mı?” diye sordu annesi garip bir sesle. Tuğçe kapının ağzında durup biraz ilerideki Kara'ya baktı. Adam da onu görünce arabaya yaslanmayı bırakmıştı. Doğrulurken elindeki sigarayı gizledi. Tuğçe'nin duru mavi gözleri bir an onu süzdü. Adam her zamanki gibi kendisine bakmadan dönmüş ve arka kapıyı açmıştı. Sabırla genç kızın gelmesini bekliyordu. 

“Şimdilik yok...” dedi genç kız. Başını çevirip annesine baktı. 
Kadının gülen gözlerinde farklı bir bakış vardı. “Fakat şu yontma işi de ilgimi çekmedi değil!” 

Annesi güldü. “Çok eğlencelidir. Ben babanla uğraşırken epey yoruldum. Sonunda başardım. İstediğime yakın bir erkek elde ettim. Ama dikkatlı olmak lazım... Yontma sırasında bir yerine büyükçe bir kıymık girebilir...” 
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“Öyle mi? Nereme mesela?” 
“Evet... Kalbine mesela...” 


Tuğçe arsızca gülümsedi. Annesiyle birçok konuyu rahatça konuşan bir kız evlat olarak göz kırptı ona. “Oh, iyı... Ben de başka bir yerime zannettim!” 


Halime Hanım'ın gülümsemesi yavaşça azaldı. Tuğçe gülerek arabaya doğru giderken arkasından “Seni terbiyesiz, seni fettan zilli...” 
diye mırıldandı. Başını endişeyle iki yana salladı. Bu kızın hali ne olacaktı? Ona söz geçiren iyi bir erkeğe ihtiyacı vardı. Fakat kızının önünde örnek olarak, iki sert ağabeyi bir yana gerçekten de zorlu bir babası bulunuyordu. Bu üçlü bile kızlarını sindirememişti. Ve Tuğçe onlarla o kadar iyi bir idman yapmıştı ki, kolay kolay hiçbir erkeğe boyun eğmezdi. Erkekleri yönetmekte usta olmuştu. 


Kapının eşiğine gelip onun arkasından baktı. Kara'nın tuttuğu araba kapısının önüne gelen Tuğçe, bir an başını kaldırıp genç adama bakmıştı. Genç kızın uzun fiziği ile korumanın dev yapısı uzaktan çok hoş gözüküyordu. Bu sefer genç adam gözlerini kaçırmamıştı. Doğrudan Tuğçe'nin mavi gözlerine bakıyordu. Fakat yüzü her zamanki gibi ıfadesizdi. Ne düşündüğünü anlamak mümkün değildi. 

“İyi akşamlar!” dedi Tuğçe alaycı bir dudak bükmeyle. Adam onaylarcasına başını eğince de gözleri parladı iyice. “Bu gece karnınızı doyurdunuz mu Kara Bey?” 

Genç adamın dudakları belirsiz bir sinirle gerildi. Gözleri hafıfçe kısıldı. Tuğçe onun alay edilmekten hoşlanmadığını anlamıştı. Bu iyiydi. 
Bu gece niyeti sonuna kadar onun damarına basmaktı. 

“Aç değilim... Tuğçe Hanım!” diye mırıldandı adam. 

“Yemedin mi?” 

“Vakit olmadı...” 

“Yazık... Bu gece Sibel de gelmeyecek aksi gibi... Size bakıp ihtimam gösterecek kimse yok.” Tuğçe'nin sivri dili genç adamı pek etkilememiş gibiydi. 

“Merak etmeyın, ben kendime bakabilirim!” dedi sakince. 

“Güzel... Aç kalmanı istemeyiz değil mi? Bu iri vücudunuzun güçsüz düşmesi bizim için sorun olabılır.” Inatla ve gülümseyerek bakan mavı gözleri, genç adamın sert bakışlarıyla karşılaştı. Hiç gülümsemeyen asık suratı, yakından daha da genç duruyordu. Adamdan yayılan güzel koku ise usulca burnundan içeriye süzülüyordu. Ter değildi. Bu güne 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kadar hiç duymadığı bir parfüm kokusuydu. Bu kokuyu onunla karşılaştığı birkaç defalık kısa anlarda da algılamıştı. Her ne ise ona yakışıyordu. Erkeksi ve egzotikti. İnsanda durdukça koklama hissi uyandırıyordu. Tuğçe hayatında ilk kez yüzünü bir erkeğin boynuna gömüp kokusunu içine çekme arzusuyla doldu. 


Kendisini tutup aceleyle açık kapıdan arabanın içine girdi. Aptallık yapmamalıydı. Bu adam alt tarafı bir korumaydı. Nefesinin hızlanmasının başka bir sebebi olmalıydı. Kara'nın yerine geçmesini beklerken hâlâ evlerinin kapısında kendilerini süzen annesine el salladı. Az sonra araba sessizce ilerlemeye başlamıştı. 


“Kordon'a gideceğiz...” dedi Tuğçe sessiz duran korumaya. 
Gözleri aynadan karşılaştı. Adam yine sessizce araba sürmesine devam etti. Genç kız bir süre pencereden dışarıyı seyretti. Kararmaya başlayan hava yüzünden dükkânların lambaları yanmaya başlamıştı. Bu güzel yaz gecesinde, İzmir her zamanki gibi hareketliydi. Yemeğini yemiş olan ınsanlar temiz kaldırımlarda yürüyorlardı. Bu kısımda denizin kokusu daha temizdi. Acelesi olanlar belliydi. Etraflarına dikkat etmeden hızla yürüyorlardı. Sağda solda ise seyyar satıcılar türemişti. Gündüze nazaran belediye otobüsü ve dolmuş trafiği ise azalmıştı. Fakat özel aracıyla gezmeye çıkanların oluşturdukları trafik daha da artmış gibiydi. 

Yanlarından serserice bir manevrayla geçen arabanın arkasından hafif tersçe bakan Kara, yol ayrımına geldikleri için aynadan genç kıza döndü. 

“Sağa... Atatürk Caddesi boyunca gidelim.” dedi Tuğçe kısaca. 
Bir dakika sonra kıyı şeridindeki dar yolda ilerliyordu. Sadece çok zenginlerin alabilecekleri veya miras yoluyla kalan eski ama pahalı binaların manzaraları da güzel olmalıydı. Hepsi denize bakıyordu. Gerçi sahil şeridi doldurulunca biraz manzarada eksiklik olmuştu ama yine de Kordon hâlâ çok tercih edilen bir yerdi. “Buralarda bir yerde durabilirsin. 
Yemek yiyeceğimiz lokanta yakında...” 

Genç adam özel bir parka arabayı soktu. İnip genç kızın kapısına yöneldi. Ama Tuğçe arabadan çoktan çıkmıştı. Kapıyı kapatıp yanına gelen adama baktı. Geriye doğru taranmış saçları gece daha da siyah duruyordu. 


“Beni yalnız bırak desem bırakmazsın değil mi?” diye sordu. 


“Bırakmam... Babanızın emri...”dedi genç adam oldukça kuru bir sesle. 


“Boş ver babamı... Sen şimdi kendi başına bir şeyler yap. Ben seni 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ıhtıyacım olduğunda ararım. Git bir yerlerde karnını doyur, dolaş...” diye ısrar etti Tuğçe. 


“Üzgünüm...” diye reddetti yine genç adam. 


“E ne yapacaksın? Hemen dibimde mi olacaksın? Bak... Ben çocuk değilim. Yirmi üç yaşındayım. Başımın çaresine bakabilirim.” 


“Bundan hiç kuşkum yok. Fakat babanızla aynı fikirdeyim. 
Buraları geç saatlerde tehlikeli olur. Yalnız kalmanız doğru değil!” 


“Laf! Burası İzmir... Hem tek de değilim. Bir sürü kız arkadaşım olacak. Ne olabilir kı?” 

“Yemekten sonra nereye gideceksiniz?” 

“Bir bara... Şu ileride bir tane Türkü bar var.” 

“Alkollü bir yerde her şey olabilir. Bu kadar genç kız çok fazla dikkat çekecektir.” Bakışları kararlı olduğunu gösteriyordu. “Gözümün önünde olmanız en iyisi. Sizi rahatsız etmem. Bir kenarda dururum. 
Varlığımı bile fark etmezsiniz!” 

“Ne demezsin!” diye neredeyse inledi Tuğçe. “Tam da gözükmeyecek tipte bir adamsın ya!” On dakikaya kalmadan bütün arkadaşları onu merak edecekti. Sibel örneğinde olduğu gibi ağızlarının suyu akacaktı. Bu aptal koruma tüm asık suratına ve yontulmamış tavrına rağmen çok yakışıklıydı. Bunu kendisi bile görebiliyordu artık. 


“Üzgünüm!” dedi genç adam sakince. “Siz nerede, ben orada! 
Gözümün önünde olursanız emniyette olduğunuzdan emin olacağım.” 


Tuğçe dişlerini sıktı. Bu adama inanamıyordu. “Yine söylüyorum sana Kara! Bana karşı davranışların hoşuma gitmiyor. Ben senin patronunum. Sevgilin değilim. Benim için çalışıyorsun. Bu yüzden sana emrediyorum. Git ve gözüme gözükme. Lazım olduğunda ben seni ararım.” 

Adam umursamazca omuz silkti. “Sizin için çalışmıyorum. 
Babanızdan emir alırım. Kendisi tüm sorumluluğu bana bıraktı. Istersem sizi şu anda bile buradan alıp götürürüm...” 

Tuğçe elini beline koydu. Hayretle, sinirle, öfkeyle baktı ona... 
“Sen... Sen... kim olduğunu sanıyorsun?!” 

“Çok şımarık bir kıza bakıcılık yapan ve aslında bundan da sanıldığı kadar memnun olmayan bir adamım...” diye isteksizce homurdandı Kara. 

“Ben şımarık değilim! Beni böyle yapan sensin! Sen beni çıldırtıyorsun!” dedi genç kız öfkeyle. Güzel mavi gözleri çakmak 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çakmaktı. Tatlı kırmızı dudakları büzülmüştü. 


“Hâlâ bunun sebebini merak ediyorum Tuğçe Hanım!” Karahan gözlerini kısıp genç kıza donukça baktı. 


“Sadece senden hoşlanmıyorum!” 
“Neden?” 


“Ne... Ne demek neden?” diye kekeledi Tuğçe. “Hoşlanmıyorum işte! Seni çevremde görmek istemiyorum. Bana verdiğin elektrik hiç hoşuma gitmiyor. Ama şimdi seninle böyle bir konuyu ayaküstü konuşamam. Peki, gelmek istiyorsan gel. Ama kız arkadaşlarımdan birisine daha bir randevu verirsen... sana bunu ödetirim.” 

Genç adam iç çekti belirsizce. “Sibel Hanım'ı kastediyorsanız bu konuda benim bir suçum olmadığını biliyorsunuz. Tiyatro teklifini yapan oydu.” 

“Olabilir... Yerini bilsen iyi olur. Sen bizim yanımızda çalışan bir elemansın. O sınıf olarak senden çok üstün birisi! Beni kullanarak arkadaşlarıma yanaşmanı istemiyorum!” 

Genç adamın gözleri ışıldadı. Kendisine dimdik bakan buz mavisi gözlere belirgin bir öfkeyle baktı. Yine de bir şey demedi. Sadece dişlerini sıktığını gösterecek şekilde yanak derisi dalgalandı. Tuğçe onu kızdırdığını anlamıştı ve nedense bundan derin bir haz aldı. Bu koruma haddini bilse iyi olurdu.Karşısında herhangi bir kadın yoktu. Tuğçe onun gibi sert erkeklere pabuç bırakmamayı uzun yıllarda iyi öğrenmişti. 

“Senin Sibel'in teklifini reddetmen gerekirdi. Ayrıca o senin gibi erkeklere alışık değil. Onun kalbini kıracaksın. Göründüğünden daha duygusal ve saftır...” diye devam etti. 


“Ona ne yapacağımı sanıyorsunuz?” diye mırıldandı adam. “Alt tarafı basıt bir gece!” 

“Belki senin için basit bir gece olabilir ama onun için öyle olmaz. 
Senden hoşlanıyor. Neden hoşlandığını da Allah bilir. Tamam... 
yakışıklısın ama hiç de...” Yutkundu. Ne yapmıştı şımdı? Neden bu itirafı adama yapmıştı? Mecburen sözlerine devam etti. “...hiç de bir kadına hitap edecek birisi değilsin!” En azından sözlerini biraz toparlama imkânı bulmuştu. 


“Dediğim gibi... Sadece yemek ve tiyatro... Ben de pek çocuklarla çıkma meraklısı değilim!” 


“Aptal mısın sen!” dedi Tuğçe öfkeyle. “O yirmi üç yaşında... Ben de öyle! Çocuk değiliz biz!” 


43 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


“Ben otuz iki yaşındayım Tuğçe Hanım... Ve siz yaştakilerin heyecanlarıyla uğraşamayacak kadar çok şey gördüm. Gerçekten yorgunum... Ne arkadaşlarınızla, ne de başka bakire kızlarla ilgilenmiyorum.” 

“Çok terbiyesizce!” diye homurdandı Tuğçe. 


“Evet... Ama bana başka şekilde konuşma şansı bırakmadınız. 
Şimdi gidelim mi artık? Arkadaşlarınıza asılmayacağımdan emin olabilirsiniz!” 

Biraz sonra genç kız, arkasında suratsız koruması ile birlikte arkadaşlarıyla buluşacağı lokantaya girmişti. Yüzündeki asık ifadeyi zorlukla değiştirdi. Kendisine el sallayan arkadaşlarına gülümseyerek baktı. Hepsi de buluşmaya vaktiyle gelmiş gibi gözüküyordu. En son gelen kendisi olmalıydı. Onlara doğru gülümseyerek yürürken arkasındaki adamı unutmaya çalıştı. Ne yapacağıyla da ilgilenmiyordu. 
Umurunda değildi. Kızlar üç masayı birleştirmişti. Kendisine ayrılan sandalyeye oturmadan önce hepsiyle tek tek öpüştü. 


Sohbet ederek ve güzel yemeklerini yavaşça yiyerek vakit geçirdiler. Tuğçe yarım saat geçtikten sonra sonunda dayanamadı. Başını çevirdi. Karahan neredeydi acaba? Lokanta oldukça büyüktü. Kalabalıktı da. Burada yer ayırtmadan oturmak mümkün değildi. Bu yüzden genç adamı uzak bir köşede, iki kışılık bir masada tek başına otururken görünce şaşırdı. Belli ki kendisi de bir şeyler atıştırmıştı. Arkasına rahatça yaslanmış, kahvesini içiyordu. Nasıl olmuştu da bu tıklım tıklım dolu lokantada böyle kolayca yer bulabilmişti? 


Keskin bakışları kendi üzerindeydi. Gözleri birbirleriyle kesişince hemen bakışlarını kaçırdı. Yine önüne döndü. 


Ne biçim bir adamdı bu? Kendisine nasıl çocuk derdi? Doğrudan kendisine dememişti ama ima etmişti! Üstelik davranışlarının çocukça olduğunu da ima eder gibiydi. Bu adama gıcık oluyordu... Çocuk falan değildi. Belki biraz irice olan ama dikliğinden çok memnun olduğu göğüslerinin, biçimli kalçalarının farkında değil miydi bu adam? 


Lokantadan sonra arkadaşlarıyla anlaştıkları gibi bir türkü bara gittiler. Bar kalabalıktı. Lokantaya yürüyerek sadece iki dakika uzaklıktaydı. Bu yüzden genç kız Karahan'ın da arkalarından içeriye girdiğinden emindi. Hiç umursamadan etrafına bakındı. İçerisi oldukça loştu. Belli yerlerde masa ve sandalyeler vardı. Bazı kısımlarda ise eski Türk evlerindeki gibi yerden biraz yüksek döşekler yerleştirilmişti. 
Önceden ayırtılan kendi yerleri de bunlardan birisiydi. İçerisi ise oldukça kalabalıktı. Daha önceden ayrılmış olan yerlerine dans edenlerin 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kıyısından zorlukla geçerek gittiler. Bir garson onlara yol gösteriyordu. 
Canlı Türkçe müzik eşliğinde dans edenlerin çoğu, ortama kendisini kaptırmış gibiydi. Ayakkabılarını çıkararak bir döşeğe yerleşen Tuğçe, etrafını süzdü. Alkol alımı olmasına rağmen herkes sakin ve kontrollüydü. 
Bazıları şarkıya eşlik ediyordu. O kadar yüksek ses vardı ki, insanın yanındaki arkadaşının sesini duyması bile zordu. O yüzden orkestra ile birlikte bağırarak şarkı söylemek, kimse için sorun yaratmı yordu. 


İçecekleri geldiğinde gözleri ilerideki bara kaydı. Karahan oradaydı. Yanlamasına oturduğu için bulunduğu yerden kendilerini görebiliyor olmalıydı. Uzun bir tabureye oturmuş, dans eden çiftleri seyrediyordu. Önünde ise bir bira bardağı vardı ama daha hiç dokunulmamıştı. Onun sırf orada oturabilmek için içki ısmarladığını düşündü. Gözlerini kaçırdı. Ona neydi. Bu adama dikkat etmeyi bırakmalıydı artık. 


İçkisini ağır ağır yudumlayarak gecenin tadını çıkarmaya çalıştı. 
Arkadaşlarıyla konuşuyor, gülüşüyor ve arada onlar gibi sesli olarak şarkılara katılıyordu. Ama nasıl olduysa gözleri yeniden Kara'ya kaydı. 
Genç adam rahatça oturduğu taburede dans edenleri izliyordu. Pek eğleniyor gibi durmuyordu ama görevi gereği sesini çıkarmadan bekliyordu. Tüm sakin haline rağmen iri bedeni esnek bir yay gibi gergindi. 

Adamın yanındaki boşalan tabureye otuzlarına yaklaşmış bir kadın sokuldu. Kara onu fark etmemişti. Ama kadın ona bir şeyler söyleyince genç adam gözlerini dans eden çiftlerden ayırıp kadına baktı. Her ne dediyse kısaca başını salladı ve sadece birkaç kelime konuştu. Fakat kadının pes edecek bir hali yoktu. Bir şeyler daha söyleyerek adamın ilgisini çekmeye çalıştı. Gürültüde duyabilmesi için de güzel yüzünü onun esmer yüzünü Iyice yanaştırmıştı. 

Bakışlarını kaçırdı Tuğçe. Yanında kendisine bir şeyler söyleyen arkadaşını dinlemeye çalışıyordu. Şimdi müzik hızını biraz kesmişti. 
Müzik grubu, dinlenmek için çalmayı bırakmıştı. Artık bilinmeyen bir yerlerden içerisinin uğultusuna karışan sakin bir müzik çalıyordu. Birkaç dakika sonra bakışları yine uzağa kaydı. Kadın iyice taburesine yerleşmiş ve anlaşılan amacına erişmişti. Kara ile rahat bir tavırla sohbet ediyordu. 


Adamın yüzünü süzdü. Daha ziyade konuşmayı dinliyormuş gibiydi. Arada sırada kısa kelimelerle cevaplar veriyordu. Sonra birden hafifçe gülümsedi genç adam. Bu gülümseme Tuğçe'yı sinirlendirmişti. 
İçinden homurdandı. Hem kendisini korumak için burada bulunuyordu, hem de dikkatini başka bir kadına çeviriyordu. Ya şımdi başına bir şey 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gelseydi? Ya beklenmedik bir olay olsaydı? Görevini yapacağına başkasıyla fingirdeşmesi hiç doğru değildi. Eh, bu da babasına anlatılacak bir olaydı elbette! Bakalım Kara Bey kendisini nasıl savunacaktı? 
Yakında kendisini kapının önüne konmuş bulabilirdi. 

Sonra onun yakında ayrılacağı aklına geldi. Sabahki konuşmayı düşündü. Kahvaltı sırasında babası onun yakında ayrılacağını, kısa bir süre için yanlarında bulunduğunu söylemişti. Nereye gidecekti ki? Zaten gidecek olan bir adamı kovdurmaya çalışmak ne kadar doğruydu? Sonra işin doğrusu, genç adamın kendisine barız bir terbiyesizliği olmamıştı. 
Kendisine hâlâ ‘Tuğçe Hanım? diyor ve kesinlikle sizli bizli konuşuyordu. 
Mesafeli olduğu su götürmezdi. Hatta fazla mesafeliydi. Üstelik de çocuk yerine koymuştu! 

Bırasının son kalan kısmını da hızla yudumladı. 

Gözü hâlâ ikisindeydi. Kadın Karahan'a bir şeyler söylerken, şuh bir şekilde güldü. Bir elini de adamın kalın koluna atınca, Tuğçe'nin bütün siniri ayağa kalktı. Öfkeyle yerinden doğruldu. Hemen ayakkabılarını ayağına geçirdi. 


“Nereye?” diye sordu yanındaki arkadaşı. Merakla yüzüne bakıyordu. Tuğçe dişlerinin arasından fısıldadı. 


“Kendime bira alacağım!” 


“Aman canım! Garsona söylesene! Sen nereye gidiyorsun bu kalabalıkta?” 


“Kendim almak istiyorum. Hem biraz da ayaklarım açılsın! 
Oturmaktan uyuştu.” 


Kalabalık yeniden piste doluşmak üzereydi. Aralarından geçerek kestirme yolu kullandı. Elinde küçük çantası, doğruca korumasının olduğu yere yürüdü. Mavi gözleri buz gibi halini kaybetmişti. Belirsiz bir kızgınlıkla ışıldıyordu. Bu herif ne cüretle başka bir kadınla oynaşıyordu? 
Şu anda bir görevi yok muydu? Ona gitmesini söylemişti. Gitseydi eğer önemli değildi. Ama madem gitmemişti, burada kendisiyle ilgilenmek zorundaydı. 


Gidip ikilinin yanında durdu. O hareketli kalabalık içinde geldiğini fark etmemişlerdi. 


Esmer kadın yakından hakikaten daha da güzeldi. Biçimli bir burnu ve iri kahverengi gözleri vardı. Dudaklarına yeteri kadar ruj sürmüş ve aşırıya kaçmayan gösterişli bir makyaj yapmıştı. Yeşil kıyafeti ise ince bedenini gizlemiyordu. Bu mekânda onun kadar güzel ikinci bir kadın daha olmadığı kesindi. Tuğçe bile kendi güzelliğinin onun yanında sönük 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kalacağını düşündü. Ve bu güzel kadın bu kalabalıkta bula bula kendi korumasını mı bulmuştu? 
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4. BÖLÜM 


Karahan gürültülü yerleri hiç sevmezdi. Burasının daha sakin olacağını ve en azından hafif Türkçe müzik veya tatlı türküler eşliğinde yumuşak bir ortam göreceğini ummuştu. Ama geldiğinden beri her türlü müzik çalmıştı. Neredeyse bir tek o çılgın hard rock şarkıları kalmıştı çalmayan. 


Gözünün ucuyla sürekli Tuğçe'yi izliyordu. Bu şımarık kızın arkadaşları da kendisi gibiydi. Ellerinde biralar, sürekli değişen şarkılara hep birlikte eşlik ediyorlardı. Gerçekten de çocuk değillerdi ama genç adam bu bekâr kızların başıboş serseriler gibi böyle adına bile uymayan bir bara gelmelerinden hoşlanmamıştı. 


Yanına birisinin oturduğunu fark etmedi. Aklı öfke küpü ukala Tuğçe'deydi. Yemekten önce arabanın yanında kendisine söyledikleri hiç hoşuna gitmemişti. O kıza bir ders vermek isterdi ama eli kolu bağlıydı. 
Rasim Taner'e bir borcu vardı ve bu yüzden onun yanında kısa bir süre de olsa korumalık yapmayı kabul etmişti. Ayrıca da bir süre için kalacağı iyi bir yere ihtiyacı olmuştu. Gerçi bu şımarık kıza nasıl bir ders verebilirdi kı? Erkek bile değildi. Erkek olsaydı suratına yumruğu patlatır, işi de bırakırdı. Bir kadına şiddet uygulamak genç adamın karakterinde yoktu. 
Bu yüzden en iyisi işi bitinceye kadar bu bücür cadıyla muhatap olmamaktı. Diğer yandan onun kendisinden ne istediğini de anlayamıyordu. Neden kendisinden hoşlanmadığını bile kavrayamamıştı. 


“Affedersiniz!” dedi güzel bir ses. 


Başını çevirip sesin sahibine baktı. Yeşil kıyafetiyle çok güzel gözüken bir kadın, iri gözlerle kendisini süzüyordu. Genç adam kadının masum bakışlı ama ışıldayan gözlerinin içinde neredeyse kendisini görecekti. Şımarık mavi gözlü cadınınkiler gibi buz bakışlı değildi. 

“Çakmağınız ya da kibritiniz var mı acaba?” diye sordu kadın. 
Yanındaki boş tabureye yerleşmişti bile. Elinde bir sigara paketi tutuyordu. Karahan başını salladı iki yana. 


“Üzgünüm... Arabada unutmuşum...” 
“Hay Allah! Ben de öyle!” dedi kadın esefle. 


“Barmende vardır eminim,” diye mırıldandı Kara. 
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p? 


“Neyse... Bu seferlik içmeyiveririm ben de Gülümseyen kadının beyaz dişleri gözüktü. Paketi elindeki kibar çantanın içine geri attı. 

“Kapalı yerlerde sigara içmek yasak değil mi?” 

Genç kadın bu sefer neşeyle güldü. Başını ona doğru biraz eğdi ve sesinin gürültüde duyulmasını sağladı. “Burası bir bar... Kimsenin karışacağını sanmıyorum. Zaten birkaç kişi içiyor bile...” Bir an duraladı. 
Sonra elini uzattı. “Adım Nur...” 

Genç adam bakışlarını bir an için Tuğçe” ye kaydırdı. Küçük hanım arkadaşlarıyla muhabbet ederken birasını yudumlamaya devam ediyordu. 
Onun meşgul olduğunu görünce o da elini kadına uzattı. 

“Karahan...” 

“Ne güzel bir isim! Çok ilginç... Pek duyulmamış!” 

“Evet...” diye mırıldandı adam. Elini geri çekti. Kadın çok güzeldi ama şu anda tüm istediği yalnız kalmaktı. Bu gürültülü yerde başı şışmıştı zaten. Sinir katsayısı iyice yükselmişti. Birisiyle konuşup gülüşecek hali yoktu. 

“Yalnız mısınız?” diye sordu kadın biraz merakla. 

Genç adam hafifçe iç çekti. Anlaşılan bu muhabbete katlanmak zorundaydı. Allahtan kı güzel bir kadındı. Belki inadı bırakmalıydı. 
Burada tek başına vakit geçirmekten daha iyi olacağı kesindi. Diğer yandan şu Tuğçe cadısı işi bozuyordu. Görevi ona göz kulak olmaktı. Bu berbat yerde her an nahoş bir olay olabilirdi. Tuğçe burada olmasaydı eğer, şımdı bu kadınla daha sakin bir yere gitmekten zevk duyardı. 


“Öyle sayılır...” dedi Nur isimli esmere. 
“Yalnız mısın, değil misin?” diye ısrar etti kadın. 


“Birisine göz kulak oluyorum...” dedi genç adam kuru bir sesle. 
“Sen yalnız mısın?” 


Genç kadın yine keyifle güldü. Güzel gözleri ışıldamıştı. 
“Değilim... Şurada arkadaşlarım var.” Yanakları da kızarmıştı biraz. Kara ise onun gösterdiği yöne bakmıştı. Bir masada iki kadın iki erkek oturuyordu. “Onlar iş arkadaşlarım. Aslında... seni burada yalnız görünce... belki bize katılmak istersin diye düşündüm. On beş dakikadır yanında kimse yoktu !” 


Genç adam elinde olmadan hafifçe gülümsedi. Bu gülümsemesinin, uzaktan kendilerini seyreden Tuğçe'yı ne kadar kızdırdığının farkında olamazdı. Kadının utancına rağmen bu gerçeği 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açıklaması hoşuna gitmişti. 


“İzlendiğimin farkında değildim...” dedi yavaşça. “Demek çakmak olayı sadece bahaneydi?” 


Genç kadın da neşeyle güldü. Elini barın üzerinde duran kalın kola koydu yavaşça. “Beş yıldır hiç sigara içmedim... Paket arkadaşımındı.” 

“Ya çakmak çıkarsaydım?” diye mırıldandı Kara. 

Genç kadının gülümsemesi biraz azalıp hafıf ciddi bir görünüme büründü. Karşısındaki adam, uzun zamandır karşılaşmadığı cinsten bir erkekti. Yakışıklı olması bir yana, cıvıtmayan ve sadece kadın olduğu için erimeyen zor bir modeldi. Bu belliydi. Böylesini bulmak gerçekten de zordu. Özellikle ciddi ve hatta sert bakışlı kara gözleri çok etkileyici ydi. 

“Seninle tanışmak için... bunu göze almıştım zaten!” dedi yavaşça. Sonra bu itirafından iyice utanmış olmalıydı ki aceleyle devam etti. “Affedersin! Beni rahat bir kadın sanmanı istemem. İnan bana ilk kez böyle bir şey yapıyorum ve hiç de rahat değilim. Senin böyle mesafeli olman da tabii ayrıca rahatsızlık verici... Özür dilerim.” Elini usulca geri çekmişti. 

Genç adam sesini çıkarmadı bir an. Sonra kısılı gözlerle “Özür dileme!” dedi. “Cesareti olan insanları severim. Özellikle kadınsalar. 
Fakat şu anda masanıza gelemem. Dediğim gibi birisine göz kulak oluyorum.” 

Onun kendisiyle dalga geçmemesi ve anlayışlı sözleri genç kadını rahatlatmıştı. Dudaklarının kıyısı yine utangaçça kıvrıldı. Elini küçük çantasına atıp içinden bir kart çıkardı. Nazikçe uzattı. 

“Madem öyle... utanmazlığa devam edeyim barı. Bu benim kartım. Bir reklam ajansının ortağıyım. Beni aramak istersen numaram altta var.” 

Karahan kartı alıp kısaca bir göz attı. Ciddi yüzünün ifadesini bozmadan kartı gömlek cebine koydu. Başını sallamıştı yavaşça. 
“Arayabilirim... Bekâr mısın?” 


“Boşandım. Neredeyse bir sene oldu. Sen bekâr mısın?” 
“Evet...” Sonra usulca ekledi. “Neredeyse bir sene oldu...” 
“Sen de mi boşandın?” 

“Hayır!” dedi genç adam kuru bir sesle. “Öldü!..” 


Genç kadın durakladı bir an. Sonra yine çekinikçe gülümsedi. 
“Şey... Uzgünüm... Madem masamıza gelmiyorsun... o halde mutlaka ara...” Gözlerini genç adamın yakışıklı yüzünden zorlukla ayırıp bir an 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için etrafını süzdü. “Buraya gelenlerin hepsi yetişkin insanlar. Sen de on sekiz yaşında çocuğu olamayacak kadar genç gözüküyorsun... Kime göz kulak oluyorsun? Kız kardeşin falan mı?” 

“Hayır...” 

Meraklı güzel gözleri yeniden adamın sert bakışlarına kilitlendi. 
Onun açıklamasını bekledi ama genç adamın hiç de açıklamaya niyeti yok gibiydi. “Kime peki? Burada tek başına oturduğuna göre sevgilin de değil!” 

“Değil...” 

O sırada yanlarında minik bir homurdanma oldu. “Patronu diyebiliriz...” 

İkisi de yanlarına kadar gelen Tuğçe'yi fark etmemişti. Kara onun buz mavisi gözlerindeki ateşi görünce sıkıntıdan kaşlarını çattı. Bu bücür cadı şimdi yine ne yumurtlayacaktı acaba? Bu ufaklık sürekli olarak canını sıkmak için uğraşıyordu. Bunu niye yaptığını da Allah bilirdi. Az önce minderlerin üzerinde rahatça oturmuş birasını yudumlarken, neden şimdi buraya gelmişti? Ve gözleri böyle kızgınca bakarken yine sıkıntı vereceği kesindi. 


“Patronu mu?” diye tekrar etti Nur. O da sarışın kızı süzmüştü bir an. Hem çok güzeldi hem de patron olamayacak kadar genç duruyordu. 

“Patronumun kızı!” diye düzeltti Karahan kuru bir sesle. 
Tuğçe'nin aldığı alkolden etkilenip etkilenmediğini düşündü. Gözleri bir garip parlıyordu. Onun gibi bir çocukla uğraşmak gittikçe daha çok canını sıkmaya başlamıştı. Bu lanet korumalık işini ne kadar çabuk bırakırsa o kadar iyiydi. 

“Evet, ama şu anda benim için buradasın. Demek patron şimdilik benim. Üstelik sana gitmeni söylememe rağmen kalmak için sen ısrar ettin. Tabii neden kalmak istediğin şimdi anlaşılıyor.” Meydan okurcasına bakan cam mavisi gözler biraz yumuşadı. Zorlama bir şekilde gülümsedi. 
“Beni arkadaşınla tanıştırmayacak mısın?” 

Kara hafif sıkılan dişlerle mırıldandı. “Nur Hanım... Tuğçe Hanım...” İkisini kısaca tanıştırırken, birbirlerine gülümseyen iki güzel kadına rağmen onun yüzü asıktı. İki kadının nazikçe el sıkışmalarını izledi. 

“Memnun oldum,” dedi Tuğçe. “Kara benim korumalığımı yapıyor. Babamın zoruyla tabii... Aslında ne ben ne de o bu işten hiç memnun değiliz. En azından o memnun kalacağı bir şey bulmuş.” 


Nur hafifçe gülümsedi. Tuğçe de gülümseyerek bir an Nur'a baktı. 
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İki güzel kadın kısa ama sadece onların anladıkları bir elektrikle bakıştılar. Sonra yeniden Kara'ya bakan Tuğçe, ani bir kararla düşüncelerini söyledi. “Ama mahsuru yoksa, şimdi ben de eve gitmek istiyorum. Burası çok gürültülü ve havasız. Ayrıca yarın sabah sınavım var. Ben arkadaşlarıma söylerken, sen de Nur Hanım'la vedalaş istersen?” 
dedi. 


Bu gerçekten de iyi bir haberdi. Kara bu gürültücü yerden hemen kurtulmak için her şeyi yapardı. Bu sinir kızın davranışlarını bile görmezden gelebilirdi. Sesini çıkarmadan başıyla onayladı. 


Tuğçe uzaklaşınca, Nur meraklı bakışlarını gidişini izlediği kızdan genç adama çevirdi. Güzel gözleri tereddütlüydü. “Siz... sevgili misiniz?” 
diye sordu yavaşça. 


Genç adam şaşırmıştı. Kaşları hafifçe kalktı. Sevgili mi? Bu bücür cadıyla mı? Bundan daha saçma bir şey olamazdı. Bu kızdan hoşlanmıyordu. Şımarık ve züppeydi. Dünyanın kendi etrafında döndüğünü sanan zengin bir sosyetikti. Üstelik de çekilmeyecek derecede bencildi. Onun gibi güzel ama boş kafalı kızlardan hiç hoşlanmazdı. 


“Söylediği gibi...” diye homurdandı. “Sadece patronumun kızı...” 
“Sen ona korumalık mı yapıyorsun?” 


“Sadece bir süreliğine...” diye mırıldandı genç adam. İş hayatını başkalarıyla konuşmayı pek sevmezdi. Özellikle bir kadınla... Yerinden doğrulup kadına elini uzattı. “Tanıştığımıza memnun oldum. Aramaya çalışacağım. Sadece hafta sonları boşum. Sorun olur mu?” 


Nur da sandalyesinden inmişti. Elini adamın iri avucuna bırakırken gülümsedi. Genç adam her ne kadar gülümsemeden kendisine bakıyorsa da umuruna gelmedi. Gerçekten de bu dev yapılı yakışıklı erkek, uzun süredir karşılaşmadığı kadar özel birisine benziyordu. Kendisini bir hazine bulmuş gibi hissediyordu. Boşandıktan sonra hiçbir erkekle ilişkisi olmamış, adeta hayata küsmüştü. İlk defa bir erkek böylesine heyecanlanmasını sağlamıştı. Bu birkaç dakikalık görüşme bile bomboş hayatında önemli bir yer kazanmıştı. Her ne kadar sarışın kızın gözlerindeki bakış kendisini huzursuz etmişse de Karahan'a inanıyordu. 
Aralarında bir ilişki olmadığı genç adamın mesafeli tavrından belliydi. 


“Ne zaman istersen arayabilirsin!” dedi yine de. Ona açık çek vermişti. “Patron olmanın iyi yanı boş saatlerimi kendim ayarlayabıliyorum.” 

“Ne yazık ki bu benim için geçerli değil!” dedi Karahan. 
“Görüşürüz...” 
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O sırada Tuğçe de arkadaşlarının yanına gitmişti. Sınıftaki en meraklı kızlardan birisi olan Berika, kısılı gözlerle kendisini süzüyordu. 
Tuğçe onun ne soracağını tahmin etti. 


“O yakışıklı adam babanın koruması değil miydi?” diye sordu merakla. “Barda konuştuğun...” 

“Evet...” dedi Tuğçe bir kenarda duran çantasına uzanırken. Bütün arkadaşları gürültüye rağmen konuşmayı dinlemeye başlamıştı. Genç kız doğal olmaya çalıştı. 

“Burada ne arıyor?” 

Tuğçe sıkıntıyla iç çekti. “Babamın bir eski kafalılığı daha işte! 
Bara geldiğimizi öğrenince peşime taktı. Ben de memnun değilim ama ne yapayım!” 

“Seni mi koruyor?” 

“Öyle sanıyor. Korunmaya ihtiyacım mı var ki?” 

“Çok yakışıklı...” dedi birisi. Genç kız onun Gamze olduğunu biliyordu. Genç yaşına rağmen o da evlenip boşanmış kızlardan birisiydi. 
Huzursuzca dudaklarını sıktı. Şimdi bu kızların o ruhsuz adam hakkında söyleyecekleri hoş şeyleri duymaya hazır değildi. 

“Bence çığ ruhlu herifin teki...” dedi aceleyle. “Uzaktan yakışıklı durduğuna bakmayın. İki kelimeyi bir araya getirip konuşamaz. Allah boy pos vermiş işte. Başka da bir şeyi yok!” 

Bu son sözler kızlar üzerinde biraz hayal kırıklığı yaratmıştı. 
Berika yine de meraklı gözlerle uzaktaki korumayı süzüyordu. Onun loş ortamda yanındakı kadınla el sıkışmasını da görmüştü. 

“Sen nereye? Hani bira almaya gitmiştin?” dedi. 

“Vazgeçtim... Kendimi iyi hissetmiyorum kızlar. Siz eğlenmenize bakın. Ben eve gideceğim. Yarın da sınavımız var zaten. Unutmayın...” 

“Senin için dert mi ki? Sınıfın en çalışkanısın. Hem saat daha on?” 

“Dedim ya, kendimi iyi hissetmiyorum.” 

Tüm itirazlarına rağmen onlara veda edip yanlarından ayrıldı. 
Kapıya doğru yürürken gözü Kara'yı arıyordu. Onu kapının kenarında gördü. Uzun boyuyla hemen dikkati çekiyordu zaten. O da dikkatle kendisinin gelişini izli yordu. 

Karahan, genç kızın erken kalkmasından memnundu. Başı gerçekten de şişmıştı. Otuz iki yaşında birisi olarak artık kendisini böyle şeyler için yaşlı hissediyordu. Şimdi ev olarak kullandığı o küçük lojmanın verandasında oturup kitap okumaktan başka istediği bir şey 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yoktu. Şu sarı cadı bu gece kendisiyle daha fazla uğraşmasa iyı olacaktı. 
Onun loş ortamda çevresine ışık saçarak gelişini izledi. Allah vardı, güzel kızdı. Kim bilir bu yaşına kadar kaç tane sevgilisi olmuştu. O Burhan denen sersemi beğenmemişti ama. Evet, dışarıdan yakışıklı ve kültürlü gibi duruyordu ama onda genç adamı iten bir şeyler vardı. Bu aptal kız onda ne buluyordu anlamıyordu. 


Tuğçe onun yanından sanki onu görmemiş gibi geçti. Dışarıya açılan kapıyı çekip kendisini temiz havaya atmıştı. Karahan kapı kapanmadan önce tutup onun ardından çıktı. Şimdi Tuğçe hızlı adımlarla yürüyordu. Etraf hâlâ kalabalıktı. Sıcak hava yüzünden insanlar bu güzel deniz kıyısına dökülmüşlerdi. 

Ne var kı Tuğçe yanlış yöne gidiyordu. Karahan içini çekti. 
“Tuğçe Hanım! Araba bu yanda...” diye seslendi arkasından. Hemen iki adım gerisindeydi. Tuğçe yürüyüşünü bozmadı. 

“Biliyorum!” dedi sadece inatçı cadı. Dosdoğru yolun karşısına geçti. Biraz ilerideki deniz kıyısı daha kalabalıktı. Karahan adımlarını hızlandırıp onun biraz gerisinde olacak şekilde kızın yürüyüşüne uydu. 
Bu sefer rahat kıyafetler giydiği için genç kız oldukça rahat yürüyordu. 
Tam bir seyyar mısırcının yanından geçiyorlardı ki, genç kız aniden durdu. Gözleri mangalda güzelce kızarmış mısırlarda gezindi. Bir kenarda da haşlanmış mısır vardı. İkisini de çok severdi. 


Ani bir istekle elini uzattı. “Şunu verir misiniz?” dedi şişman mısırcıya. Gözü en güzel gözüken mısırdaydı. Közlenmiş mısır mis gibi de kokuyordu. Adamın beyaz bir ambalaj kâğıdına sardığı mısırını hevesle aldı. Dayanamayıp hemen bir ısırık attı. Hımm... Tadı harikaydı. 
Közlenmiş ama hâlâ nemli ve lezzetli... 


Gözünün ucuyla Kara'ya baktı. 
“Parasını öde!” dedi hâlâ mısırını gevelerken. 


Genç adam hafif bir iç çekip elini cebine attı. Mısırın ücreti seyyar arabanın camına yazılmıştı zaten. Parayı fazlasıyla verip üstünü beklemeden, yine yürümeye başlayan kızın peşine düştü. Tuğçe artık deniz kıyısındaydı. Hem ışıl ışıl denizi seyrediyor, hem de mısırını dişleyip duruyordu. Karşıyaka'nın hareketli hayatı suya bir şiir gibi vurmuş, tatlı ışıldamalar halinde yansı yordu. 

Genç adam onun arkasında durup içindeki siniri saklamaya çalıştı. 
Eve erken gidip dinlenme hayali suya düşmüştü anlaşılan. Bu kızın ne yapacağını kestirmek zordu. Arkasından onu süzdü bir an. Öyle de keyifle mısırını yiyordu ki, siniri yavaşça azaldı. Çocuksu bir tavrı vardı şimdi 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kızın. Hayat dolu ve umursamaz... Kısa saçları rüzgârda uçuşup duruyordu. 


Tuğçe birden döndü. Işıl ışıl parlayan gözleri denizdeki yansımalardan bile göz alıcıydı. Dolgun dudakları kıvrıldı. Elinde birazı yenmiş olan mısırı uzattı. “Sen de biraz yemek ister misin?” 


Genç adam şaşırmıştı. Kabul etmeliydi ki bu çılgın kız sürekli kendisini şaşırtıyordu. Bir onun parlak gözlerine, bir de elindeki mısıra baktı. Şimdi bu çocuk kendi ısırdığı şeyi bir başkasıyla paylaşmak mı istiyordu? Sonra yeniden yemeye devam edince tıksinmeyecek miydi? Bu çok ilginçti. Acaba sandığı kadar da kendisini beğenmiş olmayabilir miydi? 

“Teşekkür ederim, istemem!” dedi mesafeli bir sesle. 


“Hadi ama! Isır bir kere! Ne derler bilirsin! Sonra bir yerin şişer Allah korusun!” Gözleri muziplikle parlıyordu. Genç adam onun yanaklarının hafif kızardığını gördüğünü sandı. Ama yürüme yolunun lambalarının loşluğunda bunun bir yanılsama olması mümkündü. 


“Tuğçe Hanım...” diye başladı ama genç kız onun sözünü kesti. 
“Benim ısırdığım yerden ısırmaya tiksiniyor musun yoksa?” 


Karahan onun gözlerinin içine baktı. Meydan okuyan o gözlerdeki pırıltıyı daha evvel hiçbir kadında görmemişti. Sonra yavaşça elini kaldırdı. Parmak uçlarını mısıra doğru değil, kızın yüzüne doğru götürdü. 
Onun dudağının kıyısında kalan bir parça mısırı inanılmaz bir yavaşlıkla aldı. Sonra Tuğçe'nin kocaman açılmış gözlerinin altında kendi ağzına götürdü. 

Genç kızın nefesi kesilmişti. 


Bütün vücudunu anlamsızca saran ürpermenin etkisiyle yutkundu. 
Adamın biçimli ağzına götürdüğü minicik mısırı sanki bir avuç mısırmış gibi yavaşça çiğnemesini izledi. Hayatında... Hayatında daha evvel bu kadar erotik bir şey... yaşamamıştı. Garip bir şekilde göğüs uçları kıpırdandı. Gözlerini neredeyse safça kırpıştıracaktı. Titreyen elindeki mısırı düşürmemesi ise bir mucizeydı. 

“Gördüğünüz gibi tiksinmiyorum!” dedi genç adam önemsiz bir şeyden bahsediyormuş gibi... Oysa genç kızın ruhunda ne fırtınalar yarattığını bilseydi, o asık suratı belki biraz gülümserdi. 

Tuğçe ne diyeceğini bilemiyordu. Gözleri hala adamın dudaklarındaydı. Daha hayatında hiç öpüşmemiş bir kadın olarak elinde olmadan onunla öpüştüğünü hayal etti. Ah... Aptallaşıyordu! Neler düşünüyordu? Bir korumayla öpüşmek mi? O kadar çok erkekle çıktıktan 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sonra özenle sakladığı şeyi basit bir korumaya sunmak mı? Tüm rahat görünümüne rağmen tutuculuğunu bu yontulmamış kazma için feda etmek mi? 


Dilinin ucuyla dudaklarını yaladı. Bakışlarını kaçırdı. Etrafına bakındı. İleride tenha bir yerde boş bir bank vardı. Arkasındaki ağaç yüzünden de üzerine karanlık gölgeler düşmüştü. Yürüme yolundan da epey uzaktı. Döndü ve o boş banka doğru yürüdü. Şimdi elinde tuttuğu mısırına karşı hiç iştahı kalmamıştı. Karanlıklar içindeki banka oturduktan sonra yine de kendisini zorladı. Ne kadar etkilendiğini ona göstermemeliydi. Mısırından isteksizce bir ısırık aldı ve kendi aptalca düşüncelerine kızdı. Aynı Sibel gibi davranıyordu. O bu aptal adamın kalçalarına takmıştı. Kendisi de nedense o biçimli dudaklarına! 

Onunla öpüşmenin hiç zevkli olmayacağını tahmin etmek Zor değildi. Büyük ihtimalle ağzı sigara kokuyor olacaktı. Belki de çürük bir dişi bile olabilirdi. Onu doğru düzgün konuşurken ve gülerken hiç görmediği için, ön dişlerinin hepsinin çürük olduğunu hayal etti. Bu hayal genç kıza iyi gelmişti. Biraz kendisini toparladı. Gülümsedi. Hepsi buydu işte! Bir anlık aptalca bir istek... 


Eliyle yanını işaret etti. 


“Yanıma oturabılırsın Karahan Bey...” dedi kinayeyle. “Orada öyle dikilip durma. Göz zevkimi bozuyorsun!” 

“Böyle kalmayı tercih ederim Tuğçe Hanım...” dedi adam da hafif bir iğnelemeyle. Iğneleme ha? Bu iyiydi işte. Tuğçe gülümsedi. Bu sersem daha kiminle uğraştığını bilmiyordu. Ona da, ağabeylerine yaptığı gibi kök söktürebilirdi. 

“Otur hadi... Eve gitmeden önce biraz deniz havası almak istiyorum. Madem sürekli burnumun dibinde olacaksın, ruhsuzluğuna alışmam için bana şans tanı!” 


Kara isteksizce onun yanına oturdu. Geniş omuzları neredeyse kızın omzuna değiyordu. Birkaç dakika sessizlikten sonra Tuğçe gözlerini ona çevirdi. Elindeki mısırı zorla da olsa bitirmişti. Parmağıyla kendi ağzını işaret etti. 

“Nasıl? Ağzım temiz mi?” diye sordu ona. O da kendisine bakmıştı. “Bu mısırı zaten ağzıma burnuma bulaştırmadan yiyemem hiç...” Hafifçe gülümsedi. 

Karahan önce genç kızın dolgun dudaklarına baktı. Belirsiz ışıklar genç kızın aydınlık yüzüne vuruyordu. Üzerindeki ruj neredeyse silinmiş olmasına rağmen şimdi sanki daha kırmızı ve seksi gözüküyordu. İlk kez 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genç kızın inanılmaz güzelliğini fark etti. Bu cadı gerçekten de çok güzeldi. Elbette daha önce de onun ne kadar güzel olduğunu görmüştü ama hayatında gerçekten güzel kadın çok gören bir erkek olarak fazla aldırmamıştı. Üstelik de o patronun şımarık kızıydı. Ama şimdi yakından bakınca, görmezden gelinemeyecek kadar güzel olduğu meydana çıkmıştı. Az önce barda yanına gelen kadından çok... çok daha güzeldi. 


Mükemmel bir cildi vardı. Pürüzsüz ve gergindi. Sağlıklı bir şekilde parlıyordu. Burnu küçücük ve inatçılığını belirtir gibi sivriydi. 
Büyük ihtimalle de iyi bir estetikçinin elinden çıkmış olmalıydı. 
Gözlerinin güzelliğini ise asla inkâr edemezdi. Her ne kadar delişmen bakışlara sahipse de bir yıldız gibi pırıl pırıldı. Gözlerinin akı bembeyaz olduğu için daha da canlı duruyordu. Bir kadın için fazla güzel duran elmacık kemikleriyse çıkık ve öpülmeye davetiye çıkarır gibiydi. 
Gözlerinin altında ise hiç torba yoktu. Ne bekliyordu ki? Bu kadar genç bir kızın gözlerinin altı çökecek değildi ya! Sahi, kaç yaşındaydı bu cadı? 
Yirmi üç mü demişti? Uzun boyuna rağmen ince fiziği ve mükemmel yüzüyle on sekizden büyük durmuyordu. 

“Ağzıma bakacaksın!” dedi Tuğçe alayla. “Amma da süzdün... 
Kendine sevişmek için kadın seçmiyorsun!” Kara hafif bir nefes alıp söyleyeceklerini yutunca da güzel kaşlarını kaldırdı. Onun kendisinden hoşlanmadığının ve sürekli adamı öfkelendirdiğinin farkındaydı. “Söyle hadi... İçinde kalmasın. Ben senin gibi erkeklere alışkınım. Ne söyleyeceksen söyle.” 

“Söyleyecek bir şey yok!” diye homurdandı genç adam. 

“Ama var... Kızmayacağım. Söz. Benden hoşlanmadığını biliyorum. Beni güzel bulmadığını da...” 

Genç adam kaşlarını çattı. 

“Ben öyle bir şey demedim. Güzel olduğunuzu benden duymanıza gerek yok sanırım. Eminim çok erkek söylemiştir.” 

Genç kız burun kıvırdı şımarıkça. “Evet... Çok! Ama sen söylemedin. Sence güzel miyim Kara?” 


“Bu benim vereceğim bir cevap değil. Dediğiniz gibi, ben sadece bir koruma parçasıyım. Başka bir şey değil.” Karahan'ın kuru sözleri Tuğçe'nin umuruna bile gelmedi. 

“Aptallaşma! Yine de bir erkeksin. Elbette seninle bir ilişkiye girmek istemem. Onun için sormuyorum. Yine de bir erkek olduğuna göre tarafsız gözle cevaplayabilirsin. Beş dakika öncesine kadar gözlerimin renginin bile farkında olmadığına eminim. Birçok erkek beni 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beğenirken neden sana çekici gelmiyorum?” 
“Siz de benden hoşlanmıyorsunuz...” 


“Sorumun cevabı bu değildi.” Kıpırdanınca, dizleri birbirine değdi. 
İyice yan dönmüş, onun yüzüne bakıyordu. Korumalık yapan ruhsuz bir adamla böyle ince konuları konuştuğuna inanamıyordu ama bu hoşuna gitmişti. “Belki de benden daha güzel kadınlar tanıdığın için sana çekici gelmiyorum? Yani aslında bu rahatlatıcı bir şey ama yine de merak ediyorum işte. Söylesene, çok fazla güzel kadın tanıdın mı?” 


Adam önünde ışıldayan denizden gözlerini ayırdı. Başını çevirdi. 
Bu arada birbirine değen dizini biraz geri çekmişti. Temas kesilince Tuğçe'nin içine saran elektrik yavaşça yok oldu. Gözlerini adamın yüzünde gezdirdi. Bakışları karşılaştı. Tuğçe midesinde gerçekleşen burulmanın huzursuzluğuyla bekledi. Bir erkek nasıl böyle bakabılırdı? 
Sadece bakarak bir kadının içinde nasıl böyle kıpırtılar oluşturabilırdı? 

“Pek değil!” dedi Kara. Bu tip konuşmalardan hoşlanmadığı anlaşılıyordu. Tuğçe onun kadınları fethettikten sonra hava atacak bir tip olmadığını hissetti. Az önceki güzel kadının yanında bile erimemişti. 
Onun elinden aldığı şeyin kadının kartı olduğunu biliyordu. Yanlarına yanaşırken genç adamın kartı gömlek cebine koyduğunu da görmüştü. 
Fakat kadının ilgisi karşısında o kadar rahattı kı, bu durum onun için alışılmış bir şey olmalıydı. 

“Yalancı...” dedi genç kız. “İki gece beraber olduk, iki gecede de iki ayrı kadından randevu aldın. Ben senden hoşlanmıyorum ama bazı aptal kadınlara çekici geldiğin kesin. Demek sende benim göremediğim bir şeyler var...” 


Onun alaycı sesine aldırmayan Kara saatine baktı. Konuyu değiştirmek hatta konuşmayı tamamen kapatmak istediği belliydi. 


“Gitmemiz daha iyi olmaz mı?” dedi sakince. “Yarın sınavınız var sanıyordum.” 

“Gideriz... Önce cevap ver. Bu cool görünüşünün kadınları etkilediğini mi düşünüyorsun? Eğer öyleyse ben hiç etkilenmiyorum. Ben senin gibi duyarsız erkeklerden hiç hoşlanmam.” 

Karahan'ın gözleri bir an ışıldadı. Dudakları gerildi. Kendisine açık bir inatla bakan Tuğçe'ye doğru başını hafifçe eğdi. Öfkelendiği belliydi. Tuğçe nihayet onun kalın kabuğunu kırmayı, en azından çatlatmayı başardığını hissetti. 


“Tuğçe Hanım...” dedi dişlerinin arasından. “Biraz ileri gitmiyor musunuz?” 
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“Öyle mi?” 
“Çok daha azı için bir erkeğin boynunu kırabilirim...” 


“Ama ben erkek değilim. Boynumu kıramazsın. Üstelik de senin patronunum.” Güzel mavı gözlerini hiç kırpmadan genç adamın yakışıklı yüzünde tutuyordu. Şimdi koyu kahve gözleri neredeyse siyah gibi olmuştu. 


“Bu bana hakaret etmenizi gerektirmez...” 


“Gerçekleri söyleyince hakaret mi oluyor? Birazcık yakışıklısın diye benim de eriyeceğimi mi sanıyorsun? Ben Sibel değilim. Tavırların beni etkilemez. Sen...” 


Genç adam birden iri elini uzattı ve elinden geldiğince nazikçe genç kızı ensesinden yakaladı. Yanan gözleri her hangi bir erkeği korkudan sindirebilirdi. Tuğçe bile ileri gittiğini düşünüp ürperdi. 
Saçlarının arasına karışan parmakların baskısıyla ona doğru biraz yaklaşmak zorunda kalmıştı. 

“Bu kadar yeter. Beni hiç tanımıyorsun!” dedi adam öfkeyle. 

“Öyle mi?” Burnunun derinliklerine giren o değişik parfümü çekti bir an içine. Daha evvel hiçbir erkeğin kokusunu böylesine cazip bulmamıştı. Kendisini toparladı. “Ama tanıyacağım galiba? Örneğin bir kadına şiddet uygulayabileceğini az önce öğrendim! Ne yapacaksın? 
Şimdi boynumu mu kıracaksın?” Bu kadar cesur olduğu için kendisini tebrik etti. Ağabeyleri sıkı bir öpücüğü hak etmişti. Onların sayesinde böyle cesur olmuştu. Ensesinden tutan el canını acıtmadığı için de şanslıydı. Gerçekten de bu dev adam minik bir hamleyle boynunu kırabilirdi. 


Genç adam ensesindeki elini biraz daha bastırdı. Şimdi yüzleri birbirine daha çok yanaşmıştı. Aralarında sadece birkaç santım vardı. 
Tuğçe onun nefesini koklayabiliyordu. Sandığının aksine ne sigara ne de alkol kokuyordu. Tertemizdi ve... 

Elinde olmadan gözleri dudaklarına takılmıştı. 

“Henüz şiddet uygulamadım! Ama senin gibi şımarık çocuklara dayağın iyı geleceğine inananlardanım...” diye homurdandı Kara. Onun da gözleri kızın kırmızı dolgun dudaklarına takılmış kalmıştı. 

“Ben şımarık değilim...” diye zayıf bir sesle itiraz etti Tuğçe. 
Dengesini sağlamak için onun bir kolunu sımsıkı tuttuğunu fark etti. Bir eli de genç adamın göğsüne dayanmıştı. Avucunun altındaki kasları hissetti. Bu dehşet verici bir yakınlıktı. “Çocuk... hiç değilim...” dedi fısıldarcasına. Onu ittirmesi gerektiğini biliyordu. Bu aşırı yakınlık doğru 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değildi. Ondan uzaklaşmalıydı. Fakat her yerini öyle garip bir titreme sarmıştı ki, konuşacak gücü bile zor buluyordu. 


“Benden ne istiyorsun?” dedi Kara sertçe. Kalın kaşları altındaki gözleri yine bir an dolgun kırmızı dudaklara takılmıştı. 


“Öncelikle beni... beni bırakabilirsin!” dedi Tuğçe. Kendisi ondan uzaklaşamı yorsa, hiç değilse adamın uzaklaşmasını sağlayabilirdi. 


“Biraz daha hakaret et diye mi? Hayır! Madem çocuk değilim diyorsun ona göre davran. Aksi takdirde ben de sana yaşına uygun bir ceza vermek zorunda kalacağım!” 

“Beni tehdit etme! Sen... sen zorbasın!” 
nefret dolu çıksaydı. 


Keşke sesi biraz daha 


Adam sıkıntıyla iç çekti. 


“Neden şansını bu kadar zorluyorsun ki? Bütün yapacağın benimle muhatap olmamak!” 

Bu sözün aynısını daha bu sabah babası söylemişti. Tuğçe bunu neden gerçekleştiremediğini bilmiyordu. Onunla muhatap olmamak elbette daha kolaydı. Ama adamda öyle bir şey vardı ki, genç kız onunla uğraşmadan yapamıyordu. Bunun ne olduğunu da bilmiyordu. 


Gözleri yine adamın dudaklarına takıldı. 


“Seninle... muhatap olmuyorum zaten!” dedi zorlukla. “Sen benim muhatabım değilsin. Sen kimsin ki?” 


Bu son sözleriydi. 


Dudaklarına acımasızca kapanan dudaklar, ona ders verir gibi baskı yapıyordu. Karanlık bir bankta öpüşen bu çift, kimsenin dikkatini çekmedi. Çekse bile öpüşmenin zorakı olduğu, bir ders niteliğinde gerçekleştiği hiç anlaşılmıyordu. Tuğçe acıyan dudaklarına rağmen onu iteklemedi. Genç adam o kadar güçlüydü ki zaten buna gücü yetmezdi. 
Avucunun altındaki gergin teni şimdi daha güçlü hissediyordu. 
Görülmeyecekleri kadar karanlık bir köşede olduklarını biliyordu. 
Görülecek olsalar bile buna dıkkat etmeyecek kadar şaşkındı. Ceza veren dudaklara rağmen nefesinin temizliğini hissetti. 


Kısa ve sert öpücük başladığı gibi aniden bitti. 


Karahan başını geriye çekip öfkeli bakışlarını kızın şaşkın bakışlarına dikti. Tuğçe inanmazca adama bakıyordu. Kıpırdamıyor, neredeyse nefes bile almıyordu. Sonra gözlerini kırpıştırdı belirsizce. 


“Seni... seni babama söyleyeceğim!” dedi çocuk gibi. 
“İyi edersin!” diye homurdandı adam. Ne o Tuğçe'yi salmıştı, ne 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de Tuğçe sokulduğu adamdan uzaklaşmak için bir çaba harcıyordu. Genç kız acıyan dudaklarına rağmen farkında olmadan diliyle onları yaladı. 
Sanki adamın acımasız dudaklarından kendi dudaklarına yapışan erkeksi tadın son kırıntılarını geri alıyordu. 

“Bunu... Bunu neden yaptın?” diye fısıldadı. Sesi titremişti. 

“Başka türlü susmayacaktın!” dedi genç adam kızgınca. 

“Canımı acıttın!” 

“Niyetim tam olarak da buydu!” 

Genç kız başını eğdi bir an. Sarı saçları yüzünü gizledi. Artık ensesini tutan el iyice yumuşamıştı. Buna rağmen geri çekilmemişti. 
Tuğçe yeniden başını kaldırdığında, iri mavi gözleri nemliydi. 

“Bütün ömrümce senden nefret edeceğim!” dedi duygusal bir tonla. “Beni ilk öpen erkek olsan da seni hiç affetmeyeceğim... Bana bunu nasıl yaptın? İlk öpücüğümü benden izinsiz nasıl çaldın?” 

Kara'nın gözlerinin sertliği hiç değişmedi ama bir an dudakları kasıldı. Kaşları kavisini arttırdı. Kızın söylediğine inanamıyordu. 
Huzursuzca mırıldandı. 


“Daha evvel öpülmemiş olamazsın!” 


Gözyaşlarıyla dolu gözlerine rağmen Tuğçe ağlamamaya kararlıydı. Dişlerini kenetledi birbirine. 


“Öpülmedim...” dedi yavaşça. “Beni hoppa ve şımarık görebilirsin! Ama ilk öpücüğümü sevdiğim adama saklıyordum. Sen onun hakkını aldın. Ona vereceğim şeyi bana sormadan çaldın! Ve beni öpmen hiç hoşuma gitmedi. Eğer öpüşmek buysa daha önce denemediğime çok memnunum.” Kırgın sesi, çocuksu bakışları, hayal kırıklığına uğramış yüz ifadesi genç adamı iyice huzursuz etmişti. Onu gerçekten susturmak için yaptığı bu aptalca hareketin bedelini ödemeliydi şimdi. 


“Öpüşmek... bu değil!” dedi yavaşça. 
“Umurumda değil...” 
“Tuğçe...” 


“Bana adımla seslenme!” diye inledi genç kız. Silkinerek kurtulmaya çalıştı. Ama şimdi iki pençe gibi el kollarından tutuyordu. 
Ellerini onun geniş göğsüne dayayıp ittirmek istedi. Karşılık olarak daha da adama çekildi. “Bırak beni...” 


“Bak... Özür dilerim.” Genç adamın gözleri hâlâ öfkeliydi. Fakat yaptığının hata olduğunun da farkındaydı. Bu yaşta ve bu şımarıklıkta bir kızın onca erkek arkadaşa karşılık hiç öpüşmemiş olması inanılır gibi 


6l 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


değildi. 

“Lanet olsun sana! Bırak beni! Ne yapacaksın? Yine mi öpeceksin?” dedi Tuğçe öfkeyle. Gözyaşları yavaşça kaybolmuş, şaşkınlığının yerini öfke almaya başlamıştı. 

“Sadece özür dilemeye çalışıyorum. Bilemezdim... Ama o kadar... o kadar vahşisin ki beni buna mecbur bıraktın.” 

“Demek öpmek de artık şiddet kapsamına giriyor!” 

Genç kızın hâlâ kendisini iğnelemesi, Kara'nın içinden bir küfür savurmasına sebep oldu. Onu sert bir hareketle daha da kendisine çekti. 
Genç kız inleyerek ona sokuldu. Dudakları şimdi yine neredeyse birbirine değiyordu ama Kara onu öpmedi. Tuğçe nefesi kesilmiş bir halde sadece bir milimetre uzağındaki dudakların kendi dudaklarını despotça hapsetmesini bekledi. 


“Belki de gerçekten yine yapmam lazım! Eğer hemen susmazsan seni yine öpeceğim, haberin olsun!” dedi adam kızgınlıkla. 


“İğrençsin!” 
“Tanrım!” 
“Hayvan!” 
“Sus be kadın!” 


“Aha... Daha önceden çocuktum... Şimdi bir kere öptün diye kadın mı oldum?” 


Dudakları yeniden örtülünce mecburen sustu. 


Bunu bekliyordu ama... böylesini beklemiyordu. Ona çanak tutarken yıne öpüleceğini hissetmişti. Ağzını saran sert dudakların canını acıtacağını biliyordu. Alt dudağının emilirken ona karşı koyamayacağını da... Ama... Ama... Ona karşılık vereceğini nereden bilebilirdi? İlk birkaç saniyeden sonra ağzını zorlayan dile izin vereceğini ve bundan garip bir lezzet alacağını da hiç tahmin edemezdi. O ilk acı veren baskı geçip de ruhunu emercesine kendisini zorlayan dudakların altında kendi dudaklarının kıpırdayacağını hiç tahmın etmezdi. Hiç tecrübesi olmayan bir genç kız için, kendi tepkilerinin farkında değildi. Kara onu iyice kendisine çekmişti. Bir eli yavaşça beline dolanıp ince bedenini nazik bir dal gibi kıvırdı. Diğer eli de sırtının üzerinden saçlarının arasına karışmıştı. 


Ne kadar sürdüğünü bilmiyordu. Büyük ihtimalle sadece on sani ye kadardı. Daha uzun olamazdı. Olmasa iyi olurdu. Her ne kadar çok tenha bir yerde oturuyor olsalar da böyle bir şey yaparken izlenmek utanç 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vericiydi. Buna rağmen ağzının içinde kendi diliyle oynaşan arsız dilin geri çekilmesi ve dudaklarının yavaşça onunkilerden ayrılması hiç hoşuna gitmedi. Neredeyse itiraz edecekti. Gözlerinin kapandığının da farkında olmamıştı. 


Ve adam geri çekildi... Genç kız yavaşça gözlerini araladı. 
Bu nasıl olurdu? 


Kendisini hâlâ öfkeyle süzen kara gözlere baktı. Öpüşmenin ateşiyle güzel mavi gözleri mahmurca ışıldıyordu. Genç adam onun bu halini bir an süzdükten sonra sertçe kollarından bırakıp ayağa kalktı. 
“Öpüşmek böyle olur!” dedi acımasızca. Karanlıkta görülmeyeceğini bilmesine rağmen Tuğçe kıpkırmızı olmuştu. Başını yavaşça çevirip etrafına baktı. Hiç kimse kendileriyle ilgilenmiyordu. Yürüme yolu biraz uzaklarında kaldığı için bu ateşli öpüşmeye dikkat eden kimse olmamıştı. 
Zaten o anda konuşarak yürüyen bir çiftten başka kimse de yoktu. 


Ağzının içinde hala gezinen tadın farkında olarak yutkundu. Başını eğdi. Ne yapmıştı? Nasıl yapmıştı? O alt tarafı basıt bir korumaydı. Lanet olası duygusuz herifin tekiydi. Ona nasıl karşılık verebilmişti? İnkâr etmesinin anlamı yoktu. Ona yalan söyleyemezdi. Hoşlanmamış gibi yapamazdı. Kara öpüşüne karşılık verdiğini anlayacak kadar tecrübeliydi. 
Zaten “Öpüşmek böyle olur” derken bunu terbiyesizce vurgulamamış mıydı? 

“Gidelim mi artık?” dedi genç adam yine duygusuzca. 
Bakışlarındakiı ve sesindeki öfke yine kalın zırhının arkasına saklanmak üzereydi. Sanki az önce kendisini öpen o değildi. Sanki kollarında sıkıp bedeninin tüm yuvarlak hatlarını kendi bedeniyle birleştiren erkek o değildi. En azından bakışlarında alay yoktu. Bunun için ona müteşekkir olması bile gerekirdi. Bir tek alay cümlesi söylese kendisini şu an denize atabılırdı. 


“Bunu...” diye başladı. Derin bir nefes aldı. Kendisini biraz toparlamalıydı artık. Eski Tuğçe olmalıydı. Dünyanın sonu değildi ya! 
Nasılsa bir gün birisiyle öpüşecekti. En azından konusunun uzmanı birisiyle olmuştu. Uzman olduğu kesindi. Kahretsin! Uzman ve çok... 
yakışıklı!.. “Bunu unutacağım Kara Bey!” dedi soğuk bir sesle. “Ama bilesin beni susturma yöntemin hiç hoşuma gitmedi. Öpüşüne karşılık vermiş olmam ise bir şey değiştirmez. Senden hâlâ hoşlanmıyorum. Hatta artık nefret ediyorum. Kendimden iğrenmeme sebep oldun. Bu durum yine tekrarlamazsa iyi olur.” 


Genç adam kıpırdamadan duruyordu. Hemen arkasındaki ağaç dallarının gölgesi, yüzünün çoğunu gizlediği için genç kız onun ne 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düşündüğünü kestiremiyordu. İnatçı bir ifadeyle çenesini kaldırdı. Kavisli kaşlarını biraz tehditle yukarıya çekti. 


“Anladın mı beni? Bu olanları babama söylemeyeceğim. Ama yine tekrarlarsan bir an bile duraklamam. Bu sefer işten atılmakla kurtulamazsın. Babam ve ağabeylerim senin hayatını cehenneme çevirirler. Bir daha hiçbir işte çalışamazsın!” 


Genç adam ellerini pantolonunun ceplerine soktu. Bu tehditten hiç korkmamış gibiydi. Bir adım öne çıkınca yüzüne ışık geldi. Tuğçe onun gerçekten de bu tehditten hiç etkilenmediğini gördü. Bu adam neyine güveniyordu böyle? Ne pervasız adamdı! 


“Anladım Tuğçe Hanım...” dedi sakince. Yine mesafeli tavrına dönmüştü. Artık sizli bizli konuşuyordu. “Şu var ki tadınız hâlâ damağımdayken, böyle bir söz verebileceğimi sanmıyorum. Sanırım sizi susturmanın en iyi yolunu keşfetmiş durumdayım. Daha zevkli ve kolay!” 

Genç kız ürpererek nefesini tuttu. 

“İğrençleşmene gerek yok!” dedi yavaşça. “Beni yine öpmene engel olamam! Ama başını derde sokmak için elimden geleni yaparım!” 

“Zaten öyle davranıyorsunuz küçük hanım. Bir anlaşma yapalım. 
Bir daha gerekmedikçe birbirimizle konuşmayalım. Böylece beni kızdırmış olmazsınız. Çünkü her iki lafınızdan birisi benim canımı acıtıyor.” 

Tuğçe'nin gözleri onun soğuk alaycılığı karşısında biraz irileşti. 
Sonra umursamazca omuz sılktı. “Seninle konuşmamak benim de işime gelir. Ayrıca konuşmaya da bayılmıyorum. Muhabbetinin çok tatlı olduğunu söyleyemem. Ancak bir duvarla konuşmak kadar zevkli... 
Anlayışsız ve...” 


, 


“Tuğçe Hanım...” diye homurdandı Karahan. Bu kıza ınanamıyordu. Hiç geri adım atmasını bilmez miydi bu şımarık sarışın! 


Tuğçe hemen sustu. O da kendisine neden engel olamadığını anlayamı yordu. Söz konusu bu adam olunca diline bir şey oluyordu. Hem o yaramaz dıl, artık konuşmaktan başka işlere yaradığını da kanıtlamıştı. 
Nasıl olmuştu da bir erkeğin diline keyfince karşılık vermişti? Hem de hiç iğrenmeden. Zaten ne yaptığının farkında mıydı ki? Eh, sevmediği bir erkekten de olsa, öpücük konusundaki ilk deneyimi çok da kötü olmamıştı. 


O da ayağa kalktı. “İyi... Tamam, tamam! Sustum. Hoş bir insan olmaya hiç çaba harcamıyorsun ama buna karşılık birisi senin kusurlarını çekiştirince de hemen kızıyorsun.” 
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“Ben öyle bir şey yapmıyorum!” dedi adam kızgınca. Kızın hafif gülümsemesi kızgınlığını daha da arttırmıştı. Alay edilmek hiçbir erkeğin hoşuna gitmezdi. “Ben kusurlarımı biliyorum!” dedi sertçe. “Benim anlamadığım bunun sizi niye rahatsız ettiği!” 


Genç kız onun karşısına geçip başını kaldırdı. Önce koyu gözlerine baktı. Sonra az önce beklemediği kadar güzel öpen erkeksi dudaklara... O köşeli çenesi de çok hoş duruyordu doğrusu. Ya sorusu? O sorunun cevabını biliyor muydu? Hayır, sanmıyordu. O, belki de karşılaştığı en ilginç erkekti ama mesele bu değildi. Yakışıklı olması veya uzun boylu olması da değildi. Neden olduğunu bilemiyordu. Neler olduğunu da bilmiyordu... 


“Bunu bilmiyorum!” dedi dürüstçe. 
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5. BÖLÜM 


Ertesi gün zorlukla uyanabildi. Bütün gece doğru düzgün uyuyamamıştı çünkü. Soyunup yatağına yattığında hiç uykusu yoktu. Bir süre tavanı seyretmiş, karmaşık hislerini düşünmüştü. Elini dudaklarına götürmüştü bir ara. O anda dudaklarını kaplayan dudakları sanki yeniden hissetmişti. Aslında artık ona öfkeli değildi. Öpüşmek için bunca zaman beklemişti ve nihayet hiç ummadığı bir erkek tarafından öpülmüştü. İlki biraz sertti ama ikincisi güzeldi. Bunu itiraf ettikten sonra ise geriye minik bir memnuniyet kalmıştı. Artık televizyonda öpüşürken gördüğü çiftlerin neler hissettiğini biliyordu. 


Ne komikti. Ondan hoşlanmıyordu bile... Kaba saba, neredeyse dağlı bir adamdı. Yüzü hiç gülmeyen, nezaketten uzak, iltifat etmeyi bile beceremeyen birisiydi. Fakat nedense onu düşünmeden yapamıyordu işte! 
Gözünü kapasa, aklına o kara gözlerinin etkileyici ifadesi geliyordu. 
Dudaklarını aralayıp dilini zorla içeriye sokması çok kabacaydı ama... 
lezzetliydi işte! 

Uykusuz bir halde girdiği sınavı, yine de iyi geçmişti. Sınavdan sonra kantinde Sibel ile buluşup çay içmeyi tercih etti. Sibel parlak gözlerle yanına gelmişti. Kendisine göre o, sınavdan on dakika kadar geç çıkmıştı. 


“Nasıl gıttı?” diye sordu Sibel onun yanındaki boş sandalyeye otururken. 

“İyiydi...” diye mırıldandı Tuğçe. “Senin nasıldı?” 

“Fena değildi. Birisi hariç hepsini yaptım. Bu benim için bir mucize. Üç soru senin çalıştırdığın yerden geldi. Sana borçlandım.” 

Genç kız sesini çıkarmadı. Gözleri esmer güzelinin parlayan gözlerindeydi. Yarın onun Kara ile randevusu olduğunu hatırlamıştı. 
Sankı Sibel de aynı şeyi düşünmüş gibi sordu. 

“Kara beni aramadı. Vaz mı geçti acaba?” 

Tuğçe hafıfçe dudaklarını büzdü. “Korkarım... ben... telefonunu vermeyı unuttum,” dedi sıkıntıyla. “Bu ara o kadar çok koşturmaca içinde geçti kı, aklımdan çıkmış. Zaten pek görüşemedik de onunla. Dün... dün akşam beni kızlarla olan buluşmaya da o götürdü ama...” Aklına yeniden 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o güzel öpücük gelince kızarmadığını umarak bakışlarını kaçırdı. “...pek konuşamadık. Parti işte! Bilirsin!” 

“Evet...” diye isteksizce onayladı Sibel. Hayal kırıklığına uğramış yüzü az önceki neşesini kaybetmişti. “Ne olacak şimdi? Buluşamayacak mıyız?” 

“Üzülme! Eve gidince numaranı veririm. Unutmayacağıma söz veriyorum.” 


Genç kızın gözleri yeniden ışıldadı. “Gerçekten mi?” 


“Tabii...” Tuğçe'nin içi bir an için arkadaşına acımayla dolmuştu. 
Uzanıp elini tuttu. “Bak hayatım! Aslında senin için üzülüyorum.” 


“Neden?” 


“O seni üzecek. Bunu biliyorum. O senin alışık olduğun erkeklerden değil. Onun kaba saba, sert olmasından falan bahsetmiyorum. 
Ne sen ne de ben, hiç öyle bir erkek görmedik. O bizim için tam bir muamma. O belki de soyu az kalan ehlileştirilemeyecek türlerden. Evet, çekici olduğunu kabul ediyorum ama hepsi bu işte! Sen onun için çerez olacaksın. Bakire olduğunu bile umursamadan seni yatağa atacak, hevesini aldıktan sonra da çekip gidecek.” 


“Çok kötüsün!” 
“Gerçekçiyim!” 
Bir an karşılıklı bakıştılar. Sibel kararsız gözüküyordu. Sonra 


fikrini açıkladı. “Olsun! Şansımı denemek istiyorum. Sen... Sen yine de telefonumu ver ona!” 


“Peki... ama sonra üzülmek yok!” 
“Nasılsa birisiyle olacaktı!” 


“Saçmalama kızım. Aklını başına topla. Bizim çıktığımız hiçbir erkek onun yarısı kadar bile tehlikeli olamaz. O daha bir ay öncesine kadar ortada yoktu. Sonra birden bire çıktı ve hayatımıza girdi. Üstelik de aılemdeki neredeyse herkes onun yüzünden bana karşı cephe aldı. Nasıl yapıyorsa o cool görünümüyle insanları etkiliyor.” 


“Seni?” 


Tuğçe hafifçe yutkundu. “Beni mı? Asla!” Bu tam yalan sayılmazdı. Bu adamdan hem hoşlanmıyor, hem de onu düşünmeden yapamıyordu. Onu son derece kaba ve itici buluyordu. Fakat o güzel gözlerine bakmak da içini sızlatıyordu. Kendisine her dokunuşunda anlayamadığı bir elektrik bedenini sarıyordu. Ve o lanet olası öpücüğü! 
Kahretsin! O berbat bir adamdı ama... İçindeki sızıya engel olamıyordu. 
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Onunla yeniden öpüşmek istiyordu! 

Bu yüzden aslında Sibel'in neden öyle konuştuğunu iyi anlıyordu... 

Sibel onun cevabını yeterli bulmuş gibiydi. Gülümseyerek yerinden kalktı. “Neyse... Neler olacağını göreceğiz. Ben çay içmek ıstıyorum. Sana da alayım mı?” 


Çaylarını içerek ve sınavdan çıkıp gelen diğer sınıf arkadaşlarıyla konuşarak kantinde bir saat kadar oyalandılar. Sonra öğle yemeğini okulun karşısındaki lokantada yediler. Öğleden sonra başka sınavları yoktu ve artık hafta sonu gelmişti. Ani bir kararla bir kaç kız ve erkek olarak, sinemaya gitmeye niyet ettiler. Öğleden sonra seansında güzel bir film vardı. Gerilim dolu filmi izlerlerken gerçekten eğlendiler. Yakında ayrılacak olmanın ve kendi hayatlarına ayrı ayrı devam edecek olmanın hüznü unutulmuştu. Son seneleri gelmişti ve belki de bu birlikte gittikleri son sinema filmiydi. Erkekler sinema çıkışı kızlara bir pastanede dondurmalı tatlı ısmarladılar. Zaman hızla akıyordu. Sıcak İzmir akşamına geçen saatler, sokaklarda da hareketli bir kalabalığa sebep olmuştu. Mesai dolu haftanın bitimiyle işlerinden çıkmış olanlar acele etmeden evlerine gitmeye başlamışlardı. 


Tuğçe okula ve Konak Meydanı'na kendi arabası ile gelmişti. 
Sibel de öyle. Gece doğru düzgün uyuyamadığı için Tuğçe kendisini yorgun hissetmeye başlamıştı. Dönmek istediğini söyleyince Sibel de ona katıldı. Gruptan birlikte ayrılıp hemen Kemeraltı'nın Varyant girişindeki çok katlı otoparka gittiler. Diğerleri biraz daha dolaşmaya karar vermişlerdi. Otoparkta yana yana park ettikleri arabalarının yanına vardıklarında Sibel gülümseyerek ona hatırlattı. 

“Unutmazsın değil mi?” 

Tuğçe aslında onun neden bahsettiğini biliyordu. Fakat umursamazmış gibi kaşlarını kaldırdı. “Neyi?” 

“Su uzun adamı... Kara! Ona telefonumu ver.” 

“Unutmam, merak etme. Şimdi gider gitmez veririm. Sen de akıllı olmayı unutma. Bir anlık zevk için sakın adamın kollarına atılma.” 

“Saçmalama kızım. Sadece yemeğe ve tiyatroya gideceğiz.” 

“Sonra da doğru eve! Tamam mı?” 

“Tamam anne!” diye dalga geçti Sibel. Güzel gözleri muzipçe parladı. “Peki, öpüşebilir miyiz? Yani o beni öpmek isterse ne yapayım?” 

Tuğçe huzursuzca dudaklarını sıktı. İç taraftan ise kendi dudağını 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minicik dişlemişti. Bu düşünce nedense içini koyu bir karanlıkla kaplamıştı. Kendisini öptüğü gibi Sibel'i öpecek olmasını kabullenmek zordu. Bu hayalı midesinde sıkıcı bir krampla karşıladı. O anda yaşadığı bu hissi daha evvel hiç duymamıştı. Kıskançlık olmadığını umarak rahat davranmaya çalıştı. 


“Olabilir... Daha fazla ileriye gitmezseniz sorun yok! Hadi görüşürüz!” Gözlerini kaçırıp arkadaşına veda niteliğinde sarıldı. 
Yanağına bir öpücük kondurdu. Sonra arabasının kapısını açtı. Binmeden önce alaycı bir tavırla gülümsedi. “Onun o komik dediğin tiyatroda ne yapacağını çok merak ediyorum doğrusu. Orada olup görmek isterdim. 
Adamın gülme kasları yok. Doğum anında hasar görmüş olmalı. Herkes kahkaha atarken eminim o surat asıp oturacaktır.” 


“Kimin umurunda...” derken kıkırdamıştı Sibel. “İstemezse tiyatroya da gitmeyiz. Kordonda baş başa gezer, bir banka oturur konuşuruz. Bu daha çok hoşuma gider!” 


“Eminim gider!” Biraz daha dursa bu aptal kıza ters davranacağını hissederek arabasına bindi. Dudaklarındaki gülümseme silinmişti. Dün gece aynı şekilde bir bankta oturduklarını söylemek istemedi. “İyi hadi! 
Sonra görüşürüz.” 

Beyaz spor Opel arabası ile eve varması yirmi dakikasını almıştı. 
Kapıdaki güvenliğe el sallayıp bahçeden içeriye girdi. Arabasını bahçe yolundan sürerken gözü küçük lojmanlara takıldı. Birinin verandasında Kara duruyordu. Bir sandalyeye oturmuş, ayaklarını da bir sehpaya dayamış, dikkatlice bir şeyler okuyordu. Dikkatini o kadar kitaba vermiş gözüküyordu ki, genç kızın arabasıyla yanından geçtiğini fark etmemiş gibiydi. 

Tuğçe içinden homurdandı. Onun aslında kendisini fark ettiğini biliyordu. Adam yan gözle bile kendi tarafına bakmamıştı. Gıcık herif işte! 

Arabasından inip kapısını kilitledi. Anahtarını çantasına atıp garajdan çıktı. Eve gitmeden doğruca adamın lojmanına yöneldi. Onun kaldığı bu küçük ahşap ev, tam tatil köylerindeki bungalovlara benziyordu. Yine de içinde bir çift ve bir iki çocuk rahatça barınabılırdı. 
Mutfağı, banyosu ve bir kileri bile vardı. Ama genç kız adamın evde yemek yapmadığını, kendi evlerinin mutfağında diğer çalışanlarla yediğini biliyordu. O da her zaman değildi. Çoğu zaman zaten eve geç geliyorlardı. O günlerde evin mutfaktan sorumlu emektar çalışanı Zehra Hanım, genç adamı zevkle doyuruyor olmalıydı. Bugün nasıl olmuştu da erken gelmişlerdi böyle? Saat daha yedi bile olmamıştı. 
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Çimlerin ve sık ağaçların arasından geçip onun evinin önüne geldi. 
Verandaya çıkan merdivenlere adım atmadan önce bir an durup adamı süzdü. O da geldiğini fark etmiş, kitabı indirip üstünden ilgisizce kendisine bakmıştı. Ama ne ayağını toplamak için bir çaba sarf etmiş, ne de güzel bir söz söylemişti. Delici ve kısık bakışları Tuğçe'nin bakışlarıyla karşılaştığında, genç kız alayla gülümsedi. 


“İyi akşamlar Kara Bey!” Gözleri sehpanın üzerindeki kocaman ayaklarındaydı. O, kibar bir adam olsaydı, ayaklarını çoktan aşağıya ındırırdı. Ruhsuzun tekiydi işte. Dağlı ayı! 


Genç adam isteksizce karşılık verdi. “İyi akşamlar Tuğçe Hanım!” 
Bu komikti işte! Kibar değildi ama hâlâ Hanım diye hitap etmeyi sürdürüyordu serseri! İki kere öptüğü bir kıza böyle mesafeli olması normal miydi? 


“Rahatsız etmiyorum ya?” diye sordu alayla. Merdivenleri çıkıp karşısında durdu. 

“Niye geldiğinize bağlı!” 

Genç kız kalçasını ahşap veranda korkuluğuna dayadı. Kollarını göğsünde kavuşturdu. Kocaman mavi gözleri, üzerine geçirmiş olduğu kolsuz mavi bluzu ile daha da belirgin olmuştu. Beyaz kolları pürüzsüz ve incecikti. Siyah kumaş pantolon da ince uzun bacaklarını, yuvarlacık kalçalarını meydana çıkarmıştı. Kitabı iyice kucağına indiren genç adam, lakayt bir bakışla bu harika manzaraya baktı. Bu cadının ne kadar seksi olduğunu görmemek mümkün değildi. Ve yine bir şeyler karıştıracağı belliydi. 

“Sence niye gelmiş olabilirim?” 

Adam umursamazca omuz sılktı. Kaşları hafifçe kalkmıştı. “Bir fikrim yok.” 

“Yapma! Sibel'i unuttun mu yoksa?” 


Adam derin bir nefes aldı. Asık suratı düşüncelerini belli etmiyordu ama genç kız onun yarınki buluşmayı gerçekten de unutmuş olduğunu anladı. “Aklımdan çıkmış,” diye mırıldandı adam. Ayaklarını indirip kitabı sehpaya bıraktı. Kitaba bir göz atan Tuğçe kapağın üzerindeki yazıyı önce okuyamadı. Sonra İngilizce olduğunu görüp şaşırdı. Bu yontulmamış adam İngilizce bir kitap mı okuyordu? Uzanıp kitabı aldı. Alayla kaşlarını kaldırdı. 


“After the hate mi? Ne tip bir roman bu?” Kapağının üzerindeki esmer kız resmine baktı. 


“Yunanlı bir kızla bir Türk'ün hikâyesi...” 
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“İngilizce biliyor musun?” 

Adam derin bir nefes daha aldı. Kısılı gözleri genç kızın gözlerine kılitlenmişti. “Niye geldiniz Tuğçe Hanım?” 

“Çok kabasın... İnsan misafirine böyle mi davranır?” Kitabı sehpaya geri koyup yine korkuluğa yaslandı. Güzel dudakları tatlı bir kıvrılmayla biçimlenmişti. Gözleri adamın beyaz tişörtünden bile belli olan kaslarına kaydı. Zor bir hayatı olmalıydı. Fazlasıyla atletikti ama hantal değildi. Daha evvel erkeklerin bedenleri hakkında fazla bir merakı olmamıştı. Her genç kız gibi kendi bedeninin formunu koruma ve biçimini bozmama uğraşındaydı. Ama şimdi ilk kez bir erkeğin bedeninin çıplakken nasıl görüneceğini merak etmişti. Aslında bu utanç verici olmalıydı. Teorikte tabii. Nedense hiç utanmadı. Artık bir erkekte aradığı fiziksel formu da düşünmeye başlamıştı. Önceden bir erkeğin zeki olması, nazik olması ve biraz yakışıklıca olması yeterli gelirdi. Yani bu adamın özelliklerinin tam zıttı. Evet, Kara kesinlikle yakışıklı değildi. Buna karar vermişti. O yakışıklı kavramını değiştiren bir adamdı. Ağabeyleri de genel çerçevede yakışıklıydı. Hatta güzel... Uzun ve güçlü fizikli... Ama bu adam... Şu pervasız ve ilgisiz duruşuyla bile... korkunç derecede çekiciydi. Yakışıklılığını kat kat aşan bir çekim gücü vardı onda. Sırf bakışları bile bir kadının içini titretebilirdi. Üstelik de öyle aşkla, ilgiyle bakan gözler değildi onunkiler. Ciddi, sert bakışlardı. Ama çekiciydiler işte! 

Adam bir kaşını hafifçe kaldırmıştı. Onun sorusuna doğal bir umursamazlıkla cevap verdi. “Siz misafir değilsiniz.” 

“Öyleyim. Sen de kabasın.” 

“Tuğçe Hanım...” diye homurdandı Kara. 

“Tuğçe...” 

“Efendim?” 

“Tuğçe dedim. Bana Tuğçe diyebilirsin. İnsan öptüğü kıza biraz daha samimi davranabilir, değil mi?” Gülümseyen gözleri gızlı bir ateşle ışıldıyordu. Adamla kavga etmeye hazır hali, dudaklarındaki gülümsemeye de yansımıştı. 

Kara ilk kez kızın bu halinden huzursuz oldu. Daha evvel de ona karşı bir huzursuzluk hissediyordu ama bu farklıydı. Gerçekten de bu sarışın cadı, karşılaştığı hiçbir kadına benzemiyordu. Ondaki farklılığı bazen çok iyi algılıyor bazen de hiç algılayamıyordu. Anı anına uymayan, delişmen bir kızdı. Bazen çocuksu bir çekiciliğe sahip görünüyordu. Tıpkı şu andaki gibi... Üzerindeki sade kıyafetlerle, parlayan gözlerle ve kısa 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sarı saçlarıyla gerçekten de sevimliydi. Sevimli ve cazibeli... Bazen de öfke saçan bakışlarıyla yakıp yıkan, kibirli bir afet. Arada da güzel mavi gözlerini buz gibi soğuklaştıran, donuk bir ukala çocuk... 

Onun bu çekici değişkenliği genç adamı rahatsız ediyordu. Daha evvel hiçbir kadından böyle huzursuzluk verici bir elektrik almamıştı. Bu kız ile uğraşmaması gerektiğini hissediyordu. Bu yüzden suratını daha da astı. Çatılı kaşları arasından bakarken kızın önerisini reddetti. 


“Bunu yapamam...” 

“Neden?” 

“O öpüşme bir hataydı.” 

“Tabii ki hataydı. Ama oldu... Değil mi? Bana Tuğçe diyebilirsin 


o halde... Tabii ikimiz yalnızken.” Gülümsemesi hafifçe arttı. Bu sert erkeklerle uğraşmaya bayılıyordu. 


“Yanlış hatırlamıyorsam birbirimize karşı mesafeli davranmaya karar vermiştik?” 


“Vermıiştık...” diye onayladı genç kız. Sonra bakışları evin açık kapısına kaydı. “Bana içebileceğim soğuk bir şey ikram etmeyecek misin? Çok susadım. Arkadaşlarla güzel bir filme gittik. Sonra da bir pastanede tatlı bir şeyler yedik. Tatlı ve sıcak beni iyice susattı.” Adamın dik bakışlarına aldırmadan kaşlarını kaldırdı. Aslında gerçekten de susamıştı. 


“Sadece kutu meyve suyu var,” diye mırıldandı adam. 
“Tamam... Ne'l1?” 
“Vişne...” 


“Bayılırım...” Onun gözlerine bakan gülen gözleri hiç geri adım atmayacağının deliliydi. Genç adam isteksizce yerinden kalktı. Eve girdiğinde, Tuğçe de hemen peşinden süzüldü. Bir bekâr evi ilk kez görüyordu. Girişte ayakkabısını çıkardı. İnce çoraplı ayaklarıyla temiz yere bastı. Zaten çoğu yer halı kaplıydı. Merakla etrafını inceledi. Sağda solda çorap, iç çamaşırı falan göreceğini umuyordu. Ama onu karşılayan salon son derece temiz ve topluydu. Onun mutfağa gidişini izlerken, başını çevirdi. Yatak odası olarak kullandığı yerin de kapısı açıktı. Orası da bulunduğu yerden gayet düzenli gözüküyordu. Bu adamda kendi işini kendi yapmaya alışmış bir hal vardı. Kendi ağabeylerinin odaları her zaman dağınık olurdu. 


Bir kenarda eski model, tüplü ama büyük ekran bir televizyon vardı. Onun karşısındaki üç kişilik koltukta ise bir iki dergi duruyordu. 
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Etrafını izlemeye devam etti. Her şey normaldi. Tamam da... Bir şey eksikti ama?.. Neydi? Hah, tamam! Hiç resim yoktu! Dikkatle baktığında bile göremedi. Bu adamın bir ailesi var mıydı acaba? Bir anne, baba ve belki de bir erkek veya kız kardeş?.. 


Karahan mutfaktan elinde iki bardak meyve suyu ile girince, kızın etrafı incelediğini gördü. Bu cadı şimdi ne demeye böyle bakınıyordu? Ne planlıyordu? Onun evin içine girmesiyle şaşırmıştı zaten. Tuğçe açıkça etrafını süzüyordu ve yakalanmış olmaktan da hiç utanmamış gibi duruyordu. 

“Evin güzelmiş...” dedi genç kız ona. 

Karahan elindeki bardağı uzattı. İnce ve zarif parmaklar uzanıp içeceği aldı. O esnada parmak uçları bir an için birbirine değmişti. “Bana alt hiçbir şey yok!” dedi adam donuk bir sesle. “Hepsi zaten vardı!” 


“Öyle mi? Hiç fark etmemişim... Önceden burada diğer koruma kalırdı. Ama bekâr ve kırk yaşlarındaydı. Gelip bakmak hiç aklıma gelmemişti. Uygun olmazdı zaten.” 


“Ben de bekârım...” diye aynı mesafeli ses tonuyla mırıldandı adam. Bakışları kıza sankı ‘Eve niye izinsiz girdin?” der gibiydi. 

“Evet... Ama biz zaten seninle uygunsuz bir şey yaptık... Öyle değil mi?” Gülümseyen gözlerle meyve suyunu dudaklarına götürdü. 
Gerçekten de soğuk ve tatlıydı. İyi gelmişti. Serinleyince geniş bir nefes alıp bolca hava çekti göğsüne. Bu esnada mavi bluzu iyice gerilmiş, dik göğüsleri meydan okurcasına ortaya çıkmıştı. Kara daha önce hissettiği aynı huzursuzluğu yine hissetti. Bakışlarını o yuvarlaklıklardan kaçırıp sıkıntıyla konuştu. 

“Bundan hiç memnun olmadığınızı hatırlıyorum?” Genç adam hâlâ onu öptüğü zaman kızın güzel gözlerinden akan isyan gözyaşlarının sıkıntısını yaşıyordu. 


“Değildim... Ama artık elimden bir şey gelmez. Hem biraz da kabahatli olduğumu kabul ediyorum!” 


“Biraz mı?” Genç adam karşısındaki çekici vücudun etki alanından uzaklaşmak için gidip üç kişilik koltuğa oturdu. “Oturmaz mısınız Tuğçe Hanım?” dedi. Gözleriyle karşıdaki tek kişilik koltuğu işaret ediyordu. 
Genç kız o koltuğa bakmadı bile. Gidip onun yanına teklifsizce oturdu. 
Dergilerden dolayı genç adama yakın oturmuştu. Bir ayağını altına alarak vücudunu ona çevirdi. Şimdi aralarında çok az mesafe vardı. Her ikisi de birbirlerinin parfümlerini hissedebiliyordu. Tuğçe meyve suyundan bir yudum daha aldığında, dudakları tatlı bir şekilde ıslanıp parladı. 
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Karahan yine aynı sıkıntıyı hissetti. 


Onu öptüğünden beri, kızın dudaklarının lezzetini unutamıyordu. 
Acemice karşılık verişini ve küçük dilinin şaşkınlıkla kendisininkini karşılaması zaman zaman aklına geliyordu. Aldırmaz görünüp gözlerini o güzel dudaklardan kaçırdı. 


“Sibel'in numarasını istiyor musun?” diye sordu Tuğçe. 
“Randevu konusunda kararlı mı?” 


“Elbette! oÇekiciliğinizle kızı nasıl etkilediğinizi o eminim biliyorsunuzdur Kara Bey?” 


Alaycı sesi ve alaycı bakışları genç adamın dişlerini sıkmasına sebep oldu. Elindeki bardağı yandaki sehpaya bıraktı. Birden canı bir şey içmek istememişti. “Bu tip konuşmaların size bir fayda getirmediğini biliyorsunuz sanırım?” 

“Çok çok yine zalimce öpersin? Dövecek değilsin ya?” Genç kız neşeli bir şekilde gülüp meyve suyundan bir yudum daha aldı. Adamın dudakları yeniden o tatlı kıvrımlı dudaklara takılmıştı. Tuğçe bunu farkında olmadan etrafını süzmeye devam etti. Bu koltukta, bu yontulmamış ve berbat derecede kaba adamın yanında nedense kendisini çok rahat hissediyordu. Ortam sessizdi. Sadece dışarıda günün son saatini değerlendiren kuşların cıvıltıları ve cırcır böceklerinin birbirine karışan ezgileri duyuluyordu. Sonra elindeki meyve suyu bardağını yandaki sehpaya bıraktı. Elini uzattı. “Telefonunu ver hadi! Numarasını yazacağım. Kızcağız şimdi aramanı bekliyordur.” 


Genç adam dar pantolonunun cebine attı elini. Bunu yaparken kendisini biraz geriye atıp uzun bedenini germişti. Tuğçe'nin gözleri ister istemez gergin kollarında, düz midesinde gezindi. Daracık pantolonun önünde gerginleşen kabarıklıktan kaçırdı gözlerini. Daha evvel mayolu birçok erkek görmüştü. İnternette de bir iki kere çıplak erkek bedeni görmüştü elbette. Hiç ilgi çekici gelmediği için bir kere daha dönüp bakmamıştı bile. Aslında çıplak erkek bedeni biraz... biraz çirkin bile gözükmüştü gözüne. Korkutucu... En azından önden... 

Ama aynı ilgisizliği bu adam için hissedemiyordu. Arsız gözlerine hakim olamıyordu. İki bedeni birleştirecek olan o çıkıntıya dikkat etmemek elinde değildi. Yutkunarak onun uzattığı telefonu aldı. Aceleyle Sibel'in numarasını yazdı. Dikkati o kadar dağılmıştı ki iki defa yanlış yazdı. Sonra Kara'ya geri uzattı. 

“İşte! Telefona kaydettim. İster şimdi ara, istersen sonra. Ama mutlaka ara, unutma... Senden hoşlandığımı sanıyor. Kıskandığımı falan 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düşünmesin!” 
Kara'nın kaşları hafıfçe kalktı. “Niye öyle sanıyor?” 


Genç kız omuz sıilktı. “Ne bileyim. Aptal işte! Aslında onu doğru yola döndürmek istediğim için sanırım.” İç çekti. Dudakları yine hafifçe kıvrıldı. “Bence hata yapıyor. İkiniz arasında öncelikle statü farkı var. 
Onu uyarmak istiyorum ama anlamak istemiyor. Sen onun istediklerini veremezsin ki! Bir kere en lüks lokantalarda yemek yemeye alışmıştır Sibel. Yemeği sen 1smarlayacağına göre maaşının önemli bir kısmını harcayacaksın demektir. Her şeyin iyisine ve pahalısına alışkındır. 
İçkinin, giysinin falan... Anlarsın işte.” 


Kara sessizce kızı süzüyordu. 


“Buna rağmen avantajın sende olduğunu söyleyebilirim,” diye üsteledi Tuğçe. Gözleri adamın kızmaya başlayan yüzündeydi. “O bir bakire! Sen keyfini çıkaracaksın ama o sonradan çok üzülecek.” 


“Yine mi aynı konuya geldik?” diye sordu adam hafif kızgın bir sesle. 


“Tabii. Neden olmasın. Bakire olması seni durdurur mu? Sanmam. 
Onu da beni öptüğün gibi öpersin ve sonra hoop, doğruca yatağa... 
Şanslısın çünkü Sibel benim kadar tutucu değil. Onun öyle belalı ağabeyleri ve öfkeli bir babası da yok. Birkaç gün sonra amacına erişirsin.” 

“Bu kadar yeter...” diye homurdandı Karahan. Kaşları iyice çatılmıştı. 


“Vücudu da güzel değil mi? Balık etli... Göğüsleri dolgun, kalçaları...” 


“Tuğçe...” derken uyaran bir şekilde dişlerini sıktı genç adam. Bu kızın nasıl bu kadar çılgın olduğuna akıl erdiremiyordu. Tuğçe ise onun gözleri iyice koyulaşıp siyahlaşınca bile korkmadı. İri vücudunun gerilmesi de geri adım atmasını sağlamadı. 


“Ama o işi nerede yapacaksınız merak ettim. Bizim burası elbette olmaz. Babam duysa kıyameti koparır. Ben de arkadaşımın kendi korumam ile kendi evimizde yatmasını hoş karşılayacağımı hiç sanmıyorum. Onları evi de olmaz. En akıllıcası...” 


“Tanrım...” Genç adam öfkeyle ayağa kalkmıştı. Sözü kesilen Tuğçe onun arkasından baktı. Genç adam birkaç adım ileri doğru gidip durdu. Sonra hızlıca döndü. Öfkeli bakışları bir an kızın üzerinde gezindi. 
Sonra da uzun adımlarla geri geldi ve genç kızı sertçe koltuk altlarından yakaladı. Tuğçe ne olduğunu bile anlayamamıştı. Bir çocuk gibi 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havalandığını ve ayaklarının yerden kesildiğini hissetti. Uzun boyuna bağlı olarak hiç de hafif olmadığını düşünürdü. Oysa adam sanki beş yaşında bir bebeği kaldırırmış gibi onu kolayca havaya kaldırıvermişti. 
Şimdi gözleri aynı hizadaydı. 

Tuğçe yutkundu. O kara gözleri artık adamın ismini hak etmesini sağlayacak kadar koyuydu. Kalbinde bir an bir korku kıvılcımı hissetti. 
Onun büyümesine izin vermemeliydi. Fakat ayakları havada sallanırken, bir korkuluk gibi adamın iri avuçları ile tutulurken, bunu yapmak elbette çok zordu. 


Ve birden dudakları adamın dudakları ile hapsedildi. 


Sertçe onun gövdesine çekilmişti. Ezilen göğüsleri adamın tüm ısısını emiyordu. Öylesine güçlüydü ki... Kendisini çok narin, çok çaresiz, çok kadınsı hissetti. Karşı koyamayacağı gibi, koymak için isteği de yoktu. Avuçları bir an için geniş omuzlara uzandı itecekmiş gibi... 
Ama sıcaklığını ve gücünü hissedince öylece kalakaldı. Parmak uçlarında genç adamın gerilmiş kasları hissediyordu. Sert dudakların kendi narin dudaklarını önce sertçe ezmesini, sonra yumuşayarak alt dudağını hapsetmesini garip bir zevkle karşıladı. Kaçırmaya çalıştığı dudaklarını despotça ama tecrübeyle emen ağza bıraktı kendisini. Gözlerini yumdu. O da farkında olmadan adamın üst dudağını yakaladı. Beceriksizce bir tepkiydi bu. Bundan o kadar büyük bir zevk aldı ki, inlemesine zorlukla engel oldu. Fazla hevesli olmaması gerektiğini biliyordu. En azından hevesli değilmiş gibi gözükmeliydi. 

Kollarını onun boynuna yavaşça ama sımsıkı doladığını bilseydi bu heves gizleme niyetinden vazgeçerdi. Kollarından destek almaya başlayınca da adam bir elini sırtına dolamış, diğer eliyle de kalçasını kavramıştı. Ayakları hâlâ havadaydı. Şimdi gövdeleri tamamen birbirine yapışmıştı. 

Dudakları ayrıldığında aradan neredeyse bir dakika geçmişti. 

Gözleri karşılaştı. 


“Sen hayatımda gördüğüm en uslanmaz kadınsın!” diye homurdandı adam. Gözleri yine de genç kızın çekici dudaklarına kaymıştı. Kendisini zor tutuyor gibiydi. 

“Sen de zorbasın!” diye fısıldadı Tuğçe. “Katı, despot, kendini beğenmiş...” 

Genç adam fazla devam etmesine müsaade etmedi. Gözlerini ayırmadığı kırmızı isyankâr dudaklara uzandı. Sonra yine kızgınlıkla ama canını acıtmadan yakaladı onları. Ofkesine rağmen öpüşü çok ateşliydi. 
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Neredeyse benliğini emecek kadar büyük bir güçle öpüyordu. Bu sefer işe araştıran dili de karışmıştı. 


Tuğçe uzaklaşması gerektiğini çok iyi biliyordu. Bilmek başka yapmak başkaydı. Biraz daha izin verebilirdi. Ne olurdu ki? Zaten kendisine engel de olamıyordu. Öpüşmek güzel şeydi aslında! Onun tadını almak, beyni de dâhil, her yerini farklı uyarıyordu. Vücudunun her yerinde kıpırdanmalar, garip sızılar başlamıştı. Dudaklarını daha da aralayıp hem emilmesine hem de dillerinin birbirlerine kolayca ulaşmasına çaresizce müsaade etti. 


Gövdesinin yavaşça aşağıya kaydırıldığını fark etmedi. Kollarıyla sımsıkı sarılmıştı ona. Göğüsleri geniş göğsüne sürtünerek yere bırakıldı. 
Öpüşmeleri devam ederken adamın bir elinin bluzunun içine kaydığını, çıplak sırtına eriştiğini bile hissetmedi. Sadece sert dudaklar geri çekildiğinde birazcık kendisine gelebildi. İşte o anda fark etti ki adamın parmak uçları sutyeninin kopçası üzerindeydi. Dikkatli ve yanan kara gözler genç kızın buğulanmış mavi gözleriyle kesişti. Tuğçe titreyen bedenine zorlukla hakim oluyordu zaten. Eğer adam onu tutmasaydı çoktan yere yığılabılırdı. Dudaklarını isteksizce kıpırdattı. 


“Yapma...” 


Kopça minik bir hareketle açıldı. Genç kız sırtındaki gevşemeyi hissetti. Ona engel olabilirdi. Ama sadece kopçasını açmıştı. Daha ne olabilirdi ki? 

“Birazdan... Birazdan yemek için... beni ararlar!” diye titrek bir sesle fısıldadı. Bu saçma bir itirazdı. Gen adamın iri ve sıcak elinin öne kayması, itirazının pek de dinlenmediğinin belirtisiydi. Gevşemiş sutyeni yukarıya itilerek bir göğsü yumuşakça kavranınca, gözleri irileşti. “Lütfen yapma!” 

“Beni kızdırmak için niye uğraştığını söyle!” diye emretti adam. 
Şimdi basit bir koruma gibi değildi. Kendisinden emin, otoriter bir görünümü vardı. 


Genç adamın yavaşça sıkıp okşadığı göğsünden tüm vücuduna yayılan tanımadığı bir zevk dalgası, Tuğçe'nin aklını karıştırıyordu. Ve başparmağı göğsünün sertleşmiş ucuyla oynamaya başlayınca hepten gerildi. Bu nasıl olurdu? Bu adamdan hoşlanmıyordu bile! O hiç de beğendiği tarz bir erkek değildi. O kabaydı ve... ve... kadınların ruhundan anlamıyordu ve... ve kahretsin, bu çok zevkliydi. Göğsü gerilmiş, uçları kocaman olmuştu. 


“Ug&... uğraşmıyorum...” diye kekeledi. “Ama sen de beni öperek 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ceza verme huyundan vazgeçmelisin! Ve bu şey...” Göğsündeki el daha da sıkı kavrayınca dudaklarını sıktı. “...Bu şeye niye izin veriyorum bilmiyorum.” 

“Neye?” Eli şimdi her iki göğsünde de gezinip duruyordu. Dolgun göğüsleri bile adamın iri avucunda ufacık kalmıştı. Pürüzsüz teninde gezinen avuçlar sert ve sıcaktı. 


“Kara...” diye inledi. “Göğüslerimi okşayamazsın! Bu doğru değil!” 

“Basit bir koruma olduğum için mi?” 

“Lütfen!” 

“Fakir ve farklı statüde olduğum için mi?” 


Bu adam ne kadar da acımasızdı! Dediklerinde elbette gerçek payı da vardı ama o anda bunların hiç biri önemli gelmiyordu. Sadece göğsünü yavaşça okşayan elin bedenine yaydığı garip dürtüyü bir an önce uzaklaştırması gerekiyordu. “İs.. istemediğim için!” diye yavaşça isyan etti. Attığı yalandan sesi titremişti. 

“Demek istemiyorsun?” 


“Hayır... (o Bırak beni! Senden hoşlanmıyorum. Bana hissettirdiklerinden hoşlanmıyorum... Sen... bana göre değilsin!” 


“Çok yazık! Ben de tam da seni öpmenin ne kadar zevkli olduğunu düşünmeye başlamıştım.” 


“Kara...” 
“Ve göğüslerini okşamanın...” 
“Canavar...” 


Dudakları yeniden örtülünce itiraz edemedi. Gevşemiş kollarıyla ona yine sıkıca sarıldı. Acemice öpüşüne karşılık veriyordu. Göğsünü bırakan adamın elleri kalçalarını kavrayıp kendisine iyice çekince ürperdi. 
Onun bedenini tamamen hissetmek çok garip bir duyguydu. Onun da yardımıyla parmak uçlarında yükseldi ve sızlayan kasığını bilmediği bir ihtiyaçla adamınkine bastırdı. Bu çok zevkliydi. Dudaklarını onun ağzına bırakırken, böyle bir zevki yirmi üç yıl boyunca nasıl beklediğine hayret etti. Bu adam sandığı kadar da ruhsuz değildi galiba? Öyle olsaydı böyle güzel öpebilir miydi? Elleri sihirli bir şekilde bedeninde gezinebilir miydi? 

“Bi... birisi görecek!” dedi zorlukla. Aradan ne kadar zaman geçtiğinin farkında değildi. Dudaklarını zorlukla geri çekmişti ama vücudunu ondan bir türlü ayıramıyordu. Kocaman mavi gözleri çaresizce 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bakıyordu. Kalçalarındakı eller ise onu hâlâ sımsıkı tutuyordu. “Lütfen bırak beni... Bana bunu yapma!” 


Kara birden onu bıraktı. Hatta biraz Ittirmişti bile... Diğer türlü genç kızın ondan ayrılamayacağının farkında değil gibiydi. 


“Gitsen iyi olur,” dedi kısık, sert bir sesle. “Haklısın! Ben sana göre değilim. Sen bana göre hiç değilsin.” 

Tuğçe donup kalmıştı. Elleri iki yanda çaresizce adama baktı. Az önce kendisini ateşle öpen o erkeksi dudaklar şimdi sinirle kasılmıştı. 
Çatık kaşlarının altındaki sert bakışlar, kızın kalbini deşiyordu. Gerçekten de ona göre değil miydi? Bu nasıl olurdu? Bu gerçeği ona kendisi söylemişti ama şimdi içi çok başka duygularla doluydu. Az önce dünyadaki hiçbir erkeğe ait olmadığı kadar ona aitti. Her şeyiyle... 


Kendisini toparlayıp duruşunu eski gururlu haline getirdi. Evet... 
Aptallık etmemeliydi. Ona ait değildi. O da kendisine ait değildi. İki farklı insandı onlar. Tamamen farklı. Tamamen hem de... Ve ilginç ki onun hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Yakında gidecek olması hariç! 
İçindeki ağlama hissinin sebebini isehiç anlayamıyordu. Öylesine ağlamak istiyordu ki, şu anda bir kelime bile konuşabileceğini sanmıyordu. Geriye doğru bir adım attı. Derin bir nefes aldı. 
Konuşmalıydı. Kendisini zorlamalıydı. Gururu feryat edip duruyordu. 
Bu... bu berbat adama karşı... yenilmek üzereydi. Bu olamazdı. O hiçbir zaman boyun eğmemişti. Hiçbir erkeğe... Asla... Yine eğmeyecekti. Alt tarafı bir öpücüktü. Ağzında hâlâ onun tadı varken bu zor olacaktı ama elinden geleni yapmalıydı. 

“Bunu... bunu anladığına... sevindim!” dedi zorlukla. 

“Eminim öyledir...” 

Öylesine katı, öylesine erişilmez duruyordu ki, gözyaşları Tuğçe'nin gözlerini iyice zorlar olmuştu. Kendisini çok mutsuz hissediyordu. Birkaç dakika önce hissettiği mutluluk hızla uzaklaşmıştı. O böyle mesafeliyken gururlu olmanın bir anlamı yoktu. “Bu... bu kadar da acımasız olma!” diye fısıldadı. “Öyle söylemek istemedim.” 

“Ne söylemek istedin peki?” diye sordu adam sertçe. “Bence derdini gayet güzel anlattın. Hem de ilk günden beri! Senin gibi şımarık ve zengin kadınlar kendi seviyelerinin altındakine bakmazlar bile. Aslında varlığımı fark etmene bile şaşırdım. Nasıl olduysa?.. Yine de benimle niye uğraştığını, benimle derdinin ne olduğunu anlayamıyorum.” 

Genç adam derin bir nefes aldı. Karşısında öylece duran kızın cazibesi hâlâ içindeki dürtüleri zorluyordu. Bir kadın bu kadar sinir 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bozucu, bu kadar çekici, bu kadar seksi olabilir miydi? Ve masum... 
Kahretsin! Gerçekten masumdu. Genç adamın kızgınlığı aslında onun masumluğunaydı. O el sürülemeyecek bir bakireydi. Ve bilmeden tehlikeye davetiye çıkarıyor, ateşle oynuyordu. 


“Söyle bana şımarık kadın! Benden gerçekten ne istiyorsun?” diye sordu aniden. 


Tuğçe şaşırmıştı. Gözleri irileşti. Adamın sorduğu soruyu kavrayamamıştı. “Ne... nemi istiyorum?” 


“Evet!” 


Kısılı gözleri mavi bluzuna kaydı. Sıyrılmış sutyeni yüzünden bluzun ince kumaşı vücuduna deri gibi yapışmıştı. Hâlâ sertliğini biraz koruyan göğüs uçları açıkça gözüküyordu. Genç adam uzanıp onları yeniden avuçlamamak için tüm gücünü harcadı. 


“Senden ne isteyebilirim ki?” 


Güzel gözlerini kırpıştırdı. Kendisine şımarık demişti. Bunu kabullenmesi zordu. Ve kendisine fazlasıyla sert bakıyordu. Sanki az önce öpen, vücudunu ateşle saran, okşayan adam o değildi. Koyu gözleri katıydı. Ağlamamalıydı. Aslında beş yaşından beri ağlamamıştı. Ağabeyi Tuğrul saçını çektiğinden beri bir daha ağlamamaya yemin etmişti. Ne onlardan yediği tokatlar, ne ortaokuldakı ilk aşkı, ne de babasının sert fırçaları... Hiçbiri onu ağlatamamıştı. Fakat bu adam yüzünden önceki gece bir kere ağlamıştı bile! Deniz kıyısında kendisini öptüğünde ağlamasına engel olamamıştı. İkinci kere onun için ağlamak istemi yordu. 

“Benden ne istediğini bilmiyorum” dedi genç adam. “Bilsem sormazdım. Sorun varlığımdan hoşlanmamansa zaten yakında gideceğim. 
Geçici bir süre için babanlayım. Fakat sürekli beni iğnelemenden bıktım. 
İstiyorsan hemen yarın burayı terk ederim. Bunu mu istiyorsun?” 
Tehlikeli derecede sakin konuşuyor ve her zamanki gibi katı bir bakışla bakıyordu. 


“Hayır!” O kadar ani cevap vermişti ki kendisi de şaşırdı. 
Yutkundu. “Bunu istemeye... hakkım olmadığını biliyorum. Kimsenin ekmeğiyle oynamak istemem.” 

“Ama gitmezsem... yine benimle uğraşacaksın, değil mi?” 

Genç kız dudaklarını sıktı. Gözlerinden bir damla yaş kaydı. 
Farkında bile değildi. Gülümsemeye çalıştı. “Muhtemelen...” 

“O halde gitmeliyim... Hayatımda zaten yeterince sorun var. Ve ben senin kadar büyük bir sorun daha istemiyorum. Her ne kadar seni öpmek hoşuma gitse de senden hoşlanmıyorum. En iyisi birbirimizi 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göremeyeceğimiz bir ortam oluşturmak. Bunun için de buradan gitmem en Iyisi olur.” 

Katı bakışları, kızın gözünden akan yaşı görünce bile yumuşamadı. 
Sadece dişlerini sıktığını belirtircesine yanak kasları oynadı. Genç kızın pürüzsüz yanağından akan birkaç damla yaş, çenesinden aşağıya damlamıştı. Güzel mavi gözleri şimdi daha koyu duruyordu. Upuzun kirpikleri ise ıslanınca koyu siyah olmuştu. 

“Gitme!..” diye fısıldadı. “Ben... Ben özür dilerim. Söz veriyorum bir daha dilimi tutmaya çalışacağım. Neden yaptığımı bilmiyorum. Belki de böyle... böyle erişilmez olduğun için.” Hafif bir nefes aldı. “Sen... 
beni... şaşırtıyorsun. Yapmadığım şeyler yaptırıyorsun! Beni öptün... 
Sana engel olamıyorum. Aksine sana karşılık verdim! Göğüslerimi okşamana ise... nasıl izin verdim bilmiyorum. Kendimi artık tanıyamıyorum. Yapmamalıydın ama... yaptın. Ben de yapmamalıydım. 
Garip ki... sorun etmiyorum. Sadece bunun ne yeri ne de zamanı!” 

“Ne yeri ne zamanı mı?” Adamın çatılı kaşları değişmemişti ama çekici yüzünde esrarla bakan gözleri hafif merakla kısılmıştı. “Bu ne demek?” 

Tuğçe kızardı. “Biliyorsun işte! Her an içeriye birisi girebilirdi. 
Hem yandaki lojmanda Zehra Abla oturuyor.” 

“O şimdi yemekle ilgileniyordur...” dedi adam donuk bir sesle. 


“Tamam ama... yine de bilemezsin, değil mi? Eve bir şey almak için gelebilirdi. Belki de seni yemeğe çağırmak için... Bizi öyle görseydi ne düşünürdü?” 

Adam sessizce onu süzüyordu. Sonra yeniden sordu. “Sorumun cevabı bu değildi... Yeri ve zamanı uygun olsa ne olurdu?” 


Genç kızın gözleri biraz kararsızlıkla buğulandı. Bu zor bir soruydu. Ne olurdu gerçekten? Sonra sağduyusu galip geldi. Hiç yapamayacağı şeyleri aklından geçirmesi saçmaydı. 

“Şey... Öylesine ağzımdan çıktı. Ne olacağını bilemem. Olmasını da istemem zaten. Senin bana yaptıklarını bu güne kadar kimse yapmadı. 
Utanmam lazım ama ar damarım çatlamış olmalı. Bundan şimdilik pışman değilim. Belki sonra... Ama benim yüzümden gidersen eğer... 
ömür boyu pişmanlık duyarım. Gerçekten de öyle! Bu çok ağır bir yük... 
Vicdan azabı çekmemi istemezsin değil mi?” 


Adam cevap vermeden öylece bakıyordu. Tuğçe elini bluzunun içine sokup sutyenini aşağıya çekti tekrar. Sonra arkaya atıp kopçasını bağladı. Gözlerini hafif bir utançla kaçırmıştı. İşini bitirince, bluzunu 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düzeltip ona baktı. Gözleri hâlâ nemliydi. 
“Anlaştık mı?” diye sordu. 
“Hangi konuda?” 


Genç kız iç çekti. “Aptallaşma!..” Öff! Asıl kendisi aptaldı. Bu adam öylesine bir adam değildi işte! Dilini tutamadığı sürece araları hep elektrikli olacaktı. Onu zorlamak da kendisine pek yaramıyordu doğrusu. 
Gülümsemeye çalıştı. “Gitmen konusunda tabii... Gitmeyeceksin, kalacaksın. Zaten artık birbirimizi görmemiz zor olur. Okul kapanıyor. 
Gece gezmeleri de biter. Yani babam seni artık benim yanıma vermez. 
Belki arada bahçede falan karşılaşırız.” 


Kısa bir an sessizlik oldu. Sonra kararsızca “Tuğçe...” diye adını mırıldandı adam. 


“E...efendim!” Kahretsin. Bu adamın yanında kekelemesine engel olamıyordu. Ama o anda tüm düşündüğü adamın gitmemesiydi. Bunu niye istediğini ise hiç bilmiyordu. 

“Artık şartlar değişti,” dedi adam sıkıntıyla. “Beni çok zor bir durumda bıraktın. Yaptığın aptallık yüzünden, seni her gördüğümde... 
artık öpmek isteyeceğim!” Genç adamın sesi gerçekten de huzursuzdu. 
Burada kalmasının kendisi için tehlikeli olacağını içgüdüleriyle hissediyordu. 


“Beni... görmeyeceksin kı!” 
“Karşılaşmamız kaçınılmaz.” 


“Belki... Ama olsun. Kalabalık içinde de öpecek değilsin ya!” 
Eliyle yanaklarındaki yaşları temizledi. Biraz kendisini toparlamıştı. 
Gözleri parlıyordu yine. Gülümsedi. “Böyle suratsız ve mesafeli olmasan aslında çekicisin. Sibel bence seni güldürebilir. Ben onun kadar neşeli değilim. Evet, biraz da dilim sivri... Ne yapabilirim. Elimde değil. Sen böyle davrandıkça bir şey beni seninle uğraşmaya itiyor. Ama Sibel'in sayesinde belki neşene kavuşursun ve ben de seninle uğraşmak zorunda kalmam.” 


Genç adam onun kendisine minik bir zeytin dalı uzattığının farkındaydı. Gözleri kızın yüzünde gezindi. Daha evvel ağlayıp da bu kadar güzel olabilen bir kız görmemişti. Diğerlerinin gözleri kızarır ve şişer, burunları biçimini kaybederdi. Tuğçe ise daha da güzelleşmiş gibiydi. 

“Gitmiyorsun değil mi?” diye yine sordu genç kız. Sonra umursamaz tavrını takınmaya çalıştı. “İnan bana vicdan azabından ölürüm. Bu konularda zayıfımdır.” Adamın ciddi bakışlarına karşılık 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kızın gözleri ışıldıyordu. Tuğçe onun gitmeyeceğini anlamıştı. Adamın hafif bir baş sallaması da gerçeği görmesine yetti. “Peki, madem gitmeyeceksin... o halde yemeğe gidebiliriz. Sanırım hazırlanmışlardır.” 


“Canım pek bir şey istemiyor...” diye mırıldandı adam. Az önce kollarında, dünyanın en güzeli sayılabilecek sarışın bir cadıyı tutan birisi olarak, iştahı gerçekten de kapanmıştı. Avuçlarında hâlâ onun teninin ısısını, gerginliğini hissediyordu. Kollarının arasında aldığında o kadar narın ve çelimsizdi ki, kemiklerini kıracağından korkmuştu. Bu kadar güçlü bir direnişin ve mücadelenin, kendisine göre çok narin olan bu bedenden çıktığına inanmak zordu. 

“Az yediğini biliyorum ama daha sabaha çok var. Yoksa seni doyurması için Sibel'i mi çağırmam gerek?” derken artık kendisini tamamen toplamıştı Tuğçe. Ve yine sivri dilini tutamadı. “Eminim koşa koşa gelir...” 

Genç adam onun uslanmaz bir kadın olduğunu artık anlamıştı. 
Aslında bu tavrı bazen kendisine komik de geliyordu. Bir kadının bu kadar hayat dolu olmasına pek alışık değildi. Vahşı, hazırcevap, çoğu zaman cadı ama hayat dolu... Ona bakarken yeniden huzursuz oldu. En iyisi onunla tartışmamaktı. 

“Gidelim o zaman. Kızcağızı buraya kadar yormayalım!” dedi ciddi bir sesle. Keyfi yerine gelen Tuğçe hafifçe kıkırdadı. Arkasını döndü ve gülümsemesi garıp bir şekilde yüzünde mutluluğa dönüştü. 
Mutluydu. Niye mutlu olduğunu ise zerre kadar bilmiyordu. Keyifle ayakkabılarını ayağına geçirip dışarıya çıktı. 

Az sonra ikisi yan yana büyük eve doğru gidiyorlardı. Bahçe ağaçları arasından geçip evin önüne geldiklerinde karşılarına Tuğçe'nin annesi ve babası çıktı. Belli ki onlar da yemekten önce bir yürüyüşe çıkmışlardı. 


Rasim Bey onları görünce bir an durdu. Kara her zamanki gibi mesafeli ve ciddiydi. Gülmeyi bilmeyen yüzü, Halime Hanım'ı görünce yumuşadı ve nazikçe selam verdi. 


“Nasılsın Karahan?” diye sordu kadın gülümseyerek. 
Gülümsemesi aynı Tuğçe'nin ki gibi sevimliydi. Ve tabii kızına nazaran sürekli gülümsüyordu. 


“İyiyim efendim. Siz nasılsınız?” 


“Teşekkür ederim. Bugün eve erken gelmenize sevindim. Ben de Rasim ile biraz yürüyelim istedim. Hava bugün çok güzel, değil mı?” 
Genç adam sakince başını eğdi. “Evet efendim” 
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“Siz nereden?” Bunu soran Rasim Bey'di. Onun da sert bakışlı gözleri, bir kızının hafif kızarmış yüzünde, bir uzun boylu, düşüncelerini belli etmeyen korumasının yüzündeydi. 


“Ben Sibel'in telefon numarasını vermek için Kara'nın evine gitmiştim. Yarın randevulaştılar da...” dedi Tuğçe. Elinden geldiği kadar doğal olmaya çalışıyordu. Ama aslında sankı az önce onların gözleri önünde öpüşmüşler, arzuyla kucaklaşmışlar gibi bedenini bir utanç sarmıştı. İşin garibi bunu yaptıkları için gerçekten de utanmıyordu. 
Sadece daha etkisi bile geçmeden anne babasını karşısında gördüğü için utanmıştı. Çıplak teninde gezinen parmaklar göğüslerini okşarken hiç rahatsız olmamıştı. Aklı almıyordu zaten. O kadar doğal gelmesi normal miydi? İki gece önce aynı şeyin çok daha hafifini Burhan yapmaya kalkmıştı. Sinirinden adamı o anda boğazlayabılırdı. Ama az önce, sadece kendisine ait olduğunu sandığı şeyler, bir anda hiç hoşlanmadığı, görünce gıcık kaptığı bir adamın avucu altında canlanmıştı. 


“Öyle mi?” dedi annesi gülümseyerek. “Sibel çok tatlı bir kızdır. 
Birlikte eğlenmenizi umarım Karahan.” 


Genç adam cevap vermeden başını hafifçe eğdi. 


“Çok acıktım,” dedi Rasim Bey. “Hadi gidip yiyelim.” Bir eliyle de kilodan haberi bile olmayan düz karnını tutuyordu. Halime Hanım genç adama baktı. 


“Bu gece bizimle yer misin Karahan? Oğlanlar dışarıda. Seda hamile olduğu için biraz erken yemiş. Odasında şimdi. Biz bizeyiz yanı. 
Mutfakta tek başına yemek istemezsen eğer? Ne dersin?” 


Genç adam sadece Tuğçe'nin fark ettiği bir sıkıntıyla kıpırdandı. 
“Sizi rahatsız etmeyeyim Halime Hanım... Ben mutfakta...” 


“Ne rahatsızlığı kuzum? Sen rahatsız olur musun Rasim?” Halime Hanım'ın güzel mavi gözleri kocasına dönmüştü. Adam gür kaşları arasından bir korumasına ve bir de çaktırmadan Tuğçe'ye baktı. Kızı ifadesiz bir yüzle kendisine bakıyordu. Kızının bu yakışıklı devden hoşlanmadığını biliyordu. Niye hoşlanmadığını da tam anlamış değildi. İş yerinde ne kadar sekreter varsa, ne kadar kadınca duygular hisseden dişi varsa, Kara'yı göz hapsine almıştı. Adamdaki doğal çekicilik görmezden gelinecek bir şey değildi. Hatta yirmi yıllık yardımcısı ve hiç ciddiyetini bozmayan kendi özel sekreteri Emine Hanım bile, adama özel bir ilgi, neredeyse annelik gösteriyordu. Kaç kere ona kahve veya çay verirken görmüştü. Normalde bu tip işleri asla kendisi yapmazdı. 


pP? 


“Bence sorun yok!” dedi sakince. Bu aptal kız, peki neden bu 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adama gıcık kapmıştı onu anlayamıyordu. Az önce kızının yüzünün kızardığını da fark etmişti. Tuğçe'yı iyi tanırdı. Pek kolay kızarmazdı. 
Acaba gelmeden önce tartışmış olabilirler miydi? Ya da başka bir şey? Ne olabilirdi ki? 

“Gördün mü?” dedi Halime Hanım, Karahan'a gülümseyerek. 
“Eminim Tuğçe için de sorun yoktur. Öyle değil mi kızım?” 

Genç kız umursamazmış gibi omuz silktı. “Kendisi bilir anne! 
Yemeğimiz çoktur eminim.” Gözleri adama kaydı. Evet! Aslında yemeğe kalmasını isti yordu. 

“Tabii çok. O halde sorun yok. Gidelim mi?” Kendisinden memnun bir halde kocasının koluna girdi ve ikisi birden öne geçtiler. 
Genç kız bir an Kara'ya baktı. Sonra muzip bir şekilde fısıldadı. 


“Ben suçsuzum, biliyorsun. Bu durumda öpmek yok ama, değil mi?” 

Kara önden giden çiftin arkasından bir an baktı. Sonra kıza dönüp “Fazla kalabalık...” diye homurdandı. Fakat Tuğçe onun gözlerinin içinde ilk kez sevimli bir ışık fark etti. Nefesi kesildi. Neşe miydi bu? Daha neler! 


Eve orta yaşlı çiftin arkasından birlikte girdiler. Konuşmadan, birbirlerine dokunmadan hareket ediyorlardı. Masada yemek için oturduklarında karşılıklı yerleşmiş oldular. Buna rağmen ikisi de birbirlerine bakmaktan kaçındı. Evde başka kimse olmadığından, evin emektar çalışanı Zehra Hanım da onlara katılmıştı. Servisi de kendisi yapıyordu zaten. Karahan'dan özellikle hoşlanan Zehra Hanım, genç adamın masaya davet edilmesinden sanki gizli bir sevinç duymuştu. Onu bir çeşit koruma altına aldığı belliydi. Annesiyle birlikte önceden yemek yiyen Tuğrul'un oğlu Deha ise, bir kenarda tek başına televizyon seyrediyordu. 

Masada önce sessizce çorbalarını içmeye başlayan beş yetişkin, ilk birkaç dakika hiç konuşmadılar. Midesine bir şeylerin girmesi ile rahatlayan Rasim Bey gözlerini Karahan'a çevirdi. 

“Biz yarın sabah on gibi Manisa'daki çiftliğe gideceğiz. Şimdi çok güzel olmuştur oraları. Isparta'dan getirtiğim güller de açmıştır. 
Gideceğiz de, kimse gelmezse tabii... Aslında erken saatlerde önemli birisini bekliyorum. Gelip gelmeyeceği kesin değil.” 

“Kim baba?” 


“Tanımazsın kızım. Ben de tanımıyorum. Büyük bir holdingin sahibi... Sahip olduğu şirketlerin bütün elektronik alt yapısını bize 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verecek.” 

“Çok mu zengin?” 

“Tahmın edemeyeceğin kadar... Ve çok genç olduğunu tahmin ediyorum. Telefondaki sesi genç geliyordu. Gelirlerse onları da çiftliğe götüreceğim hem iş, hem eğlence...” 

“Gelirlerse mi?” diye sordu Tuğçe merakla. “Tek değil mi?” 

“Hayır, karısı ve kızı da gelecek. İnşallah anlaşırız da işi alırız. Bu sene biraz durgun geçiyor.” Gözleri karşısındaki sessiz korumaya çevrildi. “Aslında senin de bizimle Manisa'ya gelmeni isteyecektim ama vazgeçtim. İzinli olduğunu unutmadım. Hem madem senin yarın randevun var, gelmen doğru olmaz. Hüsnü bizimle gelir. Fakat senden yine de bir şey isteyeceğim. Yarın Tuğçe'nin son bir sınavı daha varmış. 
Sen onu Pazar günü çiftliğe getirirsin. Tamam mı!” 

“Evet, tabii!” dedi Kara sakince. Gözleri kısa bir an mavi gözlerle kesişti. Kız da kendisine bakıyordu. Güzel mavi gözleri hafif bir isyanla parlamıştı. 

Sonra Tuğçe hafif bir nefes alıp babasına sakince itiraz etti. “Ben kendim Manisa'ya gelirim baba! Kara'nın getirmesine gerek yok. Hem belki Sibel ile Pazar günü için de bir plan yaparlar.” 

“Olmaz! O yolu sevmiyorum. Sabuncubeli çok tehlikeli...” 

“Baba... O yolu genişlettiler. Artık eskisi gibi değil. Hem yağmur da yağmıyor! O yol yağmurda tehlikeliydi eskiden.” 

“Olmaz dedim. Dağ yolu orası... Ne kadar işlek olduğunu da biliyorsun. Ve aşırı virajlı... Sana güvenmediğimden değil. Ama kızımı tehlikeye atamam.” 

Halime Hanım da hemen kocasına katıldı. Yüzünde gizli bir memnuniyet vardı sanki. “Baban haklı kızım. Kara isterse geri dönüp yine randevusuna yetişebilir. Günler bitmedi ya... Hafta içi de buluşurlar. 
Akşamları zaten özgür... Baban izin verir ona. Senin hız merakını bildiğim için ben de Karahan'ın getirmesi konusunda ısrarcıyım.” 

“Benim için sorun değil efendim,” diye sakince mırıldandı genç adam. “Sabah erkenden getiririm.” 

Tuğçe bir an ters ters genç adama baktı. “Neden kimse beni dinlemiyor? Yirmi üç yaşındayım. Artık kendi kararlarımı kendim almam gerekmiyor mu?” 

“Tabii!” dedi babası sert bir alaycılıkla. “Mezun olduğunda, kendi maaşını kendin kazanmaya başladığında ve iyi bir adamla evlenip kendi 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sorumluluklarına sahip olduğunda bunu yapabilirsin. Ama şimdilik benim sorumluluğumdasın. Seni Kara getirecek!” 

Genç kız derin bir nefes aldı. Gözleri çok eğlendiğini belli eden annesine kaydı. Annesinin neden bu kadar keyifli olduğunu anlayamıyordu. Hâlbuki önceden genellikle kendisinden yana çıkardı. 
Babasına baktı. O da garip bir şekilde gülümsüyordu. Az önceki sert sözlerine rağmen, bakışlarında ılık bir şeyler vardı. 

“İyi... Öyle olsun!” Yeniden Kara'ya baktı. “Çok eğlenceli bir yolculuk olacağa benzer...” dedi elinde olmadan. “Kara'nın gevezeliği yüzünden başım ağrımasa barı!” 

Genç adamın gözlerinde bir ışık yandı söndü. Buna rağmen Tuğçe ona meydan okuyan bir gülümseyış attı. Tatlı dudakları hoş bir şekilde kıvrılmıştı. Fakat babasının neden kahkaha attığını anlayamadı. Annesi bile kendisini tutamayıp kıkırdamıştı. 

Yemekten sonra erkekler evin verandasına çıktılar. Çıkarken Kara telefonunu eline almış, Sibel'i aramıştı. Bundan hoşlanmayan Tuğçe, oradan uzaklaşmak istedi. Zengin bir kızla bir korumanın randevulaşacak olmasına aklı ermiyordu. Ağabeyi evde olmadığı için dört aylık hamile yengesini kontrol etse fena olmazdı. Zaten bulantıları zaman zaman onu rahatsız ediyordu. Geç başlamıştı ve geç bitecek gibi görünüyordu. Onun odasına girdiğinde Seda'yı iki kişilik bir koltuğa oturmuş, televizyon izlerken buldu. Uzun kahverengi saçları omzunun iki yanına dökülmüştü. 
Neredeyse aynı yaştaydılar ve onun bu yaşta ikinci çocuğuna hamile olması Tuğçe'ye ilginç geliyordu. 

“Nasılsın Seda?” diye sordu yanına giderek. 

“İyiyim.” 

“Bulantı mı?” 

“Yok... Fakat bebek büyüdükçe akşamları kendimi halsiz hissediyorum. Biliyorsun, Deha'da da böyle olmuştum. Bünyem biraz zayıf...” 

“Evet... İstediğin bir şey var mı? Aşağıya inmeyecek misin?” 

“Belki sonra inerim. Kim var aşağıda?.. Babamın sesinden başkasını da duydum açık pencereden.” 

“Yabancı değil. Kara ve Zehra Abla da bizimle yedi. Ev bomboştu. 
Bu yüzden babam onları da yemeğe davet etti” 


Seda'nın dudakları kıvrıldı. Solgun kahverengi gözleri canlanmıştı biraz. “Zehra Abla zaten anaç tavuk gibi, Kara denen o korumanın üstüne 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düşüyor. Adam da bir kere gülümsese ya!” 

Tuğçe de kıkırdadı. “Suratsız değil mı?” 

“Hem de nasıl. Bir derdi mi var? Öğrendin mi?” 

“Sanmam... Adam ruhsuzun teki işte!” 

“Çekici değil mi sence?” 

“Ne?” Tuğçe biraz abartılı bir şekilde karşılamıştı bu soruyu. “Sen de mi?” 

Kadın omuz sılktı. “Yalan mı... Başka kim var ki?” 

“Geniş bir hayran kitlesi var doğrusu... Onu yontmamı neredeyse yürekten öneren annem, gözlerini kalçalarından alamayan sapık arkadaşım Sibel, barda iki dakikada tavladığı nefis bir esmer güzeli ve şimdi de sen! Kim bilir bilmediğim daha kimler. Yakışıklı olduğunu kabul ediyorum ama...” Boğazını temizledi isteksizce. “...bana göre değil. Ben o tiplerden hoşlanmam. Benim sevdiğim erkekler neşeli ve kadınlara karşı saygılı olanlardır.” 


“Uyuz tipler yanı... O Burhan denen kırıtık ile ciddi değilsin umarım? Sana hiç yakışmıyor.” 


“Nedenmiş? Bence çok efendi. Babam ve ağabeylerim bile bir şey demiyor.” 

“Çünkü ondan sana zarar gelmeyeceğini biliyorlar tatlım. Tuğrul dün sen ve Kara ile ilgili bir şeyler söyledi bana. Ondan neden hoşlanmıyorsun? Adam gibi adam... Eğilip bükülmüyor. Gözleriyle senin gibi güzel bir kızı yemeye çalışmıyor diye ona kaba davranman hiç hoş değil!” 

“Ben öyle bir şey yapmıyorum!” diye isyan etti Tuğçe. “Ama sinirimi bozduğu doğru... Hiç konuşmuyor. Yüzü sürekli asık! Bana bakıp bakmaması umurumda değil. Fakat kaba davranması canımı sıkıyor. Neredeyse beni görmezden gelmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ben onunla nezaketen konuşmaya çalışıyorum. Ama beyefendi Karadeniz'de gemileri batmış gibi suratını asıp, canı isterse cevap veriyor istemezse vermiyor.” 

Seda hafifçe gülümsedi. “Sen de onu anlamak yerine kızmayı tercih ediyorsun öyle mı? Bence bir derdi olmalı...” 

Tuğçe bir an duraladı. Gözleri kısıldı. “Öyle mi?” 


“Evet... Bence öyle. Ayrıca dün sabah hamakta onu neredeyse gözlerinle yiyordun kızım. Görmedim sanma. Fakat öncesinde karşısına dikilip ona laflar sayman da çok komikti.” 
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Tuğçe dudağının kıyısını sıkıntıyla ısırdı. “Gördün mü?” 

“Tabii! Balkondaydım.” 

Tuğçe istemeden gözlerini kırpıştırdı. Karmakarışık hisler içindeydi. Eliyle düz sarı saçlarını kulağının arkasına itti. “Ben... Ben ondan hoşlanmadığıma eminim... O ruhsuzun teki!” 

“Eee?” 

“Seda, lütfen! Ben senin hatırını sormaya geldim, sen beni sorguya çekiyorsun!” 

“Anlat hadi... Seni huzursuz eden ne? Onun ciddiyeti veya ruhsuz bir adam olması mı? Bence Tuğrul haklı! Sen onun ilgisini çekemediğin için rahatsızsın...” 

“Hiç de bile!” diye hafif bir öfkeyle itiraz etti genç kız. 

“İlk kez bir erkekten hoşlanıyorsun ve o da sana karşı ilgisiz. Öyle değil mi? Hepsi bu! Bu kadar basıt!” 

“Ben ondan hoşlanmadığımı söyledim sana...” 

“Söyledin.” 

“Söyledim... Üstüme gelme artık.” Biraz sıkkın bir tavırla ayağa kalktı. Kararsız gözleri bir an açık balkona kaymıştı. Şimdi Kara ve babası bu balkonun altındaki verandada oturmuş kahve içiyor olmalıydılar. “Sana bir şey soracağım...” 

“Zor olmasın ama!” dedi Seda hafıf çapkın bir neşeyle. 

“Gıcıklık etme...” 


“Sor hadi...” 
“Bir erkek... Şey... bu çok zor...” 
“Sor hadi...” 


“Kimseye söylemeyeceksin ama?” derken Tuğçe'nin gözleri endişeyle irileşmişti. 

“Tamam dedim ya! Cinsellikle ilgili galıba?” Seda anlayışlı bir şekilde gülümsemişti. “Sanırım sen erkek kokusu almışsın...” 

“O ne demek?” 

Genç anne omuz silkti. Bazı konuları karşısındakinden fazla bilen birisi olarak onun hislerini tahmin edebiliyordu. “Başka erkeklerle olmayan garip dürtülerin onun yanında iken vücudunda dolaşması seni korkutuyor, değil mi?” 


Tuğçe'nin gözleri irileşti iyice. “Evet, nereden bildin?” 
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“Aptal mısın sen? Ben de çok yakışıklı bir erkekle beraberim.” 
Neredeyse kıkırdayarak karnını gösterdi. “Bunları leylek getirmiyor herhalde canım...” 


“Aslında ondan hoşlanmıyorum. Hem de hiç... Gerçekten de benim tipim değil. Yakışıklı olduğunu biliyorum. Ama mesele bu değil... 
Daha da ötesi! Ona kızıyorum. Hiç ilgilenmek istemiyorum. Yan yana olmak bile bazen beni rahatsız ediyor. Yine de...” Sıkıntılı bir şekilde yutkundu. ©...yine de... dikkatimi çekiyor. Ona bakmak istemiyorum ama gözlerim hep onu arıyor. Elimde değil. O bana... çok çekici geliyor. 
Onun yanındayken... vücudumda... kıpırtılar... olmaya başladı!” 

Seda öyle bir kahkaha attı ki, aşağıda verandada oturmuş olan iki erkek, üst katın açık balkonuna başlarını kaldırdılar. Kara elindeki kahve fincanını dudaklarına götürürken Tuğçe cadısının yine bir şeyler planlayıp planlamadığını düşündü. O kızdan uzak durmalıydı. O kız başına bela olacaktı. 


Üst katta ise kıpkırmızı olmuş olan Tuğçe, Seda'nın gülmesinin bitmesini bekliyordu. 


“Komik mi? Eğlendiğine sevindim!” dedi ters ters. 


“Kusura bakma... Çocuk gibisin. Yirmi üç yaşında olup da bu kıpırtıların ne olduğunu anlamayacak kadar safsın.” 

“O kadar saf değilim...” diye hararetle itiraz etti Tuğçe. Sonra bir an durakladı. Parmakları çocukça birbirlerine kenetlenmişti ve kendi kendilerini çekiştirip duruyordu. Yeniden balkon tarafına baktı. O berbat adamın aşağıda olduğunu biliyordu. Ama nedense bu kendisine güven veriyordu. Gözlerini yeniden kendisini merakla süzen Seda'ya çevirdi. 
Kahverengi gözlerin içindeki anlayışlı pırıltı biraz cesaretini arttırdı. “O beni iki kere ağlattı ve iki kere de öptü!” deyiverdi birden. 


“Ne?” 
“Kimseye söylemeyeceksin bak! Yemin et!” 


Seda keyifli bir gülümsemeyle ayaklarını vücudunun altında topladı ve tüm dikkatini karşısındaki sarışın kıza verdi. “Söz...” 


“Anlatmasam çatlayacağım... Anneme anlatsam hemen yarın babama söyler, o da ertesi gün bizi zorla evlendirir.” 


“Kesin öyle olur!” diye anlayışla onayladı Seda. “Tabii sen onunla evlenmek istemezsin, değil mı? Ne de olsa o kaba, ruhsuzun teki!” 


Genç kız onun sesindeki ince alayı anlayamadı. Başını salladı hararetle. “İstemem tabii. Hem... kim zoraki bir koca ister ki? Onun 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aklında hiç evlilik olmadığına eminim. Baksana, çevresi istemese de kızla kaynıyor.” 

“Değil mi?” 

“Evet... Hem ben de evlenmeye hazır değilim. Evlensek... bana hiç iyi davranmaz eminim. Öyle bir erkeği ne yapacağım? Fakir de... 
Bana ne kazandırabilir? Benim de alıştığım bir hayat var. Hayatımı onun maaşına göre ayarlasam bile...” Kaşlarını kaldırdı uyarırcasına. “...tabii evlenmek istediğimden ve ayarlayacağımdan değil... Ama evlenirsek... 
onu mutlu edebileceğimi sanmam. Onun asık suratını güldürmek çok zor. 
Beni ağlattı... Ama yanlış anlama! Kötü davrandığı için veya şiddet uyguladığı için ağlamadım...” 


“Öyle mi? Neden?” 

“Onu kızdırdım diye, beni öptü... Deniz kıyısında... Dün gece. 
Şımarık bir kıza verilecek bir ceza olarak gördü. Boynumu kırmasından iyidir. Ama beni daha önce kimse öpmemişti. Kocam öper diyordum.” 

“E tabii, baban bunu duyarsa kesin kocan olur zaten!” 

“Duymaz... Söylemem. Sen de söylemeyeceksın.” 

“Neyse, devam et bakayım...” 

“Önce kızdım, şok oldum ve ... ağladım. Sonra o yine öptü. Bu sefer daha yumuşaktı ve... ve...” 

“Çok hoşuna gitti.” 

“Aynen. İşte o zaman... vücudumdaki o kıpırtılar başladı.” 

“Yerini göstermene gerek yok... anlıyorum!” dedi Seda bu sefer açık bir eğlenmeyle. 

“Çok gıcıksın emin ol! Dalga geçeceksen anlatmayayım.” 

“Devam et... Bugün ne oldu peki? Dün iki kere ağlatamayacağına göre bugün ağlatmış olmalı. Yine öptü ve sen yine ağladın, öyle mi?” 

“Hayır...” Genç kız isteksizce güldü. “Bu sefer tersi oldu. Önce öptü... Çok... Çok güzeldi. Yine kızdırmıştım.” 

“Bilerek tabii. Onu kışkırttın. Öpeceğini biliyordun!” 


“Hiç de bile... Yani belki... Herif geldi beni bez bebek gibi şöyle koltuk altımdan tutup havaya kaldırdı.” Eliyle de gülümseyerek tarif ediyordu. “Sonra da sertçe çekip öptü. Kızmam lazımdı ama kızmadım. 
Çünkü çok güzeldi. Sonra bana sarıldı. Sımsıkı... Ben de ona sarıldım. O beni öperken ben de ona karşılık verdim. Ben... delirmiş gibi hissettim kendimi. Bir türlü kendime engel olamıyordum. Ve... kendimi iyice ona 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yasladım. Zaten kalçalarımdan çekiştirip duruyordu.” 


“Tamam... tamam, daha fazla anlatma, anladım. Bunlar nerede oldu?” 


“Az önce onun evinde... Yemekten önceydi. Ve sonra o buradan gitmekten söz etti. Fazla üstüne gidiyormuşum ve benim bu halimden bıkmış. Benden de hoşlanmı yormuş. Biraz kızdı işte.” 

“Kızdığı için mi ağladın, gideceği için mi?” diye sordu Seda sakin bir sesle. Ama meraklı gözleri artık alaycı değildi. 

Tuğçe'nin omuzları hafifçe çöktü. Güzel gözleri ileri baktı dalgınca. İsteksizce dudaklarını kıpırdattı. Bu soruyu kendisi de, kendi kendine sorup duruyordu. Ne diyeceğini bilemeyen dudakları sonunda kalbinden geçenleri söyletti ona. Kesik kesikti ama samimiydi. 

“Ben... ondan ciddi manada hoşlanmasam da... sanırım gitmesini... Istemiyorum. Sebebini bilmiyorum ama... hayatımda hiç bu kadar... mutlu... hissetmemiştim kendimi!” 
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6. BÖLÜM 


İçerisi oldukça loş sayılırdı. Uzun boylu adam yavaşça aralık kapıdan içeriye süzüldü. İriliğine rağmen sessizdi. Gözleri loş odada belli bir noktaya takılmıştı. Baktığı yönde büyükçe bir bebek yatağı vardı. 
Yatağın hemen önünde de bir kadın durmuş, yatakta yatan bebeğe bakıyordu. Bir taraftaki duvara monte edilmiş gece lambasının hafif ışığında, önce kadını süzdü. Çok fazla ayrıntı belli olmuyordu elbette. 
İncecik geceliğinden seksi vücut hatlarını görebiliyordu yine de! Narin omuzlarına dökülen uzun kırmızı saçlarını seyretti. Kalçalarına kadar gelen gür saçlardı. Her saman bir pelerine benzettiği, okşamaya ve öpmeye doyamadığı saçlar... Mis gibi kokusunu bu mesafeden bile neredeyse alabiliyordu. 


Gözlerini geceliğin altından gözüken yuvarlacık kalçalardan ve uzun beyaz bacaklardan kaçırdı. Bir erkek olarak bu kadını her görüşünde cinsel olarak kendini hazır hissetmesi çok kötüydü. Onu gördüğü her an, içindeki cinsel dürtülerin yavaş yavaş tavan yapmasına engel olamıyordu. 
Üstelik de onunla evleneli dört seneyi geçmişti. Bir kez bile başka kadına bakamamıştı. He hangı bir kadın zerre kadar ilgisini çekmiyordu. Şu uzun hanımefendi hariç... Normal bir erkeğe göre bile uzundu. Gerçi kendi çenesine Zor yetişiyordu ama şimdi bu ince uzun haliyle dayanılmayacak kadar çekiciydi. Ne diye sanki o saydam geceliğin içine böyle seksi bir dantel külot giymişti ki! Avuç kadar bile değildi. 

Aklındakileri atmaya çalışarak ona sokuldu. Geldiğini henüz fark etmemişti. Halı kaplı bebek odasında, sessizce gelip arkasında durdu. 
Genç kadın yatakta yatan bebeğe bakıyordu. Gözlerini görmese de onun ince örtüye sarılmış kırmızı saçlı kız çocuğuna nasıl sevgiyle baktığını tahmin edebiliyordu. 


Arkadan onun incecik beline hafifçe sarıldı. Eve geldikten sonra üzerini değiştirmişti. Üzerinde sadece vücuduna sıkıca yapışan bir atlet ve boxer çamaşırı vardı. Bu yüzden kadının bütün hatlarını ve ısısını hissedebiliyordu. Genç kadın sandığı gibi korkmamıştı. Belli ki bir şekilde kendisini hissetmişti. AAvuçlarından birisi dümdüz karnına yapışırken, bir eli de doğal bir sahiplenmeyle geceliğinin üstüne tırmanmıştı. O da kalçalarını ve sırtını geriye yaslarken, başını yana 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çevirip onun bu sevgiyle yaklaşımına karşılık vermişti. Gözleri kapalıydı. 
O çok sevdiği renkleri gözükmüyordu. Açık olsa da fark etmezdi. Upuzun kirpikler onları gölgeleyecek kadar gürdü. 


“Geldin mi?” diye fısıldadı güzel ve berrak sesiyle. 
“Geldim... Yetişemedim, değil mi?” 


“Şimdi uyudu... Baba, baba deyip durdu. Kızımız benden çok sana düşkün!” Uzun kirpikler birden aralandı. Hafif ışıkta bile parlayan gri gözler, genç adamın koyu gözlerine dikildi. Kocasının tüm tüyleri diken diken olmuştu bu bakışla... Bir kadın nasıl böyle çekici, nasıl böyle güzel olabilirdi? “Kıskanmalı mıyım?” diye sordu kadın masumca. 


Genç adam elini yumuşak göğüslerden çekip onu kendisine çevirdi. Uzun uzun yüzünü seyretti. Bu loş ortamda bile inanılmaz güzel bir kadın duruyordu karşısında. Minicik ve gururlu bir burun, içini deşen anlam dolu gri gözler, davetkâr kırmızı dudaklar. 


“Fena olmazdı...” dedi ona. “Ama beni aptal bir âşık ettiğini bildiğin için, kıskanacağını sanmam.” 

“Osman...” 

“Efendim?” 


“Beni hâlâ seviyor musun?” 

“Neden böyle bir şey soruyorsun kı?” 

“Ne bileyim... Aradan geçen dört yıla rağmen bunu duymak çok hoşuma gidiyor. Birazcık daha sık söylesen fena olmazdı yani...” Hafifçe gülümsedi. O gülümsemeye hiçbir erkek dayanamazdı. 

Adam onu kollarıyla sarmadan önce uzun uzun öptü. Sonra dudaklarını saçlarına gömdü. 

“Gülay Hanım... Sizi seviyorum,” dedi ciddi bir sesle. “Benim gibi ruhsuz bir adamın bunu hak etmek için ne yaptığını her gün Allah'a soruyorum. Seni hak etmek için ne yapmış olabilirim?” 

Genç kadın hafifçe kıkırdadı. “Başta hiç de memnun değildiniz efendim!” 


“Seni görünceye kadar evet...” 


“Ve sonrasında da!” O zorlu günler aklına gelince güzel gri gözler bir an bulutlandı. Bunca yıllık evliliklerinde bu meseleyi hiç açmamışlardı. Genç adam onun gözlerine bakmayı bıraktı. Yatakta yatan kızına bir an sevgiyle göz attıktan sonra karısını kucağına aldı. İncecik kollar sevgiyle boynuna dolanmıştı. Saçları bu sefer gerçekten pelerin gibi geriye dökülmüştü. Adam onu ara kapıdan kendi yatak odalarına 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geçirmeden önce, dudaklarına küçük bir öpücük kondurdu. Belli ki cevap hakkını sonra kullanacaktı. 


Karısını çarşafı çekilmiş yatağın üzerine bıraktı. Burası aydınlıktı. 
Yatağın kıyısında oturup önündeki güzelliği seyretti. Aç gözlerle sıyrılan omzunu, ince gecelikten rahatça gözüken dik göğüslerini süzdü. Yıllar içinde bile genç kadın iç çamaşırı giymeme özelliğini sürdürüyordu. 
Bunun kendisini ne kadar memnun ettiğinin elbette biliyordu. O tam bir kadındı. Hiç mızıldanmadan, kocasını memnun edecek ne varsa, zevkle yapıyordu. Farkında olmadan da silahlarını iyı kullanmış oluyordu. 


“Evlendiğimizde tam bir budala olduğumu biliyorum...” dedi gülümseyerek. 


“Öyle deme! Sen budala değilsin! Haklıydın! Kim Zoraki Koca olmak isterdi kı?” 


“Herkes isterdi... Seni tanıyan herkes... Bir kere bile gören herkes... Senin ne kadar Şahane Gelin olduğunu herkes fark ederdi. Ben hariç! O kadar budalaydım ki sana etmediğimi bırakmadım. Yıllar sonra bunları konuşmamız çok garip ama nasıl olup da hâlâ benim gibi bir adamı sevdiğine aklım ermiyor. Asık suratlı, ciddi, ruhsuz bir adam...” 


Genç kadın incecik parmaklarını kaldırdı. Zarıf uçlarını kocasının biçimli yüzünde gezdirdi. Elmacık kemiklerini sevgiyle okşadı. 
“Ciddiyetini seviyorum...” dedi yavaşça. “Asık suratını da seviyorum. 
Sen ruhsuz değilsin... Tanıdığım en ince düşünceli adamsın. Sadece bunu çok iyi saklıyorsun! İnsancıllığını bu sert halinle gizlemeye uğraşıyorsun.” 

“İnsancıl mı?” diye sordu adam hafif bir hayretle. İş dünyasında kendisine pek de insancıl denemezdi. Çok daha kötü anıldığına emindi. 


“Evet... Okuttuğun gençler... Yaptırdığın okullar, yurtlar, köprüler...” 


Genç adamın ciddi yüzü hafıf bir gülümsemeyle değişti. “Vergiden düşebiliyorum...” dedi sahte bir hainlikle. O kadar yakışıklı oluvermişti ki, Gülay'ın nefesi yıllar sonra bile yine kesiliverdi. Bir erkek nasıl bu kadar güzel gülümserdi? Nasıl bu kadar derinden bakardı? 


“Bir... bir kadına böyle bakmamalısın!” dedi farkında olmadan. Bu sözlerin aynısını başka bir kadının başka bir erkek için söylediğini bilemezdi. Bir anda bedenindeki her hücre iki üç misli hızla kıpırdamaya başlamıştı. Parmak uçlarını ensesine kaydırdı. Ensesindeki gür saçlara sokup yakışıklı yüzünü kendisine çekti. “Madem bakıyorsun, cezasını çek bakalım...” diye fısıldadı. 
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Dudakları sevgiyle ve arzuyla birleşirken, bedenleri de iyice birbirine sokulmuştu. Genç kadını yatağa doğru nazikçe bırakan genç adam acele etmeden onu öpmeye devam etti. Bir eli yıllar önce yaptığı gibi geceliğinin düğmelerini usul usul açmaya başlamıştı. Iri avucu meydanda kalan göğüslerinden birisi yumuşakça kavrarken, başını boynuna gömdü. Mis gibi kokusunu içine çekiyor, dudaklarıyla nefis tadını algılı yordu. 

“Osman...” 

“Hımm...” 

“Ben çok merak ediyorum...” 


Adam başını kaldırdı. Bir an çıplak göğüslerini süzdükten sonra alevlenmeye başlamış gri gözlere baktı. 

“Neyi?” 

“Yapma! Ne olduğunu biliyorsun.” 

“Şimdi sırası mı?” diye homurdandı genç adam çocuk gibi. 


“Lütfen... Elimde değil. Aklımda o olduğu sürece dikkatım dağılacak. Ne olur kısaca anlat. Ne oldu? Telefonda ne konuştunuz?” 

Adam derin bir nefes aldı. Şimdi tüm aklı bu nefis bedendeyken, düşüncelerini toplaması zor oluyordu. Ve her kadın gibi dünya güzeli sevgili karısı da, olmadık zamanlarda olmadık konularda konuşmayı seviyordu. Elini göğsünden çekmeden, isteksizce okşamasına ve öpmesine ara verdi. 


“Yarın sabah İzmir'e uçuyoruz...” dedi yavaşça. 

Genç kadının gözleri parlamıştı. 

“Gerçekten mi? Doğru muymuş?” 

Adam dudaklarını kıvırdı. “Bilmiyorum... Ama doğruysa eğer benden çekeceği var!” 


“Hadi Osman! Yapma aşkım! O senin kardeşin!” Genç kadın onun gergin kolunu okşadı. Güzel gri gözleri sevgiyle kocasının sıkıntılı yüzünü süzüyordu. 


“Kesin değil... Kardeşim öldü.” 
“Bu da kesin değil!” 


“Gülay... Sana söyledim. Tam on yıldır kardeşim ölü... Eğer ölmemiş olsaydı mutlaka bir haberimiz olurdu. En azından onun bize geri dönmesi gerekmez miydi? Bu araştırmayı niye yeniden başlattım bilmiyorum. Sen o kadar ısrar etmeseydin, bir hiç uğruna bu kadar 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uğraşmazdım.” 


Genç kadın gülümseyerek başını kaldırdı ve sıkıntılı dudaklara kocaman bir öpücük kondurdu. “İnan bana bir hiç uğruna değil. Bana kardeşinin o denizdeki patlamada kaybolduğunu söylediğinde sana asla inanmadım. Bunun seninle ilgisi yok. İçimdeki bir şey bunun olamayacağını söylüyordu.” 


“Öyle mi?” Adamın bir kaşı havaya kalkmıştı. 


“Yemin ederim... Eğer kardeşin senin yarı özelliklerini bile almışsa, eminim hayata tutunmuştur. Neden bilmiyorum ama ölmediğine eminim. Ve bu sefer doğru iz üzerinde olduğundan da eminim...” 


“Ama geçen seferki iki ihbar yanlış çıkmıştı?” diye kuşkuyla sordu adam. Koyu gözleri hâlâ karısının lezzetiyle ışıldı yordu. 

“Biliyorum aşkım. Ama onlarda böyle hissetmemiştim. Dedim ya, bu sefer farklı. Bu sefer o gibi hissediyorum.” Parmak uçları adamın atletinin kıyısında kalan iki ize süründü. Bir tane de daha altta olduğunu çok iyi biliyordu. Esmer cildine göre aynı renk sayılırdı ama hafif pürüzsüzdü. “Bana bu kurşun yaralarını hiç anlatmadın... Bunlar kardeşinle ilgili, değil mi?” 


p? 


Adam gülümsedi. “Bu üçü evet... ama kasığımdakı başka 

“Cıvıtma... Kasığındakini de seviyorum ama ben bunlara dokundukça hep içim eziliyor. Onemli bir şey olduklarını biliyorum. 
Nasıl oldu? Nasıl kurtuldun? Hadi lütfen tam olarak baştan anlat!” 
“Çoğunu biliyorsun zaten!” dedi adam isteksizce. Aslında onun aklında o anda daha zevkli uğraşlar vardı. Karısından yayılan ve yıllardır sırrını çözemediği mis gibi bir koku bütün benliğini sarmıştı. Bu kokunun yerini bulmak için gösterdiği tüm öpme ve okşama çalışmaları ise zevkli bir sonuca ama başarısız bir keşfe dönmüştü. 


“Olsun... Bilmediğim yerler de var. Hiç tam anlatmadın...” 


Adam iç çekip yenilgiyi kabul etti. Ama olsun. Nasılsa bu anlatma işi bitince zafer yine kendisinin olacaktı. 

“Onun askerden geldiği kısımdan değil de, daha öncesinden başla ne olur. Sen Karahan'ı anlattıkça, ben gözümde canlandırıp mutlu oluyorum...” 


Osman'ın yanak kasları hafif bir kıskançlıkla oynadı. “Şişşt! 
Kardeşim çok yakışıklıydı. Onu kıskanmama gerek yoktur inşallah? 
Çevresinde sürekli kızlar dolanırdı. Kendisinden büyük olanlar bile!” 


Gülay yaşı gereği neşeyle kıkırdadı. Yirmi üç yaşının tüm 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güzelliğine sahipti. Bembeyaz dişleri ışıldamış, gözleri çakmak çakmak olmuştu. “Aptal! Ben senden başkasına bakar mıyım? Otuz yedi yaşında bir adam gibi değil de, çocuk gibi davranıyorsun. Gerçi o yaşta da gözükmüyorsun ya, neyse! Hem annen seni de anlattı bana. Ne kadar hızlı olduğunu, çalışıyorum diye kızlarla gezdiğini...” 


“Çalışıyordum!” diye homurdandı genç adam. “Sabaha hatırlat, anneme kızayım. Şimdi uyandırmayayım bari!” 


“Çalışmalarını kadınlar üzerinde de ilerlettiğini kabul etmiyor musun?” 


“Birkaç tane olmuştu... Ne olmuş? Bekârdım o zamanlar. Böyle seksi göğüslere, harika kalçalara sahip bir karım yoktu!” 


Gülay gülerek onun hareketlenen elini yakaladı ama dudaklarını kaçıramadı. Kısa birkaç öpücükten sonra zorla başını kaçırdı. 
“Anlatmazsan seks yok efendim. Önce bana her şeyi anlatacaksın! Sonra da ben sana güzelce hizmet edeceğim. Çok memnun kalacaksın.” 


“Bu inadın beni öldürecek. Bu inadın yüzünden bana ne kadar acı çektirdin!” Genç adam bir anda geçmişte karısından uzak kaldığı haftaları hatırlamıştı. Özlem, sıkıntı dolu haftalardı. 


“Ben mi acı çektirdim? Sen beni bir başıma bırakıp gittin bir kere!” Gülen gözleri ile onun sıkıntılı yüzünü süzüyordu. Gerçekten de biliyordu ki bu sert görünüşlü ama dünya tatlısı adam, ayrı kaldıkları günlerde kendisini özlemişti. Acı çekmişti. Ama kendisinin çektiği özlem ve acı kadar olamazdı. 


“Seni o kadar sevmeye başlamıştım ki, kendime kızıyordum!” dedi adam bir anda o günlerin öfkesiyle. “Ve şimdi de seni üzdüğüm her gün için kendime kızıyorum!” 


Genç kadın okşamalarını adamın göğsündeki yara izlerinden boynunun kıyısına çevirdi. Sonra yakışıklı yüzüne avucunu yasladı. 
“Üzülme... Ben şimdi çok mutluyum ya! Önemli olan o! Harika bir kızımız, güzel bir evimiz, bizi çok seven ailelerimiz var. Daha ne isteyebilirim? Sen de yanımda olduktan sonra daha ne isteyebilirim? Beni sevmekten hiç vazgeçme yeter.” 


Adam inanmazca baktı. Onu sevmemek mi? Bu kadını sevmemek mi? Bu şahane şey için hiç düşünmeden canını verirdi. Ona gelecek en ufak bir acı, kendi hayatını karartıyordu. Geçen hafta bahçede maket bıçağı ile güllerin saplarını keseceğim diye elini kesmişti ve bunu gören genç adam çılgına dönmüştü. O kanları görünce öylesine ödü kopmuştu ki, kendi ellerinin bile nasıl titrediğini hâlâ hatırlıyordu. Ömründe böyle 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bir korku yaşamamıştı. 

“Asla!” dedi Hipokrat yemini eder gibi. 

Gülay yine kıkırdadı. “Biraz da romantik olsaydın fena olmazdı yani !” 

Bir öpücük geçmişin bir kısmını unutturdu. Ama hepsini değil. 
Gülay gerçekten de inatçı bir kadındı. Oyle olmasa koskoca Osman Kırcı'yı kendisine âşık edebilir miydi? Adamın inadını kendi cazibesi ve inadı ile alaşağı etmişti. 

“Hadi, anlat...” dedi inatla kocasına. Dudaklarını zorlukla kaçırmıştı. İşin aslı az kalsın hikâyeyi, sonraya bırakacaktı. 


“Peki, dinle o zaman...” Genç adam yavaşça, geçmişi hatırlayarak anlatmaya başladı. “Kardeşim ile aramızda beş yaş vardı. Babam ve annem memurdu biliyorsun. Normal bir hayatımız vardı. Birlikte okula gidemedik hiç. Ben büyük olduğum için, farklı okullardaydık. Ben üniversite yıllarıma kadar onun arkadaşlarıyla pek ilgilenmemiştim. 
Büyük hata... Çocuk sanıyordum onu. Büyümüştü tabii... Yakışıklıydı ve lisede bile önemli bir çevresi vardı. Ben askerliğimi kısa dönem yapıp geldiğimde, o da üniversiteye hazırlanıyordu.” 


Gözleri bulutlandı bir an. 


“Kızlar falan neyse de, iri yarı olduğu için, çetelerin de dikkatini çekmişti. Sanırım bir çeteye üye olmuştu. Askerden geldiğimde bunu fark ettim. Ama işimi de kurmaya çalışıyordum. Önemli bir fırsat yakalamıştım. Her ne kadar onunla ilgilenmeye çalışsam da pek mümkün olmuyordu. Bir iki kere konuştum ama o çok ketumdur. Ser verir sır vermezdi.” 


“Senden daha mı kötüydü yanı?” dedi Gülay ilgiyle. “Asla inanmam!” 


“Sen beni değiştirdin... Bilmiyorum... Sanırım ben de öyleydim. 
Ikimiz de aynı karaktere sahiptik ama birbirimizle bu yüzden pek iyi iletişim kuramıyorduk.” 


“Üzülme, devam et hadi!” 


“Ben çeteci çocukları buldum ve onları uyardım. Kardeşimden uzak durmalarını istedim. Hatta ikisi bana saldırdı. Gençliğimde yaptığım sporlar işe yaramıştı doğrusu. Benden fena dayak yediler. Kendimi neredeyse kaybetmiştim. Sonra onlar bir süre kardeşimden uzak durdular. 
Karahan’ı da uyardım ve annemin çok üzüldüğünü söyledim. O anneme dayanamazdı. Kendisini geri çekti. Gerçekten de çeteyi bıraktı. 
Üniversiteye başladı sonra... Ben tabii o şehir bu şehir, doğuda gezip 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duruyordum. Eve seyrek geliyordum.” 

Genç adam o günlerin hatıralarıyla anlatmaya devam ediyordu. 
“Sonra o çetenin daha farklı bir versiyonunun yine kardeşime musallat olduğunu hissettim. O da o sıralar üniversite son sınıftaydı. Bunlar bir öncekinin daha belalı modelleriydi. Haraç bile vardı. Çek senet takibi falan. Ama çok şükür ben iyi kazanmaya başlamıştım. Onun paraya ihtiyacı yoktu. Gençti ama aptal hiç değildi. Eğer üniversiteyi bitirebilseydi, belki de birinci olarak bitirmiş olacaktı!” 

“O kadar zekiydi yanı?” 

“O gördüğüm en zeki insandı. Gördüğü ve duyduğu hiçbir şeyi unutmazdı. Komşuların yaş gününü bile eğer duymuşsa, bilmeden hafızasının bir yerine yazardı. O gün onlara mutlaka minik bir hediye götürürdü. Gül, tatlı falan...” 


Gülay iç çekti. “Ne kadar tatlıymış!” 

“Dett! Diline hakim ol bebeğim! Kardeşim de olsa seni kıskanabilirim!” 

Gülay öyle şuh bir kahkaha attı kı, bu sevildiğini biliyor olmanın verdiği bir neşeydi ve mutlulukla güzel dudaklarından sıyrılmıştı. Bu adamla tanıştığından beri artık daha hayat dolu, daha mutlu bir kadındı. 

“Demek üniversiteyi bitiremedi...” 

“Hayır!” dedi adam. Gözlerini zorlukla karısının kırmızı dudaklarından ayırmıştı. Onun neşesi kanını kaynatıyordu. “Eski çetesi onu kaçırdı. Zaten bana gıcıkları varmış...” dedi yavaşça. 


“Ne?.. Bunu söylememiştin?” 


“Fazla kişi bilmiyor zaten. Ben de hiçbir zaman konuşacak kadar kendimi hazır hissetmedim.” 


“Ne oldu peki? Nasıl oldu?” 


“Benim üzerimden para kazanmaya kalktılar. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama bir gün beni aradılar. Kardeşimin ellerinde olduğunu söyleyip yüklü bir miktarda para istediler. Evimizin posta kutusuna da onun elleri ve ayakları bağlı bir resmini koymuşlardı. Allahtan durumu iyiydi. Sanırım ne yapacaklarını anlamadan oyuna getirip kıskıvrak yakalamışlar. Yoksa o öyle birisi değildir.” 


“Uzun mu senin gibi?..” 


“Galiba bir iki santim kadar daha uzundu... Ama iyi kavgacıdır. 
Ona çok şey öğrettim. Her hafta sonu kendini korumasını öğrensin diye zorla spora yollardım. Zaman buldukça da eski kaldığımız evin 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bodrumunda kozlarımızı paylaşırdık. Her gün daha mükemmel oluyordu!” 

“Ne abi ama? Kardeşine kavga etmeyi mi öğrettin?” Genç kadının sesi alaycıydı. Şu iri yarı kocasının tekin bir adam olmadığını biliyordu ama yine de onu kavga ederken düşünemiyordu. Takım elbisesi içinde tam bir salon adamı gibiydi. 


“Her erkek kadar kendisini korumayı öğrenmesi için...” 


“Erkeğim benim...” dedi genç kadın yarı şaka yarı ciddi. “Bu arada beşik kertmeme yaptığını öğrendim!” 

“Ne?” 

“Bürona geldiğini biliyorum. Ve onu buruşturup atmışsın dışarıya!” 

“Sen nasıl?..” 

“Sekreterin söyledi. Sanki seninle evli olan o gibi gururla anlattı bana. Çok tatlı bir kadın... Başkasıyla evli olmasına da ayrıca memnunum tabii!” 


“Beni kıskanmana bayılıyorum...” diye sırıttı Osman. Yıllardır asık olan suratı uzun zamandır gülümser olmuştu. 


“Hem de nasıl. Sen kıskanılmayacak adam mısın? Hangi kadın senin gibi bir kocaya sahip kı? Ve şu saçlarına da sinir oluyorum. Ne zaman beyazlayacaklar? Ben yaşlanıyorum sen genç kalıyorsun? 
Rekabetten nefret ederim. Azıcık dökülseler de hoşuma giderdi yanı. 
Başka kadınlar sana bakmasın diye!” 


Adam memnun bir tavırla gülümsedi yine. “Başka kadınlar mı bakıyormuş bana? Hiç farkında değilim!” Aslında gerçekten de değildi. 
Onun gözü karısından başkasını görmüyordu. Genç kadın ise parmak uçlarıyla gür siyah saçları karıştırıp duruyordu. 


“Seni kollamaktan şaşı oldum. Allahtan bana aitsin de içim biraz rahat.” Hafif bir iç çekti. Ona dokundukça içindeki kıpırtılar artık dayanılmaz oluyordu. “Hadi çabuk ol biraz. Vücudum sabırsızlanmaya başlıyor. Geri kalanını da anlat.” 

“Peki... Parayı bulmam için iki gün süre verdiler. Zor olmadı bulmam. İşlerim garip bir şekilde çok iyiydi. Neye elimi attıysam kazanmaya başlamıştım. Bunu Allah'ın bir hediyesi kabul ediyorum. 
Tıpkı sen gibi... Sen de bana Allah'ın bir hediyesisin.” Dudakları açıkta duran göğüs uçlarına yönelmek istedi ama Gülay onu hemen engelledi. 


“Reklamları geç... Seks sonra! Önce anlat!” 
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“Biliyor musun, sen gerçekten de inatçı cadının tekisin!” 
“Evet, tabii. Şimdi de cadı oldum. Devam et bakalım.” 


“Parayı verip kardeşimi kurtaracaktım. Oyun yapmak, onları kandırmak istemiyordum. Çünkü polisler çetenin daha evvel benzer eylemler yaptığını ve bunlardan birinde bir rehinenin öldürülüp bırakıldığını söylemişti !” 

“Sen polise mi haber verdin?” 

“Evet... aptallıktı!” 

“Doğru yapmışsın!” 

“Değildi... Akıllarınca ben parayı verip kardeşimi kurtardıktan sonra onlar da çeteyi yakalayacaklardı. Ama çete elemanları öyle aptal değildi. Daha evvel bu işi yaptıkları için tecrübeli ve hazırlıklıydılar. 
Buluşacağımız yerden beni bir sürat teknesi ile alıp İstanbul'un açıklarına götürdüler. Çok rüzgârlı kötü bir havaydı. Deniz dalgalıydı. Ben denize açılacağımızı hiç akıl etmemiştim. Çevremizde çok sayıda yük gemisi gidip geliyordu. Polisleri atlatmışlardı. Polis helikopteri vardı elbette ama kimi ya da neyı arayacaklarını bilmiyorlardı kı?” 


Gülay neredeyse titredi. Kalbi sancımıştı. Kocasının bir sürü çapulcunun arasında tek kalmasını aklı almıyordu. Hüzünlü gözlerle sordu. “Korkmadın mı? Allah'ım, ne korkunç!” 


“Doğrusu korkacak vakit olmadı. Açıkta bir tekneye götürüldüm. 
Orta boy bir balıkçı teknesiydi. Sonrası film gibiydi. Kardeşimi gördüm orada. Çok öfkeli olduğu belliydi. Ağzı ve elleri koli bandı ile bağlıydı. 
Tam ortaya oturtulmuştu. Beni görünce delirecek gibi oldu. O anda gerçeği anladım. Onlar parayı alsalar da ikimizi birden öldüreceklerdi. 
Yoksa niye bu kadar açıkta, sadece dev gemilerin geçtiği bir yerde beklesinlerdi? Öldürdükten sonra denize atıvereceklerdi.” 

Gülay'ın gözünden bir damla yaş kaydı. Farkında bile değildi. 

“Ben sonra öğrendim ama gemi aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılığı için de kullanılıyormuş. Bu yüzden her yerine acıl durumda batırmak için patlayıcılar döşenmiş. Teknenin içinde bizden başka yedi adam vardı. Saymıştım. Dördü kardeşim tarafındaydı. Üçü de benim çevremde. İki tane de aşağıda sürat motorunda oturuyordu. Hepsinin ya elinde ya da belinde silah vardı. Bende ise hiçbir şey yoktu. Sürat motorunda her yerimi aramışlardı. Verici bile yoktu.” 


“Para çantası? Ona verici koysalarmış!” dedi Gülay gözyaşlarına engel olmaya çalışarak. 
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“Koymuşlardı. Ama adamlar çantayı limanda başka bir çantanın içine koydular. Kesinlikle tahmin etmişlerdi. Belki de poliste bir tanıdıkları vardı. Büyük, parlak bir çantaydı. Sanırım vericinin sinyalini engelliyordu. Elim kolum bağlıydı. Kardeşimden gözümü alamıyordum. 
Korku bir yana, öfkeden köpürmüştü. O benden daha sinirlidir. 
Öfkelenince gözü bir şey görmez. Beni teknede görünce o da gerçeği anlamıştı sanırım. Sakin olması için dua ettim. Elleri bağlıyken bile üç dört kişiyle baş edebilirdi ama sırası değildi. Henüz değildi. Tüm umudum parayı kontrol etmek için çantayı açmaları ve verici sinyalinin serbest kalmasındaydı. Ve akıllılık edip çelik bir çantaya koymuştum paraları. Kasa gibidir neredeyse. Anahtarsız açılmaz...” 


“Sonra?” 


“Gerçekten de çantayı kontrol etme ihtiyacı hissettiler. Birisi büyük çantayı alıp yere koydu. Sinyal yayılmasın diye hızla açıp bakmıştı ama içindekinin çelik bir çanta olduğunu gördü. Akıllı adamdı. Açmayı beceremeyince küfredip bana baktı. Onlar elbette o çantayı açabilirlerdi ama biraz uğraşmaları gerekecekti. Bu da sinyalin yayılması demekti. 
Nerede olurlarsa olsun polis onları bulurdu. Ayrıca içinde paranın olup olmadığından emin de olamıyorlardı. Emin olmak için açabilmeleri şarttı. 
Açtıktan sonra ise çantayı denize atıvermeleri yeterliydi. Sinyal falan kalmazdı. Aralarında konuşup homurdanarak üzerime yürüdüler. Ben de saatımin kayışına yapıştırdığım küçük anahtarı çıkarıp gösterdim. Daha fazla yaklaşırlarsa denize atacağımı ve onlar çantayı açmaya uğraşırlarken ne olduğunu anlamadan polis helikopterinin geleceğini söyledim.” 


“Sen aptal mısın? Ya seni vursalardı?” dedi Gülay isyanla. 


Osman hafifçe homurdandı. “Zaten vuracaklardı. Ama başka hiçbir şansımız yoktu. Ne denize atlayabilirdik, ne de başka bir şey... 
Aval aval bakmaktan başka! Birisi öfkeyle silahını bana doğrulttu. Onun doğrulttuğunu görünce ben de anahtarı fırlatmaya hazırlandım. Vurulsam bile tek kurşun kalbim gibi ölümcül bir yere gelmediği sürece bana engel olamazdı. Tam ateş edecekti ki Karahan ayağa fırladı. Ayaklarının bağlı olmaması bir şanstı. Birden her şey karıştı. Ben sadece yanımdaki adama saldırdığımı ve belinden silahını çekip aldığımı hatırlıyorum. Onu kendime siper etmeye çalıştım ama biraz iriyim. Bu arada üniversitede ve askerde ateşli silahlar turnuvalarında hep birinci olduğumu söylemiş miydim?” 

Gözleri sulu sulu olan Gülay gülmeye çalıştı. “Manyak!” 

“Onu benim için değil, kardeşim için söyleyebilirsin işte aşkım. O tam bir manyaktır. Elleri bağlıyken bile üç adamı halletmiştı. Birisinin 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üzerine çökmüş, dizini de gırtlağına bastırıp duruyordu. Ben de üstün ateş etme yeteneğimle...” Hafif alaycı bir sesi vardı. “...iki adamı vurmuştum. 
Ama omzumda keskin bir acı hissettim. Kendime siper ettiğim adamı delip geçen kurşunun birisi omzuma saplanmıştı.” 


“Allah'ım!” diye inledi Gülay. 
“O canımı o kadar acıtmadı yine de... Asıl acıtan doğrudan bedenime giren diğer kurşunlardı.” 


Genç kadını parmak uçları yeniden sevgiyle küçük delik izlerine kaydı. Aralarında fazla mesafe yoktu. Bir damla yaş daha kaydı yanağından. “Canım benim!” 


“O kurşunları hemen yemedim tabii. Adamlardan bazıları sadece sersemlemişti. Sürat motorundakiler de silahlarını çekip rastgele ateş etmeye başlamışlardı. Koşarak kardeşimin yanına gittim. Onunla kaptan kamarasının arkasına geçtik. Ben koşarken de para dolu çantayı suya attım. Kapalı olduğu için mucizevi bir şekilde batmadı. Suyun üzerinde kaldı. Sinyal vermeye başlamıştı. Kardeşimin bileğindeki ve ağzındaki koli bandını çıkardım ama yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. Beklemekten başka...Arkamız bile saldırıya açıktı. Ve her yanda bombalar vardı. 
Kardeşimin bana nasıl baktığını hâlâ hatırlıyorum. Sanki bu bela için özür diler gibiydi. Dilemedi ama öyle baktı işte... Çok fenaydı. O benim tek kardeşimdi. Hiçbir zaman yeterince yakın olamamıştık. Ama o an her zamankinden daha yakındık. Beni sevdiğini biliyordum. Kendisi için değil benim için korkuyordu...” Osman'ın gözleri dalmış, sesi hafifçe bulanmıştı. Gülay'ın gözünden bir damla yaş daha kaydı. Artık onlara engel olamıyordu. 

“Sen de onun için korkuyordun, değil mi?” 

“Hem de çok... Onu ne kadar sevdiğimi hiç ifade edemedim. 
İkimiz de aynı derecede ruhsuzduk sanırım. Sevgimizi göstermeyi hiçbir zaman beceremedik!” 


Genç kadın onun kafasına sarılıp çıplak göğsüne bastırdı. “Bana gösterebiliyorsun aşkım!” 

“Sen istisnasın... Sen ve kızım... Serra... İkiniz de önemlisiniz. 
Sizi düşünmeyi ve sevmeyi asla unutmam. Bana bunu öğrettiniz. Ama kardeşimin ölümünden sonra bir daha kimseyi o kadar sevmeyeceğim diye yemin etmiştim. Sevginin can acıttığını düşünüyordum...” 

“Acıtıyor...” diye onayladı genç kadın. Adamın saçlarını bebek gibi okşuyordu. Sonra yeniden başını kaldırıp o çok sevdiği koyu erkeksi gözlere baktı. “Ama sevginin güzel yanı da bu! Sen işe gittiğin zaman bile 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seni özlüyorum ve canım acıyor. Ben okuldayken bile aklıma hep sen geliyorsun ve yine canım acıyor. Uyandığımda yanımda olmadığını görünce de canım acıyor. Geç geleceğini öğrendiğimde de canım acıyor. 
Bir şeye üzgün olduğunda da... Ama yine de seni sevmekten vazgeçmiyorum. Bana evliliğimizin ilk günlerindeki gibi davransan bile, seni sevmekten yine de vazgeçmem...” 

“Gülay...” 

“Şişşt! Sevgi bu zaten! Canın acısa da seviyorsun. Sebebini anlamasan da seviyorsun. Bir erkeği kaba ve ilgisiz bulsan da seviyorsun. 
Seni terk edip gideceğini bilsen de seviyorsun.” 


“Bunların hiç birisi sana olan sevgimin minnacık bir kısmını bile ifade edemez!” 


Gözyaşları içindeki genç kadın kıkırdadı. “Bu iyi koca bebek! Bu sözleri her zaman bekliyorum bak... Ayrıca eminim ki kardeşin ölmedi. 
Yarın göreceğimiz kişi o olmasa bile bir gün onu bulacaksın!” 

“Bu imkânsız. Buna asla inanamıyorum.” 

“İnan... O patlama nasıl olduysa, bir şekilde o kurtuldu. Nasıl kurtuldu, nereye gitti, ne yaptı bilmiyorum ama kurtuldu işte. Bana inan... Hislerime inan!” 


“Fakat bu yine de imkânsız geliyor. O denizin derinliklerine gömüldü...” 


“Sen patlamayı gördün mü?” 


“Hayır. Patlamadan öncesini hatırlıyorum sadece. Sürat motorundakiler de tekneye çıkmıştı. Birkaç adam sürekli ateş ederek bize yaklaşı yorlardı. Kurşunlar sağımızdan solumuzdan, başımızın üstünden geçip gidiyordu. Bazıları arkasına saklandığımız kaptan kamarasına saplanı yordu. Gittikçe bize yanaşıyorlardı.” 


“Sonra ne oldu?” 


“Sadece üç kişilerdi ama sürekli ateş ediyorlardı. Ben de aradan iki el ateş ettim. Birisini vurduğumu hatırlıyorum. Yere düştü. Karahan adamın silahına atıldı. O da iyi ateş eder. Hepsini öğretmiştim. Silahı almak istedi ama bana ateş eden diğer iki kişi onu fark etti. Bundan sonrasını tam hatırlamıyorum. O öyle meydanda kalmıştı. Vurulacak korkusuyla ayağa kalktım. Ben de rastgele ateş etmeye başladım. İşte o zaman ikinci kurşunu yedim. Sonra da üçüncüyü... Karşımdakinin düştüğünü ve Karahan'ın ise diğer adamın üstüne atladığını fark ettim. 
Canım fena yanıyordu. Ve halsizleşmiştim birden... Sanırım kendimi kaybetmek üzereydim.” 
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Gülay derin bir iç çekti ama bir şey demedi. Konuşsa yine ağlayacağından korku yordu. 


“Son hatırladığım kardeşimin bana bir an dönüp bakmasıydı. O da bacağından vurulmuştu galiba... Ben öleceğimden emindim. Ama kardeşimin kurtulup kurtulmayacağından emin değildim. Emin olmadan kendimi kaybetmek istemiyordum. Elimde değildi. Silah ile birlikte yere düştüm. Zaten mermi yoktu içinde. Ve ondan sonra her şey bitti.” 


“Ama ölmedin değil mı? Bak burada, yanımdasın çok şükür!” 


“Fakat kardeşim?.. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Patlama sırasında denize doğru uçmuşum. Şans eseri yandaki sürat motorunun içine düşmüşüm. Hiç hatırlamıyorum. Patlamanın nasıl olduğunu bile hatırlamıyorum. Polis helikopteri ve kıyı güvenlik geldiğinde beni neredeyse ölü bir halde bulmuşlar. Her tarafta parçalanmış teknenin artıkları yüzüyormuş. Büyük bir alana dağılmış. Sürat motoru ile ben akıntıda biraz uzaklaşmışız. Para çantası da uzaklaştığı için bizi oldukça geç bulmuşlar. Rüzgâr ve güçlü akıntı her şeyi dört bir yana dağıtmış. 
Çete elemanlarından sadece birisini bir parça tahtanın üzerinde canlı bulabilmişler.” 

“Ben yine de yarın için çok ümitliyim... Cesedini hiç kimse bulamadı değil mı? Hâlbuki diğer adamların patlamada kalan parçalarının bile çoğu bulundu...” 


“Sadece tek parçaya yakın kalabilenlerini... Diğerleri dibe batmıştı. Gerçi o bölgede deniz çok derin değildi. Donanımlı dalgıçlar tuttum. Hiç birisi bir şey bulamadı. Sadece diğer adamların parçalarını...” 


“Evet... O da ölseydi ya su üstünde olurdu ya da dipte batmış halde bulunurdu. Balıklar da bir günde yiyemeyeceğine göre?” 


“Peki, sence neden bunca yıl çıkmadı? O patlamadan kurtulduysa bile niye gitti. Nereye gitti. Yüzerek gidilebilecek en yakın ada sekiz kilometre ilerideydi. Eğer İzmir'deki o adam Karahan ise niye bunca yıl geri gelmedi? Annesi var, babası var... Ve niye başkasının yanında korumalık yapıyor? Üstelik soyadı da farklı... Beni arayan kişi, onun adının Karahan Soley olduğunu söyledi. Güney Afrika'ya bir iş için gittiğinde tanışmışlar. Kardeşimin orada ne işi var anlamıyorum. Karahan onun hayatını kurtarmış. Tarifi de aynı kardeşime benziyor. Yaşı ve tipi tutuyor. Ama yüzünün hiç gülmediğini söyledi. Sanırım bu kardeşime benzeyen adamın orada başına fena bir şey gelmiş. Tam açıklamak istemedi. Ben ise hep onun çocukluğundakı zeki gülüşünü hatırlıyorum...” 
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“Daha ne olsun? Ailesinden uzak olan adamın yüzü güler mi?” 

“O olduğundan yine de emin değilim. Heyecanlanmak istemiyorum. Kardeşim olmayabilir. Sabah erkenden gideceğiz. Keşke sen de gelmek için ısrar etmeseydin. Hafta sonunu dinlenerek geçirirdin. 
Zaten sınavların çok yoğundu...” 


“Asla kaçırmam... O kardeşin ise ben de gelip görmek istiyorum. 
Kızım da ben de geleceğiz. Serra amcasını hemen görmek ister eminim.” 


Adam sustu. Sıkıntılı bakışları karısının yüzündeydi. Genç kadın gülümseyerek onu yatağa sırt üstü ittirdi ve bir kedi zarafetiyle üzerine tırmandı. Önce çocuksu bir şekilde elinin tersiyle gözyaşlarını sildi. “Çok sulu gözüm, değil mi?” 

“Evet... ama sana yakışıyor.” 


“Hımm... Neyse... Şimdi biz işimize bakalım. Nasılsa yarın her şey belli olacak. Şimdilik bunu unutabiliriz. İlk işimize geri dönebiliriz. 
Nerede kalmıştık?” Eli keyifle aşağıya kaydı. “Aaa? Bak şimdi! Kabahat bende tabii! Senin heyecanın gitmiş...” Kıkırdayarak adamın kucağına yerleşti. Bunu yaparken de geceliğinin eteğini uçlarından tutup yukarıya doğru kaydırmıştı. “Bak şimdi sana ne göstereceğim...” dedi çapkınca. 
Adamın yeniden gülümseyen yüzüne fırlattı geceliğini. “Onları istiyorsanız, çabucak hazır olun bakayım...” 


Genç adam geceliği bir an koklayıp kıyıya koydu. Bu arada da yandaki düğmeden lambaları söndürmüştü. Sonra dönüp loş ışıkta karısına uzattı iri ellerini. Aradığını bulması tecrübesi sayesinde zor olmamıştı. Bu arada Gülay'ın memnun sesini duydu. 


“Aferim size...” 
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7. BÖLÜM 


Uzun kirpiklerinin arasından belli etmeden Kara'yı süzen Tuğçe, bir saat kadar önce yengesine yaptığı itirafların rahatsızlığını yaşıyordu. 
İç çekti. Ne yapacaktı bu adamla? Kafası o kadar karışıktı ki... İçi hem sıkılıyordu, hem de garip bir yaşam sevinciyle doluydu. Bu sızı da neydi peki? O iki hissi yüzünden içinde sürekli bir sızı gezinip duruyordu. 
Ömrü boyunca böyle garip hisler taşımamıştı. Bu adamdan hiç hoşlanmadığına emindi. Ona baktıkça bile kalbinde bir sıkıntı gezi yordu. 
Bu öfke ve hoşnutluksuz değilse, neydi? 

Çayını dudaklarına götürdü. Kara ilginç bir şekilde, yeğeni Deha ile ilgileniyordu. Adamın tavrı ilginçti gerçekten. Çocuğun bıkıp usanmadan sorduğu sorulara sakince, kısa ama yeterli cevapları veriyordu. 


“Yeter artık!” dedi birisi yanı başında. 


Neredeyse çayını üzerine döküyordu. Şaşkın bakışlarını yanında duran annesine çevirdi. Annesi garip bir ifadeyle kendisini süzüyordu. 
Dudaklarında ise hoş bir tebessüm vardı. 


“Efendim?” dedi şaşkınca. 
“Adamı neredeyse gözlerinle yiyeceksin!” 


Tuğçe ümitsiz bir şekilde yutkundu. Burnuna gelen güzel hanımeli ve gül kokularına şimdi de annesinin merak kokusu karışmıştı. 


“Kimi? Ben sadece yeğenime bakıyordum. Deha ile ne konuştuklarını merak etmiştim.” 


“Tabii! Eminim!” dedi kadın sakin bir omuz silkmeyle. Elindeki fincanı Elazığ mermerinden yapılmış masanın üzerine bıraktı. Sonra sakin bir şekilde arkasına yaslanıp yine kızını süzmeye başladı. Bu bakışlardan rahatsız olan Tuğçe, konuyu değiştirmeye çalıştı. 


“Çay koyayım mı?” 

“İstemem...” 

“Ama çay daha çok! Hem sadece bir bard...” 
“İstemem kızım. Canım istemiyor. Sen nasılsın?” 
“Ben mi?” Tuğçe yine şaşkınca kaşlarını kaldırdı. “İyiyim anne! 
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Ne oldu ki?” 


“Hiç... Sanki sende birkaç gündür bir gariplik var? Eskisi gibi deli dolu, neşeli değilsin. Canın bir şeye mi sıkılıyor?” 

Tuğçe hemen neşeyle güldü. Ama bu gülüşün bile en az yarısı zorlamaydı. Gözlerine ışık ulaşamamıştı. Onun gözlerine ışığın ulaştığı anlar değişmişti artık. “Neye sıkılsın ki anne? Sadece biraz yorgunum. 
Dersler ağırdı biliyorsun. Yarın da son sınav var. Ama hazırlıklıyım. 
Ondan sonra özgürüm. Paso dinleneceğim. Bir sürü kitap okuyup havuzda sere serpe yatacağım.” 

“Çok çalıştın gerçekten...” 

“Evet.” 

Kadın bir an gözlerini tek başına oturan Kara'ya çevirdi. Çocuğun bir başka meraklı sorusuna hiç gülümsemeden ama daha yumuşak bir ifadeyle bir şeyler söylüyordu. Kocası Rasim ise Kara'yı geçici olarak yalnız bırakmış, elinde telefonla konuşuyordu. Yüz ifadesine bakılırsa kocasının keyfi yerindeydi. Konuştuğu kişi her kimse, Rasim Bey'in fazla gülmeyen asık yüzünü bile gülümsetmişti. Kara ile kocasını kıyasladı. İki erkeğin de birbirlerine benzeyen ortak yönleri hem çokça vardı, hem de hiç yoktu. 

“Kara hoş adam değil mi?” diye sordu aniden. “Tabii sen ondan hoşlanmıyorsun ama...” 

“Bunu niye sordun?” 

“Baksana... Başkası olsaydı masamızda olmanın tüm avantajını kullanırdı. Senin kadar güzel ve evlilik çağındaki bir kızı elde etmek için elinden geleni yapardı. Zengin olmanı kastetmiyorum bile. Baban sana ömür boyu yetecek kadar para olan bir hesap açtı. Hepinize tek tek mal varlığını çoğunu pay etti.” 

“Biliyorum... Ama ancak evlenince alabileceğim.” 

“Evet... Evlenince çok zengin bir kadın olacaksın. Kocanıza bağımlı olmayın diye kızlarına özellikle toleranslı davrandı.” 

Genç kızın gözleri şimdi de hâlâ telefonla konuşan babasına kaymıştı. “Canım babam...” dedi sevgiyle. “Bunun Kara ile ne ilgisi var?” 

“Hiçbir ilgisi yok. İşin garibi de bu zaten. Adam sana bakmıyor bile! Ne hoş değil mı?” 

Tuğçe'nin elindeki fincan, parmaklarının ucunda titreyip yamuldu. 
Neredeyse birkaç damla, uzun beyaz bacaklarına dökülecekti. Aşağıya 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tekrar inmeden önce üstünü değiştirip bacaklarını gösteren kısa bir şort ile askılı bir bluz giymişti. Fincandan sıçrayan iki damla, o güzel bacakları sıyırıp yere damladı. Genç kız yüzündeki kızarmış ve öfkeli ifadeyi göstermemek için hemen önündeki peçeteye uzandı. Eğilip yerdeki mermeri sildi. Eğildiği için annesinin kendi yüzüne inen kanın sebebini anlamayacağını da umuyordu. Sonra doğruldu. 


“Evet... Çok hoş!” dedi kuru bir sesle. 

“Herkes yapmaz... Yakışıklılığını kullanarak seni elde etmeye çalışabılırdı.” 

“Doğru... Çalışabilirdi aptal...” diye homurdandı Tuğçe. 

“Ne?” 

“Yok bir şey... Yanı bence o kadar yakışıklı değil.” 


“Demek sence yakışıklı değil? Yazık... Zaten saçma ama sanırım o da seni hiç çekici bulmuyor. Hâlbuki sen gördüğüm en güzel kızsın.” 
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“Anne...” dedi genç kız sabırla. “Beni çekici bulmadığını söylemen gerçekten hoşuma gitmedi. Umurumda değil aslında ama yine de kalbimi kırıyorsun. Ayrıca ben de onu çekici bulmadığım gibi, o beni çekici bulsa bile ona ilgi göstereceğimi sanmıyorum. Onu aşağılamak istemiyorum ama bir koruma ile çıkacağımı düşünmüyorsun umarım?” 


“Arkadaşın Sibel çıkıyor ama?” 


“Çünkü o bir aptal. Bence hormonları beynindeki gri hücreleri ele geçirmiş.” 

“Hormonları bazen dinlemek lazım! Öyle olmasaydı siz şimdi olmazdınız” 

Tuğçe hayretle annesine baktı. Koyulaşan mavi gözleri ile neredeyse donup kalmıştı. Sonra kendisini topladı. “Ben bekâretimi evli olmadığım bir erkeğe asla vermem. Sibel'in niyeti buysa kendisi bilir. 
Sonra da üzgün perişan hayatına devam eder. Ya da başka bir tane bulur. 
Koruma olmaz da ekmekçi falan olur. Bana ne! Onu uyardım.” 

“Ben seksi kastetmemiştim. Bu da önemli elbette ama bence insan birisinden hoşlanı yorsa bunu göstermeli. Göstermekten de utanmamalı.” 

“Sibel gibi mi?” dedi genç kız soğukça. Uzanıp yeniden fincanını almıştı. Dudaklarına götürüp isteksizce bir yudum aldı. 

“Tabii.” Annesi gözüyle yeniden Kara'yı işaret etti. “O Sibel'i mutlu ederdi eminim. Para her şey değildir. Ben babanla evlendiğimde pek bir şeyi yoktu. Her şey zamanla oldu. Babanla evlenmek hayatımda yaptığım en iyi şeydi. Baksana Kara'ya... Deha ile nasıl ilgileniyor. Hiç 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kızmadan, sabırla sorduğu her soruya cevap veriyor. Patronun torunu olduğu için değil, istediği için yapıyor. Sence bir çocuk karşısındaki kişinin karakterini hissedemez mi? Nasıl da büyülenmiş gibi Kara'yı dinliyor! Evet, o eminim iyi bir baba olurdu. Onda bu potansiyel var... 
Keşke... Keşke... çocuğu ölmemiş olsaydı...” 


Keşke çocuğu ölmemiş olsa mıydı? 


Tuğçe'nin elindeki fincan parmaklarının ucundan kaydı. 
Fıncandaki çayı yavaş içtiği için şanslıydı. Çok sıcak değildi. Bu yüzden kırmızı sıvının bir bacağına döküldüğünü ilk anda fark etmedi. Gözleri biran için kocaman olmuş, şaşkınlıkla annesine bakıyordu. Bacağındakiı ısıyı hissedince bile ilk anda sesi çıkmadı. Sonra hafif acısını fark edip küçük bir çığlık attı. 

Kara ise ne hikmetse o anda başını çevirmişti. Genç kızın elinden fincanın kaydığını fark ettiğinde, şımşek hızıyla atıldı. Daha çayın bir kısmı, beyaz bacaklarına dökülmeden önce ne olacağını biliyordu. Pahalı porselen fincan yere düşüp kırıldığında, genç adam çoktan masadaki buz dolu su sürahisini almış, iri bedeniyle genç kızın bacaklarının dibine çökmüştü. Bolca boca ettiği su, ısının hemen yok olmasını sağlamıştı. İri eliyle de suyu yaymaya çalışıyor, neredeyse ısısını almak için hafifçe sıvazlı yordu. 


“İyi misin?” diye sordu meraklı bakışlarını kızın yüzünde gezdirirken. O anda sizli bizli konuşmadığını unutmuştu. Avucunu kaldırıp bacağına yeniden bir miktar su döktü. Bakışlarını tekrar kıza çevirdiğinde onun hâlâ kendini şok içinde izlediğini fark etti. Canı çok mu yanmıştı acaba? Vücudu da titriyordu sankı. O lanet olası kocaman güzel gözler garip bir ifadeyle bakıyordu. “Çok mu acıyor, söyle?” diye sordu tekrar. 

Halime Hanım da merakla kızının yüzüne bakıyordu. Hafif endişeli yüzü, kızının canının çok da acımadığını fark etmesiyle rahatlamıştı. O kızını çok iyi tanırdı. Ne de olsa onu o doğurmuş ve büyütmüştü. Uzun korumanın şefkatle yaptığı işe ise bayılmıştı. Şimdilik yakışıklı gencin, kızının bacağını okşar gibi ovalamasını görmesine gerek yoktu. 

“Tuğçe, iyi misin yavrum?” diye sordu yine de. 

“Evet... Tabii... İyiyim...” dedi Tuğçe kesik kesik. Sonra yutkundu. Yeniden Kara'ya baktı. “Bacağımı okşuyorsun!” dedi hafif öfkeli bir sesle. Bakışları karşılaştı. Kara yavaşça elini çıplak teninden ayırdı. Ama genç kıza kızmadığı belliydi. Belki yaptığına kendisi de şaşırmıştı. 
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“Ne oldu?” Babası telefonu kapatmış, yanlarına gelmişti. Endişeli yüzü, kızının şok olmuş yüzünde gezindi. Tuğçe hemen kendisini topladı. 
Gülümsemeye çalıştı. Gözlerini zorlukla Kara'nın ilgi dolu yüzünden kaçırıp babasına bakmıştı. 


“Sakarlığım tuttu baba. Yok bir şey, iyiyim.” 
“Bacağın yandı mı?” 


“Yok... Çok değil... İyiyim dedim ya!” dedi genç kız önemsiz bir şeymiş gibi davranmaya çalışarak. 

“Krem sürmek lazım...” diye mırıldandı Kara. Dalgın bakışları hafıf kızarmış beyaz bacaktaydı. 

“Bir şeyim yok! Daha kaç kere söyleyeceğim?” diyerek genç adama biraz ters bir sesle homurdandı Tuğçe. Sonra da sinirli bir tavırla ayağa kalktı. 

“Birazdan acısı artar!” dedi adam otoriter bir tavırla. Sesi birden çok farklı olmuştu. Aniden doğruldu. Çay tepsisinin içinde bulduğu kumaş servis peçetelerinden birini ıslatıyordu. Onu kızın bacağına yapıştırıp, küçük eliyle de tutmasını sağladı. Elleri birbirine değdiğinde, Tuğçe artık kendisine gelmek üzereydi. “Gidip krem getireceğim. Bende bir tane var. Sen de odana gidip üzerini değiş!” dedi ciddi bir otoriteyle. 

Genç kızın yüzü öfkeden kızardı. Başını çevirip babasına baktı. 
“Gördün mü baba? Benimle nasıl konuşuyor!” dedi kızgın bir sesle. Ciddi yüzlü babası ise çatılmış kaşlarla bir korumaya baktı bir de kızına. 

“Haklı!” dedi Tuğçe'ye inat edercesine. “Birazdan sızlamaya başlar. Krem sürmek lazım... Sen kremi getir oğlum. Sen de odana çıkıp bekle Tuğçe. Bugün erken yatsan daha iyi bence! Zaten şimdi telefonla konuştum. Sabaha erkenden misafirlerimiz var. Dinlenmiş olursan belki Kara'ya da teşekkür etme zahmetine girersin. O olmasaydı bu kızarıklık daha kötü olabilirdi.” 


Utanan Tuğçe bakışlarını genç adamdan kaçırdı. Eliyle tuttuğu ıslak bez bacağının sızısına iyı gelmişti doğrusu. Babası da haklıydı galiba. Gerçekten de çay bacağına değdiği andan itibaren genç adam saniyeler içinde soğuk suyu yanmış bacağına dökmüştü. Aslında o anda cidden fazla sızısı yoktu. Fakat ıslak bezin de etkisi olabilirdi. Bez soğukluğunu kaybedince sızı başlar mıydı acaba? 


“Ben... özür dilerim Karahan,” dedi yavaşça. “Korktum sanırım biraz.” 


“Önemli değil!” dedi adam sakince. Aman Allah'ım! Tuğçe yeni bir şokun içindeydi. Bu mesafeli ve soğuk adam şimdi kendisine nazik mi 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davranmıştı? Buna inanamıyordu. Neredeyse şaşkınca gözlerine bakacaktı. Sonra kendisini tuttu. Hemen erimemeliydi. Bu güzel bir söz bile değildi. Önemli değil demişti sadece... Yumuşamaya hazır olduğu için kendisine kızdı. 


“Hadı kızım, odana çıkalım, yürüyebilecek misin?” dedi Halime Hanım. 


“Ben... cidden iyiyim. Yürürüm. Sorun yok!” 


“İstersen Kara seni kucaklayıp odana çıkarsın. Ne de olsa o genç... 
Taşıyabilir sanırım. İyi olduğuna emin misin?” 

Tuğçe elindeki ıslak bezi bacağına bastırırken kızarmamaya çalışıyordu. “Aslında... çıkarsa iyi olur sanırım. Hareket ettikçe... 
sızlıyor gibi!” diye mırıldandı. Sesinde de hafif bir acı etkisi vardı. Sahte olduğunu kim bilecekti kı? Gözünün ucuyla iri yarı adama baktı. “Sorun olur mu? Biraz ağırım!” 


Karahan bir an Rasim Bey'e baktı. Adam başını sallamıştı. 
“Çıkarırsan iyı olur oğlum. Madem acıyor.” 

Genç kız kolayca kucaklanmasına inanamadı. Kendisini onun kollarına bırakırken, sırtının altından ve bacaklarının iç tarafından tutularak bebek gibi kaldırılmıştı. Baldırlarında adamın iri elini ve gücünü rahatlıkla hissediyordu. Kendisini gevşeterek bir kolunu onun boynuna rahatça doladı. Diğer eli de geniş göğsündeydi. Gözleri ise şimdilik onun asık suratına değil, annesine ve babasına bakıyordu. 


“Anne ve babamın yanında, evli olmadığım bir adamın beni kucaklayacağını rüyamda görsem inanmazdım!” dedi şakayla. 

“Rüyanda görsen de inanma!” diye homurdandı Rasim Bey. “Dua et bacağın yandı. Yoksa izin vermezdim. Sen de aklını başına topla. Sana dokunan ilk erkekle evlenmek istemiyorsan tabi!” 

“Öyle bir şey olsa beni gerçekten zorla evlendirir misin baba?” 
dedi genç kız şakacı bir iğnelemeyle. 

“Emin ol...” 

“Sadece öpüşsem bile mi?” dedi yine Tuğçe. Gözünün ucuyla Kara'ya bakmaktan kendisini son anda kurtardı. 

“Tuğçe...” Sertçe bakan babasına aldırmadı genç kız. Kendisini uyaran ses tonuyla konuşmasına da... Ve bu adam da ne güzel kokuyordu böyle? Derin bir nefes aldı. Bir an için... Sadece bir an için Kara'nın kollarında uyumanın ve uyanmanın nasıl olacağını düşündü. Hayatında böyle bir şeyi değil düşünmek, aklına bile getirmeyen bir kız için, çok 


113 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


şaşırtıcıydı. Onun kollarında olmak mı? Tıpkı şimdiki gibi? Ah, ne rahattı ama? Onun gücünü sevdiğini hissetti. Bu kadar güçlü bir erkeğin kollarında olmak, garip bir şekilde mutluluk vericiydi. Böyle güçlü kollarda uyanmak da mutlaka zevkli olurdu. Fakat bu çok lüzumsuz bir düşünceydi. Bu asla olacak bir şey değildi. En azından... olmamasını umuyordu. 

“Hadi baba... Hangi çağdayız?” dedi keyifle gülümseyerek. 
Bacağındaki hafif sızıyı unutmuştu çoktan. Durumu belli etmemek için elindeki bezi bacağına geri koydu. 

“Ben çağ mağ anlamam. O Burhan denen çocuğa sesimi çıkarmıyorum ama sırf sana güvendiğim için. Şimdi beni sinir etmek için uğraşmayı bırak da, odana gidin!” 

Tuğçe elinde olmadan kıkırdadı. Babasıyla uğraşmayı seviyordu. 
Ağabeyleriyle uğraşmayı da seviyordu. Ama bu adamla... Bu Karahan denen uyuz sersemle uğraşmayı daha çok seviyordu. Merdivenleri çıkarken gözünün ucuyla yüzünü süzdü. Genç adam da başını önünden çevirip genç kıza baktı. Onun niye kendisini süzdüğünü merak etmiş olmalıydı. 

“Duydun mu?” dedi Tuğçe iğneleyerek. Annesi arkalarından geliyordu ama onlara uzak kalmıştı. Genç adam güçlü bir tay gibi neredeyse ikişer ikişer çıkacaktı merdivenleri. Kollarında tuttuğu güzel varlığın ağırlığı yokmuş gibi bir hali vardı. 

“Neyi?” diye sordu sakince. 

“Babama beni bir değil, iki değil, birkaç kere öptüğünü söyleseydim işin bitmişti.” 

“Öyle mi? Ne yapardı?” 

“Belki önce parmaklarını ya da bacaklarını falan kırdırırdı. Ne bileyim ben... Sizin gibi mafya tavırlı adamlar ne yaparsa onu işte!” 

“Tuğçe?..” 

“Vallahi babam çok öfkelidir. Kötü niyetim yok. Seni uyarmak 


için söylüyorum. Hele göğüslerimi okşadığını öğrenseydi gazabı korkunç olurdu.” 


“Niye söylemedin o zaman?” 


Genç kız arkadan gelen annesine baktı. Onun konuşmaları duyması imkânsızdı ama yine de sesini biraz kıstı. “Niye olacak! Senin gibi bir adamla evlenmemek için tabii.” 


“Evlenmek mi?” 
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“Elbette! Evli misin yoksa?” 

“Değilim...” 

“Güzel... Yanı evli olup olmaman değil... şey işte... Babam için güzel. Bana yaptıklarını duysa ikimizi hemen evlendirmeye çalışırdı.” 

“Yanlış hatırlamıyorsam ikimiz birlikteydik yaparken!” 

Tuğçe rahatça omuz silkti. “Bu babam için hiç önemli değil. Hem ben tecrübesizim. Opüşmeyi bilmiyordum. Kıyaslama şansım da yok. 
Göğüslerimi okşaman da hoşuma gitti ama belki başka bir erkek de bunları becerebilirdi, değil mı? Sen tecrübelisin. Nerelerimi okşayacağını iyi biliyorsun.” 

“Lütfen susar mısın?” 

“Ve nereleri öpeceğini...” 

“Çok inatsın!” 

“Ve tabii bu suratsızlığına rağmen epeyce kadın arkadaşın olmuş. 
Farkındayım. Benim gibi ısrarcı bir bakireyi bile kabuğundan çıkardın. 
Ve ben hâlâ arkadaşım Sibel için endişeliyim. Onu aradın mı?” 


“Aradım...” 

“Kabul etti mi? Etmiştir tabii. Niye etmesin? Peki, ona beni öptüğünü söyledin mi? Onu da öperken beni aklına getirecek misin? 
Onun da göğüslerini okşayacak mısın?” 

Kara birden durdu. Genç kızın odasının olduğu kata çıkmışlardı. 
Elbette odasının yerini bilmiyordu. Ama durmasını sebebi bu değildi. 
Kızmaya başlayan bakışları ile kollarında tuttuğu kızın sevimli ve iğneleyici yüzüne bakıyordu. 

“Annem geliyor!” dedi Tuğçe kıkırdayarak. “Babam da arkasında! 
Bu sefer kızdığın için beni öpemezsin. Benimle evlenmek istemiyorsan tabii?” 

“Elbette istemiyorum!” dedi adam açık bir terslikle. 

“Ben çok zenginim ama? Bankada kendi param bile var. Tabii çoğuna evlenince sahip olacağım!” 

“Eminim evlendiğin şanssız adam hiç değilse buna sevinecektir!” 

Tuğçe'nin gülümsemesi soldu. “Çok fenasın... Hatta adı...” 

“Öyleyim. Odan ne tarafta?” 

“Ben de seninle asla evlenmek istemezdim!” dedi Tuğçe sessiz bir öfkeyle. “Babam zorlasa bile! Intihar ederdim yine de seninle evlenmezdim. Anlayışsız yobazın tekisin. Iyi seks yapabilirsin ama kadın 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ruhundan hiç anlamıyorsun.” 


“Annen duyacak!” dedi adam kısaca. Halime Hanım yanlarına varmıştı. Merdivenleri Kara kadar hızlı çıkamadığı için nefesi kesilmişti biraz. Rasim Bey ise gelen yeni bir telefonla merdivenlerin ortasında duralamıştı. 


“Bu taraftan oğlum!” dedi Karahan'a. “Kızım odanı niye göstermiyorsun?” 


“Korumamızın gücünü ölçüyorum anne! Ne zaman yorulacak diye merak ediyorum!” dedi Tuğçe ifadesini sakinleştirmeye çalışarak. 


“Çok hafifsiniz! Beni yormuyorsunuz!” dedi adam da aynı dik bakışlarla. 


“Demek yine sizli bizli olduk Kara Bey? Öyle olsun.” 


“Siz yine didişiyor musunuz?” diye sordu Halime Hanım hayretle. 
“Bahçeden buraya ne çabuk tartışır pozisyona geçtiniz?” 


Genç kız alaycı bir dudak bükmeyle korumasına sokuldu. Şimdi dik göğüsleri adamın incecik gömleğini delecek kadar ona yapışmıştı. 
“Biz Kara ile böyle hızla pozisyonlar değiştirmeye alışığız anne! Sağ olsun, beni hem kızdırıyor hem de...” Sustu. Dilini tutamasa fena şeyler olacaktı. Bu pozisyonlar içinde, onun evindeki yakın temas da vardı. 
Adamın kokusunu yeniden içine çekti. Artık emindi. Bu kokuya bayılıyordu. 


“Hem de ne?” diye sordu annesi merakla. 


“Nazik demek istemiştim. Bana sabrediyor ya? Onun için. Benden hiç hoşlanmadığı konusunda sanırım hepimiz aynı fikirdeyiz.” 


Halime Hanım bir an ikisini de süzdü. İki genç göz, birbirlerinin gözlerinin derinliklerine odalmışlar, gizli bir meydan okuyuşla bakıyorlardı. İçini çekti. Bu gençleri anlamak zordu. En iyisi duymazdan ve görmezden gelmekti. 


“Bu taraftan oğlum!” dedi Karahan'a. Koridorun dibine giderlerken, hepsi de sessizdi. Genç kız başını adamın boynuna yaklaştırmıştı. Zaten diğer türlü boynu ağrımaya başlamıştı. Sigara kokusu alamadığı için onun sigarayı bırakıp bırakmadığını düşündü. 
Bütün gece adam bir tane bile içmemişti. Hâlbuki babası en az iki tane ince puro içmişti. Belki de Kara puro sevmiyordu. Evden çıkarken de sigara paketini almayı unutmuş olabilirdi. Durum her ne ise adam çok güzel kokuyordu. 


Odası düzenli olduğu için de memnundu. Sağa sola atılmış sutyeni 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olmadığı için utanmasını gerektirecek bir şey yoktu. Bazen aceleden yaptığı oluyordu ve annesinden fırça yediği de oluyordu. Gerçi adam sutyenini görse ne olurdu ki? Onun içindekileri bile ellemişti. Ne diye utanacaktı? Yere bırakıldığında, isteksizce dönüp adama baktı. 


“Teşekkür ederim.” 
“Ben kremi getireyim...” 
Tuğçe sesini çıkarmayınca da dönüp gitti. Biraz öfkeli olduğu 


belliydi. Onun arkasından bir bakan genç kız sıkıntıyla elindeki bezi kenardaki masaya bıraktı. Geri dönüp yatağın kıyısına oturdu. 

“Bacağın geçti galıba?” dedi annesi alaycı bir dudak bükmeyle. 

“Efendim?” 

“Bacağının sızısı dedim. Az önce keklik gibi yürüyordun da!” 

Genç kız hafifçe kızardı. “Islak bez iyı geldi.” 

“Sızlamıyor yanı?” 

“Hayır iyiyim. 

“Sevindim. Bu arada hatırlatayım. Ona böyle erişemezsin!” 

Tuğçe bu sefer cidden zorlukla yutkundu. Anlamamazlıktan gelerek bacağına baktı. Fazla bir kızarıklık yoktu. Zaten acımıyordu bile. 
“Niye erişeyim ki?” 

“Kızım...” diye mırıldandı kadın sabırla. “Artık büyüdün. Bunu ben kabul ediyorum. Her ne kadar baban kabul etmese de, sen artık genç bir kadın oldun. Içinde bulunduğun kozada kendi isteğinle ve belki de biraz babanın, ağabeylerinin zoruyla kalmış olabilirsin. Ama artık kelebek olmaya başlamışsın gibi geliyor bana!” 

“Anne! Bulmaca gibi konuşup bana gecenin bu saatinde işkence etme! Zaten bacağım yanmış.” Yerinden kalkıp dolabına gitti. Geceliğini almadan önce duraladı. Acaba kremi bacağına Kara mı sürerdi? Yok artık? Büyük ihtimalle kremi kapıdan verip hızla sıvışacaktı. Kahretsin! 
Bu adam kendisinden neden hoşlanmıyordu? Geceliğini bırakıp sıcak gecelerde giydiği şortu ile bluzunu aldı. 

“Neden itiraf etmiyorsun?” 

“Öf anne ya! Vallahi başım da ağrıyacak şimdi.” Sıkıntılı bir öfkeyle elini beline atıp lekelenmiş şortunu çıkardı. Bir kenara bıraktı. 
Sonra annesi bile olsa utanarak sırtını döndü ve günlük bluzunu çıkardı. 
Çünkü içine bir şey giymemişti. Şu ana kadar göğüslerini annesine bile göstermemişti. Ahmak adam! “Bu Kara meselesi bence kapansa iyi olur,” dedi inatla. Gece yatarken giydiği ince bluzunu başından geçirdi. 
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“Bence Itiraf etsen rahatlarsın?” 

Tuğçe elinde giymek için hazırlandığı şortu ile döndü. “Neyi itiraf edeceğim?” Acaba annesi öpüştüklerini biliyor olabilir miydi? Kuşkuyla kaşlarını kaldırdı. “Kara'nın evine gittim diye bir şey yaptık sanmıyorsun, değil mi?” 

Halime Hanım'ın kaşları kalktı havaya. Şüpheli bir sesle sordu. 
“Bilmem ki? Bu hiç aklıma gelmemişti. Bekâr bir adamın evine girdin, değil mi? Yaptınız mı? Geldiğinde yüzün kızarıktı.” 


“Anne!” 

“Ne yaptınız?” 

“Lütfen. Bir şey yapmadık. Odun gibi adam... Ne yapabiliriz? 
Ondan hoşlanmıyorum bile?” 

“Seni öptü mü yoksa?” 

“Anne?” 

“Kıvırma! Ben senin her halini bilirim. Seni öptü değil mi? Bu yüzden bacağın yanınca o kadar korktu.” 

“Ne ilgisi var? Tamam, öptü... Özür dilerim. Ona çanak tuttum, o da beni öptü. Hepsi bu. Memnun musun şımdi? Bana kızabilirsin!” 

Halime Hanım geniş bir nefesle, yavaşça iç çekti. Gözleri kızının kızarmış yüzündeydi. Sonra yanına gidip yavaşça sarıldı. Kızı kadar uzun değildi. Ama ona sarılacak kadar çocuk görüyordu. O anda yirmi üç yaşında bir genç kadını değil de üç yaşındaki küçük kızını tutuyordu. 
Tuğçe de farkında olmadan annesine sarıldı. Çocuk gibi sıcak bir sığınma hissiyle yüzünü annesinin mis kokulu boynuna gömdü. 

“Niye kızayım kızım?” dedi yavaşça. “Büyüdüğünü görmemek için aptal olmak lazım. Büyüdün ve bence artık kendi kararlarını kendin verebilirsin. Baban ne derse desin, sen kendi kararlarını verecek kadar büyüdün...” 

“Büyümedim...” diye çocuk gibi iç çekti Tuğçe. “Ah, anne... 
Güzel annem benim... Keşke ne yapacağımı bana söylesen! Keşke bu adamı aklımdan çıkarmama yardımcı olsan...” 

“Kimi?” 

“Bilmezlikten gelme! Sen ne olduğunu biliyorsun!” 

“Kara'yı mı?” 

“Elbette onu! Burhan züppesıi olacak değil ya!” 

“Onu aklından çıkarmak mı istiyorsun?” 
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“İyi veya kötü sürekli aklımda... Çok utanıyorum. Ama sanırım sebebini biliyorum. Sen de az önce söyledin işte. Benimle ilgilenmiyor. 
Evet, öptü ama biraz da benim zorumla oldu. Sanırım gururum yüzünden onu düşünüyorum. Beni beğenmiyor gibi davranması ona olan ilgimi körüklüyor!” 

“Sence bundan mı?” 
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“Başka ne olsun ki? O berbat bir adam... O duygusuz ve... ve... 


“Ama hepimizden önce yanına gelip sıcak çayın bacağını daha fazla Zarar vermesini önledi. Senin için endişelendiği belliydi. Bence davranışı çok nazikçeydı.” 

Tuğçe kendisini geri çekti. Güzel gözleri süzülmüştü yine. 
Kararsız bakışlarla annesine baktı. “Öyle mi?” 

“Ne, öyle mi?” Kapıdan içeriye girmiş olan Rasim bey merakla onlara yaklaşıyordu. Tuğçe hemen yüzünün ifadesini değiştirdi. Babasının bir şeylerden şüphelenmesini gerçekten istemezdi. 


“Kara'nın nezaketinden bahsediyordum!” dedi Halime Hanım açık açık. “Bir saniye içinde masadaki suyu alıp Tuğçe'nin bacağına dökmeseydi yanığı belki daha da kötü olurdu.” 

“Doğru. Nasılsın kızım? Nasıl oldu da bardak elinden düştü?” 


Tuğçe ile annesi bir an bakıştılar. Genç kız gülümsedi. “Sakarlık işte! Bu porselen fincanları sevmiyorum zaten. Tutması zor. En iyisi cam bardak...” 


“Bacağın acıyor mu?” Adam sert bakışları neredeyse yumuşacık olmuştu. Seven gözlerle bakıyordu. En hırçın ama en samimi kızına daha farklı bakmasına engel olamıyordu. Her çocuğunu tek tek sevmesine rağmen, Tuğçe onun için farklıydı. Adam onun kendisine herkesten fazla ilgi gösterdiğini ve sevdiğini biliyordu. Canı biraz acısa, bir şeye sinir olsa, morali bozuk dursa herkesten önce o gelir, yaptığı şaklabanlıklarla, sevimli iğnelemelerle ve engel olamadığı samimi tavrıyla tüm sıkıntısını alır giderdi. Biliyordu ki başına önemli bir şey gelse en önce bu tatlı melek koşarak gelirdi. 

“İyi sanırım...” 

“Karahan kremi de getirsin, yarına daha iyi olur inşallah. Onun çok iyi bir krem olduğunu söylemişti bir keresinde. Sanırım kendisi de daha önce birkaç yerinden yanmış. Patlama mı ne olmuş. Hiç anlatmaz. 
Ağzından zorla aldığım laflara dayanarak söylüyorum. Afrika'da çok bilinen bir kremmiş. İç savaşlar yüzünden yanma olayı sık görülen bir 


şeymiş.” 
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Tuğçe'nin yine nefesi kesilmişti. Patlama mı? Ne tür bir patlama? 
Ya yanma? Neresi yanmıştı? Gözle görünen bir yeri olamazdı. 
Görmemişti çünkü... Kalbi garip bir uğultuyla atmaya başlamıştı şimdi. 
Hatta düzensiz... Endişe miydi bu? “Bugün benim için ilkler günü sanırım,” dedi yavaşça. Sonra ne dediğini fark edip toparlamaya çalıştı. 
“Yani Kara hakkında öğrendiklerimi kastediyorum. Sen Kara'nın çocuğu olduğunu ve öldüğünü biliyor muydun baba?” 

“Evet...” dedi adam sakince. “Zavallının bir kızı olacaktı. 
Annesiyle birlikte ölmüş... Daha anne karnında yedi aylıkmış. Talihsiz bir olay ama Kara bundan da hiç bahsetmez.” 

Genç kız sevinsin mi üzülsün mü karar veremedi. “Annesi mi? 
Demek Kara evliydi?” 

“Evet.” 

“Bu olay ne zaman olmuş peki?” diye sordu Tuğçe elinden geldiğince meraksız gözükmeye çalışarak. Ama keskin mavi gözleri babasının yüzündeki tek bir ifadeyi bile kaçırmıyordu. Ve bir başka meraklı mavi göz çifti ise dikkatle kızı inceliyordu. Halime Hanım artık birçok şeyden emindi. 

“Bir seneden fazla olmuş. Yanı bebek doğsaydı şimdi bir yaşında bir kızın babası olacaktı.” 

“Nasıl ölmüşler?” 

Adam iç çekti. Gözleri kendi mesafeli kişiliğine döndüğünü gösteriyordu. “Bunu söyleyemem. Belki sonra. O sana anlatsa daha iyı!” 

“Ona soracağımı da nereden çıkardın baba?” dedi genç kız sorusuna yanıt alamadığı için biraz öfkeyle. “Onunla bir araya geldiğimizde konuşmaktan başka her şeyi yapıyoruz. Ben ona özel hayatıyla ilgili bir şey soramam.” 

“Sorma o zaman. Sen bilirsin!” 

“Söylemeyecek misin?” 

“Hayır!” 

“Söylesene bana baba! Sen bunu hiç yapmazdın. Hakkında çok az bir şey bildiğin birisini nasıl oldu da koruman yaptın? Daha önceleri akrabalarına kadar araştırırdın. Rastgele insanları evimize sokmazdın?” 

“Doğru! İki şey hariç! O rastgele bir insan değil... Ayrıca inan bana onu da araştırdım. Buralarda bir ailesi olduğuna emindim. Çok zor oldu ama bir ipucu buldum.” 


“İşi gücü bırakıp bir korumanın özel hayatını mı araştırdın?” 
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Babası kaşlarını çattı. “İnsanları küçümseme huyun olmadığı halde neden böyle davrandığını anlamıyorum?” dedi ters bir sesle. “Kara gördüğüm en yiğit insanlardan birisidir. Beni önceki ay Afrika'da ölümden kurtardı. Hem iş hem de seminer için gitmiştim hatırlarsan? 
Bunu asla unutamam. Çevresinde ona saygı duyan onlarca insan vardı. O eli silahlı katil gerillalar bile ondan korkuyordu. Sebebini sana söylemeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim. Kısa bir süre için kalacak bir yere ihtiyacı vardı ve ona bu işi ben teklif ettim.” 

“Yani aslında koruma falan değil?” 

“Değil! Teknik olarak yanı! Olsa çok sevinirdim. O yanımdayken kendimi emniyette hissediyorum. Senin yanında olması da içimi rahatlatıyor!” 


Tuğçe sessizce kaldı bir an. Babasının yüzündeydi delici gözleri. 
Sonra eliyle kısa sarı saçlarını geriye attı. “Ne zaman gidecek?” 

“Önümüzdeki ayın ortalarında...” 

“Nereye?” 

“Afrika'ya tabii...” 

“Orada ne iş yapıyor kı? Niye şimdi senin yanında? Birisinden mi saklanıyor?” 

Kapı tıklatılınca hepsi birden başlarını çevirdiler. Karahan kapının ağzında durmuş, içeri girmeden öylece bekliyordu. Halime Hanım eliyle işaret etti. “Gel oğlum...” 

Kara elinde olmadan ilerideki üçlüye, onların arasında da Tuğçe'ye baktı. Genç kız üstünü değiştirmişti. Kızın kısacık şortu ve askılı gece bluzu, yabancı bir erkek için fazlasıyla seksiydı. Bu mesafeden bile dolgun göğüslerinin dikliğini görebiliyordu. Onların konuşmalarını duymamıştı ama ciddi bir konuda konuştuklarını tahmin ettiği için kapıyı çalmıştı. Ayrıca da bu seksi sarışının odasına girmeyi canı hiç istemiyordu. Onunla yakın olmak her geçen saat erkeklik duygularını ateşlemeye başlamıştı. Allahtan kız kendisiyle sık sık uğraşıyordu da onun cazibesini bir an için unutabiliyordu. Buna sevinebileceğini ise hiç tahmin etmezdi. 

İsteksizce içeriye girdi. 

Elinde tuttuğu kavanozda daha evvel kullandığı etkili bir yanık merhemi vardı. Kokusu çok iyi sayılmazdı ama yanığa iyi gelme özelliği mükemmeldi. Kremi kızın annesine uzattı. 


“Yanık kısma yayıp çok bastırmadan emdirmeniz faydalı olur,” 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dedi. “Daha ciddi yanıklarda üzeri sıvanıp bırakılıyor. Ama Tuğçe Hanım'ın çok ciddi değil sanırım. Sadece sızısını alsa bile yeter. Yarın sabah bir şeyi kalmaz.” 

“Oğlum... Bu şimdi bilmediğimiz bir şey. Sen sürüver bir zahmet,” dedi kadın sıkıntıyla. Kocasının gözlerinin biraz irileşmesine aldırmadı. Gülen yüzü bu iş için endişe duyduğunu belli edecek şekilde dramatıkleşmişti. 

“Anne, gerek yok ben sürerim!” diye itiraz etti Tuğçe. Kara'nın elinin bacaklarında gezinmesi durumunda ne hissedeceğini bilmiyordu. 
En azından bir bacağında... Kara da itiraz edecek gibi ağzını açtı. 


“Bence de Tuğçe kendisi sürer!” dedi Rasim Bey. O da normalde kızının bacağına Kara tarafından krem sürülmesine karşı koymazdı ama bir baba olarak yine de huy kapıyordu. Zaten şu üzerine geçirdiği şeyler bile bir erkek için fazla caziptı. Hiç değilse Kara'nın bu konuda sapkın olmaması iyi bir şeydi. Odaya ilk girdiği an hariç bir daha Tuğçe'nin yüzüne bile bakmamıştı. 

Karahan kremi memnuniyetle uzattı. Rahatlamıştı. Tuğçe ise onun açıkça rahatladığını fark etmişti. O anda o kadar sinirlendi ki, neredeyse fikrini değiştirdiğini söyleyip kremi geri verecekti. Göğüslerini ellerken sesi çıkmıyordu da bacağına dokunmaktan mı rahatsız oluyordu beyefendi? Öfkeyle döndü. Yatağına gidip kendisini sinirle üzerine attı. 
Yandan kızgın bir bakış da genç adama atmayı ihmal etmemişti. Fakat Karahan çoktan sırtını dönmüş, babası ile birlikte kapıya yönelmişti. 


Annesine gözlerini çevirdi. İki kadının bakışları karşılaştı. Bilen gözler hem gülümseyerek hem de hafif bir iğnelemeyle bakıyordu. 
“Aptalsın...” dedi sonra annesi. Bir durum değerlendirmesi yapmaktan öte bir gerçeği vurgular gibi sakindi. Tuğçe dişlerini sıktı. Sonra artık odadan çıkmış olan adamın arkasından baktı. 

“Biliyorum...” diye fısıldadı. 


O gece hiçbir sorunu olmamasına rağmen rahat uyuyamadı. 
Yatağında döndü durdu. Sabah kalktığında çok da uyumuş sayılmazdı. 
Gözlerini açtığında ilk yaptığı şey bacağına bakmak oldu. Krem bacağına gerçekten de iyi gelmişti. Kızarıklık tamamen yok olmuştu. Sızısı zaten yoktu. Bir süre yattığı yerden tavana baktı. Dün gece öğrendiklerini bir araya getirmeye çalıştı. İpuçlarını değerlendirmeye başladı. Bu çekici adam hakkında bildikleri neydi? 


Bir kere ülkede yaşamıyordu. Neden? Neden Afrika? 
Kızı ve karısı ölmüştü. Bu çok acıydı. Onun için üzülüyordu. Ama 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elinde değildi... Bir yandan da bir kadına bağımlı olmamasına seviniyordu. Niye seviniyordu? Hayır! Bu soruyu geçse iyi olurdu. Peki, hamile olan karısı doğuma sadece iki ay kala neden ölmüştü? Ne trajik bir olaydı. Belli ki bu durum adamın suratsızlığını arttırmıştı. Haksız da sayılmazdı. Fakat ilgisizliğine mazeret değildi. Ona kızmadan edemiyordu. Bir erkek bir sene boyunca kadınsız kalamazdı. Bundan emindi. Birçok yerde de böyle yazılar okumuştu. Mutlaka cinsel ihtiyacı için birkaç kadınla birlikte olmuştu. Aradan bir seneden fazla zaman geçmiş olduğuna göre ve çevresinde de ona kendiliğinden göz süzen bir sürü azgın dilber varken, birisiyle birlikte olmaktan kendisini geri çekmesi zor olurdu. 


Kalbi kıskançlıkla sızladı. 
Bu gün Sibel ile buluşacaktı! 


Sonra aklına patlama geldi... Ne patlamasıydı bu? Peki neresi yanmıştı? Vücudu mu? O kaslarla kaplı vücudun görünen kısımlarında belirgin hiç bir iz yoktu. Kollarını da görmüştü. Yatağında heyecanla doğruldu. Saate baktı. Dokuza geliyordu. Kahretsin! Kara hafta sonları her sabah erkenden spor yapıyordu. Bunu nereden bildiğini bile sorgulamadı. Biliyordu işte. Şimdi spor salonu olarak kullanılan yerde olmalıydı. Burası havuzun yanında, tek katlı geniş bir yerdi. İçinde bir sürü spor malzemesi vardı. Babası burayı kullanması için genç adama izin vermişti. Zaten bazen ağabeyleri ile de idman yapıyordu. Onlara kavga etmeyi mi öğretiyordu? İhtimal öyleydi! Hâlbuki ağabeyleri hiç de kof ınsanlar değildi. Bir korumadan ders aldıklarına göre bu ruhsuz, suratsız ve kadın ruhunun inceliklerinden anlamamayı inatla direten adam, gerçekten güçlü olmalıydı. 


Demek Afrikalı gerillalar da işin içindeydi? Ne salakça ama ilginç bir hikâyeydi! 

Aceleyle şortunu çıkardı. Bir kenara fırlatıp bluzunun eteğini çekiştirdi. Onu da çıkarıp şortun yanına fırlattı. Sonra toparlardı onları. 
Geç kalmadan bu spor çalışmasını izlemek istiyordu. Koşar adımlarla banyoya girdi. Banyo yapmayacaktı. Makyaj da yapmayacaktı. Zaten fazla makyaj yaptığı söylenemezdi. Hepsini dönüşte yapardı. Ama mutlaka tuvalete gitmesi lazımdı. İki dakika sonra rahatlamış ve yüzünü yıkamış bir halde banyodan çıkıyordu. Dolabından kendisine bir kot pantolon aldı. Aceleyle sutyenlerinden birisini alıp arkasını ilikledi. Kısa bluzlarından birisini de başından geçirip aynaya şöyle bir baktı. 


Karşısında yanakları kızarmış, gözleri heyecanla parlayan çok çekici bir kadın vardı. Kırmızı bluz ona gerçekten yakışmıştı. Saçlarının 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doğal sarılığını meydana çıkarmıştı. Fakat güzelliğinin farkında değildi. 
Sadece giyiminin uygun olduğuna karar vermek için bakıyordu. Evet, uygundu. Öylesine giyilmiş gibi ydi. 

Merdivenlerden inerken etrafta kimse olmaması şanstı. Tam kapıdan çıkarken yengesi ile karşılaştı. Koşar adımlarını yavaşlatıp hiçbir şey olmamış gibi burnunu kaldırdı. “Merhaba Seda! Günaydın!” dedi ona. 

“Günaydın, nereye?” 

“Hiç... Kahvaltıya kadar biraz hava alayım dedim.” 

“Öyle mi?” diye sordu kadın gülümseyerek. “Anladım.” Başını keyifli bir şekilde sallamıştı. “Ben de spor salonundan geliyorum. 


Kocamın daha fazla dayak yemesine dayanamadım. Seninki bizimkileri bayağı zorluyor.” 


“Lütfen Seda! O benimki değil.” 


Kadın gülerek omuz silkti. “Şimdilik! Sadece an meselesi... Eğer oraya gideceksen acele et. Çalışmaları bitmek üzere! Babam da kapıya gitti. Bir misafiri gelecekmiş. Onu karşılayacaklar annemle.” 

“Evet... Hatırladım. Kahvaltıya mı geldiler acaba?” Bir an kararsız kalmıştı. Yoksa geri dönüp makyaj mı yapsaydı? “Karı koca gelecekler ve bir de kızları... Sen hazırlanmaya mı gidiyorsun?” 


“Evet. Gideyim de gelen kadının yanında güzel olmak için azıcık makyaj yapayım. Nasıl birisi bilmiyoruz. Inşallah havalı sürtüklerden birisi değildir!” 

“Seda!” diye ayıplarcasına uyardı onu Tuğçe. 

“Ne var? Geçen gelen kokonayı hatırlıyorsun? Kırk yaşındaydı ve memeleri bile sarkmıştı. Ama haspam bir manken edasıyla bize hava attı. 
Madem paran var, hiç değilse silikon taktır değil mi?” 

Tuğçe kıkırdadı.  “Bulantıların geçmiş, belli. Bu sabah havandasın.” 

“Hadi sen de gecikmeden git. Her nereye gidiyorsan tabii... Dua et ağabeyiınle evliyim. Yoksa o Kara denen sersem ciddi olarak çekici gözüktü gözüme. Onu Sibel'e kaptırdığına inanamıyorum.” 

Sibel? 

Tuğçe onu unutmuştu. Ama bu şimdilik önemli değildi. O sonraki bir sorundu. Gülümseyerek onun yanından ayrıldı. Hızlı adımlarla spor salonuna yürüdü. Kapıdan içeriye girmeden önce saçlarını düzeltti. Sonra öylesine uğruyormuş gibi içeriye girdi. 

İçeride ağabeyi Tuğrul'u gördü önce... Nefes nefese ve ter içinde 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kalmıştı. Daha da komiği yerde geniş bir alana serili olan güreş minderlerinin üzerinde sırt üstü yatıyordu. Altında spor bir şort ve üstünde de marka bir atlet vardı. Ellerine parmakları meydanda bırakan boks eldivenleri geçirmişti. Suratını korumak için de kaska benzer bir şey takmıştı. Ona şaşkınca bakan Tuğçe, hemen önüne Turgay'ın da uçarak düşmesiyle korkarak küçük bir çığlık attı. Yuvarlanan ağabeyı, ayaklarının önüne kadar gelmişti. Genç kız sinirli ama sahte bir tekmeyle ona vurdu. 


“Önüne baksana!” dedi şakadan bir kızgınlıkla. “Eziyordun beni!” 


Turgay neşeyle gülüyordu. Onu böyle gülerken görmek pek kolay değildi. Yüz kaskının altında beyaz dişleri ışıldıyordu. Tuğrul'un ise yerden kalkmaya hiç niyeti yok gibiydi. Tuğçe gözlerini kaldırıp Karahan'a döndü. Adam bir süper kahraman gibi ellerini beline koymuş, keskin bakışlarla kendisine bakıyordu. Onun da elinde eldiven vardı ama yüzüne koruyucu takmamıştı. 
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“Bunu nasıl yapıyorsan...” diye başladı Tuğçe. ©...ben de öğrenmek istiyorum! Bu ikisine derslerini vermek için hemen öğrenmem lazım hem de!” 


Turgay yerinden doğrulup uzun boyuyla kardeşinin tepesine dikildi. “Bana bak! Gözüme tam de yenebileceğim birisi gibi gözüküyorsun bücür! Şımdı şu herife olan kızgınlığımı senden almadan çekil karşımdan!” 


Tuğçe gülerek geri kaydı. Kara'ya sokuldu. “O beni korur! Değil mı Kara? Sen benim korumam değil misin?” Sırtı neredeyse adamın gövdesine değecekti. 


“İkimizle birden baş edemez!” diye sırıttı Tuğrul. Seri bir halde yerinden kalkmıştı. Meydan okur bir tavırla Tuğçe ile Kara'ya yanaştı. 
Turgay da öbür yandan geliyordu. Tuğçe hemen arkasındaki adamın önünden geriye kaçtı. Gülerek iri sırtına sığındı. İki küçük eliyle terli atletini ve altındaki ince belini tuttu. Ve bundan hiç tiksinmedi. Yüzünün birkaç santim ilerisindeki bedenden ter kokusu değil, dayanılmaz bir cinsellik fışkırıyordu. Onun da sırtında siyah bir atlet vardı. Fakat iki yana sallanan kalın kolları bile, içinde okşama dürtüsü uyandırı yordu. 

Parmak uçlarında yükselip adamın kulağının arkasından fısıldadı. 
“Eğer ikisini bir halledebilirsen, sana bir ödül vereceğim!” Genç adam merakla başını çevirdi ama genç kız fazla arkasındaydı. Onun pırıltılı gözlerini göremiyordu. Tuğçe yeniden fısıldadı. “Kahramanlara verilen türden bir şey! Bir öpücük... Ne dersin?” 
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Karahan bir Tuğrul'a bir Turgay'a baktı. İkisi de neredeyse kendi boyunda ve kendi yapısındaydı. Ayrıca kof da değillerdi. Arkasına sığınmış olan kızın neşesini ise bozmak istemedi nedense. Bugün bu sarı cadının gözleri bir başka parlıyordu. Makyajsız olduğunu şıp diye fark etmişti ama pırıl pırıl cildinin ve artık her görüşte öpmek istediği kırmızı dudakların zaten makyaja ihtiyacı yoktu. Bu öpücük fikri ise hiç de fena fikir değildi. İyi bir ödüldü. 

“Ne dedin ona?” diye sordu merakla Turgay. Ellerini yumruk yapmış, sahte bir tehditle sağdan yanaşıyordu. Tuğrul ise soldan sokuluyordu. Tuğçe dürüstçe bir neşeyle kıkırdadı. 

“Ona öpücük vaat ettim. Kız kardeşinizin namusunu düşünüyorsanız Kara'yı yenersiniz. Yok, beceremezseniz, ödülü hak etmiş olacak.” 

“Seni şeytanı cadı!” diye homurdandı Turgay. “Boşuna tarıh boyunca savaşlar kadınlar yüzünden çıkmamış... Hepiniz fitne fesatta bir numarasınız!” 

“Korktun mu abı? Ben de size güvenerek öyle bir söz vermiştim?” 
diye alay etti Tuğçe. Kara'nın arkasına daha da sokulup neşe dolu bir kahkaha attı. 


“Az sonra Kara'nın seni öpecek dudakları kalmayacak!” dedi Tuğrul sahte bir öfkeyle. Ama o da karşısındaki iri adama biraz endişeli bakıyordu doğrusu. Daha evvel bu kadar güçlü bir adam görmemişti. İkisi birden saldırsalar bile onu yerinden oynatmak mümkün olmayabilirdi. Ve bu öpücük işi de neydi? Kız kardeşleri ne kadar da rahat bundan söz etmişti! Onun Kara'dan hoşlandığı açıkça hissediliyordu artık. Yoksa onun arkasında sıkıca belini tutması ve ciddi bir şekilde bundan hoşnut gözükmesi nasıl açıklanırdı? Sosyetik kardeşleri terli bir adama dokunmayı bırak, bir metre yanına bile yanaşmazdı. 

“Diyelim ki başardı!” dedi Turgay. “Bu nasıl bir öpücük olacak!” 
Çatılı kaşları, kıskanç bakışlarını ve gülümsemeye hazırlanan dudaklarını kamufle edemiyordu. 

“Bilmem artık! Ben sözümü verdim. Nereden isterse oradan öperim...” Sonra sözündeki müstehcenliği kavrayarak hemen son noktayı koydu. “Sanırım dudaktan olur. Beni kurtarmanızı bekliyorum...” 

“Yalancı...” diye homurdandı büyük ağabey. “Kaçıl kıyıya da ezilme! Önce Kara'yı halledeceğiz. Sonra da sıra sana gelecek ufaklık! 
Her iki halde de babamız kalp krizi geçirecek!” 

Kara hafif gergin savunma pozisyonunu alırken, genç kızı hafifçe 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itürerek uzaklaşmasını sağladı. “Kenarda durun Tuğçe Hanım!” 


Genç kız iç çekti. Bu isminin dibine hanım kelimesini eklemesinden hoşlanmıyordu ama yapacak bir şey yoktu. Ağabeyleri buradayken öyle konuşması normaldı. Gülümseyerek kenara kaçtı. 


“Hadi Kara! Göreyim seni!” diye bağırdı. Ağabeylerinin ters ters bakan yüzlerini görünce şen bir kahkaha attı. “Ne yapayım! Sizleri yerde sürünürken görmek için bir deveyi bile öpebilirim! Gerçi inatta ve suratsızlıkta Kara'da ondan geri kalmaz ya!” 

Bu sefer de Karahan dönüp ters bir bakış atmıştı ona. Tuğçe o anda hayatından memnundu. Bu üç güçlü erkek, nedense kendisine yaşama sevinci veriyordu. Sabah sabah tüm endişeleri ve karışık düşünceleri aklından çıkıp gitmişti. Onlarla uğraşmaktan mutluydu. Gerçekten kızmadıklarını bilecek kadar ağabeylerini tanıyordu ve seviyordu. 
Karahan kızsa da önemi yoktu. Nasılsa onu da bir gün adam ederdi. Artık onun üzerinde planları vardı. 


Kara'nın dikkatı kızın sözleri üzerine dağılınca, ıkı ağabeyi birden üzerine atıldı. Genç adam üzerine gelen yumruğu son anda fark etti. 
Kendisini geri çekip korurken, diğer yandan Tuğrul'un yumruğunun geldiğini gördü. Her ne kadar boks eldivenleri kullansalar da bunlar genelde kum torbasına vurmak için kullanılanlardandı. Malzemesi daha zayıftı. Bu yüzden dikkatli olmazsa canı acıyabılırdı. Yüzüne maske de takmamıştı. 


İri vücudundan hiç beklenmeyecek bir serilikle eğildi. Yumruk boşa giderken dönüp Tuğrul'un arkasına dolanmıştı bile. Arkadan alt bacağının kaslı baldır kısmına çok acıtmayacak ama etkili bir baskı tekmesi uyguladı. Bir böceğe basar gibi parmak uçlarıyla vurmuştu baldırına. Koca adam bacağına gelen darbeyle bileğinin gücünü kaybetti ve dizinin üstüne düştü. 


Genç adam dönüp kendisinin üzerine yeniden fırlayan Turgay'ın sert yumruğunu savuşturdu. Bir yumruğu ise sol omzuna denk gelmişti. 
Üçüncü yumruğu karşılarken, Kendisi de sert bir sol yumruk vurdu. Solak değildi ama çok sevdiği birisi sayesinde sol koluyla yumruk atmayı öğrenmişti. Ve genellikle sol yumruklar sağ kollu rakipleri şaşırtırdı. 


Gerileyen Turgay, yeniden öne atıldı. Yumruk onu sersemletmişti. 
Sonra ne olduğun anlamadan kendisini havada hissetti. Bileğinden yakalanmıştı ve havada fırıldak gibi döndüğünü, sertçe mindere çarptığını hissetti. Kendi ağırlığıyla birlikte düştüğü için ayakları biraz acımıştı doğrusu. Kalkmaya hiç niyeti olmadığını belli edercesine oflayarak kendisini yere bıraktı. O lanet kız madem bu herifi öpmek istiyordu, 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kendisi bilirdi. Onun için dayak yiyecek hali yoktu! 

Bu arada Tuğrul da yediği iki yumrukla gerilemişti. Kara'nın cidden hızlı vurmadığını hepsi de biliyordu. Sadece vuruyor olduğunu hissettirmek için yumruğunu savuruyordu iri koruma. Canları her ne kadar çok acımasa da taştan da yapılmamışlardı. Birazcık acıyordu doğrusu. Son bir ümitle kolunu kaldırdı ve ona bir yumruk savurdu. Fakat savurduğu yumruğu yakalanıp, aynı kardeşi gibi yere uçtuğunda, vazgeçmeye çoktan karar vermişti. Tabii ki düşüşü muhteşem oldu! 

“Bravo!” diye bağırdı Tuğçe hayranlıkla. Yerinde çocuk gibi zıplıyordu. İki ağabeyi de yerden kalkmak bir yana, halı gibi salmışlardı kendilerini. Hatta birbirlerine bakarak gülüyorlar mıydı ne? Tuğçe neşeyle koşarak Kara'nın terli vücuduna sokuldu. Ellerini omuzlarına attı ve parmak uçlarında yükseldi. “Eğil dev adam!” dedi kıkırdayarak. “Ödül zamanı !” 


Sonra farkında olmadan eğilen adamın şaşkın bakışları altında erkeksi dudaklara ne kardeşçe, ne de çok ihtiraslı, tatlı bir öpücük kondurdu. Eh, sonunda bu da olmuştu işte. Bir erkeği öpeceğini, yani sadece kendisinin onu öpeceğini rüyasında görse inanmazdı. Onun genç kızlık anlayışına göre öpücük işi erkeklerin vazifesiydi. Kızlar öpmezdi. 
Ayıptı. Peki, niye utanmamıştı? 


Yan taraftan kuru bir boğaz temizleme sesi duyunca, hepsi birden kafalarını o tarafa çevirdiler. 


Rasim Bey elleri ceplerinde, sadece birkaç metre ilerlerinde durmuş kendilerini süzüyordu. Babasının çatık kaşlarını görünce, Tuğçe'nin yüzündeki gülümseme hafif soldu. Utangaç bir dudak kıvırmayla kenara kaydı. Babası içeriye ne zaman girmişti kı? 
Heyecandan fark etmemişti. Bir erkeği öperken yakalanmak da hiç hoş değildi. Aklından hemen ihtimalleri ve bulması gereken bahaneleri düşündü. Ama bahanelerin hiç birisi mantıklı değildi. En iyisi doğruyu söylemekti. Zaten ağabeyleri de buradaydı. Gizli bir şey yapmamıştı. 
Hem öyle kötü bir öpücük de değildi ki! Sadece şakadan bir öpücük olduğunun belli olması gerekirdi. 

“Bakıyorum eğleniyorsunuz?” dedi baba asık ve iğneleyen bir suratla. Delici bakışları Kara'nın sakin yüzünden, yerde hâlâ kıkırdayan oğullarına kaydı. Bu aptal oğlanlar kız kardeşlerinin ne yaptığını görmemişler miydi acaba? 

“Sadece küçük bir iddiaya girmiştik baba!” dedi Tuğçe. “Küçük bir şakalaşmaydı?” 
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“Demek artık şakadan bile olsa erkekleri öpüyorsun?” 


“Öpmüyorum...” dedi Tuğçe sakin olmaya çalışarak. “Kara öptüğüm ilk erkek!” 


“Buna sevinip sevinmediğime sonra karar vereceğim. Şimdi misafirlerimizin yanında tartışmayalım,” dedi babası da garip bir sesle. 
Bu sefer hep birlikte kafalarını salonun giriş kapısına çevirdiler. Demek misafirler gelmişti? 


Kapının birkaç metre önünde her zamanki gibi gülümseyen suratıyla annesi duruyordu. Onun bu öpüşme işinden rahatsız olmayacağını zaten tahmın etmişti Tuğçe. Fakat bu o anda birden önemsiz bir detay oluvermişti. Nefesini tutmuş annesinin arkasındaki çifte bakıyordu. 


Önce adamı gördü. Uzun boyluydu. Hayatında daha evvel bu kadar dikkat çekici bir erkek görmemişti. Karahan hariç... Gür siyah saçları geriye taranmasına rağmen bir kısmı özgürce alnına dökülmüştü. 
Çatılı kaşları, siyah gibi duran gözleri ve köşeli çenesiyle o kadar tanıdıktı ki, içi ürperdi. Ve adam öfkeliydi... Bunu hissetti. Nasıl hissettiğini bilmiyordu ama bu adam bir şeye kızmıştı. Neredeyse insan etini kesecek kadar sert bakan gözleri kendisine değil, hemen yanında duran Karahan'a dikilmişti. 

“İdmanınız bitti mi?” diye sordu Rasim Bey bu sefer yerde yatan oğullarına. Turgay ve Tuğrul çevik bir hareketle kalktılar. 

“Evet, baba!” dedi Tuğrul. 

“Bir şeyler öğrendiniz mi barı?” Orta yaşlı adam yine sakin görünümüne bürünmüştü. Misafirlerin yanında sinirli ve sert davranmayacağı belliydi. 


“Evet... Kara iyi bir öğretmen. Gerçekten savunma sanatlarında çok iyı... Onu yenmek çok zor!” 


“Güzel...” 


Tuğçe ise gözlerini uzun adamın yanındaki uzun kadına çevirmişti. 
Konuşmaların çoğunu duymaz olmuştu. Sadece... sadece nefes bile almadan kadına bakabiliyordu. Hayatında bu kadar güzel bir kadın görmemişti. Kendi yaşlarında görünüyordu. Pelerin gibi uzun ve gür saçları vardı. Ama önemli olan saçlarının rengiydi. Hayranlıkla tuttuğu nefesini saldı. Bu ne biçim bir kızıldı? Neredeyse gözünü alıyordu. 
Salona vuran ışık, sanki onun saçlarında toplanması için ayarlanmıştı. Işıl ışıldı. Sabahın bu saatinde bir kadın nasıl bu kadar güzel olurdu? Keşke o da Seda gibi eve gidip makyaj yapsaydı. En güzel makyajı yapsa bile 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onun güzelliğine erişemeyeceğini düşündü. Bardakı kadın bile kendisini bu kadar kötü hissettirmemişti. Bir kadın olarak onun güzelliğine hayran kalmıştı. 

Ve yanındaki erkeğin aksine gülümseyen kadının kocaman gözleri müthiş bir ısıyla kendisine bakıyordu. Tuğçe de elinde olmadan ona gülümsedi. 


Kızıl saçlı kadının yanındaki adam birkaç adım öne çıktı. 


“Ben de deneyebilir miyım?” diye sordu sakin bir sesle. Görünüşü normaldi ama bakışları hiç de tekin değildi. 


Rasim Bey kaşlarını kaldırarak misafirine döndü. 
“Efendim?” 


“Bu gençle ben de şansımı deneyebilir miyim diye sordum!” dedi adam yine. Sakince mindere doğru yanaşmıştı. Tuğçe şaşkınlıkla onun ayakkabısını çıkarmasını izledi. İki basit hareketle çoraplarını da çıkardı. 
Şımdı üzerinde sadece siyah kot pantolonu ve çok pahalı olduğu belli olan pembe gömleği vardı. “Olur mu?” diye sordu Kara'ya doğru. 

Tuğçe Karahan'a baktı. Genç adamın vücudu kasılmıştı. Çenesi kılıtlenmişti sanki. Kopkoyu gözleri garip bir bakışla karşısındaki adamda kılitlenmişti. Tuğçe kararsızdı. Kara ile hemen hemen aynı boyda olan bu adam, gömleğini de çıkarınca, en az Kara'nınkiler kadar gelişmiş olan kasları ortaya döküldü. Bu adam da hiç boş birisi gibi durmuyordu. 
Kara'ya güveniyordu ama yine de... Ne düşüneceğini bilemi yordu. 

“Osman Bey... Emin misiniz?” diye sordu Rasim bey. 

“Kesinlikle... Belki ben de kendisinden bir iki şey öğrenirim...” 
diye mırıldandı adam. Elini Turgay'a doğru uzatmıştı. Kendisine uzatılan boks eldivenlerini Turgay'ın elinden alıp kolayca ellerine geçirdi. Yanan gözlerini bir an bile Kara'nın yüzünden ayırmadan cırtlarını kapattı. Yüz koruyucusunu ise başıyla istemediğini belirterek geri çevirdi... 


Şimdi iki dev yapılı adam korkutucu bir şekilde karşı karşıya duruyorlardı. 
“Demek adın Kara?” diye mırıldandı Osman. 


Tuğçe o sırada biraz endişeyle kızıl saçlı kadının yanına yanaşmıştı. Bakışlarını ondan alması çok zordu ama bunun terbiyesizlik olduğunu bildiği için normal davranmaya çalıştı. “Hoş geldiniz!” dedi yavaşça. Kadın da zaten gülümseyerek kendisine bakıyordu. İki erkeğin yumruklaşacak olması onu hiç ilgilendirmiyor gibiydi. 

“Hoş bulduk!” dedi kadın inanılmaz güzel sesiyle. Karşısında 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karga sesli bir tavus kuşu bulmayı uman Tuğçe azıcık hayal kırıklığına uğradı. 

“Ben Tuğçe...” 

“Ben de Gülay...” 

Oh... Çok şükür! Hiç değilse ismi biraz antikaydı. Eski ısımlerdendi ve şimdilerde bu ismi duymak çok zordu. Fakat neden bu kadına bu kadar yakışıyordu ki? Sanki başka isim söylese yakışmayacakmış gibi hissetmıştı bir an. Başını minderin ortasında duran iki erkeğe çevirdi. 

“Dövüşecekler...” dedi tereddütle. 

“Sanırım...” dedi kadın gülümseyerek. Tuğçe'nin utanmasına rağmen, o açıkça genç kızı süzüyordu. 

“Kocanız... Canı acıyabılır!” dedi yavaşça. 

“Belki... Fakat kaybettiği bir şeyi bulduğu için çok mutlu. 
Mutluluktan bunu fark edeceğini sanmam!” 

Bir sesle ikisi birden yeniden erkeklere baktılar. Tuğçe Osman isimli iri adamın yumruğunu savurduğunu anladı. O anda yüzü hiç de mutlu gibi durmuyordu. Nasıl mutlu olacaktı kı? Neden? 

Kara kendisine savrulan ikinci yumruktan da kaçtı. “Dövüşmek istemiyorum...” dedi garip bir sesle. 

“Tam on sene oldu!” dedi Osman sertçe. Ardından savurduğu iki yumruğu Kara sağ ve sol koluyla önledi ama bacağını boş bırakmıştı. 
Bacağına gelen sert bir ayak darbesi ile bir dizinin üstüne çöktü. Ardından yediği sıkı bir yumrukla neredeyse Tuğçe'nin ayağı dibine düştü. Genç kız endişeyle genç adama doğru gidecekken Gülay uzanıp onu kolundan yakaladı. 

“Bırak... Halletmeleri gereken şeyler var.” 

Kara ayağa kalkarken, Osman bacakları iki yana açık bir halde, ölüm meleği gibi bekliyordu. Iş birden eğlenceli hale geldiği için Tuğrul ve Turgay da ilgiyle bu kavgayı seyrediyordu. 

“Ne... Ne halledecekler?” diye zorlukla sordu Tuğçe. 

“Göreceğiz...” diye tatlı bir şekilde gülümsedi Gülay. Ellerini önünde kavuşturup genç kıza keyifli bir şekilde göz kırptı. “Korkma! 
Onlar kardeş! İsteseler de birbirlerine zarar veremezler!” 

Onlar kardeş mi? 


Tuğçe şaşkınlıkla yine iki erkeğe döndü. İşte o anda bariz 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benzerliği hissetti. Hemen hemen aynı fiziğe sahiptiler. Aynı gür siyah saçlar ve sert yüz... O delici bakışları bile aynıydı. Ve her ikisi de inanılmaz yakışıklı. 


Osman'ın sert bir yumruğuna karşı Kara da bir yumrukla karşısındaki adama karşılık verdi. Ama ikinciyi savururken ne olduğunu anlamadan bileğinden yakalandı bir anda adamın omzunun üzerinde yere savruldu. Sertçe düştüğünde Osman gözlerini kıstı. “Bu hareketi sana öğretmiştim. Unutmuşsun!” dedi sertçe. 


“Aradan çok zaman geçti!” diye mırıldandı Kara. Yerden kalkarken gözleri sertliğini kaybetmişti. 


“Evet...” yumruğunu yeniden savurdu. Art arda gelen yumruklardan kendisini koruyan Kara, aradan Osman'ın midesine bir yumruk vurdu. Sonra da suratının ortasına... Fakat o kadar hızla kendi suratına bir yumruk yedi ki gerilemek zorunda kaldı. İki erkek de birkaç adım gerilemişti. 

“Bana on yılın hesabını vereceksin!” dedi Osman sertçe. Yeniden kardeşinin üzerine atıldı. Bu sefer işe güçlü bacakları da girmişti. Sağlı sollu kombine yumruklarının arasından uzun bacakları da Kara'nın vücuduna zarar vermeye uğraşı yordu. 


“Bu saçmalık!” diye fısıldadı Tuğçe. Ve Kara yüzüne bir yumruk yiyince kendi canı daha da acıdı. Acıyla nefesini tuttu. Bu Osman denen adam hiç de boş birisi değildi. Tevekkeli değil meleksi güzellikteki karısı böyle sakındı! 


Yumruğun ardından Kara da kızmış gibi duruyordu. 


“Öldüğünü sanıyordum!” dedi hiddetle. Aynı derecede sert iki yumrukla ağabeyini geri püskürttü. Şimdi her ikisinin de dudağının kıyısı kanıyordu. “Patlamadan önce vuruldun ve gözlerime bakarak öldün!” 

“Sadece bayıldım!” diye homurdandı Osman. Şimdi ikisi birden atılıp birbirlerinin kalın boğazına asılmışlardı. Öfkeyle bakan gözler delicesine birbirlerine dikilmişti. Sonra ellerini ilk gevşeten Osman oldu. 
“Ağabeyinin hemen ölmeyeceğini bilmen gerekirdi!” dedi yine de kızgın bir sesle. 

“Üç kurşunla vurulmuştun...” Kara o anda hissettiği acıyı hâlâ hatırlıyordu. Ağabeyinin kendisini kurtarmaya gelişi ve bunu becerse bile karşılığında da kanlar içinde yere serilişi gözünün önünden on yıldır gitmemişti. Kendisi yüzünden! Her gece bu acıyla geç saatlerde uykuya dalıyor, doğru düzgün uyuyamadan da erkenden kalkıyordu. Onun öldüğünü gördüğüne emindi. O yüzden az önce kapının ağzında Osman'ı 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eskisinden bile canlı gördüğünde şok olmuştu. 


“Evet... Ama ölmemem için sebeplerim vardı.” Gözleriyle kardeşinin yüzünü süzen Osman, iç çekti. “Neden bizi terk ettin?” 


“Terk etmedim... Senin öldüğünü görünce... Yanı öyle sanınca, delirecek gibi oldum. Senin tekneye gelmen bile aptallıktı.” 


“Kardeşimi bırakacağımı mı sanıyordun?” 


“Bu yüzden aptallıktı zaten! Gelmemen için dua ediyordum. 
Gelmemeliydin!” 


İki erkek birbirlerine baktılar kısa bir an. Sonra hasretle kucaklaştılar. Hasret ve sevgiyle... On yıl onlardan hiçbir şey almamış gibi... On yıl önce hiç ayrılmamışlar gibi... Geçen yıllar kalplerindeki sevgiyi hiç öldürmemiş gibi... Terli vücutları ile bir süre öyle sarılı kaldılar. 


Tuğçe nefesini sürekli tutmaktan beynine yetersiz oksijen gitmemesinden korkuyordu artık. Başına bir felaket gelmeden önce kendisini toparlamalıydı. Ve zaten daha fazla dayanamayacaktı. Çokça öfkeli, biraz meraklı bir tavırla öne çıktı. Küçük elleri iki yanında yumruk olmuştu neredeyse. Gözleri iki erkeğe de kızgınlıkla bakıyordu. Onlara göre ufak tefek kalmasına bile aldırmadı. Ateş topu gibiydi. Sonra ilk önce, hırsla ağabey olanına patladı. “Kusura bakmayın ama bu yaptığınızın aptalca olduğunu söylemeden geçemeyeceğim Osman Bey! 
Hem de çocukça! Güç gösteriniz bittiyse eğer, konuya bizim gibi Fransız kalanları da dâhıl ederseniz sevinirim. En azından ben... öptüğüm ilk erkeğin dayak yemesinden hiç hoşlanmadım ve şimdi de onun geçmişini gerçekten çok merak ediyorum.” 

Öylesine kızgın görünüyordu ki, ne Gülay ile annesinin kıkırdadığını, ne ağabeylerinin şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdığını ne de babasının bu sözleri duymazdan gelmek için harcadığı çabayı fark etti. En azından öpücük kısmını... Sadece iki erkeğe dik dik bakıyordu ve gerçekten de kızgın gözüküyordu. Onun hışmı yüzünden Osman ve Kara'nın bile birbirlerinden ayrılıp gerilediklerini fark etmedi. 


“Bekliyorum!” dedi inatla. “Yoksa ben de yumruklarımı konuşturacağım!” 


Osman güldü aniden... Ve... Karada... 
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8. BÖLÜM 


Bahçeye kurulan kahvaltı masası, gerçekten de göze zengin görünüyordu. Ama ortak talep doğrultusunda, kahvaltıdan önce neler olduğunun açıklanmasına karar verilmişti. Herkes iyı kötü bir şeyler biliyordu ama kimse neler olduğunu tam bilmiyordu. 

Kara evine gidip duş alıp gelmişti. Üzerine geçirdiği siyah kumaş pantolon ve pastel yeşili gömleği ile çok çekici duruyordu. Tuğçe'nin ağabeyleri de yıkanıp temizlenmişler ve masadaki yerlerini almışlardı. 
Osman, kardeşi kadar terlememişti. Elini yüzünü yıkayıp temizlenince, eskisi gibi dikkat çekici ve bakımlı olmuştu. Her iki erkeğin de dudaklarının kıyısında minicik bir kesik vardı. Fakat buna alışıklarmış gibi umursamazdılar. 


Tuğçe neden sonra ettiği lafların felaket olduğunu fark etmiş ve odasına kaçmıştı. Duş alıp hazırlanmış ve en güzel kıyafetini giymişti. 
Makyajı içinse hile kullanmayı tercih etmişti. Cildi güzeldi zaten. 
Birazcık ruj ve azıcık göz farı ile yüzü meydana çıkmıştı. Şimdi daha da güzeldi. Güzel olduğunu biliyordu ama bunu neden birisinin görmezden geldiğini anlayamıyordu. 

Aynadan kendisini uzun uzun süzdü. Artık inse iyi olacaktı. 
Meraktan kıvranmasına rağmen yine de aşağıya inmeye utanıyordu. 
Babasının yüzüne nasıl bakacaktı? Sabah çılgınlığı fazla ileriye gitmişti. 
Osman Bey'e söyledikleri de tam bir geri zekâlılıktı. O güzel kadının önünde de rezil olmuştu. Neyse ki Gülay isimli afroditin Türkiye versiyonu kadın, hiç de ayıplarmış gibi durmamıştı. Dahası neşeyle gülmüştü. Tıpkı kocasının ani gülüşü gibi... Ve... ah, o lanet olası Karahan... O da gülmüştü. Onu gülerken ilk kez görmüştü. Allah'ım! 
Gülüşündeki o ahengi ne şeker bulmuştu! Gülmek ona ne yakışıyordu. 

Aşağıya indiğinde utangaçça babasına gülümsemiş ve hemen kendi sandalyesine yerleşmişti. İnşallah babasının gazabı büyük olmazdı. 
Onun gözlerinde gördüğü garip ifadeden hiç hoşlanmamıştı. Son zamanlarda zaten bir garip davranıyordu. Kendisine bakışlarındaki garipliğin farkındaydı. Böyle giderse başı ağrıyacaktı. Bu Karahan geldiğinden beri evde hiçbir şey normal değildi zaten. 


Kızıl saçlı güzelin yanına yanaşırken, güneş ışıklarının yine onun 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saçlarında toplanmasına hiç şaşmadı. Türkiye'de bu kadar güzel ikinci bir kadın var mıydı acaba? Bu kadın erkeklerin çıtasını yükseltiyordu. 
Allah'tan evliydi. Kocası da hiç fena değildi doğrusu. Demek şu esmer yakışıklı Karahan'ın ağabeyi idi? Aralarında kaç yaş vardı acaba? Fazla bir şey yok gibi gözüküyordu. Belki dört beş yaş... Anlaşılan Kara da yaşlandıkça çirkinleşmeyecek, aksine daha yakışıklı olacaktı. Madem ağabeyı babasını bile etkileyecek kadar zengindi, onun kendi yanlarında ne işi vardı? Neyse, nasılsa her şeyi az sonra öğrenecekti. 


Yan yana oturmuş güzel çifte önce gülümsedi. Osman'a da hafıf huzursuzca baktı. “Az önce söylediklerim için özür dilerim. Niye söyledim bilmiyorum!” dedi kibar bir dille. 


Masanın bir başında oturan Osman ise karşısındaki sarışının gözlerini inceliyordu. Gülay onun bir yanına yerleşmişti. Osman'ın çok şey görmüş siyah gözleri, kızın masum ama delişmen huyunu gösteren mavı gözlerin içine kadar nüfus etti. Oradan da neredeyse beynine ve ruhuna süzüldü. Tuğçe bunun etkisiyle hemen bakışlarını kaçırdı. 
Kara'nın o etkileyici bakışlarını kimden aldığı belliydi. 


“Önemli değil!” diye mırıldandı Osman. “Hak ettiğime inanıyorum.” 


“Kesinlikle!” diye onayladı Gülay. Dimdik oturduğu sandalyede güzel gri gözleriyle o da Tuğçe'yi süzüyordu. Ama kocasının aksine dudaklarında zarif bir gülümseme vardı. Genç kız da ona gülümsemeden edemedi. Nedense bu kadının yanında o vahşi, mücadeleci ve kibirli halini muhafaza edemiyordu. Oysa ki Gülay'dan nefret etmek ne kolay olurdu. Fakat o gri gözlerdeki sevgiye ve sıcaklığa baktıkça, kadına karşı içinde inanılmaz bir sevgi kaynamaya başlıyordu. Buna hiç aklı ermiyordu. Normalde bir insana, hem de bu kadar güzel bir kadına asla böyle yakınlık hissetmezdi. Bu Kara denen herif kendisine kara büyü yapmış olmasındı? Hem de Afrika'dan geldiğine göre? Voodoo dedikleri kara büyü Afrika”dan Amerika'ya ve oradan da tüm dünyaya yayılmamış mıydı? Olabilirdi elbet... Acaba sevgi büyüsü diye bir şey var mıydı? 
Sevgi mi? O da nereden aklına gelmişti? 


“Yine de terbiyesizlik ettim...” 


“Kara'yı korumaya çalışıyordun,” diye sakince omuz silkti Osman. 
Sonra alayla mırıldandı. “Öptüğün ilk adamı...” 

Tuğçe hafifçe kızardı. Gözünü masanın diğer tarafına çevirmemek için kendisini zor tuttu. Babası ve kardeşleri masanın diğer bir ucuna oturmuşken, yeni gelen Karahan da ağabeyinin yanına oturmuştu. İhtimal Osman'ın dediğini duymuştu ama sesini çıkarmadı. 
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“O bir şakalaşmaydı...” diye babasının duymayacağı bir sesle mırıldandı Tuğçe. “Yanlış anlamanızı istemem.” Gözü Gülay'ın yanına yanaşan küçük bir kıza kayınca, hayretle nefes aldı. “Bebek de mi burada? Aman Allah'ım! Bu ne güzel bir şey? Ne güzel bir kızınız var!” 


Osman ile Gülay'ın küçük kızları, bahçeye kurulmuş masaya, yanında kendisinden daha büyük olan ve tam bir centilmen gibi ona yol gösteren yeğeni Arda ile gelmişti. Anlaşılan küçük oğlan, bu şeker ve ateş parçası gibi duran kırmızı saçlı kıza gönüllü bakıcılık yapıyordu. Tuğçe dayanamayıp onu kollarına aldı. Bir an hayranlıkla güzel yüzüne baktı. 
Allah'ım! Bu kadar güzel bir kızı olsun nasıl isterdi! Annesinin kopyasıydı. Maviye çalan gri gözler upuzun kirpiklerle süslüydü. Kucağa alınınca bir an şaşırdıysa da, karşısındaki sarışın kadının güzelliğini görünce hemen gülümsemişti. Bir sıra inci gibi dişleri gözükmüştü. 

“Merhaba ufaklık!” dedi Tuğçe ona neşeyle. “Sen ne tatlısın böyle!” Kara'nın birkaç gün önce estetik sandığı kendi mükemmel burnunu küçük kızın burnuna sürttü. Ufaklık kıkırdarken uzun kızıl saçları savrulmuştu. 


“Adı ne Gülay Hanım?” diye sordu sevgiyle. 
“Adı Serra... Ayrıca bana Gülay de... Sanırım aynı yaştayız.” 


Genç kız gülümseyerek Gülay'a baktı. “Teşekkürler. Sen de Tuğçe de lütfen. Erken mi evlendiniz?” 


“Onun için erkendi!” diye hafifçe homurdandı Osman. Sonra dayanamayarak karısının zarif elini tuttu. Gülay da hemen karşılık vermiş, sevgiyle kocasının elini avucunda sıkmıştı. “Aramızda neredeyse on dört yaş var.” 

Tuğçe kucağındaki kızı salmadan Gülay'ın yanına oturdu. Şimdi karşı sağında, her zamanki gibi asık suratıyla Karahan oturuyordu. Onun kendisi gelmeden önce, yeğeni Serra'yı sevip sevmediğini merak etti. 
Kara'nın kucağında bir kız çocuğunu hayal edemiyordu. 


“Eskiden olsa çokmuş derdim,” diye samimice onayladı Tuğçe. 
Gözleri adamın inanılmaz yakışıklı yüzündeydi. “Ama sizi görünce, şimdi hiç de önemli gelmiyor. Asla otuz yedi yaşında olduğunuza inanmam. 
Saçlarınız bile simsiyah. Boya olmadığı belli. Kara'nınkiler de öyle. Ve fizik olarak mükemmelsiniz. On sene sonra da aynı görüneceğinize eminim.” 

“Gerçekten de Osman'ın ilk gördüğüm anı düşünüyorum da...” 
diye iç çekti Gülay. “Dört yılda hiç değişmedi. Daha da yakışıklı oldu. 
Onu ilk gördüğümde şantiyedeydi. Onu mühendis zannetmiştim. Yani 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aslında gerçekten mühendisti ama aynı zamanda köprüyü yaptıran patron olduğunu ne bileyim. Görür görmez âşık olmuştum...” 


Tuğçe hafifçe güldü. “Ya Osman Bey? O da mı görür görmez âşık oldu?” 


Osman karısını ilk kez gördüğünü var saydığı lokantadaki anı düşündü. Gözleri kısıldı. Hayatında daha evvel o kadar güzel bir şey görmemişti. Ve biliyordu ki onu, o çekinik gözlerle bakarken gördüğü ılk anda, o küçük çocuğa âşık olmuştu. 

“Evet...” diye onayladı karısının sevgi dolu gri gözlerinde boğulurken. Ne iyi etmişti de bu kadınla evlenmişti. Hayat bazen acımasızdı. Ama acımasızken bile, insanın karşısına bir sürü iyi imkân çıkarıyordu ve çoğu kimse bunu fark etmiyordu. Az kalsın kendisi de fark edemeyecekti. “Daha ilk saniyede ona âşık olmuştum,” dedi kesin bir sesle. 


Gülay utançla kızardı. Bakışlarını Tuğçe’ ye çevirdi. “Bakma böyle dediğine... Çok inatçıydı. Hamile kaldığımı öğrendiği güne kadar beni zerre kadar sevdiğinin farkında değildim. Duygularını çok iyi saklar.” 


“Tanıdığım birisine benziyor...” dedi Tuğçe iğneleyen bir keyifle. 
Bakışları istemese de kendisini süzen Kara'ya gitti. Onun kara gözlerinin içindeki oparlamayı görecek kadar tanıyordu artık. Şımarık bir gülümseyışle karşılık verdi. Adamın yüzü daha da asıldı. Gülay bu bakışmayı görmüştü. Tatlı dudaklarında bilmiş bir gülümseme dolaştı. 


Masanın orta kısmı ise Seda da gelince dolmuş oldu. Tuğçe kucağındaki kızı yere bıraktı. Iki çocuk önceden kahvaltı etmişlerdi. 
Onlar oynamaya giderken, ortada bir an derin bir sessizlik oldu. 


“Evet... kim başlıyor önce?” dedi Halime Hanım. Tuğçe'nin hemen karşısında oturuyordu. Böylece masanın her iki tarafına da daha hakim bir pozisyon almıştı. Gülümseyen yüzüne rağmen merak içinde olduğu belliydi. “Daha evvel hiçbir şeyi bu kadar merak etmemiştim,” diye kendisi de açıkladı zaten. “Şu patlama kafamı karıştırdı. Bundan hiç birimizin haberi yok. Biz patlama bir yana, Karahan ile ilgili de çok az şey biliyoruz.” 

Osman kendisine çay koyan Zehra Hanım'a teşekkür ederken başını kaldırdı ve “Ben anlatayım o zaman...” dedi. Genç Karahan'ın hatalı arkadaş seçimlerinden başlayıp üniversite hayatına kadar olanları kısaca özetleyip, kaçırılma olayına geldi. Anlatırken sakindi. Sanki o olayları yaşayanlar o ikisi değildi. Sanki başkasının başından geçmişti. 
Tuğçe ise buz gibi olmuştu. Kara'nın kaçırılması ve neredeyse ölecek 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olması, midesinde katlanılmaz bir sızı ve kalbinde ifade edemeyeceği bir sancı ya sebep olmuştu. 


Kucağındaki ellerini kimseye belli etmeden midesine götürdü. 
Açlıktan olmalıydı. Açlıktan midesi yanıyordu... Sonra titreyen elini uzatıp masada hemen önünde duran kaşar peynirinden bir parça kopardı. 
Herkes Osman'ı dikkatle dinlediği için ondaki huzursuzluğu hiçbiri fark etmemişti. Ağzına isteksizce attığı peyniri çiğnerken gözünün ucuyla karşısındaki esmer adama baktı. Sert yüzü ile ağabeyini dinleyen Kara, hiç müdahale etmediğine göre hepsi doğruydu. O da bir anda bakışlarını kendisine çevirince, karşılıklı gözleri kesişti. Aptal adam! Ondan nefret ediyordu. Bu yaştan sonra kendisine hissettirdikleri yüzünden ondan gerçekten nefret ediyordu. Üstelik de adam kendisine yaptıkları hakkında hiçbir fikre sahip değildi. 

“Vurulduğumda...” diye devam etti Osman. “©...gerçekten de öleceğimi düşündüm. Kendimi kaybetmeden önce gördüğüm son şey Karahan'ın bana bakan gözleriydi.” İç çekti. “Patlamayı hatırlamıyorum. 
Şans eseri yandaki sürat motorunun içine savrulmuşum. Beni bulduklarında üzerimde bir sürü moloz ile ölü gibi yatıyormuşum. Etraf felaket haldeymiş. Sonra çekilen resim ve polis kamerasının görüntülerini izledim. Bozuk hava ve dalgalı deniz yüzünden enkaz çok geniş bir alana yayılmıştı. Üç gün boyunca denizin içinden ceset çıkardılar. Karahan'ı bulamadılar. Adamları saymıştım. Onlardan da birisi kayıptı. Denizde bunun olabileceğini söylediler. Ben komşu adaları bile tarattım. Bizzat kendim de gidip sordum. Ama ne denizden kurtarılan bir adama ve ne de kıyıya vurmuş bir cesede ait hiçbir iz bulamadım.” Elini uzatıp kardeşinin elini sevgiyle sıkmıştı. 


ce 


“Çünkü öyle olmadı...” dedi Kara sakince. O da ağabeyinin elini sıkmıştı. 


Herkes nefesini tutmuş, hikâyenin ona at olan kısmını dinlemeye hazırlanıyordu. 


“Nasıl kurtuldun peki o patlamadan?” 


“Ben...” Genç adam derin bir nefes aldı. O andaki hisleri belli kı yeniden yaşıyordu. “Ben senin vurulduğunu ve... sonra yere düştüğünü gördüğümde çıldıracak gibi oldum. Vurulması ve ölmesi gereken bendim. 
Yaraların öyle kanıyordu ki öldüğünden emindim. Ve ölürken bile... bana sevgiyle bakmıştın...” Hayret ki sesi titredi... Dudakları kasıldı. 
Ağabeyinin elini tutan elini daha da sıktı. “Gözlerini on yıl boyunca unutamadım... Beni hiç suçlamadan... hatta benim için hâlâ endişeli bir şekilde... yere yığıldın! Seni öyle göreceğimi asla düşünmemiştim. Sen 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benim için dünyanın en güçlü adamıydın!” 


Tuğçe'nin ağzında gevelediği peyniri artık boğazında kalmıştı. 
Gözünün pınarından arsızca çıkan bir damla yaşın farkında olmadı. 
Sadece ıslaklığını hissedince gizlice elini kaldırdı. Kimseye belli etmeden sildi. Masadaki herkes büyülenmiş gibi ağabey kardeşe bakıyordu. Tuğçe ise sankı bir sis tabakası arkasında gibi Karahan'ın yüzünü belli belirsiz seçi yordu. 

“Son adamı bir kenara fırlatıp senin yanına koşmaya çalıştım. Ama o bıçağını çıkarıp beni karnımın kıyısından yaraladı. Patlamanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Belki de birisi daha ayılıp bana ateş etti ve bombalara denk geldi. Ya da bilerek patlattı. Bilemiyorum... Hiçbir şansları kalmamıştı çünkü. Sen çoğunu vurmuştun. Tam beni bıçaklayan adamı yumruklayıp kurtulacaktım ki patlama oldu. Önce, yakasından tuttuğum adamın sırtından giren bir demir parçasının göğsünden çıktığını gördüm. Bir miktar da benim göğsüme dayandığını hissettim. Ama asıl hissettiğim korkunç bir ısı ve art arda patlamaların verdiği yüksek basınçtı.” 


Sessizlik üzerine devam etti. 


“Kendime geldiğimde, İstanbul'dan kalkmış, Güney Afrika'ya giden yabancı bandıralı bir gemideydim. Beni baygın bir halde açıkta bulmuşlardı. Bir tahtanın üzerine çıkmışım ama hiç hatırlamıyorum. 
Ayıldığımda aradan iki gün geçmişti. Gemi bazı kaçak malzemeler de taşıyordu. Bunu sonradan öğrendim. Bu yüzden kıyı emniyetine haber vermemişlerdi. Geri dönmeleri ise imkânsızdı. Çoğu kara tenli fakir denizcilerdi. Mecburen onlarla yola devam ettim. Zaten senin ölümünden sonra kendimi çok kötü hissediyordum. Geri dönecek yüzüm yoktu. Anne babama durumu nasıl açıklayacağımı bile bilemiyordum. Her gece rüyamda senin yere düşüşünü görüyordum.” 

“Ama ben ölmemiştim!” diye homurdandı Osman. 

“Benim gördüklerimi görseydin, neden öyle düşündüğümü anlardın. Öldüğüne kesinlikle emindim. Üstüne üstlük bir de patlama olmuştu. Aksini düşünmem için hiçbir sebep yoktu. Ben gemide yol aldığımız uzun haftalar içinde iyileştim. Yakasını tuttuğum adam beni kısmen korumuştu ama belimde ve yüzümde yanıklar vardı. Özel bir yanık kremi ile onları iyileştirdiler. Ben de onlara diğer işlerde yardım ediyordum. Bir şeylerle oyalanmak bana iyı geliyordu. Yol boyunca birkaç limanda durduk. Değişik malzemeler alıyorlardı. Çoğu da kaçak ya da yasadışı malzemelerdi. İç savaşlar için silah, patlayıcı falan... Bir kaç hafta sonra Batı Afrika'da Sierra Leone isimli bir ülkeye, Lungi Limanı'na 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gece yanaştık. Ben ise o sıralar geri dönmekten hemen hemen vazgeçmiştim. Hissettiğim vicdan azabını asla tahmin edemezsin.” 


“Ya annemle babamı hiç düşünmedin mi?” diye üzgünce mırıldandı Osman. Kardeşine kızmak istiyordu ama bunu bir türlü beceremiyordu. Kendileri belki birkaç ay çok acı çekmişlerdi ama zamanla hayata uyum sağlamışlardı. Fakat belli kı Karahan on yıl boyunca acı içinde kıvranmıştı. En büyük acıyı çeken kışı, sevgili küçük kardeşiydi. Şimdi artık o kadar da küçük değildi ama o kara bakışlarının derinliklerde hâlâ acı çeken küçük bir çocuk vardı. 


“Hem de her gün... Fakat bir oğullarının benim yüzümden ölümünü hiç affedemeyeceklerdi. Benim yine ne hayırsız bir evlat olduğumu düşüneceklerdi.” 


“Senin bir suçun olmadığını biliyorlardı. Ben onlara her şeyi anlattım. Çete ile bir ilgin olmadığını da!” 


“Evet... Ama gerçekten ölmüş olsaydın anlatamayacaktın ve bana her baktıklarında onların acılarını yüzlerinden hissedecektim!” 


“İki çocuklarının birden ölmüş olması daha mı iyi olacaktı?” 


Kara elinde sıkıntıyla oynadığı çatalı masaya geri bıraktı. Çatılı kaşları eski acıları hâlâ yaşadığını gösteriyordu. “Benim için de çok zordu! Ama en iyisinin o olduğunu düşünmüştüm o zaman. Senin yere düşmen bir türlü gözümün önünden gitmiyordu. Sierra Leone'ye vardığımızda ilk anda nerede olduğumuzu bile tam bilmiyordum. Hiç ilgilenmiyordum. Ne pasaportum vardı ne de kimliğim. Zaten oralarda önemli de değildi.” 

“Sen de orada kalmaya mı karar verdin?” Bunu soran Rasim Bey'dı. “Vicdan azabı yüzünden kendini oraya hapsettin?” 


Karahan omuz silkti. “Her şey anlamsızdı. Önceleri geri dönüp dönmeme konusunda kararsızdım. Bir yanım yine de geri dönmeyi istiyordu. Ama bir yanım da reddediyordu. Geminin boşaltılması sırasında çıkıp dolaşmak istedim. Berbat bir ülkeydi. Her yerde eli ve ayakları kesik insanlar vardı. İç savaş için asker topluyorlarmış. Kabul etmeyenlerin de cezalarını böyle veriyorlarmış. Yirmi bin civarında insanı böyle sakat bırakmışlar. Sonra sokaklarda gezerken birden bire bir işe denk geldim. Ülkenin iç kısımlarında bir madende çalışacak adam arıyorlardı. Uzun boylu ve güçlü göründüğüm için kolayca kabul edildim.” 


“İç savaşların yaşandığı yerlere mi gittin?” Tuğçe elinde olmadan araya girmişti. Sesi ürktüğünü gösteriyordu. 
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“Oralardaki ınsanlar için iç savaş hayatlarının bir parçasıydı. Ben gittiğimde iç savaş bitmek üzereydi. Her şey elmas madenlerin kontrolleri için başlatılan bir oyundu. Ama yirmi binden fazla insanın sakat kaldığı ve elli bin insanın öldüğü bir oyun... Iki üç yaşındakı bebeklerin bile ellerini ayaklarını palalarla kesmişlerdi.” 

“Ne feci!” dedi Seda içtenlikle. Gözleri acı ve üzüntüyle kısılmıştı. 
Bu canıliğe Tuğçe de üzülmüştü ama o anda asıl önemli olan Karahan'ın orada ne yaptığıydı. Kalbindeki sızı artmıştı. 

“Nasıl bir işti?” diye sordu yavaşça. 

Kara derin bakışlı gözlerini genç kıza çevirdi bir an. Sonra yeniden ortaya doğru konuştu. Sesi ifadesizdi. “Elmas madeni işiydi. Aslında zor olduğunu biliyordum. Ama aklımı kaçırmama az kalmıştı. Bir şeylerle meşgul olmalıydım. Kendimi bir şekilde meşgul etmeliydim. Onların da iyi elemana ihtiyaçları vardı. Sakatlarla bu iş olmuyordu. Teknolojiyi ise hiç kullanmıyorlardı. Her şey eski yöntemlerle yapılıyordu.” 

“En ufak hatada işçileri vuruyorlar diye duymuştum...” diye mırıldandı Osman, “İnanmayacaksın ama beş sene kadar önce ben de bir kere Sierra Leone’ ye gitmiştim. Bir inşaat işiydi. Ulkenin adı, aslanlarının çokluğundan dolayı aslanlı dağlar anlamına geliyormuş. Ben de her yerde o eli kolu kesik insanları gördüm. Çok da fakirdiler. Fakat ben oradayken senin de orada olabileceğin zerre kadar aklıma gelmezdi.” 

Kara omuz silkti. “Nereden gelsin... Beni öldü bildiğine göre... 
Zaten bulamazdın. Iç kısımlar daha vahşidir. Birkaç yıl içinde onlar gibi yaşamayı öğrendim ama bilmeyenler için tehlikelerle dolu bir yerdir.” 

“İç savaş bitmesine rağmen olayların devam ettiğini duymuştum.” 

“Hiç bitmez... İç savaş 2002 yılında resmen sonlandı. Ama gizli savaşlar bitmedi. Elmas ve altın için bitmesine izin de vermezlerdi zaten. 
Kanlı elmaslar diye bir deyim vardır... Buralarda üretilenlerin çoğu böyledir. Çünkü insanların alın terinden çok kanlarıyla ıslanırlar.” 

“Sen ne yaptın peki on sene boyunca?” Osman huzursuzca sormuştu bu soruyu. 

Kara bir an durdu. Herkes onun o yıllarda ne kadar zorluklar çektiğini hissetti. Belli ki birazdan anlatacakları bile, çektiklerinin sadece bir kısmıydı. O öyle yaşadığı her şeyi ballandırarak anlatacak, bire beş katıp abartacak birisi değildi. 

“İlk sene zordu. Eski ama büyük bir madende en az iki yüz işçiyle birlikte çalıştım. Çamurlu kumları elerdik. Her akşamüzerlerimiz aranarak ocaktan çıkardık. Onları yutup da midesinde kaçırmaya çalışan kaç 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kişinin vurulduğunu gördüm. Bu ülkede kurallar kesindir. Yapılan hırsızlıktır ve çalan öldürülür. İkinci bir şans olmaz. Ama yine de yaparlardı. Çünkü yaşamak için daha fazlasına ihtiyaçları vardı. Benim ise hiçbir şeye ihtiyacım yoktu. Akşam yorgunluktan uyuyabildiğim için minnettardım bile.” 

Herkes sessizdi. Sadece biraz ileriden, küçük kız Serra'nın kuş seslerine karışan gülüşü geliyordu. Arda ile salıncakların olduğu küçük parka gitmiş, sallanıyorlardı. 


“Onlara göre yapılı olduğum için işçiler benden çekiniyorlardı. Bir süre sonra güvenliğe geçmemi istediler. Her ne kadar daha iyi bir iş imkânı ise de ben kabul etmedim. Lanet birkaç kuruş için kimseyi vuramazdım. Çoğu güvenlikçi bu işi zevk için bile yapıyordu. Bir gün güvenlikçilerden birisini dövdüm. Bir işçiyi sebepsiz yere tartaklamaya başlamıştı. Akşam paydos saatinden hemen önceydi. Neden yaptığımı bilmiyorum. Sanırım artık orada olmaktan sıkılmıştım. Haklı olduğum için sadece işten atılmakla kurtuldum. Pılımı pırtımı toplayıp kasabaya indim. Aynı gece dövdüğüm güvenlikçi ve arkadaşları tarafından ziyaret edildim.” 

Umursamaz bir bakışla iç çekti. 

“İkisini öldürdüm...” 

Herkes sus pus olup kalmıştı. Karahan yan gözle Tuğçe'ye baktı ama bunu niye yaptığını bilmiyordu. Kızın kendisine eklediği ruhsuz, bencil gibi sıfatlara bir de katıl kelimesini ekleyip eklemeyeceğini düşünmüştü. Tuğçe ise iri gözlerle kendisine bakıyordu. Parlak mavi 


gözlerinden bir şey anlamak mümkün değildi. Sadece biraz... biraz garip bakıyordu. 


“Yanımdan hiç ayırmadığım iyi bir silahım vardı. Biraz paraya füze bile satın alabilirsiniz. İki kişiyi vurunca, diğerleri canlarını zor kurtardılar. Bir anda kasabanın kahramanı oluvermiştim. Sersemler halkı çok eziyorlardı. Halkın ise artık karşı koyacak gücü kalmamıştı. 
Yaptığımı kimse cinayet olarak görmüyordu. Hatta birileri ölen adamların kafasını kesip, meydana birer çubuğun ucuna dikmişti. Bu her nasılsa tılsım gibi bir etki yapmıştı. Uzun zaman bir daha kimse o kasabadakileri rahatsız etmedi. O dönemden sonra adım Kara kaldı. Kimse dılı dönüp de Karahan diyemiyordu. Onların dilinde de bir karşılığı vardı. Uzun yıllar sömürgede kaldığı için İngilizce'yi de konuşuyorlardı ama resmi dili Krio’dur ve Kara o dilde Yenilemeyen Gizli Güç demekmiş...” 


“Doğa üstü bir şey gibi mi?” dedi Seda ilgiyle. 
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Genç adam başını salladı. “Afrika'da çok fazla hurafe vardır. 
Hemen hemen her şey için bir tane... Birisinin benimle özdeşleşmesini hiç ıstemedim. Bu yüzden bir hafta kadar sonra o kasabadan ayrıldım.” 


“Soyadını niye Soley diye değiştirdin peki?” diye sordu Osman. 


“Gemide uyandıktan bir kaç gün sonra bana kim olduğumu sormuşlardı. Biraz ileride eski bir konserve kutusu vardı. İçine çiçek dikilmişti. Üzerinde Soley yazıyordu. O anda aklıma o geldi. Bir işgüzarın İstanbul ile bağlantı kurmasını istemiyordum. Geri dönmemeye kısmen karar vermiştim. Kimliğim de yanımda olmadığı için kimse bunu sorgulamadı.” 

“Nereye gittin?” 

“Oraya buraya... Nerede karnımı doyuracaksam, orada bulundum. 
Fakat nereye gitsem başım dertten kurtulmadı. Herkes güçlü olmaya çalışıyordu ve bunun tek çaresi senin gücüne yakın herkesi yok etmekti. 
Ağabeyimin ölümü aklıma geldikçe hiçbir şeyden korkmadan karşı koyabıliyordum. Belayla uğraşmaktan çekinmiyordum. Sanırım içimde bir şey, ölmek için uğraşıyordu. Fakat senin bana gençken bir hocadan ders aldırman ve kendi öğrettiklerin de çok işime yarıyordu doğrusu... 
Bir yıl sonra o bölgede sadece adımı söylemem, birçok şey için yeterli oluyordu. Adımın anlamı çoğu kişiyi tedirgin ediyordu. Bizdeki Cin kelimesi gibi bir şeydi sanırım. Kimsenin çocuklarına ve hayvanlarına bile vermediği bir isme sahiptim. Benden hem korkuyorlardı hem de saygı duyuyorlardı. Fakir sofralarına eşlik etmem onları onurlandırıyordu. 
O kadar ezilmişlerdi ki, böyle bir şeye şiddetle ihtiyaç duyu yorlardı.” 


“Onların bakışlarındakı sevgi ve saygıyı ben de gördüm!” dedi Rasim Bey yavaşça. “Seni neredeyse ailelerinden biri gibi görürken, aynı zamanda da çekiniyorlardı. Fakat bu kadar saygının ve çekinmenin tek sebebi bu olamaz. Bizi o silahlı adamların elinden, gözlerinin içine bakarak aldın...” 


“Ne sılahlı adamları baba?” diye sordu Tuğrul garip bir sesle. 
“Bizim bundan hiç haberimiz yok?” 


“Sadece anneniz biliyor zaten. Bir de dün gece Tuğçe öğrendi. İş ve seminer amaçlı bir gezi için Afrika'ya gittiğimizi biliyorsunuz. Hatta sen de gelecektin de gelememiştin. İşadamlarından oluşan bir gruptu. İki günlük bir de safari düzenlemişlerdi. Nasıl olduysa, aslanları görmeyi beklerken, silahlı adamların baskınına uğradık. Rehberimiz onlara rüşvet verdiklerini ve aslında bizi rahat bırakmaları gerektiğini söylemişti. 
Sanırım hepimizin zengin insanlar olması iştahlarını arttırmıştı. Bizi fidye için kaçırmayı düşünen on kişilik bir gruptu. Aramızda kadınlar da vardı. 
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Onlar ise tepeden tırnağa silahlı... Hiçbir şey yapamazdık. Elimiz kolumuz bağlıydı. İşte o sırada Kara geldi.” Gözleri ifadesiz bir suratla oturan genç adama kaydı. Gülümsedi. “O vadide olman büyük bir şanstı bizim için...” 

Genç adam başını eğdi hafifçe. “Şans değildi... Bir Türk grubun geldiğini haber almıştım. Aslında niyetim hem sizleri yemeğe davet etmekti, hem de bir sorun olup olmadığını görmekti. Ülkeyi iyi tanıyorum. Belanın nereden geleceği belli olmaz. Ayrıca o aptal rehberiniz Hawa'ya da güvenmiyordum. Para için kızını bile satar o. 
Sadece o anda yanınızda olmam şanstı. Yoksa yine de sizi bulurdum...” 


“Peki, senden niye korkuyorlar Kara?” diye sordu ağabeyi. 
“Sadece adının etkisinden mı?” Genç adam bir an Osman'a baktı. Sonra başını salladı iki yana. 


“Tam bilmiyorum... O da var tabii. Ben sadece kendim olarak karşılarında durdum. Fakat sanırım ülke yöneticilerinin de arkamda olması onları ürkütüyor...” Konuşmasındaki bir tutukluk başka şeyler olduğunu da gösteriyordu. Koyu gözleri yeniden istemsizce Tuğçe'ye kaydı. Genç kız neredeyse nefes bile almadan adamı süzüyordu. O da bir şeylerin eksik olduğunun farkındaydı. 


Kısa bir an sessizlik oldu. Sonra Rasım Bey yavaşça mırıldandı. 
“Onlara anlatmalısın... Öğrenmek hakları!” 


Kara hafifçe iç çekti. “Hepinizin hayatını tehlikeye atıyorum... 
Öğrenmeseniz daha iyi !” 


“Anlat!” diye neredeyse homurdandı Osman. “Hepimiz yetişkiniz. 
Dinlemek istemeyen elbette burayı terk edebilir!” 


Masada hiç kimsenin kalkmaya niyeti yok gibiydi. Karahan ise kararsız gözüküyordu. Sonra sıkıntılı bir bakışla anlatmaya başladı. 


“Serseri gibi geçirdiğim yıllar içinde, beladan uzak durmaya çalışıyordum ama bu öyle yerlerde pek de mümkün olmuyor. Sonunda kafa dinleyeceğim bir yer aramaya başladım. Ülkenin iç kısımlarında Loma dağları var. Gine sınırına çok yakındır. Aklımda orası vardı. Milli park olmasının haricinde, nispeten daha sakin bir bölgeydi. Arada sırada birkaç kaçakçının ve tur rehberlerinin gözükmesinden başka, yaşanılacak güzel bir yerdi. Bir iki kere ben de gitmiştim oralara... Ve ilginç ki şanslı olduğum bir gece, öylesine oynadığım bir kumarda küçük bir arazi tapusu kazandım. Eski bir askerindi. Ailesi savaşta ölmüştü. Bir bacağı yoktu. O da ben gibi hayatının anlamsızlığını, geçici heyecanlarla öldürmeye çalışıyordu. Arazisi yıllardır boştu. Yakılıp yıkılmıştı. Hem de o dağlara 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çok yakın bir yerdi. On gün sonra oraya gittiğimde ise güzelliğine bayılmıştım. Aradan geçen birkaç yıl doğayı yeniden canlandırmıştı. 
Savaş yüzünden hızı ve yönü değişen ama yine de akan ince bir deresi de vardı. Fazla su akmıyordu ama ihtiyacı karşılardı. Su sorunu da olmadığı için memnundum. Ama sorunlarım daha yeni başlamıştı.” 


“O asker başına dert mi oldu?” diye sordu Osman. Hikâyenin gidişatını gayrı ihtiyarı tahmin etmeye çalışıyordu. 

“Hayır... Ertesi gün onu ölü olarak buldular. İntihar etmişti,” dedi Karahan kuru bir sesle. Gözleri ifadesizdi. “Elindeki son şeyi de alarak bunu ben sağlamış oldum...” 

“Sen yapmasaydın başkası yapacaktı!” Turgay nihayet merakla dinlediği konuşmaya katılmıştı. Gözlerindeki bakış, sadece bir koruma olarak gördüğü adamın garip hikâyesiyle belirsiz bir saygıya bürünmüştü. 
“Elindeki tapuyu belki de bir şişe içkiye değişecekti... Yine intihar edecekti.” 

“Sanırım...” diye mırıldandı Karahan. “Ben sadece biraz daha çabuklaştırmış oldum. Aslında pek önemsemedim. Ölüm oralarda doğumdan daha fazla bilinen günlük bir olaydır.” 

“Sorun neydi peki?” 

“Araziye ilk gittiğimde, eski bir baraka bulmuştum. Yeniden gittiğimde ise orayı tamir edecek malzeme götürmüştüm. İki üç hafta boyunca uğraştım. Kimse yoktu. Barakada tektim. Çevrede yerliler vardı tabii. Adımı duymuşlardı ve zaman zaman uğruyorlardı. Önceleri meraktan geliyorlardı. Sonra kendiliğinden bana yardım etmeye başladılar. Tek başıma yapamayacağım işlerde yardım ediyorlardı. Birkaç kilometre ötede küçük bir kasaba vardı. Ben de oradan ihtiyaçlarımı karşılıyordum. Kasaba, büyük bir elmas şirketinin eğlence üssü gibiydi. 
İçki, kadın falan... ve tabii zaman zaman halka eziyet de ediyorlardı. 
Gerçi ben artık akıllandığım için gördüğüm şeyleri görmezden geliyordum.” 


Bir an durup o günleri düşündü. 


“Şirket birkaç maden ocağından elmas çıkarıyordu. Çalışanların çoğu kasaba halkı, bir kısmı da dışarıdan gelen göçmenlerdi. Sadece karın tokluğuna çalışıyorlardı. Yine de herkes bu sefil hayata alışmıştı. 
Neredeyse memnundu. Çıkarılan elmasın çoğu ise kayıt altına alınmadan yasadışı olarak kaçırılıyordu. Büyük bir örgütün merkezi durumundaydı. 
Bunu herkes biliyordu ama hükümetin engel olmaya henüz gücü yetmiyordu. Savaştan sonra toparlanamamışlardı. Kimseyle kötü olmak 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istemiyorlardı. Benim ise yapılan kaçakçılık umurumda değildi. Önceleri sakinliğin tadını çıkarıyordum. Zaman yavaşça akıp geçiyordu. Sonra bir gün hiç olmayacak bir şey oldu...” 

Koyu gözleri ağabeyinde, kendisini dikkatle dinleyen Gülay'da ve biraz da hızlı bir şekilde Tuğçe'nin yüzünde gezindi. Dudaklarında, gülümsemeye benzer alaycı bir kıvrılma belirmişti. Ama hiç de neşeli değildi. En son Rasim Bey'e baktı. 

“Söylesene hadi... Ne oldu?” dedi Tuğçe dayanamayarak. 
“Hangimiz kalp krizinden öleceğiz diye mi bekliyorsun?” Sesi biraz kızgın ve biraz da meraklıydı. 

Karahan bu sefer gerçekçi bir şekilde gülümsedi. Gözleri genç kızın yüzündeydi. “Sizce ne olmuş olabilir Tuğçe Hanım?” 

“Sakın elmas mafyasına karşına aldığını söyleme!” 
alayla. “Gerçi senden beklenir ama...” 


dedi genç kız 


Kara'nın siyah gözleri ışıldadı. Tuğçe'nin nefesi kesilmişti. Güzel mavı gözleri irileşti. Bu doğru olabilir miydi? 

“O sonraki olaydı...” dedi Kara sakince. “Ama önce başımı derde sokacak iyi bir bahaneye ihtiyacım vardı... Kuruyan dereden bahsetmiştim ya? Bir gün bir kenarda su toplansın diye kazarken parlak bir şey gördüm...” 

Hiç kimseden çıt çıkmıyordu. Hatta kuşlar bile susmuştu. Cırcır böcekleri nefes almak ve konuşmayı daha iyi duymak için susmuşlardı. 
Serra da gülmüyordu sanki... Tüm gözler önce anlamsızca Karahan'ın yüzünde gezindi. Sonra bazılarının kaşları hayretle kalktı. 

“Elmas mı?” dedi birisi. Tuğçe kimin konuştuğunun farkında bile değildi. Sadece kendisini kaçamak bir bakış atan Kara'nın gözlerine kılitlenmişti. 

“Hem de en kalitelisi...” diye mırıldandı adam. “İlk bulduğum elmas yeşil elmastı. Çok ender bulunur ve değerlidir. Fazla büyük değildi ama içinde hiç çatlak yoktu. Düşünebiliyor musunuz? Yüz milyon yıldan fazladır gelip benim çıkarmam için derede bekliyordu. Dere akışı zayıtlayınca gün yüzüne çıkmak için fırsat bulmuştu.” 


“Sadece bir tane mi?” 


“On bir tane... Elmaslar sadece kimberlit bacalarında bulunur. 
Benim bulduklarım gibi olanlar akıntıyla falan sürüklenmiş olabilirdi.” 


“O halde bir yerlerde maden mi vardı?” 
“Muhtemelen... Bir hafta sonra bulduklarımı alıp elmasların işlem 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gördüğü yerlerden birisi olan başkent Freetown'a gittim. Doğruca resmi makamları buldum. Elmaslar incelendi ve vergi harici elime çok iyi bir para geçti. Maden arama iznini yasal olarak aldım ve geri döndüm. Bır ay sonra kasabadan tuttuğum adamlarla arazimi dikenli tellerle çevirdim. Bir yıl sonra önemli ve yasal elmas üreticilerinden birisiydim. Madenin geldiği yeri aramaya bile gerek yoktu. Dere bana yetiyordu. Araziden geçen kısmının sadece küçük bir bölgesinde çıkıyordu ama kazdıkça verimi artıyordu.” 


“Kârlı mıydı?” 


“Kesinlikle... Kasabadan eleman buldum. Dürüst insanlar... 
Maaşlarını normalin iki katı verince ve karınlarını iyi yiyeceklerle doyurunca, beklemediğim kadar sadık oldular. Bir sene içinde yaklaşık elli kışı olmuşlardı. Güvenlik vardı ama sadece dışarıdan gelebilecek tehditler içindi. Kimseye sertlik kullanmadım. Kulübenin yanına lojmanlar yaptırdım. Bazıları aileleri ile geldiler. Oto kontrol sistemiyle giden iyi bir mekanizma vardı. İki kâhya sorunlar için hazırdı. Altı aylık ciroya göre işçilere prim de dağıtıyordum. Para çok umurumda değildi. 
İstediğim rahat ve sakin hayatı kaybetmiştim ama daha iyi bir şeyler bulmuştum. Bölge halkına yardım edebiliyordum. Saygı ve sevgi görüyordum. Birden bire bir amacım oluvermişti. Yaşamak için hayatın bir anlamı vardı artık.” 


Kısa bir sessizlikten sonra devam etti. 

“Ve bela çıktı geldi... Gerek en iyi işçilerin bana kayması, gerekse yasal olarak çıkardığım elmasın üç sene boyunca bitmemesi, komşu elmas şirketinin ilgisini çekmişti. Zanax isimli bu şirketi, zenci bir general yönetiyordu. Beş karısı ve on dört çocuğu olan, aç gözlü bir diktatördü. 
Bundan sonrası klasik hikâye... Once nazik konuşmalar, kibar ve uygun fiyatlı teklifler ve ben kabul etmeyince de tehditlere varan uyarılar. 
Diktatör general ve arkasındaki adamlar arazimi istiyordu. Onerdikleri para çok iyiydi.” 

“Ne kadar?” diye sordu Osman 

“Tam yirmı milyon dolar...” 

“O kadar da çok değilmiş!” diye mırıldandı ağabeyi. 


Kara alaycı bir dudak bükmeyle onayladı. “Beni öldürebileceklerini de düşününce, o ülke için büyük bir rakam önerdiklerini anlarsın. Çoğunun aylık geliri elli dolar bile değildir. 
Öldürmek onlar için daha ucuza gelirdi. Fakat hükümetin ve kasaba halkının da arkamda olduğunu biliyorlardı.” 
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“Kabul etmedin tabii!” dedi Osman kardeşini tanıyan ve ne yapacağını bilen bir ifadeyle. Kardeşi küçüklüğünden beri hiçbir tehdide boyun eğmemişti. “Sen çocukken de asla zorlanmaya gelmezdin. Karşı çıktığına eminim...” 


“Çıktım...” diye mırıldandı genç adam. “Ve yine hayatımın hatalarından birisini yaptım.” 


“Ne oldu?” 


Genç adam umursamazcasına omuz sılktı. Gözleri ise çelik sertliğine bürünmüştü. “Ne olacak... Gelip karımı ve çocuğumu öldürdüler.” 


O kadar tehlikeli derecede sakındı kı, masada oturanların çoğu yutkundu. Seda elini acı ve şaşkınlıkla ağzına götürmüştü. Tuğçe ise başının döndüğünü hissetti. Gözleri neredeyse kararacaktı. Sonra minik bir elin yandan uzanıp kendi elini tuttuğunu fark etti. Gülay da üzüntü içindeydi ama nedense Tuğçe'ye destek olma ihtiyacı hissetmişti. İki kardeş gibi parmakları birbirine kilitlendi. 


“..Ve on yedi işçiyi de öldürdüler. Evleri yaktılar. Gerillalar yapmış gibi gösterdiler. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Güvenlik kameraları vardı. Bir sürü aptalca ipucu ve görgü tanığı bıraktılar.” 


“Sen orada yok muydun?” 


“Ben başkente gitmiştim. Karım beyaz Afrikalıydı ve aslen İngiliz'di. Vali yardımcısının kızıydı. Normalde ailesini görmek için benimle gelirdi ama hamileliği ilerlediği için evde kalmayı istemişti. Bu onun ve çocuğun sonu oldu.” Kısa bir an durakladı. “Ve diğerlerinin de...” diye fısıldadı. Öne düşmüş başını kaldırdı. Gözleri yanıyordu. 
“Geri döndüm ve katliamı gerçekleştirenlerin hepsini tek tek buldum. 
Tam on dört kişilerdi. Zafer sarhoşluğu içindeydiler. Çoğu barda eğleniyordu. Önce kameradan tespit edebildiklerimi ve görgü tanıklarının tanıyabildiklerini buldum. Sonra onları zorlayarak diğerlerinin de isimlerini öğrendim. o Yakınlarını kaybedenlerden bir kısmı da benim yanımdaydı. O gece... eyleme katılan herkesi... tek tek öldürdüm!” 

Sanki herkes kendisine ‘Katil? diyecekmiş gibi bir beklentiyle duralamıştı. Oysaki kimsenin aklından böyle bir şey geçmemişti. Sadece onun hissettiği acıyı ve intikam hissini aynen yaşıyorlardı. 

“Ama intikam duygum sönmemişti. Ölenlerden dördü güvenlik görevlisiydi ve Zanax elmas şirketinin elemanlarıydı. Birisinden zorla yaptıranın ismini öğrendim. Emri veren elbette generaldi. Ertesi gün karımın babası geldi. Kanun adamı olması dolayısıyla hiçbir şey 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yapamıyordu. Ama bana engel olmayacağını söyledi. Zaten resmi hükümet de bu adamın yaptıklarından memnun değildi. Bir şekilde beni bu iş için yetkili kılmalarını sağladım. Yaptıklarımdan beni sorumlu tutmayacaklardı. Hükümet olayı görmezden gelecekti. Ben de birkaç adam topladım. Kasabada zaten huzursuzluk had safhadaydı. Ben öne çıkınca da herkes intikam için peşime takıldı. Tek kolu olmayanlar bile sağlam elleriyle peşimden gelmek istedi. Benim ise tek istediğim generaldi.” 


Artık soğumuş çayından bir yudum aldı. 


“Fabrikayı gece bastık. Benim arazime yaptıkları baskından hemen iki gece sonrasıydı. Elbette general böyle bir şeyi bekliyordu. Ama şirketin kapalı kapıları ardında kasaba halkının akrabaları da vardı. Bize yardım ettiler. Bir çatışma oldu. General kasabanın yarısının arkamda olduğunu unutmuştu. Doğrusu ben de Zanax'ın kapılarına dayanıncaya kadar farkında değildim. Öfkeden gözüm bir şey görmüyordu. Tüm amacım emri vereni bulmaktı. Ne yazık ki onu bulamadım. General bir şekilde kaçmıştı. Her yeri aradım. Yaşı büyük olan dört oğlundan ikisi ise çatışmada öldürülmüştü. Ben yapmadım ama sanırım o anda yapabılırdım. Bir sürü yasadışı evrak buldum. Resmi makamlar hepsini değerlendirdi. Generalın yetişkin çocukları hapse atıldı. Birçok yandaşı da... Hükümetin bile girmeye cesaret edemediği bir yeri kasaba halkı dört saatte ele geçirmişti.” 

Sessizlik devam ediyordu. Sanki herkes bir masal dinliyor gibiydi. 
Ama hiç de eğlenceli olmayan bir masaldı. 


“Aylarca onu aradım... Sanırım bu sırada ismim iyice ülkede yayıldı. Gerillalar benden çekiniyordu. Koskoca generali ve şirketini yok etmiştim. Fabrika ise devletin eline geçmişti. Halk beni seviyordu. Ve onlar aptal insanlar değildi. Bir şekilde benden korkuyorlardı işte. 
Bilmiyorum başka neden... Bu arada generalin iki oğluyla birlikte bazı adamları idama mahküm edildi. İnfaz geciktirilmedi. Bu sırada da Rasim Bey ve grubu ülkeye gelmişti. Kaçırmaya olayını engelleyip onları gerillaların elinden kurtardıktan sonra, hepsini yeniden inşa ettiğim evimde yemeğe davet ettim. Sanırım kısa bir süre de olsa ülkemden insanlarla birlikte olmak istemiştim. O havayı koklayan, anne ve babamın olduğu, ağabeyimin gözümün önünde öldüğü ülkenin insanlarını görmek bana gerçekten de iyi gelmişti. O gece rastlantı eseri karımın babası geldi. 
Generalin, çocuklarının infazından sonra intikam yemini ettiğini, beni öldürmeleri için başıma para ödülü koyduğunu söyledi. Generalin yerini tahmin ettiklerini, ama bir süre için ülkeden uzaklaşmam gerektiğini 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söyledi. Kendi iyılığım içinmiş, O yakalanırsa ödülün bir anlamı kalmazmış. Biz verandada konuşuyorduk. Bu sırada Rasim Bey de konuşmalarımıza kulak misafiri olmuş. Beni buraya davet etti. Yanında kalabileceğimi, kimsenin nerede olduğumu bilmeyeceğini söyledi.” 


“Bundan memnunluk duyacağımı da ekledim tabii...” dedi adam içtenlikle. Gözleri kendisinden memnun bir şekilde parlıyordu. 

“Aslında Türkiye'ye hiç geri dönmek niyetinde değildim,” diye mırıldandı Karahan. “Fakat nedendir bilmem... geldim işte!” Bakışlarını ağabeyinin yüzünde gezdirdi. “Şimdi siz de risk altındasınız. General buralara bile erişebilir. Rasim Bey'in, ailemi bulacağını hiç beklemiyordum. Sabah seni görünce şok oldum.” 


“Belli... Salladığın aptalca yumruklardan anlamıştım!” diye şakayla karışık homurdandı Osman. 


“Hayalet görüyorum sandım! Ama sana benzeyen ikinci bir kişi daha olamazdı!” 


Gülay elini hâlâ tuttuğu Tuğçe'nin elini salmadan, bu sefer kocasının elini tuttu. Gri gözleri açık bir aşkla parlıyordu. “Evet... Ben de öyle sanıyordum...” dedi yavaşça. Sonra bakışlarını yeni tanıdığı kaynına çevirdi. “Ta ki seni görünceye kadar! Ne kadar da birbirinize benziyorsunuz. İyi ki Rasim Bey üşenmeyip bu işle ilgilenmiş... Bizi nasıl buldunuz acaba?” 

“Kara buraya geldiğinden beri araştırıyorum,” dedi Rasim Bey keyifle. İyi bir iş başarmış olmanın verdiği huzur ve mutluluk, onun da sert yüz hatlarını yumuşatmıştı. “Gerçeği öğrenmek istiyordum. Hiç değilse kendim için... Senin bir ailen olduğundan emindim. Sana sorduğum sorulara kaçamak cevaplar vermiştin. Fakat soyadın yüzünden hep hata yaptım. Sonra bir gün rastlantı eseri bir ekonomi dergisinde Osman Bey'in fotoğrafını gördüm. Sadece bir tek fotoğraftı. Ne olduysa o anda oldu. Bir şey beni dürttü sanki. İnanılmaz bir benzerliğiniz vardı. 
Tek yapacağım onu arayıp bir kardeşi olup olmadığını sormaktı. Ben de aradım. Kendisine çok Zor eriştim. Başbakandan bile daha zor erişiliyorsunuz Osman Bey!” 


Genç adam gülümsedi. “Kızımın doğumundan sonra ailemle daha çok ilgilenmeye başladım. İşlerle fazla ilgilenmiyorum artık. Ama bir kardeşim olup olmadığını sorduğunuzda çok şaşırmıştım doğrusu!” 

“Ben de kardeşinizin öldüğünü söylediğinizde çok şaşırmış ve üzülmüştüm.” 

“Öyle sanıyordum.” İç çekti. “Beni ikna ettiğiniz için size 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minnettarım. Yoksa bu aptal oğlan bize görünmeden ortadan kaybolacaktı!” Sert bakışlı gözleri aynı kendisi gibi bakan kardeşine döndü. “Öyle değil mi Karahan?” 

Genç adam hafifçe onayladı. “Annemle babamı görmeye çekiniyordum. Hem başlarına bir şey gelsin istemiyordum... hem de...” 
Omuz sılktı. “Akrabalarımın hepsi tehlikede... O general bozuntusu yakınlarımı bile öldüreceğine yemin etmiş! Karşılaşmasaydık belki daha iyi olurdu.” 


“Saçma!” dedi Osman hafif bir öfkeyle. “Biz kardeşiz. Senin derdin benim de derdim. Artık kafa kafaya verip bu duruma bir çare bulacağız. Generale ne olduğunu biliyor musun?” 

“Bir hafta önce yakalanmış. Mahkemesi önümüzdeki hafta yapılacakmış. Zaten yakalanmasaydı bile ben geri dönecektim. Yapmam gereken işler var.” 


“Artık dönemezsin!” diye homurdandı Osman. “Burada bir ailen var. Orada başka kimsen var mı? Yeni bir eş falan?” 


Tuğçe nefesini tuttu. Merakla izlediği konuşma sırasında yine can alıcı bir soruya denk gelmişlerdi. Özellikle genç kız için... Parlak mavi gözleri ile Kara'nın yüzüne kilitlendi. Adamın kendisine bakmasını bekliyordu ama o umursamazca başını iki yana salladı. 


“Hiç kimse yok. Ama benim için çalışan insanlar var. Onları öylece yüz üstü bırakamam.” 

“Bırakmana gerek yok. Onlar için iyi bir çözüm bulabiliriz. Ama senin yerin artık burası! Daha annemle babama bile senden bahsetmedim. 
Öğrendiklerinde kim bilir ne kadar mutlu olacaklar.” 

“Abı...” diye isteksizce mırıldandı Kara. “Onları görmeyi çok istiyorum ama bunu yapamam. Bu iş bitinceye kadar olmaz. Bu adamlar gerçekten belalı. Şaka değil bu! Ben ölümlerle dolu bir dünyadan geldim. 
İneklerin insandan değerli olduğu yerler burası.” 

“Sorun değil... Madem öyle, annemle babama sonra söylemeyi deneriz. Ama nasıl dayanacağımı bilmiyorum. Artık onlar da İstanbul'daki evde bizimle yaşıyorlar. Saklamak zor olacak. Elimden geleni yapacağım ama babamı bilirsin. Çok zekidir. İki gün sonra her şeyi anlayacağına eminim.” 

“Biliyorum...” dedi Kara. Her iki evlat da babalarının zekâsını ve dikkatini almışlardı. “Başka çare yok gibi değil mi?” 

“Onları küçük oğullarından uzak tutmak adıl değil!” dedi Gülay. 
“Baban belli etmiyor ama annen sürekli seni anıyor. Gençlik 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resimlerinden seni tanıyorum sanıyordum. Yanılmışım. Osman'a bu kadar benzediğini bilseydim, onun neden gizli gizli ağladığını daha iyi anlardım...” 


Kısa bir sessizlikten sonra “Demek ağlıyor...” diye mırıldandı Karahan. 

“Dört ay önce yaş günündü değil mi? Gizlice bir pasta bile yaptığını gördüm. Bunu ona yapma Karahan... Bırak seni doyasıya kucaklasın. Bırak evladının kokusunu içine çeksin. Hiç kimse bir annenin hislerini anlayamaz. Bunu ancak benim gibi anne olanlar bilir!” 


Kara'nın gözleri yengesinin mükemmel yüzündeydi. Genç kadının sesinde öylesine melodik bir ton vardı ki! Hiçbir şey yapmasa bile duru bakışlarıyla çok ikna ediciydi. “Anlaşılan... yüzü kadar... kalbi de güzel bir eş bulmuşsun kendine abi!” dedi yavaşça. Ciddi yüzünde hafif bir yumuşama olmuştu. 


Osman'ın da karısının yüzüne bakarken sert yüz hatları hızla yumuşadı. Bunu ondan daha iyi kim bilebilirdi ki! “O bu hayatta elde ettiğim en güzel şey!” dedi keyifle. Sonra bakışlarını masada oturanlarda gezdirdi. “Bu kadar insan, eminim ailene yeniden kavuşmanı ister. Hiçbir şey olmamış gibi çekip gidemezsin. Sorunların hepsini birlikte çözebiliriz. Sağ olsun Rasim Bey kimsenin yapmayacağı bir şey yaptı. Ve hatta yapamayacağı bir şey... Hem seni yanına alarak ailesini de riske attı hem de yılmayıp beni buldu. Üstelik seni sadece bir iki aydır tanıyordu... 
Risk her neyse, ben ve ailem bunu zaten alırız. Aile demek bu demek değil mi? Aile olmak, mutluluklar kadar dertleri de paylaşmak değil mi?” 


“Yaptığın her şeyın biz de arkasındayız Kara!” dedi birden Turgay yavaşça. Tuğçe en plancı ağabeyinin bile böyle konuşacağını tahmin etmezdi. “Dinlediğimiz hikâye olağan üstüydü. Ama burada bir eksiklik var. Bence her hikâye gibi olağan üstü bitmeli. Hiç birimiz eski bir gerilladan korkmayız. Bizim Türk olduğumuzu unutma. Babamız bize böyle öğretmedi. Tuğçe'den anlamış olmalısın.” Genç kız hafif öfkeli bir bakış attı kardeşine ama Turgay oralı bile olmadı. “Kaldı ki o gerilla bozuntusunun bizimle uğraşmak isteyeceğini sanmıyorum. Aileni öğrense bile Osman Bey'in de bunu engelleyecek gücü olduğunu tahmin ediyorum. Ayrıca adam hapse atılmış. Öyle değil mi? O şu an kendi derdindedir.” 


“Rüşvet çok bilinen bir kanun yapıcıdır!” dedi Kara hafif bir sıkıntıyla. 


“Kaderde ne varsa o olur!” dedi bu sefer Tuğrul. “Kim senin bir gemi ile Afrika'ya, hem de oradaki en berbat ülkeye gideceğini tahmin 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ederdi? Kim değersiz bir toprak parçasında, trilyonluk şirketlerin bulamadığı elması elinle toplayacağını söylerdi? Sorunların üzerine gitmene bayıldım. Hiç bir zorlamaya boyun eğmemene de... O halde bu cesareti anne babanda da göstermelisin. Bence de senin yaşadığını erkenden öğrenmeleri onların hakları...” 


Herkes onaylarcasına başını sallıyordu. Karahan'ın gözleri yeniden Tuğçe'ye kaydı. Olduğundan daha suskun olan genç kız, bir saniye bile gözlerini adamdan ayırmadan konuşmaları izlemişti. En başından beri basit bir koruma diye aşağıladığı, hor gördüğü adamın Afrika'da en az yirmi milyon dolarlık bir mal varlığına sahip olduğuna inanamıyordu. 
Onun orada korkulan biri olduğuna inanması hiç zor olmamıştı. Ama gözünü kırpmadan insanları öldürmesi, karısı ve çocuğunun intikamını almak için ölüme gereksizce meydan okuması hep... çılgınca geliyordu. 
Demek ki o kadını çok sevmiş olmalıydı. Demek ki zengin olmasına rağmen mutsuz yüz ifadesi hep o kadını çok sevdiği içindi... Bir İngiliz kadını... Muhtemelen kendisi gibi sarışındı... Onun evli olduğunu ve karısının öldüğünü öğrendiğinden beri bu konuyu düşünmemeye çalışıyordu. Ama artık düşünmemek elinde değildi. Bu kadar üzgün olmasının sebebi karısını çok seviyor olmasıydı mutlaka... İnsan canlı kanlı bir rakiple mücadele edebilirdi ama ölü birisiyle nasıl mücadele edilirdi kı? Kahretsin! 


Tuğçe gözlerini kaçırmak istedi ama yapamadı. O derin kara gözler, o içini titreten bakışlar, ruhunun derinliklerine iniyordu. Sonra sakin olmasına özendiği bir sesle konuştu. “Gidip aileni görmelisin... 
Doğrusu bu! Ama... Ama sanırım... Sibel buna çok üzülecek!” 


Yine dilini tutamamıştı! Önce utandı. Ama ortam birden yumuşamıştı. Turgay ve Tuğrul bir kahkaha atarken, Sibel olayını bilen Halime Hanım ve Seda gizli bir kıkırdamayla başlarını önlerine eğmişlerdi. Sadece Kara ve Rasim Bey genç kıza delici keskin bakışlarla bakıyorlardı. Osman ve Gülay ise soru sorarcasına Tuğçe'ye dönüp baktılar. Genç kız alaycı bir dudak bükmeyle onlara gülümsedi. 


“Siz tabii bilmezsiniz. Kardeşinizin burada geniş bir hayran kitlesi var Osman Bey. Sibel benim sınıf arkadaşlarımdan birisi. Hayranlardan birisi de o. Bu gece bir buluşmaları olacaktı. Siz geldiğinize göre sanırım iptal etmesi gerekecek. Sibel çok üzülecek!” 

Kendisi üzülmeyecekti ama... Bu aptal ikilinin buluşacak olması zaten canını sıkıyordu. Bu koruma kılıklı vahşı Afrika'lı her ne kadar sınıf atlamış gibi dursa da, onun hâlâ en yakın arkadaşına uygun olmadığını düşünüyordu. Kendisi gibi inatçı bir bakireyi bile öperek 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yoldan çıkarabilen bu adam, çoktan bu işe gönüllü olmuş olan arkadaşı Sibel'e kim bilir neler yapardı? Ve neler yapabileceğini tahmin de edebildiği için bundan hiç hoşlanmıyordu. Büyük bir yatakta, Sibel'in ufak tefek vücudu üzerine uzanmış olan iri bir beden gözlerinin önünce canlanınca, sıkıntısı daha da artmıştı. Birden aklına filmlerde gördüğü bütün seks sahneleri doluşmuştu ve hepsinde de Kara'nın atletik bedene sımsıkı sarılmış, kıvır kıvır kıvranan Sibel'in çıplak bedeni vardı. 

Neyse, hiç değilse bu günkü buluşma iptal olurdu. Osman Bey hemen dönecek değildi ya! Birkaç gün burada kalırlardı. En azından Pazartesi’ ye kadar... Pazartesi mesai saatı olduğu için gitmesi gerekebilirdi. Ama o zaman... O zaman Kara ne yapacaktı? 

“Buluşmayı iptal etmeye gerek yok!” diyen babasının sakin sesini duyunca hafif bir hayretle ona baktı. Ama babası kendisine bakacağına Karahan ve ağabeyine bakıyordu. “Biz Osman Bey ile birlikte Manisa’ daki çiftliğe gideriz. Orası harikadır. Siz de kabul ederseniz çok memnun olurum Osman Bey. Karahan da yarın sabah Tuğçe'yle birlikte gelir. Kızımın bugün sınavı olduğu için bizimle gelemiyor. Böylece kimsenin işini aksatmamış oluruz. Ne dersiniz? Kardeşinizden birkaç saat daha ayrı kalabilir misiniz?” 

“Baba... hiç gerek yok. O da sizinle gelsin...” diyecek oldu Tuğçe. Karahan'ın buluşmayı iptal etmeyecek olması ihtimali canını sıkmıştı. 

Osman ise bir Karahan'a bir Tuğçe'ye baktı. Sonra ciddi yüzünü daha da yakışıklı yapan bir gülümsemeyle onayladı. “Çok seviniriz. Biz de uzun zamandır Gülay ile sakın bir tatıl arzuluyorduk. Rahatsız etmeyiz değil mi?” 

“Ne demek! Bir sürü yerimiz var. Ata bile binebilirsiniz. At binmeyi biliyor musunuz?” 

“Evet... Bizim de Bursa tarafında bir çiftliğimiz var. Ama bu bölgede ilk kez bir çiftlikte kalacağız.” 

Rasim Bey keyifle gülümsedi. “Çok eğleneceğiz inanın. Manisa çok sıcaktır ama bizim yerimiz hep serin olur. Sıkılmayacaksınız.” 

“İnanıyorum. Bu durumda sizinle memnuniyetle geliyoruz. 
Karahan da yarın sabah gelir. Sonra neler yapacağımızı konuşuruz.” Bir an duraladı. “Kararını verdin mi? Annemle babama söyleyecek miyiz?” 

“Öyle sanırım...” dedi genç adam sakin bir sesle. 


“Bence onları da getirtelim!” dedi Rasim Bey neşeyle. Tuğçe babasını uzun zamandır bu kadar keyıflı görmemişti. Gerçekten de bu 


154 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


ruhsuz adamın ailesini bulduğuna seviniyordu galiba? Babası, Kara denen bu meymenetsizi neden bu kadar seviyordu ki? Sırf kendilerini kurtarmış olduğu için olamazdı. Babasının aklında önemli bir şey vardı ama ne olduğunu bilmiyordu. Acaba onun Sierra Leone'deki arazisini mi satın almak istiyordu? Babası bu yaştan sonra elmas işine mi girecekti? Hem de hiç anlamadığı bir işe? Belki de ağabeylerinden birisini o işin başına geçirmek istiyordu? Yirmi milyon dolar ha? İyi paraydı doğrusu... 
“Gerçekten mi?” diye sordu Osman kısılı gözlerle. 


“Tabii. Neden olmasın? Yerimiz çok dedim ya! Şirketimin helikopteri var. Onunla getirtebiliriz.” 


Osman başını salladı. “Fena fikir değil. Bugün ararsam yarın sabah yola çıkacak şekilde hazırlanmış olurlar. Helikoptere gerek yok. Biz de özel uçakla geldik. Sabah gider onları alır gelir.” 


Babası gülümseyerek onayladı. Karahan da sesini çıkarmadığına göre sorun yoktu. “O halde kahvaltımıza başlayabılırız, değil mı? Başka soracak sorusu olan yoksa gerçekten de çok acıktım.” 


Kahvaltı kısa konuşmalarla geçti. Tuğçe'nin ise kafası iyice karışıktı. Hâlâ Kara hakkında son öğrendiklerini değerlendirmeye uğraşıyordu. Bu yüzden fazla bir şey yiyemedi. Gülay ile konuşurken ise fazla zorlanmadı. Onun doğal ışığına hayran kalmıştı. Genç anne sadece kendisiyle değil, herkesle doğal bir yakınlık kurmuştu. Kırıtmıyor, hava atmıyor, kibirlenmiyor ve güzelliğinin farkında olan bir şıllık gibi davranmıyordu. Belki güzelliğinin gerçekten de farkında değildi. Çünkü o gözler o kadar doğal bakıyordu ki, Tuğçe ondaki samimiyeti hissediyordu. Kadının Osman Bey'e bakan gözleri ise bir başka parlıyordu. Onların dört yıldır evli olduklarını öğrenmişti. Birbirlerine âşık oldukları çok belliydi. Bir erkeğe olan sevgi dört yıl boyunca sürer miydi acaba? Bu adam Osman Bey kadar yakışıklı olsa bile? 


Gözleri Kara'ya kaydı. Çayını yudumlayan adam da o anda kendisine bakmıştı. 


Kahretsin! Evet, son zamanlarda çok küfrettiğini biliyordu ama elinde değildi. O böyle mesafeli baktıkça bile içi titriyordu. Ne yapıyordu bu adam kendisine? Neden böyle şeyler hissediyordu? Neden ona baktıkça kollarına atılmak istiyordu? Ve... Ve öpmek! 

Kahvaltıdan sonra genç kız biraz küçük Serra ile oynadı. Bu sırada herkes hazırlığını tamamlamıştı. Üç araba gidiyorlardı. Osman kendi kiraladığı araba ile onları takip edecekti. Ayrılmadan önce Karahan ile arabanın önünde bir an bakıştılar. Sonra iki kardeş yavaşça kucaklaştı. 
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Yılların sevgisi gözlerinde birikmişti. Osman geri çekilirken, hemen beride duran Tuğçe'yı gördü. Kardeşine sakince mırıldandı. 

“Gerçekten de onu öpen ilk erkek misin?” 

Kara da yan gözle sarışın güzele baktı. Gülay ile vedalaşan Tuğçe'nin sarı saçlarında güneş ışığı oynaşıyordu. Sonra kuru bir sesle onayladı. “Evet! Sanırım... Ama bana çok kızdı!” 


“Sana bakarken hiç de kızgın gibi durmuyor!” dedi Osman. 


“O kızın sağı solu belli olmaz! Çılgının teki! Ne zaman ne yapacağını anlamak zor... Dilini ise asla tutamaz!” 


“Ama çok güzel değil mi?” 
Kara yeniden kıza baktı. Huzursuzca başını salladı. “Sanırım!” 


“Afrika'lı kadınlardan sonra artık güzel kızları tanımaz mı oldun?” 
diye sordu Osman hafıf bir alayla. 

“Güzel kızlar başa derttir abı!” 

Osman gülümseyerek onayladı. Kardeşine göz kırptı yine de. “Bu kadar güzel olursa, her dert çekilir. Gülay'ın yanında soluk kalmayacak bir kadının olacağını hiç düşünmezdim. O benim için dünyanın en güzel kadınıdır. Ama şu Tuğçe de en az onun kadar güzel bence!” 


“Gerçekten mi?” dedi Kara farkında olmadan. Sonra yeniden Tuğçe tarafına baktı. Gerçekten de genç kız doğal güzelliğiyle ve çekici fiziğiyle, ağabeyinin karısı Gülay ile bile boy ölçüşebilirdi. Ve bu güzelliği kollarına alıp öptüğünü, vücudunu okşadığını hatırlayınca, içinde istemediği bir kıpırtı oldu. “Benim tipim değil. Ben daha yumuşak, ağırbaşlı kadınlardan hoşlanırım. Sarışın cadılarla işim olmaz. 
Annemle babam konusunda kesin kararlı mısın? Yarın beni gördüklerinde şok olmasınlar?” 

Konu hızlıca değişse de Osman buna pek şaşırmadı. Elini tutmaya çalışan kızını eğilip kucakladı ve tombul yanağına bir öpücük kondurdu. 
Serra'nın yumuk yumuk parmaklı kolları sevgiyle babasının boynuna sarılmıştı. 

“Sanırım şok olacaklardır. Yine de gelinceye kadar bir şey söylemeyeceğim. Sürpriz olsun istiyorum. Annemle babamın kalbi bu şoku kaldırır. Sen yine de babama nasıl açıklama yapacağını bir düşün! 
Bilirsin, onun yumrukları benimkilerden daha serttir!” 


“Bana vurur mu dersin?” diye sorarken genç adam patlamış dudağına parmaklarını götürmüştü. 


Osman güldü. “Göreceğiz... 
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O sırada evin diğer fertleri de bir iki gece kalacak şekilde eşyalarını doldurdukları küçük valizlerle evden çıktılar. Şoförler hemen koşarak o valizleri ellerinden almıştı. Kara da dönüp Rasim Bey'in elinden valizi aldı. Bir an bakıştılar. Genç adam asık suratına rağmen minnet dolu bir ifadeyle bakıyordu. 


“Teşekkür ederim!” dedi yavaşça. “Siz olmasaydınız... ben belki de asla cesaret edemezdim!” 


“Sılahlı bir örgüte bile kafa tutan adamın bundan korkmasını garip bulmuyorum. Seni anlıyorum da! Bana kızacağını düşünmüştüm aslında.” 
“Ağabeyımi öldü biliyordum. Siz bana büyük bir hediye verdiniz.” 

“Her ikiniz için de güzel bir sürpriz olduğu için mutluyum. 
Görüşürüz evlat. Kızıma iyi bak. Onun hırçınlıklarına aldırma. O aslında çok iyı bir kızdır.” 

Kara hafif bir baş eğmeyle onayladı. Allah'tan o sarışınla fazla işi olmayacaktı. Iyi bir kız olduğuna bir şey diyemezdi ama hırçınlıklarına katlanmak zorunda olmak istemiyordu. Daha evvel kendisini bu kadar zorlayan, kızdıran bir kadın olmamıştı. 

Herkes arabalara binince, motorlar çalıştırıldı. Evdeki çalışanlar bile Manisa'daki çiftliğe ayrı bir arabayla gidiyorlardı. Tuğçe ve Kara yan yana onların uzaklaşmasını izlediler. Arabalar kapıdan çıktıktan sonra, elektronik kapı kendiliğinden kapandı. Kapıdaki iki güvenlik görevlisi de sandalyelerine geri dönerken Tuğçe başını kaldırıp genç adama baktı. 
Gözlerinde garip ışıltılar vardı. 


“Evet, Afrika Fatihi... Herkes gitti. Baş başa kaldık. Benden korkuyor musun?” diye sordu alayla. 

Kara'nın suratı her zamanki gibi mesafeliydi. Çatılı kaşlarının ardından koyu gözleri merakla kızın yüzüne çevrilmişti. 

“Niye Tuğçe Hanım?” diye sordu mesafeli bir sesle. 


Tuğçe eliyle evi işaret etti. “Bu koca evde ikimizden başkası kalmadı, biliyorsun değil mi?” 

“Bu ne demek?” 

“Şu demek... Geceyi Sibel'in koynunda geçirmezsen eğer, benimle baş başa geçireceksin demek. Ben, senin gibi açık alanlarda aslanlarla tek başına yatmaya alışık olmadığım için geceleri biraz ürkerim. Bir iki saat arkadaşlığını talep edebilirim. Hâlâ korumamız pozisyonundasın, değil mi?” 

“Evet...” dedi adam kararsız bir tonla. Sonra şüpheyle sordu. 
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“Geceleri korkar mısınız?” 

“Hadi Kara! Bırak şimdi sizli bizli konuşmayı! Evde birileri varken odamda tek olmaktan korkmam tabii. Ama sen yüz metre ileride kendi evinde rahatça yatarken, ben bu koca evde tek başıma olmaktan korkarım doğrusu. Sandığın kadar cesur değilim. Hele evde olmazsan daha da korkarım. Umarım Sibel ilk gecenizde seninle yatacak kadar cesur olmaz...” 

Kara dikkatli bakışlarla kızın parlak ve gülümseyen yüzünü süzüyordu. Cam mavısı gözleri ışıl ışıldı. Çekici dudakları hâlâ çocuksu kıvrımlarını koruyordu. Ve hâlâ estetikçinin elinden çıkmış olduğuna emin olduğu güzel burnu, inatçı bir şekilde havadaydı. 

“Sibel Hanım'la böyle bir ilişkiye gireceğimi sanmıyorum!” dedi genç adam yine kuru bir sesle. 

“Harika!” dedi Tuğçe keyifle. Sonra fazla keyıflı olduğunu fark edip geri adım attı. “Yani yalnız kalmayacağım için harika!” 

“Senin korkacağına inanmak çok zor!” dedi Kara yavaşça. 

“Üzgünüm... Ama öyle... Beni yatağıma yatırıp başımda masal oku demiyorum. Fakat belki bir iki saat birlikte televizyon seyredip çay içeriz. Uykum gelinceye kadar... Hem ben güzel çay yaparım...” Tatlı bir şekilde gülümsedi. Adamın kuşkulu bakışları onu neşelendirmişti. 
Karahan'ın kararsız kaldığını anlamıştı. “İnan ki sen olmazsan korkarım. 
Kapıdaki güvenlikçilerden birisini çağırmamı istemezsin, değil mi?” 

Adam huzursuzca baktığı güzel dudaklardan ayırdı gözlerini. Bu kadın şu ana kadar gördüğü en cesur kadındı. Şimdi gerçekten de yalnız olmaktan korkacağına inanamıyordu. Bu işe kafası hiç yatmamıştı. 

“Benimle güvende olacağını ne biliyorsun?” dedi sonra yavaşça. 
Amacı onu biraz olsun korkutmaktı. 

“Değil miyim?” diye sordu Tuğçe aynı tonla. Korkmuş gibi değildi. Daha çok neden korkması gerektiğini bilmeyen küçük bir kız gibiydi. 

“Senin kadar güzel ve seksi bir kadınla yan yana olmak çok zor! 
Ya aklımdan başka şeyler geçirirsem?” dedi Kara ona biraz sokularak. 
Fakat Tuğçe inatla durmuş, geriye bir adım bile atmamıştı. Kendisinden çok daha uzun olan adamın yüzüne bakıyordu. Aklı, güzel ve seksi kelimelerine takılmıştı. Bu adamın iltifat ederken bile beceriksiz olması ise ayrıca çok hoştu doğrusu. 

“Bunu... aklından geçirdiğin zaman konuşamaz mıyız?” dedi boğazında garip bir gerilmeyle. Karahan’ın duruşu da gerginleşmişti. 
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Gözleri alev aldı sanki. 
“Ateşle oynuyorsun!” diye homurdandı genç adam. 


Tuğçe o anda sıkıntıyla gözlerini yumdu. Gülümsemesi çoktan kaybolmuştu. Derin bir nefes aldı ve yavaşça saldı. “Biliyorum...” diye fısıldadı. “Biliyorum lanet olasıca... Bana ne yaptın bilmiyorum ama... 
ateşle oynadığımı biliyorum.” Gözlerini açtı. Çaresiz mavi gözleri ile adamı süzdü. Genç adamın bakışlarında ne bir aşağılama, ne bir küçümseme ne de bir alay vardı. Yine genç kızın içini yakacak şekilde, sanki alevler saçarak bakıyordu. “Özür dilerim... Unut dediklerimi...” 
diye fısıldadı. “Benim şimdi gitmem lazım. Yoksa sınava geç kalacağım.” 
Zoraki bir şekilde gülümsedi. “Bu kafayla nasıl sınava gireceksem? 
Bugün bir sürü şey oldu. Önce aslında hoşlanmadığım birisini hoşlanıyormuş gibi bir izlenim bırakacak şekilde öperken babama yakalandım. Bizi zorla evlendirmediği için şanslısın. Sonra öptüğüm adamın bir koruma değil de zengin bir elmas üreticisi olduğunu öğrendim. 
Ve öptüğüm bu ruhsuz adamın ağabeyinin ise ülkenin en zenginlerinden biri olduğunu... Ben şimdi nasıl sınava girerim? Üstelik de aklım, korumamın kız arkadaşımla sevişip sevişmeyeceği ile meşgulken!” 

“Benim açımdan bir şey değişmedi!” dedi Kara yavaşça. “Ve arkadaşın hakkında neden bu kadar kafa yorduğunu anlamıyorum! O senin deyiminle özgür ve yetişkin bir kadın! Benimle sevişecek olması dünyanın sonu değil!” Meraklı bakışları ile genç kızı süzüyordu. 
Tuğçe'nin zoraki gülümseyen gözleri bulutlandı. Kendisi de bu konuyla neden bu kadar kafa yorduğunu anlamıyordu. Hayatı bu birkaç günde anlamadığı sorularla çorba olmuştu. 


Ona doğru biraz sokuldu. Zaten aralarında yarım adım bile yoktu. 
Erkeksi losyonunun kokusunu alıyordu. Bir elini yavaşça kaldırdı. 
Tertemiz tıraşlı yanağına koydu. Pürüzsüzdü... Öylesine sıcak ve okşanası duruyordu ki... Parmak uçları usulca gezindi. Kara hiç karşı koymadı. Tuğçe bu sefer ayak parmakları üzerinde yavaşça yükseldi. 
Genç adamın dudaklarına minik bir öpücük dokundurdu... Geri çekilmeden önce bir iki saniye dudaklarını onun dudakları üzerinde tutmuştu. 


Tam Kara'nın dudakları da kıpırdanıyordu ki, bir adım geri kaçtı. 
Yüzü durgundu. Bakışları çocuksu bir üzüntüyle doluydu. Sesi ise hafifçe titriyordu. 


“Lütfen...” diye fısıldadı. “Lütfen onunla sevişme...” 
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9. BÖLÜM 


O son sözleri söyledikten sonra geri dönmüş ve koşarak eve girmişti. Neden söylediğini bilmiyordu. Ama onun Sibel ile olabilecek her hangi bir yakınlığına karşı kalbi artık çılgınca acıyordu. Doğruca odasına gitmişti. Bilinçsizce tuvalet masasına oturup fırçasını almıştı. Elleri titreyerek saçlarını yeniden fırçaladı. Aynadan kendi gözlerine bakmaya korkuyordu. Bu yüzden sadece saçlarına bakıyor ve hızla tarı yordu. 


“Allah'ım...” diye inledi sonra. Hareketleri yavaşlamıştı. 


Fırçayı yavaşça tuvalet masasının üzerine bıraktı. Başını önüne eğdi. Pırıl pırıl saçları öne döküldü. Yüzünü örtüyordu artık. Bir dakika kadar öylesine, kıpırdamadan durdu. Sonra yavaşça başını kaldırdı. 
Aynaya baktı yeniden. Karşısındaki güzel kızın farkında değildi. Sadece o kızın göz pınarlarında biriken gözyaşlarını gördü. Cam mavisi gözleri koyulaşmıştı. 

“Aptal!” dedi o kıza. Sesi çocuksu bir tınıyla çıkmıştı. İç çekti istemeden. “Aptal!” 


Yerinden kalktı. Kalkarken masanın üzerindeki kutudan bir tane kâğıt peçete aldı. Akmaya uğraşan gözyaşlarını makyajını bozmadan hafifçe sildi. Şimdi boydan boya giysi dolabının karşısındaydı. Boy aynasında kendisine baktı. Beyaz pantolon ve vişne kurusu bluzu ile gerçekten güzel gözüküyordu. Gülay kadar olmasa da güzeldi... Onu kıskanmıyordu. Onu kıskanmıyordu ama... ya o diğer kadın? 


Acaba Karahan'ın ölen karısı da güzel miydi? Güzel olduğuna emindi. Onun rastgele bir kadınla evlenebileceğini osanmıyordu. 
Evlendiğine göre güzeldi ve onu sevmişti. Bu yüzden genç adam bu kadar mutsuzdu. Ağabeyi ve ailesine kavuşmasına rağmen, yüzü yeterince gülmemiştı. Gerçi ağabeyi Osman da onun gibi sert görünüşlüydü. 
Karısına bakmadığı çoğu zaman yüzü sert, bakışları çelik gibiydi. Ama o bakışları karısına döndüğü her an, sevgisi gözlerinden okunuyordu. Bu nasıl bir şeydi ki? Birkaç erkek arkadaşı olmuştu ama hiç biri kendisine öyle bakmamıştı. Bakmışsa bile fark etmemişti. Karahan acaba birisine öyle bakmış mıydı? Ya karısına? Ona bakmış olmalıydı. Kalbi kıskançlıkla doldu. Ölmüş bir kadını kıskandığına inanamıyordu. Ama o ölmüştü. Peki, bundan sonra birisine öyle bakma ihtimali var mıydı? 
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Mesela... Mesela... kendisine?! 


Yeniden “Aptal!” dedi aynadaki güzel kıza. Bir süre süzdü onu. 
Sonra artık her şeyi olduğu gibi kabul etmesi gerektiğini anladı. “Âşık olmak zorunda mıydın?” diye fısıldarken kızdı ona. Sesi alaycıydı. Ama acı titreşimleri de vardı. “Sen gerçekten de aptalsın! Başka erkek mi yoktu? Kalçaları güzel bir sürü erkek vardı piyasada! Bir kere fazla uzun! 
Gülme kasları hasarlı! Sen gözüne parmağını sokmasan varlığının farkında bile değil! Seni umursamıyor...” 


Annesinin dedikleri aklına gelmişti. Dudaklarını sıktı. Derin bir nefes aldı sonra. 


Sanki dünyada başka bir adam yoktu! Neden? Neden o? Belki de bu hissettikleri aşk değildi? Evet, öyle olmalıydı! Onu düşününce içini saran mutluluğun aşkla ilgisi olamazdı. Yanında geçirdiği her dakikadan keyif alması ve heyecanlanması niye aşkın bir belirtisi olsundu kı? Hem daha önce âşık olmamıştı hiç! Aşk nedir bilmezdi. İçindeki kıpırtılar hormonlarının normal çalışmasıydı. Onun kollarında olma isteği de öyle olmalıydı. Ne kadar güçlü olduğunu hatırladı. Bu bile içini yeniden ürpertmişti. O kollar kendisini sımsıkı sardığında ve göğüslerini onunkine bastırdığında, kendisini dünyadan uzaklaşmış hissetmişti. Hayatında ilk kez kasıklarını bir erkeğe bastırmak için çaba harcamıştı ve bundan anormal bir haz almıştı. Ve ilk kez kendi kasıklarında tutkunun verdiği ıslaklığı hissetmişti. 

Sıkıntıyla döndü. Saat on biri geçmişti. On ikideki sınava yetişmek istiyorsa acele etmeliydi. Çantasını alıp odasından çıktı. Aklı karmakarışıktı. Bu son sınavlarını hafta sonuna alan hocasına kızdı. Şımdı bu karışık aklıyla nasıl sınava girecekti? Ve orada Sibel'i de görecekti. 
Onun gözlerindeki mutluluğu görecek, kalbindeki heyecanı hissedecekti. 
Kara ile ilgili sorularına da muhatap olacağı kesindi. 

Kapıyı açtığında karşısında Karahan'ı görünce şaşırdı. Genç adam elleri ceplerinde, evin yan duvarına dayanmış bekliyordu. Onu görmek yeniden kalp hızını arttırdığı için Tuğçe zorlukla nefes aldı. Bakışlarını adamın bakışlarından kaçırdı. Kapıyı ardından çekti. 


“Hayırdır?” demişti bu arada. 


Doğrulan genç adam eliyle büyük beyaz cipi işaret etti. Garajda sadece bu araba kalmıştı. “Seni ben bırakacağım okula!” diye mırıldandı. 


“Saçmalama! Kendim arabamla giderim. Zaten herkes dedikodu için bir bahane arıyor.” 


“Dedikodu olacak bir şey yok. Seni ben bırakacağım!” 
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Tuğçe derin bir nefes aldı. Gözleri öfkeyle ışıldıyordu. Bu öfkenin bir sebebi de bu ruhsuz adamı seviyor olmaktı. Nasıl böyle birisini sevebılmıştı? Birkaç gün içinde nasıl ona bu derece güçlü bağlanabılmiıştı. 
Tüm kalbiyle hissediyordu ki, o istese onun için her şeyi yapabilirdi. 
Fakat şu anda bu sevgiden ölesiye korkuyordu. Duygularının karmaşasından ürkü yordu. Yalnız kalmalı ve bunu sindirmeliydi. 


“Kara!” dedi kızgınlıkla. “Bunu korumamız olarak mı emrediyorsun, yoksa yirmi milyon dolarlık adam olarak mı? Zengin olman hiç umurumda değil bilesin!” 


Adam tınmadı bile. Genç kıza yanaşıp gözlerinin içine baktı. Koyu gözlerdeki araştıran ifade, öfkeli mavi gözlerin derinliklerine inmeye uğraşıyordu. Tuğçe gözlerini kaçırdı. 

“Seni ben götüreceğim, ben getireceğim!” diye ısrar etti adam. 
“Bugün akşama kadar hiç işim yok. Vakit de geçirmiş olurum. O Burhan zibidisi ile buluşacaksan başka tabı!” 


Tuğçe kızgınlıkla dişlerini sıktı. “Senin üstüne vazife değil ama söyleyeyim. Öğleden sonra hiç işim yok ve arkadaşlarımla dolaşmaya çıkmazsam eğer, gelip havuzda yüzmeyi planlıyorum. Tek başıma! 
Ayrıca Burhan hakkında konuşmanı istemiyorum. O benim erkek arkadaşım. Hiç değilse bana karşı yüzü gülüyor. Senin gibi dövecek şekilde bakmıyor.” 


Karahan kızın gözlerinde garip bir kırılganlık görmüştü. İyi kötü bir hayat tecrübesi vardı ve insanları az çok tanırdı. Özellikle kadınları iyi tanıdığını sanırdı. Uzun zaman bir serseri gibi yaşamış, zenci beyaz bir sürü kadınla birlikte olmuştu. Aids kapmadığına şaşıyordu. Gerçi her zaman seçici bir erkek olmuştu ama uzunca bir süre o kadın bu kadın gezdiğini kabul ediyordu. Kadınları bu kadar iyi tanıdığını sanırken, bu şımarık sarışının karşısında sürekli bozguna uğruyordu. Onun engel olamadığı sivri dili ve şu, zaman zaman ateş gibi bakan mavi gözleri içini sıkıyordu. O gözler buz gibi olduğunda da hoşuna gitmiyordu. Ama... 
ama doğrusu neşeyle güldüğü ve ıslak dudaklarla kendisine baktığı anlarda, dünyanın en şeker kadını oluyordu. İçinde bir çocuksuluk barındırdığı kesindi. 


Yengesi Gülay kadar güzel olduğu da kesindi. Onun kadar ağırbaşlı olmadığı için bazen hırçınlığı güzelliğinin önüne geçiyordu. Bu kız hakkında ne düşüneceğini şaşırmıştı. Kendisine bakan şu güzel gözlerini içindeki manayı da anlayamıyordu. Ve neden gözlerini kaçırıyordu? Kahretsin! Bu kızı gerçekten tanımak çok zordu. Onun hakkında şımarık ve sivri dilli olması dışında pek bir şey bilmiyordu. 
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Tek bildiği ondan uzak durması gerektiği ydı. 


Fakat nedense bugün onu kendisi götürmeye karar vermişti. Bu elbette ondan uzak durmak düşüncesinin zıttıydı. Yine de kızın yanında olması gerektiğini hissediyordu. Bu koca evde o artık yapayalnızdı ve şu anda da gözüne korunması gereken küçücük bir kız çocuğu gibi gözüküyordu. Vahşice yüzüne dökülüp gözünün bir kısmını gizleyen saçların altındaki küskün çocuğu dik bakışlarla süzdü. 


“Ben sana kötü mü davranıyorum?” diye sordu birden. 


“Farkında değil misin? Ben sana ne yaptım?” diye karşılık verdi Tuğçe garip bir sesle. Sonra cevabını beklemeden yanından geçip büyük beyaz arabaya yürüdü. Kapısını kendisi açtı ve arka koltuğa bindikten sonra da sertçe kapadı. Karahan da ön koltuğa doğru yürümüştü. Kapıyı açıp kendi kısmına oturdu. Arabanın motorunu çalıştırdı. Camları açık olduğundan ve evin gölgesinde kaldığından arabanın içi yeterince serindi ama genç kızı ateş basmıştı. Gözleri aynadan karşılaştı. Arabayı hareket ettirmeden önce genç adam döndü ve bu sefer kızın yüzüne doğrudan baktı. 


“Seni öptüğüm için mi sana kötü davrandığımı düşünüyorsun?” 
diye sordu genç adam. Biraz kafası karışıktı ve bu yüzden sesi her zamanki donukluğundan uzaktı. Gözleri de sıkıntılıydı. 


Tuğçe onun bu kadar aptal olmasına inanamıyordu. Bu adam bu güne kadar hayatını nasıl belalardan kurtarmıştı? Daha bir kadını bile anlayamı yordu. 


“Sen... sen aptal mısın?” diye söylendi kızgınlıkla. Kendisini iyice koltuğa geriye atmıştı. Başını çevirip bir an dışarıya baktı. Sonra derin bir nefes aldı. Gözlerini yeniden esmer adamın meraklı gözlerine çevirdi. 
“Beni öpüşünden ne kadar çok hoşlandığımı bilmiyor olamazsın? Kabul etmek istemesem de beni öpüşünü sevdim. Çünkü çok güzeldi.” Sustu. 
Adam hâlâ meraklı bakışlarla kendisini süzüyordu. Bundan gurur duymuş gibi bir hali de yoktu. 


“Sorun ne o zaman?” diye sordu. 


“Bir sorun yok. Sadece aptalsın. Ruhsuz bir adam olmanın sebebini anlayabiliyorum. İnan bana yaşadığın olayların ne kadar kötü olduğunu da çok iyi anladım. Ağabeyın... Karın... Çocuğun... Bunların sendeki yaşama sevincini almasına şaşırmıyorum. Fakat hayat devam ediyor. Dün gece beni öptüğünde... senin de beni istediğini anladım. O kadar da saf değilim. Fakat ben sadece cinsel bir obje değilim. Sen çocuk gibi görsen de ben bir kadınım. Beni öpmenden hoşlanıyorum ama bu 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bakışların... Bu bakışlarından hoşlanmıyorum.” 
“Üzgünüm... Kendimi değiştiremem...” 


“Değiştirmediğin için sana kızıyorum zaten. Aramızda olabilecek her şeyi mahvediyorsun!” 


Genç adam kaşlarını hafif çattı. “Aramızda hiçbir şey olmayacak!” 
dedi sert bir sesle. “Sen patronumun kızısın ve biz çok farklı iki ınsanız!” 


Tuğçe dudaklarını sıktı. Gözleri ışıldamıştı. Ağlamakla kızmak arasında gidip geliyordu. 


“Bu patronun kızı saçmalığına inanıyor musun gerçekten?” dedi ona. “Burada neden bulunduğunu da hepimiz öğrendik üstelik!” 


“Ben senin için bir korumaydım...” dedi adam acımasızca. 
“Birkaç milyon doların sahibi oldum diye mi böyle düşünüyorsun?” 


Tuğçe öfkeyle nefesini çekti içine. Gözleri iyice parlamıştı. Bu sefer kesin kızgınlıktandı. 

“Beni dün öptüğünde, oramı buramı mıncıkladığında bunu bilmiyordum ama değil mi?” dedi kızgınlıkla. “Senden gitmemeni isterken de bilmiyordum.” 


“Yine de beni bir koruma olarak kendine ve arkadaşına uygun görmüyordun.” 

“Hâlâ görmüyorum. Şu bana yaptıklarına bir baksana! Bir iki öpücükle beni neredeyse baştan çıkarttın. Hem ben kendimi senin gibi erkeklere karşı bağışıklı sanırdım.” 


“Benim gibi erkekler mi?” diye homurdandı Karahan. “Söylesene küçük hanım! Benim gibi erkeklerin nesi varmış?” 

“Gayet basıt küçük bey! Kendinizi bulunmaz Hint kumaşı görüyorsunuz. Bu cool bakışlarla, ifadesiz bir suratla bakınca kadınların sizi esrarengiz bulup kucağınıza atlayacağını düşünüyorsunuz!” 

Genç adam kızgınlıkla dudaklarını sıktı. Şimdi gözleri iyice koyulaşmıştı. “Hayatımda hiçbir kadın beni bu kadar zorlamamıştı!” dedi kızgınlıkla. “Ben kimsenin kucağıma atlamasını beklemiyorum. 
Hatırlarsan dün de evime sen gelmiştin? Bana niye çanak tutmaktan hoşlandığını bilmiyorum. Fakat sana tavsiyem, bu delice hızını biraz kes! 
Her zaman sana karşı sabırlı olmayabilirim.” 


“Eminim olmazsın. Tehditlerin bittiyse eğer, şimdi lütfen gidebilir miyiz? Sınava geç kalmak istemiyorum!” 


Adam öfkeyle arabayı çalıştırdı. Hayatında gördüğü en berbat kadındı bu! Bir melek kadar güzeldi ama işin doğrusu şeytan da bir 


164 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


melekti. Ve bu sarı cadı bir şeytan kadar da baştan çıkartıcıydı doğrusu. O vişne kurusu bluzu beyaz boynunu ve diri göğüslerini iyice meydana çıkarmıştı. Kendi kendisine kızdı genç adam. Bu kızdan hem hoşlanmıyordu hem de acayip çekici buluyordu. 


Karahan içindeki stresin etkisiyle arabayı normalden biraz daha hızlı sürdü. Ama Tuğçe için bu iyiydi. Hem sınava geç kalmak istemiyordu hem de onunla bu küçücük yerde yalnız başına oturmak aklını karıştırıyordu. Zaten sınavda ne yapacağını da bilmiyordu. 
Keşfettiği şey yüzünden huzursuzdu. 


Aşk?.. 

Allah'ım! Ne yapacağım ben şimdi?' diye geçirdi aklından. 
Kalbindeki hisler yüzünden normal bir genç kızın şarkılar söyleyip aptal aptal sırıtması gerekmiyor muydu? Gözlerinden akmaya çalışan bu yaşlar da neyin nesiydi? Onun yakında kendisini terk edeceğini biliyordu. Tam olarak kendisini değildi elbette. Buradaki işi bitecekti ve gidecekti. Ama genç kız da kendisini terk edilmiş hissedecekti. Hayatı boyunca seveceği tek adamı bulmuştu ve ne yazık kı çok kısa sürede kaybedecekti. Belki de bu hafta başı... Annesi ve babasını da görünce genç adamın burada kalması için bir sebep olmayacaktı ki! Yapabileceği hiçbir şey yoktu. 
Büyük ihtimalle eşyalarını toplar ve ağabeyinin evine, İstanbul'a giderdi. 
Böylece baş belası Tuğçe'den de kurtulurdu. Adamın kendisini istemediği, ilgilenmediği o kadar belliydi ki? Filmlerde gördüğü o aptalca olaylar şimdi kendisini bulmuştu işte! Neden kadınlar kendilerini sevmeyecek erkeklere âşık olurlardı kı? 

Okulun önüne geldiklerinde, onu beklemeden kapıyı açtı. Aşağıya inmeden önce sesini elinden geldiğince normalleştirerek “Sen inme...” 
dedi. “Şimdi herkes seni görecek bir sürü soru soracak. Beni beklemene de gerek yok. Ben kendim dönerim. Belki arkadaşlarla biraz dolaşırız...” 


“Emin misin?” diye garip bir bakışla onu süzdü Kara. Genç kızın sessizliği ve bakışlarındaki ani cansızlık hoşuna gitmemişti. 


99 


“Eminim tabii...” diye tersledi onu Tuğçe. Başı ağrımaya başlamıştı aniden. “Sen... Siz... kaçta buluşacaksınız?” diye sordu sonra yavaşça. Sormak istememişti ama elinde olmadan ağzından çıkmıştı laflar. “Sibelile...” diye hatırlattı. 


Genç adam ifadesiz bir suratla “Saat altıda!” diye mırıldandı. 
“Tiyatroya gitmekten de vazgeçmiş.” 


Vazgeçer tabii... Seninle bir dakika daha fazla yalnız kalmak ister elbette. Sen ona sarılasın diye... Opesin diye!.. Ben buna nasıl 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dayanacağım?' diye düşündü içinden. Bu düşünce kalbini iyice sızlatmıştı. 

“Güzel... Size iyı eğlenceler. Geç gelirsin sanırım? Belki de hiç gelmezsin!” 


Genç adam derin bir nefes aldı. “Saat on ikiden önce gelirim,” dedi sıkıntılı bir sesle. “Sabah erken kalkacağımız için gecikmem.” 


Tuğçe'nin gözleri ışıldadı bir an. On iki mi? Sibel'i eve bırakması ve geri gelmesi de göz önüne alınırsa, on bir gibi geceyi bitirmek zorundaydı. Bu durumda da sevişmeleri için uygun zaman yaratmaları zor olurdu. Hatta öpüşmeleri için... Kendisini çok hain ve aptal hissediyordu ama elinde değildi. Kara'yı başka bir kadının kollarında hayal edince bile kendisini kötü hissediyordu. 


Baş ağrısı da artmıştı. Onu süzdü doyasıya... 


“Karın gibi davranıyorum değil mi?” dedi sonra üzgünce. “Bana kızıyorsun!” 

Genç adam başını salladı iki yana. “Karım gibi davranmıyorsun. 
Sadece yalnız kalmaktan korkan her çocuk gibi davranıyorsun. Seni anlıyorum. Afrika'da, erkekleri bile korkutacak kadar kötü yerlerde uyuduğum oldu!” 

Tuğçe bu sefer gülümsemeye çalıştı. “Teşekkür ederim...” Onun yanlış anlamasına memnun olmuştu. Evet, bir miktar yalnızlıktan korkardı ama asıl derdi o değildi. 


“Önemli değil. Sen iyi misin?” 

“Niye” Tuğçe şaşırmıştı bu sefer. 

“Rengin biraz kızarmış da... Buna rağmen cildin solgun gözüküyor.” Adamın keskin gözleri kızın yüzündeydi. 


Tuğçe elini başına attı. Gür sarı saçlarını gözlerinin önünden çekti. 
“Biraz başım ağrıyor sadece. İyiyim. Sınav stresi olabilir.” 

“Emin misin?” 

“Evet...” Kendisini sıcak İzmir havasına bıraktı. Tertemiz bir hava karşılamıştı onu. Herkes bu güzel Cumartesi günü tatildeyken onların sınava girecek olması pek de sıkıcıydı. Kapıyı kapattı. Ileride birkaç arkadaşı da geliyordu zaten. Arabanın yanından geçerken ön camdan Kara'ya son kez göz attı. Adam da açıkça kendisini izliyordu. Sonra genç kız kendisine el sallayarak gelen arkadaşlarına gülümsedi. Yanlarına doğru yürürken hâlâ izlendiğinin farkındaydı. 

Karahan gerçekten de arkadaşlarıyla birlikte okulun kapısından 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içeriye girinceye kadar Tuğçe'nin arkasından baktı. Birkaç genç kızdılar ama en çok o dikkati çekiyordu. Elinde olmadan yuvarlak kalçalarını seyretmiştı. Beyaz pantolonu içindeki uzun bacakları ve nefis kalçaları ciddi bir biçimde seksiydi. İncecik beline etekleri bolca dökülen vişne kurusu rengindeki bluzu ise onu sarışın bir Çingene güzeli gibi ortaya çıkarmıştı. Ve şu güzel göğüsleri... Onları bir türlü aklından çıkaramı yordu. 

Arabayı hareket ettirdi. Okulun önünden uzaklaşmaya başladı. 
Fakat gözünün önünden genç kızın solgun yüzü, kızarmış yanakları gitmiyordu. Bunlar makyaj değildi. O kızarıklık için genç kızın zaten makyaja ihtiyacı yoktu. Sağlıklı cildi ve kendiliğinden renkli dudakları makyajsız da çok güzeldi. Fakat her nedense bu sefer cildindeki bu fazla kızarıklık hoşuna gitmemişti. 

Homurdanarak frene bastı. Aynadan gelen gideni kontrol etti ve keskin bir U dönüşü yaparak arabanın burnunu yeniden okula doğru çevirdi. Tuğçe hasta olacak gibi gözüküyordu ve bu aptal çocuk şimdilik kendisine emanetti. 

Genç kız ise gerçekten de kendisini iyı hissetmemeye başlamıştı. 
Sınavın sonuna doğru baş ağrısı artmıştı. Hemen yanında oturan Sibel'e göz attı. Büyük amfide girdikleri bu son sınav ile okul hayatları neredeyse bitecekti. Onunla yine görüşmeye devam edeceklerdi elbette. Fakat bu Kara meselesi yüzünden bu saf kıza bile iyi gözle bakamıyordu. Hele şimdi bu baş ağrısına sebep olan şeyin akşamki buluşma olduğunu düşündüğü için ona kızgındı bile. 

Önündeki plastik su şişesinden bir yudum aldı. İçi de yanmaya başlamıştı. 

‘Boyun devrilsin Kara! İyi mi! Bana yaptığına bak!” 

Sınavını yine de erken bitirdi. Bir iki soru yapmamıştı. Yapacak hali de yoktu. Ama kalan cevaplarla bu dersi rahatça geçeceğini biliyordu. 
Yerinden kalktı. Kâğıdını eline alıp hocasına doğru yürürken, Sibel'in kulağına fısıldadı. “Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Sizinle gelemeyeceğim. Eve gidiyorum tamam mı?” dedi. 

“Neyin var?” diye sordu arkadaşı hemen endişeyle. 

Onların konuştuklarını gören bayan hoca, uyarır bir tonda boğazını temizledi. İki kız da hocalarına baktılar bir an. Sonra Tuğçe arkadaşının sorusunu alçak sesle cevapladı. “Başım ağrıyor sadece. Merak edilecek bir şey değil. Görüşürüz. Size akşam iyi eğlenceler.” 

Sınıftan dışarıya ve oradan da binanın dış kapısına vardığında 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biraz rahatladı. Hava sıcaktı ama bulunduğu yer gölgeydi. Hatta biraz üşüyordu bile. O sıcakta üşümesini garip karşıladı. Kansız bir kız da değildi ki! Biraz şu çimlere oturup dinlense miydi? Ama dinlenmek baş ağrısını azaltmazdı. En iyisi eve bir taksi ile gidip bir hap almak ve uzanıp uyumaktı. 


O kadar dikkatı dağılmıştı ve eve gitmek için acele ediyordu ki, bir kıyıda onu bekleyen Kara'yı fark etmedi. Genç adam içmeyi gittikçe azalttığı sigarasından son bir nefes alıp yaslandığı ağacın sert kabuğunda söndürdü. Uzanıp hemen yanındaki çöp kovasına attı. Gözleri başı önünde yürüyen genç kızdaydı. Yanına doğru yürüyüp kendisini görmeyen Tuğçe’ ye yetişti. 

Tuğçe ilk anda dikkat etmemişti ama yanında iri birisi belirince ürkerek başını kaldırdı. Yanakları daha da kızarmıştı. Fakat genç adamı görünce yüzünde hemen gül tomurcukları açtı. 


“Kara?” dedi şaşkınca. Genç adam her zamanki suskunluğu ve asık suratıyla başını eğerek onu selamlamasına rağmen, derin bakışlı gözleri kızın yüzündeydi. “Merhaba... Ne arıyorsun burada?” diye sordu Tuğçe. 

“Doğrusu... durumun hoşuma gitmedi!” dedi adam onun yüzünü süzmeye devam ederek. “Sınavdan da erken çıkmadın mı?” 


“Şey... Sanırım.” 
“Baş ağrın geçti mi? 
Tuğçe içi çekti. “Hayır... Biraz daha arttı. Ben de eve gidip 


uzanacaktım biraz.” Gülümsemeye çalıştı. “Ama iyiyim. Kötü bir şey yok yanı. Sibel'i almaya mı karar verdin yoksa?” 


“Hayır!” dedi adam kestirmeden. “Senin için buradayım.” İri elini kaldırıp önce parmaklarının tersiyle kızarmış yanağına dokundu. Genç kız neredeyse gözlerini yumup o müşfik parmaklara yüzünü yaslayacaktı. 
Genç adamın hassas parmakları pürüzsüzdü. Hiç de çamurlar içinde elmas arayan bir adamın eli değildi. “Biraz ateşin var!” dedi genç adam yavaşça. Parmak uçları bu sefer de alnına kaymıştı. Saçlarının arasından alnına dokundu. Bu temas her ne kadar hoş olsa da Tuğçe gerildi. 
Bakışlarını çevrelerinden geçen diğer öğrencilerde gezdirdi. Başka sınıflardan bile olsalar, bu şekilde okşanırcasına dokunulmak, iyi bir izlenim vermeyebilirdi. 


“Bizi izliyorlar...” dedi zorlukla. Hem dokunuşların güzelliğinden, hem de vücudunun tepkisinden ateşi sankı daha da çıkmıştı. Kim bilir bu adamın koynuna girseydi ne olurdu? Ateşler içinde kıvranacağından 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emindi. Hem de eriyecek kadar. Ah... Neden bu kadar anlamsızca bir tutkuyla âşık olmuştu ki? 


“Seni eve götüreyim. Biraz dinlenirsen iyi gelir. Doktorluk değilsin ama ateşin artabilir.” 

Genç kız onun endişeli yüzünü süzdü. Evet, belki biraz ateşi vardı ve başı da ciddi bir biçimde ağrıyordu ama hasta olmadığından da emindi. 
Aklına gelen haince plan, tüm benliğini yavaş yavaş sarmaya başlamıştı. 
Gözlerini birazcık süzgünleştirdi. 

“Sana engel olmuyor muyum?” dedi sesini kısarak. 

“Arabanın bakımını yaptıracaktım. Sonra da olur. Hadi gel.” 

İri eli kızın kolunu tutunca, Tuğçe sesini çıkarmadı. O böyle tuttukça ateşi hakikaten de yükselebilirdi. Fakat daha iyisi de vardı. 
Kolunu onun elinden kurtardı. “Dur...” dedi halsiz bir sesle. “Ben senin koluna girersem daha rahat yürüyebilirim.” 

Genç adam sesini çıkarmayınca, kendisinden memnun bir şekilde onun kalın koluna attı elini. Parmak uçlarında gerilen kaslarını hissederek iyice sokuldu. Omzunu ona yaslamıştı. Başını yine önüne eğdi. Adamın kendisini arabaya yönlendirmesini sessizce kabul etti. Şimdi baş ağrısından daha şiddetli bir ağrı kalbinde vardı. O kadar hızlı atıyordu kı, onun duymamasına şaşırı yordu. 

Az sonra eve doğru gidiyorlardı. Genç kız bu sefer öne oturmuştu. 
Sessizce dışarıya bakıyordu. Aslında farkında değildi ama bu hali genç adamı endişelendiriyordu. Onun cidden hasta olmasından çekiniyordu. 
Biraz ateşi vardı. Yanakları da kızarmıştı. Doktora götürüp götürmeme arasında bocalayıp duruyordu. 


“İstersen bir doktora gidelim?” diye sordu. 

O zaman da Tuğçe'nin ciddi bir şeyi olmadığı ortaya çıkacaktı. 
Genç kız ona çevirdi başını. “Gerek yok. Serin bir duş ve birazcık uyku iyi gelir sanırım. Uyandıktan sonra ateşim yükselmiş olursa ben kendim giderim!” dedi ince bir manevrayla. 

“Sen mi gidersin?” diye sordu adam farkında olmadan. 

“Tabii... Arabam var ya! Bir hastaneye kadar gidebilirim sanırım. 
Birkaç kilometre ileride özel bir hastane var.” 


“Saçmalama!” dedi adam ters ters. “Ateşin yükselirse evden bile çıkamazsın. Hem orası on kilometre ileride ve çevresindeki trafik çok kalabalık.” 


“O zaman kapıdaki güvenlikçilerden yardım isterim. Biri beni 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götürür. Başımın çaresine bakarım merak etme. Sen eğlenmene bak. 
Zaten ateşimin yükseleceği de kesin değil. Belki iyi olurum!” 


Adam ona bir bakış attı. “Evet. Doğru!” dedi sıkıntıyla. “Belki iyi olursun...” 


Eve geldiklerinde, güvenlikçilere selam vererek açılan kapıdan girdi. Arabayı doğruca evin önüne götürdü. Arabanın kapısını açmadan önce kızın yüzüne baktı. Kararsızdı. Sonra onu yalnız bırakamayacağını anladı. “Seni yukarıya kadar çıkarayım...” dedi isteksizce. O koca evde bu kızla tek olmak yerine, Afrika'da aslanlarla karşı karşıya olmayı isterdi. 


Tuğçe onun sıkıntısını anlayabiliyordu. Gülümsememek için kendisini zor tuttu. Genç adamın arabanın önünden dolaşıp kendi kapısını açmasını bekledi. Süzgün gözleri arasından onu seyrediyordu. Ne çok iyiymiş gibi davranıyordu ne de çok kötü. Ayakları yere basınca da bir an durakladı. Kara onun duraklaması üzerine kaşlarını çattı. 


“Yürüyecek durumda mısın?” diye sordu kıza. 


“Yok... Evet, iyiyim. Yürüyebilirim!” dedi Tuğçe sakin bir tonla. 
“İyiyim cidden. Sen işine bakabilirsin. Alt tarafı kendimi biraz halsiz hissediyorum.” Elini adamın koluna attı sanki farkında değilmiş gibi. 
Genç adam da onun koluna girmişti. 


“Kendini halsiz mi hissediyorsun?” 

“Biraz... Yürüyebilirim inan...” Genç adamın açtığı kapıdan onun yardımıyla serin eve girdi. Dönüp ona baktı. “Evet... Git hadı! Seni meşgul etmeyeyim.” 

“Kendini iyı hissetmiyorsan?..” 

“Çocuk değilim. Başımın çaresine bakarım.” 


“Allah'ım... Ne kadar inatçı bir kadınsın!” diye homurdandı Kara. 
Elini yeniden alnına koymuştu. Sonra eğilip kızı kucakladı. “Tutun bana!” 
diye de emretmeyi ihmal etmedi. Sıkıca sardığı kızı bir bebek gibi tutabiliyordu. Önceki gece de kendisini böyle tutmuştu ve merdi venlerden çıkardıktan sonra nefesi bile kesilmemişti. Nasıl bu kadar güçlü olabiliyordu? Onun bu gücüne de bayılıyordu. Onun kollarında kendisini inanılmaz güvende ve kadınsı hissediyordu. 


Kollarını adamın boynuna doladı. Başını omzuna yasladı. 
Burnunun dibindeki boynundan yayılan erkeksi parfümü alabiliyordu. 
Demek güneş yanığı teninin sebebi Afrika güneşiydi? Peki ya neden bu kadar güzel kokuyordu? Bu da Afrika'ya mahsus egzotik bir koku muydu? 
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“Çok güzel kokuyorsun...” dedi yavaşça. Genç adam cevap vermeden merdivenleri çıkmaya başlamıştı. Tuğçe parmak uçlarındaki gür saçları okşadı bilinçsizce. “Ne kokusu bu?” 


“Bilmiyorum...” 
“Afrika'dan mı?” 
“Evet...” 


“Sana çok yakışıyor?” Genç adam yan gözle kollarındaki kıza baktı. Tuğçe gülümsedi. “Ciddiyim. Sana çok yakışıyor. Ben kokunu çok sevdim.” 


“Bir şişe daha var. Sana vereyim de erkek arkadaşına hediye edersin!” dedi adam dalga geçer gibi. Tuğçe biraz bozuldu. Kaşlarını çatarken dudaklarını masumca büzdü. 


“Beni kırmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun değil mi?” dedi küskünce. 


Adam cevap vermeden onu oda kapısının önüne kadar götürdü. 
Yere bırakıp bırakmama konusunda kararsız gibiydi. Genç kız başını onun omzundan kaldırıp hemen dibindeki gözlerinin içine baktı. Bu koca evde yalnızdılar ve adamın tedirgin olmasının sebebini anlıyordu. Kendi vücudunda da engelleyemediği kıpırtılar vardı. Hele yalnız olduklarını düşününce, birden heyecanı ve kıpırtıları artmıştı. 


Genç adam sonunda kararını vermiş gibi onu yere bıraktı. Uzanıp kapıyı açtı. “Bundan sonrasını kendin yaparsın sanırım?” diye sordu ona. 
Tuğçe iç çekmemek için kendisini güç tuttu. Bu adama çekici gelmediğini bilmek çok acıydı. Başka bir erkek olsaydı onu yatağa atmak için bu fırsatı kaçırmazdı. 


“Sanırım...” dedi o da yavaşça. İçindeki sıkıntıdan odasındaki yatak gözüne çok uzak gözükmüştü. Oraya doğru ümitsiz gözlerle bakınınca adam belirsiz bir şeyler homurdandı. Sonra kızı belinden tutup nazikçe odaya yönlendirdi. Yatağa doğru götürüp oturmasını sağladı. Bir elini yine alnına götürmüştü. Bir insanı öldürmeyi bilecek kadar cani olan eli şimdi nazikçe alnında duruyordu. 


“Çok ateşin yok ama yine de belli olmaz. Sen soyunup yatağa gir. 
Ateşin yükselirse bir duş alırsın.” 


Tuğçe onun temasından zaten kendisinden geçmiş gibiydi. Başını salladı yavaşça. “Peki! Sen git!” 


“Gitmiyorum aptal kadın!” dedi Kara fazla da sinirli olmayan bir sesle. “Aşağıya inip yiyecek bir şeyler var mı bakayım. Belki 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acıkmışsındır. Sabah hiçbir şey yemedin.” 


Tuğçe buna inanamıyordu. Demek sabah ne kadar yediğine bile dikkat etmişti? Neden? Onun kendisiyle ilgilenmesi içini mutlulukla doldurmuştu. Şimdilik gitmiyor olması ise harika bir şeydi. “Acıktım...” 
dedi gülümseyerek. 

“Hazırlarım şimdi bir şeyler. Üzerine ince giysiler giymeyi unutma. Ateşinin yükselmemesi lazım! Dün gece giydiğin bluz ve şort işimizi görür.” 

Tuğçe başını salladı. Sonra biraz kadınsı bir hainlikle sordu. 
“Sutyenimi de çıkarayım mı?” Adamın hayal gücünün çalışmasını istiyordu. Kendisinden belki hoşlanmıyordu ama hiç değilse güzel bir vücudu olduğunun farkına varsaydı. Kara'nın gözleri garip bir şekilde ışıldadı bir an. 


“Yine tehlikeyle oynamaya başladın!” diye homurdandı. 


Tuğçe masumca gözlerini kırpıştırdı. Amacına eriştiğini anlamıştı. 
Demek o da göğüslerine nasıl dokunduğunu, onları nasıl avuçladığını hatırlamıştı. 


“Özür dilerim. Anlamadım!” dedi sakin bir şeytanlıkla. “Başım gerçekten ağrıyor. Bir de hap getirebilir misin? Ecza dolabı mutfağa...” 


“Yerini biliyorum. Gelirim birazdan.” 


O gidince Tuğçe gülümseyerek yerinden kalktı. Elini alnına attı. 
Fazla bir ateşi yoktu. O da baş ağrısının verdiği bir şey olmalıydı. Çünkü kendisini ağrı dışında hiç kötü hissetmiyordu. Hatta genç adamın bir süre bir yere gitmeyecek olması ve şu anda da kendisiyle ilgileniyor olması baş ağrısını azaltmıştı bile. 


Banyoya gitti. Önce tuvalete girmeliydi. Sabahtan beri gerçekten de bir şey yememiş, çay ve bol su içmişti. Şimdi de o kadar sıvının baskısını hafifçe hissediyordu. Biraz uyuyabilmek için önce rahatlamalıydı. İşini bitirince elini yüzünü güzelce yıkadı. Serin su da baş ağrısına iyi gelmişti. Uyanınca bir duş alması fena olmazdı. Tabii uyuyabilirse. Kara'nın kendisini bırakıp gideceğini biliyordu. Sibel ile buluşacaklarına göre, bu geceyi yalnız geçirmeye mahkümdu. 


Odaya gırdı. Bluzunu tutup çıkardı. Onu güzelce katlayıp dolabına yerleştirdi. Beyaz pantolonunu da çıkardığında kapıda bir hareket hissetti. 
Sırtı kapıya dönüktü. Sadece başını çevirip baktı. Karahan elinde bir tepsi, kapının ağzında öylece kalakalmıştı. Kaşları çatılıydı. Gözleri genç kızın inanılmaz incelikteki seksi vücudundaydı. Küçük beyaz iç çamaşırı kalçalarının güzelliğini daha da vurgular gibiydi. İncecik vücudundaki 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süper kaliteli sutyeni ise alttakinın aksine kırmızımsı bir renkteydi. 
Bluzunun içinde sırıtmasın diye o renk bir şey giydiği belli ydı. 


Tuğçe yavaşça ona döndü. Şimdi o kırmızı çamaşırdan taşan harıka kıvrımlar adamın gözlerinin önündeydi. 

“Daha hazırlanmadın mı?” diye sordu Karahan garip bir sesle. 
Bakışlarını göğüslerinden kaçırsa da dümdüz göbeğinde ve daha aşağıda bir an için gezinmesine engel olamadı. Bu manzara herhangi bir erkeği taş gibi yapabilirdi. 

“Tuvalete gittim. Üşütmüşüm sanırım,” dedi Tuğçe sanki hiçbir şey yokmuş gibi. “Böyle yatsam olur mu?” diye sordu sonra haince bir masumlukla. “Soyunurken bile çok zorlandım.” 


“Böyle yatamazsın!” dedi adam sıkıntıyla. “Bir süre yanında kalmaya niyetleniyordum...” 


“Kal yine!” dedi genç kız. “Eminim benden çıplaklarını da görmüşsündür. Beni havuz kenarında bikinimle de görebilirdin. İnan bana onlar bunlardan daha açıktır.” 


Genç adam elindeki tepsiyi tuvalet masasının üzerine bıraktı. 
Ellerini beline koyup çatılı kaşlarla bir an genç kızı ve üzerindeki seksi şeyleri süzdü. Sonra başını salladı. “Böyle duramazsın. Aynı şey değil. 
Hayal gücümü zorluyorsun ve bana eziyet ediyorsun. Bir erkek olarak elimden geleni yapıyorum ve inan bana senin kadar çekici bir kızdan uzak durmak sandığın kadar kolay değil!” 

Tuğçe'nin gözleri gizli bir mutlulukla irileşti. Kara kendisini çekici bulduğunu mu açıklamıştı az önce? 

“Peki!” dedi aniden uysalca. Yeniden sırtını ona dönerken elini kopçasına götürdü. Kırmızımsı sutyen omuzlarından sıyrılırken, dolabın aynasından gözleri karşılaştı. Tuğçe onun kendisini seyredebileceğini biliyordu. Anlamadığı bir cesaretle iç çamaşırını kenara attı. İnce vücuduna göre dolgun ve dik göğüsleri şimdi aynadan rahatça gözüküyordu. Adamın birkaç saniye onları seyretmesine izin verdi. Garip bir şekilde sızlamaya başlayan göğüs uçlarının nasıl bir tedaviye ihtiyacı olduğunu bilmiyordu. Ama bu tedavinin adamın elinde olduğunun farkındaydı. Belki de dilinde... Saçmalıyordu. Neler düşünüyordu böyle? 


Dolabının çekmecesini açarak gece giydiği bluzunu aldı. İnce askılı bluzu yüzünden omuzları iyice açıkta kalmıştı. Kumaşın serinliği de erotizmle yanan bedenine iyi gelmişti. Bunun rahatlığı ve alev alev yanan göğüslerinin serinlemesi ile gülümsedi. Gözünün ucuyla adama baktı. 


“Beğendin mi barı?” dedi utanmazca. “Çok kadın memesi 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gördüğüne eminim.” 


Adam onu seyretmiş olmaktan utanmaksızın duruyordu. Kızın neredeyse çıplak olarak ayna önünde durduğu an, boğazı tıkanmıştı. Ona cevap verebileceğini de sanmıyordu aslında. Beğenmek ne demekti... 
Hayatında daha önce böyle güzel bir vücut görmemişti. Bu kızın mankenleri bile kıskandıracak harika bir vücudu olduğunu zaten biliyordu. Giydiği her şeyin onu bu kadar seksi göstermesini de anlamıyordu. Giysilerin aslında bu kızın seksiliğini örtmesi gerekmiyor muydu? Bu kızla evlenecek adama acıyordu. Sürekli diğer erkeklerin bakışlarından karısını kıskanmak zorunda kalacaktı. 


Ve şimdi üzerinde kendisini örttüğünü zannettiği şu incecik beyaz şey bile anormal derecede onu çıplak hissettiriyordu. Genç adam kasıklarındaki kıpırtılara engel olamadığı için döndü. Yatağın kıyısına bir sehpa çekti. Aklını başka şeyle meşgul etmeliydi. Aptal ve şımarık bir bakirenin oyuncağı olamayacak kadar büyüktü. 

“Yemeğimizi yiyelim, sonra da yatıp dinlen biraz!” dedi normalden daha sert bir sesle. Uzun zamandır bir kadınla birlikte olmamıştı ve bu ihtiyacı şimdi kasıklarında ağrı olarak kendisini göstermişti. Tuğçe'nin dediği gibi Sibel ile birkaç saatlik bir sevişme iyi gelebilirdi. Fakat nedense kendisini o kızla birlikte düşünemiyordu. 
Düşündüğünde ise gözünün önünde gezinen çıplak bedenin, Sibel'inki olmadığının çok farkındaydı. 

Şortunu da giyip yatağa yanaşan Tuğçe, tepsinin üzerindekilere baktı. Genç adam onları sehpanın üzerine güzelce dizivermişti. Tost ekmeğinin içine doldurduğu salam ve peynirler güzel gözüküyordu. 
Yeşillik de vardı içinde. Iki bardak da meyve suyu getirmişti. Ayrıca bir bardak su ve ağrı kesici ve ateş düşürücü olduğu belli olan bir hap vardı. 

“Sen de mi benimle yiyeceksin?” diye sordu gizli bir mutlulukla. 

“Evet... Mahsuru var mı?” 

“Elbette hayır! Çok sevinirim!” 

Genç adam alayla dudaklarını büzdü. “Demek sevinirsin?” 


“Dalga geçme!” dedi genç kız. Yatağın kıyısına oturup bacaklarını da altında kavuşturdu. Tostunu uzanıp eline aldı. Hemen koca bir ısırık aldı. Gerçekten acıkmıştı. Ve... Ve bu tostun tadı da harikaydı. “Nefis...” 
diye iç çekti. “Çok harika bir tost olmuş. Teşekkür ederim.” 

“Salam, peynir, yeşilbiber ve marul...” dedi genç adam umursamazca. O da bir sandalye çekip karşısına oturmuştu. “Basit bir şey yani... Midene de iyı gelir.” 
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“Bayıldım Kara Bey... Çok marifetlisin.” Gülümseyerek meyve suyuna uzandı. Kocaman bir yudum da ondan aldı. Içindeki ateş azalmayacaktı belki ama meyve suyunun serinliği boğazına ve midesine iyi gelmişti. “Yemek yapmayı biliyor musun?” 

“Evet. Öğrenecek kadar uzun süreler yalnız yaşadım.” 


“Öyle mi? Peki Afrika'daki evinde hiçbir sevgilin olmadı mı? 
Beraber yaşadığın bir kadın? Eşin hariç...” 


“Cinsel anlamda soruyorsan birkaç tane olmuştur belki. Ama evime hiç getirmem. Yalnız yaşamayı severim.” 


“Öyle mi? Ya yine evlenirsen?” 


“Bir daha evlenmeyeceğim...” Genç adamın sesi 1fadesizdi. “En azından uzunca bir süre. Mümkünse hiç...” 


Tuğçe iştahının kesilmesine izin vermek niyetinde değildi ama yine de canı sıkılmıştı. “Neden? İlk evliliğinde mutlu değil miydin?” 

“Önemli olan o değil!” dedi genç adam düz bir sesle. “Ben sorumluluk alabilecek birisi değilim. Dahası yakınımdaki herkesin başına dert açan birisiyim.” 

“Saçma... Bunları görmeyecek ve seve seve senin yanında olmak isteyecek birçok kadın bulabilirsin. Bir de şu suratsızlığını ve aksıliğini bıraksan!” 

“Ben aksı değilim!” dedi genç adam tostunu ısırırken. Tuğçe kıkırdadı. Ağzındaki lokma boğazında kalmasın diye çaba gösterirken elinde olmadan onu yine iğneledi. 


“Sanki her şey tamam?.. Aksılığıne itiraz ediyorsun. Bence sen gördüğüm en aksi adamsın. Yaşlılığını düşünmek bile istemiyorum. 
Torunlarını sürekli azarlayan o beyaz saçlı ihtiyar adamlar gibi olacaksın eminim.” 

Kara elinde ekmeği öylece kalakalmıştı. Sonra birden o da güldü. 
Evet... Gülmüştü! Tuğçe inanmazca adamın beyaz dişlerine bakıyordu. 
Gülerken çıkardığı hafif keyifli tonu ise çok ahenkli bulmuştu. 


“Evet...” dedi adam sonra. “Sanırım haklısın. Sanırım aksi birisi olacağım...” 

Tuğçe mutlu bir şekilde dudaklarını kıvırdı. “Tabii böyle gülmeyi öğrenirsen, senin için bir umut var demektir. Sana seni güldürebilen bir kadın gerekiyor. Zamanla somurtuk suratını düzeltir. Ruhsuzluğun üzerinde de Iyi bir şeyler yapabilir.” 

“Mesela?” diye sordu adam hâlâ gülümseyen ama kısılmış 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gözlerle. 

Tuğçe bir an düşündü. Ona ne diyebilirdi? ‘Ben’ diyebilir miydi ki? Hayır, diyemezdi. Henüz değil. Karahan'ın gerçekten de kendisi gibi bir kadına ihtiyacı vardı. O farkında değildi ama adamı kabuğundan çıkarabilen bir tek kendisiydi. Gerçi bilinçli yapmıyordu ama durum buydu. Adam kendisine kızıyor, öfkeleniyor, hatta öpecek kadar ruhsuzluğundan sıyrılıyordu. Annesinin dediği gibi sanki onu yontmaya uğraşıyordu. Ve bunu yaptığının bile farkında değildi. 


“Sibel olabilir...” dedi yavaşça. “O çok neşeli bir kızdır. Seni güldürür.” 

Genç adam iç çekti. Meyve suyundan bir yudum alırken gözleri genç kızın mavi gözlerindeydi. “Sana bir sır vereyim mi?” dedi sonra. 


p? 


Tuğçe ilgilenmişti. Onayladı hemen. “Lütfen! Çok isterim 

Adamın dudaklarının bir kenarı kıvrıldı hafifçe. Gülümsemeye mi çalışıyordu acaba? Tuğçe içinden güldü. Bu adamı keyiflendirmek hakikaten zor olacaktı. 

“Ne yazık ki Sibel benim tipim değil. Arkadaşının güvende olduğuna inanabilirsin,” dedi adam sakin bir tonla. “Çok hoş ve tatlı olduğuna eminim ama onunla ciddi anlamda ilgilenmiyorum. Davetini de sadece yaptığı nezaket için kabul ettim!” 

“Yani seni beslediği için mı?” Genç kız duyduğu sözlerden dolayı o kadar memnundu ki, kalbi deli gibi atıyordu. Midesi mutluluk düğümcükleriyle doluydu 


Adam omuz silkti. “Düşünmeyebilirdi. Kibar davranılmayı hak ediyordu. Gerçekten iyi bir kız.” 


“Ben de içecek getirdim ama?” diye sordu Tuğçe tatlı bir gülümsemeyle. “Ben de hak etmiyor muyum?” 

Genç adamın gözleri, yakası gevşeyen bluzunun davetkâr bir şekilde meydana çıkardığı göğüslerinin oluğuna kaydı. Bu şekilde yemek yemek hakikaten zordu. “Sandığının aksine, ben sana zaten iyi davranıyorum!” dedi zorlukla. Bakışlarını kaçırdı. Tuğçe onun nereye baktığını anlamıştı ama aldırmadı. 

“Yalancı!” dedi genç adama açıkça. “Bana hiç de iyi davranmıyorsun. Bugün hariç! Ona da gerçekten şaşırdım ya! Beni umursamazmış gibi davranman çok sinir bozucuydu.” 


“Bunu niye istiyordun ki? Senin de sürekli benimle uğraşman sinir bozucu!” 
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“Biliyorum ama elimde değil. Sana söyledim. Beni garip bir şekilde etkiliyorsun. Seninle uğraşmak istemiyorum ama sen bana kötü davrandıkça başka çarem kalmıyor. ” 


“Sana kötü davranmıyorum. Sadece... Sadece...” Sustu. Genç kızın bakışları merakla onun üzerindeydi. 

“Sadece ne?” diye ısrar etti Tuğçe. “Bana kendimi kadın gibi hissettirmeyi becerebilen tek erkeğin, bana selam vermekten bile kaçınması, görmezden gelmesi, yokmuşum gibi davranması kötülük değil mı? Bunlar hoşuma mı gidiyor sanıyorsun? Ben seninle en başından beri arkadaş olmak istedim ama sen buna hiç müsaade etmedin! Olmayan arkadaşlığımızı beni öperek başka alana kaydıran da sensin. Ve diğer yaptıkların da var tabii.” 

Genç adam tostundan bir ısırık daha aldı ama cevap vermedi. 
Yeniden çatılmış kaşlarla genç kızın dediklerini düşünüyordu. Ona kötü davrandığını iddia eden bu şımarık kıza bakmadan tostunu aceleyle bitirdi. Bir an önce buradan gitse iyi olacaktı. Gerçekten de bu odada onunla kalmak tüm erkekçe hislerini uyarıyordu. 

Onun suskunluğu üzerine Tuğçe de sessizce tostunu yedi. Genç adamın yüzünden ayırmadığı gözleri, onun ne düşündüğünü anlamak ister gibi bakıyordu. Kara yine kabuğuna çekilmişti. 

“Karını çok mu seviyordun?” diye sordu birden. Genç adam meyve suyundan son yudumunu alırken eli havada kalmıştı. Koyu gözleri garip bir bakışla kısıldı. 


“Onun hakkında konuşmak istemiyorum!” dedi sert bir sesle. 

“Lütfen! Çok merak ediyorum!” diye yalvardı Tuğçe. Önündeki peçeteyle güzel dudaklarını silip gülümsedi. “Arkadaşça bir soruydu sadece!” 

Kara aniden ayağa kalktı. Uzanıp kızın elinde buruşturup durduğu peçeteyı biraz sertçe aldı ve tepsinin içine koydu. Su bardağını ve hapı alıp kıza uzattı. 

“İç hadi. Ben de bunları aşağıya indireyim. Başka bir şey ister misin?” 

“Korkak!” dedi Tuğçe gülümseyerek. 

“Sen de fazla cesursun küçük hanım!” dedi Kara sıkıntılı ve hafif öfkeli bir sesle. “Seninle bir insan iki dakika bile sakin kalamıyor!” 

“Mayamda var!” Gözlerini süzdürdü birazcık. “Aslında... Aslında ben de iyi bir eş olurum!” diye mırıldandı. 
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“Eminim!” dedi adam tersleyerek. “Kocanı katıl yapar hapislerde süründürürsün. Al şunları hadi. Sonra uzanıp dinlen.” Elindeki suyu ve hapı uzatıyordu hâlâ. Tuğçe onları aldı. Adam bardağı beklemeden döndü. Tepsiyle birlikte odadan çıktı. O gidince genç kızın yüzündeki gülümseme biraz soldu. Ne kadar da dirençli bir adamdı böyle! Hayatına giren şu adama bir bakın hele! Ama o kabuğu eninde sonunda kıracaktı. 


Banyoya gidip ağzı batmış mı diye kontrol etti. Dişlerini de fırçaladıktan sonra odaya geri döndü. Sehpayı yerine çekip yeniden yatağa döndü. İnce örtüyü kaldırdı. Aklında tabii ki Karahan vardı. 
Örtünün altına girdiğinde biraz rahatladı. Hava sıcak sayılırdı ama vücudundaki üşüme yeniden başlamış gibiydi. Adamın kendi içinde yaktığı ateş o gidince kısmen sönmüş olmasına rağmen, başındaki hafif ateş de artacak gibiydi. Galiba numara yaparken gerçekten hastalanacaktı. 
İnşallah uyanınca çabucak toparlardı. 


Karahan kendi evine gitmiş ve gece için hazırlanıyor olmalıydı. 
Saat kaçtı? Duvara baktı. Aman Allah'ım! Saat üç olmuştu neredeyse. Ne çabuk geçmişti. Bu adamın yanında zamanın farkında bile olmuyordu. 


“Aptal adam!” diye söylendi. Örtüyü boğazına kadar çekti ve tavana bakmaya başladı. Ona o kadar âşıktı kı artık kızamıyordu bile! 
Aptalca dürüstlüğü ve mesafeli tavrı şimdi kendisine hoş geliyordu. 
Gerçekten de başka erkek olsa kendisinden faydalanmak içi türlü numaralar yapardı. Ama o çıplak göğüslerini bile görmesine rağmen şımarmayıp kendisini tutacak kadar delikanlıydı. Gerçekten de adam gibi adamdı. Kendi cesaretine kendi de şaşmıştı. Fakat göğüslerinde gezinen gözlerin sertleşmiş uçlarında takılı kaldığını ve genç adamın içini yaktığını görmüştü. Onun kendisinden hoşlanıp hoşlanmaması önemli değildi. Zaten hoşlanmasaydı dün geceki gibi kendisini öpebilir miydi? 
Kasıklarında hissettiği o sert şey öyle heyecanlanabilir miydi? Demek ki aslında cinsel olarak beğeni yordu. 


Ya kendisi? 


Buna verilecek cevap belliydi. Onun o iri bedenine, gücüne, kokusuna ve çekici gözlerine bayılıyordu. Hayatında hiçbir erkeğe bu kadar bayıldığını hatırlamıyordu. Onu düşünmek bile içini mutlulukla dolduruyordu. 

“Sen de aptalsın!” dedi kıkırdayarak. Kendine kızmak pek bir işe yaramamıştı. Aşık olmak aslında ne güzel bir şeydi. O kendisini sevmese bile içindeki kelebekler bunun farkında değil gibiydi. O kadar büyük bir coşku gönlünü dolduruyordu ki, yattığı yerde ikide bir kıpırdanıp duruyor, kendi kendisine gülümsüyordu. 
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Kapıda bir hareket hissettiğinde hızla başını çevirdi. Önce korkmuş, sonra da şaşırmıştı. 


“Kara?” dedi hayretle. “Ne arıyorsun sen burada? Gittin zannetmiştim?” 

Genç adam yatağa yanaştı. Elinde bir bardak su daha vardı. Onu kızın yanındaki başucu sehpasına koydu. 


“Gitmedim!” dedi sakince. Aslında gidemediği için kendisine kızgındı. Fakat aklı bu çocuktayken gitmesi mümkün olmamıştı. “Daha vakit var. Sana bir bakayım dedim!” diye ilgisiz bir sesle mırıldandı. 

Genç kız örtünün altında kıpırdandı. 

“Teşekkür ederim... Ama iyiyim. Gidebilirsin gerçekten!” Adam sakın bir kararlılıkla örtüye uzandı. Tuğçe'nin şaşkın bakışları altında aşağıya doğru çekti. Genç kız onun ne yaptığını anlayamamıştı. Yoksa? 
Yoksa adam yanına mı uzanacaktı? Korku ve heyecan karışımı bir sesle sordu. “Ne yapıyorsun?” 


“Meraklanma! Üzerini açıyorum sadece...” 
“Ama ben üşüyorum!” diye itiraz etti Tuğçe. 


“Evet, biliyorum. Ateşin olduğu için öyle hissediyorsun. 
Vücudunun soğuması lazım! Bunu üzerini örterek beceremezsin!” 


“Lütfen örteyim!” 


“Hayır. Az sonra ilaç etkisini gösterir. Rahatlarsın. Uyurken de üzerin açık olursa ateşin daha hızlı düşer. Ben burada olacağım. Seni kontrol edeceğim.” 


Üşüyen genç kız kollarını göğsünde kavuşturdu. “Çok hainsin!” 
derken, yatağın hemen yanındaki koltuğa oturan adamı süzüyordu. 
Yumuşak koltuğa oturan Kara, başını onaylarcasına salladı. Ayaklarını da ileriye doğru uzatıp sehpaya yasladı. “Geç kalmayacak mısın?” diye sordu Tuğçe. 

“Sen uyuyuncaya kadar beklerim. Daha iki saatten fazla var.” 

“Siz erkekler ne şanslısınız. Ben ilk randevuma iki saatte zor hazırlanmıştım!” diyerek güldü Tuğçe. Kıpırdanıp kollarını kaldırdı ve başının altında kavuşturdu. Gözleri tavandaki alçı oymalardaydı. Oysa bu şekilde seksi göğüsleri dıkkat çekici bir şekilde meydana çıkmıştı. Kendi yatak odasında yabancı bir erkekle yarı çıplak olmak kendisini aslında hiç rahatsız etmiyordu. Etmediği gibi değişik, erotik bir haz da veriyordu. 
Tıpkı o mısır tanesini dudağının kıyısından alıp yemesi gibi. 


“Beğendi mi bari seni?” diye ilgisizce sordu genç adam. Bakışları 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kızın yüzündeydi. Daha aşağıya bakmak istemiyordu. 


“Bayıldı... Herkes sen değil Kara Bey. Beni güzel bulanlar da var!” diye hafifçe sitem etti genç kız. Yan gözle ona baktı. 


“Aptallaşma!” diye homurdandı genç adam. “Ne kadar güzel olduğunu ben de görüyorum. Şimdi konuşmayı bırak da uyumaya çalış.” 


Tuğçe sesini çıkarmadan yine tavana bakmaya başladı. Beline kadar sıyrılmış örtü yüzünden hâlâ biraz üşüyordu ama karnı doyduktan sonra da doğrusu uykusu gelmeye başlamıştı. Hele genç adamın kendi yanında olduğunu bilmek çok güzeldi. Memnun bir şekilde gülümsedi. 
Gözlerini yumdu. Keşke o da yanında olsaydı. Yanına uzansaydı ve o güçlü kollarda olmayı hissetseydi. Başını göğsüne yaslasaydı. O güzel erkeksi kokusunu burnunun içinde algılasaydı. Ve elleriyle adamın gövdesini okşasaydı. O da kendi bedenine dokunsaydı... 


“Kaldığın için teşekkür ederim...” diye fısıldadı. “Gece erken geleceğin için de... Korkmayacağım için seviniyorum” 

Adam cevap vermemişti. Genç kız ise şaşırmamıştı buna. Onu tanıyordu artık. Nasıl olduğunun farkına bile varmadı. Yüzünde tatlı bir gülümsemeyle uykuya daldı. Aldığı ilacın da etkisi olabilirdi. 


Zaman yavaşça ilerliyordu. Genç adam bir iki kere kalkıp uyuyan kızın ateşine baktı. Sonra yine yerine oturdu. Aklını meşgul etmek için ağabeyi Osman'ı düşündü. Olağanüstü güzel karısı Gülay'ı... Nasıl tanışmışlardı acaba? Ağabeyinin ciddi suratını güldüren bu güzel kadını aslında çok merak ediyordu. Ve güzel yeğeni Serra'yı da düşündü. Ne tatlı bir kırmızı kafaydı o! Gülay'ın ve Serra'nın saçları ne güzel bir renkti! 


Ve yarın ailesinin kalanlarını da görecekti. Heyecanlıydı. Acaba yarın annesi ve babası kendisini görünce neler hissedecekti? Acaba kendisine nasıl davranacaklardı? Bunca yıldan sonra acaba kendisini affedebilecekler miydi? Acaba?.. Acaba?.. 


Uykusu gelmeye başlamıştı. Gitse iyi olacaktı. 


Karahan da farkında olmadan uykuya daldı. Aklındaki son şey ise yatakta yatan sarışın kızdı. Uzun bacaklarını yasladığı sehpa ve üzerinde oturduğu yumuşak koltuk, Afrika’ da uyuduğu pek çok geceden daha rahat bir ortam sunmuştu ona... Aslında niyeti gerçekten de gitmekti. Bu şımarık sarışının korktuğuna inanmamıştı ama biraz hasta olduğu kesindi. 
Gerçekten de ateşi var gibiydi. Her ihtimale karşı başında beklemekte bir sakınca görmemişti. Uyurken hiç de inatçı ve vahşi bir kadın gibi değildi. 
Hatta bir bebek gibi sessizce ve masumca uyu yordu. 
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Üstü bir ara iyice açılmıştı. Ateşinin düşmesi gerektiğini bildiği için örtmemişti. Bir kolunu kaldırmış, başının arkasına kıvırmıştı. Diğer eli de düz midesindeydi. Fazlasıyla seksi gözüküyordu. Genç adam ince askılı bluzunun gizleyemediği göğüslerini görmemek için gözlerini kapamıştı. İşte o andan sadece birkaç dakika sonra uyuyakalmıştı. 

Geriye dönük tüm on yıl, hızla gözünün önünden geçti. Önce ağabeyının vurulması... Osman'a her zaman hayrandı. O her zaman güçlü ve erişilmezdi. Gençken bile ağabeyiyle gurur duyardı. Onun vurularak, dev bir çınar gibi aşama aşama yere çökmesini yeniden yaşadı rüyasında. 
Yeniden onun öldüğünü anladı. Rüyası o kadar gerçekti kı acı içinde inledi. Sonra Afrika'ya gidişi geldi gözünün önüne... Öldürdüğü insanlar! 
Pişmanlığı çok sürmemişti. Sadece kendisini de öldüremedikleri için onlara kızmıştı. Madem ölmek bu kadar zordu, dünyanın en harika ağabeyı neden ölmüştü? Acı içinde yine inledi. Bir anda gözünün önüne karısı geldi. Gülümsemeden bakıyordu kendisine. Karısı Alice kumral bir kadındı. Güzeldi de! İşin doğrusu hamilelik onu daha da güzel yapmıştı! 
Fakat öylece yerde ölmüş halde yatarken, güzelliği çoktan kanlara karışmıştı! Neyle öldürüldüğüne bakmamıştı bile! Ama otomatık tüfek olduğuna emindi! Karnında bebeğiyle ölüp gıtmıştı Alice! Baba olmaya hazırlandığı bir anda onları kaybetmişti! 

Asla! Bir daha asla bir kadına bağlanmayacaktı! Asla birisini çok sevmeyecekti. Sevdiği herkese bela getiriyordu. Herkes onun yüzünden ölüyordu. Adı gibi Kara bir kaderi vardı. 

Gözlerinin önüne yeniden ölü bedenler geldi. Bu sefer Osman ve Alice yan yana yatıyorlardı. Küçük esmer bir kız ise ikisinin ortasında durmuş, ellerini kana bulayarak oynuyordu! Kendi kızı mıydı o? Neden kendisine böyle nefret dolu bakıyordu? Neden adını fısıldı yordu?! 


“Kara!” 


İnleyerek geri gitmeye çalıştı. Ama kanepe yüzünden sadece bulunduğu yerde kıpırdanmıştı. Gözlerini sımsıkı kapattığı halde neden hâlâ kızının yüzünü görüyordu? Hayır, yüzü de yoktu çocuğun! Sadece siyah bir boşluk! Tek bildiği esmer olduğuydu. Ama hâlâ kendisine sesleniyordu. 


“Kara! Kara! Lütfen!” 


“Hayır!” dedi inleyerek. Ama bu gerçekti. Birisi kendisini sarsıyordu! Aniden ayağa fırladı. Neredeyse önünde durmuş olan Tuğçe'yı yere düşürecekti. Genç kızın gözleri kocaman açılmış, üzüntüyle kendisine bakıyordu. Farkında olmadan canını acıtacak şekilde genç kızı kollarından yakalamıştı. Gördüğü kâbusun etkisiyle bırakacak 


181 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


gibi de değildi. Buna rağmen Tuğçe sesini çıkarmadan kendisine bakıyordu. 


Ellerini kızın çıplak kollarından çekti. Gözleri kızarmış beyaz tenine kaydı. Henüz kendine gelememişti. 


“Rüya görüyordun!” diye fısıldadı genç kız. Hızlı hızlı nefes alan adamı kolundan tutup kendi yatağına oturmasını sağladı. Kara hâlâ rüyasının etkisinde gibiydi. Onu boş gözlerle bakarken görmek Tuğçe? yı üzmüştü. Rüyasında ne görmüşse iyi bir şey olmadığı belliydi. Eliyle adamın alnındaki terlere dokundu. Bundan hiç tiksinmedi. Terle ıslanmış siyah saçlarını yumuşakça geriye itti. Bir bebeği okşar gibiydi. Sonra dayanamadı. Uzun bacakları arasına girerek esmer başını göğsüne çekti. 
Karahan itirazsızca yüzünü onun göğüslerinin arasına gömdü. Nefesinin hızı daha azalmamıştı. 


Tuğçe onun ensesindeki saçları okşarken, göğsünde sıcak nefesini rahatlıkla hissedebiliyordu. Adamın iki kolu birden şefkat beklermiş gibi genç kızın ince beline dolanmıştı. 


“Sadece rüyaydı...” diye fısıldadı genç kız yeniden. “Sadece kötü bir rüyaydı!” 

Adam derin bir nefes alınca, kafasını göğüslerine daha da sıkı bastırdı. O anda bundan hiç rahatsız değildi. Ayakta durmuş bir halde, neredeyse yarı çıplak vaziyette bu adamın kollarında olmak da rahatsızlık verici değildi. Bir bebeği sever gibi esmer başını sevip okşuyor, kendisine sevgiyle bastırıyordu. 


Genç adam içinde bulunduğu rüyanın etkisiyle bir dakika kadar öylece durdu. Kendisinden çok daha küçük bir kızın, anne edasıyla kendisini sarmasına ses çıkarmadı. Ta ki nefis kokusu, artık beyninden içeriye girip, başka duyu organlarını etkileyinceye kadar... Rüyanın etkisinden yavaşça sıyrıldı. Yüzünü gömdüğü diri göğüsleri olduğu gibi hissediyordu. Serinlemiş teninin kokusu da burnundan içeriye giriyordu. 
Yaptığının yanlış olduğunu bile bile yüzünü kaydırdı. Burnuna kokusunu çekerek dudaklarını iki göğsünün arasına gömdü. O kadar güzel kokuyordu ki... 


Elleri yavaşça belinden kalçalarına kaydı. İncecik şortunun üzerinden yumuşakça kavradı. İri elleriyle kolayca yakalayıvermişti onları. Hafifçe sıkarken, dudakları göğüslerinin birleştiği noktaya küçücük bir öpücük kondurdu. Genç kızın yüzünü görmüyordu ama nefesini hızlandığını hissediyordu. Dudaklarını bu sefer incecik kumaş üzerinden göğüs uçlarına götürdü. Kollarındakı bedenin gerildiğini, saçlarını okşayan ellerin duraladığını hissetti. Onu korkutmuş olabilirdi. 
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Başını kaldırdı. O dayanılmaz mavi gözler kendisine bakıyordu. 
Hayır... O gözlerde korku yoktu. Bir sürü şey vardı ama korku yoktu. 


Parmak uçları yukarıya tırmandı bu sefer. Çok yavaştı. Narin sırtını kolayca geçip omuzlarına ulaştı. İncecik askılara takılıp kaldı. 
Karahan genç kızın karşı koymasını bekledi. Karşı koymasını istedi. Ne yapacağını hissetmiş olmalıydı. Ama Tuğçe kıpırdamandan duruyor ve hızlanmış nefeslerle kendisine bakıyordu. Askılarını yavaşça aşağıya kaydırdığında bile sesini çıkarmadı. Birazcık çekişle, bluzunun önü aşağıya kaydı. 

Genç adam gözlerini zorlukla onun gözlerinden ayırdı. Nefesini tutarak önünde özgürce duran harika manzaraya baktı. İki göğsü de şimdi çıplaktı. Bembeyaz ve dayanılmaz derecede güzel... Henüz güneş değmemiş teni, inci gibiydi. Bu beyazlığı süsleyen tek şey, pespembe göğüs uçları ve çevresindeki dar yuvarlaklıktı. Dolgun göğüslerine rağmen daha evvel fark ettiği gibi küçücük tepecikleri vardı. Ve heyecanla kendisine yönelmişlerdi... 


“Tuğçe... Engel ol bana...” diye neredeyse yalvardı. 


Genç kız büyülenmiş gibiydi. Parmak uçları hâlâ adamın saçlarını okşuyordu. Bilinçsizce... Farkında olmadan... 


Sonra o esmer başı yavaşça kendisine çekti. Engel olmalıydı. Bu kesindi. Hızlanmış nefesine de engel olmalıydı... İçindeki dayanılmaz heyecana da... Bir göğsünü onun dudaklarına yanaştırırken, hata yaptığını çok iyı biliyordu. 

“Kara!” diye fısıldadı. Vücudunun o kadar çok yerinde kıpırtı vardı ki hayretler içindeydi. Derin bir hazla göğüs tepeciğinin adamın ağzında kaybolmasını izledi. Uzun saniyeler boyunca iki göğsünün sevilmesini, öpülmesini coşkuyla karşıladı. İki iri el iki göğsünü sımsıkı kavrarken, genç adamın arzulu dudakları boynunun kıyısından kendi dudaklarına uzandı. Bu andan itibaren her şey kopmuştu. Genç kız dudakları esir alındığı andan itibaren her şeyi vahşı bir ateşle oluruna bıraktı. 


Bluzunun çıkarıldığını, yavaşça onun kucağına çekildiğini, devam eden uzun öpücüklerden sonra yatağa nazikçe yatırıldığını fark etmedi. 
Çocuksu bir aceleyle onun gömleğine uzanmış, pantolonunun içinden çıkarmaya uğraşıyordu. Öyle ki bir an önce onun çıplak göğsünü kendi göğsünde hissetmek istiyordu. Acemi parmakları düğmelere uzandı ve kendisinden beklenmeyecek bir maharetle çözdü onları. Dudakları hâlâ adamın dudaklarındayken sıyırıp kumaşı geniş omuzlarından geriye iteledi. Sonra aynı telaşla atletini sıyırdı yukarı. Ve işte nihayet adamın 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inanılmaz güzel vücudu meydandaydı. Öpücüklerine daha bir ateşle sarılarak adamı kendi çıplak bedenine çekti. Kendi bedenini de ona daha fazla yaslamak için adama itip duruyordu. 


Bu harika bir duyguydu. Onu hissediyordu. Kendi göğüslerinde ısısını, sertliğini ve gücünü alabiliyordu. 


Genç adam ise kasıklarındaki sıkıntı yüzünden tam rahat değildi. 
O da kendisini bu güzelliğe kaptırmıştı ama yapması gereken bir iş daha vardı. Genç kızı öpmeyi bırakıp doğruldu. Elini alta götürüp pantolonunun kemerini açtı. Gözleri hazla gerilmiş ve titreyen çıplak göğüslerdeydi. Üzerindeki her şeyi utanmadan sıyırdı ve dizlerinin üzerinde durarak kendisini seyreden genç kıza baktı. Şimdi biraz rahatlamıştı ama daha fazlasını isteyen müthiş bir sızı kasıklarını zorluyordu. 

Tuğçe ise hayranlıkla, biraz korkuyla ve daha çok dayanılmaz bir istekle adamı seyrediyordu. Hayatında ilk kez canlı ve çıplak bir erkek görüyordu. Resimlere bakmak gibi değildi. Öyle muhteşemdi ki... Bu adamın her yeri güç doluydu. O şey bile... 


“Korkuyor musun?” diye sordu Karahan kısık bir sesle. 


“Biraz...” dedi Tuğçe dürüstçe. Perdeleri kapalı loş odada yine de adamı çok net görebiliyordu. Yüzünde bir gülümseme belirdi. 
“Korkulmayacak gibi değilsin kı!” 

“İstersen?..” 


Genç kız onu susturdu. “Ama çok güzelsin. Bir erkek için fazla güzelsin...” diye fısıldadı. “Lütfen devam et!” 


Elini uzatmış, adamın erkekliğine cesurca dokunmuştu. Çıldırdığı kesindi! Bu tutku her yerini kavurup duruyordu. Göbeğinin altında, kasıklarında nabız gibi atıyordu ve neredeyse ağrı veriyordu. 


Genç adam onun şortuna uzandı. İç çamaşırı ile birlikte çekip çıkarırken, Tuğçe de bilinçsizce kalçalarını kaldırıp ona yardım etmişti. 
Sadece meydanda kalan kısma adamın gözleri çevrilince yanakları kızardı. Bacaklarını kapatmaya çalışırken adamın iri elleri engel oldu ona... 


Bundan sonrası rüya gibiydi. Her yerinde gezinen eller... Ateşli ve utanmaz dudaklar... Öpülmedik bir yer bırakmadan tüm vücudu adamın incelemesinden geçti. Bazı yerleri dakikalarca onun dudakları altında hapis kaldı. Utanacak hali bile yoktu. O kadar kendisinden geçmişti ki. 
Sadece aldığı zevk vardı. Daha fazlasını da istiyordu ama onun yavaş davranışları karşısında çaresizce bekliyordu. 
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Sonunda o doğrulup açık bacakları arasına kayınca gözlerini araladı. Cesaret veren bir bakışla adamın kara gözlerine baktı. 
Dudaklarında küçük bir gülümseme vardı. Bu gülümseme önce minik bir gerilmeye, sonra daha da huzur dolu bir iç çekişe dönüştü. Kendisini iyice ona itti. Sessizce sarıldı adama... Her şeyiyle onun olmak ister gibi kollarıyla çekti kendisine. Ona müteşekkirdi. Ne kadar da nazik davranmıştı. Kendisine sahip olurken ne kadar da müştfikti. 

O bacaklarının arasında hareket ettikçe dünya yok oldu... Evren yok oldu... İnlemeleri arasında onu hissedebiliyordu sadece... Ve adamın ne kadar da arzulu olduğunu... Onun uzun bir süredir bir kadınla olmadığını hissetti. Hoyratça sömürülen bedenini nazlanmadan ona emanet etti. O kendisine her ne yaparsa memnuniyetle kabul etti. Sonra ne olacağını hiç düşünmeden karşılık verdi. 

“Tuğçe...” diye fısıldadı adam. 

Artık kendisini bir kadın yapan genç adama doğru gözlerini araladı Tuğçe. Adını ihtirasla fısıldaması, ona bir ipucu vermişti. Ne olduğunu bilmeden kalçalarını ona doğru kıvırmaya devam etti. 


“Evet...”dedi yavaşça. “Evet...” 


Artık adam çok daha sert, çok daha güçlü bir baskı uyguluyordu. 
Ağzından kaçan çığlıklarla hayatının ilk tatminini yaşayan Tuğçe, ınanmazca gözlerini irileştirdi. Bu hayatında yaşadığı en güzel şeydi ve tarif bile edilemezdi. Ve bunu sevdiği adamla birlikte yapmak ne kadar da güzeldi! 


Dakikalar sonra bile ikisi de henüz yeryüzüne inmemişlerdi... 
Birbirlerinin kollarında, nefes nefese doyumu yakalamışlardı. Tuğçe mutlulukla onu sarmaya devam etti. Kokusunu çekerek hâlâ üzerinde bitkin bir halde duran adamın sakinleşmesini bekledi. 


Onunla evlenirlerdi her halde artık? Bekâretini ona vermişti. 
Elbette ki artık başka bir erkekle olamazdı. Bu güçlü adamla evlenmekten mutlu olacaktı. Evet... Hem de dünyanın en mutlu kadını olacaktı. 
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10. BÖLÜM 


Tuğçe yavaşça gözlerini araladı. Dudaklarında tatlı, doymuş bir tebessüm vardı. Uykulu gözlerle başını çevirip yatağın diğer yanına baktı. 
Kara'nın orada olmadığını gördü. Ama uçuk mavi renkli yastıkta kafasının izini görebiliyordu. Demek seviştikten sonra hemen yataktan kalkmamıştı? Demek biraz yanında yatmıştı. Gerçi kendisinin ona sımsıkı sarıldığını ve terlemiş geniş göğsüne öpücükler kondurarak uyuduğunu hatırlıyordu. Kalkması için adama fırsat vermemişti ki! 


Hayatının erkeğine sarılıp uyumak çok güzel bir duyguydu. Bunu eskiden beri hep merak ederdi. O iriliğine ve çelik gibi sert gövdesine rağmen kendi vücuduna değen her şey çok hoşuna gitmişti. Onunla yakında hep böyle uyuyacağını hayal etti. Evet, yakında onun kollarında sabahlayacak, uyandığında burnunun dibinde onun yakışıklı yüzünü görecekti. Ah! Onunla evlilik ne güzel olacaktı! Onu mutlu edeceğini biliyordu. 


Mutlu bir şekilde gerindi. Bir çocuk gibi kollarını başının üstüne kavuşturmuştu. Ortü üzerinden sıyrıldı ve çıplak göğüsleri meydana çıktı. 
Çıplaklığından utanmadan doğruldu. 


Neredeydi bu adam? 


Banyodan sesler geldiğini fark edince yine gülümsedi. Demek gitmemişti!.. Banyodaydı... Gözü saate kaydı. Henüz beşti. Ne olacaktı şimdi? Sibel ile olan randevusuna gidecek miydi? Onun ne yapacağından emin değildi. Ama yine de bir yanı sevdiği adamın gitmemesini ümit ediyordu. Bu kadar güzel bir seksten sonra başka bir kadının yanına gitmezdi her halde? Sonra arkadaşını düşündü. Sibel'in ne kadar üzüleceği aklına geldi. 

Yataktan aşağıya bacaklarını sarkıttı. Gözleri bir erkeğin iştahını karşılamış beyaz vücudunda gezinirken sarı saçlarını da yüzünden geriye iteledi. Göğüslerinde belirgin bir şey yoktu. Bir iki yerinde kızarıklık gözüküyordu ama hepsi o kadardı. Yakında kaybolup giderdi. Sonra gözü bacaklarına takıldı. İç kısımlarda belli belirsiz kan lekeleri vardı. 
Masumluğunun belirtileri kendi bedeninde de iz bırakmıştı. Başını renkli çarşafa çevirdi. Uçuk mavi çarşafta sadece bir iki damla pembelik vardı. 
Bu çarşafı ne yapacaktı şimdi? Her ne kadar sevdiği adamla sevişmişse de 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anne babasının bunları öğrenmesine gerek yoktu tabii. Artık bakire değildi ama nasılsa evlendikten sonra bekâretini önceden kocasına hediye etmiş olmasının bir anlamı kalmayacaktı. 


İç çekti. Ne kadar da güzel bir zevk yaşadığını hatırlayınca, gözleri banyoya kaydı. O belki suratsız, gülme özürlü, nezaketten uzak ve hatta kaba saba bir Afrika'lı da olsa, müthiş bir âşıktı. Canı ilk keresinde neredeyse hiç yanmamıştı. Aldığı olağanüstü zevki ise tarif bile demezdi. 
Ama iyi ki beklemişti. İyi ki ilk tecrübesi için, deli gibi sevdiği bu adamı beklemişti. Bu harika bir duyguydu. Şimdi kendisini birisine ait hissediyordu. Günlerdir verdiği mücadeleden yenik çıkmıştı ama kaybetmenin ödülü bile mükemmeldi. 

Ayağa kalkıp çırılçıplak banyoya yöneldi. Kapı aralıktı. Lüks banyonun içinde fazla buhar yoktu. Kapıyı iteledi. Bu hareket üzerine içeride vücudunu sabunlayan Karahan dönüp kendisine bakmıştı. Tuğçe bir iki adım çeriye gırdı. Gözleri parlıyordu. 

“Merhaba...” dedi yavaşça. Siyah gözlerin çıplak vücudunda gezinmesine aldırmadı. Saklayacağı ne kalmıştı ki? “Sana katılabilir miyim?” 

Adam hafifçe gülümsedi. Tuğçe onun gülümsemesine bayılıyordu artık. Fakat yine eskisi gibi başkalarının yanında gülümsemese daha iyiydi. Başkalarının yanında eski, suratsız Kara olmasını tercih ederdi. 
Bütün gülümsemeleri kendisine istiyordu. Kadınları titreten O gülümsemelerin hepsi kendisinin olmalıydı. O böyle gülümsedikçe başka kadınları kıskanacağından emindi. 

“İyi bir fikir mi sence?” diye sordu genç adam. 

Tuğçe onun sesindeki ince bir vurguyla ürperdi. Gözleriyle sabunlu vücudunu süzdü. Geniş göğsüne baktı özlemle. O göğse sarılmayı ve öpmeyı sevmişti. Okşamayı sevmişti. Onu kendi göğüsleri üzerinde hissetmeye bayılmıştı. 


“Evet! Hem de çok!” dedi yavaşça. Ona doğru sokuldu. İki iri el beline dolanırken, ince bedenini adama yasladı. Parmak uçlarında yükselirken kollarını da Karahan'ın boynuna sarmıştı. Dudaklarını uzattı. 
Yavaşça kavranan dudakları, kalçasına kayan bir el, içindeki ateşi bir anda artırdı. Ta ki genç adamın vücudundan süzülüp akan sular kendisine de gelmeye başlayınca... 


“Bu su çok ılık!” dedi kıkırdayarak. 


“Evet... Sen orada öyle çıplak yatarken kendimi sakiınleştirmem lazımdı!” 
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“Öyle mi? Neden?” dedi Tuğçe keyifle. “Benimle sakinleşebilirdin?” 

“Çok güzel uyuyordun!” diye mırıldandı genç adam. Bolca akan su üzerlerinden az önceki saatlerin terini alıp götürüyordu. 


“Hımm! Uyandırsan daha çok hoşuma giderdi.” Gözlerinde tatlı bir davet vardı. 


Adamın kalın kaşları çatıldı biraz. Az önce birlikte yaptıklarının ne kadar önemli bir şey olduğunu biliyordu. Kollarında tuttuğu güzel şey artık saf ve masum bir çocuk değildi. “Pişman değil misin?” diye sordu biraz merakla. Her ne kadar o da istekli davranmış ve kendisine engel olmamışsa da bu konuda genç adam kendisini sorumlu tutuyordu. Bir erkek olarak kendisine engel olabilirdi. 

Tuğçe ise dürüstçe başını salladı iki yana. “Bana yaptığın şeylerin hiç birinden pişman değilim. Çok güzeldi. İtiraf ediyorum.” Kıkırdayarak ıslak göğüslerini onunkine sürttü. “Sen pişmansın galiba?” 

“Akıllıca olmadığını düşünüyorum doğrusu!” dedi genç adam onun kalçalarını okşamaya devam ederken. Genç kadın bir bacağını hafifçe kaldırıp onu daha iyi hissetmek ister gibi kasıklarını yapıştırınca, genç adamın gözlerindeki ışık değişti. 

“Belki akıllıca değildi ama çok güzeldi...” Elleriyle adamın ensesindeki saçları okşamayı bıraktı. Küçük eli geniş göğsüne kaydı. 
Davetkâr bakışları genç adamın gözlerindeydi. Parmak uçları tüylerle oynarken, gülümsedi. “Yine yapmak istiyorum...” diye fısıldadı. Zaten kasıklarında hissettiği şey, adamın da ne istediğini gösteriyordu. 


Buna rağmen Karahan sıkıntıyla homurdandı. “Ben de isterim ama fazla vaktimiz yok...” 

Tuğçe gözlerini irileştirdi. “Sibel'le buluşacak mısın?” 

“Söz verdim...” dedi genç adam hakiki bir sıkıntıyla. “Sözlerimi her zaman tutarım.” 

Tuğçe içindeki kıskançlığı görmezden geldi. Parmakları daha da aşağıya indi. Onun nasıl heyecanlandığını parmak uçlarında hissedebiliyordu artık. Küçük dokunuşlarla, göğsüne dokundurduğu küçük öpücüklerle adamı iyice uyarmaya çalıştı. Sibel'i unutmak ve unutturmak istiyordu. En azından bir süre. Islak vücutlarından akan ılık su da üşütmüyordu onu artık. 

“Ama hâlâ bir saatimiz var...” dedi çocuksu bir masumlukla. Buna rağmen gözleri istekle buğulanmıştı. 


188 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


Genç adam onun gözlerine, ıslanınca koyulaşmış saçlarına ve pırıl pırıl parıldayan kırmızı dudaklarına baktı. Uzaktan zaten güzeldi ama yakından bakıldığında bu güzel yaratığın yüzünde en ufacık bir kusur bile göremiyordu. Burnunun estetik olmadığından emindi artık. Yatakta onun üzerindeyken o sivri ve inatçı burna da bir sürü öpücük kondurmuştu. 
Hayatında gördüğü en şımarık, en çılgın, en inatçı kadının tüm tecrübesizliğine rağmen şimdi kollarında istekli bir utangaçlıkla durmasına inanamıyordu. Sevışirlerken de sessiz ve vericiydi. Bu kadının uysallaştığına inanmak ise çok zordu. 


Uzanıp suyu kapattı. Gözleri bir an banyo içinde gezindi. Geniş banyoda kuru kalmış jakuzinin kıyısında oturulacak geniş bir yer görünce gülümsedi. Genç kadını oraya yönlendirdi. Giderken de kıyıdaki raftan bir havlu almıştı. Onu oturacağı yere serdi. En güzel yerinde kayıp düşmeyi istemezdi. Sonra havlunun üzerine oturdu ve sırtını serin fayanslara yasladı. Bu bile genç adamın içindeki ateşi söndürmemişti. 


“Biraz hızlı olabiliriz sanırım...” diye mırıldandı onu ince belinden tutup kendisine çekerken. 


“Burada mı?” diye sordu Tuğçe hayretle. Gülümsemesini tutamayıp kıkırdadı. “Daha rahat bir yeri tercih ederdim.” 


“Birazdan çok rahat olacaksın eminim,” dedi adam gözleri parlayarak. “Şimdi yatağını ıslatmayalım.” 


Onun kucağına usulca yerleşen Tuğçe, parlayan gözlerle dudaklarını uzattı. Dizleri havluya değdiği için canı acımıyordu. Islak bedenlerinin kayganlığı farklı bir lezzet vermişti. Dolgun dudaklarını öpen adamın boynuna kaymasını minik bir inlemeyle karşıladı. Islak teninde gezinen dudakları daha iyi hissetmek için biraz doğrulup göğüslerini ona uzattı. Bir anda her şeyiyle adam için hazır hale gelmişti. 
Yarı aralık gözlerle onun pembe tepeciklerde gezinmesini izledi. Bu adamı ne kadar da sevdiğini düşündü o an. Islak siyah saçlarını, uzun kirpiklerini süzdü. Sevgiyle onun yanağını okşadı. Çok acı çekmiş bir adamdı. Onun acılarının geçmesini öyle isterdi ki! Bunu özellikle kendisi yapmak isterdi. 

Bu düşünceyle çiçek gibi açtı. Kendisini ona tüm içtenliğiyle verdi. Tüm dar vakitlerine rağmen genç adam acele etmiyordu. Bir sanatçı gibi kucağındaki istekli kadını biçimlendiriyor, istediği şekilde yönlendiriyordu. İkinci birleşmeleri son derece kolay ve acısız olmuştu. 
Tuğçe kendisini çok mutlu hissederek bedenini adamın tecrübesine bıraktı. Kendisi de ufak tefek şeyler öğreniyordu tabii. Onun iri ellerinin kalçalarından yönlendirmesini önce tereddütle izlemiş, sonra 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öğrendikleriyle kontrolü kendisi ele almıştı. Bir süre sonra ıslak bedenlerine terleri de karışmaya başladığında, gözleri aniden açıldı. 
Ağzından çıkmayan çığlıklarla dudakları aralandı. 

Kalçalarının hızlanmış hareketlerine adamın güçlü çekişleri de karışmıştı. Onun inleyerek rahatladığını hissettiğinde, kendisi de belini kıvırmış, tüm gücüyle tırnaklarını kalın kollarına batırmıştı. Bu ilkinden bile güzel, dehşetli bir tatmindi. Neredeyse hissettikleri yüzünden korku duyacaktı. 

Adam şimdi onu sımsıkı sarmış, yüzünü de göğüslerinin oluğuna gömmüştü. Nefesini düzenlemeye çalışıyordu. Tuğçe sonunda kollarıyla sımsıkı sardığı adamı bıraktı. Bir süre bakıştılar. Sonra ona bir öpücük verip yorgun bacaklarına aldırmadan yana kaydı. Bu gece her yerinin ağrıyacağı belliydi. 

Birlikte birbirlerini sabunlayarak yeni bir banyo yaptılar. 
Tuğçe'nin odasında acele etmeden birbirlerini kuruladılar. Tuğçe adamın artık daha az suratsız olan yüzünü süzdü. 


“Gecikeceksin...” dedi yavaşça. 

“Evet...” diye isteksizce iç çekti adam. Havluyla kuruladığı göğüslere birer küçük öpücük verip geri çekildi. “Umarım giderken trafiğe yakalanmam. Ama en kısa sürede geleceğim...” 

Tuğçe mutlulukla gülümsedi. “İyi olur...” 

Sevgi dolu bir öpücükten sonra, genç adamın giyinmesini izledi. 
Bir dakika sonra Karahan hazırdı bile. Uzerindekilerle yine yakışıklı ve erkeksiydi. Genç adam inanılmaz dinç gözüküyordu. Tuvalet masasının üzerindeki fırça ile gür saçlarını özensizce taradı. Sonra dönüp havluya sarınmış olan genç kadını kolları arasına çekti. Dudaklarına ateşli bir öpücük kondurdu. 

“Akşam yemeğine gelmemi ister misin?” 

“Gerçekten mi?” diye hevesle iç çekti Tuğçe. Gözleri parlamıştı. 
Ama sonra duruldu. Dudaklarını büzdü. “Hayır...” dedi isteksizce. 
“Yapmamalısın... Ona söz verdin. O benim arkadaşım. Kırılmasını gerçekten istemem. Sadece... Sadece fazla samimi olma! Tamam mı? 
Ben kıskanç bir kadınım!” 


“Demek öyle?” 


“Evet... Hem de nasıl. Anlamış olman lazımdı. Nasıl kıskandığımı hissetmedin mi?” 


Adamın kalın kaşlarından biri havaya kalktı. Gözleri güzel mavi 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gözlerde gezindi. Bir süt kadar berrak olan cildine, sonra da kırmızı dudaklarına baktı. 


“Neden?” diye sordu birden. 

Tuğçe şaşırmıştı. Gözleri sevimlice irileşti. “Ne neden?” diye sordu masumca. 

“Neden kıskanıyorsun?” 


Tuğçe onun kollarından kurtuldu. Gülümseyerek geri kaçtı. Önce kendisi söylemek niyetinde değildi. Doğru da olmazdı zaten. Bir kadın önce sevildiğini erkekten duymak isterdi. Onun kendisini sevdiğini öğrenmeden ona gerçeği söyleyemezdi. Kara'nın da sevdiğini düşünmek hoşuna gidiyordu. Henüz söylememişti ama eninde sonunda söyleyecekti. 


“Söylemem...” dedi yatağa otururken. Havlu beyaz bacaklarını meydanda bırakacak şekilde sıyrılmıştı. Genç adamın keskin gözleri ister istemez o beyazlıkta gezindi. Tuğçe hemen kıyısından çekiştirip özel kısımlarını görmesini engelledi. “Sadece kıskandığımı bil yeter. Sen benim ilk erkeğim olduğuna göre kıskanmakta da haklıyım. Kanıtım da burada!” Başıyla yatağı işaret etti. 


Genç adam onun öncesinde bakire olduğunu zaten biliyordu. 
Gözleri çarşafın üzerindeki lekelerde öylesine gezindi. Fakat onları görmesine hiç gerek yoktu. Kollarına aldığı kız bir bebek kadar saftı. Tüm cadılığına rağmen bunun farkındaydı. Erkekleri hayatına soksa bile onları idare etmeye alışmış, onlardan uzak kalmayı başarabilmiş bir güzeldi o. 
İçi bir an için sızladı. Onun kocasına sakladığı pek çok şeyi açgözlülükle almıştı. Önce öpücüklerini, sonra da kızlığını, masumluğunu... 


“Tuğçe...” diye başladı. Sonra ne diyeceğini bilemeden sustu. O parlak gözlere bakarak ne diyebilirdi ki? Özür mü dileyecekti? Hem bu sarışın yaşadıkları harika şeylerden dolayı pişman olmadığını da söylememiş miydi? Belki de artık bu ülkede cinselliği özgürce yaşamak normal sayılıyordu? Türkiye'de yıllardır bulunmuyordu. Afrika'da cinsellik pek kutsal ve çokça korunan bir şey değildi. Çoğu kadın daha küçük yaşlarda zaten tecavüze uğramış olurdu. Hatta bazı kabilelerde, kızları kocalarına gittiklerinde canları acımasın diye bekâretleri özellikle önceden bozuluyordu. 


“Efendim?” derken sevimlice gülümseyen Tuğçe, aklındaki her şeyi darmadağın etti. Bu çekici kadının ne olursa olsun tanıdığı diğer kadınlara benzemediği açıktı. O kendisini kolayca başka erkeklere verecek bir kadın değildi. Bunun rahatsızlığı ile huzuru kaçtı. Peki neden bu kadın böyle bakıyordu? 
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“Yok bir şey... Erken gelmeye çalışacağıma söz veriyorum,” dedi ona. “Sen de biraz uzan ve dinlen. Ateşin düşmüştü ama yeniden çıkabilir.” 

“Baş ağrım da geçti!” dedi genç kadın keyifli bir bakışla. “Seks iyı bir ilaç sanırım. Seni bekleyeceğim.” 

Kara gitmesi gerektiğini biliyordu ama bir türlü uzaklaşamı yordu. 
Asık suratı ile öylece ayakta durmuş, karşısındakı kadının güzelliğini seyrediyordu. Bu kadında büyüleyici bir yan vardı ve ne olduğunu çok şükür ki bilmiyordu. Içindeki uyarı sinyalleri ise neredeyse üst seviyeye çıkmıştı. Buna rağmen kıpırdayamıyordu. Bu yaşına kadar böyle bir olay yaşamamıştı. Gözlerini bir an önce narin beyaz omuzlardan ve havlunun gizlediği diriliklerden çekmesi lazımken, istekli bir sesle emretti. 

“Gel buraya!” 

Tuğçe gözlerini kaçırmadan karşı çıktı bu isteğe. İçindeki şeytana karşı koyamıyordu. Kendisini geriye atıp ellerini yatağa yasladı. Şimdi uzun bacakları daha çok meydana çıkmıştı. “Sen gel...” dedi ona çanak tutarcasına. 


“Tuğçe...” diyen genç adam kısılı gözlerle homurdandı. 


“Evet, adım bu! Ve hâlâ senin patronunum yakışıklım. Benden ne almak istiyorsan gel ve kendin al!” 


Karahan onun kolayca ehlileşmeyeceğinin farkındaydı. Bu vahşi güzel, belki de asla ehlileşmeyecekti. Kendisinden sonra onun hayatına girecek bir erkek acaba onu ehlileştirebilecek miydi? Sanmıyordu. O hiçbir erkeğe boyun eğmeyecekti. Genç adam başka bir erkeğin ona sarılacağını ve öpeceğini düşününce, hayatında o güne kadar yaşamadığı bir sıkıntı duydu. Hatta öfke! Kendi düşüncesine kendisinin kızması kadar saçma bir şey olamazdı. Ve işin doğrusu, kendisinden sonra da başka erkeklerin olacağı kesindi. Belki de... Belki de yatakta bile! 


O sinirle iki adımda yatağa yanaştı. Genç kadını kollarından tuttuğu gibi kaldırdı. Sert olmamaya çalışıyordu ama aklındaki düşünceler iyice canını sıkmıştı. Onu sertçe kendisine çekerken, havlusu yere düştü. 
Bir eliyle çıplak kalçasını sımsıkı tuttu. Şımarık dudaklarını sertçe hapsettiğinde, itirazsız bir inleme duydu. Ah, bu kadının tadı ne kadar da güzeldi. Mis gibi kokusunun yanında, dudaklarının ve dilinin dayanılmaz bir lezzeti vardı. İki dakika sonra onu bıraktığında, elleri hâlâ arsızca göğüslerini okşuyordu. 

“Gecikeceksin...” dedi Tuğçe kendisinden beklenmeyecek bir uysallıkla. Adamın sertliğini önemsememişti bile. Adamın geniş sırtına 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sardığı kollarını çekti. 


“Bu gece birlikte olabilecek miyiz?” diye sordu genç adam gergin bir sesle. Hâlâ kollarındaki kadının başka bir erkekle olabileceği düşüncesi aklını kurcalıyordu. Özellikle o sünepe ama yakışıklı ve zengin olan Burhan, bir anda aklına gelivermişti. 


“Çok isterim!” diye onayladı Tuğçe. “Ve beni yine böyle öpmeni isteyeceğim sanırım. Ve yine benimle sevişmeni...” Tüm söylediği sözlere rağmen o kadar masum ve çocuksu görünüyordu kı! Elleri genç adamın geniş göğsündeydi. Az önceki sarılmanın etkisiyle kırışmış kumaşı düzeltti. 


“Güzel!” dedi genç adam hafif bir baş eğmeyle. “Bu gece bana pek çok şey için yalvaracaksın! Buna seni artık rahat bırakmamı istemek de dâhil!” Sonra ani bir şekilde gülümsedi. 

“Göreceğiz!” dedi Tuğçe utanmazca. Adamın gülümsemesi ile neredeyse nefesi kesilmişti. Bütün gece adamın kollarında olmak düşüncesi ise ayrı bir heyecandı. 


Genç adam ondan uzaklaşması gerektiğini bilerek bir adım geri çekildi. Gözlerinin önündeki güzelliği son bir kez daha seyredip döndü. 
Gerçekten de o anda gitmeyi hiç istemiyordu. Uzun zamandır kendisini bu kadar iyi hissetmemişti. Ama yine uzun zamandır bir kadınla birlikte olmadığını hatırladı. Tüm sebep bu olmalıydı. Cinsel tatmin. Başka bir şey değil. Fakat hâlâ ona karşı istekli olması çok ilginçti. Ve bir an önce gidip geri gelmek için sabırsızlanı yordu. 

Sibel'i almaya normalden on dakika geç gitti. Aslında her zaman dakik olmayı severdi. Yolda trafık de çok sayılmazdı. Tuğçe”den bir türlü ayrılamadığı için geç kalması normaldi tabii. İnciraltı'na varıp da Sibel'i evin kapısında beklerken görünce vicdan azabı duydu. Geç kız rahat bir kot pantolon ile pembe bir bluz giymişti. Evin bahçe kapısını saran hanımelleri ve süs gülleri içinde duruyordu. Onun niye kapıda beklediğini merak etti. 

Arabayı gören Sibel'in yüzü aydınlanmıştı. Hemen dudakları tatlı bir gülümseme ile kıvrıldı. Elinde tuttuğu hanımelini burnuna götürürken, genç adamın arabadan inmesini bekledi. 


“Neden burada bekliyorsun?” diye sordu Kara merakla. 


“Evde sıkıldım. Seni beklerken hava alayım dedim! Yeni geldim zaten.” 


“Özür dilerim, geç kaldım...” 
“Önemli değil. Burası İzmir'in diğer ucu... Vaktinde bile geldin. 


193 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


Tuğçe nasıl?” 

Genç adam yolda gelirken nezaket gereği satın aldığı tek adet kırmızı gonca gülü ona uzatırken, Sibel utangaçça gülümsedi ve teşekkür etti. Karahan ise Tuğçe yeniden aklına geldiği için huzursuzdu. “Tuğçe mı?” diye sordu farkında olmadan. 

Genç kız gülü aldı ve burnuna götürüp kokusunu içine çekti. 
Hanımeli kokusuna karışan gül kokusu çok ferahlatıcıydı. “Sınav sırasında rahatsızdı. Eve dönüp yatacaktı sanırım. Sen onu görmedin mi?” 


Genç adam o sarışını görmekten de fazlasını yapmıştı. 
“Gördüm...” dedi yavaşça. “Ateşi vardı ve başı ağrıyordu.” 


“Hımm. Ben onu telefonla aradım ama açmadı. Fazla da çaldıramadım zaten. Belki uyuyordur diye!” 


“Şımdılik... fena değil!” dedi genç adam. “Fakat kontrol altında olması lazım... Sanırım bu gece erken dönmem gerekecek.” 


“Erken mı?” dedi Sibel hayal kırıklığı ile. 


“Evde kimse yok!” diye açıkladı Kara. “Herkes Manisa'daki çiftliğe gitti. Babası Tuğçe Hanım'ı benim sorumluluğuma bıraktı.” 


“Anladım...” dedi genç kız hafif bir üzüntü ile. “Yalnız olduğunu bilseydim ben de öğlen doğrudan oraya gelirdim. Hastayken yalnız bırakmazdım. Hem seninle birlikte de olabilirdik.” 


Karahan kızın gözlerindeki üzüntüye karışmış ilginin farkındaydı. 
Doğrusu Sibel genç ve çekici bir kadındı ama genç adam ona karşı hiçbir şey hissetmiyordu. Boş yere genç kızı hayallere sokması da doğru değildi. 
Bır şekilde ona arkadaş olacaklarını, arkadaş kalacaklarını anlatmalıydı. 

Arabaya binmesi için kapıyı açtı. Sonra dönüp yanına oturdu. Sibel arabanın güzelliğine değil, Karahan'nın yüzüne bakıyordu. Genç adamın ciddi suratından bir şey anlamasa da onu seyretmek hoşuna gidi yordu. 

“Bu geceki teklifimi kabul ettiğin için teşekkür ederim!” dedi genç adama. “Biraz arsızca davrandığımın farkındayım. Tuğçe de bana yaptığım şey için çok kızdı.” 

“Haklı!” dedi genç adam sakin bir sesle. “Ben sadece bir korumayım. Bu önemli bir sorun!” 

“Bence değil. Hem ben sana baktığımda bir koruma görmüyorum. 
Çok yakışıklı bir erkek görüyorum,” diye itiraf etti Sibel utangaçça. 
“Zaten Tuğçe'nin kızma sebebi o değil.” 


“Öyle mi?” dedi Karahan kaşının birini hafif kaldırarak. Araba şimdi hareket etmişti ve sessizce İzmir'e doğru kayıyordu. 
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“Sen bizim bu güne kadar gördüğümüz hiçbir erkeğe benzemiyorsun. Sanırım benim tehlikede olduğumu düşünüyor.” 
Sözlerini anlaması için biraz sustu. Sonra gözlerini süzerek sordu. 
“Tehlikede miyim?” 

Genç adam gözlerini bir an için yoldan ayırdı. Sonra genç kıza gerçekleri söylemesi gerektiğini bilerek başını salladı hafifçe iki yana. 
“Değilsin...” diye mırıldandı. 

“Neden?” diye sordu genç kız merakla. 

“Sibel... Gerçekten de ben sana göre değilim,” diye açıklamaya çalıştı genç adam. “Arkadaşın haklı. Benim başka bir yerde, başka bir ülkede bir hayatım var. Geçici bir süre için buradayım ve çok yakında buradan gideceğim.” 


Genç kız onun neden bahsettiğini anlamaya çalışıyordu. Fakat asıl önemli mesele gidecek olmasıydı. Hem de başka bir ülkeye mi demişti? 

“Nesin sen? Polis falan mı? Neden başka bir ülkede çalışıyorsun?” 

Adam ona yan gözle baktı. “Polis değilim.” 

“Niye gidiyorsun peki?” 

“Orada bir işim, hayatım var.” 

“Burada kimsen yok mu? Geri dönmeyecek misin?” 

“Bak! Burada bir ailem var ama oradakı işlerimi halletmeden bu ülkeye dönemem. Yaşadığım yerde gerçekten ciddi sorunlarım var. Bu kadar sorun içerisinde 1se bir gönül ilişkisine ayıracak vaktım yok. Ben sadece acı ve üzüntü veririm. Hele senin gibi tatlı, iyi niyetli bir kızı üzmeyi hiç istemem.” 

“Ama böyle konuşarak beni üzüyorsun!” dedi Sibel yavaşça. 
“Senden hoşlandığımı gizleyecek değilim. Eminim senin gibi tecrübeli birisi de bunu kolayca anlamıştır. Sadece bir koruma olman umurumda değil. Belki... Belki daha ileri gidebiliriz diye düşünmüştüm!” 

Genç adam iç çekip önündeki arabayı solladı. Kızı kırmayacak kelimeler arayıp bulmaya çalışıyordu. “Dürüst olmam gerekirse bu ımkânsız. Şu anda yeni bir ilişkiye açık değilim. Eşimi kısa bir süre önce kaybettim. Karnında kızımız ile birlikte öldürüldü. Bundan sonra da ciddi hiçbir ilişki istemiyorum. Ben senin gibi genç bir kadının ihtiyaçlarına cevap veremem. Severim dersem yalan olur. Evlenirim dersem de öyle! 
Uzunca bir süre yalnız yaşamak niyetindeyim!” 

“Ama bu arada hayatına başka kadınlar da girecek!” diye itiraz etti Sibel. “Karın ve kızın için çok üzüldüm. Fakat hep yalnız yaşayamazsın 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ya?” 

Genç adam ona baktı. “Sibel! Hayatıma giren kadınlar senin gibi olmayacaktır,” dedi sertçe. “Kendini bir gecelik ilişkiler yaşanacak kadınlarla bir mi tutuyorsun?” 


“Ben... Ben ilişki kurmamıza karşı değilim!” dedi genç kız zorlukla. Sesi biraz üzüntülüydü ve titremişti. 


“Aptallaşma! Aklını kullan! Daha çocuksun ve bir iki seneye kalmaz sevip evleneceğin bir adam bulacaksın.” 


“Sen evlenmeyecek misin bir daha?” 


“Asla!” dedi genç adam kesin bir tavırla. Konuyu böylece kesip atmak istemişti. Ona boşuna umut vermek istemiyordu. Kimseye vermek istemiyordu. “Sadece arkadaş olmak istiyorsan bundan onur duyarım,” dedi yavaşça. “Bu geceyı yeni başlayan arkadaşlığımızın ilk gecesi olarak görelim. Ben iyi bir arkadaş olabilir miyim bilmem. Ama senin düşündüğün manada beraber olamayız.” 


“Arkadaş... Öyle mi?” 
“Evet. Ne dersin? Olamaz mı?” 


Sibel gülümsedi. Bakışları canlanmıştı biraz. Hiç yoktan iyiydi. 
“Tamam o halde!” dedi gülümseyerek. “Arkadaş olarak beni nereye yemeğe götüreceksin bakalım?” 


Tuğçe ise o sıralarda evde kirlenmiş çarşafı kaldırmış, katlayıp çöpe atmıştı. Onunla birlikte genç kızlığının ve hayallerinin de gittiğinin farkındaydı. Ama üzülmüyordu. O genç kızlık hayallerinden çok daha ötesini bulmuştu. Dağ gibi bir erkeğe sahipti. Evet, biraz suratsızdı, biraz kabaydı ve belki de biraz sertti ama onu seviyordu. Onu bu özellikleriyle birlikte seviyordu. Evlendiklerinde onu biraz daha yumuşatacağından, 


yüzünü daha sık güldüreceğinden emindi. Tıpkı annesinin dediği gibi onu yontup içindeki iyi adamı meydana çıkaracaktı. 

İçinden bir şarkı mırıldanarak yatağa yeni çarşaf serdi. Sonra yine içinden güldü. Gece nasılsa bu çarşaf da vücutlarının ateşiyle berbat olacaktı. Ama önemli değildi. Geceyi heyecanla bekliyordu. Önemli olan adamla seks yapmak değildi. Elbette o da güzeldi ama asıl önemli olan onun kollarında olmak, kokusunu içine çekebilmek, güzel kara gözlerine bakabilmekti. Güçlü kollarında olmak öyle güven vericiydi kı! 


Evlenme ne zaman teklif ederdi acaba? 


Canı bir şey istemediği için sadece bir tabağa meyve koydu ve televizyonun karşısına geçip izlemeye başladı. Aşağıda, oturma 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odasındaydı. Evde kimse olmayınca ortam hakikaten sessiz ve ürkütücüydü. Ama aklı adam ile o kadar meşguldü ki, bunun farkında bile değildi. Televizyondaki filme dikkatini vermeye çalışsa da aklı ikide bir Karahan'a gidiyordu. Birkaç saat önce yaşadıklarını ise hiç unutmuyordu. 
Her şey sankı gözünün önündeydi. Çıplak bedenine değen bedenini, ellerinin araştıran okşayışlarını, gözlerindeki ihtirası... Acaba kendi gözleri de mi öyle olmuştu? Kendi kendine gülümsedi. Belki de daha da ihtiraslı bakmış bile olabilirdi. Bir acemi için hiç de fena değildi doğrusu. 
Onun da bundan memnun olduğuna adı gibi emindi. 


Saat on bire geliyordu ki, bir arabanın farı, odanın içinde gezindi. 
Başını çevirdi ve boynunu hafifçe uzatıp baktı. Serinlik olsun diye açtığı camdan, büyük beyaz cipin yanaşmasını izledi. Kapı açılıp da içinden Karahan inince içi yine mutlulukla doldu. Ne yapması gerektiğini düşündü bir an. Fark etmemiş gibi oturup onun gelmesini mi beklemeliydi? Eşini seven âşık bir kadın gibi koşup kapıya mı gitmeliydi? 

Sonunda dayanamayıp ikinci tercihi yaptı. Yerinden kalktı ve oturma odasının bahçeye açılan cam kapısına gitti. Sürgülü kapı zaten yarı yarıya açıktı. Onu iyice çekip gülümseyen gözlerle adama baktı. 
Onun uzun ve emin adımlarla yaklaşmasını izledi. Kapıdaki görevlilerin kendilerini görmesi mümkün değildi. Bu yüzden adam kendi ince beline sarılınca o da parmak uçlarında yükselip dudaklarını ona uzattı. 


“Erken geldin gerçekten?” demişti bu arada. Dudaklarını kısa ama ateşli bir öpücükle tatlandırırken, güçlü kollara sığınmıştı bir çocuk gibi. 

Başını geri çeken genç adam gülümsemeden ama yumuşak bir bakışla onu süzdü. Bu kadını özlemiş gibi hissetmişti birden. Buraya bir an önce dönmek istediğini kabul etti. Kim bu güzel dudaklara, şu vahşi bakışlara karşı koyabilirdi ki? 

“Elimden geldiği kadar...” diye onayladı onu. İçeriye girdiler. 
Genç adam üç kişilik bir koltuğa oturunca, bir sürü yer olmasına rağmen Tuğçe onun kucağına oturup kollarını boynuna doladı. Farkında olmadan adamın gözünün kıyısına sevgi dolu bir öpücük kondurdu. 


“Sibel onu erken bıraktığın için bir şey demedi mi?” 


“Hayır!” diyerek yüzünü genç kadının boynuna gömdü Kara. 
“Hem hasta olduğunu söyledim, hem de aramızda bir şey olamayacağını... Gerçi şu an iyıleşmişsin gibi. Ateşin de düş...” 

“Dur bir dakika!” diyerek onun sözünü kesti Tuğçe. “Ne dedin sen?” Boynunun çukurunu adamı ateşli dudaklarından kurtarıp gözlerinin içine baktı. 
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“Ne dedim?” diye merakla tekrar etti genç adam. 

“Ona aranızda bir şey olamayacağını mı söyledin? Gerçekten bunu mu söyledin?” 

“Evet...” dedi adam garip bir ifadeyle. Kollarındaki çekici kadının bunu sorma sebebini tam anlayamamıştı. 

“Ciddisin değil mı?” 

“Bak! Sen ne düşünüyorsun bilmem ama ben gerçekten de Sibel ile düşündüğün manada ilgilenmiyorum. Onun boşa hayal kurmasını istemedim! Onunla ilgili ciddi bir planım yok.” 

Tuğçe gülümsedi. Demek Sibel'in boşa hayal kurmasını istememişti! Demek onunla ilgili ciddi bir planı yoktu. O zaman belki de başka planları vardı. İçi neşe ve sevinçle doldu. Belki de o planlarda kendisi de vardı. 


“Üzüldü mü?” diye sordu yavaşça. “O çok hassastır. Öyle rahat olmasına bakma!” 


“Gerçekleri açıkladığımda önce biraz üzüldü sanırım. Ama sonra kendisini çabucak toparladı.” 

Tuğçe arkadaşı için üzülmüştü gerçekten. Karahan'ın istediğinde sert ve acımasız olabileceğini hissediyordu. Onun arkadaşının kalbini kırmasını hiç istemezdi. Fakat her şey daha da ileri gitmeden gerçeklerin açıklanmış olması elbette daha iyi olmuştu. 


“Ne dedin tam olarak?” diye sordu elinde olmadan. “Seninle ilgili ciddi planları vardı sanırım!” 

“Sadece birkaç gün önce gördüğü birisi için böyle bir şey düşüneceğini sanmıyorum ama bu geceden sonra aklına gelebilir diye, ciddi hiçbir ilişkiye giremeyeceğimi söyledim kendisine. Özellikle evlenmek gibi bir şeyi hiç düşünmediğimi söyledim. Cinsel bir beraberliğe de niyetim olmadığını söyleyince fazla üstelemeden kabul etti. Arkadaş olmamızı tercih ettiğimi söyledim.” Genç kadını iyice sarıp boynunun kıyısına bir öpücük kondurdu. Tuğçe kasılmıştı ve neredeyse donmuştu ama genç adam bunun farkında değildi. “Zaten ateşli bir sarışınla yeni bir ilişki kurmuşken bir başkasına ihtiyacım olmaz, değil mi?” 

Ateşli sarışın mı?’ 


“Ona... Ona... evlenmeyi hiç... düşünmediğini mi söyledin?” diye sordu zorlukla. 


“Mecburdum.” 
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“Yanı... Yanı sadece Sibelle mi... yoksa herhangi birisiyle de mi?” İri mavi gözleri adamın dürüst siyah gözlerine kaydı. Karahan'ın gözleri kısıldı. Zeki bakışlarıyla bir anda gerçeği kavrar gibi olmuştu. 
Tuğçe'nin duruşundaki gerginliği de hissedince, bunu kavramak zor olmamıştı zaten. Yine de onu kırmamak için dikkatlı bir tavırla sözlerini seçti. 

“Eşim öldükten sonra yine evlenmemeye yemin ettim. Ben asla koca olacak ve birine bağlanacak bir adam değilim!” dedi elinden geldiğince yumuşakça. 

Tuğçe kendisini biraz geriye çekti. Bakışları şaşkın ve üzüntülüydü. 

“Bı...biz?” diye kekeledi. 

“Ne olmuş bize?” Genç adam kaşlarını çattı. Bu konuşmanın gideceği doğrultuyu hissettiği için huzursuzdu. “Güzel bir beraberlik yaşamamıza engel bir şey mi var?” 

Tuğçe'nin nefesi kesildi. 

“Benimle... Benimle de mi evlenmek... istemezsin?” diye sordu zorlukla. Sesi neredeyse kısık çıkmıştı. 

Genç adam derin bir nefes aldı. Tuğçe'nin öpülesi dudakları kendisini çağırırken her şeyin berbat olmak üzere olduğunu hissediyordu. 
Keşke bu konuyu daha sonra konuşsalardı! Mesela sabah! Ama bunun haksızlık olacağının da farkındaydı. Genç kadının aklından geçenleri garıpsemiyordu ama yine de durumlarının geldiği noktadan memnun değildi! 

“Tuğçe. Sana öyle bir söz vermedim, değil mı!” dedi yavaşça. 
“Evlenmek istemediğimi biliyor olman lazımdı. Üstelik sen de defalarca benimle evlenmek istemeyeceğini söylemiştin. Ben de sandım ki...” 

“Ne sandın?” diye sordu genç kadın onun kucağından yavaşça kalkarak. Ayakta durup üzgünce adama baktı. Elleri iki yanda, omuzları çökük ama bakışları gururluydu. “Sadece zevk için seks yapan bir kadın mı sandın beni?” 


“Öyle olmadığını biliyorum!” diye hafif bir kaş çatmayla reddetti onun sözlerini genç adam. 


“Ama benimle evlenmek istemiyorsun?” 
“Sen evlenmek mi istiyorsun?” diye sordu adam biraz sertçe. 


Genç kadın aptallığına kızıyordu. Nasıl da aptalca hayallere kapılmıştı. O anda gerçekten de adam kızmıyordu. Durup düşününce, 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onun hiçbir şekilde kendisine umut vermediğinin farkındaydı. Gerçekten de daha önce bir daha evlenmek istemediğini söylemişti. Ama sanmıştı ki... Sanmıştı ki... 


“Aklımdan geçmedi değil...” dedi burnunu biraz havaya kaldırarak. Sankı tüm gururu gitmişti. Kendisini komik, aptal, budala ve aklına gelen her türlü fena sıfatı hak etmiş gibi hissediyordu. Kalan son gurur kırıntısıyla ona bakmaya çalışı yordu. 


“Bu konuda sana herhangi bir umut verdim mi?” diye sordu genç adam acımasızca. O da biraz sinirlenmiş gibiydi. 


“Vermedin!” diye kabullendi Tuğçe yutkunarak. Ağlamamak için kendisini zor tutuyordu. “Ama senden hoşlandığımı söyledim! Seni kıskandığımı söyledim. Ben... kendimi sana verdim!” 


Genç adam ayağa kalkıp onu kollarında tutmak istedi ama genç kadın geri bir adım atarak ona engel oldu. Bunun üzerine Karahan kaşlarını iyice çattı. 


“Bunu ikimizin de istediğini sanmıştım!” dedi yavaşça. 


“Evet... Ben de istedim... Ama ilk kez seviştiğim için evlenmeyi istemek de benim hakkım değil mı?” 


“Saçma! Bir korumayla çıktığı için arkadaşına kızıp duruyordun! 
Ben senin bir koruma ile evlenmek isteyeceğini nasıl düşüneyim? 
Birbirimize sadece istediğimiz bir şeyi verdiğimizi düşündüm!” 

“Sadece seks mı?” 


“Elbette! Başka ne olabilir kı? Aşk mı? Böyle saçma şeylere inanmam. Ama seks gerçektir. Elle tutulabilir. Kokusunu alabilirsin. 
Ateşini hissedebilirsin. Ben Sibel'e göre olmadığım gibi sana göre de değilim. Ciddi bir ilişkiye girmeyi hiç düşünmedim. Senin kadar güzel ve çekici olsa da bir kadına bağlanmayı hiç düşünmüyorum. Bir kere bunu yaptım zaten. Bana yetti.” 

Genç kadın belli etmeden bir nefes alıp kendisine gelmeye çalıştı. 
Onun acımasız sözlerini hazmetmeye uğraşıyordu. Adam haklıydı. Halkı olduğunu biliyordu ve kendi aptallığına kızıyordu. 

“Düne kadar benden hoşlanmadığını söylüyordun!” dedi genç adam sözlerini yumuşatmaya çalışarak. Onun kırgın bakışlarından hoşlanmamıştı. “Yanınızda çalıştığım için beni tersleyip duruyordun! 
Evlenmek isteyeceğin aklıma bile gelmezdi. Gelseydi kesinlikle sana elimi bile sürmezdim! Biz birbirine zıt iki insanız.” 


Çok üzülmüştü ama içindeki gurur kırıntıları bunu belli etmemesi 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için sürekli kendisini zorluyordu. Çenesini ve gururlu burnunu biraz daha havaya kaldırdı. “Elbette ben de yanımızda çalışan birisiyle evlenmek istemezdim!” dedi cesurca. En iyisi azıcık yalan söylemekti. Bir çıkış yolu bulamıyordu. İncinmiş gururu bir an önce toparlansa iyi olurdu. 
“İtiraf ediyorum. Evlenmemizi düşünmedim değil,” dedi sakin olmasına çalıştığı bir sesle. “Yani artık bir koruma olmadığını unutma. Neden burada olduğunu biliyorum. Babam kadar olmasan da benim kadar zenginsin. Belki... evlenebiliriz diye bir an düşündüm. Sadece biran. O yüzden sordum. Ama sen... konuştukça... haklı olduğunu anladım.” 


“Öyle mi?” diye sordu genç adam kuşkuyla. Çatılı kaşları ve asık suratıyla yine eski Kara olmuştu. 


“Seninle sevişmekten hoşlandığımı itiraf ediyorum,” dedi gülümsemeye çalışarak. “Ama gerçekten de birbirimize göre olmadığımız çok açık. İlk günden beri elektriklerimiz tutmadı. Öyle değil mi?” 


Genç adam gözlerini kısarak onun dediklerini kavramaya çalıştı. 
Genç kadının ne demek istediğini veya lafı nereye getireceğini anlamaya çalışıyordu. 


“Ben böyle bir şey söylemedim!” dedi genç adam. Uzanıp Tuğçe'yı kollarından yakaladı ve kendisine çekti. Bu sefer genç kadın kaçmamış, karşı koymamış, uysalca kolları arasına girmişti. Ve aslında o anda o güçlü kolların sarmalamasına o kadar ihtiyacı vardı ki! “Sürekli tartıştığımız doğru! Ama bu konuda ısrarcı olan sensin!” dedi Karahan onun güzel gözlerine bakarak. “Fakat seks konusunda elektriğimizin tutmadığını söyleyemezsin!” 


“Şey... Gerçekten çok güzeldi. Ben de kendime engel olamadım...” dedi Tuğçe normal bir şeymiş gibi konuşmaya çalışarak. 
“Üstelik de sen engel olmamı istedin benden!” Bu bir gerçekti. Adam ondan kendisine engel olmasını neredeyse yalvarmıştı. Ama Tuğçe ne yapmıştı? Kendisini aptal gibi altın bir tabakta adamın ihtiyacına sunmuştu. Demek sadece seksti ha? 


“Evet...” diye onayladı genç adam isteksizce. O da gördüğü kâbustan sonra Tuğçe'nin diri göğüslerine yüzünü nasıl gömdüğünü, onun kokusunu içine çekerken vücudunun nasıl canlandığını gayet iyi hatırlıyordu. Tuğçe'den kendisine engel olmasını istemişti elbette ama o anda bunu kendisi bile yapabilecek miydi bilmiyordu. Dudakları sarı saçların kıyısından şakağına kaydı. “Evlilik olmak zorunda değil. Güzel bir şey yaşadık ve bunu devam ettirebiliriz!..” diye fısıldadı. 


“Sanırım!” dedi Tuğçe. Şakaklarında gezinen dudaklar kendi dudaklarına kayınca da sesini çıkarmadı. Onun küçük öpücüğüne biraz 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yavan karşılık verdi. Sonra ellerini genç adamın göğsüne dayadı. Bir an okşar gibi tuttuktan sonra iri gövdesini hafifçe iterek geri çekildi. 

“Çay... içer misin?” 

Adamın bakışları genç kadının mesafeli bakışlarıyla kesişti. Duru mavı gözlerden bir şey anlamak mümkün değildi. “Çay mı?” diye sordu hafif bir hayretle. 


“Evet... Yeni demlemiştim.” Başıyla prinç işlemeli cam sehpayı işaret etti. Orada birazı içilmiş bir çay bardağı duruyordu. “Ben içiyordum zaten. Sana da bir bardak koyabilirim!” 


Genç adam inceleyen bakışlarla birlikte ellerini ceplerine soktu. 
Uzun boyuyla hükmedici ve baskı uygulayıcı duruyordu. Ama Tuğçe birden eski Tuğçe olmuştu. Gözleri hariç dudakları gülümsüyordu. O da bir kadın için uzun olan boyuyla onun karşısında dimdik ve sanki hiçbir şey olmamış gibi bekliyordu. Askılı beyaz bluzu ve beyaz şortu ile son derece alımlı ve seksi ydı. 


Karahan onu kaybettiğinin farkındaydı. Fakat yalan söylememeye alışık bünyesi, bu güzel kadını kırmak pahasına bile olsa gerçeklerden başka bir şeyi ifade edemezdi. Gerçekten de istediği en son şey evlenmekti. Üstelik de bu sarışınla! Onun ne kadar çekici olduğunun elbette farkındaydı. Ama vahşi ve ehlileştirilemeyecek yanı, kendisinden aşk isteyen bakışları Karahan'ı korkutuyordu. Veremeyeceği bir şeyi isteyenlerden hep korkmuştu. 


“Çay falan istemiyorum!” dedi sakince. Son bir denemeyle kısa bir süre için elde ettiği güzelliği geri kazanmaya çalıştı. Nedense Tuğçe'den şimdi ayrılmak, saatlerdir onun kokusu burnundan gitmediği için, onu yeniden kollarına almak hayaliyle yandığı için o anda çok zor geliyordu. 
“Ben yeniden yukarıya çıkmamızı öneriyorum!” dedi biraz acemi bir atılımla. 


Tuğçe dönüp az önce kalktığı koltuğa oturdu. Uzanıp artık ılıklaşmış olan çayını eline aldı. Adamın kendisini izlediğine dikkat etmemiş gibiydi. “Önce çayımızı içsek!” dedi hafif bir gülümsemeyle. 
Anormal derecede sakin ve kontrollü gözüküyordu. 

Karahan sıkıntıyla onun yanına oturdu. Gözleri genç kadının yüzündeydi. Tuğçe ise şimdi gözlerini ince ekran led televizyona çevirmişti. Genç adam da bir an televizyona çevirdi bakışlarını. Ne oynadığına dikkat etmeden durdu. Sonra yine Tuğçe” ye baktı. 

“Bana kızgınsın!” diye mırıldandı yavaşça. Koyu gözleri kırmızı ve dolgun dudaklarına kayınca, bir anda onu kendisine çekip öpme 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isteğiyle doldu. Bu kadını bu kadar çekici yapan neydi ki? İçindeki dayanılmaz isteği zorlukla bastırdı. Zaten her şey mahvolmuştu. Daha da kötü yapmasına gerek yoktu. “Sana yalan söylemediğim için bana kızgınsın!” dedi onun sessizliği üzerine. 

Tuğçe hafif öfkeli bakışlarla ona baktı. Deli gibi sevdiği şu adamın bu kadar ruhsuz olmasına inanamıyordu. İçindeki kırgınlığı elinden geldiğince saklamaya çalışsa da sesinden belli olmasına engel olamadı. 

“Sana değil, kendime kızgınım!” dedi umursamazca. “Seninle evlenebileceğimi nasıl oldu da bir an düşünebildim, anlamıyorum. 
Çevremde bir sürü iyi yetişmiş, nazik ve kültürlü erkek varken, önüme çıkan ilk erkekle yatmam çok komik oldu doğrusu. Hem de senin gibi sıradan ve ruhsuz bir erkekle yattım.” 


“Tuğçe...” diye mırıldandı genç adam. Onun sesindeki titreşimleri algılamıştı ve huzursuzluğu son noktaya varmıştı. 

“Hayır! Çok güzel olduğunu inkâr etmiyorum. İnan bana ben de seninle olmaktan zevk aldım. Pişman değilim. Hatta... Hatta belki yine yapabılırız de! Fakat bu gece olmaz Kara. Bu gece bir daha kollarına girip, beni sadece bedenim için isteyen bir adamla sevişebileceğimi sanmıyorum!” 

Genç adam uzanıp onu bileğinden yakalayınca, neredeyse diğer elindeki bardak yere düşecekti. Genç adamın bakışları içindeki huzursuzluk yüzünden kızgınlığa dönüşüyordu. 


“Aptal bir çocuk gibi davranıyorsun!” dedi ona. “Sen de benim bedenimi istemedin mi?” 

Tuğçe sertçe çekerek bileğini kurtardı. “Aynı şey değil!” dedi o da öfkeyle. Çay bardağını sehpaya geri bıraktı. “Ben sadece cinsellik isteseydim önümde bir sürü seçenek vardı. Ne garip kı tehlikeli olduğunu biliyordum. Ne garip ki bunu bilmeme rağmen senden hoşlanmaya başlamıştım. Hatta komik bir şey söyleyeyim mi?” Öfkeli gözlerine rağmen dudaklarının acıyla titremesine engel olamıyordu. “Hatta seni sevebileceğimi bile düşünmüştüm. Ve senin de belki beni sevebileceğini! 
Evlenebileceğimizi...” 

Karahan sinirli bir tavırla homurdandı. “Bunu ne zaman düşündün? Param olduğunu öğrendiğin zaman mı?” 

Tuğçe'nin nefesi kesildi. Onun acımasız sözleri üzerine elini kaldırdı. Tüm gücüyle adama bir tokat savurdu. Fakat incecik bileği daha havada yakalanmıştı. Üstüne üstlük sertçe adama doğru çekilmişti. Kalın ve çelik gibi kollarla sarıldığında hiç kaçışı olmadığını biliyordu. 
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Dudakları hapsedildiğinde yine de elinden geldiğince çırpındı. Dişleriyle adamın dudaklarını yakalayıp ısırmak istedi. Her hamlesinde Karahan kendisini geri çekmiş ve sonrasında yine arzuyla dudaklarına yapışmıştı. 

Genç adamın öpüşleri yumuşamaya ve aldığı kadar verici de olmaya başlayınca, Tuğçe ürperdi. Bluzunun içine kayan elin farkında olmamıştı. Bu geceyi düşünerek içine başka bir şey giymemişti. Bu yüzden çıplak göğüsleri hemen adamın kontrolüne geçti. 

Ona küçük, ürkek öpücüklerle cevap vermeye başladığında ise, kendisinden nefret etti. Fakat genç adamın dokunuşlarına ve öpüşlerine karşı koymak çok zordu. Taze bedeni yeniden ateşlenmişti. Sevdiği adama karşı olan ihtiyacı usul usul, bir hastalık gibi her yerini sarmıştı. 


Karahan aniden dudaklarını çekti. “Sen de beni istiyorsun!” dedi hafif öfkeyle. “İstemiyormuşsun gibi konuşmana gerek yok!” 

“Seni istediğimi... gizlemiyorum,” dedi Tuğçe nefesini düzeltmeye çalışarak. “Seksin güzel olduğunu bana öğrettin. Hiç değilse bundan böyle karşıma bir erkek çıktığında, kendimi kasmama gerek kalmayacak!” 


Karahan onun sözleriyle irkildi. Gözleri öfke doldu. Başka bir erkek mi? Dişlerini farkında olmadan sıkan genç adam, onu başka bir erkekle düşündüğünde hissettiği sıkıntıyı daha evvel hiç hissetmemişti. 


“Bu ne demek şimdi?” diye sordu kızgınlıkla. 


“Ne anladıysan o! Sevişmek hoşuma gitti. Başkalarıyla neden hoşuma gitmesin?” dedi Tuğçe inatla. Mavi gözleri parlıyor, adamın öfkesini daha da arttırıyordu. “Beni bırakır mısın lütfen!” dedi kontrollü olmasına çalıştığı bir sesle. 


Karahan onu bırakmak bir yana, daha da sertçe kendisine çekmişti. 
Hapsettiığı dudaklarını uzunca bir süre salmadı. Ta ki genç kadının çırpınan kolları kendiliğinden onun boynuna dolanana kadar. Genç adam öfkesine rağmen genç kadını dehşetli bir ustalık ve ateşle öpüyordu. 
Tamamen tecrübesiz olan Tuğçe'nin ona karşı koyması neredeyse ımkânsızdı. Adamın kollarında kucaklanıp ayağa kalktıklarını, uzun adımlarla üst kata çıkan merdivenlere gittiklerini fark etti. Hâlâ öpüşmenin etkisindeyken ve yol boyu durup, ara ara öpülürken, mücadele edecek hiç gücü yoktu. 


Kendi yatak odasının açık kapısından girdiklerinde, gözlerinin kıyısında bir damla yaş belirmişti. 


“Yapma!” diye cılız bir sesle yalvardı. 
Genç adam onu dinlemeden yatağa bıraktı. Hiçbir söz etmeden 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uzanıp bluzunu başından çıkarıp attı. Bir an yanan gözlerle Tuğçe'nin örtmeye çalıştığı ama beceremediğı göğüslerini süzdü. Bakışlarında öfke, tutku ve dayanılmaz bir ateş vardı. 


Yeniden uzanıp kabaca Tuğçe'nin şortuna el attığında, genç kızın gözündeki bir damla yaş aşağıya kaymıştı bile. Onun şortunu da çıkarıp atmasına ve aç gözlülükle yüzünü iç çamaşırının üzerine gömmesine ses çıkarmadı. Sadece “Lütfen yapma!” diye zayıf bir şekilde itiraz etti. 
İncecik bacakları sımsıkı tutulmuştu. Zaten bacaklarının çırpınacak gücü bile yoktu. Onun o anda kendisine yaptıklarından nefret ediyordu. Kendi bedeninin yeni keşfettiği ihtiyaçlarından nefret ediyordu. Ama genç adamın dudakları göbeğine, oradan da gerilmiş göğüslerine kaydığında, çaresizce devam etmesini bekledi. Uyarılmış bedeninin üzerinde gezinen dudaklara teslim oldu. Ne olursa olsun bu adamı seviyordu. Ona aitti. 
Ama aynı zamanda ondan nefret de ediyordu. Bu öyle garip bir duyguydu kı! Ona delicesine ihtiyacı vardı. Şu anda çekip giderse perişan olacağını biliyordu. Ama kadınsı gururu yüzünden de kolayca teslim olmayı kabullenemi yordu. 


Genç adam birden doğruldu. Onun da nefesi sıklaşmıştı. Yanan gözleri ile sertçe bakıyordu. “Beni istiyorsun!” dedi arzuyla. “Beni istediğini söyle!” diye emretti genç kadına. 

Tuğçe, içinde yanan ateşin etkisindeydi hâlâ. Zorlukla gözlerini araladı. “Bana bunu yapma...” diye mırıldandı sonra üzgünce. 

“Söyle!” diye inatla tekrar etti Kara. 

“Senden hep nefret etmemi mi istiyorsun?” diye fısıldadı Tuğçe. 


“Benden nefret etmeni istemiyorum. Ama aramızdaki her şey iyi gidebilecekken bu evlilik olayına takmanı anlamıyorum!” 


“Artık takmıyorum!” diye mırıldandı genç kadın. “Söyledim sana. 
Seninle evlenmem. Artık seninle asla evlenmem.” 

“Güzel!” Elleri gömleğinin düğmelerine gitmişti. “Öyleyse neden şu anki durumumuzun tadını çıkarmıyoruz?” Soyunması birkaç saniyesini almıştı. Genç kadın kendi iç çamaşırı da üzerinden çıkartılıp atıldığında, boğazı ağlama hissiyle doluydu. Yine de onun kendi üzerine uzanmasını ve açık bacakları arasına yerleşmesini sessizce izledi. Henüz kendisine sahip olmamıştı ve küçük hareketlerle Tuğçe'nin içindeki ateşi yeniden canlandırmayı başarıvermişti. Dirseklerinin üzerinde destek alarak mavi gözlerinin içine baktı. Böylece tüm zevkli ağırlığı sadece kasıkları hissediyordu. 


“Evet!” diye inatla gözlerinin içine baktı Karahan. “Beni istediğini 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söyle! Bu güzel beraberliği istediğini söyle! Söyle ki sana istediğini vereyim!” 

Genç kadının dudakları üzüntüyle büzüldü. Onun böyle acımasız olması canını yakıyordu. Onu istediğini gözlerinde, bedeninde görmüyor uydu? Neden kendisine işkence ediyordu? Tuğçe'nin yanağının kıyısındaki yaşı başparmağının kıyısıyla silen Kara yine de acımasızca beklemeye devam etti. 

“Sen... Sen kalpsizsin!” dedi acıyla. 

“Doğru! Kalbimi uzun süre önce kaybettim,” diye onayladı adam. 
“Ama seni hiçbir kadını istemediğim kadar çok istiyorum. Bunu ben itiraf etmeye çekinmiyorum. Şimdi sen de söyle! Beni istediğini söyle ve bu iş bitsin!” 

Tuğçe onun kasığına yaptığı baskının tesiriyle zaten Zor durumdaydı. Gözünün kıyısından bir damla yaş daha kaydı. 

“Senden nefret ediyorum!” dedi yavaşça. 

“Belki! Ama beni istiyorsun da! Sana vereceklerim yüzünden bir daha uzun süre başka erkeklere ilgi duymayacaksın. Ben burada olduğum sürece senin ihtiyaçlarının hepsini ben karşılayacağım...” 

Tuğçe belini istemsizce kıvırıp kalçalarını ona bastırdı. Genç adamın ufak bir hareketiyle birleşme noktasına gelmişlerdi zaten. Her yerini saran gerginliğe bir de kasıklarındaki nabız gibi atan ateş eklenmişti. Daha fazlasını istercesine ellerini aşağıya kaydırdı. 
Karahan'ın kalçalarını kıyısından tutup devam etmesi için biraz çekti. 
Ama adam inatçıydı. İstediğinin birazını verip bekledi. 

“Kara...” dedi inlercesine. Ağzından itiraz cümleleri çıkmak üzereydi. 

“Söyle!” 

“Lütfen...” dedi Tuğçe gözyaşları içinde. “Lütfen devam et artık. 
Seni istiyorum. Bana bu işkenceyi yapma artık!” 


Genç adam usulca onun içine bıraktı kendisini. Dudaklarını gözyaşlarının üzerinde gezdirdi. Kaynağını öptü usul usul. Hazla gerilen dudaklarını kavradı yumuşakça. Tuğçe onun dudaklarında kendi gözyaşlarının tuzlu tadını hissetti. Yine de ateşle açtı ağzını. Hiç anlamadığı bir tutkuyla öpüşüne karşılık verdi. İstediğini elde ettiği için bedeni rahatlamıştı ama içi hâlâ üzgündü. 


Karahan'ın dudakları geri çekildiğinde, gözlerini araladı. 
“Ve başka erkek yok!” dedi genç adam öfkeli bir tavırla. Şu anda 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sarıldığı bu bedene tamamen sahip olmasına rağmen onun da aklından genç kadının söyledikleri çıkmıyordu. Sert bir hareketle, neredeyse ıntıkam alırcasına kalçasını bastırdı. Onun ağzından çıkan zevk dolu inleme bile öfkesini azaltmamıştı. Bu şımarık sarışının şimdilik tek erkeği olmak niyetindeydi. Beyninin kıyısındaki bir dürtü, onu paylaşmayı reddediyordu. Hem de hiçbir şekilde sahibi olmadığı, olamayacağı bu kadını. 

“Bana başka bir erkekle olmayacağını da söyle!” 

Tuğçe gözyaşlarına rağmen gülümsemeye çalıştı. Onun ilkel içgüdüsünü anlamasa bile kendisini paylaşmak istememesi bir miktar içini rahatlatmıştı. 

“Bunu... Bunu benden isteyemezsin!” dedi çocuksu bir inatla. 

“Tuğçe!” diye uyardı onu genç adam 

“Bana... karışamazsın! Hiçbir şeyim değilsin!” 

Adamın sert bir hareketiyle daha bütün bedeni gerildi. İnlemesi ağzından kurtulmuştu. Karahan onu rahat bırakmak niyetinde değildi. 
Elinden geldiğince genç kadın üzerinde uğraştı. Sürekli son noktaya kadar gelip bir anda duruyordu ve bekliyordu. Tuğçe'ye yaptığı işkence yüzünden genç kadının hali perişandı. Artık dayanacak gücü kalmamıştı. 
Kasıklarındaki sızlama engellenmezse ölebilirdi. 

“Ben burada olduğum sürece...” diye homurdandı genç adam. 
Aslında o da artık kendisini zor tutuyordu. ©...başka bir erkekle olmayacaksın. Ben sana istediğin her şeyi vereceğim. Anladın mı beni? 
Sadece ben! Sadece ben olacağım!” 


Tuğçe inleyerek onayladı. “Evet... Evet... Evet aptal herif! Sadece sen!” dedi genç adama daha da sarılarak. 

Ona yapacakları hakkında sonra düşünürdü. Yarından sonra ona gerçek Tuğçe'yı gösterirdi. Ama şimdi yaşadıklarının tadını çıkarmaya bakması daha mantıklıydı. 
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11.BÖLÜM 


Bulutlu bir sabahtı. Oldukça da karanlıktı. Tuğçe ilk uyandığında, henüz sabah olmadığını sanmıştı. Yatağında sırtüstü yatıyordu. Ama duvarındaki saat Öyle olmadığını gösteriyordu. Neredeyse sekize gelmek üzereydi. Ince çarşafın altında kıpırdanıp da göğsünün üzerindeki ağırlığı fark edince başını yana çevirdi. 

Kara yan yatmış, bir eli diri göğüslerini gevşekçe tutmuşken, diğer eli de başının altında, genç kadını seyrediyordu. Genç adamın koyu gözleri uykulu parlak mavi gözlerle karşılaştı. Tuğçe gülümsedi. 

“Günaydın!” 

Genç adam onun gülümsemesine karşılık, dik ve inceleyen bakışlarla genç kadını süzüyordu. Yine de kısaca ve sade bir “Günaydın!” 
çıktı ağzından. 


“Çok oldu mu uyanalı?” diye sordu Tuğçe esneyerek. Küçük eli ile ağzını kapatmaya çalışıyordu. 

“Evet!” diye mırıldandı adam. 

“Hayret! Bütün gece hiç uyumadın neredeyse!” dedi Tuğçe onu ığnelercesine. “Evlenmeyeceğimize memnunum. Gören de uzun süredir seks yapmadığını sanır! Ne doyumsuzdun öyle?” 


Genç adam hafifçe gülümsedi. Daha evvel hiçbir kadınla bu derece yoğun bir tatmin yaşamamıştı. Onu gece boyunca uyutmadığı doğruydu. 
En sonuncusunda Tuğçe'nin minik itirazları dudaklarının arasında kaybolmuştu. Fakat her nasılsa bu kadın içindeki bütün erkeklik içgüdülerini kısa bir aradan sonra yeniden canlandırabiılıyordu. 

Parmak uçları kıpırdanıp genç kadının artık sızlamaya başlamış 


göğüs ucunun çevresinde gezindi. “Son bir kereye ne dersin?” diye sordu hafıf bir merakla. 

Tuğçe gülerek döndü ve ona sarıldı. Başını geniş göğsüne yaslarken, dudaklarını tenine dokundurdu. “İmkânsız! Ben bugün doğru dürüst yürüyebilir miyim onu bile bilmiyorum. Beş dakika daha böyle sana sarılıp yatacağım ve sonra da banyo yapmak için kalkacağım. Zaten acele etmezsek geç kalacağız. Kahvaltı ister misin?” 


Genç adam kollarındaki ince bedene sarılırken, parmak uçları bir 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sanatçı gibi genç kadının sırtında gezindi. “Sen kahvaltı hazırlayabilir mısın?” diye sordu sakin bir sesle. 


“Aptallaşma! Tabii hazırlarım. Omlet bile yaparım sana.” 
“Yemek yapmayı biliyor musun peki?” 
“Biraz...” Başını kaldırıp gözlerine baktı. “Niye? Evlenmeye mi 


karar verdin yoksa?” dedi alaycı bir dudak bükmeyle. “Aç kalmaktan mı korkuyorsun?” 

“Belki!” 

“Fırsatı kaçırdın seksi adam. Ben seninle evlenmem!” 

Başını yeniden adamın omzuna yasladığı için onun bakışlarının 


değiştiğini fark etmedi. Genç adam “İyi! Ben de istemem zaten!” dedi hafif sert bir sesle. 

“Hı!” diye onayladı Tuğçe. 

“Ama evlenmekten bu kadar çabuk vazgeçmen... biraz garip!” 
dedi Kara. Sesinde meraktan başka bir şey daha vardı. Tuğçe umursamamaya kararlıydı. Gururunu onun için feda etmeyecekti. Kara kendisi için yanıp bittiğini anlamamalıydı. 

“Seks için evlenmeye gerek olmadığına karar verdim!” dedi sakin bir sesle. Örtünün çoğu üzerlerinden sıyrılmıştı. Parmak uçları genç adamın göğsünden göbeğine kadar giden tüyler üzerinde gezinip duruyordu. Karahan onun sözleri üzerine biraz kasıldı. Başını hafif eğip genç kadının yüzünü görmeye çalıştı. 

“Bu ne demek?” diye sordu soğuk bir sesle. 

“Ne ne demek?” diyen genç kadının sesi ise ilgisizdi. 

“Seks için dedin! Sanki başka erkekler de olabilir gibi mi anladım yoksa başka bir şey mi demek istedin?” 

Tuğçe başını yeniden kaldırırken, dudaklarında tatlı bir gülümseme vardı. “Ben yirmi üç yaşındayım. Bu kadar sık olmasa da artık arada seks isterim tabii! Çok hoşuma gittiğini eminim fark etmişsindir?” 

Karahan'ın çene kasları oynadı. Gözleri sanki daha da koyulaşmıştı. Alnına dökülen gür saçları onu daha genç göstermesine rağmen, bakışlarını daha da vahşi yapmıştı. 

“Gece bana başka erkek olmayacağına dair söz verdiğini hatırlatırım!” dedi yine de kontrollü bir sesle. 


“Sözüm söz!” Yumuşak bir tavırla bakan mavi gözleri, uzun 


209 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


kirpiklerinin altında muzip bir şekilde ışıldadı. Uyku mahmurluğunu artık tamamen atmıştı. Adamın tüylü göğsüne bir öpücük kondurdu. Sonra başını kaldırıp keskin erkeksi dudaklarına da bir öpücük verdi. Fakat dişlerini sıkmış olan Kara ona cevap bile vermemiş, gözlerinin içine bakıyordu. “Sen gidince demek istedim...” diye ekledi gülümseyerek. 

Karahan buz gibi oldu. 

“Gideceksin değil mi?” diye sordu Tuğçe meraklı bir bakışla. Sarı saçları gözünün önünde gelince bir an onlarla boğuşmuş, beceremeyince arasından masumca bakmıştı. 


Karahan asık suratıyla istemeden onayladı. “Evet!” 


“Gördün mü bak! Sen gidince sözümün bir anlamı kalmıyor!” 
Doğruldu. Çıplak göğüslerini onun seyretmesine aldırmadan gerindi. 
Beyaz vücudu ve dağınık saçları ile dayanılmaz derecede çekiciydi. Fakat genç adam onun vücudunu seyretmesine rağmen aklı başka bir şeydeymiş gibi bakıyordu. Başının üzerine çocuk gibi kaldırdığı ince kollarını indirip adamı süzdü Tuğçe. İri bedeniyle neredeyse yatağın yarısından çoğunu kaplıyordu. Uzamış sakallarına rağmen çok yakışıklı gözüküyordu. Fakat bakışları bir garipti. 

Kendi tarafına dönüp inmek için bir hamle yaptı ama çelik gibi parmaklar bileğini kavradığında duraladı. “Bir dakika!” demişti genç adam. Tuğçe başını çevirip sevdiği adama baktı. 


“Efendim?” 

“Ben gider gitmez... hemen başka birisiyle... olmazsın sanırım?” 

“Anlamadım?” diye sordu masumca Tuğçe. 

“Sırf seksten hoşlandığın için hemen başka bir erkeğin kollarına atılmazsın demek istiyorum!” 

“Elbette!” Bileğini hafif bir çekişle onun elinden kurtardı ve gülümseyerek adamın yüzünü okşadı hafifçe. “Sen çıtayı yükselttin ne yazık ki! Bundan sonra erkeklere başka gözle bakacağım!” dedi. 

Karahan sakinleşeceğine daha da sinirlenmişti. Yanağında gezinen pürüzsüz eli yeniden yakaladı. Bu sefer parmakları biraz daha sıkıydı. 

“Bu sorumun cevabı değil!” dedi sertçe. Midesini sıkan düğümden dolayı rahatsızdı. Bunun açlık olmasını umu yordu. 

“Özür dilerim ama ne demek istediğini anlamıyorum,” diye mırıldandı Tuğçe. “Sen yakında gideceksin! Belki de bu hafta başı! Oyle 


değil mi? Bugün annenle babanı da göreceksin. Sanırım artık burada kalmanı gerektirecek bir şey kalmıyor. Ailenle birlikte İstanbul'a 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döneceksin. Oradan da Afrika'na...” 

Karahan hayatta söyleyeceğini tahmın etmediği bir şeyi söyleyiverdi. “Ama geri geleceğim!..” dedi yavaşça. Bunu niye söylediğini bilmiyordu. Tüm bildiği bu nefis yaratıktan ayrılmaktan hoşlanmadığıydı. Hoşlanmadığı gibi onu başka bir erkekle düşünmek bile göğsünde bıçak saplanması gibi bir sızı yaratmıştı. 

“Gelince...” diye mırıldandı Tuğçe. Yüzü düşünür gibiydi. Sonra omuz sılktı. “...Gelince görüşür müyüz bilmem. Sanmıyorum. Sen de sanmıyorsundur sanırım? Ben İzmir'de sen İstanbul'da... Çok zor. 
Sadece seks için buluşmamız ise çok saçma olurdu. Zaten istemem. Belki arkadaşça görüşürüz. Sen gelince beni ara. Bir bakarız!” 

Elini çekip kurtardığında adamın yüzünün karardığını fark etmemişti. Yataktan indiğinde onu birden karşısında buluverince şaşırdı. 
Genç adam çırılçıplak vücuduyla önüne dikelivermişti. Onun seriliğine şaşıran Tuğçe hayretle başını kaldırdı ve gözlerine baktı. 


“Bu işi bu kadar basite indirmeni anlayamıyorum!” diye homurdandı genç adam. “Sence bu kadar basit mi?” 


Tuğçe güzel kaşlarını hafifçe kaldırdı. Dudakları hâlâ gülümsüyordu ama gözlerinin içi yanmıştı. “Ben seninle evlenmeyi bile düşündüm Kara!” dedi yavaşça. “Basite ındirgediğimi söyleyemezsin.” 

“Bunda elmasların hiç hatırı yok değil mi?” diye sordu genç adam soğuk bir sesle. 

Genç kadın derin bir nefes aldı. Gülümsemesi azalmıştı. “Bunu bana üçüncü sefer hatırlatıyorsun ve bu sefer tokadımı isabet ettireceğime emin olabilirsin”? dedi kızmaya başlayan bir sesle. “Elmasların umurumda değil. Senin parana ihtiyacım yok. Onları şu an, hemen şimdi istediğin bir kişiye devret ve gel benimle evlen! Böyle çırılçıplak olarak komik oluyor ama sana yapabileceğim son teklifim bu! Yoksa senin canın istediğinde yatağını süsleyeceğimi sanma.” 

“Yatağımı süslemek mi? İkimiz arasında yaşanan şeye bu ismi mi veriyorsun?” diye sertçe sordu genç adam. 

Tuğçe kaşlarını çattı. “Sen ne isim veriyorsun acaba?” dedi öfkesi artan bir tonla. “Sevgi mi? Aşk mı? Bağlılık mı? Senin yatağında ne olarak bulunuyorum? Hoş gerçi yatak da benim ya!” 

İkisi de gülmedi. Çatılı kaşlarla birbirlerini süzüyorlardı. Tuğçe ondan bir cevap alamayınca dönüp yalınayak banyoya girdi. Öfkelenmişti ve incinmiş gururu hâlâ feryat edip duruyordu. Fakat hiç değilse biraz rahatlamıştı. Onu önemsemezmiş gibi davranmak kendisine iyi gelmişti. 
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O ruhsuz adam, peşinden koşacağını sanıyorsa yanılıyordu. Dün gece çok güzeldi diye ona kul köle olmayacaktı. Uzgünce duşu açtı. Kara efendi kendisini hazır lokma saymamalıydı. 


Duştan çıkıp havluya sarınmış bir halde odaya girdiğinde, onun içeride olmadığını fark etti. Demek beyefendi kızmıştı! Bu iyiydi. 
Elbiselerinin de giyip kendi lojmanına gitmiş olmalıydı. Acele etmeden hazırlandı. Rahat bir kot pantolon giydi. Üzerine de açık mavi bir bluz geçirdi. Nasılsa çiftlikte fazla kalmayacaktı. Yarın Pazartesi olmasına rağmen babasının çiftlikte bir iki gün daha kalacağını biliyordu. Kendisi için de birkaç günlük giysi hazırlayıp küçük valizine koydu. Giysileri hazır olunca aynaya gidip kendisini süzdü. 

Şimdi karşısında istekli, arzulu, cinsel tecrübeyi yaşamış, kadın olmanın ne olduğunu bilen birisi vardı. Bu konuda okuduğu ve seyrettiği her şeyden daha güzel şeyler yaşamıştı. Vücudunun belli yerleri gerçekten de sızlıyordu ama o sızılar yaşadığı güzel şeyleri sürekli kendisine hatırlattığı için hiç şikâyetçi değildi. Annesi gerçeği anlar mıydı acaba? O zeki kadın bir bakışta kendisi üzerindeki değişiklikleri keşfetmeyle ünlüydü. Ondan bir sır saklaması çok zordu. Fakat bu sırrı saklaması gerektiğini biliyordu. Bu sırrı sadece evlendiği zaman kocası anlayacaktı. 
Tabii bir gün evlenirse! Ve tabii müstakbel kocası anlayacak kadar umursar olursa! Kim trlyoner Rasim Bey'in kızının bakire olup olmamasıyla ilgilenirdi kı? 

Saçlarından iki tutamı kafasının iki yanında küçük kız çocuklarınınkı gibi atkuyruğu yaptı. Birkaç vahşi lüle kendisini epey uğraştırmıştı. Ama sonuç mükemmeldi. En fazla on sekiz yaşında gözüküyordu şimdi. Annesinin kendisini fazla kadınsı bulmayacağından emindi. Bütün yapacağı göğüslerindeki hafif ısırık izlerini onun görmesini engellemekti. Zaten annesinin kendisini çıplak göreceğini de sanmıyordu. 
Her şey kontrol altında olduğu için gülümsedi kendisine. Artık hazırlıklı olduğu için kızarmayacağını da umuyordu. Onların gözlerine bakarken kızarmasa gerçekten iyi olurdu. 


Mutfağa indi. Karanlık hava yüzünden ruhu biraz sıkılıyordu. 
Lambaların hepsini yaktı. İki kişilik kahvaltı hazırlaması fazla vaktini almadı. Çayı da hemencecik demlemişti. Bu sallama çaylar iyi işe yarıyordu doğrusu. Acelesi olanlar için oldukça pratıktı. Demliğin içine fazladan bir poşet daha attı. Belki Kara Bey koyu çay severdi. Birkaç dakika sonra kapıda bir hareket görünce başını çevirdi. Karahan durmuş kendisini seyredi yordu. O da duş almış ve tıraş olmuştu. Üzerine rahat bir kot ve beyaz gömlek giymişti. Son derece bakımlı ve çekici gözüküyordu. 
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Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya kararlı olan Tuğçe durup bir an onu seyretti. Sonra gülümsedi. 


“Sen benden iyi gözüküyorsun!” dedi sevimli bir tavırla. “En az yüz kiloyu bilmem kaç kere üstünde taşıyan benim tabii. Hadi gel, kahvaltı hazır!” 


Genç adam sessizce masaya yanaştı. Gözleri masanın üzerindeydi. 
Domatesler kesilmiş, salatalık soyulup doğranmıştı. Bir tavanın içinde biraz yanmış da olsa sucuklu yumurta vardı. Tuğçe, onun gözlerinin tavanın içindekilere baktığını görünce haince kıkırdadı. 


“İlk kez sucuklu yumurta yapıyorum. Tam beceremedim galiba. 
Başka bir şey yapayım mı?” 

Genç adam bir sandalye çekti. “Gerek yok!” dedi sakince. “Çok aç değilim zaten!” 

“Bence bugün annenle babanı göreceğin için biraz heyecanlanıyorsundur. On yıl az değil. Ama yine de yiyeceksin değil mı?” dedi Tuğçe sucukları kastederek. “Sucuklar azıcık yanmış olabilir. 
Beğenmezsen de sadece yumurtaları ye. İlk denememde rezil olmayayım!” 

Adam önüne konan kızarmış ekmeklere baktı. Onlar da biraz fazla kızarmış gibiydi ama sesini çıkarmadı. Fincanlara çay koyan Tuğçe'ye çevirdi bakışlarını. Kafasının iki yanından sarkan saçlarını süzdü. Ne kadar da genç ve güzel gözüküyordu. Bu haliyle o vahşi cadıya hiç benzemiyordu. Boynunun kıyısında hafif bir kızarıklık vardı. Geceden kalmış olmalıydı. Fark etmemiş olabilir miydi? Gece boyunca bıkmadan öptüğü dolgun dudaklarına baktı. Sonra o güzel dudaklardan çıkan sözleri hatırlayınca, huzursuzca kıpırdandı. Elini uzatıp kızarmış ekmeklerden bir dilim aldı. Bir parça koparıp yumurtanın içine batırdı. Sarıları dağılmamış yumurta güzel gözüküyordu. Üzerine de renk versin diye hafifçe kırmızıbiber serpmişti. Yumurta sarısına batırdığı ekmeği ağzına götürdü. 


“Nasıl olmuş?” diye sordu Tuğçe meraklı bir bakışla. Sonunda o da adamın yanındaki yerine oturmuştu. 


Zehir gibi tuzlu olmasına rağmen Kara sesini çıkarmadan başını salladı. “Güzel!” dedi yavaşça. Kararsız bir tavırla rengi koyulaşmış sucuklara baktı. Sonra uzanıp çatalını bir tanesine batırdı. Neredeyse kupkuru kalmış olan sucuğunu zorlukla çiğnerken, çay içip içmeme konusunda aklı karışıktı. Koyuluğuna bakılırsa ondan da fazla ümit yoktu. 
Fazladan bir şeker atıp karıştırdı yavaşça. Bir yudum alıp ağzındaki tuz tadını yok etmeye niyetlendi. Ama o fazladan bir şeker bile çayın tadını 


213 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


ve dolayısıyla yumurtanın tadını değiştirememişti. 

“Hepsini sana yaptım!” dedi Tuğçe kendisinden memnun bir tavırla. “Ben sucuklu yumurta sevmem. Rafadan yumurta yiyeceğim” Parlayan gözlerle adamın şok olmuş yüzüne bakıyordu. “Iyice yiyip güçlen. Çok enerji harcadın!” 


“Ben...” diye mırıldandı Kara. “Ben çok aç değilim demiştim. 
Fazla yiyemem. Yine de yaptığın için teşekkürler.” 


“Yiyebildiğin kadar ye o zaman... “Kaşığını rafadan yumurtasına daldırdı. Karahan'ınkinin aksine tuzu yerinde olan yumurtayı iştahla ağzına götürdü. 

Genç adam zorlukla birkaç lokma daha yedi. Çayının içine fazladan bir şeker daha attığı Tuğçe'nin dikkatinden kaçmamıştı. İçinden sinsi sinsi gülerek onu seyrediyordu. Sonunda dayanamayıp ayağa kalktı. 
Önünden yumurta tavasını aldı. 

“Güzel olmadığını biliyorum. Beğenmedin değil mi?” 

“Yok...” Genç adam ağzındaki lokmayı yutarken yüzünden hiçbir şey belli olmuyordu. “Çok beğendim. Hepsini yerim. Kaldırma...” diye mırıldandı. 


Tuğçe onu dinlemeden tavayı kenara koydu. Dönüp adamın yanına oturdu yine. “Bu nezaketinden dolayı sana bir iyılık yapacağım!” dedi gülümseyerek. Yarısı yenmiş yumurtasının içine kaşığını daldırdı. 
Tepeleme yumurta dolu kaşığı ona doğru uzattı. “Al bakalım koca adam!” 

Karahan gayri ihtiyarı ağzını açtı. Bol yumurta sarılı kaşık ağzında kayboldu. Tuğçe onun asık suratını gülümseyen gözlerle izliyordu. Sonra kaşığı geri çekti. Kendi ağzına götürüp üzerinde kalan kısmını yavaşça yaladı. Karahan'ın yanak kasları oynadı bir an. Genç kadının ağzındaki kaşığa ve dilinin seksi dokunuşlarına baktı. Kendisini etkilemeye çalışmışsa eğer bunu başarmıştı. 

“Eğer yine yatağa gitmek istemiyorsan kes şunu!” dedi biraz sertçe. 

“Yapamazsın!” dedi Tuğçe parlak gözlerle. “Zaten geç kaldık.” 
Kaşığını yine yumurtanın içine daldırdı. Adamın dudaklarına doğru uzattı. “Al bakalım!” 

Kara sinirli bir tavırla ayağa kalktı. “İstemem!” Bir an ayakta durup kısılı bakışlarla Tuğçe'yi süzdü. Onun pırıl pırıl yüzündeki ışık neredeyse göz alıcıydı. Özellikle böyle kasvetli bir günde... “Sen hazırlanıncaya kadar ben de bir iki şey yapayım. Valizin nerede? 
Yukarıda mı?” diye sordu. 
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“Hayır, merdivenin dibinde...” 


Genç kadın gülümseyerek onun uzaklaşmasını izledi. Sonra keyfini bozmadan kalan yumurtasını yedi. Bir dilim kızarmış ekmek aldı ama gerçekten de fazla kızardığını görünce gerisin geri bıraktı. Karnı her nasılsa çok aç değildi. Yaşadığı doyumsuz geceden ve harcadığı yoğun enerjiden sonra kurt gibi aç olacağını tahmin etmişti. Masaya oturuncaya kadar da aslında kendisini aç sanıyordu. Ama adamın yakışıklılığını görünce ve de üstüne bir de gece evlilik üzerine söyledikleri aklına gelince, açlığı bir anda gitmişti. 

Masayı toparlayıp kirlileri bulaşık makinesine attıktan sonra etrafına son kez göz gezdirdi. Eksik yaptığı bir şey görmeyince el çantasını alıp kapıya gitti. Kapı açıktı. Karahan ise kapının iç tarafında kendisini bekliyordu. Onun dikkatli bakışları altında yanına gitti. Koyu gözlerinin yüzünden göğüslerine, oradan ince beline ve uzun bacaklarına kayması üzerine gülümsedi. 


“Nasıl görünüyorum?” 
“Çocuk gibi” dedi adam huzursuzca. Bakışları kafasının iki yanından anten gibi çıkan saçlarına kaymıştı bu sefer. 


“Öyle olmadığımı biliyorsun tabii,” dedi genç kadın. 


“Biliyorum!” diye homurdandı Kara. Aksine inanılmaz derecede çekici ve kadınsıydı. Sonra birden onu tutup yavaşça kendisine çekti. 
Elleri belindeydi Başını eğmiş gözlerinin içine bakıyordu. Tuğçe ona yaslanan kendi bedeninde hissettiği harika kıpırtılara karşı koymaya çalışıyordu. Ama belindeki eller kalçalarını kavrayınca ve kasıkları onunkilere sıkıca çekiştirilince onun böyle bir çaba içinde olmadığını anladı. Genç adamın hemen heyecanlanabilmesi hoşuna gıttı. Ona biraz daha sokuldu. 


“Evlilik hakkında hâlâ bir cevap vermedin!” dedi parmaklarıyla bir kolunu okşarken. Parmak uçları gergin kaslarını sıktı hafifçe. 


“Verdim sanıyordum!” diye mırıldandı Kara. 


“Yani cevabın “Hayır”. Öyle mi?” Kalçalarını ona bastırırken, göğüslerini de tahrik edici bir biçimde genç adama sürttü. Karahan'ın tahrik olduğunu artık iyice hissediyordu. İşin kötü yanı kendisi de tahrik olmaya başlamıştı. Vücudunun belli yerlerinde hemen tatlı sızılar baş göstermişti. 

“Bu konuda kararım kesin!” dedi adam. Sonra kalçalarından tuttuğu seksi kadını, heyecanını daha da hissetsin diye hafif kaldırdı. 
Parmak uçlarında yükselen Tuğçe uysalca ona boyun eğmiştı. “Bence 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evlenmeden de bu ışı sürdürebiliriz...” dedi Karahan yavaşça. 

Bir an bekledikten sonra dudakları genç kadının dudaklarına uzanmıştı. Tuğçe ona izin verecekmiş gibi bekledi önce. Ama tam dokunma anında gülümseyerek geri kaçırdı. Usta bir manevrayla adamın kollarından da sıyrıldı. 

“Üzgünüm yakışıklım... Ben metres olamam,” dedi sakin bir tavırla. Ama bakışları inatçıydı. Güzel dudakları gülümsemesine rağmen taviz vermeyecek bir biçimde kıvrılmıştı. 

“Metres mı?” 

Karahan duruşunu hafif bir kızgınlıkla dikleştirince boyu sanki daha da uzamıştı. Genç kadın onun keskin bakışları karşısında yumuşamamaya kararlıydı. 


“İstersem seninle sevişirim,” diye devam etti genç kadın. “Ama sadece ben istersem! Sen değil.” 


“Ya sen istediğinde ben istemezsem?” diye sordu Kara sertçe. 
Yanağında bir kas oynamıştı belirsizce. 


Tuğçe omuz silkti. “Şansını kaçırmış olursun. Eminim ikimiz de bu duruma bir çare bulabiliriz. Gidelim mi artık?” 


Karahan'ın kıpırdamaya niyeti yok gibiydi. Artık öfkelenmeye başlamış bakışlarıyla Tuğçe’ yi süzdü. “Nasıl bir çare?” dedi ansızın 


“Lütfen! Bu konuyu şimdi konuşmasak olmaz mı?” 


“Ben şimdi konuşmak istiyorum! Beni çıldırtmaya mı uğraşıyorsun?” 

“Aaa? Neden?” diye dalga geçti Tuğçe. “Ben evlenmemizi istedim. Sen de istemedin! Durum çok açık... Ben anladım. Senin anlamadığın şey ne?” 

“Bana aptal muamelesi yapma!” diye homurdanan adam ona doğru bir adım attı. Ama gülümseyen yüzüyle Tuğçe hemen geri kaçtı. 

“Bak! Şimdi tartışmanın sırası değil. Annenle babanı görmek istiyorsan hemen yola çıkmamızı öneriyorum. Ben de onları çok merak ediyorum doğrusu. Senin gibi duygusuz bir adamı doğuran kadın ile ona yardımcı olan adamı görmek istiyorum. Ağabeyin Osman'a bakılırsa babanız da sizin gibi maço olmalı!” 

“Ben maço değilim! Ayrıca duygusuz da değilim. Hâlâ şu sorumun cevabını alamadım. Her ne kadar hoşuma gitmese de bakire olduğun için kendimi sana karşı sorumlu hissediyorum. Ve garip bir şekilde bundan hoşlanıyorum.” 
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“Sorumlu olmaktan mı?” diye şaşkınca sordu Tuğçe. 
“Hayır! İlk erkeğin olmaktan!” 


“Ne de bencilce!” dedi genç kadın. “Hatta küstahça! Bundan da kendine pay çıkarıp gururlanman güzel doğrusu!” 


“Yaptığımdan gurur duymuyorum. Sadece dün gece seninle birlikte Oyaşadıklarımızdan sonra bu kadar umursamaz olmanı anlamıyorum.” 

“Ben mi umursamazım?” diye sordu Tuğçe yine şaşkınlıkla. “Hey, bayım! Sen centilmen ruhlu bir erkek olsaydın, bekâretini aldığın kıza evlenme teklif ederdin. Metresin olmasını değil. Yine de seni suçlamadığım için beni umursamazlıkla damgalaman hiç hoş değil.” 

“Ben suçlanacak bir şey yapmadım!” 

“Biliyorum. Zaten bu yüzden suçlamıyorum. Her ne kadar ilk sevişmemizde evlenebileceğimizi düşündüysem de sonradan beni kesinlikle bunun aksine ikna ettin. Sonraki sevişmelerimizde sen içimi spermlerinle doldururken ben de zaten evlenmek istemediğini biliyordum. 
Bu yüzden ben...” Genç kadın birden durdu. Gülümseyen yüzü dondu. 
Güzel iri gözleri bir an için adamın çatılı yüzünde gezindi. Kara ona ne olduğunu anlamadan bakıyordu. Lafını yarıda bırakmasını ve yüzünün solmasını hayretle izledi. 

“Ne oldu?” dedi farkında olmadığı bir endişeyle. Genç kadına yanaşıp omuzlarından tuttu. Endişeli gözleri ile o güzel yüzü süzdü bir an. 
“Tuğçe? Ne oldu? Yine mi fenalaştın?” 

Tuğçe yutkundu. Gözlerini kaçırdı hızla. “Hayır. Hayır, iyiyim.” 

“Saçmalama da bana ne olduğunu söyle! Birden rengin soldu! Bir yerine ağrı falan mı girdi?” 

Genç kadın Kara'nın ciddi endişesinin farkında değildi. O anda kendi derdindeydi. Buna rağmen zorlukla gülümsedi. “Iyiyim! Cidden! 
Hadi gidelim.” 

“Emin misin?” 

“Evet, tabii. Ayakta durmaktan yoruldum. Daha da geç kalırsak annemle babam şüphelenecekler.” 

Tam da o anda telefonu çaldı. Çok şükür! Genç kadın buna inanılmaz sevinmişti. Elini çantasının içine doğru attı. Tam da vaktındeydi doğrusu. Bu telefon kendisini kurtarmış sayılırdı. Kendisini toparlamak için biraz zamana ihtiyacı vardı. Aklı karışmıştı ve şımdı de içini bir korku sarmıştı. 
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Fakat arayanın ismini ekranda görünce, ilk andaki rahatlaması kayboldu. Kahretsin! Şimdi sırası değildi. Isteksizce açma düğmesine bastı. 


“Efendim Burhan!” dedi yavaşça. Karahan'ın dişlerini sıktığını ve yüzünün karardığını görmedi. Sırtını dönmüş ve birkaç adım uzaklaşmıştı. 


“Günaydın!” diyordu telefondaki genç adam. 


“Günaydın?” dedi Tuğçe hafif sabırsızca. İki gündür bu adam aklına bile gelmemişti. 


“Bugün buluşalım mı Tuğçe? Onun için aramıştım. Hava biraz kapalı ama bence tekneyle gezmek için ideal. Böylece güneşte çok yanmayız. Ne dersin?” 


Tuğçe dudağının kıyısını ısırdı. Aslında Kara ile gitmektense onunla olmayı tercih ederdi. Şu anda Kara'dan olabildiğince uzak olmak istiyordu. Onun etkisinden kurtulmalıydı. Her ne kadar umursamazmış gibi davranıyorsa da ondan etkileniyordu. Fakat çaresizdi. Çiftlikte bekleniyorlardı ve ayrıca gerçekten de genç adamın ailesini merak ediyordu. Çiftlik kendi evlerinden kırk dakika kadar sürüyordu. Kırk dakika boyunca onun hem çeken hem de huzursuz eden varlığına elbette dayanabılirdı. 

“Üzgünüm Burhan. Ailem ile birlikte çiftlikte olacağım. 
Gelemem.” 


“Boş ver çiftliği” dedi genç adam diğer taraftan. “Nasılsa gitmediğin yer değil. İstersen birkaç kişi de çağırırız.” 

Tuğçe sinirini belli etmemek için nefesini tuttu. Karahan'ın yanında onu terslemek istemiyordu. Hatta elinden geldiğince ona karşı yumuşak oldu. “Inan ki gelmek isterdim. Ama imkânsız. Annemle babam bekliyor. Belki hafta içi olur. Çarşamba günü beni yine ara, tamam mı? 
Tekneyle çıkmasak da yemeğe falan gidebiliriz.” 

Karşı taraftan genç adamın sevindiği sesinden belliydi. “Oh, iyi o zaman. Senin özleyeceğim ama bunun için beklemeye değer. Sen de beni özle tamam mı?” 

Tuğçe yan gözle Karahan'a baktı. Genç adam kapının pervazına yaslanmış, utanmadan kendilerini dinliyordu. Bunun üzerine Tuğçe rahat bir tavırla onayladı. “Evet, ben de seni özleyeceğim...” dedi hoş bir gülümsemeyle. Sanki telefonun öteki ucundaki adam kendisini görüyormuş gibi davranmıştı. 

Telefon kapanınca, gözleri kapının ağzında çatık kaşlarla kendisini 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süzen Kara'ya kaydı. Adam yaslanmayı bıraktı ve dik dik genç kadını süzdü. Ellerini cebine sokmuştu ve Tuğçe artık biliyordu ki genç adam sinirini göstermek istemediği zaman bunu yapıyordu. Gergin gövdesi ise açık kapının tamamını kaplıyordu. 

“Bu Burhan denen çocuktan gerçekten hoşlanıyor musun?” diye sordu yavaşça. 

Tuğçe omuz sılktı. “Elbette! O benim erkek arkadaşım.” 

“Bunu biliyorum ama bence ondan ayrılmalısın!” 

“Yok canım? Nedenmiş?” derken gülümsüyordu Tuğçe. Bu pervasız halinin adamı deli ettiğini de keşfetmişti. 

Kara tehditkâr bir tavırla, ona bir adım kalıncaya kadar yanaştı. 
Yakından bakınca gözleri daha da tehlikeli duruyordu. Oysa o gözler gece sevişirlerken ne kadar da yumuşamıştı. 

“Benim bir katil olduğumu unutuyor musun?” dedi genç adam üzerine basarak. 

Tuğçe kıkırdayarak ona yanaştı ve elini yakışıklı ama kızgın yüzüne kaldırdı. Yumuşakça sağ yanağını okşadı. “Evet, biliyorum, hayallerimin katılisin!” dedi gülerek. “Masumluğum dün gece yukarıda öldü. Yaşasın cinsel özgürlük!” 

Kara onun belini tuttu ve genç kadını sertçe kendi bedenine yasladı. Tuğçe'nin elindeki çanta nerdeyse yere düşecekti. 

“Eğer sana elini sürerse... onu öldürürüm!” dedi adam tane tane. 
Bu açık bir tehditti ama o kadar doğal ve gerçekti kı Tuğçe ürperdi. Belki de gerçekten yapardı? Gözleri yapacak gibi bakıyordu. Ama neden? 

“Ha... Hangi sıfatla?” dedi kekeleyerek. 

“Bilmiyorum! Sadece o zengin züppenin sana dokunmasından hoşlanmayacağımı hissediyorum.” 

“Ama Kara?..” Tuğçe gülümsemeye çalıştı. Kendisini 


şey istemiyor musun?” 
“Nasıl düşünürsen...” 


“Bence hiç haklı değilsin. Unutma ki o senden önce de vardı. 
Üstelik senden önce derken seninle bir ilişkimiz bile olmadığını hatırladım. Bir gecelik seks, ilişki bile sayılmaz. Öyle değil mi? Sadece ihtiyaçlarımızı giderdik. Ben ise onunla kaç haftadır çıkıyorum.” 


“Yanı?” 
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“Üzgünüm ama Burhan ile çıkmaya yine devam edeceğim. O benim bu güne kadar gördüğüm en iyi insanlardan birisi. Ailemin onayladığı ender erkek arkadaşlarımdan birisi olduğunu söylemeyeceğim bile. Babam ile anlaşıyor. Ağabeylerim ile de... Sonra senin gibi değil. 
Kibar... İlgili...” 


Dudakları öfkeli dudaklar ile kapanınca konuşması yarım kaldı. O kadar sıkı ona çekiliyordu ki, canı acımasa, bundan mutlu olabilirdi. Sert dudaklar ceza verir gibiydi. Tıpkı ilk öpüştüklerindeki gibi genç kadını cezalandırı yordu. 


Karahan ise neden bu kadar kızgın olduğunu anlamakta zorlanıyordu. Kendisini tanıyamayacaktı neredeyse. Kollarında tuttuğu şeyin hep orada kalmasını istiyordu. Bunu garip bir şekilde doğal buluyordu. Bu şımarık kadın bu sabah çok daha değişik ve can sıkıcıydı. 
Ondaki bu değişikliğin sebebini tam anlamasa da çok ateşli geçen dün geceden sonra ona sahip olamamak sinirini bozuyordu. Tuğçe dün gece defalarca kendisini tutkuyla teslim etmesine rağmen, sabah olunca bir anda kollarından kayıp gitmişti. Ve üstelik sözleriyle ve gülümsemesiyle sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. 


Ağzının içindeki lezzetli dudaklar genç adamın öfkesini azalttı. 
Durum her ne ise, bu kadını öpmeyı seviyordu. Ona sarılmayı seviyordu. 
Elleri ile kolayca hissettiği bedeninin her bölgesinden hoşlanıyordu. Genç kadının alt dudağını yakaladı. Fakat Tuğçe'nin o sert öpüşten sonra biraz tutuk olduğunu fark etmişti. Karahan şimdi aldığı kadar veriyordu da. 
Tecrübesini kullanarak onu kendisine karşılık vermeye zorladı. Gerçekten de Tuğçe'nin dudakları kıpırdanmaya başlamak üzereydi. 


Sonra Tuğçe birden kendisini geri çekip kollarından sıyrıldı. 
Bakışları öpüşmenin etkisindeymiş gibi bulanıklaşmıştı. Yanakları kızarmıştı. Dudakları da biraz berelenmiş gibiydi. Genç adamın içini sızlatacak kadar seksi bir şekilde dilinin ucuyla dudaklarını yaladı. 
Kara'nın yanan gözleri bu hareket ile daha da alev aldı. 


“Bu gidişle evden çıkamayacağız!” dedi Tuğçe yavaşça. Sonra derin bir nefes aldı. “Her ne kadar bana ceza verme yöntemin hoşuma gitse de buna bir son vermen gerekiyor. Hoşlansan da hoşlanmasan da senden bağımsız bir hayatım var ve sana karşı hiçbir bağım olmadığı için ne yapacağıma karışamazsın. Öpüştüğüm ve seviştiğim ilk erkek olman dolayısıyla sana karşı yumuşak olduğumu kabul ediyorum. Ama yeniden sevişmek istersem ve bu sen olmazsan, bunun senin için sorun olmaması gerektiğini düşünüyorum.” 

“Evlenmek bu kadar önemli mi?” diye sordu Kara sertçe. “Her şey 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olup bitmişken, birlikte yaşayabileceğimiz güzel bir beraberliği reddetmeni anlamıyorum.” 

“Özür dilerim!” dedi Tuğçe. Güzel gözleri belirsiz bir şekilde kırgındı. . “Anlamanı beklemiyorum zaten. Ben de kendimi anlayamıyorum. Ama hayatımda ilk kez bir erkeğe zaaf duyuyorum ve o erkeğin senin gibi katı, duygusuz olmasını hayatın bir cilvesi olarak görüyorum.” 

“Bunlar saçma laflar. Seni istiyorum ve sen de beni istiyorsun!” 
Karahan artık iyice sinirliydi. “Fakat madem istiyorsun öyle olsun. 
Bundan böyle istediğin gibi davranacağım. Benim de bulabileceğim tek kadın sen değilsin. Aptalca evlilik planları yapmadan benimle olmayı kabul edecek bir sürü kadın vardır eminim...” 


Tuğçe kırgınlığını belli etmemeye çalışarak başını salladı. 
“Mutlaka vardır.” 


“Daha önce de vardı, bundan sonra da olur...” diye inatla tekrar etti Kara. Bu aptal kadınların evlenme merakını hiç anlamıyordu. Daha yeni evliliğin baskısından kurtulmuşken ve buna alışmışken, bir daha evlenmek istemiyordu. Üstelik ilk evliliğinin de öyle mükemmel olduğu söylenemezdi. 


“Evet...” diye fısıldadı Tuğçe. “Ama ben o kadınlardan olmayacağım.” 


“Keyfin bilir! Gidelim mi artık!” diye homurdanan adam yana kaçılıp genç kadının geçmesini bekledi. Tuğçe burnunu hafif bir gururla havaya kaldırdı. Onun yanından geçerken de yüzüne bakmamaya çalıştı. 
Eşyaları çoktan arabanın bagajına konmuştu. Karahan yürürken onu geçti ve arabanın arka kapısını açtı. Genç kadın sessizce arka koltuğa oturdu. 
Kapanan kapının ardından, gözleriyle adamın ön tarafa geçmesini izledi. 


Evden çıktıklarında, havanın daha da kararmış olduğunu fark etti. 
Kapıdaki korumalara korna çalan Kara da bir an için başını ön camdan gökyüzüne doğru çevirmişti. Rüzgar da çıkmıştı. Gözlerini aynadan Tuğçe’ ye yöneltti. 

“Bu havada tekne geziniz pek de romantık olmazdı her halde?” 
diye mırıldandı genç adam hafıf bir alayla. 


“Burhan'ın tekne için ehliyeti var. Korkacağını zannetmem. 
Babasının teknesi de çok modem... Eminim daha kötü havada bile bizim için emniyetli olurdu,” diye mırıldandı Tuğçe. Dudaklarına yerleştirmeye çalıştığı gülümseme pek de gerçekçi değildi. Kara dişlerini sıkıp homurdanırken Tuğçe devam etti. “Ayrıca teknenin dışında olacağımızı 


221 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


kim söyledi ki?” 

Meydan okuyan bakışları aynadan karşılaştı bir an. Sonra sinirli halini koruyarak arabayı sürmeye devam etti genç adam. Bornova'nın içinden çıkıp da Manisa çevre yoluna girmelerine kadar da konuşmadı. 
Arabanın camına yavaş yavaş yağmur taneleri vurmaya başlamıştı. Bir dakika sonra ise yoğun bir yağış sarmıştı çevrelerini. 

Karahan hızını kesti biraz. Neredeyse yol gözükmez olmuştu. 
Hızla çalışan silecekler bile gökten boşalırcasına yağan yağmuru temizleyemiyordu. Arada şimşekler de çakmaya başlamıştı. Ardından gök gürlüyordu. Tırmanış içerisinde oldukları için asfalttan akmaya başlayan su da tehlikeli hale gelmişti. Buna rağmen beyaz cip görevini başarıyla yapıyordu. Akan suları güvenle yararak ilerliyordu. 


Telefonu çalınca Tuğçe hemen çantasına uzandı. Arayan annesiydi. Arayacağını tahmin etmişti zaten. 

“Alo, anne?” 

“Merhaba canım. Nerede kaldınız? Merak ettim.” 

“Yoldayız anne! Ama felaket yağmur var. Fazla hızlı gelemiyoruz. 
Şimdi de dolu yağmaya başladı!” Manisa'ya giden asfalt yolda tırmanışları devam ediyordu. Daha yükseğe çıktıkça yağmur doluya dönüşmüştü. On dakika sonra ise virajlı tırmanışlar sona erecek ve aşağıya doğru yine birçok yeri virajlı bir yoldan inişe geçeceklerdi. Ondan sonra da önlerinde uçsuz bucaksız Manisa ovası gözükecekti. 

“Burada da durum aynı... Burada da felaket bir yağmur var. 
Rüzgâr da çıktı. Dikkatli gelin tamam mı? Karahan'a söyle de, gerekirse yolda bir yerde dursun.” 

“Söylerim. Misafirleriniz geldi mi?” 

“Geldiler. On dakika kadar oldu. Şimdi odalarına yerleşiyorlar. 
Allahtan onlar yağmura yakalanmadı. Daha sürprizi de söylemedik. Sizi bekliyoruz. Siz niye geç kaldınız?” 

“Biz...” Gözü önünde araç süren adamın ensesindeki gür saçlarda gezindi. Sonra aynaya kaydı. Onun gözleri dikkatli bir şekilde yola çevrilmişti ama kendisini dinlediğini de biliyordu. “Ben gece pek iyi uyuyamadım da... Geç kalktım!” dedi yavaşça. 

“Kâbus falan mı gördün?” 

“Yok... Kâbus değildi. Aslında çok eğlenceliydi... Ama sık sık uyandım!” Dudaklarını aniden saran gülümsemeyi, bir an için aynadan bakan genç adam da görmüştü. 
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“Koca evde tek başına uyuduğun içindir!” dedi annesi masumca. 
“Karahan geç mi geldi?” 

“Pek sayılmaz. Saat on bir gibi geldi ama doğrusu pek konuşamadık...” Konuşmaktan başka her şeyi yapmışlardı çünkü. Birden ürperdi. Daha onun kollarında son tatminini yaşaması üzerinden yalnızca bir iki saat geçmişken yeniden adamı arzulayıvermişti. Durumu hiç iyi değildi. Karahan'a olan sevgisinin büyüklüğü ve ona olan arzusunun şiddetini kendisi bile anlayamıyordu. Bu durumda adama nasıl karşı koyabilecekti? O elini şıklattığı anda nasıl kollarına atılmadan durabilecekti? Az önce öptüğünde bile neredeyse yelkenleri suya indiri yordu. 

Acaba gerçekten de bu zevkli ilişkiyi değerlendirse miydi? Her şeye boş verip kalan sürelerinde onun kollarında olma fırsatları mı yaratsaydı? Cinselliğin tadını doya doya almasına ne engel vardı kı? 
Adam madem evlenmek istemiyordu, hiç değilse son günlerinde onun yakınlığını doyasıya yaşardı. Ve şimdi kendi rahminin derinliklerinde adamın tohumları ödüllerine özgürce ulaşmaya çalışırken, bir şey yapamamanın verdiği sıkıntı, endişe, belirsiz bir heyecana dönüşmüştü. 


Ya hamile kalırsa? 


Yirmi üç yaşında yetişkin bir aptal olarak hamile kalma riskini nasıl atlamıştı? Gerçekten de aptaldı. 


Ama... Ama onun çocuğu?.. 


Henüz hayatını bile planlamamıştı. Yeni mezun bir üniversiteli olarak yapacağı çok şey vardı. Babasının şirketinde çalışacak, zamanla işi öğrenecek, ağabeyleri gibi bir kariyer sahibi olacaktı. Kendi parasını kendisi kazanacaktı. Eskiden de bir erkeğe hiç muhtaç olmamıştı ama çalışmaya başlayınca durum daha farklı olacaktı. Tamamen özgür olarak hayatını devam ettirebilirdi. 

Ya bu arada adamın çocuğunu doğurabilir miydi? 

Bu mümkün gözüküyordu. Karnı burnuna geldiğinde, bir şekilde herkes öğrenecekti. Babası ihtimal ki çok öfkelenecek, hatta çıldıracaktı. 
Ağabeyleri zanlıyı aramaya başlayacaktı. Ama onun Kara olduğunu düşünmeleri biraz zor olur gibi geliyordu. Kendisinin genç adam ile hiç anlaşamadıkları bilinen bir şeydi. Belki... Belki Seda tahmin edebilirdi... 
ama o da çenesini kapalı tutardı. Babasının kim olduğunu asla kimseye söylemezdi. 

Hamile kalabilecek olma düşüncesi içini hem korkutuyordu hem de heyecanla dolduruyordu. Kendi düşüncelerine öyle dalmıştı ki 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annesinin sesi ile kendisine geldi. 

“Alo? Kızım?” 

“Efendim anne?” 

“Biran hat koptu zannettim. Sen iyi misin? Biraz garipsin!” 

“Yok, iyiyim anne.” 

“Sizi kahvaltıya bekleyelim mi?” 

“Yok, beklemeyin. Biz yedik. Zaten ne zaman geleceğimiz belli değil. Yol çok kötü. Hadı, inşallah yakında görüşürüz, tamam mı?” 

Telefonu kapatınca gözü aynadan adamın yüzüne kaydı. Keskin bakışlı sert gözler de kendisini izliyordu. Ona doğru gülümseyerek kaşlarını kaldırdı. 


“Duydun mu? Annenle baban gelmiş. Daha söylememişler.” Adam sadece başın sallamıştı. Ama gözleri yeniden zar zor görünen yola çevrilmişti. “Yemin ederim ben senden daha heyecanlıyım!” dedi Tuğçe yeniden eski neşesine kavuşarak. Hamile olma düşüncesinden artık korkmuyordu. Üstelik bunu adama söylemeye de niyeti yoktu. Kesinlikle emindi kı bu acımasız adam bunun evlenmek için yapılan bir plan olduğundan şüphelenecekti. 


Karahan genç kadının yeniden neşelendiğini gördüğünde, bundan olumlu olarak etkilendi. Onun üzgün gözlerle bakmasından hoşlanmadığını fark etmişti. O canlı mavi gözlerin hep parlaması gerekiyor gibi geliyordu. Fakat ondan uzak durmalıydı. Her ne kadar bu çılgın sarışını hâlâ deli gibi arzuluyorsa da bu isteğine engel olması gerektiğini biliyordu. Zaten gururundan yeterince fedakârlık yapmıştı. 
Ona evlenme hariç bir sürü şey teklif etmişti. Hatta Afrika'daki işlerini tasfiye ettiğinde ve geri döndüğünde onu yeniden görmek istediğini bile söylemişti. Evlilik bir aptallıktı. Boşu boşuna insanın kendisini kafese hapsetmesiydi. Elinde olsaydı ilk evliliğini de hiç yapmazdı. O da büyük bir aptallıktı zaten. 


Yağmur artık gökten boşanırcasına yağıyordu. Genç adam boşuna riske girmek istemedi. Çünkü bu berbat havada bile kendisini sollamaya çalışan bir araba, yalpalayarak yanından geçmişti. Kendisi bir kaza yapmasa bile bir başkası buna sebebiyet verebilirdi. O yüzden hızını iyice kesip yolun sağında gördüğü küçük bir lokantaya yanaştı. Kapısının önüne yakın bir yere park ettiğinde motoru durdurup başını arkaya çevirdi. Kendisine ışıl ışıl bakan gözlerin güzelliğine dikkat etmemeye çalışarak sordu. 


“Bir çorbaya ne dersin?” 
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“Hımm. Sabah kahvaltınızı beğenmediniz galiba Kara Bey?” 

“O zaman karnım çok aç değildi. Ama bu yağmurda ve sabahın bu saatinde yapılacak daha iyi bir işimiz yok gibi geldi.” 

“Ben mercimek çorbası severim.” 

“İyi... Ben de!” 

“Sen mi ısmarlıyorsun?” 


Genç adam hafifçe başını eğdi. Dudaklarının kıyısı da hafif kıvrılmıştı. 


“Aslında zengin bir adam olduğumu unutma!” diye açıklama yaptı genç adam. 

“Tokat geliyor bak!” diye sevimlice uyardı Tuğçe. Ama Kara'nın gözleri içten bir gülümsemeyle parlayınca o da tatlı bir şekilde güldü. 
“Bence sen burada oyalanarak annen ve babanla karşılaşacağın saati geciktirmeye çalışıyorsun. Boşuna inat etme. Korkusuz Kara'nın böyle bir karşılaşmadan korktuğunu düşünmek bile çok komik.” 

Adam iç çekti. “Babam... canıma okuyacak!” Yaptığı açıklama yüzünden utanmışçasına yüzünü çevirdi. Bir an arabanın camından süzülen yağmur sularına baktı. Motor artık çalışmadığı için silecekler de durmuştu. Dışarısı neredeyse gözükmüyordu. Dolu yeniden yağmur şekline dönüşmüştü. 

“Baban seni görünce çok sevinecek! Bence kızmayacak bile!” 

“Onu tanımıyorsun. İsterse çok sert olur!” 

“Kimse evladına karşı yeterince sert olamaz!” dedi Tuğçe inançlı bir şekilde. “Bence ağabeyin Osman da fazla tepki verdi. Insan kardeşine vurur mu? O da sen gibi kabadayının teki! Birisi ona dersini vermeli!” 

“Abim hiçbir şeyden korkmaz!” dedi Kara yavaşça. Yeniden genç kadına bakmaya başlamıştı. “Inan bana dün sabah gördüğün onun sakın haliydi. En azından yeterince kızgın değildi. Birisi onu fazlasıyla yumuşatmış!” 

“Gülay mı?” 

“Sanırım... Daha önce onu böylesine sakin ve keyifli görmemiştim.” 

“Çok güzel bir kadın... Nasıl tanıştıklarını çok merak ediyorum. 
Daha evvel ben de onun gibi bir kadın görmemiştim. Insanda garip hisler uyandırıyor. Onunla konuşurken kendimi meditasyon yapıyormuş gibi hissediyorum. Güzel olduğu kadar zarif de... Ama Osman da çok yakışıklı doğrusu!” 
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Karahan gözlerini kıstı. “Ve evli!” dedi çocukça bir uyarıyla. Bu gereksiz uyarı Tuğçe'yı geriletmedi. 

“Çocukluğumdan beri onun gibi bir erkek hayal ederdim. Uzun ve yakışıklı... Çocuğuyla ve karısıyla ilgilenen... Onların gözünün içine bakan... Herkese ve her şeye karşı onları koruyan... Gülay böyle bir erkek bulduğu için gerçekten çok şanslı. Ağabeyin bekâr olsaydı onunla ilgilenirdim doğrusu!” 

“Senin için üzücü... Beni kıskandırmak istiyorsan eğer başaramadın!” Dişlerini sıktı farkında olmadan. “Hiç kıskanmadım.” 


Tuğçe omuz sıilkti. Başını çevirip burnunu neredeyse cama yaslamıştı. “Lokantaya nasıl gideceğiz? Sırılsıklam olacağız. Bu bluzun altından göğüslerim hemen gözükür! Sutyenim dantel ve çok ince!” 


Kara dalgınca onun göğüslerini süzdü. Sonra dışarıda hâlâ hızını kesmeyen yağmura baktı. Bütün gece dıkliğine ve güzelliğine hayran olduğu o biçimli şeylerin başkaları tarafından kısmen bile olsa görülebilecek olması hoşuna gitmeyecekti. 


“Hızının azalmasını bekleriz!” dedi dalgınca. Bu kız acaba Osman hakkında söylediklerinde ciddi miydi? 


“Azalacak gibi de durmuyor.” 


Genç adam uzanıp torpido gözünü açtı. Normalden daha büyük olan gözün içinde daha evvel bir şemsiye olduğunu hatırlıyordu. Acıl durumlar için konan avuç kadar şemsiye, açıldığında normal boyutlara geliyordu. İkisi için yeterli değildi ama en azından genç kadının ıslanmasını engellerdi. Ya da en azından o şahane güzelliklerin belirginleşmesini önlerdi. 

“Bu işimizi görür!” dedi Tuğçe’ ye. “Bekle, geliyorum.” 

Der demez de kapıyı açtı. Şemsiyenin hızlı bir şekilde açılmasıyla da fazla ıslanmadan arabanın etrafını dolaştı. Genç kadının kapısını açıp inmesine yardım etti. İkisinin de ıslanmaması için ona sokulan Tuğçe, yine o çok sevdiği kokunun burun deliklerine sızmasını memnunlukla karşıladı. Gece sevişirlerken de adamın terlemesi onu hiç rahatsız etmemişti. Terli bedeninde dolaştırdığı elleri ve hatta dili, dudakları, algıladığı tadı sevmişti. Bedensel çekim bu olsa gerekti. Ona ait hiçbir şeyden tiksinmediği gibi aksine çekici buluyordu. Genç adamın da kendinden ve kokusundan hoşlandığı belliydi. Öyle olmasaydı vücudunun en ücra yerlerinde bile dili, dudakları gezinir miydi? 


Koşarak lokantanın kapısına gittiler. İçeride kendileri gibi birkaç yolcu daha vardı. Karahan genç kadının girmesini bekledikten sonra 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kendisi de şemsiyeyi kapatıp içeriye girdi. Onu kapının kıyısında bir yere suları süzülmesi için bıraktı. Geniş omuzlarının örtemeyen şemsiye, onun biraz ıslanmasına da engel olamamıştı. Hâlbuki adamın koruyucu fiziği ile güven altında olan Tuğçe, neredeyse kupkuruydu. Buna rağmen masalardan birine oturduklarında, üzüntüyle yazlık ayakkabısına baktı. Su ve çamur lekesi olmuştu. Yapacak bir şey yoktu. 

“Bütün kış böyle yağmur görmedim...” dedi parlak gözlerle. 
Ayakkabısının halini hemen unutmuştu bile. Karşısındaki adama gülümseyerek bakıyordu. 


“Afrika'da daha şiddetlileri olur,” diye mırıldandı genç adam. 
“Bazen günlerce sürer.” 


Genç kadın merakla onun gözlerine baktı. “Orayı seviyor musun?” 


Adam omuz sılktı. “Sevilecek fazla bir şeyi yok. Sivrisinek, örümcek ve vahşi hayvanlardan hoşlanıyorsan başka...” 

“Yine de görmek isterdim...” 

Karahan ifadesiz bir yüzle onu süzüyordu. Sonra nasıl olduysa, kendisinin de anlamadığı bir şekilde genç kadına cevap verdi. “Benimle gel...” 


“Efendim?..” 

O sırada yanlarında bir kıpırtı oldu. Karahan yanlarına gelen garsonun “Bir şey alır mısınız efendim?” diye sormasıyla başını ona çevirdi. 

“Mercimek çorbanız var mı?” 

“Var efendim. İsterseniz işkembe ve yayla çorbası da var!” 

Karahan Tuğçe'ye baktı. Onun reddedercesine bakması üzerine “Sen bize iki mercimek çorbası getir,” dedi garsona. Genç garsonun uzaklaşması ile gözlerini yeniden Tuğçe'ye çevirdi. Ondan uzak durma düşüncesine rağmen az önce yaptığı teklifinde anlamsız derecede samimi ve istekliydi. “Benimle Afrika'daki evime gel...” dedi yavaşça. 

“Ne olarak?” diye sordu Tuğçe. Meydan okuyan bakışları adamı zorluyordu. “Sevgilin olarak mı?” 

“Misafirim olarak...” dedi Kara sakince. “Fazla işim yok. Bir ay sonra birlikte döneriz.” 

Tuğçe onun bakışlarındakı güce kendisini bıraksa, çoktan kabul edecekti. Ama yapamazdı. Oraya onunla birlikte gitmeyi çok isterdi. Ama eğer hamileyse ve onunla da gitmiş olursa, bunu kimseye açıklayamazdı. 
Herkes bebeğin babasının Karahan olduğunu bilirdi. 


22) 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


“Sevişecek miyiz peki?” diye yine de sordu. 

“Sen istersen. Dediğin gibi aynen... Sen istersen dün geceki beraberliğimizi devam ettirebiliriz. Istemezsen hiçbir şey olmaz.” Kara onu ikna etmek için geri adım attığına Inanamıyordu. Fakat gerçekti işte. 
Bu kadınla olmak, hayatının en güzel olayı olmuştu. Normalde çok iyi anlaşamasalar da yataktaki uyumları mükemmeldi. 

Sanki Tuğçe de bunu düşünmüş gibiydi. “Yatakta birlikte iyi olmamız seninle her zaman iyi anlaşacağımızı göstermez. Ben senin için hâlâ o şımarık kadınım. Ustelik iyi yemek de yapamıyorum. Sadece seks için istenmek ise gücüme gidiyor doğrusu.” 

“Bence seks önemli bir katkı... Bunu küçümseme. Bundan hoşlanmayabilirdin bile!” 


“Gerçekten mi?” 

“Elbette! Herkesten aynı zevki alabileceğini söylemek çok zor!” 

Tuğçe bir an düşündü. Sonra merakla sordu. “Peki sen benden zevk aldın mı? Yani sana diğer kadınlar kadar zevk verebildim mi?” 

“Acemi birisi için çok iyi olduğunu söylesem utanacaksın. Ama hayatımda yaşadığım en güzel gece olduğuna eminim. Bunun devam etmesini çok isterim.” 

Tuğçe elinde olmadan kıkırdadı. Seslerini kimse duymasın diye kısık sesle konuşuyorlardı. Yine de genç adama başını yanaştırmıştı. 
“Demek acemi birisi ha? Başka öğreneceğim şeyler de var mı? Tüm numaralarını dün gördüm sanıyordum.” 

“Var tabii...” dedi Karahan hafif bir dudak bükmeyle. Gözleri genç kadının bluzunun üzerinde, pürüzsüz boynunda ve tertemiz yüzünde gezindi. “Fakat anlatırsam kesinlikle utanırsın. Sürprizi de kalmaz.” 

Tuğçe çenesini eline yaslayıp çocuksu bir tavırla onların ne olabileceğini düşündü. Seks filmleri seyretmediği için olabilecek pozisyonları hayal bile edemiyordu. Sonra iç çekti. 

“Üzgünüm...” dedi yavaşça. “Dediğim gibi metres veya sevgili olamam. Seninle gelirsem öyle olacağım.” Bebek ihtimalini de unutmamak lazımdı tabii. 

“Sana dokunmayacağıma söz verirsem?” Karahan bile neden bu kadar ısrarcı olduğunu anlayamıyordu. Sorduğu soru kendisini de şaşırtmıştı. “Ayrı odalarda kalırız. Sen istemedikçe öpmeyeceğim bile!” 


“Kızsan da mı?” diye masumca sordu Tuğçe. 
“Ona söz veremem! Ne yapıp edip beni yine kızdıracaksın!” 
y 
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Tuğçe gülerek geri çekildi. Çorbaları gelmişti. Porselen tabakların içinde dumanı tüten çorbasına limon sıkarken adamın teklifini ciddi ciddi düşünmeye başlamıştı. Fakat gidemezdi. Hayatta belki de en çok isteyebileceği birkaç şeyden birisiydi. İlk sırada evlenmek ve onun çocuğunu doğurmak vardı. Belki sıralama değişebilirdi. Sonra da onunla cehennemin dibine bile gidebilirdi. Ama Karahan kendisini sadece seks için istiyordu. Her ne kadar onunla sevişmek çok güzel olsa da ve Tuğçe de onunla olmayı deli gibi istese de bu mümkün değil gibi gözüküyordu. 


Gözlerini dumanı tüten çorbasından kaldırıp adama baktı. 
“Gelemem...” dedi yavaşça. 


Hamile olup olmadığı bir süre sonra belli olurdu. Adet geçirip geçirmemesine bağlı olarak geleceği için plan yapacaktı. Şu anda yumurtalarının en olgun zamanında olduğunu ve tehlike içinde olduğunu biliyordu. Fakat pek çok kişinin defalarca denemelerine rağmen bebek sahibi olamadığını da okumuştu pek çok kere. Belki hamile kalmazdı. 
Sonucu beklemeden bir şey yapamazdı. 


“Bana kızgınlığından inat ediyorsun!” diye mırıldandı Kara. 
“Hayır... Kızgın değilim.” 
“Peki ne o zaman?” 


“Daha okulum ile ilgili bir sürü işlerim var. Mezuniyet balosunu da unutmamak lazım. Eğer bir ay sonra falan deseydin... seninle gelebilirdim!” Bir ay sonra nasılsa her şey belli olmuş olurdu. Hamile olup olmadığı belli olunca ne yapacağına daha rahat karar verirdi. 

“Ben zaten bir süre daha buradayım.” Karahan çorbasına kaşığı daldırmadan önce onu süzdü. Tuğçe'nin kabul etmemesi canını sıkmıştı zaten ama onda bir de anlayamadığı garıp bir tavır hissediyordu. 


“İstanbul?da mı?” 
“Hayır. Burada dedim ya!” 


“Ama?..” Tuğçe sevinmesine engel olamıyordu. Gözlerinin parlamasına zorlukla engel oldu. “Ama ağabeyin? Annen, baban?..” 

“Şimdilik oraya gidemem. Dediğim gibi onları tehlikeye atmak istemiyorum. Bir süre onlardan uzak kalma planımı devam ettirmek niyetindeyim.” 

“Ağabeyin buna izin vermez!” 

“İkna edeceğime eminim. On sene ayrı kaldık. Sanırım onların iyiliği için biraz daha ayrı kalabilirim. Gitmeden önce bir iki gün ziyaret etsem yeterli olur. Sonra nasılsa hep onlarla olacağım.” 
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Tuğçe isteksizce çorbasından bir kaşık aldı. Onun tamamen gidecek olması kendisini çok üzüyordu. Yine de şimdilik yanında kalacak olması harıka bir haberdi. “Ne zaman... gideceksin?” diye sordu yavaşça. 

“Bilmiyorum. Mahkemenin çağırmasına bağlı. Haftaya veya sonraki hafta da olabilir. Belki bir ay sonra! Bilemem. O zamana kadar yine görüşeceğiz demektir.” 

Tuğçe gülümseyerek onayladı. 

“Bana dayanabilecek misin? Benim gibi şımarık bir çocuğa?” 

Adam iç çekti. Evet, şımarıktı. Evet, çocuk gibiydi. Çocuk gibiydi diyordu çünkü çocuk olmadığını artık biliyordu. Ustelik tanıdığı her kadından daha çekici bir kadındı. Ne kadar seksi olduğunu görmemek için ise kör olmak lazımdı. Fakat onun varlığının kendisini de baskı altında tutacağını tahmin etmek çok zor değildi. Bu kadın tüm sınırları zorlayan bir yapıya sahipti. 

“Bana söz vermiştin!” dedi ona biraz meydan okuyarak. “Benimle uğraşmayacaktın!” 

“O seninle yatmadan önceydi...” diye onayladı Tuğçe gülümseyerek. “Şaka bir yana, sen bana iyi olursan ben de sana iyi olurum. Yani birkaç nazik sözü hak etmiyor muyum? Beni görmezden gelmenden hiç hoşlanmıyorum çünkü.” 

“Seni artık nasıl görmezden gelirim?” dedi adam açık bir ilgiyle. 
Gözleri neredeyse genç kadını soyarcasına göğüslerine kaymıştı. “Bu imkansız!” 

“Güzel! O zaman ben de sana diğer çalışanlarımıza davrandığım gibi davranırım.” Onu kışkırtmak Tuğçe’nin içinde vardı. Adamı iğnelemek istemese bile diline engel olamıyordu. “Arkadaşça yanı!” dedi inatçı bir sevimlilikle. 

Genç adamın yüzü değişti. Kaşları yine çatıldı. Bu kadının ınatçılığını aklı almıyordu. “Arkadaşça mı?” diye sordu hoşnutsuzca. 
“Sözlerinde ciddisin değil mi? Evlenmek istemediğim için beni cezalandırıyorsun!” 

“Lütfen! Öyle düşünme. Ben senin kız kardeşin olsaydım, benim evli olmadığım bir erkekle fırsat buldukça sevişmemi kabullenebilir miydin?” 

“Hiç mantıklı bir soru değil!” dedi adam. 

“Neden?” 


“Çünkü ne benim bir kız kardeşim var ve ne de sen benim kız 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kardeşimsin.” 

“Olsun. Zaten bir daha baş başa kalabileceğimizi sanmam. Dün gece özel bir durumdu. Hayatımızın her anında yanımızda başkaları da oluyor. Bizim ev çok kalabalık. Sen odama değil, dış kapıya bile gelsen birisi seni hemen fark eder. Kusura bakma ama geceleri kalkıp da ben lojmanına gelemem. Senin çok arzuladığın bu ilişki imkânsızlıklarla dolu.” 


“Ve bunun tek çaresi evlilik mi?” 


Tuğçe omuz sıilktı. Umursamaz duruyordu. “Sadece seks için evlenmenin saçma olduğunu kabul ediyorum.” 


“İnsan başka ne için evlenir ki?” diye sordu Kara sinirli bir alayla. 
“Erkekleri, elde edemediği kadını evlilikle elde etmek zorunda bırakmak, kadınların yüzyıllardır uyguladığı bir taktıktır.” 


“Ama sen beni elde ettin! Unuttun mu yakışıklım? Bu durumda benim böyle bir taktık uygulamam saçma olurdu!” 

“Hevesimi aldığımı mı söylemek istiyorsun?” Kara'nın alaycı suratı biraz asılmıştı. 

“Almadın mı?” 

Kara ağzına götürdüğü kaşığını yudumlamadan geri indirdi. 
“Elbette almadım!” dedi kızgın bir tonla. “Işin doğrusu seni elde etmek gibi bir hevesim yoktu. Ama madem bunu becerdim, garip bir şekilde gerisi de gelsin istiyorum.” 

“Gelemez!” 

Onun inatçı sözü üzerine Karahan da inat etti. “Evlilik olmayacak!” 

“Elbette. Sorun değil!” 

“Ciddiyim.” 

“Bende...” 

“Ama sorunmuş gibi davranıyorsun?” 


“Davranmıyorum. Rahat ol. Seni özgür hayatından, ağzının içine giren kadınlardan ayırmayacağım. İstediğinle düşüp kalkabilirsin. Cinsel ihtiyaçlarını istediğin kadınla rahatça doyurabileceğini biliyorum. Bana bağlı değilsin ki! Aramızda ne bir söz var ne de bir anlaşma. Elbette ben de sana bağlı değilim.” 


“Bazen gerçekten canımı sıkıyorsun!” dedi kara alçak sesli bir kızgınlıkla. Ve Tuğçe'nin yüzü neşeyle bakarken, onun pervasızlığı genç 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adamı daha da kızdırıyordu. En azından ilk erkeği olarak genç kadının başka erkeklerle ilgili sözlerini hazmedemi yordu. 

Kaşığını çorbanın içerisine gerisin geri bıraktı. 

“Sana bir şey söyleyeceğim...” dedi sonra yavaşça. Sesi o kadar sert değildi ama bakışları neredeyse öfkeyle yanıyordu. “Ilk evliliğimin nasıl olduğunu sana söyleyeceğim. Ne kadar mutlu olduğumu... Eşimi nasıl sevdiğimi...” 

Tuğçe birden bembeyaz olmuştu. Gülümsemesi soldu. Onun aksine çorbasının içine kaşığını daldırdı ve umursamazca dudaklarına götürdü. “İlgilenmiyorum!” demişti bu arada. 

“Hayır, söylemek istiyorum.” 

“Bak...” Sesi biraz yüksek çıkınca genç kadın konuşma tonunu elinden geldiğince düşürdü. Yan masadaki yaşlı çift kendilerine bakmıştı. 
“Bak, bunları duymak istemiyorum. Bana bunu yapma! Bana hiç değilse bu kadar saygı göster. Ben senin bütün gece kollarında olan kadınım. 
Onunla olan mutluluğun veya onu ne kadar sevdiğin umurumda bile değil!” 

Kara ona aldırmadan homurdandı. “Hiç!” 

Tuğçe başını kaldırıp şaşkınca onun yüzüne baktı. Yanlış mı anlamıştı? Hiç ne demekti? Neye hiç? Neden hiç? 

“Hiç mı?” 

“Evet, hiç!” 

“Ne için hiç?” 

“Anla işte! Onu hiç sevmiyordum. Onunla hiç mutlu değildim...” 

“Ama?... Ama?... Sen onunla evliydin... Bebeğiniz olacaktı?.. O ve bebeğin öldüğü için hayata küsmedin mi?” 

“Bebek için doğrusu çok üzüldüm. Ama beni evliliğe onunla zorladığı içın eşimden nefret ediyordum. O bebeğin benden olduğuna bile emin değilim. Fakat her nasılsa onu istiyordum. Kızım olmasına alışmaya başlamıştım.” 

“Sen!... Sen eşinden nefret mi ediyordun?” diye hayretle fısıldadı Tuğçe. Genç adamın gözleri hâlâ öfkeyle yanıyordu. Dişleri sıkılmıştı. 

“Kesinlikle! Beni oyuna getirdi ve evlilik için zorladı. Babası kendi nüfuzunu da kullanınca her şey otomatik oldu. Bir sürü silahlı adamın eşliğinde evlendim!” 


“Ama çocuk?” 
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“Hamile kalmamış olsaydı onunla asla evlenmezdim. Başkentte bir partiden sonra onunla birkaç gece geçirmiştik. Tehlike olmadığını söylüyordu. Her nasılsa hamile kalmış.” 

“Yani sonradan... olmadı?” 

“Asla!” dedi Karahan sertçe. “Evlendikten sonra ona elimi bile sürmedim. Zaten neredeyse alkolikti. Zaman zaman uyuşturucu da kullanırdı. Mutsuz bir kadındı. Fakat bebeği istiyordu. Hayatta istediği tek şey belki de o bebekti. Bebeğin hatırına uyuşturucudan ve alkolden uzak durmaya çalışıyordu. Ondan nefret etmeme rağmen, ikisi bir öldüklerinde, onun için de biraz üzüldüm. Kendince doğru yola girmeye çalışıyordu. 
Fakat çocuk için gerçekten çok canım yanmıştı.” 


“Ben... üzüldüm!” dedi Tuğçe yavaşça. 


“Üzülme! Alıştım artık. Afrika'da hayat acımasızdır. Bir şeye uzun süre üzülemezsin.” 


“Sen de çok acımasızsın!” diye mırıldandı Tuğçe. O da kaşığını tabağının içine bırakmıştı. Ellerini kucağında kavuşturmuştu. 

“Sadece gerçekleri bil istedim. Berbat bir evlilikten yeni kurtulmuş ve de çevresindekilere felaket getiren birisi olarak ben senin için doğru erkek değilim.” 

“Demek aranızda sevgi yoktu?” diye dalgınca mırıldandı Tuğçe. 
Onu dinlemiyordu. Gözleri genç adama bakıyordu ama görmüyor gibiydi. 
“Demek zorla evlendiniz?” 

“Evet... İğrenç bir oyunla beni tuzağa düşürdü!” 

“Bebekle...” 

“Doğru!” 

Genç kadın bir elini istemsizce karnına götürdü. Aman Allah’ım! 
Adam bir bebek yüzünde evlenmek zorunda kalmıştı ve bunun için karısından nefret etmişti. Ne feci bir durumdu. Ya kendisi? 

Karahan'ın öfkeli bakışları genç kadının beyazlamış yüzündeydi. 
Neden bu kadar sarsıldığını anlamadığı ıçın çatılı kaşlarla onu süzüyordu. 

“Durum bu!” dedi genç adam sonra ifadesiz bir sesle. “Evlenmek artık benim için uzak bir ihtimal. Neden karşı koyduğumu anlayabilirsin sanırım. Sana bu yüzden durumumu anlattım. Bana kızmaman için!” 

“Ben... sana kızmadığımı... söylemiştim!” diye kesik kesik konuştu Tuğçe. “Haklısın! Karının sana yaptığı çok kötü bir şeymiş. 
Ben... ben olsaydım asla böyle... yapmazdım!” Elini karnına biraz daha bastırdı. 
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Allah'ım! Ne olur hamile kalmayayım! Kalırsam da öğrenmesin! 
Lütfen! Onu o kadar seviyorum ki, bunu ona yapamam!’ 

Çocuk olursa onu aldırabilirdi de. Fakat içinden bir şey de adamın çocuğuna sahip olmayı istiyordu. Bunda ne vardı kı? Onun haberi olmasına bile gerek yoktu. Çocuğunu doğurduğunu bile öğrenemezdi. 
Eğer hamileyse ona kesinlikle söylemeyecekti. Kendisini yeniden tuza düşmüş hissetmesini istemiyordu. Eğer çocuk olmazsa da o zaman zaten ortada bir sorun olmuyordu. Her halükarda Karahan kendi hayatına geri dönecekti. Tuğçe’ siz özgür, bekâr hayatına... 

“Demek sen yapmazdın!?” diye mırıldandı genç adam. Garip bir şekilde bakışları değişmişti. Gözleri yavaşça genç kadının beyaz yüzünden aşağıya, bir elinin bastırdığı midesine gitmişti. Sonra tehditkâr bir diş sıkmayla sordu. “Sen... sen neyi yapmazdın Tuğçe?” 

Genç kadın elini uzatıp yeniden kaşığını aldı. Ona durumu belli edecek her şeyden kaçınmalıydı. Umursamaz davranmalıydı. Çorbasının soğuduğu için donmaya başlamış üst yüzeyini karıştırdı. “Hiç! Yani karın yanlış yapmış demek istedim!” diye mırıldandı. 

“Hayır! Öyle demedin!” dedi genç adam. Sert sesini kısarak sordu. 
“Dün gece... ikimiz de korunmadık! Öyle değil mi?” 

Genç kadın omuz sılktı. “Şey... Sanırım. Ben senin bir şey taktığını görmedim!” 

“Çünkü takmadım,” dedi Kara kızgınca. “Çünkü senin günlerini takip ettiğini düşündüm. Bunları artık ilkokulda bile öğretmiyorlar mı?” 

“Aptallaşma! Sen dün gece içimde gezinip keyfini çıkarırken benim oturup günleri sayacağımı mı zannediyordun?” dedi genç kadın alayla. Bir anda yeniden savunma duvarlarını kurmuş, eski Tuğçe olmuştu. 

“Buna inanamam!” Kara neredeyse bağıracak kadar hayretle konuşmuştu. 

“İnansan iyi olur. Hiç aklıma bile gelmedi. Bu konuda tecrübesiz olduğumu kaç kere söyleyeceğim. Zaten senin yüzünden kendimden geçmiştim. Benim de aklıma sonradan geldi.” 

“Sonradan mı?” 

“Evet canım, sonradan...” 

“Ne?” Genç adam kendi aptallığına daha çok kızarken uzanıp genç kadının bileğini belirsiz bir sertlikle tuttu. Bakışları bıçak gibiydi. Daha çok kendi kabahati olduğunu bilmek ise onu daha da kızdırıyordu. “Seni 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budala!” 


“Lütfen Kara! Sakin olur musun?” diye bileğini kurtarmaya çalıştı Tuğçe. Yumuşak hareketine rağmen bileğini çekememişti. “Bize bakıyorlar!” 

Aslında o anda bakan kimse yoktu. Lokantada zaten fazla kimse yoktu. Sadece uzaktaki garson, çorbayı içmeden konuştukları konunun neden o kadar önemli olup olmadığını düşünüyor olabilirdi. 

Genç adam kısılı gözlerle yüzünü ona biraz yanaştırdı. Sesi şimdi buz gibiydi. “Tuğçe Hanım! Şimdi bana hiç kıvırmadan doğruyu söyle!” 
dedi sadece onun anlayabileceği soğuklukta. Yanan gözlerine rağmen sesinin bu kadar soğuk çıkabilmesi genç kadına ilginç geldi. 


“Neyi?” dedi farkında olmadan. 


Adam tehditkâr ve neredeyse nefret dolu bir sesle fısıldadı. 
“Hamile kalabilir misin? Kalamaz mısın?” 
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12.BÖLÜM 


Tuğçe gözlerini kırpıştırdı. “Ne... Ne dedin?” 


Genç adam kısılı gözlerle ve sıkılı dişlerle yeniden sordu. “Hamile kalma ihtimalin var mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Dün gece ben korunmadım. Sen de korunmadın. Ama ben en azından senin bunu akıl edebileceğini düşünmüştüm.” 

Genç kadın kızdı birden. “Öyle mi?” dedi alaycı bir dudak bükmeyle. Mavi gözleri ışıldamıştı ama bu sefer öfkeyle! “Ha, evet, tabii. 
Ben herkesle düşüp kalkıyorum ya! Seks konusunda çok bilgim var ya! 
Her ne kadar yirmi üç yaşında bir yetişkinim diye iddia etsem de seninkinden başka bir erkek vücudu görüp seks yapmadım ben. Bebek olmasının şartlarını üç aşağı beş yukarı bilsem de yanımda tarıh cetveliyle gezmiyorum. En son adet geçirdiğim günü ezbere hatırlamadığım gıbı, hatırlasam bile günleri sayacak kadar vaktim de olmadı. O kadar doyumsuzdun ki, aklıma bile gelmedi. Bunun için özür dilerim. Lütfen beni affet!” 


Açık olmak gerekirse, Karahan şaşırmıştı. Tüm öfkesine rağmen genç kadının yaptığı çıkış onu bir an duraklatmış ve hatta geriletmişti. 
“Sakın ol!” dedi farkında olmadan. 


“Ben sakinim yakışıklım...” dedi Tuğçe öfkeli bir bakışla. 
“Aklında ne olduğunu biliyorum. Sana tuzak kurduğumu sanıyorsun. 
Doğrusu karının hikâyesini de tam bu anda anlatman çok ironik. Zorla evlendiği bir kadından acı bir şekilde de olsa kurtulan ve bir başka adi orospunun tuzağına düşen zavallı Afrikalının elim hikayesi geçekten çok üzücü olabilir. Ben bile etkilendim inan...” 

“Susar mısın?” diye homurdandı genç adam. 

“Susmam! Niye susayım? Beni çıkarcı bir kadın yerine koyman doğrusu çok gururumu kırdı,” dedi Tuğçe kızgınca. Allahtan lokantanın televizyonu oldukça sesli bir şekilde hava durumu görüntüleri veriyordu da, kimsenin genç kadının dediklerini duyma ihtimali yoktu. Üstelik kasada oturan adam sesi biraz daha açmıştı. 

“Sana seni sevindirecek bir haber vereyim barı..” diye devam etti. 
“İçin rahatlasın. Artık ne seninle evlenmek istiyorum, ne de çocuğunu 


236 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


doğurmak. Evlenmek için birazcık niyetim vardıysa bile sen bunu yok ettin. Artık kesinlikle istemiyorum. Sen dizlerinin üzerinde sürünerek gelsen de seninle evlenmem. İnan bak! Yemin ederim. Çocuk meselesine gelince... Hamile kalmayacağım. Oldukça imkânsız. Buna da sevinebilirsin. Şanslı adamsın yani.” Yalan söylediği belli olmasın diye çok çaba sarf ediyordu. “Ama olsaydı bile aptal değilim ya! Gider aldırırdım. Şimdi tıp çok gelişti. Senin onu içime koymandan çok daha hızlı bir şekilde kürtajla alabileceklerine eminim!” 


Karahan iyice afallamıştı. Garip bir şekilde gözlerini kıstı. Onun bu kadar öfkelenivermesi, kendisinin de gerçekten biraz ileriye gittiğini gösteriyordu. Gerçekten de dünkü ilk sevişmelerinde hiçbir organizasyon yoktu. Hiç planlanmadık bir şekilde birbirlerinin kollarına atılmışlardı. 
Zaten genç adam bunun için biraz zaman bulabilseydi bakire bir kızla yatmaktan kaçınırdı. Her nasılsa o anda oldukça güçsüzdü ve bu öfkeli gözlü sarışının sıcaklığına ihtiyaç duymuştu. Tuğçe'ye plancı bir kadın gibi davranması iyi olmamıştı. Her ne kadar belli etmemeye çalışsa da gözlerinin içindeki bir şey onun kırıldığını gösteriyordu. 


Fakat geri adım attığını belli edecek kelimeler bir türlü aklına gelmiyordu. Dudakları kasılmıştı. Yıllardır birisine karşı yaptığı davranışlarından dolayı böyle güçlü bir rahatsızlık hissetmemişti. Şimdi ise Tuğçe'yi tanıdığından beri bu çok sık olmaya başlamıştı. Önce onu izinsizce öpmüş ve ilk öpücüğünü özenle saklayan kızın ağlamasına sebep olmuştu. Sonra kendi lojmanındaki öpüşü vardı. Orada da ağlamıştı. 
Orada neden ağladığını tam anlamasa da kendisini rahatsız hissetmişti. 
Sonra, her ne kadar kendisi karşı çıkmamış da olsa, özel bir şeyini çalmıştı ondan. Özel bir erkeğe ve büyük ihtimalle kocasına sakladığı masumluğunu... Ve şimdi de ani bir öfkeyle yaptığı bu suçlama! 


Aslında tam olarak onu suçlamış sayılmazdı ama düşününce laflarının arkasındaki anlamın ne kadar ağır olduğunu anlıyordu. 


“Çocuk olmayacağı konusunda... emin misin?” dedi daha sakin bir sesle. 

“Elbette eminim. Aptal adam! Öyle bir şey olsaydı bu kadar rahat olur muydum? Seni ne yapar eder evliliğe zorlardım. Yine de spermlerine yazık olduğu için üzülmemek elimde değil. Güzel bir bebeğimiz olabilirdi!” 

Alaycı sözleri Karahan'ı iyice rahatsız etti. Yerinde kıpırdandı. 
“Böyle bir ihtimal olmaması daha iyi...” dedi sıkıntıyla. “Bak! Özür dilerim ama olmadığım biri gibi davranamam. İkinci bir kere sevmediğim birisiyle yine bir çocuk için evlenemem.” 
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Sevmediğim birisi... ' 

Son sözleri bıçak gibiydi. Tuğçe buz gibi olmuştu. Kalbini sanki kocaman bir bıçak deşip duruyordu. Dişlerini elinde olmadan birbirine bastırdı. Canı o kadar yanıyordu ki, nefes almakta bile zorlanıyordu. Şu birkaç günde bu duygusuz adam yüzünden hayatının hem en berbat hem de en güzel günlerini geçirmişti. Ne var ki delice sevdiği bu yakışıklı ama kalpsiz adamın kendisini hiç sevmediğinin farkındaydı. Onun kendisine olan tüm ilgisi bir çift meme ve arasına yerleşebileceği iki uzun bacaktı. 
Onun kendisine düşüncesizce sarf ettiği sözlerinde belki bir art niyet yoktu ama yine de müthiş acıtıcı geli yordu. 


“Merak etme! Yeniden zorla evlenmeyeceksin. Şimdi... çorbamı içebilir miyim?” dedi zorlukla. Bakışlarını kaçırmıştı. Eline yeniden kaşığını aldı ve çorbasını karıştırdı. “Bu konuda... zaten daha fazla konuşmak istemiyorum!” 


Elinden gelen bütün umursamazlığı ile kaşığını dudaklarına götürdü. 

Karahan da kaşığını eline aldı. Çorbaları hâlâ içilebilecek kadar sıcaktı. Ama genç adamın iştahı Tuğçe kadar yerinde değildi. Onun umursamadan çorbasını içmeye devam etmesi ve bebek konusundaki sözleri kafasını kurcalıyordu. Her ne kadar çocuk olmayacağı için sevinmişse de içinde anlayamadığı garip bir hayal kırıklığı oluşmuştu. 
Çünkü her nasılsa aklının en ücra, en tahmin edilemeyecek köşesinde ipek gibi sarı saçlı bir kız çocuğu belirmişti. Böyle bir şey ilk evliliğinde bile olmamıştı. İlk evliliğinde ve üstelik kızı doğum zamanına çok yaklaşmışken bile çocuğun hayali canlanmamıştı. O korkunç kâbusa kadar... 


Kahretsin! Sanki o kâbus devam ediyordu. Keşke biraz sonra uyansaydı ve Tuğçe ile sevişmemiş olduklarını fark etseydi. Onun hayallerini (o yıkmadığını görseydi. Genç kadının doğal olarak evleneceklerini düşünmesini şimdi daha iyı anlıyordu. O gerçekten de özgür görünüşü altında çok namuslu ve kendisini gerçekten kocasına saklamayı isteyecek kadar da ince düşünceliydi. O karşısındaki erkeği de kendisi gibi sanan safın tekiydi. O seviştiği erkeğin de seviştikten sonra bu güzel olayı sahipleneceğini düşünecek kadar aptaldı. 

Bilemezdi ki kendisi gibi berbat bir erkekle karşılaşacağını! 

Tuğçe hâlâ hiçbir şey olmamış gibi çorbasını içmeye devam ediyordu. Gözlerini çorbasından ayırmadığına göre kendisine kırgındı ve belli ki konuşmak istemiyordu. Onu suçlayamazdı. Fakat bir an bebek olayı yüzünden öyle korkmuştu ki, ne dediğini bilmeden aptalca 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davranmıştı. Şimdi ise kızın gönlünü nasıl alacağını bilemiyordu. 

Tuğçe birden başını kaldırdı ve ona baktı. 

Mavi gözleri yine eskisi gibi gözüküyordu. İki yandan çıkan saçları ile ne kadar da çekiciydi! 

“Çorbanı içmiyor musun?” diye sordu adama aniden. 

“İçiyorum...” 

Tuğçe onun boş kaşığına baktı. Adamın elindeydi ama onun içip içmediğini anlayamadı. Yuvarlak çukur porselen ise hâlâ çorba ile doluydu. 

“İçine limon ve pul biber atarsan daha güzel olur. Ben öyle severim,” dedi yavaşça. 

Genç adam bir kenarda duran küçük pul biber kabına uzandı. “Ben de!” diye mırıldandı. “Afrika'da aşçıma mercimek çorbası yapmayı öğreteceğim diye canım çıktı. Onlar başka şekilde yapıyorlar.” 

Tuğçe hiçbir şey olmamış gibi davranmaya kararlıydı. Kavisli kaşlarını yavaşça havaya kaldırdı. “Senin aşçın da mı var?” 

Adam omuz silkti. O da bu ortamı yumuşatmaya niyetliydi. 
“Benimle çalışan bir sürü adam var. Birisinin onlara yemek yapması gerekiyor!” 

“Kaç kışı? Çalışanlar yanı?” 

“Tam sayısını bilmiyorum!” dedi genç adam. Kaşığını daldırdığı çorbasını dudaklarına götürdü. Tadı fena değildi. 

“Evine yapılan baskından sonra ne yaptın?” 

“Yeni bir çıftlık ınşa ettim. Adamlar için de yeni kulübeler. Fena olmadı.” Farkında olmadan ona minicik bir zeytin dalı uzattı. “Benimle birlikte gelseydin görürdün!” 

Tuğçe aldırmaksızın çorbasını içmeye devam ediyordu. 

“Cıddiyım...” dedi genç adam sonra. “Gelmeni çok isterim.” 

Çorbasını içmeyi bırakan Tuğçe bir an onu süzdü. İri gözleri adamı anlamamış gibi bakıyordu. Sonra kesin bir dille konuştu. “Bana söylediklerinden sonra bir daha seninle aynı arabaya bile binmem. 
Bakarsın kazara bana dokunursun da hamile falan kalırım!” 

“Böyle alaycı olmandan hoşlanmıyorum!” diye homurdandı Karahan. 

“İyi! Ben de zaten senden hoşlanmıyorum. Ne dememi istiyorsun? 
Senin için yanımda prezervatif taşımamı da ister misin? Kolaylık olur. 
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Dün gece için pişman değilim ama bir daha da olmasına izin vermeyeceğim. Belki aklımın gerilerinde yine olabilir, yine yapabiliriz diye düşündüğümü gizlemeyeceğim tabii. Fakat şimdi bundan da vazgeçtim. İkimiz de birbirimize göre değiliz.” Bir an durdu. Genç adamın siniri yüzünden dalgalanan yanak kaslarına baktı. Sonra alaycı bir sesle ekledi. “Ben de ciddiyim!” 


Kaşığını masaya geri bıraktı. 


Genç adama aldırmadan masadaki peçetesi ile güzel kırmızı dudaklarını sildi. “Kalkalım mı artık? Nasılsa çorbanı ıçmiyorsun?” 


Bir yudum da su içtikten sonra onu beklemeden yerinden kalktı. 
Kendisine bakan garsona hafifçe gülümseyip kapının önüne gitti. Yağmur biraz azalmış gibiydi. Etrafını seyretti biraz. Şimdilik hız kesmiş gibiydi ama sonra ne olurdu bilinmezdi. Bu sene mevsimler şaşmıştı zaten. Eğilip kıyıdaki şemsiyeyi aldı. Gözlerini geriye çevirdi. Hesabı ödeyen Karahan yanına gelince de elindeki şemsiyeyi ona uzattı. 


“Dokunmadanal...” 


“Tuğçe!” Genç adamın uyarak sesine bir de bakışlarındaki sertlik eklenmişti. “Beni kızdırmaktan hoşlanmayacağını garantı ederim!” 


Tuğçe omuz silkti. Rahat bir tavırla adama bakıyordu. “Üzgünüm yakışıklım... Beni burada öpemezsin!” 


“Hakkımı yalnız kaldığımız bir zamana saklayabilirim!” diye homurdandı Kara. Kapıyı açıp onun dışarı çıkmasını bekledi. Girişteki saçağın altında şemsiyeyi açtı ve onun da altına girmesini sağlayacak şekilde yanaştı. 

“Böyle bir fırsatı bir daha bulabileceğini sanmıyorum,” diye mırıldandı Tuğçe inatçı bir tavırla. 

Ama işin aslı yanılmıştı. 

Arabaya doğru giderlerken bir sorun yoktu. Genç adam ona arka kapı yerine ön kapıyı açmıştı. Tuğçe buna dikkat etmeden içeriye girdi. 
Karahan kapıyı kapatmadan önce kızgın bakışlarla kendisine bakınca, güzel kavisli kaşlarını kaldırdı. Alaycı hali adamı daha da kızdırmış gibiydi. Genç adam arabanın burnundan dolanıp kendi tarafına geçti. 
Yerine otururken, suları süzülen şemsiyeyi arka koltuğun arasına attı. 
Kapıyı kapattı ve öncesinde hiçbir uyarıda bulunmadan uzandı. Tuğçe'nin şaşkın bakışları arasında onu tuttuğu gibi çekiverdi. 


Genç kadın sadece “Hey!” diyebilmişti. 
Karahan'ın uzun boyundan dolayı zaten ön taraf yeterince genişti. 


240 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


Ama genç adam koltuğu biraz daha geriye itmeyi ihmal etmemişti. Bir çocuk gibi kucaklanması ve adamın kollarında dudaklarının hapsedilmesi çok kısa bir an sürmüştü. Ne olduğunu bile anlamamıştı. Bir bacağı sertçe çekiştirilince mecburen yüzü ona dönük olacak şekilde kucağına yerleşti. 
Sırtı hafifçe direksiyona değiyordu. 


İlk anda ne yapacağını bilemeden şaşkınlıkla kalakaldı. Sadece birkaç saniye! Arzulu bir el bluzunun içine kaymıştı bile. Dantel sutyeninin bu istilaya karşı koyması fazla mümkün değildi. Önce utanmazca kendisine saldıran eli tutup çekmeye çalıştı. Ama adam çok güçlüydü. Avuçlayıp sıkıca tuttuğu şeyı bırakmaya niyeti yokmuş gibiydi. 
Hızla sertleşen göğüs uçları inatçı başparmağının baskısı altında gerildi. 

Kendisine engel olması gerektiğini biliyordu. Bu sabah ikinci kez böyle zorla öpülüyordu. Ama zorla da olsa çok güzeldi. Onun tecrübesi bir yana, adamın kokusunu hissettiği anda beyni çalışmaz oluyordu. Daha evvel hiç böyle duygular hissetmediği için çaresizdi. Bütün bu duyguları, ellerindeki titremeleri, içindeki ateşi, kalbindeki sızıyı, dudaklarındaki lezzeti sadece bu adam verebiliyordu. Her ne kadar ruhsuz da olsa, iflah olmaz derecede kaba, suratsız bir adam da olsa, genç kadın gönlünün ona kaymasına engel olamıyordu. 


Parmak uçları önce ittirmek için uğraştığı kalın kollarının üzerinde gevşedi. Yavaşça kıpırdandı. Birkaç küçük okşamadan sonra, kendi göğsünü ona açarken, o da adamın göğsüne dokundu. Dün gece bu tüylü göğsü okşamaya ve öpmeye neredeyse doyamamıştı. Adamın her yeri kaslarla kaplıydı. Gömleğinin açık yakasından okşadığı tüyleri kendisine çok seksi geliyordu. Sonra öpücüğün güzelliği ile o parmaklar ensesine tırmandı. Gür saçlarını avuçladı. Kalın ve tertemizdi. Genç adamın başını kendisine çekiştirerek öpücüğünü daha iyı hissetmeye çalıştı. Dilini hapseden adama istekle karşılık verdi. Sonucunu sonra düşünürdü. 


Hâlâ yağan yağmur taneleri arabayı dövüp duruyordu. Ne içeriden dışarısı, ne de dışarıdan içerisi gözükebilirdi. Karahan bunun rahatlığı ile onu uzun süre öptü. Tüm direncini yıkıncaya kadar uğraştı. Artık Tuğçe ince bedenini adama daha da yapıştırmaya uğraşıyordu. Elini diri göğsünden çeken genç adamda onu biraz daha kendisine çekerken, parmakları pantolonunun üzerinden kalçalarına kaydı. Onu iyice kendi kasıklarına bastırırken arzulu öpücüğü devam ediyordu. Pantolonları üzerinden bile olsa onun heyecanının sertliğini hisseden genç kadın biraz kendine gelmişti. 

“Kara...” diyerek itiraz etmeye çalıştı. Dudaklarını zorlukla kurtarmıştı. Hemen burnunun dibindeki yakışıklı yüze bakmaya utanarak 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gözlerini onun dudaklarına dikti. 

“Canımı sıkıyorsun!” dedi genç adam homurdanarak. Gözleri ateşli bir şekilde bakıyordu. Onun da istekli gözleri genç kadının öpüşmekten şişmiş dudaklarındaydı. “Ve ben bundan hiç hoşlanmıyorum. 
Bu senin için hiç iyi değil. Sana bir şey söyleyeyim mi kızım... Seni gerçekten çok istiyorum ve işin gerçeği bundan da hoşlanmıyorum. 
Hoşlanmasam da seni istemekten kendimi alamıyorum. Şimdi senin için kötü haber şu! Kabul etsen de etmesen de sen benim kadınımsın ve ben istedikçe öyle kalacaksın. Ben istediğim zaman seninle sevişeceğiz. Ve sen de istediğin zaman yine sevişeceğiz!” 

Tuğçe kocaman olmuş gözlerle onu süzüyordu. “Bu... Bu asla... 
olmayacak!” dedi titrek bir sesle. Hâlâ az önceki öpüşmenin güzelliği ile kendisine gelememişti. Ustelik adamın sözleri de onu şoka sokmuştu. 
Kalçalarından sıkıca bastırıldığı bölgede hissettiği zevkli sızı ise ayrı bir sorundu. 

“Çok yazık!” dedi adam acımasızca. “Öyleyse sadece ben istediğim zaman sevişeceğiz demektir. Gördüğüm kadarıyla senin de isteksizlik gibi bir sorunun yok!” 

Tuğçe kıpkırmızı oldu. Bu her ne kadar açık bir gerçekse de utanmıştı. “İğrençsin!” dedi kızmaya başlayan bir sesle. 

“Evet! İyi bir adamım demedim. Ve ne yazık ki seni istiyorum! Bu evlilik meselesini kafana bu kadar takmasaydın, bundan sonraki günler ikimiz için de güzel geçebilirdi.” 

“Takmıyorum ve seninle evlenmeyeceğim.” 

“Benimle Sierra Leone'deki evime geleceksin!” 

“Gelmeyeceğim!” 

“Ve artık uysal bir kadın olacaksın!” 

“Asla!” 


“Bu durumda...” Geç adamın koyu gözleri ışıldadı. Uzun kirpiklerinin gölgesinde şeytanı bir bakışla onun istekli dudaklarını süzdü. 
“...seni uysallaştırmak benim için bir zevk olacak!” 


99 


Dudaklarını yeniden ona uzanırken Tuğçe sadece bir “Hayır!” 
diyebilmişti. 

Ne kadar zaman geçtiğinin farkında değildi. Sadece serbest kaldığında yüzünü utanarak onun boynuna gömdü. Ona karşı güçsüz olmaktan nefret ediyordu. Böyle giderse adamın istediği gibi olacaktı. O istediği zaman Kara'nın kollarında eri yecekti. 
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Onun kollarından yavaşça sıyrılıp kendi koltuğuna döndü. Bir an boş gözlerle camdan deli gibi akan suları süzdü. Sonra başını çevirip hâlâ kendisini süzen adama baktı. Ona bakarken bile kalbi sevgiyle titriyordu. 
Ama gururu vardı. Pes etmemesi gerektiğini biliyordu. Sözde kendisi bu adamı yontacaktı! Ne olmuştu bu fikrine? Şimdi neredeyse her şey tam tersine dönmüştü. Karahan kendisini ehlileştirmeye karar vermişti! Ne berbat bir laftı bu! Kendisi vahşi bir kısrak mıydı ki uysallaştıracaktı? 
Fakat onun yontulmamış bir kaya, hatta odun olduğu kesindi. 


“Gidelim mi artık?” dedi sakın bir sesle. 


“Gidelim. Ama söylediklerimi bir düşün!” diye neredeyse homurdandı genç adam. 


“Hayır! Düşünecek bir şey yok. Becerebilirsen beni uysal bir kadına dönüştürmeyi deneyebilirsin. Ama becerebileceğini sanmam. 
Kollarında sana kolayca boyun eğmem bir şey değiştirmez. Sen nasıl değişmemekte inatçıysan ben de bu yaştan sonra değişemem.” 

“Bu konuda iddiaya girmek isterdim!” dedi Karahan sakince. 
“Hayatım o kadar berbat ve karışık ki, değil bir ay sonrası için, bir hafta sonrası için bile plan yapamam. Ama Sierra Leone'deki işlerimi halledip geriye döndüğümde inan bana bu konuyu yeniden tartışmaktan zevk duyacağım!” 

“Beni bulursan tabii” dedi Tuğçe inatçı bir bakışla. “Hatta belki sen dönünceye kadar evlenmiş bile olurum. Birçok zengin ve yakışıklı talibim var. Eminim bakire olup olmadığımla ilgilenmeyecek veya bunu anlamayacak birkaç kişi bile bulabilirim. Babamın zengin bir arkadaşı vardı. Oğulları için beni isteyip duruyordu. Bir haber yollamam yeterli. 
Biraz saçları dökük ama olsun. Kellerin yatakta çok iyi oldukları söyleni yor.” 


“Şu elektrik malzemeleri üreten Servet Kocaman'nın oğlunu mu söylüyorsun?” dedi adam kaşlarını kaldırarak. 
“Evet, tanıyor musun?” 


“Sana göre fazla hanım evladı değil mi? Yataktaki halini bilmem ama o adam yardım almadan zarf bile açamaz.” 


“Ben onun yerine açarım. Evlilik paylaşmak değil mı?” 


“Saçmalama!” dedi Kara kızgınca. “O sana uygun birisi değil. 
Daha haftasında adamın hayatını cehenneme çevırirsin.” 


“O halde kuyumcuyla evlenebilirim... Daha geçen ay beni istetmişti. Belki hatırlarsın?” 
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“Ne kadar da evlenme meraklısıymışsın!” dedi Karahan çatık kaşlarla. “O sersemi de tanıyorum. Eminim yatakta sertlikten hoşlanıyordur. Geçen gün babanın yanına ortağıyla gelmişlerdi. Garajda beklerken şoförünün buna benzer şeylerden bahsettiğini hatırlıyorum. 
Bileklerinde kelepçeler ve üzerinde goril kıyafetli bir erkekle sevişmekten hoşlanacağını sanmam.” 


Genç adamın ciddi öfkesi gözlerinden okunuyordu. Tuğçe geri adım atmamaya kararlıydı. 


“Evlenme budalası falan değilim yakışıklım...” dedi o da kızgınca. 
“Ama eninde sonunda birisiyle evleneceğim. Kaç senedir zaten ailemi oyalayıp duruyordum.” Durup düşündü bir an. “Gazete yöneticisi Serdar Bey'i tanıyor musun peki? Hem çok yakışıklı, hem de çok iyi bir geliri var. Ülkedeki herkes onu tanıyor. Altı aydır peşimde geziyordu. Ona da bir kulp bulamazsın sanırım.” 

Karahan kızgın bir hareketle motoru çalıştırdı. “Fazla da çekici değil. Gözleri şaşı gibi bakıyor. Birbirine çok yakın. Boyu senin boyun kadar ancak var. Ayrıca ıslak dudaklı erkeklerden nefret ederim. Bana domuzları hatırlatıyor!” 

Tuğçe bir kahkaha attı. Gözleri ışıldamıştı yeniden. Rahatça arkasına yaslandı. Silecekler çalışınca etraf gözükmüştü. Her yönden akan sular park alanını minik bir göle çevirmişti. Hızla çalışan silecek bile yağmurun hızına zor yetişi yordu. 


“O halde belki de Burhan'la evlenirim. Henüz evlenme teklif etmedi ama bir takım belirtiler var.” 


Karahan hırsla arabayı geri vitese taktı. Biraz geriye gidip burnunu ana yola çevirdi. “Lanet olası şımarık bir sarışınsın!” dedi kalkmadan önce. “O Burhan sersemi için diyecek bir lafım yok. Ama inan bana onun da önünde önemli bir engel var!” 

“Öyle mi?” dedi Tuğçe rahatça. “O neymiş?” 

“Ben!” 

Genç kadın şaşırmıştı. Önce gözleri irileşti. Sonra şaşkınca güldü. 
“Sen mi?” 

“Evet! Birkaç kemiğini kırarsam eminim sana olan aşkı acılarına yenilir!” 

“Bunu yapamazsın!” dedi Tuğçe isyanla. “Hem kendinden güçsüzleri dövmek delikanlılık değildir!” 


Genç adam alaycı bir öfkeyle dudak büktü. “Ben de delikanlı 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değilim zaten tatlım. Bu özelliğimi yıllar öncesinde kaybettim. Delikanlı olsaydım eğer, bana verdiğin şeyden sonra dediğin gibi, kendimi suçlu hisseder seninle evlenirdim!” 

“Bu doğru!” dedi Tuğçe kızgınlıkla. 

“Ama değilim. Dünyadaki hiçbir güç beni yeniden evlenmeye ikna edemez. Ne baban, ne ağabeylerin... Istersen onlara söyle! Söylememeni tercih ederim ama söylesen de umurumda olmaz. Sadece birilerinin canlarının yanmasına sebep olursun. Eminim kendi gururun daha çok incinir!” 

“Sen berbat bir adamsın!” 

“Sanırım haklısın. Ama seni istiyorum.” 

“Aptallaşma! Kabul ettiğimi düşünelim. Seninle olmayı ben de istiyorum diyelim. Buna nasıl imkân bulacağız? Her zaman yanımızda birileri olacak. Geceleri hırsız gibi odama gelecek değilsin herhalde?” 

Adam omuz sıilktı. “Bu yüzden benimle Sierra Leone'ye gelmeni istiyorum. Burada geceleri odana gelmek sorun değil. Ama ben gizli işlerden nefret ederim.” 

“Benimle yatıyor olmak sence de gizli bir ış değil mi?” 

“O özel bir durum! Senin iyiliğin için gizli olmak zorunda. Fakat Sierra Leone senin için iyı bir yaz tatili olabilirdi. Annenle babanın karşı çıkacağını sanmam. Mahkemeden sonra gelirsin. Madenin satışından sonra da beraber döneriz!” 


Tuğçe kaşlarını alaycı bir tavırla kaldırdı. “Ya orada hamile kalırsam? Seni tuzağa düşürürsem? Bana nasıl güveniyorsun?” 


“Güvenmiyorum...” dedi genç adam yandan bakarak. “Ama daha evvel hiçbir kadına güvenmediğim kadar güvenmek istiyorum. Bu sefer sanırım ben de sana yardımcı olurum. Çocuk olmaması için birçok yöntem var.” 


Tuğçe bakışlarını kaçırıp yan camdan dışarıya çevirdi. Araba hızlandığı için yan camın üzerindeki sular rahatça süzülmeye başlamıştı. 
Çoğu yeri rahatça görebiliyordu. Yemyeşil olmuş çam ağaçları şimdi sanki daha da canlı duruyordu. Dağlara bakınca o kadar da yağmur yağdığı belli değildi. Sadece kıyılardakı küçük alanlardan akan akıntılar gözüküyordu. Günlerdir kurumuş olan toprak yağmurun çoğunu hepsini emiyordu. 


Aklı adamın sözlerindeydi. Hayatında hiçbir şeyi istemediği kadar onunla birlikte olmak isterdi. O kendisini birazcık sevseydı, sadece cinsel 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olarak değil de, birazcık kalpten isteseydi her şey farklı olurdu. Onunla Afrika’ ya değil, cehennemin dibine bile giderdi. Biliyordu ki onun olduğu her yer gözüne güzel gözükecekti. Peki, aralarındaki iletişim sadece seks olsa ne olurdu? Onunla sadece seks için birlikte olabilecek kadar kişiliksiz miydi? Gurursuz muydu? Olmadığını biliyordu ama yine de aklının bir köşesi her şeyi boş vermesini ve onunla gitmesini söylüyordu. 
Fakat ya sonrası? Ayrılma vaktı geldiğinde ne olacaktı? O ihtiyaçlarını tatmın etmiş ve başka bir kadına yönelmiş olurken, kendisi ortada kalbi kırık ve perişan bir halde olacaktı. 

Ve işin kötü yanı şimdi hamile de olabılırdı. 

Henüz bundan korkmuyordu ama yakında belli olurdu. Adet geçirmezse vaziyet kötü demekti. Acaba bir eczanede spermleri öldüren bir ilaç var mıydı? Henüz döllenme olmamış olabilirdi. İlk birleşmelerinin üzerinden yirmi dört saat bile geçmemişti. 

“Ne diyorsun?” diye ısrar etti Karahan. 

“Yapamam...” dedi Tuğçe yavaşça. Başını ona çevirdi. 
“Yapamayız... Dün olanlar kendiliğinden oldu. Yemin ederim hiç pişman değilim. Ama bir daha olmasına izin veremem. Ve senin söylediklerine karşılık bunu yapmam kendimi daha da haysiyetsiz hissetmeme sebep olur. Sen de bunu kabul et. İstediğin gibi bir ilişki içine giremem.” 


“Son sözün bu mu?” diye sordu genç adam soğuk bir sesle. Genç kadının inadı yeniden sinirlenmesine sebep olmuştu. 

“Bu!” dedi Tuğçe yavaşça. 

“Bir daha teklif etmeyeceğimden emin ol o halde!” diye tersçe homurdandı Kara. “Sabahtan beri seni ikna etmeye çalışmadığımı söyleyemezsin. Bu tavrınla beni tamamen kaybediyorsun!” 


“Sen zaten benim değildin kı!” dedi genç kadın. “Vücudun bir gece için evet, benimdi, ama aklın ve ruhun değildi!” 

Genç adam alayla ona baktı. “Saçmalama! Sanki senin ruhun benimdi? İkimiz de birbirimizi sevmiyorduk. Yaşadığımız şey güzel bir cinsellikten başka bir şey değildi. Sen de sevmediğin bir adamla seviştin. 
Ben senden ruhunu istemedim!” 

İstemesine gerek yoktu ki! Tuğçe ona olan aşkını keşfettiği anda, ruhunu da adama açmış olmuştu. İşin iyi yanı Kara onu sevdiğini bilmiyordu. Bir şekilde ağzından kaçırmış olsaydı hayat daha da kötü olurdu. Cevap vermeden başını çevirdi. Camdan dışarıya bakmaya devam etti. 


Karahan ise gerçekten kızgındı. Sabahtan beri onu ikna etmeye 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uğraşıyordu ve bunu ömründe hiçbir kadına yapmamıştı. Daha evvel bir kadına böyle ilgi duyduğunu hatırlamıyordu. Onun gözlerinde gördüğü üzüntü ise ayrı meseleydi. Fakat gerçekten de bir kadını sadece beğendiği için evlenemezdi. 


Evlilik fikri bile tüylerini diken diken ederken, bu kadının bunu düşündürmeyı başarması ise hayret vericiydi. Bir an için onunla evli olmayı hayal ettiğini kabul ediyordu. İhtimal ki geceleri çok zevkli geçecek, gündüzleri ise birbirlerini yiyeceklerdi. Onu gün geçtikçe ehlileştirmek ise ayrı bir zevk olurdu. Belki zamanla istediği gibi bir kadın olmasını sağlayabılırdı. 


Genç adam yan gözle onun inatçı, güzel yüzüne baktı. Başını çevirmiş olmasına rağmen yan profili çok güzel gözüküyordu. Boynunun kıyısındaki geceden kalma iz ise hafıf kızarıklığını hâlâ koruyordu. 
Saçlarının kıyısından gözüken bu kısmı yine öpme isteğiyle dolunca kızgınlıkla başını çevirdi. Evlenmek mi? Asla! Her ne kadar gözüne bir an cazip gözükmüşse de! 


Manisa'ya varmalarına az kalmıştı. Konuşmadan, şiddeti biraz azalan yağmur altında geniş yolda ilerliyorlardı. Yokuş aşağı giderken, çevrelerinde nefis bir manzara da onları takip ediyordu. Manisa'nın girişindeki ılk sapaktan sola döndüler. Sanayi sitesine çok yakındılar. Bir süre bu yoldan ilerlediler. Yağmur hızını bazen arttırıyor, bazen de azaltıyordu. Ama gidecekleri yere varmalarına az kala dinecek kadar azaldı. Haziran güneşi bulutların arasından zaman zaman kurtulmaya çalışıyordu. Hatta bir ara uzakta öyle güzel bir gökkuşağı belirdi kı, Tuğçe'nin normal zamanda buna bayılması gerekirdi. Fakat içindeki sıkıntı ve üzüntü yüzünden seyrettiği bu harıka manzara bile yüzünü o an için güldürememişti. 

Toprak bir yoldan beş dakika kadar ilerlediler. Yeni yağan yağmura rağmen, su hemen emilmıştı. Çamur yok denecek kadar azdı. 
Yolda zaman zaman su göletleri oluşmuşsa da içinden geçen büyük araba için sorun yoktu. Sonunda bol yeşillikli Manisa ovasında geniş bir alanı kaplayan çiftliğe geldiler. Hemen hemen on beş dönümlük büyük bir alana kurulmuştu. Çevresi modem çitlerle çevriliydi. Babası burada da güvenliğe önem veriyordu. Buna rağmen bu çiftliği yaptırttıkları yedi yıl öncesinden beri ne çevre halkıyla ne de başkalarıyla hiçbir sorun çıkmamıştı. 


i Araba durduğunda, verandada kahvaltı masası hâlâ kuruluydu. 
Uzeri kapalı olan veranda, yağmurdan etkilenmeden altındakilerin kahvaltı edebilmesine izin veriyordu. Tuğçe kendi camından orada 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oturanları görebiliyordu. Hemen hemen herkes oradaydı. Fakat doğal olarak gözleri önce Osman'ın iri fiziğini, Gülay'ın dayanılmaz güzelliğini gördü. Sonra da saçları kırlaşmış bir adam ile başörtülü bir kadına kaydı. 
Araba durunca daha rahat ve net görür olmuştu. Kadının saçlarında kır varsa bile siyahların arasına karışmıştı. Uzaktan çok belli olmuyordu. 
Modem bir şekilde örttüğü başörtüsü ensesine doğru kaymıştı. Daha da havalı bir görünüm vermişti. 


Kara'yı beklemeden, duran arabadan indi. 

Gözleri kendisine gelen annesine kaydı. Her zaman gülümseyen kadın yine gülen gözlerle bakıyordu. Tuğçe de ona gülümsedi. 

“Nihayet geldiniz...” dedi Halime Hanım. “Meraklanmaya başlamıştım.” 


“Senin isteğin üzerine bir lokantaya girdik,” diye mırıldandı Tuğçe de gülümseyerek. 

“İyi... Hadi gelin!” 

Kadının Kara'ya bakan gözleri bir an için endişeyle gölgelendi. 
Genç adam da yavaşça arabadan inmişti. Çelik sertliğindeki yüzü duygularını belli etmese de alnındaki minnacık bir kırışıklık onun tedirgin, hatta çekingen olduğunu gösteriyordu. Tuğçe başını misafirlere çevirdi. Kadın henüz yerinden doğrulmaya çalışırken kır saçlı adam nezaket gereği çoktan ayağa kalkmıştı bile. 

“Sizleri tanıştırayım. Turhan Bey... Suna Hanım... Bu benin kızım Tuğçe,” dedi annesi onu misafirlerle tanıştırırken. Tuğçe önce elini kadına uzattı. 

“Nasılsınız efendim?” dedi sevimli bir tebessümle. Kadın da tatlı bir şekilde gülümsedi. Hatta onu biraz kendisine çekip samimice yanağından öpmüştü. Bu Tuğçe'nin hoşuna gitti. 

“Teşekkürler yavrum. Sen nasılsın?” 

“İyiyim... Teşekkürler!” 

“Çok şükür sağ salım geldiniz! Felaket bir hava vardı!” 

“Evet, ama sorun olmadı. Yavaş geldik.” Gözlerini kendisini süzen adama çevirdi. Kahretsin! Işte aynı bakışlar! Bu kadar mı olurdu? Bu adam ellisini çoktan geçmiş olmalıydı ama en az oğulları kadar delici bakıyordu. Bu yaşta bile pek çok kadının yüreğini hoplatabilirdi. Onun koyu gözlerinde Kara'nın gözlerini görerek yutkundu. “Hoş geldiniz. 
Nasılsınız?” dedi zorlukla. 


Elini tutan adamın gücünü hissetti. Vücudundaki enerjiyi... 
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Bakışlarındaki ifade ise babacandı. Sert ama iyi birisi olduğu belliydi. 
Çevresine yaydığı elektriği görmemek mümkün değildi. Aynı oğulları gibi etkileyici bir fiziği vardı. 

“Sağ ol kızım. İyiyim. Siz de hoş geldiniz. Bir an için endişelendik doğrusu. Yol ne kadar yakın olsa da...” Gözleri iki üç metre geride kalan Kara'ya kaydı sakince. Şoförün orada durmasını pek garıpsememişti. O genç şoförün asıl işinin korumalık olduğunu da onlar gelmeden az önce öğrenmişti. Fakat her nasılsa o uzun genç bir an için dikkatini çekmişti. 
“...yinede...” diye devam etmeye çalıştı ama sesi yine gitti. 

Bu arada aynı yere merakla bakan kır saçlı kadın da bir an için yerinde sendelemişti. Hemen yanında duran Gülay'ın ise gözlerinden bir damla yaş akmıştı bile. Yaşlı kadının koluna girerken sadece ince parmaklarıyla ona güç vermek istercesine kolundan sıktı. 


Kısa biran... Belki de çok uzun bir süre... her şey sustu. Derin bir sessizlik etrafı sardı. 


“Karahan!” diye fısıldadı Suna Hanım. İnanmazca uzun, esmer gence bakıyordu. Onun da gözünden bir damla yaş kaydı. Kadife gibi cildinden çenesine doğru indi. “Oğlum...” Sesi fısıltı gibiydi. Diğer eliyle sandal yenin kenarına tutundu zorlukla. 


Karahan kıpırdamadan duruyordu. Çenesi kasılmıştı. Bakışları annesinin yüzündeydı. 

Suna Hanım yavaşça ona birkaç adım yaklaştı. “Bu... Bu kadar benzeyemezsın...” dedi kekeleyerek. Onu hâlâ başkası zannediyordu ve benzerlik yüzünden şaşkındı. Sadece kana kana karşısındaki uzun, olgunlaşmış çehreyi izliyordu. Eli bir an için kalktı. Havada asılı kaldı. 
Sonra çekinerek geri çekti. Ardından gözlerinden birkaç damla yaş daha aktı. Eli yeniden ve yavaşça havalandı. “Hayır! Sensin!..” dedi zorlukla. 


“Merhaba... anne!” dedi genç adam kısık bir sesle. 


İnanılmaz bir şekilde yutkundu. Koyu gözleri, içinde saklamaya çalıştığı ıslaklıkla simsiyah olmuştu. Iki adımda annesine yanaşıp elini yakaladı. Sevgiyle yanağına, sonra dudağına götürdü. Bir çiçeği koklar gibi kokladıktan sonra annesini güçlü kollarının arasına çekti. 
Hıçkırıklarla ama sessizce ağlamaya başlayan kadın hiç itirazsız o özlediği kollara sığındı. Sanki o oğlundan yaşça daha küçükmüş gibi yüzünü göğsüne gömdü. 

“Sensin!” 

“Benim...” 


“Biliyordum...” diye inledi kadın. “Ölmediğini biliyordum.” 


249 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


“Ölmedim!” diye fısıldadı Kara. 


“Yavrum... Kara oğlum benim 
“Ama... Ama nasıl?” 


Annesinin saçlarına öpücükler konduran genç adam bir an için gözlerini kaldırdı. Suna Hanım da başını çevirdi. İkisi birden bir kenarda donup kalmış olan yaşlı adama baktılar. Çatılı kaşlar yaşına rağmen hâlâ siyahtı. Gözleri daha da siyah! Onun da çenesi kasılmıştı. Uzun boyuyla ve Iri fiziğiyle her an saldıracak gibiydi. 


(9 


Kadın neredeyse titriyordu. 


“Merhaba baba!” dedi genç adam yavaşça. Sesi iyice boğulmuştu! 

Kır saçlı adam hiç cevap vermedi. O an esen rüzgâr gür saçlarını hoş bir şekilde alnına döktü. Yaşına göre hiç dökülmemiş olan bu saçlarda hâlâ çokça sıyah vardı. 

“Kara!” dedi sonra yavaşça. 

İnanılmaz bir şekilde gözünün kıyısından bir damla yaş kaydı. 
Ailede küçük kardeşe “Kara” diye seslenen tek kişi babalarıydı. Güçlü babaları... Şu anda gözyaşı döken babaları... 

Gülay hepsinden sulu gözdü. Dayanamayıp yüzünü kendisine sarılan kocasının geniş göğsüne döndü. Saçlarını öpen adamın nefis siyah gömleğini ıslattığına aldırmadı. İnce parmaklarının onun karnının kıyısını sıktığını da fark etmedi. Sadece çıkmaya hazırlanan hıçkırığını bastırmaya çalışıyordu. 

Suna Hanım kendisini biraz geriye çekince, iki erkek kucaklaştı. 
Tuğçe ise ağlamamak için sıktığı dudaklarıyla onları izliyordu. Her nasılsa aslında çok mutluydu. Bu berbat adam kendisini sevmiyor olsa bile, o ailesine kavuştuğu için çok mutluydu. O da onların sevincini paylaşıyordu. Sevdiği adamın mutlu olması ona yeterdi. Ve şu an onun mutlu olduğunu görebiliyordu... 


“Bu sürpriz miydi?” dedi Turhan Bey. Kendisini toparlamış, hafıf kızgın gözlerle oğlu Osman'a bakmıştı. “Sen biliyordun değil mi?” 


Genç adam hafifçe gülümsedi. 


“Allah'ım! Ne kadar... yakışıklı olmuşsun!” dedi Suna Hanım gözleriyle oğlunu yudum yudum içerek. “Olgunlaşmışsın!” Dayanamayıp oğlunun yanağını doyarak öptü. Uzun ve anne sıcaklığıyla dolu bir öpücüktü. “Çabuk, her şeyi anlat bana! Ne oldu? Nasıl oldu? Her şeyi öğrenmek istiyorum! Hemen!” 
“Çabuk anlatsa iyi olur!” diye homurdandı Turhan Bey. “Yoksa az sonra suratına bir yumruk yiyecek!” Onun da şaşkınlığının geçmeye 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başlamış olduğu belliydi. “Sonra da sıra Osman efendiye gelecek!” 


“Babam dediğini yapmadan anlat kardeşim!” dedi Osman sevgiyle. O sert ve katı karakterli adamın şimdi karşılarında duran Osman olduğuna inanmak ise çok zordu. 


On dakika sonra hikâye özetle anlatılmış, masanın çevresinde bir sessizlik oluşmuştu. Karahan annesi ile babasının yanında oturuyordu. Bir eli kadının pamuk gibi elini tutuyordu. Tuğçe ise onları izlemeden yapamıyordu. İçinde acı verici bir sıkıntı oluşmuştu. Gülay ve Osman'ın mutlu oldukları ve iyı bir aile kurdukları o kadar belliydi kı! Babaları ve anneleri ile birlikte birbirlerine güç veren bir aileydi. Ve Kara da onlara katılmıştı. Kendisinin de o ailenin içinde olabileceğini düşünmeden edemiyordu. Keşke o da onlardan birisi sayılacak bir konumda olsaydı. 
Keşke Karahan'ın karısı olabilseydi. 


Gözleri süzülmüştü. Bu bir hayaldı. Kendisi Gülay kadar şanslı değildi. Hiçbir zaman onlardan birisi olamayacaktı. Kendi ailesini de seviyordu ama bu başka bir şeydi. Şimdi kendisini yarım hissediyordu. 
Bir yarısı yoktu artık. Bir yarısı bu yontulmamış adam ile birlikte gidecekti. Bir daha birisini nasıl sevecekti? Bir daha bir erkeğe nasıl sokulacaktı? Bir daha onun kokusunu duymadan nasıl yaşayacaktı. 


Gözleri büyük ağabeyi Tuğrul'a kaydı. Tam karşısında oturuyordu. 
O da kendisini süzüyordu. Yakışıklı yüzünde düşünceli bir ifade vardı. 
Tuğçe hemen gözlerini kaçırdı. Acaba ağabeyi onun Kara'yı nasıl süzdüğünü görmüş müydü? Sevgisinin anlaşılmasını istemezdi. Şu anda bundan utanırdı. 

Garip ki küçük ağabeyi Turgut da kendisini süzüyordu. Genç kadın nereye bakacağını şaşırmıştı. Aceleyle önündeki çay bardağına uzandı. Eyvah! Durum kötüye gidiyordu. Fazla mı açık vermişti? Ama bir şey yapmamıştı ki? Herhalde onların bakışları sadece rastlantısaldı. Öyle olsa iyi olurdu! 


“Demek bir torunumuz daha olacaktı?” diye mırıldandı Turhan Bey yavaşça. “Serra'dan sonra minik bir bebek daha çok iyi olurdu doğrusu! Çok üzüldüm oğlum!” 

Karahan ise Tuğçe'ye çevirdi gözlerini. Ama sadece bir an. Sonra bakışlarını hemen kaçırdı. Babasına bakarak sadece başını eğdi. “Evet...” 
diye mırıldandı ama aklı Tuğçe'de idi. Geldiklerinden beri genç kadının sessizliği dikkatini çekmişti. Neredeyse kendisi yokmuş gibi davranıyordu. Bütün gece kollarında kıvranan ateşli kadının o olduğunu bilmese, hiç önemsemeyebilirdi. Ama bu kadın oydu. Cömertçe kendisini veren, mızıldanmadan arzularına boyun eğen, her tatminin ardından 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doymuş bir kedi gibi kendisine sarılan tatlı yaratıktı. Şimdi ise sessiz, mesafeli ve keyifsiz gözükü yordu. 

“Şu kadınlardaki evlilik arzusuna lanet olsun” dedi içinden kızgınlıkla. Onun haklı olduğunu biliyordu. O haklıydı. Iyi bir adam olsaydı, onunla evlenir, keyfine bakardı. 

Kahvaltı masası toparlanmaya başlanınca, Karahan genç kadının ortadan kaybolduğunu fark etti. Gülay ve Seda da yoktu. Onların kadın kadına bir şeylerle meşgul olduklarını düşündü. Yine de işin doğrusu, gözleri onu arıyordu. Erkekler hep birlikte bahçeye çıkıp, yeni açan güneşin altında ahıra gitmişlerdi. 

“Ata binmeyi biliyor musun?” diye sordu Osman ona. İçeride üç tane at vardı. Dışı olanının Tuğçe'nin atı olduğunu biliyordu. Bu çiftliğe daha önce de iki kere gelmişti. Atın kapısının önünde Amber yazıyordu. 
Bu ilginçti. Kendi çiftliğinin adı da Amber'di. 

“Evet. Sierra Leone'de at çok işime yarıyor. Etrafta fazla yoktur ama çiftlikte ben dört tane barındırıyorum. Güvenlikçiler biniyor. Bir tanesi de benim. Beş yaşında bir İngiliz aygırı.” 


“Atları ben de seviyorum,” dedi Osman. “Fakat fazla binemiyorum. Vakit ayırmak zor oluyor.” 


“Benim aram hiç iyi olamadı!” diye mırıldandı Rasim Bey. 
“Sanırım onlardan korkuyorum. Onlar da bunu hissediyor.” 


“Babamı korkutan tek şey!” diye dalga geçti Turgay. 


“Doğru!” dedi o da hiç kıvırmadan. “Üzerlerine binince kendimi çok yüksekte hissediyorum.” 


Akşam serinliğinde ata binmek niyetiyle ahırdan çıktılar. Rasim Bey onlara çiftliği gezdirdi. Bol ağaç vardı burada da. Çam ağaçlarının çoğu kendiliğinden bahçede bulunuyordu. Ama çiftliğin arka kısmında hakikaten güzel bir bahçe düzenlenmişti. Birçok çiçek olmasına rağmen güller görülmeye değerdi. Adam keyifle güllerinin hikâyesini anlatırken, Karahan da onları dinliyordu ama gözleri biraz ilerideki Tuğçe'de idi. 
Onlar da kadın kadına bahçeye gelmişlerdi. Belli kı kendilerinden çok önce gelmişler ve gitmek üzerelerdi. Genç adamın gözleri, Tuğçe'nin elini sımsıkı tutmuş olan yeğeni Serra’ ya kaydı. Kırmızı saçlı kız, bu güzel sarışından etkilenmiş gibiydi. Arada parlak gözlerle Tuğçe'ye bakıyordu. Tuğçe'nin yüzünde yine tatlı ve hatta muzip bir gülümseme vardı. Küçük kıza anlattığı şey komik olmalıydı ki, Serra ve Gülay kıkırdadı. 


Tuğçe ile bakışları karşılaşınca, genç kadının gülümsemesi biraz 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soldu. Sonra gözlerini umursamazca başka yana çeviren genç kadın, sanki Kara orada yokmuş gibi davranmaya devam etti. Genç adam onun bu davranışında bir anormallik olmadığını biliyordu. Her şey sorunsuz olsa bile genç kadının bu kadar kalabalık içinde boynuna atılmayacağı zaten kesindi. Fakat o bakışlarda bundan da fazla bir şey vardı. Sıkıntıyla dişlerini sıktı. Her ne kadar bu vahşi cadıya artık onunla bir daha ilgilenmeyeceğini söylemişse de, gözlerini ondan alamıyordu. Ve şu giymiş olduğu pantolon o harıka kalçalarını ne de güzel sarıyordu! 

Kadınlar erkekleri beklemeden uzaklaşırken, Tuğçe yine bir şey söylemiş olmalıydı ki, diğerleri keyifli kahkahalar attılar. Genç adam annesinin dönüp kendisine baktığını fark etti. On yılda neredeyse hiç değişmeyen annesi, uzaktan sevgi dolu bir şekilde bakmıştı. Kara geçen on yıl için gerçekten üzgündü. Ama şartları kendisi oluşturmamıştı. Aynı Tuğçe ile olan ilişkilerinde şartların kendiliğinden oluşması gibi... 

En azından hamile kalmayacak olması iyi bir şeydi. Genç kadına karşı her ne kadar kesin konuşmuşsa da, hamile kalsaydı onunla evlenmekten başka çaresi olamazdı. Tıpkı ilk sıkıcı evliliği gibi, buna da boyun eğecekti. Ne kadar inkâr ederse etsin, yine de içindeki aptal şövalye ruhu onu bu durumda yalnız başına bırakamazdı. 

Başını çevirdiğinde, ağabeyinin kendisini çatık kaşlarla süzdüğünü gördü. Osman normalde de sert mizaçlı olduğu için önemsemezdi ama gözlerinin içinde başka bir ifade daha vardı. 

“Hepsini Isparta'dan getirttim!” diyordu Rasim Bey. Bir çocuğunu severmiş gibi güllerden birisine dokunmuştu. “Bunların çoğu yaz kış açıyor. İlerideki serada başka özel fideler de var. Gelin onları da göstereyim!” 

Afrika'da çok ender bulunan orkideleri bile görmüş olan Karahan için, kapalı seradaki çiçekler çok ilgi çekici değildi. Ama Osman gerçekten oradaki çiçeklere hayran olmuştu. Babaları Turhan Bey ise daha çok kaktüse benzeyen ilginç bir çiçeği inceliyordu. Kapalı alan, özenle tasarlanmış ve birileri oturup dinlenirken seyredebilsin diye banklar bile konmuştu. 

“Sen iyi misin?” diye sordu Osman dönüş yolunda. 

Karahan dalgınlığından sıyrıldı. “Evet! Tabii!” dedi ağabeyine. 
“Niye?” 

“Annemle babam sandığım kadar tepki vermediler. Bu iyı oldu. 
Ama sen sanki başka bir sorun varmış gibi düşüncelisin?” 

Kara önden gidenlerin kendilerini duymayacağını biliyordu. Yine 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de biraz kısık sesle konuştu. “Hiçbir sorun yok. Niye?” 

“Aradan on yıl da geçmiş olsa seni tanırım. Dalgın gibisin. Tuğçe ile aranızda bir şey mi geçti? Kavga mı ettiniz?” 

Genç adam belli etmemek için sakince reddetti. “Hiçbir sorun yok. 
Niye kavga edelim ki? O patronumun kızı!” 


“Bırak şimdi! Ben aptal değilim kardeşim! O kızcağız harıka birisi gibi duruyor. Neşeli, hayat dolu ve çok güzel. Ama bu sabah o da sanki durgundu. Ve sana hiç bakmıyor? Neden?” 


“Ne kadar da dikkatlisin! Ben fark etmedim ve bence yanılıyorsun. 
Bana bakması için bir sebep yok. Zaten benden fazla hoşlanmaz. Beni kaba buluyormuş. Duygusuz ve kaba! Düşüncelerimiz karşılıklı. Ben de onun şımarık bir sarışın olduğunu düşünüyorum. Her yönden esen bir rüzgâr gibi... Ne zaman ne yapacağı belli olmaz.” 


“Sorun yok diyorsun öyle mi?” 
“Evet... Rahat ol. Olsaydı söylerdim.” 


Osman fazla üstelemedi. Karahan da rahat bir nefes aldı. Yalan söylemekten nefret ederdi. Eğer yalan söylemeyi becerebilseydi, şimdi o vahşi sarışın kendi gözlerine yumuşakça bakıyor olurdu. Gece kollarına gelmesi için yatağında heyecanla onu bekliyor olurdu. 


Öğleden sonra hep birlikte ve karşılıklı muhabbetle geçti. Karahan annesinin ve babasının merak ettiği ve anlatılmayan çoğu şeyi kısaca anlattı. Karısından da bahsetmek zorunda kaldı ama onunla nasıl evlendiğine değinmedi. Bu yüzden oradakiler onun bir aşk evliliği yaptığını sanıyordu. Gerçeği bilen tek kışı Tuğçe idi. Ama o da biraz oturduktan sonra bir işi olduğunu mırıldanıp eve girmişti. Davranışları tamamen eski günlerdeki gibiydi. Karahan'ın eve ilk geldiğindeki gibi ılık ama mesafeli... 


Akşam yemeğinden önce erkekler ata bindiler. Tuğçe binmek istememiş, atını da binmeleri için ödünç vermeyi kendisi teklif etmişti. 
Karahan da ata binmedi. Sadece ağabeyi ve Tuğçe'nin kardeşleri bindikleri atlarla uzaklaşırken, arkalarından bir an baktı. Sonra gidip babasıyla tavla oynamayı tercih etti. Vakit hızla ilerliyordu. 

Sonunda akşam yemeği için herkes bir araya geldi. Öğle yemeği hafıf şeylerle geçiştirildiği için herkes aç gibi gözüküyordu. Ama sabahtan beri Tuğçe ile doğru düzgün görüşemeyen Karahan, onun kendisinden kaçtığını biliyor ve bundan huzursuzluk duyuyordu. Bu da ıştahını kapatmıştı. Geniş verandada beklerken, evden çıkan genç kadını fark etti. Onun Gülay'a gülümseyen yüzünü süzdü. Görünüşte her şey 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normal gibiydi. 

Tuğçe ise tüm gün genç adamdan uzak durmak için gerçekten de elinden geleni yapmıştı. Onu görmek kalbini sızlatıyordu. Bu da yetmezmiş gibi onu arzuladığını fark ediyordu. Adama her bakışında o giysilerinin altındaki çekici erkek bedenini hatırlıyor ve neredeyse yutkunması zorlaşıyordu. Aşağıya inmeden önce biraz makyaj yapmış ve güzelleşmek için uğraşmıştı. O akşam en az Gülay kadar güzeldi genç kadın. Gülay zengin bir kadın olmasına rağmen, pahalılığa değil, zevke önem veren birisi olduğunu belli ediyordu. Üzerine giydiği rahat siyah kumaş pantolon ve iyı kesimli düz yeşil renkli bluzu güzel fiziğini daha da meydana çıkarmıştı. Çok daha pahalı kıyafetler giyse bile bundan daha güzel olamazdı. Saçlarını ensesinde toplamıştı. Ama o kadar gür ve uzundu ki, seksi lüleler her yerinden fırlamıştı. 


Ona bakan Tuğçe ilk kez saçlarını uzatmayı düşündü. Neredeyse on iki yaşından beri kısa saçlıydı. Bu modelin sivri yüzüne daha çok gittiğini o yaşta fark etmişti. Fakat şimdi iyice büyümüştü. Yüzü hâlâ sivri olmasına rağmen şımdı kadınsı bir dolgunluğa sahipti. Saçlarını uzatma konusunu bir daha düşünmeliydi. Gerçi bu Gülay denen fıstık kadar alımlı olamazdı her halde! Bir kadın nasıl bu kadar güzel ve duru olabilirdi anlamıyordu. Bakmaya doyulamayan bir tablo gibiydi. 


Tuğçe dizlerinin hizasındaki koyu kahverengi eteği ve bal rengi askılı tişörtü ile ne kadar seksi olduğunu bilse, Gülay'a imrenmekten vazgeçerdi. Narın omuzları ve ince uzun pürüzsüz kolları meydandaydı. 
Bluzunun göğüs kısmı ise oldukça kapalıydı. Buna rağmen ona bakan Kara'nın midesinde inanılmaz bir düğümlenme oluşmuştu. Gözlerini zorlukla genç kadının güzelliğinden ayırmıştı. Şu vardı ki bu kadına doymamıştı ve hâlâ onu kollarına alıp sevmekten başka bir şey düşünemiyordu. Bu kadın hastalık gibiydi. Sanki her dakika kendi bedenindeki rahatsızlık artıyordu. 


Yemekte de her şey normaldi. Kalabalık olmanın verdiği tatlı bir sohbet ve keyifli gülüşmeler eksik olmuyordu. Masanın ortasını kadınlar almıştı. Masanın bir ucunda Rasim Bey varken, diğer ucunda Osman oturuyordu. Rasim Bey'in sol yanına Turgay, sağ yanına da Turhan Bey yerleşmişti. Tuğçe rahattı. Turgay'ın yanında oturuyordu. Kendi yanında da Gülay vardı. Onun yanına ise Deha ve Tuğrul yerleşmişti. Masanın diğer başında oturan Osman'ın sol tarafındaki Karahan her zamanki gibi sessizdi. Tuğçe ile karşılıklı oturmalarına rağmen birbirlerine uzak köşelerdeydiler. Tuğçe elinden geldiğince Kara'ya uzak olabilecek en uygun noktayı seçmişti. Gerçi genç adam da kendisiyle ilgilenmiyor 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gibiydi. Tuğçe ona hiç bakmadığı halde, onu da ilgisiz gibi durduğunu hissediyordu. 

Ağabeyleri de kendi yüzüne bakamadığı için memnun olan Tuğçe, bu sefer annesine ve yengesine açık malzeme olmuştu. Suna Hanım tam karşısındaydı ve onun yanında da annesiyle Seda oturuyordu. Onların kendisini çok iyi tanıyor olmaları fenaydı. Bir şey belli etmeden oturmak ve doğal olmak çok zor olacaktı. 


Hâlbuki genç adamın kızgın olduğunu ve kendi tarafına attığı kaçamak ve öfkeli bakışlarını fark etseydi biraz mutlu olurdu. Şu bir gerçekti ki genç adam bu ilgisizlikten sandığından fazla rahatsız olmuştu. 
Ama o cadıya gününü göstermeyi çok istese de erkeksi gururu bunu reddediyordu. Sabah kaç kere onu ikna etmeye uğraştığını hatırladıkça kızgınlığı daha da artıyordu. 


“Demek üniversite bitti?” diye sordu Kara'nın annesi. Suna Hanım gerçekten de yaşına göre dinç, güzel bir kadındı. Kıyafeti de aşırı değildi. 
Bir aksesuar gibi kullandığı başörtüsü yine ensesine doğru inmişti. Kadın belirgin bir ilgiyle Tuğçe’ yi süzüyordu ve tam da genç kadının karşısında olduğu için hiçbir şey kaçırmadan görebiliyordu. Yumuşak bakışlı gözlerinin içi ise ne düşündüğünü hiç belli etmiyordu. 

“Evet... Bu sene mezun oldum!” dedi genç kadın. 

“Bıilgısayarmış öyle mi?” 

“Evet...” 


“Ben hiç anlamam o aletten. Ne yapacaksın peki? Çalışacak mısın? Yoksa ufukta bir evlilik falan var mı?” Tuğçe'nin şaşırması ile gülümsedi. Karahan ise önündeki eti didiklerken onların konuşmalarını herkes gibi belirgince duyabiliyordu. Zaten ormanda her tehlikeyi sezmeye alışmış kulakları, ses uzaktan da gelse sözcükleri algılayabiliyordu. “Gerçekten çok güzelsin. O yüzden sordum yavrum. 
Boş bırakılacağına inanmak zor! Çok değişik bir güzelliğin var. Bense Gülay kadar güzel birini görebileceğimi hiç düşünmezdim.” 

“Teşekkürler!” diyen Tuğçe kızarmıştı. “Ama ben Gülay kadar...” 
diye başladı fakat sözü kesildi. 


“Ben çok ciddiyim. Gülay da hiçbir zaman güzelliğinin farkında değildi.” Gözünün ucuyla çaprazında oturan gelinene baktı. Genç kadın sevimlice gülümsemişti ama onun da hafifçe kızardığı gözüküyordu. “O bize Allah'ın gizli bir hediyesidir. Hiç tahmin etmediğimiz bir anda hayatımıza katıldı. Çok genç yaşta evlenmesine rağmen göründüğünden bile daha olgundu. Ama şimdi görüyorum ki sen de onun kadar çarpıcı bir 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güzelliğe sahipsin! Okul bittiğine göre bir evlilik planı falan var mı?” 

Rasim Bey konuşmaya hafifçe homurdanarak katıldı. “Kimseyi beğenmiyor hanımefendi... Çok isteyen oldu. Okul bitinceye kadar diyordu. Şimdi okul bitti. Bakalım ne bahane uyduracak?” 

“Artık bahane yok baba!” dedi Tuğçe sakince. “Uygun birisi olursa elbette ben de evleneceğim.” 

“Kaç tane uygun adayı reddettin!” 

“Ama o zaman okulum vardı. Hem sana göre uygun olan bana göre olmayabiliyor.” Gülümsedi. “Tekstilciyi unutma!” 

“O adamın dolandırıcı olduğunu ne bileyim,” dedi babası da gülümseyerek. “Çok zengin gibi davranıyordu. Konuşması da çok güzeldi. Ayrıca yakışıklıydı da! İyi ki reddetmişsin. Senden sonra evlendiği kadını soyup soğana çevirmiş diyorlar.” 

“Nasılsa uygun bir kısmet çıkar!” dedi Seda bilmişçesine. “Acele etmesine gerek yok.” 

“Zaten birisiyle çıkıyorum. Onunla ilgili konuşmak daha doğru olmaz mı?” dedi Tuğçe tatlı bir gülümsemeyle. 

“Kım? Burhan isimli çocuk mu?” dedi babası biraz sertçe. “Sana evlenme mi teklif etti yoksa?” 

“Henüz değil. Onu fena korkutmuşsunuz!” 

“Aslında iyi çocuk!” dedi Turgay neşeli bir sırıtmayla. “Benim kanım ısındı. Onu sen de görmüşsündür. Değil mi Kara? Hani şu partiye gittiğiniz gece o da oradaydı sanırım. Yakışıklı biri!” 

Genç adam dişlerinin arasından mırıldandı. “Bence Tuğçe Hanım'a yakışmıyor. Fazla kibirli ve soğuk bir tip!” 

Tuğçe başını genç adama çevirdi. “Nazik ve düşünceli!” diye cevap verdi ona. Dudakları gülümsese de Kara'ya bakan gözleri meydan okuyan bir tavra sahipti. 

“Burnu havada ve silik...” diye hemen ekledi genç adam. 

Tuğçe kaşlarını kaldırdı. “Bu ne demek şimdi?” 

Masadaki herkes onların birbirleriyle atışmalarını izlemeye başlamıştı. Tuğçe elinden geldiğince kibar gözükmeye çalışıyordu ama vahşi gözleri yeniden alevlenmiş gibiydi. 

“Basıt!” dedi Karahan. “Sana göre değil!” 

“Bana göre olmadığına benim karar vermem doğru olmaz mı?” 
dedi genç kadın yumuşakça. 
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“Onu parmağının ucunda oynatacaksın ve altı ay sonra ikiniz de mutsuz olacaksınız!” dedi Kara açık bir ifadeyle. 


Tuğrul parmaklarını şaklattı. Keyifli gülüşü yüzüne iyice yayılmıştı. “Yemin ederim ben de aynısını söylemiştim!” 

“Sen onun için iyi ve yakışıklı demiştin!” dedi Tuğçe kızmaya başlayan bir sesle. Ağabeyinin yüzündeki gülümseme bariz bir şekilde sılındı. 

“Bunu daha önce söylemiştim!” dedi adam yalancı bir utangaçlıkla. “Kabul et ki o senin gibi bir kadına yeterli gelmez. Senin istediğinde ne cadı olabildiğini hepimiz biliyoruz. Sen ona hükmedersin. 
Adam sana sormadan yemek bile yiyemez!” Yeniden sırıttı. Şaka yaptığını herkes bilmesine rağmen Tuğçe kızgın bir bakışla başını salladı. 


“Teşekkür ederim abi! Hakkımda ne güzel şeyler düşünüyor muşsun?” 
“Önemli değil tatlım. Bence ailecek ortak fikrimiz bu!” 


“Sizin gibi kaba saba adamların ve bir de sıkışınca bana ‘Tuğçe Hanım” diyen bir Afrıka'lının dediklerine kulak asacak değilim. Onun gibi olamadığınız için böyle konuşuyorsunuz. Bence Burhan çok hoş ve nazık birisi. Bu güne kadar başkasıyla evlenmeyi düşünememiştim ama düşününce de aklıma önce o geliyor doğrusu!” 

Suna Hanım kıkırdamıştı. Tuğçe'nin aniden vahşileşmesi ve parlayan bakışları hoşuna gitmişti. Ama anlaşılan başkası bundan memnun değildi. Kara çatalını farkında olmadan biraz sertçe masaya bırakınca herkes ondan yana baktı. O da sanki annesiyle konuşuyormuş gibi devam etti. 

“Bence evlilik ciddi bir müessese anne. Sırf evlenmiş olmak için evlenilmemeli. Eminim Tuğçe Hanım'ın karşısına çok daha uygun adaylar çıkacaktır. Ben öncelikle mezun olduğu alanda bir kariyer yapacağını düşünüyordum...” 

Kısa bir sessizlik oldu. Tuğçe kaşlarını kaldırdı hafifçe. Sonra omuz silktı. “Hem evli olup hem de çalışabilirim,” dedi yavaşça. “Ama işin doğrusu ben de önce biraz çalışıp kendimi geliştirmeyi istiyorum!” 

“Ne yapacaksın?” diye sordu Turhan Bey ortamı biraz yumuşatmak için. “Babanın şirketine mi gireceksin?” 

“Sanırım! Ama tabii önce onun bana bir iş önermesi gerek,” dedi Tuğçe.. Gözleri babasına kaymıştı. 


“Senin için Ankara'daki büroda bir iş düşünüyordum,” dedi Rasim 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Bey. “Yeni açtık hatırlarsan. Ağabeylerin oraya gitmeye pek de hevesli değiller. Orada yardımcı müdürlükten başlarsan, bir senede işi öğrenirsin. 
Sonra gerisine bakarız. Ne dersin?” 


“Benim için çok uygun!” dedi Tuğçe babasına rahatça. 
“Ama orası çok uzak!” diye itiraz etti annesi. 


“Gelinmeyecek kadar uzak değil!” dedi Rasim Bey. “Tuğçe için iyi olacaktır. Arada da biz gideriz.” 


“Ankara'yı çok severim,” diye konuştu Gülay. “Benim için özel anıları var. Osman'ın da orada bir bürosu var. Bir de çatı katı dairesi. Ben bir süre orada kalmıştım. Kendine bir yer buluncaya kadar oraya geçebilirsin Tuğçe. Çok geniş ve ferahtır.” 


“Gerçekten mi?” 


“Elbette! Biz arada bir gidip kalıyoruz. Kullanıma hazırdır.” diye rahatça onayladı Gülay. “Teras manzarası da harikadır. Neredeyse tüm Ankara'yı görebilirsin!” 


“Şey... Teşekkürler!” 


Karahan o gece Tuğçe ile hiç baş başa kalamadı. Yemekten sonra da erkekler kendi aralarında oturmayı tercih etmişlerdi. Turhan Bey belli etmese de oğlunu özlemle seyrediyordu. Onun tam karşısına oturmuştu. 
Ama o bile genç bir delikanlı olarak kaybettiği oğlunu olgunlaşmış ve hatta fazlaca sertleşmiş bulduğunun farkındaydı. Kara eskisinden de sessiz, ciddi olmuştu. Pek gülmeyen yüzü çektiği acıların belirtisiydi. Her baba gibi oğlunun yıpranmış olmasına üzülüyordu. 


Çaylardan sonra yatma vakti geldi. Yemek uzun sürdüğü için kahve faslı ve çay içme saatı de geriye kaymıştı. Saat on ikiye gelmişti. 
Hava ise erkenden yatılamayacak kadar güzeldi. Yağan yağmurun verdiği serinlik tüm yeşilliklerden etrafa güzel koku olarak yayılıyordu. Buna rağmen sabah uçakla gelmiş olan Turhan Bey ve Suna Hanım izin isteyerek kalktılar. Yorgun olduklarını söylemişlerdi. Tuğçe’nin babasıyla annesi de kalkmıştı. Tuğrul ve Seda da çocuklarını alıp onlara katılınca, verandada sadece beş yetişkin kalmışlardı. Osman iki kişilik bir koltukta oturmuş, yanındaki karısına sarılmıştı. Serra ise annesinin kollarında uyuyup kalmıştı. Tuğçe, biraz ilerideki salıncakta yavaşça sallanıyordu. 
Gözleri Turgay ile satranç oynamaya başlayan Karahan'daydı. Adamın çatık kaşlarını sevgiyle süzdü. Tek yapabildiği buydu. O erkek artık kendisi için yasaktı. Bir daha onunla ilgili hayaller kurmamaya kararlıydı. 
Tüm öğleden sonra ender de olsa bunu başarmıştı. 


Saat bire doğru maç berabere kaldı. Zorlu satranç maçında 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Karahan bariz bir iki hata yapmıştı. Yoksa aslında durumu çok iyiydi. Bu bariz hataları da, arkada sallanan Tuğçe'ye gözleri kayınca yapmıştı. 
Gece bile parlayan mavi gözler, kendisininkiyle karşılaşınca dikkatinin dağılmaması mümkün değildi. 


“İyi maçtı!” dedi Osman. “Karahan'ın berabere kaldığını görmek bile güzeldi. Eskiden beri iyi oynardı. Beni kaç kere yendi!” 


“Doğrusu uzun zamandır böyle keyifli bir oyun oynamamıştım!” 
dedi Turgay da. “Rövanşını başka zaman yaparız artık!” 

Osman ayağa kalkmıştı. “Bize zaten bu kadar yeter. Biz de yatıyoruz.” Eğilip karısının kollarından kızını aldı. Küçük kızın yumuk yumuk kolları babasının boynuna hemencecik dolanıvermişti. Gözleri uykulu bakmaya başlayan Gülay da esnemesini gizleyerek ayağa kalktı. 
Kocasının sıcak temasıyla o bile az kalsın uyu yacaktı. 

“Evet! Size iyi geceler!” dedi o da. 

Doğrusu Tuğçe'nin de uykusu gelmişti. Dün geceki yorucu aktiviteden sonra serin havada sallanmak neredeyse uyumasına sebep olacaktı. O da yavaşça yerinden kalktı. Asık suratıyla kendisine bakan Karahan'ı süzdü. O gayet dinç gözüküyordu. Küçük ağabeyi ile Osman da öyle. Erkeklerin direncine hayran olmamak elde değildi. 

Herkes sabaha görüşmek üzere vedalaştı. Karahan da evin alt katındaki misafir odalarından birisinde yatacaktı. Önden diğerleri giderken Tuğçe ve Karahan arkada kalmışlardı. Verandanın ortasında duruyorlardı. Genç adam inceleyen keskin bakışları ile Tuğçe'yı neredeyse rahatsız etti. Genç kadın onun kızgın olduğunu anlıyordu ama sebebini tam çözemiyordu. Bir an bakıştılar. 


“Annenle baban çok tatlı!” dedi sonra genç kadın yavaşça. “İkisini de çok sevdim!” 


“Sanırım onlar da seni sevdi!” dedi Karahan. Sesi 1fadesizdi. Çatık kaşları ve asık suratı ile mesafeli ydi. 


“Bunun için mi bana kızgınsın?” deyiverdi Tuğçe birden. Her ne kadar ondan uzak durmaya kararlıysa da adamın bu kızgın ve mesafeli tavrını hak etmediğini düşünüyordu. Onun anlayamadığı bu öfkesi kendi içini yakıyordu. “Onlar benden hoşlandı diye mi?” 


“Aptallaşma!” diye homurdandı adam. “Ne ilgisi var?” 
“Ama bana kızgınsın?” 


“Kızgınım! Tüm gün yüzüme bile bakmadın!” Genç adam bunu söylediğine bile inanamıyordu ama gerçek buydu. “Bir de o herifle 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evlenme konusunda söylediklerin!” 
“Kıskandın mı yoksa?” dedi Tuğçe alaycı bir dudak bükmeyle. 


“Elbette hayır! Niye kıskanayım? Ben sadece sen çocukça davranıyorsun diye kızıyorum!” 


“Ben çocuk değilim. Gülay da benim yaşıtım ve onun şimdiden bir çocuğu var! Seda da öyle ve ikinciye hamile! Demek ki çocuk değilim.” 


“Ama Gülay senden kafa olarak on yaş büyük... Sen ise burnunun ucunu göremeyecek kadar şımarıkça davranıyorsun!” 

“Seninle yatmayı kabul etmiyorum diye mi böyle diyorsun?” 

“O da var! Fakat artık bunu ben de istemiyorum. Madem istediğin bu, kabul ediyorum. Ayrıca tüm mesele o değil. Bu Ankara meselesi de hoşuma gitmedi!” 

Tuğçe hayretle gözlerini irileştirdi. Sonra da şaşkınlıkla güldü. 
“Anlamadım! Ankara meselesi mi?” 

“Evet! Tek başına genç bir kadının orada ne işi var?” 

Tuğçe iyice güldü. “Biliyor musun? Sen gerçekten de çağ dışı bir erkeksin! Senin türünden kalmadı artık yakışıklım! Bu zamanda birçok kadın tek başına yaşıyor!” 

“Bu olabilir!” dedi adam sertçe. “Ama onlar sen değiller ve beni ilgilendirmiyorlar. Büyük şehirlerde ne tip insanlar olduğunu bilemezsin!” 

“Ne demezsin! Ben köyde yaşıyorum ya? Elbette dikkatli olmam lazım gelir değil mi?” Derin bir nefes aldı. “Burası İzmir aşkım. Burası da Ankara kadar büyüktür. Ankara'nın nüfusu beş milyonsa İzmir'in de dört milyondur. Bana da geri kalan bir milyon kişi kötüsü denk gelecek değil ya! Ben başımın çaresine bakarım!” 

“Yine de hoşuma gitmedi. Burası ailenin olduğu yer. Arkadaşların, tanıdıkları ve hatta korumaların var. Ama orası bilmediğin bir yer. Oraya gideceksen yine bir koruma öneririm!” 

Genç kadın başını salladı şakayla. “Mümkün tabii! Yakışıklı bir korumaya daha hayır demezdim doğrusu! Evdeki odalardan birinde kalırdı ve...” 


“Tuğçe!” diye onu uyardı genç adam sertçe! 


Genç kadın onun kendisine yanaşması üzerine ürkerek bir adım geri gıttı. “Hem sen ne diye endişeleniyorsun kı?” dedi inatla. “Aramızda hiçbir bağ olmadığını hatırlatırım. Ben sadece sen varken başka erkek olmayacak diye söz verdim. Düzeltiyorum! Başka erkekle yatmayacağım 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diye söz verdim. Çıktığım erkeklere karışamazsın. Seninle ilgili tüm bağım şimdilik bu. Bu yüzden neden benim için dertlendiğini anlamıyorum.” 

“Belki de dediğin gibi gerçekten taş devri erkeğiyimdir. Neticede yaşadığım yer hâlâ o zamanlardan kalma! Belki de ilk erkeğin olduğum için böyle hissediyorum! Bilemiyorum! Her ne olursa olsun gözüm üstünde olacak. Aptalca bir şeyler yapmana izin vermeyeceğim! Hele o sümsükle evlenmene hiç izin vermem!” 

Tuğçe tatlı bir kahkaha attı! 

“Bu ilginç işte! Bunu nasıl yapacaksın çok merak ettim şimdi?” 

Genç adam sıkılı dişleri arasından homurdandı. 


“Gerekirse seninle ben evlenirim!” 
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13.BÖLÜM 


Tuğçe'nin gülmesi soldu. Gözleri bir anda neşeden başka ışıklarla dolmuştu. Hatta o kadar ışıldamaya başlamıştı ki, veranda daha da aydınlık gibi olmuştu. Ani esen ılık rüzgâr sarı saçlarını bir an havalandırdı. 


“Hiç komik değildi!” dedi öfkeli bir tonla. 

“Komiklik olsun diye söylemedim zaten!” 

“Evlilik?.. Öyle mi?” 

“Gerekirse dedim!” 

Tuğçe ellerini yumruk yapmış, kavgacı bir tavırla göğsünü öne çekmişti. Sıkılı dişleri arasında tısladı. “Demek gerekirse? Bu ne şimdi? 
Ideal evlenme teklifi mi?” 

“Evlenmeyi istemiyor musun?” diye sordu Kara kızgın bir bakışla. 

“İstiyorum!” dedi Tuğçe öfkeyle. Neredeyse bağırıyordu. 

“Daha ne?” 

“Ama seninle değil beyefendi!” 


Kara da öfkeli bir bakışla uzandı ve genç kadını kolundan sertçe tuttu. Onu çekip beraberinde sürükledi. Önce direnecek gibi olan Tuğçe, sonra onun peşinden verandanın dışına, karanlığa doğru gitmek zorunda kaldı. Adamın gücüne karşı koyması mümkün değildi zaten. Parmakları çelik gibiydi. Bir süre boştakı eliyle o parmakları açmak için uğraşmış, sonra vazgeçmişti. 

Biraz ilerideki ağaçlık ve hafif karanlık bölgeye girdiklerinde Kara onu çekiştirmeyi bıraktı. Dönüp öfkeyle yüzüne bakmıştı ama Tuğçe'nin gözleri onunkilerden çok daha fazla öfke doluydu. Karanlıkta bile ışıl ışıldı. 

“Beni yine öpersen yemin ederim çığlık çığlığa bağırırım!” diye onu tehdit etti Tuğçe. Hâlâ bileğini kurtarmaya uğraşıyordu. Genç adam onun bileğini salınca, kızgınlıkla bileğini ovaladı. “Buraya niye geldik?” 


“Rahat konuşmak için” 


“Konuşacak bir şey yok! Dün geceden dolayı yorgunum ve bu sefer üzerimde bir ağırlık olmadan tek başıma uyumak istiyorum! Şimdi 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izninle...” 


“Yerinde kal! Bir yere gitmiyorsun!” diye homurdandı Kara. 
Kadının siniri ve kızgın bakışları ona da sirayet ediyordu. 

“Bana emir veremezsin! Sen hâlâ bizim için çalışan birisin!” 

“Tuğçe!” diye uyardı onu Karahan. Genç adam onun inadını ve direncini biliyordu. Fakat her seferinde yine de şaşırıyordu. Ona evlilikten bahsettiğinde, belki de boynuna atılacağını sanmıştı ama öyle olmadığı kesindi. Bu öfkeli ve şımarık cadı, midesinin içinde sürekli sıkıntıdan düğümler oluşturuyordu. Neden bu kadının her yaptığı tahmin edilemezdi? 

Öfkesinden dolayı duruşu biraz değişti. Genç kadın ondan ürkmemeye çalışarak öfkesini korudu. 

“Aptal mısın sen? Ne istiyorsun benden? Sana söyledim ya! İçi rahat olsun! Benimle evlenmek zorunda falan değilsin,” dedi. 


“Neden?” 

“Ne... Ne neden?” 

Adam kısılı gözlerle başını eğdi. Loş ışıkta gözleri zor gözükmesine rağmen yüz ifadesi yapmaya çalıştığı şeyden dolayı çok fazla sinirli olduğunu gösteriyordu. 

“İstemediğim halde evlenebileceğimizi söylüyorum ve sen bunu reddediyorsun? Neden?” 

“Cevabını sen kendin verdin işte!” dedi Tuğçe alaycı bir öfkeyle. 
Onun sözleri kendisini iyice yaralamaya başlamıştı. 

“Evlenmeyi istemediğimi biliyorsun. Yalan mı söyleyeyim!” 

“Aman, gerek yok. İstemem. Yalanın da senin olsun, evlilik isteğin de!” 


“Tanrım! Sen ne şımarık bir kadınsın ya!” Onu kollarından sımsıkı tutup biraz kendisine çekti. Başını daha da yanaştırınca şimdi koyu gözlerindeki öfke gözükür olmuştu. Onun mis gibi kokusuna karşılık, Tuğçe inatla gözlerinin içine bakmayı sürdürdü. “Seni öpmekle dövmek arasında sürekli çelişiyorum!” dedi Kara kısık bir sesle. 


“Bırak beni!” 
“Sorun ne? Evlenebiliriz diyorum işte! Bu yetmez mi?” 


“Yetmez bayım! Ben zoraki bir koca istemiyorum! Beni ve ocuSumu sevecek, bize deer verecek birisini istiyorum.” 
9 


“Değer vermeyeceğimi mi düşünüyorsun?” 
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“Eminim verirsin!” dedi Tuğçe alayla. 
“Vereceğimden emin olabilirsin?” 


Tuğçe silkindi ama kollarını ondan kurtaramadı. Gözlerinin içine dolan yaşlar, dışarı çıkmadan buradan kaçmalıydı. Onun ilk karısını sevmediğini, istemediği çocuğunun hatırına evlendiğini biliyordu. Ve ikisi de ölünce, onların intikamını koca bir elmas kartelini karşısına çekerek almıştı. Bu büyük bir cesaretti ve her ne olursa kendine ait bir şeye verdiği değerin göstergesiydi. Emindi kı Kara ileride kendileri için de aynı derecede gözü kara olacaktı. Ama sorun bu değildi. Sorun, sevgiydi... O gözlerde henüz sevgi görmüyordu. Zorla yapıldığı bal gibi belli olan bu evlilik teklifini kabul ederse de görecek gibi durmuyordu. 


“Seninle evlenmeyeceğim Kara!” diye fısıldadı zorlukla. “Bu sabah yemin ettiğimi unutma. Şimdi düşününce, kendini benimle evlenmek zorundaymışsın gibi hissettirdiğimi anlıyorum. Üzgünüm. İnan bana öyle bir durum yok. Güzel bir şey yaptık ve seni sorumlu tutmuyorum. Rahat ol! Gerçekten rahat ol!.. Dünyanın sonu değil ya!” 


Karahan onu saldı birden. Genç adam garip bir şekilde onun direnişi karşısında hayal kırıklığına uğramıştı. Şu ateşli sarışını şu anda bile kollarına alıp deli gibi öpmeyi isterken, aklı karışıktı. Onunla evli olmayı sabahtan beri sıkça düşünürken ve bunun nasıl olabileceğini farkında olmadan hayal ederken, birkaç saniye içinde ona evlilikten bahsedivermişti. Doğrusu o anda da rahatlamıştı. Sanki üzerinden bir yük kalkmıştı. Görevini yapmış gibi hissetmişti. Fakat şimdi de bu vahşi bakışlı, buna gerek olmadığını söylüyordu yüzüne karşı... Peki, neden şimdi rahatlayamıyordu? Evlenmek istemiyordu işte O görevini yapmıştı. Tam olarak olmasa da bir çeşit evlenme teklifi etmişti işte! 
Bunu ilk karısına bile yapmamıştı. Onunla silahların zoru altında evlenmişti. 


“Ben evlenmemizin iyi olacağını düşünüyorum!” dedi kendisini bile şaşırtan inatçı bir sertlikle. Neler diyordu böyle? Aptal adam! Sus işte! Nasılsa kabul etmemişti! Neden yine ısrar ediyordu? Bunu kendisi bile tam bilmiyordu. Ama o Burhan serserisini düşününce, inadı daha da koyulaştı. O gerçekten yakışıklı ve hoş bir adamdı. Daha evvel rakiplerini hiç önemsemeyen birisi olarak o gençten hoşlanmıyor ve Tuğçe'ye sokulacak olmasının düşüncesi bile beynine kan çıkmasına sebep oluyordu. 


Diğer yandan Tuğçe, gördüğü en güzel kadındı. Kendi ölen karısından bile çok, çok daha güzeldi. Gülay da güzeldi ama onun dinlendirici sakinliğine karşı Tuğçe adeta bir ışıktı. Onun olduğu her 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ortam neşeli, aydınlıktı. Komik ve insanları mıknatıs gibi çeken birisiydi. 
Yeri geldiğinde ise öfkeli ve geri adım atmayan bir baş belasıydı. Aynı anda iki ayrı kişiliği içinde nasıl barındırdığını anlayamıyordu. Bir gerçek vardı ki bu kadın kendisini, kendisinin bile anlamadığı bir şekilde etkiliyordu. 

“Demek evlenmemizin iyı olacağını düşünüyorsun? Bunda bankadaki hesabımın bir etkisi var mı acaba?” dedi Tuğçe alayla. Buna rağmen gözlerinin öfkeli ışığı sönmemişti. 

“Saçmalama!” 


“Ama benim seni paran için istediğimi söyleyerek beni suçlamakta sakınca görmü yordun?” dedi genç kadın kızgınlıkla. 


“Hakkımdaki fikrinin o iğrenç taşlardan sonra değiştiğini düşünürsek şüphe duymamam için bir neden yok!” 

“Ama ben senin öpüşüne o taşlardan önce karşılık vermiştim. Sen beni öpüp okşarken onlardan haberim bile yoktu!” 


“Tabii ki evlenmek de aklında yoktu!” 


“Ne varmış ki? İlk kez yattığım erkeğin kocam olmasını iıstememden daha doğal ne olabilirdi?” 

“O halde sorun ne? Dizlerimin üstüne mi çökmemi istiyorsun?” 

“İğrençsin!” Tuğçe dişlerini sıktı. “Dizlerinin üstünde bile evlenme teklif etsen seninle evlenmem artık! Anlamıyor musun? Ben senin gibi adamlardan hoşlanmam. Yatakta iyisin ama başka yönlerden bir granitten farkın yok. Afrika seni sertleştirmiş. Sen yontulamayacak kadar katılaşmışsın. Tüm istediğim benden uzak durman. Ne yazık ki cinsel olarak seni çekici bulma talihsizliğini yaşıyorum ve sanırım kısa sürede bundan kurtulurum!” 


Kısa bir an sessizce bakıştılar. Karanlığa alışan gözleri, birbirlerinin yüzlerindeki sıkıntıyı, öfkeyi artık daha rahat görüyordu. 
Karahan'ın yüzü gerilmişti. Genç kadının kendisine olan ilgisini bir hastalıkmış gibi tarif etmesinden hoşlanmamıştı. Ama belki de haklıydı. 
Çünkü şu anda ona olan tüm kızgınlığına rağmen bu cadı o kadar çekici gözüküyordu ki! Titreyen dudaklarını kendi dudaklarıyla hapsetmemek için inanılmaz bir çaba harcadı. Arkadan gelen evin ışıkları yüzünden onun beyaz yüzü daha net gözüküyordu. Ve o öfkeli bakışlarda kırılganlığa karışmış bir direnç vardı. 


“Son sözün bu mu?” diye sordu. Kendi sesi de keskin, ıslık gibi çıkmıştı. Bu soruyu daha bu sabah da sorduğunu biliyordu ama bu sefer sebebi farklıydı. “Evlenmek istemiyorsun?” 
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“İstemiyorum.” Onun kızgınlıkla gerilmesi ve yerinde dikelip omuzlarını gerginleştirmesi üzerine, genç kadın sevdiği adamın rahatladığını zannetti. Kalbi daha da sızladı. Her şeye rağmen Karahan”ı takdir etmeden yapamadı. Tüm isteksizliğine rağmen evliliği düşünmüş ve beceriksizce de olsa bunu istemişti. Yapmayabılırdı... Bu bir gerçekti ki genç adam kabul etmese de içinde kendisinin de bilmediği yumuşak, sorumluluk duygusuna sahip bir Karahan vardı. “Asla...” diye ekledi daha sakin bir sesle. 


“Sevindim!” dedi genç adam buz gibi bir sesle. “Görevimi yapmadığımı söyleyemezsin artık!” 

“Söylemem...” Ne kadar da çabalasa sesi küskün gibi çıkmıştı. 
“Belki... Belki yıllar sonra karşılaştığımızda... bu günleri hatırlar güleriz!” 

Genç adam dayanılmaz bir sızının göğsünden yükselip boğazına kadar geldiğini hissetti. Yıllar sonra mı? Sıkılı dişleri çenesini ağrıttı. 
Yıllar sonra onun nasıl güzel bir kadın olabileceğini hayal bile edemiyordu. Nasıl güzel bir anne olacağını... Eş olacağını... 

“Bir daha karşılaşacağımızı sanmam!” dedi kendi içinde gelişen sızıya inat. “Mahkeme için ve madeni devretmek için Sierra Leone'ye gittiğim andan itibaren bir daha görüşmeyeceğiz. İkimiz için de en iyisi bu olur!” 

“Sen bilirsin!” dedi Tuğçe umursamazca. Artık sakinleşmiş gibi gözüküyordu. 

“Ama gidinceye kadar birbirimize dayanmaktan başka çaremiz yok!” dedi Karahan kısılı gözlerle. “Niyetim biraz daha sizinle kalmaktı ama arzu edersen ailemle birlikte gidebilirim!” 

“Dedim ya, sen bilirsin!” dedi Tuğçe yine aldırmaz gibi görünerek. 
Kalbi patlayacak gibi ağrımıştı. Onun gitme düşüncesi bile canını bu kadar yakarken o tamamen uzaklaştığında nasıl yaşayacaktı? Umursamaz gibi görünmek başkaydı, öyle hissetmek başka! Bu nasıl bir sevgiydı? Bu nasıl bir histi? Onsuz olmak istemiyordu. Olamayacağını biliyordu. Fakat başka çaresi yoktu. Onsuzluğa alışmak zorundaydı. 


Elini farkında olmadan karnına götürdü. 


Belki de şimdi burada ona ait bir şey vardı. Bütün gün bu durum için ne yapılabilir onu düşünmüştü. Sabah olunca kesinlikle bir eczaneye gitmek ve durumu için bir ilaç sormak niyetindeydi. Bu tip kazalar için mutlaka acıl bir önlem olmalıydı. 


Karahan'ın keskin gözleri de onun fark etmeden yaptığı bu 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hareketi görmüştü. Aklında yeniden beliren şüphe ile duruşunu değiştirdi. 
“Peki, bu bebek konusunda emin misin?” diye sordu sertçe. 


“Hangi... açıdan?” Yakalanmış olmanın verdiği huzursuzluk ile yüzü de kızarmıştı. Allahtan bu loş ortamda gözükmesi mümkün değildi. 


“En son ne zaman adet geçirdin?” diye üsteledi Karahan. 


“Anlaşılan bu konuda uzmansın?” Tüm alaycılığına rağmen adamın suratı değişmeyince iç çekti. Yalan söylemekten başka çaresi yoktu. “Gerçekten endişe edeceğin bir şey yok. Takvime baktım. 
Şanslıyız. Bir sorun çıkmayacak!” 


“Demek eminsin?” 


“Kesinlikle...” Gözleri genç adamın arkasında kalan eve kaydı. 
“Gitsek iyi olur... Bizi merak eden birisi çıkacak. Her şeyi hallettiğimize göre yatıp uyumak istiyorum. Ben senin kadar dayanıklı değilim.” 


Genç adamın gözleri yeniden onun dümdüz midesine kaydı. Sonra kenara çekilip ona yol verdi. Asık suratı, düşünceli ve hatta kızgın gözleri biraz meydana çıktı. Tuğçe onun gelmeyeceğini anlayınca hafif bir nefes alıp öne doğru bir adım attı. 


“İyi geceler...” diye mırıldandı sadece. 


Genç adam cevap vermedi. Bir an duraklayan genç kadın yürümeye devam edince arkasında öylece baktı. Loş ışıkta bir peri gibi süzülüp gitmişti. Genç adam onun gidişini seyrettikten sonra sinirli bir tavırla döndü. Yumruğunu savuracak bir şey aradı. Ama gölgeliğinde saklandıkları ağacın gövdesi bile iki metre ilerideydi. 


Kızgınlıkla döndü ve daha ilerideki karanlığa yürüdü. Şu anda hiç de uyuyacak hali yoktu. Bu inatçı sarışının kendisiyle evlenmek istememesine inanamıyordu. Ama onu kırdığını biliyordu. Her ne kadar fark etmemiş gibi davransa da Tuğçe'yı üzmüş, hayal kırıklığına uğratmıştı. Garıp ki bundan kendisi de etkilenmişti. Onu üzmek hoşuna gitmemişti. Belki de evlenmeyi düşünmesinin sebebi buydu. 

“Lanet olsun!” diye söylendi. Dişlerini sıkmıştı. Bir ağaca sırtını dayayıp tepedeki ışıldayan aya baktı. Afrika'da ay daha yakın gözükürdü. 
Onun üzerindeki ışık genç kadının sarı saçlarını hatırlatınca içini çekti. 
“Aptal sarışın!” 

Tuğçe ise doğruca odasına gitmişti. 

Kendisini yatağına attı ve ağlamaya başladı. Gözyaşlarını odasına kadar zor tutmuştu. Ama artık daha fazla dayanamayacaktı. Üzerini değiştirecek hali yoktu. Hıçkırıkları çıkmasın diye yüzünü yastığına 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gömmüştü. 

Başarmıştı işte! Ondan saçma sapan da olsa bir evlilik teklifi almıştı. Ama hayatının en berbat teklifiydi bu! Daha bir gün bile olmadan evlenmekten nefret eden bir adam, fikrini değiştirmiş, evlenebileceklerini söylemişti. Genç kadın bundan nefret etmişti. Genç adamın kendisiyle zorla evlenmesini isteseydi, daha kolayını yapar, babasına söylerdi. 
Emindi ki babası birkaç saat içinde onun fikrini değiştirirdi. Her ne kadar Karahan ‘Hiçbir güç beni evlenmeye zorlayamaz” benzeri bir şey demişse de az önce yaptığı şey onun aslında birazcık bile olsa sorumluluk sahibi olduğunu göstermiyor muydu? Evlenmeyi kendiliğinden kabul etmişti işte! Babasının zorlaması karşısında da pek direnç göstermeyeceği kesindi. 


Yeniden hıçkırmaya başladı. Yastığı sırılsıklam olmuştu. Ondan nefret etmeyi öyle isterdi kı! Onun bu ruhsuzluğu karşısında nefret etmek bu kadar kolayken bunu yapamamak çok acıydı. Ve bu kez ipleri gerçekten koparmıştı. Onun soğuk bir öfkeyle yanan gözlerinde görmüştü her şeyin bittiğini... Evlilik teklifini -her ne kadar şık bir teklif olmasa da belli ki onun yapabileceği ancak buydu- reddederek onu tamamen kaybetmişti. Fakat yapamazdı. Zorla onunla evlenemezdi. Kendisi ile istemeden evlenen zoraki bir kocayla nasıl yapardı? Kim bilir günleri nasıl geçerdi! Belki kendisine eziyet etmezdi ama davranışları bile genç kadını yaralamaya yeterdi. Her gün onun gözlerindeki nefretle, özgürlüğü alınmış bir erkeğin umursamazlığı ıle yaşayamazdı. 


Bir süre sonra üzerindeki kıyafetleri ile uyuyakaldı. Uykusunda bile zaman zaman hıçkırıyordu. Sabah ise çok erken uyandı. Saat yediyi geçinceye kadar yatağında bekledi. Gözleri şışmıştı. Çok da iyi uyuduğu söylenemezdi. Sonra ani bir kararla kalktı. Hızla duşunu aldı ve üzerine gündelik bir kot pantolon ile açık sarı bluzunu giydi. Saçlarını bile doğru düzgün kurutmadan odasından çıktı. Alt kata indiğinde, girişteki vesti yere asılı araba anahtarlarına baktı. Bir tanesini çekip aldı. Bu araba kendi arabasıydı. Kalabalık olunca onu da alıp gelmişlerdi. 


Mutfak tarafından sesler geldiğine göre kahvaltı hazırlıkları başlamıştı. Onlara gözükmek istemediği için sessizce evden dışarıya çıktı. 
Bır hırsız gibi davranmak istemiyordu ama başka çaresi yoktu. Kendisini birisi görürse bir sürü soru soracağı kesindi. Arabasının kapısını uzaktan kumanda ile açtı. Çantasını yan koltuğa fırlatıp yerine oturdu. Emniyet kemerini bağladı. Allahtan sessiz çalışan bir arabaydı. 


Az sonra kapıdaki güvenliğe selam vermiş ve evden dışarıya çıkmıştı. Dün yağan yağmur yüzünden oluşan küçük göletlerin hepsi yok 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olmuştu. Bugün güzel bir hava olacağı belliydi. Fazla da acele etmeden arabasını kullanarak Manisa anayoluna çıktı. Şehir merkezine varması ise beş dakikasını almamıştı. Fabrika servisleri personeli fabrikalara çoktan dağıttığı için yollar çok sıkışık değildi. Ama İstanbul'a giden anayol da yine aynı olduğu için hiçbir zaman gevşek bir trafik olmazdı. 


Şehir içi ise daha iyiydi. Merkezde bir yere arabasını bıraktı. Sonra yürüyerek etrafını araştırmaya başladı. Fazla aramasına gerek kalmamıştı. 
Ulupark civarında bir sürü eczane vardı. Aklında da öyle kalmıştı zaten. 
Saat da sekizi geçtiği için çoğu açılmıştı. 

Bir tanesinin içine girmeden önce birkaç dakika önünde durup kararsızca bekledi. İçerideki kız elindeki bir bezle masaların üzerini siliyordu. Bir başka önlüklü adam ise gözünde gözlük, masanın üzerindeki faturaları kontrol ediyor gibi gözüküyordu. Kız kendi masasına gelince önündeki kâğıtları kaldırarak ona yardım etti. 

Girse miydi? 

Elini karnına götürdü. Hamile olmaktan deli gibi korkuyordu. 
Hamileliği meydana çıkarsa ne olacağını ise hiç bilmiyordu. Bu bebeği Kara ile ilişkilendirmeleri hâlâ imkânsız geliyordu ama kim olduğunu öğrenmek ıçın de çok zorlayacakları kesindi. 


Ya Ankara'ya erken giderse? Eğer hamileyse bir iki ay daha karnı hiç belli olmazdı. Oraya giderse bu çocuğu doğurmaya cesaret edebilir miydi? Ankara'ya gidince ailesinden kimseye fark ettirmeden bunu becerebilirdi. Sadece son bir iki ay kovalamaca içinde geçerdi. O zaman da nasılsa bir bahane bulur, ailesi ile bir araya gelmezdi. Hatta son bir ay ortadan kaybolsa bile kimse nerede olduğunu merak etmezdi. Peki ya sonrası? Neticede çocuk gizlenemezdi. Bir gün annesi ile babası, kardeşleri, onu görecekti. Evlatlık aldım diyebilir miydi? Derdi ama bu haksızlık gibi geliyordu. Onlara torunlarını göstermemek veya yalan söyleyerek kendi kanlarından birisini farklı birindenmiş gibi tanıtmak doğru değildi. Sonra yirmi üç yaşında bir kadına kim evlatlık verirdi? 


Yok! En iyisi, varsa eğer, bir ilaç kullanmaktı. Bebek olmaması için önce bir önlem alsa iyi olurdu. Gerçi aradan bayağı zaman geçmişti. 
Başarılı olabilir miydi bilmiyordu. En azından denerdi. Hem bir şansı daha vardı. Belki de kısırdı? Komikti ama bu bugüne kadar bu hiç aklına gelmemişti. Karahan'ın kısır olmadığı kesindi. Karısının hamile kaldığı göz önüne alınırsa ondan yana ümit yoktu. Kendisi ise bu konuda hiçbir fikre sahip değildi. Yine de mümkünlüğüne ınanmıyordu. Ailesinde bu güne kadar kısır kadın hiç olmamıştı. Erkeklerden de sadece bir tanesinde sperm sayısı az çıkmıştı. Bildiği kadarıyla ağabeyi Turgay bu sorunu da 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minik bir varikosel operasyonuyla kolayca halletmişti. 

Derin bir nefes alıp içeriye girdi. Açılan kapının, yukarıdaki bir çana çarpması ile sevimli bir şıngırtı çıktı. Hem adam hem de kadın başını çevirdi. Yüzlerinde hemen ılık bir gülümseme belirmişti. Belli ki sabahın bu saatinde bir müşteri gelmesi onları biraz şaşırtmıştı. Adam ayağa kalkarken gülümsemesi biraz daha sıcak oldu. 


“Buyurun?” dedi genç kadına. 


“Günaydın!” dedi Tuğçe yavaşça. Diğer kadın da kendisine yönelecekken kapı yeniden şıngırdayınca bakışlarını yeni gelene çevirmişti. Tuğçe kendi sorununu bir erkek ile paylaşacağı için biraz utanarak öne doğru bir adım attı. Ama eczacı kadın yeni gelen müşteriyi bırakıp bakışlarını kendisine çevirince rahatladı. Hemen kendisine daha yakın olan kadına doğru sokuldu. 

“Buyurun efendim!” dedi kadın. 

“Şey... Ben... size bir şey soracaktım!” 

“Tabii, nedir?” 

“Eee!” Boğazını temizledi. “Sizde şey var mı acaba? Şey... Ben ve eşim... korunmadan... beraber olduk da... Bir yerde bunun için bir ilaç olduğunu okumuştum. Önlem alınmadığında...” 

Allahtan kadın anlayışlı bir şekilde gülümseyerek kendisine bakmıştı da böylece daha da fazla aptalca açıklama yapıp komik duruma düşmekten kurtulmuştu. 

“Anladım efendim!” dedi kadın sıcak bir gülümseme ile. Bu sefer Tuğçe'ye değil de arkasında kalan diğer müşteriye bakması, genç kadını fazla meraklandırmadı. Bir yandan onu beklettiği için böyle davmış olmalıydı. Çünkü kadının açık kahverengi gözleri hemen kendisine yönelmişti. “Tabii ilacın garantisi yok. İlişkinin ne zaman gerçekleştiğine bağlı olarak etkisi değişir. Bu ilaç spermlerin hareket ettiği sıvıyı katılaştırıp onların ilerlemelerini engeller.” Dönüp raflardan birinde bahsettiği ilacı aramaya başlamıştı. Kutuyu bulunca aldı ve genç kadının önüne bıraktı. 

Tuğçe elleri titreyerek kutuyu aldı. Sanki ne olduğunu anlayacakmış gibi onu inceledi birkaç saniye... Sonra da ansızın onu geri bıraktı. 


“Özür dilerim... Sanırım yapamayacağım çalışarak. 


1? 


dedi gülümsemeye 


“Kararsızsınız sanırım?” dedi kadın anlayışla. 
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“Hem de nasıl!” dedi Tuğçe onun anlayışlı hali karşısında biraz rahatlayarak. 

“Çocuğu istiyorsunuz, öyle mi?” diye sordu kadın 

“Evet... Evet, istiyorum!” diye hafıf bir sesle onayladı Tuğçe onu. 
Buna karar vermek kendisini mutlu etmişti birden. Allah'ım! Bu bebeği istiyordu gerçekten de! Kara'yı kaybedecek olabilirdi ama eğer olursa, ona alt olan bu şeyi kaybetmeyi kesinlikle istemi yordu. 


Kadın bakışlarını Tuğçe'nin arkasında bir noktaya çevirdi. “Siz ise istemiyorsunuz, öyle mi?” 


Bu soru o kadar şaşırtıcıydı ki, genç kadın şaşkınlıkla onu süzdü bir an. Neden arkasındakine bakıyordu kı? Kendisi de merakla başını çevirdi ama daha yarı yola gelmeden bütün tüyleri diken diken olmuştu. 
Olamaz! İnşallah!.. İnşallah o değildi... 


Omzuna bir kol dolanınca, tüm ümitleri suya düştü. Ve özellikle o kalın sesi çok iyı tanımıştı. 


“Bilemiyorum! Kararı eşime bırakmıştım!” dedi genç adam sakin bir sesle. “Çok istediğimi söyleyemem ama onun fikrine de saygı duyuyorum!” 


“Çocuklar bence dünyanın en harika şeyıdır!” dedi eczacı kadın. 
“Benim iki tane var.” Tuğçe ağır kolun baskısı ile başını eğdi. Kara'nın yüzüne bakmaya çekiniyordu. “Yeni mi evlisiniz?” diye soran kadına bakışlarını zorlukla çevirdi. 


“Öyle sayılır!” diye cevap verdi Karahan. Biraz öne çıkıp bakışlarını genç kadına çevirdi. “Ne diyorsun tatlım? Karar senin!” 


Yumuşak konuşuyormuş gibi durmasına rağmen Tuğçe onun sesindeki sertliği algılamıştı. Şimdi bir ikilemde kalmıştı. O ilacı alsa bir dertti, almasa ayrı bir dert. Eğer almazsa Kara onu bebek ile tehdit edebileceğini düşünebilirdi. Bunu hiç istemezdi. Ustelik adama yalan söylediği açığa çıktığı için kendisine hiç güvenmeyeceği de aşikârdı. 

Çaresizce başını salladı. 

“Sanırım alsak iyi olacak...” 


Bir dakika sonra elinde küçük bir poşet, genç adamın parasını ödemesini bekliyordu. Karahan parasının üstünü alınca ciddi bir yüzle kadına teşekkür edip adamı da bir baş işaretiyle selamladı. Sonra kapıyı tutup açtı. Tuğçe şimdiden sıcak olan Manisa'nın havasına çıktığında, sıkıntıdan ateşi daha da artmıştı. Yüzü neredeyse cayır cayır yanıyordu. 
Adam onun koluna girdi ve sessizce onu yönlendirdi. Biraz yürüdükten 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sonra birden küçük bir lokantaya soktu. İçeride sabah çorbalarını içen birkaç kışı vardı. Lokantanın çalışanlarından birisi hemen onları karşıladı. 
Kendilerine oturacak bir yer gösterdi. Cam kıyısındaki küçük bir masaya oturduktan sonra da Kara adama otoriter bir sesle iki karışık işkembe ve kelle paça çorbası söyledi. Adam uzaklaşırken de döndü ve sert gözlerini genç kadının yüzüne çevirdi. 

Tuğçe başka çaresi olmadığı için ona baktı. 

“Ne?” dedi asabi bir sesle. 


“Demek yalan söyledin?” Onun aksine Karahan'ın sesi oldukça sakindi. Ama tehlikeli bir sakınlıkti bu. 


“Yalan değildi!” diye kıvırmaya çalıştı Tuğçe. 

“Halâ yalan söylüyorsun. Buna bir son versen iyi olur.” 

“Bak! Baştan söyleyeyim. Sen suçlamadan önce ben sana durumu açıklayayım. Yanlış düşünmeni istemiyorum. Niyetim seni tuzağa düşürmek olsaydı, buraya gelip ilacı almaya kalkmazdım değil mi? 
Gerçekten de seni bir şeye zorlamak amacında değildim!” 

“Peki, neden çocuğu istediğini söyledin?” 

“Basit! Belki de istiyorum?” dedi Tuğçe öfke ile. 

“Evlenmeden öyle mı?” 

“Evet, ne olmuş? Çocuk için evlenmek şart değil!” 

“Buna inanacağımı mı sanıyorsun?” 

“Bak! Neye inandığın umurumda değil. Dün gece bana çirkin bir şekilde evlenme teklif etmedin mı? Ve ben de seni reddetmedim mı? 
Şimdi niye bir çocukla seni zor durumda bırakayım ki? Bu çocuğun olacağı bile kesin değil. Hamile kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. 
Zamanlaması çok uygun ama doğanın işine karışılmaz bilirsin. Belki de hamile kalmayacağım. Sadece önlem olsun istedim. Kadın ilacın etkisinin zamana bağlı olduğunu söyleyince de vazgeçtim. Çünkü biz seninle sevişeli yirmi dört saatten fazla oldu. İlki öğlendi hatırlarsan!” 

“İlacı kullanmayacaksın yani?” diye sordu genç adam dik dik. 
Bakışları soğuktu. 

“İstiyorsan kullanayım. Ama çare olacağını zannetmem.” Genç kadın onun kendisine böyle bakmasından hoşlanmıyordu. Başını çevirdi. 
O sırada garson önlerine karışık çorbalarını getirmişti. Garip ki birden aç olduğunu hissetti. Dün sabahtan beri neredeyse doğru düzgün bir şey yememişti. 

“Çorbanı iç önce...” diye homurdandı adam. “Dün hiçbir şey 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yemedin!” 

Onun bunu fark etmiş olması genç kadını şaşırtmışsa da aldırmadı. 
Şimdi adamın aklında bin tane tilki gezdiğinden emindi. Limon suyu döktüğü çorbasından gözlerini ayırmadan, biraz da acı biber attı. İlk lokmasını ağzına attığında sıkıntıdan yanan midesinin rahatlayacağını umuyordu. Çorba da gerçekten temiz ve kokusuzdu. Terbiye edilmiş suyu bembeyazdı. Sadece kırmızı biberden dolayı rengi hafifçe kızarmıştı. 

“Beni takıp mi ettin?” diye sordu genç adama bir dakika sonra. O da sirke kattığı çorbasını yavaşça içiyordu. Çatılı kaşları bir şeyler düşündüğünü belli ediyordu. 


“Evden çıktığında ben de mutfakta çay içiyordum. Bir ses duydum gibi gelmişti. Camdan arabanın gittiğini görünce merak ettim!” 

“Niye? İzmir'e de gidebilirdim!” dedi Tuğçe ters bir sesle. 

“Belki de! Ama gitmedin... Zaten öyle hırsız gibi gitmeyeceğinden emindim. Yine de sabahın bu saatinde nereye gittiğini merak ettiğim için peşinden geldim!” 

Genç adam onun arabasından indiğini ve yürümeye başladığını görünce kendisi de hemen bir yere park edip genç kadını takip etmeye başlamıştı. Gerçekten de o anda ne yapacağı ile ilgili en ufak bir fikri bile yoktu. Sadece eczanenin önünde birkaç dakika dikelince niyetini tahmin eder gibi olmuştu. Onun arkasından serin eczaneye girmiş ve eczacı kadın kendisine yönelince de ‘Beraberiz? gibi bir işaret yapmıştı. Tuğçe çok dalgındı ve kendisini fark etmemiş gözüküyordu. Karahan da ona sokulup merakla dediklerini dinlemişti. 

Onun gebeliği engelleyici bir ilaç istediğin duyunca yine de hiç şaşırmamıştı doğrusu! Bu garıptı. Daha da garibi hiç kızmamıştı! 
Gerçekten de artık neler olduğunu anlayamıyordu. Bu vahşi cadı ise kendisine sürekli yalan söylüyordu. Çünkü daha bu sabah mutfakta yeni bir yalanını daha keşfetmişti. 

“Beni takıp etmeye hakkın yoktu!” dedi Tuğçe aynı terslikle. “Ne yaptığım seni ilgilendirmez!” 

“Gördüğün gibi ilgilendiriyormuş?” dedi Karahan donuk bir sesle. 
“Bana kim bilir daha ne kadar yalan attın?” 


“Ne yalanı?” dedi Tuğçe. “Sana başka yalan söylemedim. Üstelik bu da yalan sayılmazdı. Hamile kalacağım kesin değil, öyle değil mi? 
Yalan atmışsam bile seni rahatlatmak içindi. Başına dert olmayacağım...” 


“İlk kez öpüştüğün peki?” 
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Tuğçe öfkeli bir şekilde kaşığını kıyıya bıraktı. Yanakları kızarmıştı. “Sana çok mu tecrübeli geldim?” 


Bir an karşılıklı bakıştılar. Karahan cevabını almıştı. Zaten bundan hiç kuşkusu yoktu. Sırf onu kızdırmak için sormuştu. Fark etmişti ki kızgın olması bile ilgisiz olmasından iyiydi. 

“Ya yemek yapmayı bilmemen?” diye sordu genç adam bu sefer hafıf bir alayla. Gözleri öfkeyle ışıldayan gözlerdeyken, genç kadının o anda ne kadar da güzel olduğunu düşünüyordu. Bir erkek olarak kadınların sabahları güzel olup olmadığına önem verirdi. Şiş gözler, solgun bir cilt ve aptal bakışlardan hoşlanmazdı. Bunların hiç birisi şu anda karşısında yoktu. Tuğçe her zaman taze bir çiçek gibi canlıydı. 

Onun sorusu ile Tuğçe istemeden yutkundu. Gözleri bir an ışıldadı. 
Sonra dudaklarında tatlı bir gülümseme belirdi. “Onu hak etmiştin!” dedi yavaşça. 

“Demek öyle?” 

“Öyle!” 

“Yanık sucuklar ve sadece tuza bulanmış omlet... Demek hak etmiştim?” diye soran genç adam hiç de kızgın görünmüyordu. Hatta onun da dudakları kıvrılmaya hazır gibiydi. 

“Geri aldım ama değil mi?” dedi Tuğçe hafif muzip bir omuz sılkmeyle. “Hepsini yedirmedim. Sana kalsa yiyecektin!” 

“Seni üzmemek için... Ama bu sabah öğrendiğim şey ile gerçekten çok şaşırdım. Meğerse Tuğçe Hanım değme aşçılara taş çıkartacak kadar iyi yemek yaparmış...” 

Genç kadının dudak kıyıları biraz daha kıvrıldı. 

“Kim söyledi?” 

“Kim olabilir? Zehra Hanım tabii. Dün sabahki olayı anlatınca çok güldü ve seni kızdırmış olabileceğimi, yoksa annenizin sizleri on iki yaşınızdan beri her yaz yemek yapmayı öğrenmeniz için onun yanına verdiğini söyledi. Gittiğiniz özel kurslar hariç!” 

Genç kadın bu sefer kıkırdadı. “Annem böyle şeylere çok önem verir. Erkeklerin kalbine giden yolun midesinden geçtiğine ınananlardandı. Bir gün kendi yemeğimizi kendimizin pişirmek zorunda kalabileceğimizi söylerdi. Fakat on sekiz yaşımıza kadardı bu eğitim. 
Artık yazları Zehra Abla'nın yanına yollanmıyoruz.” 

“Ve buna rağmen bana berbat bir yemek yaptın?..” 

“Üzgünüm...” 
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“Demek benim kalbime erişmek istemiyorsun?” diye sordu genç adam yavaşça. 


Tuğçe bakışlarını kaçırdı. “Sende... kalp yok!” diye mırıldandı. 
Sonra cesur bir tavırla gülümsedi. “Hem niye erişmeye çalışayım ki?” 
Bakışlarını yeniden adama çevirdi. “Dün gece aramızdaki tüm meseleleri halletmiştik! Öyle değil mi?” 

“Ben de öyle sanmıştım!” dedi genç adam rahatça. Çorbasından bir kaşık alıp içti önce. Keskin gözleri karşısında otururken bir çiçek kadar taze görünen, ama bir gül gibi de dikenlerini batırmaya hazır olan kadının dirençli yüzündeydi. “Bu bebek meselesinde attığın yalana kadar...” diye mırıldandı son olarak. 


“Sana söyledim! Sorun yok. Hamile kalacağım bile kesin değil. 
Seni rahatlatacaksa eğer bu ilacı da içerim.” Tuğçe onun güvensizliğini anlıyordu. Gerçekten de yalan söylemişti ama bu yalanı onun iyiliği için attığını niye kabul etmiyordu? Bunu anlasaydı, genç kadının onun başına bela olmayacağını da anlardı. 


“Ya yine de hamile kalırsan?” 


“Merak etme! Elimde tabanca başına dikilmem. Aileme de söylemeyeceğime söz veriyorum. Başına dert açılsın istemem. Hem öyle bir şey olursa aldırıveririm olur biter.” 


“Bu kadar basit yani?” 


“Öff! Daha ne istiyorsun? Yazılı teminat mı vereyim? Kanımla da ımzalayayım mı?” Tuğçe'nin gözleri yeniden öfkeyle parlamaya başlamıştı. Oysa Karahan çok sakındı. 

“Peki, niye eczacıya bebeği istiyorum dedin?” 

Tuğçe de kaşığını çorbasına daldırdı. Böylece gözlerini ondan ayırmak kolay olmuştu. “Ne diyecektim?” dedi doğal bir tavırla. “Nasılsa aldırırım mı deseydim? Aklıma o anda o geldi! Zaten kadının sorusu da o yöndeydi.” 

Kara kısık gözlerle onun doğal görünen yüzünü süzüyordu. Genç kadının yalan söyleyip söyleyemediğini bir türlü çözemiyordu. Sonra o da kaşığını çorbasına daldırdı. Şimdilik bu konuyu erteleyebilirdi. Uzerinde düşünmesi gerekecekti. 


Çorbasını sessizce bitiren Tuğçe, onun kendisini daha da sorgulamaması karşısında rahatlamıştı. Bu keyifle yarım tabak çorba daha istedi. Karahan da ona uymuş, bir tabak daha içmişti. Doğrusu genç adamın da dün fazla bir şey yediği söylenemezdi. Üstelik çorba çok güzeldi. 
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Lokantadan çıktıktan sonra sessizce yürüdüler. Birbirlerine dokunmadan yürüyorlardı. Yanlarından geçenler bu alımlı çifte bakmadan yapamıyorlardı. İkisi de uzun ve dikkat çekiciydi. Karahan'ın esmerliği ve Tuğçe'nin sarışınlığı birbirine çok uyumluydu. Sanki bir katalogdan çıkmış gibi olduklarının farkında bile değillerdi. Tuğçe başını biraz önüne eğmiş, dalgınca yürüyordu. Arada da vitrinlere bakıyordu. 


“Bizi merak edecekler...” diye mırıldandı sonra. 


“Etmezler. Ben çıkarken baban da iniyordu. Senin gittiğini söyledim ama peşinden gideceğimi söyleyemeden o da arkandan gelmem için ısrar etti. Yani senin yanında olduğumu biliyor. Eczaneye girmeden önce de arayıp yanında olduğumu söylemiştim.” 


“Hımm. İyi... Sebebini bilmesem de babam seni seviyor. Nedenini anlamış değilim. Onu sadece Sierra Leone'de kurtardığın için olamaz. 
Sende şeytan tüyü olmalı. Ruhsuzsun ama şu açık ki çok çekicisin. 
Ağabeylerim bile sana sevgi duyuyorlar. Sana gıcık olan son kale bendim. 
Benim direnişimi de kolayca yıktın!” 


“Pek öyle sayılmaz...” diye mırıldandı Kara. Aklında genç kadının evlenmek istememesi vardı. Az önceden beri bunu düşünüyordu. Tuğçe gerçekten de evlenmek istemiyordu. Bu aşikârdı. Yakalanmasına rağmen, bebek ile ilgili belirsizlik olmasına rağmen evlenmeyle ilgili tek kelime etmemişti. O kadar gururluydu kı, hamile kalsa bile onun kendisiyle evlenmeyeceği açıktı. Özgür kalma şansını koruyan genç adam, aslında bundan memnun olmalıydı. Fakat kahrolası bir sıkıntı tüm bedeninde, dahası beynindeydi. Bu kadar da gurur fazla değil miydi? 


. |. . 


kadın olsa reddederdi. Fakat tüm sebep bu değildi. Tuğçe? ye hak etmediği kadar kaba davrandığını hissediyordu. Yıllarca artık kışılığının bir parçası olan bu katılığını ve bencilliğini hemencecik değiştiremezdi kı! Ve işin doğrusu evlilikten gerçekten korkuyordu. İlki berbattı. Zorunlu olan bu evliliğine dayanmasına tek sebep anne karnındaki o çocuktu. Şimdi yine aynı kaderi yaşayamazdı. Hayat bu kadar acımasız olamazdı. 


Tuğçe hamile kalırsa yapılacak şey belliydi. Çocuğu aldırmak veya... veya evlenmek! Kahretsin! 


Karahan onu kendi geldiği arabaya yönlendirdi. “Senin arabanı az sonra aldırırım!” dedi ona. Siyah Mercedes sabah güneşiyle ısınmıştı. 
Genç adam motoru çalıştırır çalıştırmaz klıma açıldı. Birkaç sani yede buz gibi hava üflemeye başlamıştı bile. Karahan dikkatli bir şekilde arabayı sürüyordu. İkisi de kendi düşüncelerine dalmış gibiydi. İzmir anayoluna çıktıktan sonra da konuşmadılar. Ta ki çiftliğe giden yol ayrımına gelene 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kadar. Anayoldan ayrılıp da çiftliğe saptıklarında genç adam arabayı ağaçlıklı bir gölgeye çekti. Motoru kapamadan ona baktı. Tuğçe de niye durduklarını anlamamış, merakla kendisine bakmıştı. 

“Çocuk konusunu açığa kavuşturmadık!” dedi yavaşça. 

“Ne gibi?” 

“Anladığım kadarıyla o ilacı kullanmaya niyetin yok! Öyle değil mi?” 

Tuğçe bir an dudağının kıyısını ısırdı. Sonra dürüstçe başını eğdi. 
“Evet!” 

“Hamile kalmaktan pek de korkuyormuş gibi durmuyorsun ama? 
Neden?” 

“Bilmiyorum!” diye mırıldandı Tuğçe. “Belki de artık geç kaldığımız içindir. Her şey olacağına varır!” 

“Dinle! Eczaneden beri sürekli düşünüyorum!” 

“Öyle mi? Bu iyi bir şey işte!” diye dalga geçti Tuğçe. “Sana gölge etmeyeyim bari! Çocuk konusu senin değil benim sorunum. Bunu neden anlamak istemiyorsun?” 

“Aptallaşma! Berbat bir adam olabilirim ama asla sorumluluklarımdan kaçmadım!” 

Genç kadın yerinde kıpırdanıp biraz ona doğru döndü. Yüzündeki alaycı gülümseme devam ediyordu. 

“Peki! Bir bakalım şimdi! Diyelim ki bir aksılık oldu ve hamile kaldım! Diyelim ki çocuğu aldırmadım da! Çocuğu istiyor musun? Baba olmaya hazır mısın?” 

“Hayır!” dedi genç adam çatılı kaşlarla. “Ama... Ama mecbursam bunu kabullenebilirim!” 

“Evet, tabii... Ve bu nedenle de ilk evliliğindeki gibi istemeden bile olsa, benimle evlenmeyi uygun görüyorsun, öyle mi?” 

“Evet!” 

“Ne acı! Biliyorsun ki buna gerek yok!” 

“Gayrı meşru bir çocuğu doğuracak kadar büyük değilsin!” 

“İlla da doğuracağım demedim ki! Henüz hamile bile değilim. Hep ihtimaller üzerinden konuşuyoruz. Şu gerçek ki ben böyle bir evlilik istemiyorum. Dün gece konuştuklarımızın hepsi hâlâ geçerli... Seninle evlenmem. Ben hiçbir zaman kendime zoraki koca veya çocuğuma zoraki baba istemem.” 
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“Nedense kendimi hiç rahatlamış hissedemiyorum!” diye sıkıntıyla mırıldandı Kara. 


“Ailem öğrenmediği sürece sorun yok! Eğer babam seninle yattığımı öğrenirse inan bana çocuk falan dinlemez ve ikimizi de bir günde evlendirir. Bu durum her ikimiz için de istenmeyen bir şey olduğu için burada oyalanacağımıza eve gitmemizi öneriyorum. Babam yakında şüphelenmeye de başlar. Zaten şımdı eve gittiğimde ona ne diyeceğimi bile bilmiyorum. İnsan sabahın köründe hamile değilse ne için şehre iner ki?” 

Sesi keyifli, gözleri ışıltılıydı. 

Kara onun kararlılığı karşısında gerçekten şaşkın, kızgın ve garip bir şekilde hayranlık doluydu. Bu kadın gerçekten de basıt birisi değildi. 
Ne kadar da güçlü bir iradeye sahipti! İnatçılığı iradesinin gücünden geliyordu. Aptal bir sarışın diye çok söylenmesine rağmen onun zekâsı bakışlarından bile belliydi. 


“Durumu ne zaman öğrenebiliriz?” diye sordu bilinçli olarak donuklaştırdığı bir sesle. 


“Biz mi?” 

“Sabrımı zorlama artık Tuğçe!” diye uyardı genç adam onu. 
“Sözlerine ve alaycı tavrına karşılık vermiyorsam bunun bir sebebi var. 
Çocuğu aldıracaksan yanında olmak isterim.” 


“Tabii hamileysem!” diye yine onu düzeltti genç kadın. 


“Evet... Öyle! Eğer hamileysen! Ben her an Sierra Leone'ye çağrılabılırım. Dediğim gibi, gidinceye kadar yanınızda kalmak istiyorum. Burası ailem ve benim için daha güvenli. Hiç kimsenin aklına beni buralarda aramak aklına gelmez. Sizin için de bir tehlike olacağını zannetmem. Bu esnada bebekle ilgili gelişmelerden haberim olur sanırım?” 


“Elbette! Sana günü gününe rapor ederim!” dedi Tuğçe şakayla. 
“Peki sen ağabeyin Osman'la konuştun mu? Bizimle kalacağını biliyor mu?” 

“Bugün konuşacağım.” 


Tuğçe başını camdan dışarı çevirdi. Her şeye rağmen onu hemen kaybetmeyecek olmak sevinmesine sebep oluyordu. Demek sevgi böyle bir şeydi? Onun varlığı bile hayatını dolduruyor, sadece gözlerine bakmak bile içini heyecanla titretiyordu. Aklının zaten onunla meşgul olmasına bir türlü engel olamıyordu. 
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Araba yeniden hareket etmişti. Çiftliğe vardıklarında aynı bir önceki gün gibi ev halkını kahvaltı masasında yakaladılar. Genç kadın babasının yüzündeki merakı görünce yüzüne canlı bir gülümseme yerleştirdi. Karahan onu verandaya yakın bir yerde durup inmesini sağlamıştı. Sonra arabayı garaja doğru sürdü. Genç kadın da hiçbir şey olmamış gibi kalabalık masaya yanaştı. 

“Herkese günaydın!” dedi neşeyle. Sonra babasının yanağını öpüp annesine göz kırptı. “Karahan'ın canı çorba istemeseydi, ben de kahvaltıya yetişmiş olacaktım. Sabah sabah bol kolesterollü bir kelle paça çorbası içtik. Hem ben tam iki tabak çorba içtim!” dedi keyifle. Elini hafif kabarmış midesine götürmüştü sevimlice. 


“Afiyet olsun!” dedi birkaç kışı. 

“Ama gerçekten de çok güzeldi. Yarın sabah hep beraber gidebiliriz. Ne dersiniz Turhan Bey?” 

“Harıka olur!” diye hevesli bir şekilde baş salladı adam. 

“Tam da adamına teklif ettin kızım!” dedi Suna Hanım. Yan gözle ağzını şapırdatan kocasına baktı. “Bizimkilerin hepsi çok sever onu. Ama ben artık dikkatli olması gerektiği konusunda kocamı bir türlü ikna edemiyorum! Yaşlanı yoruz!” 

“Ben turp gibiyim hayatım! Bunu biliyorsun!” dedi Karahan'ın babası. Sonra Tuğçe'ye döndü. “Eskiden her hafta sonu, sabah erkenden çocukları da alır giderdik. En azından ayda iki kere... Ankara'da da çok iyi çorbacılar vardır. Çocuklar büyüyünce kendimiz gitmeye başladık. 
Fakat Suna bu aralar disiplin uyguluyor! 


“Hımm! Sanki beni dinliyorsun da!” 


“En son üç ay önce gitmiştik. Gülay kocasına hiç karışmıyor. O iki tabak içmiştı!” 

“Osman'a da biraz sınırlama getireceğim!” dedi Gülay gülümseyerek. O ana kadar keyifle oturup babası ile annesini izleyen adamın irkilmesi çok komikti. Genç kadın alaycı bir sevimlilikle kaşlarını kaldırıp kocasına baktı. “Hiç boşuna spor yapıyorum, zindeyim gibi bir şey söyleme! Kırkına gelen erkeklerde ne tip hastalıklar oluştuğunu geçen gün gazetede okudum. Sana bağlı olmayan şeyler var.” 


“Bu yüzden mi artık yemekler yağsız ve tuzsuz olmaya başladı?” 
diye yalandan homurdandı genç adam. 

“Aynen! Arada diyeti bozabilirsin ama artık daha dikkatli olmanı istiyorum.” Sevgiyle bakan gözleri adamın sağlığı için ne kadar da içten endişelendiğini gösteri yordu. 
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O sırada Karahan uzun ve kendisinden emin adımlarla masaya yanaştı. Tuğçe kendisi için ayrılan boş yere oturmuştu. Genç adam ağabeyinin yanındaki yerine oturmadan önce zoraki bir gülümsemeyle herkese günaydın dedi. Ama gülümsemesi çok uzun süreli değildi. 
Annesini yanağından öpüp elini babasının omzuna dostça dokundurdu ve gidip kendi boş sandalyesine oturdu. Anaç bir tavuk gibi Karahan'ı kollayan Zehra Hanım ise hemen elinde kızarmış çöreklerle ona yanaşmıştı. 

“Teşekkür ederim. Biz çorba içtik...” diye mırıldanarak çörekleri reddetti genç adam. “Ama bir çay iyi gelir doğrusu!” 

“Sabah sabah çorba nerden aklınıza geldi?” dedi Tuğrul merakla. 
Fakat sorusunda belirgin bir amaç yoktu. “Söyleseydiıniz biz de gelirdik!” 

Genç adam ağabeyinin dikkatli bakışlarını üzerinde hissediyordu. 
Tuğçe ile arasındakı durum meydana çıkacak olsa, Osman bir şeyleri ilk anlayacak olan kişiydi. Onun ne kadar zeki olduğunu çok iyı biliyordu. 
Aldırmamaya çalışarak Tuğrul'a baktı. “Planlı değildi. Gideriz yine! 
Gerçekten temiz ve lezzetliydi. Herkese ısmarlamaktan mutlu olurum. 
Babam bizi eskiden hafta sonları götürürdü. Onu hatırladım bu sabah!” 

“Evet, sen gelmeden az önce bahsetti!” dedi Halime Hanım. “Siz de kendi çocuklarınızı götürürsünüz artık!” 

Doğal bir şekilde bahsetmesine rağmen Kara'nın gözleri kendiliğinden Tuğçe'ye kaymıştı. Genç kadın ise başı önünde, çayını karıştırıyordu. Sarı perçemler yüzüne dökülmüştü. Bu arada Rasım Bey başka bir soruyla genç adamı cevap vermekten kurtardı. 

“Sen nereye gitmiştın Tuğçe?” diye soran sesi normal olmasına rağmen genç kadın sorgulandığını anlamıştı. Babası haklı olarak sabahın köründe nereye gittiğini soruyordu. Keşke herkesin önünde sormasaydı. 


“Hamile olabilirim baba! Bu yüzden eczaneye gittim” Tabii böyle demesi imkânsızdı. B planı daha iyiydi. 


“Bir arkadaşım aradı sabah... Manisa'da amcasının yanında kalıyordu. Ailesi Kırıkkale'de... Okul bitti ya! Gidiyormuş. Onu yolculamaya gittim.” 


“Sabahın köründe otobüs mü varmış?” diye sordu babası şüpheyle. 


Tuğçe bu soruyu tahmin etmişti. Allahtan gerçekten de böyle bir arkadaşı vardı ve onun yaptığı yolculuklar hakkında her nasılsa aklında bir şeyler kalmıştı. 


“Tren ile gitti. Her sene sonu bu yolculuğu yapar. Çok seviyor.” 
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“Kara ile nasıl karşılaştınız?” Bunu soran ağabeyi Turgay’ dı. Genç kadın hafıf bir nefes aldı. 


“Sakın şaşırmayın ama kendimi sorgulanıyormuşum gibi hissediyorum. Komik değil mi? Belki de sabahın köründe sevgilimle buluşmaya gitmışımdır? Belki de sevgilim Kara'dır? Ama o olamaz. O zaten buradaydı. Bir yere gitmemize gerek yoktu...” 


“Tuğçe!” diye hafif bir uyarıyla onun adını seslendi babası. 
“Sadece merakımızdan soruyoruz!” 


“Babacığım, yirmi üç yaşında birisine bu kadar soru soracak kadar merak etmenizi hoş buluyorum. Gördüğünüz gibi şimdi buradayım. Çok erken olduğu için kahvaltıya kadar gidip gelirim zannettim. Ama sanırım Karahan da ne yaptığımı merak edip beni takip etmiş. Sonra da birer çorba içtik. Hepsi bu...” Işıltılı güzel gözleri ile genç adama baktı. 
“Atladığım bir şey var mı Karahan?” diye sordu tatlı bir sesle. 


Genç adam başını eğdi onaylarcasına. “Aynen anlattığınız gibi Tuğçe Hanım!” 


Genç kadın derin bir nefes aldı. Gözleri şımdı daha da ışıldıyordu. 
Hem de öfkeyle... Bakışlarını önce çok eğlendiği belli olan Turhan Bey'e ve sonra da gözleri gülen Suna Hanım'a çevirdi. “Oğlunuz bir daha bana Tuğçe Hanım diyecek olursa ona hayatını zindan edeceğimi söyler misiniz? Sanırım bugün yine bir sıkıntısı var. Ailecek de tanıştığımıza göre Tuğçe Hanım demesi saçma değil mi? Artık yeterince yakın sayılırız...” 


“Bir de öptüğünü düşünürsek...” diye mırıldandı Tuğrul. Sadece yanında oturan Tuğçe'ye doğru eğilip fısıldamıştı ama yediği hafif dirsek darbesi, bu sözü herkesin duyduğunun bir belirtisiydi. Osman bile Tuğçe'nin kızarmış öfkeli yüzüne bakarken gülümsedi. Bir önceki sabah olan öpücük olayını bilemeyen iki kişi hariç herkesin dudakları kıvrılmıştı. Hatta Rasim Bey bile bunu komik bulmuş gibiydi. Hiç sesini çıkarmasa da gözleri gülüyordu. Ve tabii Kara gülümsememişti... 
Çatılmış kaşları ile önce Tuğrul'a, sonra Tuğçe” ye baktı. 


Bu arada Suna Hanım başını oğluna çevirmişti. “Tuğçe'nin dediğini duydun mu sen oğlum. Sana hayatın zından edec...” 


“Duydum anne!” diye minik bir homurtuyla annesinin lafını kesti genç adam. Bu baş belası sarışının cesaretine hayran olmamak elde değildi. Onu korkutacak bir şey yok muydu acaba? Bu kadar kişinin içinde o parlayan kışkırtıcı gözleriyle geri adım atmadan kendisine bakıyordu. 
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Tam ağzını açıp bir şey diyecekti “Bence de Tuğçe haklı!” dedi Rasim Bey. “Resmiyeti kaldırmak lazım... Burada ne sebeple olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Artık yanımızda bir misafir pozisyonundasın.” 


“Teşekkür ederim!” dedi genç adam. “Umarım yakında bu karışıklığa bir son vereceğim. Mahkeme için çağrılmam an meselesi.” 


Osman çatılı kaşlarla kardeşine baktı. Yakışıklı yüzü düşünceliydi. 
“Sen de bizimle gelmeyecek misin?” diye sordu birden. 


Karahan sakince başını salladı. “Hayır! Eğer Rasim Bey izin verirse yine onlarla kalmak istiyorum. Şu iş sonuçlanmadan eve dönmek sizler için risk demek. Burada olduğumu kimse bilmiyor. Her şey bitince eve döneceğim. Ama şimdilik en iyisi bu...” 


Osman kardeşinin sesindeki kararlılığı sezmişti. Bakışları da geri adım atmayacağını gösterecek şekilde dirençliydi. Fakat Osman başka bir şeylerin daha olduğunu seziyordu. Tam olarak ne olduğunu bilmiyordu ama kardeşinin kendileriyle gelmek istememesinin başka bir sebebi daha varmış gibi geliyordu. Gözleri kardeşinin yüzünden, masanın öbür tarafında oturan güzel Tuğçe'ye kaydı. Bu kadın hoşuna gitmişti. Açık sözlü ve cesurdu. Ayrıca isterse komik ve eğlenceli de olabiliyordu. Dün tüm akşam Gülayın onu öven sözlerini dinlemek zorunda kalmıştı. 
Karısının herkesle iyi anlaştığını biliyordu ama ilk kez onun kanının birisine böylesine kolayca kaynadığını görüyordu. Bir de Malatyalı arkadaşı Mustafa'nın karısı Selin vardı. Gülay onunla da sıkça görüşüyordu. 

Karahan ile Tuğçe'nin hep inatlaşmaları ve neredeyse tartışmaları ilginçti. Gözleri sarışın kadının yüzünde gezindi. Gözlerinin içine bakamadığı için ne düşündüğünü anlayamıyordu. Genç kadın konuşmaları dinlemiyormuş gibi çayını sakince yudumlu yordu. 

“Seninle ben de geleceğim!” dedi Osman. “Mahkemeye çağırıldığın zamanı belli olunca haberim osun.” 

“Ben de...” diye mırıldandı Turgay. Küçük ağabey normalde plancı gözükmesine ve çekişmelerden uzak durmasına rağmen en az ağabeyi Tuğrul kadar da mücadeleciydi. Tuğrul ise genelde keyifli mizacına rağmen inatçı ve kararlı yapısını babasından almıştı. Tıpkı Tuğçe gibi... 

“Ve ben de!” dedi o da. “Bu ara bir tatil için zaman kolluyorduk. 
Seninle gelmek bizim için de değişiklik olacak Kara!” 

“Bu çok tehlikeli!” dedi genç adam. “Kabul edemem. Gittiğimde eminim generalin bazı yandaşları bana sorun olacaktır. Hiç birinizin 


283 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


hayatını tehlikeye atamam.” 

“Saçma! Biz çocuk değiliz!” dedi Tuğrul. “Garip gelecek ama seni yalnız bırakmak istemiyorum. Ayrıca evini ve yaşadığın yeri görmek gibi bir isteğim de var! Umarım misafir odan vardır?” 


“Şey... Varama...” 


“Başka zaman olsa kocamın tehlikeye atılmasını istemezdim!” 
dedi Seda yavaşça. “Fakat o haklı. Tek gitmen doğru değil. Tek başına her şeyi gözetim altında tutman mümkün olmaz. Madem erkekler gelmek istiyor, bırak gelsinler.” 

“Beni zaten engelleyemezdin!” diye rahat bir tavırla mırıldandı Osman. “Kardeşimi yeniden kaybetmek gibi bir niyetim yok. Tuğrul ile Turgay da gelmek istiyorlarsa onlara da engel olamazsın. Çok çok bir otelde kalırız. Yine de senin yanında oluruz. Şu Sierra Leone denen yerdeki adamlar birkaç tane daha Türk görsünler.” 

Keyıflı gülümsemesi yüzüne yayılınca, Kara da elinde olmadan yumuşadı. Zaten Osman'a karşı çıkamazdı. Onu korkutmak da mümkün değildi. Ağabeyinin bir şeyden korktuğunu henüz görmemişti. Diğer yandan oradaki mücadelesinde yalnız olmamak iyi bir moral olurdu. 
Gerçekten de suikasta kadar her şeyı bekliyordu. 

“Beni zor durumda bırakıyorsunuz!” dedi yavaşça. 

“Karar bizim kararımız. Eminim babalarımız da böyle olsun isterlerdi. Oyle değil mi baba?” Bunu soran Turgay'dı. Rasim Bey sakince başını salladı. 

“Evet... Ama dikkatli olmanız koşuluyla! Oradaki hava tahmin ettiğinizden bile çok farklı. Tehlikeli olacak. Ben de gelirdim ama orada sadece ayağınıza dolanırım!” 

Turhan Bey başını salladı. “Bizim yapabileceğimiz şeyler değil. 
Onlar altından kalkarlar. Çok fazla kalabalık olmamız da birilerinin işini kolaylaştırabilır!” 

“Doğru! Bir de sizin için endişelenmek istemem baba. Ayrıca çok sıcak olacaktır. Sizler kesinlikle kalıyorsunuz.” 

“Anlaştığımıza göre...” diye keyifle mırıldandı Tuğrul. “...bugün ne yapıyoruz peki? Size Spıl'i gösterelim mi Osman Bey?” 

“Osman,” diye düzeltti genç adam. “Ve Spil'e tırmanmak çok hoşuma gider. Methini çok duymuştum.” 

“Arabayla çıkacağız tabii. Ben piknik yapmayı öneriyorum. Size kendi ellerimle pirzola pişirebilirim. Deha da çok seviyor Spıl'1. Orada 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arada sırada yabani atları görmek hoşuna gidiyor.” 


Böylece o günün planı da ortaya çıkmış olmuştu. Tam öğle sıcağı bastırmadan önce hazırlıklar yapıldı. Deha ve Serra değişik bir şey yaşayacakları için çok mutlulardı. Küçük kız kırmızı saçlarını savurarak oynuyor, bir yandan da büyüklere yardım etmek ister gibi bir şeylerin ucundan tutmaya çalışıyordu. Deha ona hemen Spıl?de göreceği atları dili döndüğünce anlatmıştı. Ahırdaki atlardan ziyade başıboş gezen yabani atlar iki çocuğun daha çok ilgisini çekiyordu. 

Spil Dağı Manisa'nın sırtını dayadığı birkaç irice dağın daha berisinde ve o dağların devamı olan yalçın bir dağdı. Kimine göre manyetik bir yapıya sahipti ve üzerinden uçakların geçmediği söylenirdi. 
Manisa'nın merkezinden bakıldığında sivri tepeleri olduğu görülürdü ama arabayla çıkıldığında en yukarıda büyük bir düzlük ve ağaçlık alanlar olduğunu kimse tahmin edemezdi. Bol virajlı yolu üç araba ile yavaşça ve her an değişen manzaranın tadına vararak çıktılar. Bir süre şehrin dağ mahallelerinden gitmişler ve sonra aniden tırmanış başlamıştı. Asfalt yol çok geniş olmasa da temizdi. 

Tuğçe dalgınca aşağıda değişen manzarayı seyrediyordu. O Kara'dan ayrı bir arabaya binmiştı. Kendi bindiği arabayı kardeşi Tuğrul sürüyordu. Önde babası, yanında ise annesi ile Seda vardı. Deha ailesi ile gitmektense, Serra'nın olduğu arabada olmayı tercih etmişti. 

Halime Hanım ise yanında oturan kızının sessizliğinin farkındaydı. 
Dirseğinin ucuyla onu dürterken başını hafifçe yanaştırdı. “Şişşt! Neyin var?” diye fısıldadı. 


Genç kadın hemen annesine çevirdi başını. Elinden geldiğince doğal olmaya çalıştı. “İyiyim anne! Ne oldu ki?” 

“Bana numara yapma. Senin aklında bir şeyler var ve belli ki içinden çıkamıyorsun!” 


Genç kadın gülümsedi. Önde oturan babasının konuşmaları duymayacağını biliyordu. Dağ havası gelsin diye camı açan Rasim Bey tüm dikkatini dışarıya vermiş gibiydi. Yine de tedbir olarak onun duymayacağı kadar sesini alçalttı. “Sorun yok anne. Sadece biraz yorgunum. Bu gece de çok uyuyamadım. Sabah erken kalkınca da azıcık yorgunluk çöktü!” 

“Hiç inanmadım bilesin. Akşama bana neler olup bittiğini anlatacaksın. Ayrıca bu meselenin Kara ile ilgili olduğuna eminim. 
İkinizin de davranışları bir garip.” 


“İnan bana o ruhsuz ile hiç ilgisi yok anne. Gerçekten! Karahan'ın 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davranışlarında da hiç bir gariplik yok. Eskisi gibi mesafeli işte!” 

“Evet ama yine de bir şeyler ters gibi geliyor.” 

“Ters olan adamın kendisi!” Genç kadın gülerek annesinin yanağına bir öpücük kondurdu. “Bak, iyiyim. Sorun yok. Sen benimle ilgileneceğine oğullarına dikkat et. Macera uğruna hiç tanımadıkları bir adamla Afrika'ya gidiyorlar.” 


“Nasılsa engel olamam. Kocaman adam oldular.” Halime Hanım yine de hafif bir endişeyle iç çekmişti. “Birbirlerine göz kulak olacaklarına eminim. İnşallah Karahan da başına bir şey gelmeden döner. 
Dinlerken inandırıcı gelmiyor ama adamın başına gelenler belli işte. Hem eminim ki bize daha da hafifleterek anlatmıştır. Zavallı adam.” 


“Hiç de zavallı değil!” dedi Tuğçe dişleri arasından. “Zengin hergelenin teki! Ben de ona acımıştım.” 


“Karısıyla çocuğunu unutma!” diye mırıldandı yandan Seda. Bir süredir konuşmalara kulak misafiri oluyordu. 

“Onlar için üzülüyorum ama sadece o kadar. Hayat herkese karşı acımasız! Karahan bir kadını mutlu edebilecek erkeklerden değil. Eskiden ağabeylerim ve babam için de sert derdim. Ama şimdi önümde granitten yapılmış bir örnek var. Sen de bir daha kocandan hiç şikâyet etme kızım. 
Tuğrul hiç değilse sertliğini gülümseyerek gizliyor.” 

Tuğrul adının geçtiğini duymuş gibi bir an aynadan arkaya baktı. 
Üç kadının fıs fıs konuşmalarına bakılırsa kendi aralarında gizli bir şeyler konuşuyorlardı. Nasılsa akşama Seda'dan neler konuştuklarını öğrenirdi. 
Dikkatini yeniden virajlı yola çevirdi. Fakat karısının neden sevgiyle kendi omzuna dokunduğunu anlayamamıştı. 

“O benim bir tanem!” dedi Seda gülümseyerek. Kocasının geniş omzuna dokunmadan yapamamıştı. Sonra elini çekti. “Şu Osman... Onun da bir zamanlar çok sert olduğunu duydum. İş hayatında özellikle katıymış. Gülay da böyle bir şeylerden bahsetti. İşin doğrusu adam yanında karısı yokken çok ciddi gözüküyor. Hatta korkutucu. Ama karısını görünce asık suratında güller açıyor!” 

“İkisinin de birbirlerini ne kadar sevdikleri belli!” dedi Tuğçe iç çekerek. “Acaba bu zamanda böyle aşklar kaldı mı diye merak ederdim. 
Evleneli kaç sene olmuş. Hâlâ birbirlerinin gözlerinin içine bakıyorlar.” 


“Biz de öyleyiz kızım!” dedi Seda hafif alınganca. 


“İyi! Tamam! Siz de öylesiniz! Bu bana moral oldu doğrusu! 
Ümitlerim arttı!” Genç kadının sesi kendisiyle eğlendiğini gösteriyordu. 
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“Sen de bir gün aradığını bulursun inşallah!” dedi Halime Hanım anlayışla. “Bence Kara da yakışıklılıkta ağabeyi Osman'dan geri kalmaz. 
Biraz kadın gibi davranıp ilgisini çeksen diyorum. Sürekli zıtlaşmaktan iyidir.” 

“Niyeymiş? oOlduğumdan farklı olamam. Hem Kara ile ilgilenmiyorum artık!” 


Annesi hafıf kaşlarını kaldırdı. 
“Artık mı?” diye sordu hayretle. 


Tuğçe dudağının kıyısını dişledi. Dudağının keskince acıması ceza olarak ona iyi gelmişti. Konuşmalarına dikkat etmezse olacağı buydu işte. 
Eğer adama olan ilgisini belli ederse ve de ileride bu bebek durumu gerçekleşirse, en başta annesi şıp diye durumu anlayacaktı. Öncelikle dikkatleri genç adamın üzerinden çekmeliydi. Başını annesine yanaştırıp kısık sesle fısıldadı. “Ağzımdan öyle çıktı. Bir an onunla... ilgilendiğimi inkâr etmiyorum. Tabii senin suçun!.. Yok yontmak eğlenceli olurmuş da, yok kalçaları güzelmiş de!” 


“Bunu ben söylemedim!” dedi annesi alayla. 


“Hımm! Doğru... Sibel söylemişti. Neyse ne işte! Şimdi bunu tartışmak istemiyorum. İşin özü ondan hâlâ hoşlanmıyorum. O da benden tabii. Ayrıca onun artık arkadaşım ile çıktığını unutmamak lazım. Sibel o aptal sırıktan çok hoşlanıyor!” 


Konuyu kapattığını belli etmek istercesine kendi tarafına doğrulup yüzünü annesinden uzaklaştırdı. Başını yine akıp geçen manzaraya çevirmişti. 

Halime Hanım da konuyu fazla uzatmadı. Ama aklında binlerce soru vardı ve hepsini bir sıraya sokup sonra da kızını sorguya çekmeye niyetliydi. Anlamadığı bir şeyler olduğundan emindi. Bunun kokusu da nasılsa yakında çıkardı. 


Yolda bir yerde durup Manisa Ovasını seyrettiler. Belediye tarafından seyir yeri olarak yapılmıştı bulundukları yer. Buradan göz alabildiğine her yer gözüküyordu. Sağda solda mis kokulu çiçekler vardı. 
Henüz kavurucu sıcaklar başlamadığı için yeşillikler de her yeri sarmıştı. 
Gerçekten de inanılmaz güzel bir manzara sarmıştı çevrelerini. Nereye baksalar doğal bir güzellik görüyorlardı. 

En sonunda zirveye vardıklarında, Tuğçe de diğerlerinin hissettiği hayranlığı yeniden hissetti. Gerçekten çok güzel bir manzaraydı. 
Konaklamak ve alışveriş için yapılan binalar ise sırıtmıyordu. Ahşap bina görüntüsündeydiler. Çok geniş bir alan, düz ve ağaçlıklı olarak 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uzanıyordu. Birçok tür çam ağacı çevreye yayılmıştı. Bu ağaçların altında piknik için hazırlanan yerlerden birisine sokuldular. Gölgelik ve serindi. 
Biraz uzakta bir başka aile de vardı. Onlar da sessizce pikniklerini yapıyorlardı. Etraf ise oldukça temizdi. 


Kadınlar konuşarak boş banklara getirdiklerini yayarken, erkekler de getirdikleri iki mangalın hazırlığına girişmişlerdi. Tuğçe çatal ve kaşıkları yerleştirirken, eski neşeli haline dönmüştü. Biraz zoraki bir neşeydi bu ama kimse fark etmemişti. Karahan ise genç kadınla hiç ilgilenmiyordu. Sanki gerçekten de bu sabah tüm ilişkiyi bitirmiş olmanın rahatlığı içinde gibiydi. Arada kısa bir iki kelimelik konuşmalar haricinde, birbirleriyle konuşmuyorlardı da. Genç adamın çok geveze olmadığı bilindiği için bu durum aslında pek de dikkati çekmiyordu. Sadece Tuğçe onun artık ilgisinin söndüğünün bilincindeydi. Sonunda onu kendisinden uzaklaştırmayı başarmıştı. Bu kendisine çok acı veriyordu ama en doğrusu da buydu. Asla onun sevgili olmazdı. Zaten yakında gidecekti. 
Onunla olabilecek her şey hüsranla sonuçlanacaktı. Evlilik hariç... Ve aptal gibi gururuna yenik düşmüş, onun evlilik teklifini reddetmişti. Genç adamın önce şaşırdığının, belki kısmen rahatladığının ama asıl olarak öfkelendiğinin farkındaydı. Reddedilmek ona zor gelmiş olmalıydı. Şimdi de bunun intikamını alıyordu. Kendisiyle hiç ilgilenmeyerek! 


Karahan da tam zıt düşünceler içindeydi. Sabahtan beri bir kere bile genç kadının kendisine bakmadığının farkındaydı. Bir süre o da bu sarı cadıya ilgi göstermemiş, gerekmedikçe konuşmamıştı. Genç kadının kendisini hayatından bir kalemde silmiş olması ise ilginç geldiği gibi sıkıntı da veriyordu. Her ne kadar evlenmeyecek olmak içini rahatlatmışsa da bebek meselesindeki belirsizlik, tehlikenin henüz devam ettiğini gösteriyordu. Buna rağmen bu aptal kadının evlenmek istememesi ise ayrı bir olaydı. Onun şımarıklıktan böyle davrandığını düşünmeden edemiyordu. Kendisi bilirdi. Eğer dizlerinin üstünde gidip ona evlilik teklif edeceğini sanıyorsa çok yanılıyordu. Bu durumda hamile kalmaması için dua etmekten başka çaresi yoktu. Ama kalırsa da çözüm basıttı. Aldırmak! 


Zamanlama öyle tersti ki! Çok yakında çağrılacaktı. O Sierra Leone'ye gidinceye kadar genç kadının hamile olup olmadığını anlayamayacaktı. Gittikten sonra da diğerleri dönse bile kendisinin en az bir iki aylık işi olacaktı. Kürtaj yaptırmanın yasal süresi neydi acaba? 
Döndüğünde geç kalmış olabilirdi. Tuğçe bu işlemi kendi başına halledebilir miydi? Onun gencecik omuzlarına bu yükü bırakabilir miydi? 


Daha önce aklı bu kadar karışmamıştı. 
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Bu kızın tehlikeli olduğunu uyaran hislerini keşke en başında dinlemiş olsaydı. 

Gözü yeniden ona kaydı. Bir domatesi maharetli şekilde doğrarken, anlattığı komik bir şeye gülen kadınlar, kahkahaları fazla duyulmasın diye ellerini ağızlarına tıkamışlardı. Ne anlatıyordu acaba komık cadı? 

Hızlı adımlarla yanlarına gıttı. O yaklaşınca kadınlar sustular ama yüzlerindeki gülümseme devam ediyordu. Tuğçe güzel kaşlarını kaldırdı ve sessizce adamın niye geldiğini sormuş oldu. 

“Kullanmayacağınız biber ve domatesleri alayım!” dedi genç adam bahane olarak. “Mangalda pişirmek için...” diye ekledi sonra da. 

Tuğçe bir kabın içinden salata yapmaya yetecek kadar domates ve biberi ayırdı. Kalanını da adama uzattı. Muzip gözleri parlıyordu. 


“Ne anlatıyordun?” diye sordu Karahan kabı onun elinden alırken. 

“Özel bir şey değil!” dedi genç kadın. 

“Söyle hadi. Merak ettim.” 

“Hiç!” 

“Ama çok komik bir hiçti anlaşılan?” 

“Sabahki kahvaltınızdan bahsettik!” dedi Suna Hanım oğluna. 
Oturduğu yerde o da keyifli gözüküyordu. Çocuklarınınkine benzeyen gözleri ılık bir alayla oğlunu süzüyordu 

“Hangisi? Dünkü mü, bugünkü mü?” diye sordu genç adam sakince. 

“Dünkü... Yediğin o sucuklu yumurtayı yutarken yüzündeki değişikliği ben de görmek isterdim doğrusu!” 

“Hımm... Demek öyle!” 

“Tuğçe bu sabah sana hayatını zindan edeceğini söylediğinde ınanmamıştım tabii. Ama gerçekmiş. Onda bunu yapabilecek azim var. 
Bence onu kızdırma oğlum!” 


Tuğçe muzaffer bir edayla durmuş, adamın sakin yüzüne bakıyordu. Dudaklarındakı gülümseme çok tatlıydı. Karahan yine onu öpmek veya dövmek arasında gidip geliyordu. Ah keşke o güzel dudaklar bu kadar baştan çıkarıcı olmasaydı! Bir gram bile ruj yokken nasıl bu kadar lezzetli ve çekici gözükebilirdi? 


“Peki, onun dün niye kızdığını biliyor musunuz?” diye sordu yavaşça. Genç adamın keskin hatlı dudaklarında farkında olmadığı bir 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gülümseme belirirken, sesi de hafif alaycı çıkmıştı. Koyu gözleri yumuşak bakıyordu. Bu küçük sarışına dersini vermek iyı olacaktı. 


Tuğçe'nin gülümsemesi hafıf soldu. Karahan'ın gülümsediğine bile dikkat etmemişti. Umursamazca savunmaya geçti. 


“Ne olacak! Her zamanki yaptığın şeyler!” dedi doğal olmaya çalışarak. “Sen beni kızdırmak için yaratılmışsın!? Yan gözle genç adamın annesine baktı. “Siz kusura bakmayın Suna Hanım!” diye hemen ekledi. 


Kadın umursamazca omuz silkmıştı. “Keyfinize bakın!” 
“Demek her zamankı şeyler?” diye üsteledi genç adam. 
Seda doğradığı biberleri salata yapmak için ayırdıkları kaba 


atarken alaycı bir tavırla Tuğçe”den yana çıktı. “Çok çok yine ceza olarak öpmüşsündür!” dedi sakince. 


“Ne?” Bu soruyu sadece Suna Hanım sormuştu. Fakat Halime Hanım'ın da şaşırdığı belliydi. İkisinin de gözleri irileşmişti. Kızının bu yakışıklı devle öpüştüğünü biliyordu ama gelininin pat diye ortaya atması hiç akıllıca değildi. 


Buna rağmen Karahan hiç utanmadan duruşunu biraz dikleştirdi. 
“Demek bundan da haberleri var?” dedi abartılı bir sakinlikle! “Her şeyi anlatı yor musun?” Sesinde gizli bir ıma vardı. 


Genç kadın kızarırken Seda'ya baktı öfkeyle. Sonra genç adama çevirdi kızgın gözlerini. “Her şeyi anlatmıyorum. Zaten anlatacak başka ne var ki? Beni ceza olsun diye öptüğünü mecbur kaldığım için söyledim. 
Senin aksine Kara Bey ben duygularımı pek fazla gizleyemem!” 


“Bence bu konuda çok iyisin!” 


“Çocuklar, tartışmayı bırakın da işimize bakalım. Bu öpüşme olayını da unutalım. Ikiniz de çocuk değilsiniz. Tabii ben annesi olarak yaptığınızdan hoşlanmadım. Tekrarlamasa iyi olur!” 


“Kesin!” diye homurdandı Tuğçe. Gözleri ilerideki babasına kaydı. 
Erkekler de mangalın çevresinde bir yerlere oturmuşlardı. Kendi aralarında konuşurken Tuğrul'un ateşi köz haline getirmesini seyrediyorlardı. Her iki mangalı da yakan genç adam, duman çıkmaması için özel çaba harcıyordu. “Babam sana işaret ediyor. Biberleri götürsen iyi olacak!” dedi kendisini hâlâ süzen Karahan'a. 


“Ama dün sabah niye kızgın olduğunu hâlâ açıklamadın?” dedi genç adam üsteleyerek. Gözlerinde sinsi, tatlı bir pırıltı vardı. Sonunda Tuğçe onun da eğlendiğini anladı. Sert hatlarla çizilmiş yüzü şimdi çok 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daha genç duruyordu. Fakat onun bu olaydan keyif çıkarması kendisine pahalıya patlayabılırdı. 

“Eğlenmene sevindim. Fakat açıklayacak bir şey yok! Şimdi gider misin yanımızdan. Rüzgârımızı kesiyorsun!” 

Genç kadının sıkışan gözlerindeki yalvarış adamı iyice gülümsetti. 
İstese onu daha da zor duruma düşürebilirdi. Yine de geri adım attı. Daha fazla üstelemek demek, Tuğçe'yı iyice kızdırmak demekti. Ve bu kadının kızınca ne yapacağı belli olmazdı. Bakarsın bu vahşi güzel bir anda gerçeği herkese açıklamış olurdu. Sonra da evlilik... Eyvah! En iyisi susmaktı galiba... 


Buna rağmen ateşin yanına gıderken gülümsemesi dudaklarından silinmemişti. 

“Hakikaten! Neden kızmıştın?” diye sordu Seda tatlı bir sesle. 
Tuğçe'nin öldürücü bakışlarını görmezden gelip bir başka bibere uzandı. 
“Sabahın köründe seni kızdıracak ne yapmış olabilir adamcağız?” 


Herkes sus pus olunca, Suna Hanım hemen atıldı. “Oğlumu tanıyorsam çok da bahaneye ihtiyacı yok!” dedi Tuğçe'yı kurtarmak için. 
Şakacıktan gülümsedi. “Belki günaydın dememiştir!” 


Genç kadın başını salladı. “Onun gibi bir şey!” dedi dönüp yeni bir domates alırken. Bıçağıyla hırsla onu ikiye ayırırken içinden adama lanet okuyordu. O böyle pervasız oldukça bu sırı saklamasını nasıl bekliyordu? Kendisini nasıl bu kadar zor durumda bırakırdı? Aptal adam! 
Kadınların bu tip konularda daha dikkatlı ve kurnaz olduğunu bilmiyor muydu? Annesi ve Seda birkaç ipucu daha eline geçirse konuyu hemen çözerlerdi. Sonra da ayıkla pirincin taşını! Onu uyarsa iyi olurdu. 


İlerleyen saatlerde Kara ile hiç yalnız kalamadı. Piknik gayet keyifli geçiyordu. Arabalardan birinde çalan hafif müzik eşliğinde pişirdikleri etleri yediler. Genç kadın önündeki etlerden bir parça alırken aklına genç adam ile gittiği partı gelmişti. Sibel'in partisinde ona et veren arkadaşını hatırladı. Kendisi de ona şarap götürmüştü. Sanki o gecenin üzerinden yıllar geçmiş gibiydi. Oysa daha bir hafta bile olmamıştı. Bir hafta içinde adamın koynuna girdiğine ise hiç ınanamı yordu. 

Şu kesindi ki hiç pişman değildi. Hayatında yaşadığı en güzel tecrübeydi. Sonu istediği gibi olmasa da yaşanması açısından kendisi için çok önemli olan bir olaydı. Kendisi belki Kara için hayatındaki önemsiz kadınlardan sadece bir tanesiydi. Ama genç kadın onu hayatının en önemli parçası yapmıştı bile. Ömrü oldukça bu erkeği hiç unutmayacaktı. 


Bakışlarını ona kaydırdı. Garip ki o da kendisine bakıyordu. 
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Bakışları bir an kesişti. Adamın gözlerinden kaçırdı hemen gözlerini. O gözlere baktıkça onu sevdiğini çılgınlar gibi haykırmak istiyordu. 

Konuşmalarla birlikte yemekleri devam ederken bir telefon sesi ortamda yankılandı. Bu Karahan'ın telefonuydu. Adam elini bir peçeteye silerken rahat konuşabilmek için oturduğu seyyar sandalyeden kalkıp biraz uzaklaşmıştı. Tuğçe kalbini saran buzdan bir el ile ürperdi. Çünkü telefondaki numaraya bakan adamın yüzündeki değişmeyi görmüştü. 
Herkes gibi o da konuşmayı dinlemeye çalıştı. Kesik kesik gelen Ingilizce konuşmasının arasına başka dilden daha kaba bir lisan da karışı yordu. 

Genç adam telefonu kapattıktan sonra döndü. Yavaşça masaya yanaştı. Seyyar sandalyesine geri oturdu. Bir an annesine, babasına baktı. 
Gözlerini özellikle Tuğçe’den kaçırıyordu. 

“Ne oldu” diye sordu annesi. 

“Vakit gelmiş!” dedi genç adam yavaşça. “Mahkeme için beni çağırıyorlar.” 

Tuğçe farkında olmadan elindeki ekmeğini masaya geri bıraktı. 
Bütün rengi gitmişti. Evet, onun bir gün gideceğini biliyordu ama yine de buna hazırlıklı olmak imkânsızdı. 

“Ne zaman?” diye sordu birisi. Bunu soranın kendisi olduğunu fark edince şaşırdı. Güzel mavi gözlerindeki endişe gizlenecek gibi değildi. Fakat o gözlere bakan Karahan bunu yine de fark edemedi. 

“Perşembe günü orada olmam istendi. Yanı en geç öbür gün yola çıkmam lazım!” 

Öbür gün mü? Bu kadar mı yakındı? 

Masada derin bir sessizlik oldu. Sonunda Osman boğazını temizleyip konuştu. “Bu durumda bize de hazırlanmak için iki gün kalıyor. Ben her şeyi organize ederim. Şirketin uçağıyla gideriz. Bize vakıt kazandırır. Eminim kazasız belasız gidip iyi haberlerle döneceğiz.” 

Tuğçe buna inanmak istiyordu. 

Ağabeyleri ve sevdiği adamın tehlikede olması canını korkunç acıtıyordu. 

Kara keskin gözlerle genç kadına baktı. Sanki ona bir mesaj verir gibi mırıldandı. “Evet, kimse endişe etmesin. Ne olursa olsun... hepimiz sevdiklerimize döneceğiz!” 
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14.BÖLÜM 


Tuğçe geriye nasıl döndüklerini bilmiyordu. Piknik alanında biraz daha kalmışlardı. Hatta çocuklarla top bile oynamışlardı. Tüm neşeli görünme çabasına rağmen hiç mutlu değildi. Tahmininden daha fazla üzülmüştü. Karahan'dan ayrılma fikrine kendisini alıştırmaya çalışmış, adamın evlilik teklifine inatla karşı koymuş ve ona ilgi göstermezse ileride yokluğuna alışacağını düşünmüştü ama görünen oydu ki başaramamıştı. Genç adam daha gitmeden kalbi acıyla dolmuştu. 

Bu iki günün onu göreceği son iki gün olduğunu biliyordu. O ayrıldığı anda bir daha hayatına girmeyecek şekilde uzaklaşıp gidecekti. 
Keşke ailesi İstanbul yerine İzmir'de yaşıyor olsaydı! Hiç değilse arada bir onu görme ihtimali olurdu. O olmasa bile sevdiği adamın kendisine yakın yaşadığını bilirdi. 

Ya hamile kalırsa? Artık kesin kararını vermişti. Bir çocuk varsa eğer, onu doğuracaktı. Bu yüzden kendisinin de İzmir'de fazla kalamayacağını biliyordu. En iyisi babasının istediği gibi Ankara'daki büroya geçmekti. Hamileliğinin sonunu orada geçirmek daha mantıklı ydı. 
Önceden çok korktuğu halde şimdi inanılmaz bir şekilde hamile kalmayı arzuluyordu. Aptalca olduğunu da biliyordu. Ama bu öyle bir şeydi ki, sanki tutunabileceği son daldı. 


Aklına Karahan'ın son sözleri de takılmıştı. Ne demişti adam? 
‘Ne olursa olsun... hepimiz sevdiklerimize döneceğiz!' 


Annesiyle babasını, ağabeyini kastettiği belliydi. Başka ne olabilirdi ki? Kendisini sevmediğini zaten biliyordu. Hatta adam açıkça söylemişti bile. O sözleri da aynen hatırlı yordu. 

‘Bak! Özür dilerim ama olmadığım biri gibi davranamam. İkinci bir kere sevmediğim birisiyle yine bir çocuk için evlenemem.' demişti. 
Sözleri çok açıktı. Sevmediğim biri... 

Keyfi bilirdi. Bir daha kendisini bu kadar sevecek bir kadın bulamazdı. Kendisi kaybetmiş olurdu! 

Ama böyle demek genç kadını rahatlatmıyordu. Her ne kadar onunla evlenmemek için yemin etmişse de, tüm bedeni ve ruhuyla bu kaya kalplı adama ait olduğunu biliyordu. Bir daha hiçbir erkeğe 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böylesine ait olamayacaktı. Bir daha hiçbir erkeğe bu hisleri duyamayacaktı. Kader ne cilveliydı! Hayat ne acımasızdı! Ah, onu nasıl unutabilecekti? Unutamayacağı kesindi ama kalbindeki sızının zamanla kabuk bağlayacağını ummaktan başka çaresi yoktu. 

Eve döndüklerinde akşam olmuştu. Spil'den inerken de ayrı arabalardaydılar. Herkes günün yorgunluğunu ve kömür ateşinin isli kokusunu üzerinden atmak için odalarına çekilmişti. Birer duş alıp verandada çay için buluşacaklardı. Tuğçe de elinde tuttuğu son malzeme paketini mutfağa geri bırakırken orada bulunan annesi ile göz göze geldi. 


Kadıncağız ona göz kırptı. 
“Üzülme! Geri dönecekler!” dedi sakince. 
“Biliyorum. Ağabeylerim akıllıdır. Kendilerini korumayı bilirler!” 


Sesini olabildiğince ifadesiz tutmaya çalışmıştı. Nedense annesinin gözlerini sürekli üzerinde hissediyordu. 

“Ben asıl olarak onlardan bahsetmemiştim!” dedi kadın. Dönüp kızıyla birlikte mutfaktan çıktı. “Asıl tehlikede olan Karahan! Adamlar onu öldürmek için uğraşacaklardır. Şahitliğini engellemek için ilk hedefleri o olacak.” 

“Anne, lütfen!” Sesi korku doluydu. 

“Sen de böyle çaresizce beklersin işte!” 

Genç kadın durup başını ona çevirdi. Gözleri belirsiz bir acıyla sulanmıştı. “Ne yapmamı istiyorsun? Gidip ona âşık olduğumu mu söyleyeyim?” dedi öfkeyle. “Gitmemesi için yalvarayım mı?” 

“Fena olmazdı ama tabii ki yapamazsın. Bir kadın olarak yakışmaz. Fakat ona sevdiğini belli etmemek için surat asıp adamı görmezden geleceğine birazcık yakın davranıp kadın olduğunu hissettirsen daha iyı olurdu.” 

“Merak etme! Kadın olduğumu yeterince hissettirdim ona...” Bu laf ağzından çıkınca nasıl olup da söyleyebildiğine hayret etti. Annesinin de parlak mavi gözleri irileşmişti. 

“Bu ne demek şimdi?” 

“Hiç... Öpüşmeyi kastediyorum!” diye kıvırmaya çalıştı. 

“Bırak şimdi.” 

“İnan ki! Yani o beni öpünce ben de hoşlandım ve... ve karşılık verdim. Bundan daha kadınca ne olur?” 

Kadın omuz silkti. “Keşke sen de kız kardeşin gibi olsaydın. Biraz cilve denen şeyden nasibini almış olsaydın, erkeklerin göz süzmeye karşı 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bile ne kadar hassas olduklarını bilirdin. Oysa sen sürekli adamla zıtlaşıyorsun.” 

“Elimde değil.” 

“Akıllı ol! Ona buradan gittiğinde seni hatırlatacak bir şeyler ver! 
Oltayla bile balık avlarken iğnenin ucuna yem takmak gerekir! Kuru oltaya hiçbir balık gelmez!” 


“Anne! Saçmaladığını söylersem kızar mısın?” diye hayretle mırıldandı Tuğçe. Sonra annesi ile üst kata çıkan merdivenlere adım attı. 
“Hem ne yapabilirim?” 

Kadın ikinci basamakta durdu. Gülümseyen yüzü ciddiydi şimdi. 
Yaşına göre çok güzel olan yüzü, kızının beyaz yüzüne çevrilmişti. Mavi gözleri dikkatle kendisininkilere benzeyen gözleri süzüyordu. 

“Onu seviyorsun değil mi?” diye sordu ansızın. 

“Anlamamışsın gibi yapma anne!” 

“Anladım elbette! Küçük kızımın karnı ağrıdığında nasıl kıvrandığını, canı bir şey sıkıldığında nasıl gerildiğini iyi bilirim. Ama aşk başkadır. Aşk için mücadele gerekir.” 

“Neyle mücadele edeceğim ki? Ölü bir kadınla mı? Evlenmemeye yemin etmiş bir adamla mı? Bana yaklaştığında bile vücudumu kıpırtılara sokan bir adamın yaydığı cinsel dürtülerle mı?” 


“Cinsel dürtüler kötü bir şey değil... Hatta olması öncelikli olan bir şey!” 

“Ben hoşlanmıyorum. Bu yaşıma kadar onlarsız gayet güzel idare ettim. Erkeklerin beni sadece güzel yüzüm ve vücudum için beğenmelerini istemiyorum. Ben Gülay gibi olmak istiyorum. Sevgiye doymak, hep sevdiğim adamla yaşlanmak, onun da beni onu sevdiğim kadar sevdiğini sürekli duymak istiyorum!” 

“Kızım, erkekler sevdiklerini kolay söyleyemezler! Bu doğalarında yok!” 

Tuğçe cevap vermedi. Dönüp merdivenleri tırmanmaya devam etti. 
Annesi hızla ona yetişmişti. Kolundan tutup onu durdurdu. 

“Onunla evlenmek istersen... bu konuyu... babana açabilirim!” 
dedi yavaşça. 

Tuğçe'nin gözleri büyüdü. Telaşla reddetti. “Anne! Sakın! Bu ikimiz arasında bir sır. Onu sevdiğimi senden gizleyemeyeceğimi biliyordum. Fakat ben zorla birisi ile evlenmektense ölürüm. Emin ol o da ölür! O evlenmekten sadece karısı ve çocuğu öldürüldüğü için nefret 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etmiyor. O... O...” Adamın kendisine verdiği sırrı az kalsın açıklayacak gibi olduğunu fark edince kendisini toparladı. “Evlenmek istemiyor işte!” 

“Bunu konuştunuz mu yoksa?” 

“Evet...” 

“Ne zaman?” 

“Şey... Dün sabah arabada! Gelirken!” 

“Konu nasıl açıldı?” 

Genç kadın derin bir nefes aldı. Gitgide batıyordu. “Öylesine açıldı işte. Bir gece önce de Sibel hakkında konuşuyorduk. Onun Kara hakkında ciddi fikirleri olduğunu söylemiştim. O da Sibel'e evlenmeyi düşünmediğini açıkça söylediğini ve onu baştan bir ümit içine sokmak istemediğini anlattı.” 

Annesi omuz silkti. “Palavra... Her erkek eninde sonunda evlenir. 
Tek yaşamak Allah'a mahsustur.” 


“Güzel. Bunu Karahan'a söylerim!” 


“Söyle tabii... Ama aptalca konuşmalarınla ve davranışlarınla değil. Şey... Bunu teklif etmek hoşuma gitmiyor ama biraz dişiliğini kullansan diyorum... Ona nelere sahip olduğunu göster. İleri gitmeden tabii... ” 


“Anne! Eminim nelere sahip olduğumu görebiliyordur. Fakat sen beni anlamak istemiyorsun. Ben onun sadece dikkatini çekmek istemiyorum. Beni sadece cinsel bir obje gibi görmesini de hiç istemiyorum. Ben onun beni sevmesini istiyorum. Benim onu sevdiğimin yarısı kadar sevse, başka bir şey istemem. Çünkü benim sevgim o kadar büyük ki, bana çok acı veriyor. Onun için yapabileceklerimi hayal bile edemezsin. Eğer onu bu kadar sevmeseydim evlenmemiz için elimden geleni yapardım. Onu çok sevdiğim için özgür kalmasına izin veriyorum!” 


Halime Hanım'ın sesi kesilmişti. Şaşkındı. Kızının sevgisinin büyüklüğünü o anda daha iyi hissetmişti. Zavallı küçük kızı büyümüştü ve şimdi de ciddi bir aşk ıstırabı çeki yordu. 

“İleride pişman... olmayacak mısın?” diye sordu şaşkınca. 

“Olacağım!” dedi genç kadın sıkıntıyla. “Ama o mutlu olacak. Bu yetmez mi?” 

Annesinin daha fazla konuşmasına izin vermeden merdivenleri çıktı ve odasına gitti. Kendisini yatağa attı ve alışkanlık yaptığı üzere bir süre ağladı. Başına gelenlere hâlâ inanamıyordu. Fakat güçlü olmalıydı. 
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Kendisi güçlü bir kadındı ve bunun altından kalkabılırdı. Kara efendi ile yolları ayrılacaksa başka çaresi yoktu. 


Kalkıp banyosunu yaptı ve güzelce hazırlandı. Saçlarını kontrol etti aynadan yine. Onları uzatmaya karar vermişti. Yanlardan tokalarla tutturup güzel yüzünü açığa çıkardı. Elinden gelen en iyi makyajı yaptı. 
Çok hafıf ve belirsiz olmasına rağmen kendisine çok yakışan mavi tonlarını kullanmıştı. Mavi parlak bluzu ile koyu mavi bir pantolon giymişti. Onlarla da çok uyumluydu. Son olarak parfümünü sıktı ve dışarıya çıkmaya hazırlandı. Ağlamaktan kızarmış gözleri için yapacak fazla bir şeyi yoktu. 


Verandaya indiğinde henüz kimse gelmemişti. Sadece Karahan ile ağabeyı Osman biraz ileride yürüyerek konuşuyorlardı. Onlar erkek oldukları için hazırlanmaları kadınlarınki kadar uzun sürmüyordu tabii. 
Ağaçların altında duran iki uzun adamı süzen Tuğçe, üzüntüyle iç çekti. 
Sonra gidip bir koltuğa oturdu ve eline cam masanın üzerindeki gazetelerden birisini aldı. Dikkatini okuduklarına vermeye çalıştı. 

Osman bulunduğu yerden Tuğçe'nin verandaya çıktığını görmüştü. 
Gözlerini ondan ayırdı. Kardeşine baktı. “Peki, o halde öbür gün akşam yola çıkıyoruz. Ben az önce gereken yerleri aradım. Vize işlemleri falan sorun değil ama silah taşıma ile ilgili problem çıkabilir.” 

“Sılah önemli değil. Orada istediğimiz kadarını bulurum ben. 
Fakat senden istediğim, hayatını ne olursa olsun gereksiz yere tehlikeye atmayacaksın. Anladın mı? Ben başımın çaresine bakabilirim. Senin ise geride dünya güzeli bir karın ve kızın var. Onlara karşı daha çok sorumluluğun olduğunu unutma. Bana kalsa gelmenizi hiç istemiyorum.” 

“Bir daha seni yalnız bırakmam. Bilirsin, fikrimi kolay değiştirmem...” dedi Osman kararlı bir sesle. “Gülay bu konuda beni hiç kısıtlamadı. Onu tanıyorum. Başım ağrısa onun canı benden fazla yanar. 
Fakat seninle gitmem konusunda anlayışlı davranıyor.” 


“Seni bu kadar seven bir kadına sahip olmak çok güzel olmalı?” 
diye sordu Karahan yavaşça. 


“Bazen korkutucu... Ama o hayattaki en büyük şansım. Doğrusu seninle gitme konusundaki en büyük çekincem, çocuğumla karımı bırakıyor olmak. Neyse ki görüntülü telefonlar var. Bilgisayar ile de bağlantı kurabiliriz.” 


“Evet...” dedi genç adam alaycı bir dudak bükmeyle. “Yerinde olsam orada teknolojiye fazla güvenmezdim. Yine de sizler içın elimden geleni yaparım.” 
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Osman başını yine verandaya çevirdi. Hava kararmaya yüz tuttuğu için ışıklar yakılmıştı. Aydınlığın ortasında sarı saçlı Tuğçe de tek başına bir ışık kaynağı gibi duruyordu. İç çekti Osman belirsizce. “Onu ne yapacaksın?” diye sordu. 


Karahan bakışlarını genç kadına çevirdi. O da, bu mesafeden bile kadının güzelliğini tüm hücreleriyle algılıyordu. Hayatında daha evvel bu kadar seksi bir kadın görmemiş olması, ona olan ilgisini yeterince açıklayamı yordu. 


“Anlamadım!” dedi ağabeyine. 


“Sen tanıdığım en zeki insanlardan birisin Karahan! Şimdi nasıl böyle aptalca davranabiliyorsun?” 


“İnan ki yine anlamadım...” 


“O kıza nasıl baktığını görüyorum. Eğer böyle aptalca davranırsan bir iki güne kadar onu elinden kaçıracaksın!” 


“Kaçıracağım bir şey yok!” dedi genç adam katı bir sesle. “O zaten beni istemiyor!” 


Osman şaşırmıştı. Kaşları çatıldı. “Ne demek istemiyor?” 


“İstemiyor işte!” Genç adam sıkıntıyla dişlerini sıkmıştı. “Benden hoşlanmadığının farkındasındır. Nedense geldiğim ilk günden beri yıldızımız barışmadı. Zaman zaman... yumuşadığı anlar oldu ama... o... 
yani Tuğçe... şımarık bir sarışından başkası değil. O kadar mücadeleci ve inatçı ki! Ben onunla bir türlü baş edemiyorum. Neresinden tutsam hemen elimden kayıyor.” 


“Neden böyle peki? Herkese karşı çok iyi ama seninle neden sürekli inatlaşıyor? Bunu anlamak çok zor!” 

Karahan gözlerini yeniden genç kadına çevirdi. Çok değil, iki gün önce o nefis kadın kollarının arasındaydı ve kendisine evlenmelerini önermişti. Hem de parasını bile önemsemeden! Saçlarında yansıyan ışılıları buradan bile görebiliyordu. Genç kadının beyaz tenini hatırlamadığı bir saati bile yoktu. Kıvranan beyaz vücudunu doyasıya seyretmek bile genç adamın yine de ona olan açlığını doyurmamıştı. Ona defalarca sahip olmak bile arzularını törpüleyememişti. 

“Bizim geldiğimiz sabah çok neşeliydi ve üstelik herkesin gözü önünde seni öptü! Sonradan ona bir şey yapmış olmalısın!” dedi Osman çatık kaşlarla. Karahan ise huzursuzca kıpırdandı. O da ağabeyinin ne kadar zeki olduğunu biliyordu. 


“Onu kızdırdım...” dedi yavaşça. 
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“Belli zaten! Ne yaptın? Biz yoldayken Tuğçe'nin annesi sizin için kavga etmeseler barı demişti. Sürekli kavga mı ediyorsunuz? Biz gidince ne oldu?” 

“Anlatamam...” 

“Anlat!” diye emretti Osman. Şimdi korkutucu, otoriter işadamı görüntüsündeydi. Onun bu hali kardeşini bile ürkütmeye yeterdi. Genç adam isteksizce mırıldandı. 


“Ozetle... evlenmemizi önerdi ve ben... bunu reddettim.” 


“Ne?” Osman elbette bunu beklemiyordu. Sert bakışları şaşkınlığa dönüştü. “Ne dedin?” 

“Aynen dediğim gibi işte! Bana her şeyi bırakmamı ve kendisiyle evlenmemi söyledi. Ben de onu üzecek bir sürü şey söyledim. Sonra da tavrım karşısında çok kızdı. Belli etmedi ama kızdığını biliyorum. Çünkü sonradan ben de evlenebileceğimizi ona söylediğimde kesinlikle reddetti.” 


“Ne? Ne?” Osman iyice şaşırmıştı. “Sen... ona evlenme mi teklif ettin?” 

“Sorun da burada zaten! Bir aptal gibi elime yüzüme bulaştırdım. 
Doğru düzgün bir evlilik teklifi değildi. Teklif bile değildi önceleri. Sonra da bunu netleştirdi gimde sanırım onu iyice kırdım.” 


“Ne dedi?” 


“Korkmamam gerektiğini ve benimle asla evlenmeyeceğini söyledi. Başıma dert olmayacakmış.” 


“Bir dakika!” dedi genç adam kızgınca. Gözleri kısılmıştı. “Bir dakika dur! Neden korkacakmışsın ki? Başına niye dert olma...” Genç adam birden sustu. Şimdi yanak kasları oynamıştı öfkeyle. Durumu anladığı güzel gözlerindeki ışıktan belliydi. “Sen ne yaptın?” dedi yavaşça. 


“Olsun istemedim. Her şey bir anda oldu. Ama hamile kalması riskini öğrenince...” 

“Tanrım!” diye homurdandı Osman. 

“Öyle inatçı ki! Benimle evlenmeyeceğine yemin etti ve inadından dönmüyor. Bu kadar gururlu bir kadın görmedim. Hiç geri adım atmayacak kadar da çılgın. Sanki birlikte olduğu ilk erkek ben değilmişim gibi rahat davranıyor. Tüm masumluğuna rağmen bir hayat kadınının umursamazlığını takınıyor.” 


“Sen onun ilk erkeğiydin ve o da doğal olarak evleneceğinizi sandı 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öyle mi?” Osman'ın sesindeki öfke elle tutulabılirdı. 

“Aynen öyle oldu!” 

“Sen de istemedin!” 

“Önceleri... Sana anlatmadı ğım şeyler var abi! Benim ilk evliliğim sandığınız gibi değildi. Karım ile mecburi şartlar altında evlendik ve ben bundan nefret ettim. Bana hamile olduğunu söyledi ve babasının da baskısıyla zorla evlenmemizi sağladı. Bir şeye zorlanmaktan sen de en az benim kadar nefret edersin. Biliyorum...” 

Osman duraladı. Gözleri daldı bir an. Yıllar öncesini, Gülay ile ilk evlendiği günleri hatırladı. Yapmış oldukları zorunlu evlilik yüzünden yaşadığı sinir harbini unutmamıştı. Uykusuz geçen gecelerine bir de dokunmak bile istemediği, nefret ettiği karısının güzelliği karışınca, her şey korkunç bir hale bürünmüştü. Bir şeye zorlanmak hakikaten kötüydü. 
Fakat sonra bunun kendisi için bir şans olduğunu anlamıştı ve bu güzel kadınla hayatının en güzel günlerini yaşamaya başlamıştı. 

“Karını sevmiyor muydun?” diye sordu Osman. 

“Hiç... Sadece birkaç gecelik bir ilişkiydi. Beni tuzağa bilerek düşürdü. Hamile kalmasının imkânsız olduğunu söylemişti. Belki de bebek benden bile değildi!” 

“Ölmüş birisinin arkasından böyle konuşma!” dedi Osman otoriterce. “Yine de yaptığı hoş değilmiş. Tuğçe de mi seni tuzağa düşürmeye çalıştı?” 

Genç adam alaycı bir bakış attı. “Önce öyle sandım!” Bakışları verandada gazete okuyan kadına kaydı. “Evlenmemizi isteyince... 
aklımdan geçmedi değil! Bu yüzden... biraz... üzücü laflar etmiş olabilirim.” 

“Biraz mı?” 

“Bilmiyorum! Ne bileyim? Ettim işte bir şeyler! Hatta daha da ileri gidip... evlenmemiz yerine... beraber yaşamamızı bile teklif ettim!” 


“Seni akıllı zannederdim! Tam da bir aptal gibi davranmışsın. O zavallıyı iyi tanımıyorum ama onun böyle aptalca bir teklife hayır diyeceğini ben bile tahmin ediyorum!” 


“Etmedi zaten!” 


Kısa bir sessizlik oldu! Karahan sıkıntıyla ellerini cebine soktu. 
“Onu ilk gördüğümde... bir melek gördüğümü sanmıştım!” dedi yavaşça. 
“İşe başladığım ilk gündü! Ben... böyle kadınlara alışık değilim. O yüzden uzak durmaya niyet etmiştim. O benim tanıdığım hiçbir kadına 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benzemiyordu. Bunca zaman geçti hâlâ ne yapacağını kestiremiyorum. 
Tüm zıtlıkları içinde barındırıyor. Genelde neşeli! Sonra bir anda öfke küpü oluyor. Sevdiklerine karşı çok yumuşak, verici... Bir bakmışsın ellerini yumruk yapmış kavgaya hazır! Bana bile meydan okuyor. 
Ağabeyleri, babası onun öfkesiyle uğraşmak bile istemiyorlar. Ama çok seviyorlar. İsterse kedi gibi uysal! Fakat isterse yılan gibi sivri dilli...” 
Yavaşça iç çekti. “Onunla hayat kesinlikle sakin olamaz. Bunu biliyorum. 
Bu da korkutuyor beni! On yılda olmadık şeyler, olmadık olaylar, olmadık ölümler gördüm. Hayatımı sıfır ıhtimalli tehlikelere attım. Kaç kere ölümden döndüğümü bile bilmiyorum. Ama hiçbir şey beni bu sarı cadı kadar korkutmadı. Komik, değil mi?” 


Osman dikkatle kardeşinin yüzünü süzüyordu. Genç adamın nasıl bir karmaşa içinde olduğu belliydi. Sonra başını salladı yavaşça. “Bu hissi bilirim...” dedi kardeşine. Çünkü kendisi de bir süre önce benzer duygulara sahip olmuştu. Uzun, kızıl saçlı bir çocuk, onun yıllar içinde ördüğü kalın kabuğunu bir bakışıyla kırıvermişti. Hiçbir şey yapmadığı halde kendisini çıkılmaz kararsızlıklara sokmuştu. Ta ki... Ta kı... Onu sevdiğini kendisine itiraf edinceye kadar... 

“Sierra Leone'ye gidip işlerimi bir an önce halledeceğim. Üçe beşe bakmadan her şeyimi olabildiğince hızlı satıp geri geleceğim.” Karahan kendi kendisine konuşuyor gibiydi. Bakışları yeniden güzel ama vahşi sarışına döndü. “Ne olursa olsun... o şımarık sarsışına, vahşi cadıya kime ait olduğunu göstereceğim! Madem ehlileştirilmek istiyor, istediğini alacak!” 

Tuğçe gazetenin spor sayfasına gelince ilgisizce bir göz atmış ve sayfayı kapatıp masaya geri bırakmıştı. O sırada başını erkeklere doğru çevirince ikisinin de ciddi bir edayla konuştuklarını gördü. Hem de daha önemlisi kendisine bakarak konuşuyorlardı. Ne olduğunu merak etse de onları seyretmek ayıbına gittiği için bakışlarını kaçırdı. 

Biraz sonra iki erkek yanına gelmişti. Osman ciddi bir yüzle ama hafıf bir tebessümü barındıran dudaklarıyla genç kadını selamladı. 
Karahan ise hiç konuşmamış, garip ve aynı ciddi bakışlarla genç kadını süzmüştü. Tuğçe onun bu uzak halinden duyduğu sıkıntıyı belli etmemek için alaycı bir tavırla gülümsedi. 


“Eee? Oradaki düşmanlarınızı nasıl öldüreceğinize dair iyi bir plan yaptınız mı?” 


“Kimse ölmeyecek!” diye homurdandı Karahan. 


“İyi olur. Özellikle ağabeylerimi çok severim!” dedi Tuğçe rahat bir gülümseme ile. 
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“Gelmelerini ben istemedim!” 


“Biliyorum. Ama öyle bir anlattın ki ben bile elime silahı alıp ormana dalmak istedim. Ya da çöl... Neyse işte! Her nerede yaşıyorsan!” 


“Bizimle gelebilirsin!” diye mırıldandı Karahan. “Daha önce söylemiştim!” 

Genç kadının gözleri irileşti biraz. Bir an için Osman'ın delici bakışlarına kaydı. Onun yanında bunu yine tekrarlaması hoş değildi. 
Ağabeyi yanlış anlayabilir, dahası bazı şeyleri tahmin edebilirdi. Sonra yeniden Karahan'a baktı. 


“Ben de gelemeyeceğimi söylemiştim!” dedi hafif uyaran bir tonla. 
Sonra konuyu değiştirmek için aklından hızla çareler aramaya başladı. Bir şeyler bulup Osman'ın dikkatini bu konudan ayırmalıydı. Yeniden gözlerini iri yarı yakışıklı ağabeye çevirdi. “Siz gidince Gülay bir süre bizimle kalsın çok isterdim. Şahane bir eşiniz var. Ondan çok hoşlandım. 
Keşke biraz daha bizimle kalabilselerdi. En azından mezuniyet balosuna kadar... Nasılsa siz yoksunuz ve okullar da tatıl oldu.” 


“O da seni çok sevmiş Tuğçe!” dedi genç adam bir sandalyeye oturarak. Genç kadının yanındaki sandalyeydı. Rahatça bacak bacak üstüne attı. “Belki olabilir. Fakat pek mümkün gözükmüyor. Onun da ailesi İstanbul'da... Özleyeceklerdir. Annemle babam ise ona fazlasıyla düşkün. Serra da ayrı bir sorun. Torunlarından nasıl ayrılırlar bilmem. 
Fakat bir çare daha var. Sen onunla birlikte gidebilirsin. Karahan dönünceye kadar bizde kalırsın. Bizimkiler için bir zevk olur eminim.” 


Tuğçe gülümseyerek ona baktı. “Niye Kara dönünceye kadar ki? 
Onunla ne ilgim var? Bunu kabul etsem bile bir hafta on gün sonra dönerim!” 


“Lafın gelişi söyledim!” dedi Osman. Fakat uzaktaki bir sandalyeye oturan Karahan'ın suratı asılmıştı. Bu kadın her lafıyla kendisini deli ediyordu. Diğer yandan, aslında bu fikrin güzel olduğunu da fark etmişti. Eğer bu sarı cadı İstanbul'a giderse, bir süre için o Burhan denen uyuzun, genç kadının çevresinde olmadığından emin olurdu. Tuğçe ile ilgili ne yapacağını tam bilmiyordu ama onun aklını iyice karıştıracak bir başka erkeğe hiç ihtiyacı yoktu. 


“Bence iyi fikir!” dedi sakin olmaya çalışarak. “İstanbul'da görülecek çok yer var!” 

Tuğçe şaşkınlıkla ona baktı. Genç adamın bu yakınlığı reddedeceğini sanmıştı. Hatta ailesiyle birlikte olmasını istemeyeceğinden emindi. Kendisini yine tuzağa düşüreceğinden korkmuyor muydu peki? 
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Ve o kara gözleri niye öyle garip bakıyordu? 


“İsterdim ama maalesef gidemem. Mezuniyet balomuz haftaya yapılacak. Aktif görevlerim var. Gülay kalsaydı onu da arkadaşlarım ile tanıştırırdım. Eminim herkesin gözleri güzelliği karşısında pırtlardı. 
Gecenin en güzel kadını olurdu.” 


“Sen de en az onun kadar güzelsin!” dedi Osman sakince. “Öyle değil mi Karahan?” Genç adam başını eğerken bir şeyler homurdandı ama ne dediği tam anlaşılamayınca Osman yeniden genç kadına döndü. Ciddi gözleri gülümsüyordu. “Neyse! Ona bir sorarız. Kendisi karar versin. İşte, geliyor zaten!” 


Genç kadın bu sıcak akşamda bile taptaze bir görünümle ortalığı değiştirmişti. Uzun kırmızı saçlarını beline salmıştı. Yürürken kalçalarının uyumuna bağlı olarak hafifçe sağa sola savruluyordu. Diri vücudu onun bir anne olduğunu kesinlikle gizliyordu. Gülümseyen zarif yüzü ile herkesi selamladı ve sanki kocasını sadece on beş dakikadır değil de on beş gündür görmüyormuş gibi ona başka bir şekilde baktı. Sonra eğilip genç adamın şakağına bir öpücük kondurup ellerini geniş omuzlarına koydu. 


“Ne konuşuyordunuz bakalım?” 
“Tuğçe senin biraz daha burada kalmanı istiyordu. Ne dersin?” 


Genç kadın beklemediği bu soru karşısında kavisli kaşlarını kaldırdı. Sonra nazikçe gülümsedi. “Çok isterdim! Ama annemin yaş günü ile evliliklerinin yirmi beşinci yılı bu hafta sonuna denk geliyor. Bu özel günü kaçırmak istemem. Kardeşlerim de geliyorlar. Sürpriz yapacağız. Osman'ın bulunamayışı onları üzecek ama anlayacaklardır.” 


O kocasının arkasından dolanıp yanındaki koltuğa otururken, diğerleri de birer ikişer gelmeye başladılar. Piknikte yemek yedikleri saat epey geç olduğu için akşam yemeği yerine taze pişmiş kurabiye ve peynirli çöreklerle vaktı geçiştirdiler. Çayın yanında çok güzel gelmişti doğrusu. Tuğçe o haber geldiği için iştahı kapanıp fazla bir şey yememesine rağmen, canı hâlâ bir şey istemiyordu. Afrika ile ilgili heyecanlı konuşmalardan sonra bir sürü konu değiştiren erkekleri dinlerken, çayını yavaşça yudumluyordu. Kadınlar da konuşuyordu elbette. Arada sırada onların muhabbetine katılıyordu ama ne kadar çabalarsa çabalasın gözlerinin asık suratlı esmer adama kaymasına engel olamıyordu. 


Gece öylece geçti ve herkes birbirlerine iyi geceler dilemeye başladığında saat gece yarısına gelmişti. Piknik aslında hepsini biraz 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yormuştu. Çocuklar çoktan odalarına çekilmişti. Tuğçe de herkese iyi geceler diledi ve evin giriş kapısına yöneldi. Kara kendisine bir şey diyecekmiş gibi duralamıştı ama bunu fark etmedi. Ona da iyi geceler dilerken ayağa kalkan adamın yüzüne öylesine bakmıştı. 


Gece boyunca yatağında dönüp durdu. Sık sık uyandı. Sabaha karşı ise Karahan'ın kollarında olduğunu gördüğü erotik bir rüya ile gözlerini açtı. O kadar gerçekti ki önce ince bluzunun gizlediği göğüslerine, sonra da yatağın etrafına bakındı. Sankı genç adam her an ortaya çıkacak gibi gelmişti. 

Kahvaltı sırasında da inatla genç adamla konuşmadı. Onunla az konuştukça ve gözlerine daha az baktıkça kendisini biraz daha güçlü hissediyordu. Yoksa ona baktığı her an kollarına atılmamak için yoğun bir çaba harcaması gerekiyordu. Zaten bu çok zor olmadı. Genç adam birazdan havaalanına götürüp ayrılacağı ailesi ile ilgileniyor gibiydi. 

Ayrılma vakti geldiğince, genç kadın özellikle Gülay ile içtenlikle vedalaştı. Onun mis kokulu yanaklarından öperken ayrıldıklarına üzüldüğünü hissetti. Hiçbir zaman Gülay gibi hanımefendi ve ağırbaşlı olamayacağını biliyordu. Yine de onu bir arkadaş olarak çok sevmişti. 
Osman ile vedalaşırken de genç adam ona göz kırpmıştı. 


“Hiç sorun çıkmayacak! Emin ol!” demişti adam yavaşça. 


“Evet... İnşallah!” diye mırıldanmıştı genç kadın. Gözleri güven veren koyu gözlere kilitlenmişti. Sonra dayanamadı. “Ona... Ona dikkat edin. Bir sersemlik yapmasın,” diye fısıldadı. 


“Meraklanma. Gidecek ve mahkemede ifade verecek. Başka bir şey değil. Sonra da sağ salım dönecek!” 


Tuğçe cevap vermedi. Sadece dudaklarında çekinik bir gülümseme belirmişti. Tüm kalbiyle öyle olmasını umuyordu. Ona bir zarar gelmemesi için her şeyi yapardı. Üzüntüsünü belli etmemeye çalışarak Turhan Bey'in de elini sıktı. Kendisini içtenlikle öpen Suna Hanım'a ise o da sarılmıştı. Bu kadını da çok sevmişti. Eğer Karahan'ın sevimsiz ve içten olmayan evlilik teklifini kabul etmiş olsaydı şimdi onun gelini sayılacaktı. Hayat ne gariptı. Bunu çok istemesine rağmen kabul etmemişti işte! 

Büyük cip hepsinin sığacağı kadar genişti. Karahan ailesini havaalanına götürmek için yola çıktıktan yarım saat sonra kendileri de çiftlikten ayrıldılar. İzmir'deki eve varmaları çok sürmedi. Tuğçe genç adamı akşama kadar da göremedi. Eve geri dönmüştü ama hemen babası ile birlikte şirkete gitmişlerdi. Genç kadın onların Afrika'ya gitmek için 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gerekli hazırlıklarla uğraşacağını biliyordu. 

Akşam masada küçük ağabeyi yoktu. Kendi evindeydi. Tuğrul da ülkedeki son geceleri olması dolayısıyla karısı ve çocuğuyla birlikte dışarıya çıkmıştı. Biraz sessizce yenen yemekte, Karahan tabii ki yine yoktu. O alışkanlığı olduğu üzere mutfakta yemeyi tercih etmişti. Belki de yememişti bile. Tuğçe bilemiyordu. Akşam çayını içerken bir ara onun evinin ışığının yandığını gördü. Yarın son gündü. Yarının onu görebileceği son gün olması, içini sıkıntıyla dolduruyordu. 

“Karahan'ı çay içmeye çağıralım mı?” diye sordu annesi. Genç kadına bakmıyordu ama Tuğçe o sorunun kendisine sorulduğunu hissetti. 
Babası ise elindeki gazetesini indirdi. Sonra omuz silkti. “Siz bilirsiniz.” 


“Sen ne dersin kızım?” 


Genç kadın da umursamazca omuz silkti. Kalp atışlarının nasıl hızlandığını bilselerdi emindi ki herkes kahkahalardan yerlere yatardı. 
“Bence de fark etmez! Nasılsa sayenizde aileden birisi gibi oldu!” dedi iğneleyici bir tavırla. Içindeki özlemle ancak bu şekilde baş edebiliyordu. 

“Şu adamla uğraşmayı bırak!” diye homurdandı babası. “Sana ne zararı var anlamıyorum!” 

Tuğçe cevap vermedi ama gözlerini umursamazca ağaçların arasından bir kısmı gözüken eve çevirmişti. Işığının yandığını görebiliyordu. Ne yapıyordu acaba? Kitap mı okuyordu? Valizini mi hazırlıyordu? Heyecanlı mıydı? Gittiği için mutlu muydu? Kendisinden kurtulduğu için rahatlamış mıydı? Çocuğu olup olmayacağını merak ediyor muydu? 

Aklında binlerce soru vardı. 

“Ben erken yatacağım zaten!” dedi babası. “Sabah erkenden Manisa Organize Sanayı'sinde bir toplantım var. Siz isterseniz çağırın. 
Ben de bir bardak çaydan sonra kalkarım!” 

“Tuğçe, kızım, git çağır hadi!” dedi Halime Hanım. “İstiyorsa bir bardak çay içsin.” 

“Ne gerek var. Telefon açsak olmaz mı?” diye mırıldandı Tuğçe. 

“Ayıp kızım! Şuradan şurası! Git çağır hadi!” 

Genç kadın isteksizce ayağa kalktı. Onu görmeyi çok istemesine rağmen ayakları geri geri gidiyordu. Onu görmek demek, direncinin kırılması demekti. En azından bu gece ağlamak istemiyordu. Ona olan tüm kızgınlığına rağmen aklından silip atamadığı bu adamı delicesine seviyordu. Bir ay öncesine dönmeyi o kadar isterdi kı! Hatta bir hafta 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öncesine! Onunla o lanet deniz kıyısında oturmamış olmak isterdi. Ceza için bile olsa öyle güzel bir şekilde öpülmemiş olmak isterdi. Fakat garıptı ki seks yaptığı için hiç pişman değildi. Aklına o anlar gelince içine pışmanlık yerine birisine ait olmanın verdiği rahatlık geliyordu. Ama birisine ait değildi. Kara'ya hiç ait değildi. Sadece kısa bir an öyle olduğunu sanmıştı. 

Onun evinin önüne geldiğinde, bir an durakladı. Etrafta kimse gözükmüyordu. Sonra merdivenleri çıkıp verandaya girdi. Gözleri kapıya kılitlenmişti. Kapı aralık olmasına rağmen içerisi tam gözükmüyordu. 
Parmaklarının tersiyle hafifçe kapıya dokundu. Aslında çıkardığı sesi kendisi bile zor duymuştu. Bu sefer biraz daha sertçe vurdu. Bir başka ses duyunca, onun kapıya doğru geldiğini anladı. Zaten ardından kapı açılmış, arkada genç adamın iri bedeni gözükmüştü. 

Bir an yutkundu. Kara yeni duş almış olmalıydı. Simsiyah saçları taranmıştı ve ıslak ıslak parlıyordu. Asi teller alnına dökülmüştü. 
Üzerinde bisiklet yaka siyah bir tişört vardı. Siyah renk iri bedenini daha zayıf göstermesine rağmen, yıllar içinde biçimine kavuşmuş güçlü kaslarını gizleyemiyordu. Genç kadını görünce duralayan adamın kaşları soru sorarcasına kalktı. 

“Kendi isteğimle gelmedim!” dedi genç kadın hemen savunmaya geçerek. Sonra aklına gelen bütün kelimeleri art arda sırladı. “Annemle babam seni çay içmeye davet ediyorlar. Tabii zorunlu değilsin. Sadece davet ettiler. Babam az sonra yatacakmış. Sabah erkenden bir toplantısı varmış. Bu durumda sen de fazla oturmak zorunda değilsin ve...” 


Karahan sabırsızlıkla iç çekti ve kısaca “Tuğçe!” diyerek genç kadını susturdu. 


“Efendim?” dedi Tuğçe gözlerini umursamazca ona dikerek. 

“Bak! Gelmemi istemediğini anlıyorum. Bu kadar uzatacağına bana doğrudan söyleyebilirsin. Bana kızgın olduğunu ve benimle konuşmak istemediğini söylersen sana gücenmem!” 

“Dediğim gibi! Çaya davet edildin.” Genç kadın kapıdan uzaklaşacakmış gibi bir hareket yapınca Karahan uzanıp onun kolunu yakaladı. 

“Bu gece... son gecemiz olduğunu biliyorsun... değil mi?” diye sordu yavaşça. Genç kadının gözleri ifadesiz bakışlarından kurtuldu bir an. Biraz irileşti. Sonra hafif sertçe kolunu çekip kurtardı. 

“Hangi açıdan?” 


“Benim bu evde geçireceğim son gece...” 
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“İyi ya! Benden kurtulduğuna sevin işte! Sarı şımarık kadın artık senin için bir tehdit olmayacak!” Genç kadın yine geri gitmek için bir hamle yaptı ama bu sefer Karahan onun kolunu daha sertçe yakalamıştı. 


“Şu öfkene biraz sahip olsan sana bir şeyler anlatmaya çalıştığımı fark edersin!” dedi Karahan kızgınca. 


“Gerek yok. Anlatacağını anlattın ve ben de gayet iyi anladım. Bu gece odama gelmeyi umuyorsan da hiç ümitlenme derim. Annemle babam evin diğer tarafında uyusalar da yeğenimin odası benimkine bitişik... Onun yanındaki diğer odada da Seda'lar kalıyor. Yakalanırsan eğer o çok korktuğun evlilik ipliğini hemencecik boynunda hissedersin söyleyeyim.” 

“Demek öyle!” Gözlerinde bir an şeytani bir ışık belirdi. Dudakları hafif bir gülümsemeyle kıvrıldı. Meydan okuyan, kendinden emin bir sesle sordu. “Ya yakalanmazsam?..” 


Tuğçe bu soruyu beklemiyordu elbette. Amacı ona meydan okumak değildi ki? “Yakalanmazsan mı?” diye farkında olmadan sordu. 
Eyvah! Onu neredeyse odasına davet etmiş gibi olmuştu. 

“Evet!” diye üsteledi genç adam. 

“Kapımı kilitleyeceğimden emin olabilirsin!” dedi soğuk bir alayla. Tabii anahtarın yerini bulabilirse! Olmadı arkasına sandalye dayardı. Beyninin bir yarısı bu olaya olumlu bakarken diğer yarısı ise inatla reddediyordu. Beyninin Karahan'ın odasına gelmesini isteyen kısmı duymazlıktan geldi. “Sana aramızda her şeyin bittiğini söyledim,” dedi sakince. 


“Biliyorum!” diye mırıldandı Karahan. “Kahretsin! Biliyorum söyledin! Yine de seni istemekten kendimi alamıyorum. Bu son gece kollarımda olmandan başka bir şey Istemiyorum. Yarın ölecek olsam bile umurumda değil! Seni anlayamayacağın kadar çok istiyorum. Bırak odana geleyim! Bırak son gecemizde seninle olayım!” Sesi belirgin bir açlıkla doluydu. Tuğçe onun gözlerine bakıp kalmıştı. Bu kadar istenmek hem güzeldi hem de korkutucuydu. Fakat onun istediğinin sadece seks olduğunu biliyordu. Kendisi de istiyordu ama ondan başka istedikleri de vardı. Adamın kendisini birazcık bile olsa sevmesini istiyordu. Gözlerinin hep bu şekilde arzuyla ama biraz da sevgi dolu bakmasını istiyordu. O güçlü kolların kendisine sarıldığında müşfik olmasını istiyordu. Bu kolunu acıtırcasına tutan pençelerin bir bebeği severcesine kendisine dokunmasını istiyordu. 


Kendisini toparladı. Sinirli bir şekilde kolunu çekti. 
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“Üzgünüm yakışıklım. Yatağım sana kapalı. Şimdi ve sonra...” 
Hafifçe bir nefes aldı. Neden söylediklerine kendisi de inanmıyordu peki? 
Onu yarından sonra kaybedebileceğini biliyordu. Başına her an tehlikeli bir şey gelebilirdi. Onun bir suikasta kurban gidebileceğini ve ölebileceğini düşünmek bile istemiyordu. “Ben gidiyorum. Eğer çay içmek istersen buyur gel. Yoksa sabaha görüşürüz.” 

“Tuğçe?” 

Onun kendisine seslenmesi üzerine genç kadın durakladı. Karahan onun peşinden verandaya çıkmıştı. Başını çevirip adama baktı. 


“Yarın görüşmeyeceğiz Tuğçe...” diye mırıldandı adam. “Sen uyurken ben çıkmış olurum. Geri gelmeyeceğim!” 


“Ne... Neden?” diye sordu genç kadın şaşkınlığından kekeleyerek. 
Daha şimdiden kalbini buzdan bir el sıkmıştı. 


“Yarın sabah emniyete gitmem istendi. Bizim hükümet de bu konuda bilgilendirilmiş. Oradaki gelişmeler hakkında bilgi vereceklermiş ve işin iç yüzünü de iyice öğrenmek istiyorlar. Generalin iki yetişkin oğlu daha var. Onların nerede olduğu bilinmiyormuş ama eylem yapmaya niyetli oldukları söyleniyor. Sierra Leone'den beni yeniden uyardılar... 
Sanırım burada da uyaracaklar.” 


“Onlar... Onlar senin burada olduğunu biliyorlarsa... diğerleri de biliyordur!” dedi Tuğçe zorlukla. 


Adam omuz sılktı. “Artık önemli değil. Yarın akşam orada olacağım zaten. Beni yok etme fırsatını orada bulmaya çalışacaklardır. 
Burada çok belli olurlar. Esmer tenli ve Afrikalı olmaları onları ele verirler. Beyaz bir adam tutmaları ise hemen bu anda mümkün olmaz. 
Ben o sırada buradan ayrılmış olurum.” 


Genç kadın onun orada tehlikede olacağını biliyordu. Dudaklarını ısırdı. Onsuz olmak zaten zorken tehlikede olduğunu bilmek daha da korkunçtu. Ona gitmemesi için yalvarmak da bir şey ifade etmeyecekti. 
Kara korkup geri adım atan erkeklerden değildi. Oraya gidecek ve ne gerekirse cesurca yapacaktı. Öyle birisi olmasaydı böyle büyük bir belayı başına açarken bir an olsun duralaması gerekmez miydi? 

“Ben... gitmem lazım. Annemle babam meraklanırlar. Çay içmeye geliyor musun, gelmiyor musun?” Elinden geldiğince rahat olmaya çalışıyordu. Gözlerine dolan gözyaşlarını zorlukla tutuyordu. Sözde bu gece ağlamayacaktı. Yıllardır olmadığı kadar sümüklü bir kız olup çıkmıştı. 


“Onlara bavulumu hazırladığımı söyle!” dedi genç adam yavaşça. 
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“Anneme... veda etmeyecek misin?” dedi yine sıkıntıyla. 
“Ben onunla bir saat önce vedalaştım.” 


Bu ne demekti şimdi? Annesi bundan bahsetmemişti. Demek herkesin sabah erkenden Kara'nın gideceğinden haberi vardı. Kendisi hariç! Bu durumda... Bu durumda annesi onu buraya bilerek yollamıştı. 
En azından birbirlerini görüp veda etsinler diye! Buna öyle öfkelendi ki, gözyaşlarını unuttu. Dişlerini sıktı. Küçük ellerini yumruk yapmıştı. 


“O halde bana veda etmeden gidecektin, öyle mi?” diye sordu kızgınca. “Annem beni buraya yollamasaydı, seni göremeyecektim. Yarın da göremeyeceğime göre, beni görmeden gidecektin, öyle mi? Beni! Hiç değilse birazcık saygıyı hak etmiyor muyum? Ben seninle yatan kadınım! 
Evet, aptalım ama yine de az da olsa bir şeyler paylaştığımızı düşünmüştüm. Bir vedayı hak etmeyecek kadar bile mi saygı duymu yorsun bana? Ben sadece bir seks aracı mıydım senin için!” 


“Susar mısın lütfen!” diye homurdandı adam. 


“Niye? Yine mi çok konuşuyorum? Doğruları söyleyince hemen kızıyorsun bana!” 


“Kızmıyorum!” Genç adam uzanıp onu iki omzundan yumuşakça tuttu. Biraz kendisine çekti. Genç kadın onun önünde küçücük ve savunmasız kalmıştı. Farkında olmadan adama sokuldu. Onun güven dolu kollarına o kadar ihtiyacı vardı kı! 


Genç adam ise kızgın bakışlı mavi gözlü bu vahşi kadının karşısında her zamanki gibi tereddütler içindeydi. Bir kadın hem böyle yumuşacık ve çekici hem de böyle vahşı ve kavgacı nasıl olabilirdi? 
Burun deliklerinden onun çekici parfümü ve kadınsı cazibesi süzüldü. İç çekti. Şu anda onu öpmeyi nasıl da isterdi! Fakat ne yeri ne de zamanıydı. 
Birisi tarafından rahatça görülebilirlerdi. Bu isteğini geri döndüğü zamana saklamak zorundaydı. Ve o zaman Tuğçe Hanım kimin daha inatçı olduğunu görecekti. 

“Aslında niyetim... gerçekten de seni görmeden gitmekti!” diye itiraf etti. Yaptığı itirafın huzursuzluğuyla alnı kırışmıştı. Fakat asıl itirafın sonradan geldiği belliydi. “Sonra dayanamadım ve gördüğün gibi hazırlandım. Sen gelmeseydin ben seni görmeye geliyordum!” 


Onun sıkıntılı sesine rağmen Tuğçe inatla başını geri attı. Böyle giderse boynu tutulacaktı ama onun o güzel derin gözlerine bakabilmenin başka çaresi yoktu. “Yalancı!” diye fısıldadı sadece. “Beni susturmak için böyle söylüyorsun!” 


“Hayır! Ayrıca niyetim veda etmek de değildi. Ben döndükten 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sonra da görüşeceğimizi umuyordum!” 

“İmkânsız!” dedi Tuğçe. 

“Belki yeniden başlayabiliriz...” 

“Sana imkânsız dedim! Ben seni artık hayatımda istemiyorum. 
Duygusuz, suratsız, ruhsuz bir adamsın. Kendinden başkasını düşünmüyorsun. Hayat seni taş kalpli yapmış. Ben babamın istediği gibi Ankara'ya gideceğim ve orada yeni bir hayata başlayacağım. Belki sevmeyi bilen, nazik birkaç erkekle de tanışırım. Benden çocuk yapmayı kendiliğinden isteyecek ve beni bir tehdit olarak görmeyecek birisini bulmak zor olmasa gerek! 


Genç adam çatık kaşlarla ona bakıyordu. Sonra başını salladı. “Bu lafları hak ettim değil mi?” diye mırıldandı. Genç kadının güzel yüzüne uzun uzun baktı. Gözlerini, kavisli kaşlarını, dolgun ve kırmızı dudaklarını, inatçı sivri çenesini süzdü. 

Birden bıraktı onu... 

“Peki, hadi git! Çay için teşekkür ettiğimi söyle,” dedi sakince. 
“Şunu da unutma! Bebek konusunda hiçbir şeyi kesinleştirmedik. Eğer bebek olursa kesinlikle haberim olacak! Anladın mı? Kendi başına asla bir şey yapmayacaksın! Haberim olmadan kan bile vermeyeceksin! 
Afrıka'da karşıma bir ordu da çıkarsalar geri döneceğim ve benim olanı alacağım...” 

Tuğçe'nin gözleri kocaman olmuştu. Şaşkınlıkla dudakları kıpırdadı. “Se... Senin olan mı?” 

“Git dedim! Gitmezsen seni içeriye çekmek zorunda kalacağım!” 

“Hayır! Bana ne demek istediğini söyle!” dedi genç kadın inatla. 
“Eğer yine sevgili olacağımızı sanıyorsan, hiç sanma derim. Ayrıca bebek olsa bile artık senin sorunun değil. Ben kendi başıma rahatça hallederim.” 

“Ben gelmeden hiçbir şey yapmayacaksın!” diye yine emretti adam. “Bana söz ver! Ben gelince bu konuyu konuşacağız ve iki yetişkin gibi neler yapacağımıza karar vereceğiz!” 

“Püh! Yine zorunlu evliliğe gelecek konu ha?” 

“Gerekirse evet!” 

“Gerekmeyeceğine eminim. Kendimi hamile gibi hissetmiyorum. 
Belki kısırımdır. Çok erken olduğunu ve sana komik geldiğini biliyorum ama inan ki kendimi hamile gibi hissetmiyorum.” Attığı yalan anlaşılmasın diye yoğun çaba harcadı. “Rahatça git ve işlerini hallet! Beni de unut! Çünkü ben seni unutacağım!” 
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Adam gülümsedi. Genç kadın onun artık çok daha sık gülümsediğini fark etmişti. Fakat bu ruhsuzun şimdi böyle güzel gülümsemesi haksızlık değil miydi? 


“Çok unutmanı tavsiye etmem. Beni mutlaka göreceksin. Bebek olsa da olmasa da! Seninle ilgili planlarım var!” 

“Kendini beğenmişsin! Koca bir şımarıksın!” dedi genç kadın şaşkınlıkla. Adamın rahatlığına ve cesaretine Inanamıyordu. Ve bu tatlı gülücük ne baş belası bir şeydi! O kara gözler ne kadar da ılık olmuştu. 
Direncinin eridiğini hissetti. 

“Evet...” dedi adam gülümsemeye devam ederek. 

“Despotsun!” 

“Sanırım!” 

Tuğçe geriye doğru bir adım attı. Başını büyük eve doğru çevirdi. 
Annesi ile babası merak etmeye başlamış olmalılardı. Oysa adamı son görüşü olduğunu bildiği için oradan ayrılmayı canı hiç istemiyordu. Onun sözleri ise aklını iyice karıştırmıştı. 

“Yine de...” diye fısıldadı ona bakarak. “...İnşallah sağ salim gider gelirsin. Senin için dua edeceğim!” Onun için yapabileceği tek şey buydu. 

“Geleceğim!” dedi adam onun gözlerinin içine bakarak. 


“Güzel! Aptalca şeyler yapma! Artık... aileni düşünmek zorunda olduğunu... unutma!” 

Adam cevap vermedi. Tuğçe bir adım daha geriye gitti. Gözleri kırgınca bakıyordu sanki. Sonra döndü. Neredeyse koşarak merdivenleri indi ve hızlı adımlarla uzaklaştı. Attığı her adım kalbini de geride bırakıyordu. Yolun yarısında durdu ve gözyaşlarını elinin tersiyle sildi. 
Tamamen kurutması biraz zamanını almıştı. 

Verandaya geldiğinde, annesi kendisine yeni çay koyuyordu. 
Babası da gazete okumasını bitirmiş gibiydi. Genç kadın yerine otururken elinden geldiğince doğal olmaya çalıştı. 

“Gelmiyor!” dedi onlara. Gözlerinin ağlamaktan kızardığını bildiği için babasına bakmamaya çalıştı. “Eşyalarını toplaması gerekiyormuş. 
Teşekkür etti!” 

“O halde ben kalkıyorum!” dedi babası. Yerinden doğrulduktan sonra karısının yanağından öptü. Kızına da bir göz kırpmıştı. 

“İyi geceler baba!” 

“Sana da kızım.” Rasim Bey gidince Tuğçe hemen annesine döndü 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kızgınlıkla. “Anne, çok fenasın! Kara'nın gideceğini biliyordun ve bana söylemedin! Yarın onu görebileceğimi sanıyordum ben de!” 


“Aman, kızım, sana kalsa onu hiç göremezdin! Seni zorla onun yanına yolladım. Bana teşekkür edeceğine kızıyor musun?” 


“Kızıyorum tabii! Orada aptal durumuna düştüm!” 
“Aptalsın zaten!” 

“Ne demek bu?” 

“Hiç! Düşün anlarsın!” 


Tuğçe hafifçe yerinde doğruldu. Annesinin tatlı yüzüne baktı kızgınlıkla. “Yine aynı konulara gelmeyelim. Onu seviyorum ama bu sevgi onun özgürlüğünü almamı gerektirmez. Eğer o beni sevseydi kendiliğinden özgürlüğünden vazgeçerdi. Tıpkı benim gibi! Ben bir daha onu sevdiğim kadar başkasını sevemeyeceğimi biliyorum.” 


“Onun özgürlüğünü kaybetmekten korkması normal. O bir erkek. 
Çevrelerinde onca kadın varken tek bir kadına bağlı kalmak herkesin harcı değil. Hem de Kara kadar yakışıklı bir erkekse. Üstelik zengin de!” 


“Keşke olmasaydı! Beni onun parasıyla ilgilenmekle bile suçladı !” 
“Gerçekten mi?” diye soran kadının sesi şaşkındı. 


“Doğrusu suçlamıyorum. Ona olan sevgimin aynı zaman denk geldiğini biliyorum. Ama yemin ederim bir kuruşunu bile istemiyorum. 
Hiçbir şeyi olmasaydı bile onunla Afrika’ ya gider ve memnuniyetle karısı olurdum!” 


“Aferin! İşte benim kızım bu!” 
“Dalga geçme anne!” dedi Tuğçe alıngan bir tavırla. 


“Dalga geçmiyorum canım. Aslında baban da bana bir şey sormuştu.” 


“Ne sormuştu?” 
“Senin Kara'ya olan hislerini!” 


“Anne! Söylemedin değil mı?” diye telaşla itiraz etti genç kadın. 
Eli titrediği için çayı neredeyse yine bacaklarına dökülecekti. “Bak, bu aramızda bir sırdı biliyorsun!” 


“Biliyorum yavrum! Merak etme! Söylemedim. Babanın niye sorduğunu da anlamadım. Fakat şu bir gerçek kı baban o delikanlıyı seviyor. Sanırım aranızda bir şeyler olması onu üzmezdi” 


“Gerçekten mi?” 
“Evet. İstersen ona çıtlatırım?” dedi kadın tatlı bir göz kırpmayla. 
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Tuğçe ise hemen reddetmişti. 

“Asla! Sakın anne! Kara ile evlenmemiz için bizi zorlamasını kaldırmam. Kara'yı seviyorum ama kendi gururum da var! Ben onunla sadece... sadece tek bir şart altında evlenirim! O da hiç mümkün gözükmüyor!” 

“Hımm? Neymiş o?” 

“Tıpkı filmlerdeki gibi romantik bir şekilde bana evlenme teklif ederse! Beni sevdiğini söylerse! Yoksa yemin ettim. Onunla asla evlenmeyeceğime dair büyük yemin ettim. Beni sevmeyen bir koca istemiyorum!” 


“Seni evlendikten sonra da sevebilir. Erkeklerin çoğu öyledir. 
Evlenince bir kadına daha kolay bağlanırlar!” 


“Hayır, bunu göze alamam.” Bardağını masaya bıraktı. Bu konuşma daha ilerilere gitmeden önünü kesmek istiyordu. “İzin verirsen ben de yatmak istiyorum. Birkaç gecedir iyi uyuyamıyorum zaten. Sorun olur mu?” 


Kadın omuz silkti. Yüzünde her zamanki gibi sıcak bir tebessüm vardı. “Niye sorun olsun? Git yat tabii. Ben Tuğrul'ları bekleyeceğim. 
Gerçi onu yarın da görürüm ama gitmeden oğlumla biraz daha vakit geçirsem iyi olur!” 

“Aptallar! Kovboylar gibi maceraya atılıyorlar. Kara hadi neyse! 
Adam mecbur. Ama bizimkilere ne demeli? Tanımadıkları bir adam için tehlikeye atılmaları hiç hoş değil! Başlarına ne geleceğini bilmiyoruz!” 


“Sus yahu! İçime sıkıntı sokma! Zaten endişeliyim. Fakat onlar için bir değişiklik olacağını biliyorum. Buradaki pasif hayattan sıkılmaya başlamışlardı. Azıcık macera kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak!” 

“Azıcık mı? Anne! Hayatları tehlikede!” 


“Merak etme kızım. Akılsız oğullarım Karahan'ı korumaya gittiklerini sanıyorlar ama eminim asıl Karahan onları koruyup kollayacaktır. Baban orada başına gelen olaydan sonra müthiş değişmiş olarak döndü. Fark etmedin mi? Daha neşeli, daha hayattan keyif alıyor. 
Söylemeye utanıyorum ama cinsel olarak da daha performanslı! Sankı pili değişmiş gibi! Erkeklerin hepsi böyle! Adrenalin manyağı! Ayrıca Karahan'ın oradaki popülerliğini öve öve bitiremedi. Adamların ona olan korkuyla karışık saygılarını, sevgilerini hissetmemek mümkün değilmiş. 
Resmi makamlarda bile birçok tanıdığı varmış?” Bir an durup düşündü. 
“Acaba bu Kara bize söylediğinden de zengin olabilir mi? Herkes böyle 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peşine düştüğüne göre? Bizim elçilik de konunun peşindeymiş. Sevdiğin erkek uluslararası bir kahraman yani şekerim. Herkes onun orada yaptıklarına hayret ediyormuş!” 

“Karısı için yaptıklarına!” dedi Tuğçe acı ile. 

“Belki öyle! Ama yapmış işte!” 

“Hayatımda bir de kahraman eksikti!” dedi Tuğçe ters bir sesle. 
Eğilip annesinin yanağını öptü. “Sabaha görüşürüz. Abimler geç gelirse bekleme onu, sen de yat! Çocuk değiliz artık!” 

“Tamam, tamam, beklemem! Sen git yat hadi,” dedi annesi yalancı bir terslikle. Sonra da eve giren kızının arkasından uzun uzun baktı. 
Tuğçe'nin o gence âşık olmasını istemişti ama bu şekilde olması acaba kendi kabahati miydi? Kızının ne kadar güzel olduğunu biliyordu. Fakat Karahan'ın bu güzelliğe direneceğini nereden bilirdi? O dürüst ve aptal oğlan şu peri gibi kıza nasıl karşı koyabiliyordu? Ve işin ilginç yanı, Tuğçe sankı son birkaç günde daha da güzel olmuştu! Bu nasıl olabilirdi ki? 

Tuğçe ise odasına girince, sinirli bir hareketle cep telefonunu yatağını üstüne fırlattı. Hiç uykusu yoktu ama yalnız kalmak ve hislerini saklamak zorunda kalmamak için odasına gelmişti. Önce banyoya gitti. 
Elini yüzünü yıkayıp dişlerini fırçaladığında siniri biraz geçmişti. 

Soyunup temiz gece kıyafetleri giydi. Yine bir bluz ve şort şeklindeki kıyafetini giydi. Bunları yeni almıştı. Daha önce giymek nasip olmamıştı. Aynadan kendisini kontrol etti. Kırmızı renkli bu kıyafet saçlarına ve beyaz tenine iyi gitmişti. Aman canım! Baloya gidecek değildi ya! Ama yine de güzel olmuştu işte! Kara'nın kendisini böyle görmesini isterdi. Gayet seksi görünüyordu. Sadece fazla beyazdı. 
Yakında havuzda geçireceği çok boş vakti olacaktı. Arkadaşlarıyla da denize gitmeye sözleşmişlerdi. Kız kıza yapılacak bu bir haftalık gezi, on beş gün sonraydı. Veda balosunun ardından... Otelde yerlerini bile ayırtmışlardı. Fakat Kara'nın oradaki durumu hakkında bilgi sahibi olmadan nasıl kendisini bu eğlenceye verecekti? Onun kendisini aramayacağı belliydi. Kendisi de adamı aramazdı kesinlikle! Belki... 
Belki bir mazeret uydurursa! Mesela bebek! 


Elini karnına attı. Hamile kalıp kalmayacağını o kadar merak ediyordu ki! Artık bundan korkmuyordu. Karahan'a aksini, istiyormuş gibi davranmasına rağmen o bebeği aldırmayacaktı. Tabii bunu adamın bilmesine gerek yoktu. Büyük bir ihtimalle öğrenince çok kızacaktı ve kolundan tuttuğu gibi kürtaj yaptırmaya götürecekti. Ya da boynunu bükecek ve evlenmeyi kabullenecekti. 
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Her ikisi de istediği şeyler değildi. Bu yüzden ne olursa olsun onun bebek hakkında bir şey bilmemesi gerekiyordu. Hatta ailesi öğrendikten sonra bile bilmemeliydi. Hemen her şeyi tahmin ederdi. Peki, bebeğin babasını nasıl uyduracaktı? Aslında şu tatil iyi olmuştu. Herkese tatilde tanıştığı birisi derdi. Adını ve yerini bilmediği bir erkeği uydurmak zor olmazdı. Fazla sorun olacağını sanmıyordu. Zaten hamileliği belli oluncaya kadar aradan aylar geçerdi. 


Kendi kendisine güldü. Bu bebeği istediğine ınanamıyordu. 
Üzüntüsü dağılmıştı biraz. Keşke hamile kalsaydı! Şimdi bunu o kadar istiyordu ki! O sağlıklı ayının bunu becereceğinden ise neredeyse emindi. 
Bir erkek gece boyunca bu kadar doyumsuz olur muydu ya? Neredeyse iki saatte bir sevişmişlerdi. Eh, artık doğa gereğini yapardı her halde? 


Lambayı kapatıp yatağına yattı ve üstünü bile örtmeden hayallere daldı. Aslında kendisini çok kaptırmak istemiyordu. Bebek olmazsa gerçekten üzülebilirdi. İç çekti. Gözü kapıya kaydı. Yeniden iç çekti. 
Hadi canım! Gelir miydi acaba? Daha neler! 


Bir dakika sonra yerinden kalktı. Kapıya gıttı. Arkasında anahtar yoktu. Tuvalet masasının çekmecesini açtı. Orada sanki bir anahtar görmüştü. Evet, işte oradaydı. Onu aldı ve kapının kilidine soktu. Tamam işte! Olmuştu. O adama güvenmiyordu. Kendisine hiç güvenmiyordu. 
Kilidi çevirip emniyet hissi ile yatağına geri döndü. Zıplayarak kendisini yatağa attı. Bu yatak neler görmüştü! Bir kızın ilk tecrübesine ve devamındaki değişik pozisyonlara şahit olmuştu. Adamın kucağında kıvrandığı anlar aklına gelince huzuru kaçtı. Bir anda kasıklarında hissettiği sızı, sanki onu yanında gibi germişti. Göğüs uçları da kıpırdanmaya başlayınca, dehşete kapıldı. Hemen yatakta yüzükoyun döndü ve yüzünü yastığına gömdü. Ama bu pozisyon da yeterli gelmemişti. Yastık yüzünden nefes alamamak bile kıpıttıları engelleyememişti. 

Yeniden sırt üstü döndü. 

‘Unut onu! Unut onun sana yaptıklarını!” diye düşündü. 

‘Keşke burada olsaydı!” dedi yine içindeki o ses. ‘Bir kere daha sevişsek ne fark eder? ' 

Loş odada gözleri kapıya gitti yıne! Dudağının ucunu kemiriyordu. 
Bu içindeki ses şeytan mıydı acaba? Kesin şeytandı! Aklına neler de getirtiyordu. Mesela uzun bir adam! Fazla uzun ve iri! Ama biçimli bir vücudu olan iri bir adam! Neredeyse her santımını öptüğü kaslarla kaplı esmer bir vücut!.. Uyma şeytana! Elleriyle sımsıkı çekiştirdiği güzel kalçalar... Sibel haklıydı! Adamın çok güzel kalçaları vardı. 
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Yerinden kalktı. Masanın üzerinde duran bardağını aldı. Banyoya gidip temiz kuyu suyu akan çeşmeyi açtı. Kana kana bir bardak içti. 
İçindeki bu ateşi başka nasıl söndürecekti! 

Odasına geri girdiğinde gözü yine kapıya gitti. Sonra yavaşça oraya yöneldi. Elini anahtara attı. Sadece bir saniye düşündükten sonra kapının kilidini açıp anahtarı da çekmeceye geri attı. Onun gelip gelmeyeceğini bilmiyordu. Ama gelirse... Ama gelirse... fazla naz yapmayacağını biliyordu. Bu son gecelerinde ona doymak isterdi. 
Doyamayacaktı tabii kı! Son defası sadece iki gece idare edebilmişti. 
Yine de biraz isteklerine gem vurmuş olurdu. En azından bu gece deliren bedenini azıcık kontrol altına almış olurdu. 


Yatağına sırt üstü uzanıp eline telefonunu aldı. O sersem kendisi gelir miydi acaba? O kadar aptalca bir cesaret gösterebilir miydi? Herkes evde uyurken o sessizce gelip yatağına girer miydi? Evet, istediği zaman bir kedi gibi zarif ve sessiz yürüyebiliyordu ama neticede geç saatte ve çok sessiz bir evde bu cesareti kendisi asla bulamazdı. 


Ona mesaj çekse miydi? Bu içinde kabaran arzuyu doyurmak istiyordu ama utanıyordu da! Hem ona ne diyebilirdi? Sürekli adamı tersleyip durduktan sonra onu şimdi sadece seks için çağırmak aptalca değil miydi? O ne bilecekti ki Tuğçe'nin kendisini sevdiğini! Genç kadını davranışlarını tutarsız bulacaktı! Belki sonra dalga bile geçerdi. 

Bır süre daha sırt üstü yattı. Saat çoktan biri bulmuştu. Ağabeyi ve Seda gelmiş olmalılardı. Çünkü on beş dakika önce dışarıda araba sesi duymuştu. Ardından da koridorda belirsiz konuşmalar ve yürüme sesleri. 
Demek odalara çok ses gitmiyordu. Kara odasına gelirse fazla ses çıkaracaklarından korkmasına gerek yoktu ama gelir miydı acaba? 


Eline yine telefonunu aldı. Belki de uyumuştu? Sabah erkenden gideceğine göre? Önce babasını Manisa” ya götürecek olabilirdi. Dönüşte de emniyete giderdi. Sonra da havaalanı ve ağabeyinin uçağıyla ver elini Sierra Leone... Onu son kez görmek için kendi ağabeylerini yolcu etmek bahanesiyle kendisi de havaalanına gitse ne olurdu ki? 

Telefonunu kaydırarak ekranını açtı. Orada saate baktı. Zaman hızla ilerliyordu ama kendisini bir türlü uyku tutmuyordu. Ev şimdi derin bir sessizliğe gömülmüştü. Mesaj kısmına girdi. Ne yazacağını bilmiyordu. Gel benimle seviş diyemezdi ya! Ya da vücudumun her yeri arzuyla sızlıyor. Sana ihtiyacım var! 


Aklına gelen en aptalca mesajı yazdı. 


“Uyku tutmadı. Prezervatif var mı? ' 
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Geri adım atıp vazgeçmeden mesajını yolladı. Sonra kıkırdamasına engel olamadı. Duyulmasın diye eliyle ağzını kapatmıştı. Ne aptalca bir mesajdı bu! Telefonu yan tarafa koydu. Bakışlarını kapıya dıktı. Gözü yine de arada telefona kayıyordu. Eğer gelmeye niyet ederse bir mesaj çekerdi belki! Kapıyı açık tutması için falan uyarırdı! Ah! Belki de uyumuştu! 

Aradan yarım saat geçtiğinde, onun uyumuş olduğuna kanaat getirmişti. Belki de mesajın içeriğini anlamamıştı. Pek de davet eder gibi değildi. Başta kendisine komik gelmişti ama belki de adam bunu hiç komik bulmamıştı? Öff! Bu erkekleri anlamak ne zordu! Mesajı kazara başkasına gönderdiğini bile düşünecekti neredeyse! 

Bir süre sonra gözleri kapıyı izlemekten vazgeçti. Ümidi kalmamıştı. İçinde biriken arzu ve sıkıntıyla yan döndü. Keşke akşamüzeri onun sözlerini dinlemiş olsaydı da adama yatağına gelebileceğini söylemiş olsaydı! Ama onu görünce içindeki cinler de rahat durmuyordu. Onu görmezken özlem ile yanarken, görünce de sözleri ve davranışları aklına geliyor, bunun etkisiyle olmadık ters laflar edebiliyordu. 

İç çekti. Uyusa iyi olacaktı! Ah bir uyuyabilse! Açık balkon kapısından giren serin hava bile içindeki ateşi düşüremiyordu. Sırtına vuran serinlik, göğüslerinde hissettiği gerilmeyi yok etmiyordu. 

Sonra garip bir şey oldu. 

Arkasında bir hareket, yatakta bir oynama ve o gergin göğüslerini açık yakasından girerek tutan kocaman bir el! Hey! 

Şaşkınlıkla nefesini tuttu. Hayır! Bu gerçekti. Sonra sırtında geniş bir göğüs ve kalçalarında baskıcı bir dokunuş... Başını hafifçe çevirdi. 

“Kara?” 

“Başkasını mı bekliyordun yoksa?” dedi adam hafifçe gülümseyerek. 

“Hayır ama... nasıl? Nasıl girdin? Kapı?..” 

“Seni küçük aptal! Beni o kapı durdurabilir miydi?” 

“Şey! Kılıtlı değildi zaten! Ama kapı açılmadı?” 

“Balkondan girdim!” diye mırıldandı adam. Onu tutup yatakta sırt üstü çevirdi. Aç gözlerle loş odada parlayan tenini, gece kıyafetinin gizlemekten çok kışkırtıcı kıldığı ince bedenini seyretti. “Balkondan tırmanarak girmek daha kolay ve emniyetliydi. Koridorda babanla karşılaşmak istemezdim doğrusu!” 
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“Babam uyuyunca top atsan uyanmaz. Şimdi kim bilir kaçıncı uykusundadır. Ama kalkma vaktı geldi mi zerre sarhoşluk göstermeden kendisi uyanır!” dedi zorlukla. Çünkü heyecanı tavam yapmaya başlamıştı. Genç kadının konuşmasını esasında Kara pek dinliyormuş gibi gözükmüyordu. İri eli cesurca ve usulca bluzunu yukarı sıyırmıştı. 


“Hımm. Kırmızı sana çok yakışıyor. Mesajını doğru anlamış mıyım peki?” 

Tuğçe onun dudaklarının pembe tepeciklerden birisine yaklaşmasını büyülenmiş gibi izledi. O daha dudaklarını değdirmeden sertleşmişlerdi. Belini gererek onu daha fazla hissetmeye çalıştı. Ilık dudakların pürüzsüz temasını, dılının çıldırtan ıslaklığını ve dişlerini ustaca kullanmasını hissetti. 


“Evet...” dedi zorlukla. 

“Neden fikir değiştirdin peki!” diye mırıldandı adam. Bir göğsünden diğer göğsüne geçmişti usulca. 

“Öğrenmek... zorunda mısın?” diye inledi Tuğçe. 


“Hayır!” dedi genç adam kesin bir dille. Bir eli ustaca düz karnına inmişti. Hala o çıldırtıcı yuvarlaklıklarla oynarken, elini kontrollü bir şekilde şortunun içine soktu. Dudakları aç bir şekilde genç kadının dudaklarına çıkınca, parmak uçları da aralanan bacaklarının izin verdiği her yeri keşfetmeye başlamıştı. Genç adam bu güzel kadının tadını, kokusunu nasıl da özlediğinin farkındaydı. Ağzında hâlâ tecrübesizce kıpırdanan dudakların tadını ise unutmak ne mümkündü. Buradan gidince hep bu dudaklar aklında kalacaktı. Kaç gündür o dudaklara bakıyor ve baktıkça öpme isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Tuğçe o mesajı atmasaydı bile genç kadının odasına gelecekti. Reddedilmeyı bile göze almıştı. 


Genç kadın birkaç dakika sonra bluzunun sıyrılmasına, şortunun da altındaki iç çamaşırı ile birlikte çıkarılmasına yardım ettiğinin farkında bile değildi. Küçük elleri genç adamın göğsündeki tüylerde gezinip duruyordu. Onun üzerindeki siyah tişörtün içine soktuğu elleri belki hâlâ acemiydi ve heyecandan titriyordu ama genç adamın içinde de dayanılmaz ateşler yakıyordu. Kendisi çıplak kalınca, o da adamın tişörtünü çekiştirdi ve çıkarıp bir kenara fırlattı. Şimdi ikisi de yatakta dizleri üzerinde ve birbirlerine yüzleri bakacak şekilde duruyorlardı. Eli yavaşça adamın pantolonuna gitti. Kemeri çözmesi ve düğmesini açması titreyen elleri yüzünden biraz vaktini almıştı. Fermuarını indirirken genç adamın kendisini seyrettiğini biliyordu. 


“Tembel!” dedi kısık bir sesle. Dar kot pantolonu iki yanından 


318 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


tutup aşağıya çekti. Pantolon çok zorlanmadan aşağıya kaymıştı. Ancak dizleri üzerindeki adam bir iki hareketle onu da çıkarıp yere attı. Tuğçe gözlerini geniş göğsüne dikti. Kaslarla kaplı bu güzel vücuda bayılıyordu. 
Parmak uçları ile tıpkı onun yaptığı gibi erkeksi göğüslerini okşadı. 
Avucunun altındaki sertliği hissetti. Sonra düz midesindeki gergin boğumlara dokundu. Hayalinde bile böyle güzel bir erkek hiç canlandırmamıştı. Yutkunarak iç çamaşırının üzerinden sert kabarıklığa dokundu. Adamın gerilmesi, bu hareketin onu etkilediğini gösteriyordu. 
Elini yavaşça kumaşın içine soktu. O dokundukça avucundakı şey sanki daha da güçleniyor gibiydi. Bu yaptığının adamın hoşuna gittiğini çok önceden fark etmişti. İlk defasında önce utanmış, sonra da doğal görerek onu okşamış, onun kendisine yaptığı gibi tahrik etmişti. 

Elini çekti ve adamı yatağa sırt üstü itti. Zaten sıyrılmış olan iç çamaşırını hızla çıkarıp attı. Elleri yine erkekliğine uzanırken heyecanla sordu. 


“Prezervatif getirdin mi?” 

“Maalesef!” dedi adam. Onun kendisiyle meraklı bir çocuk gibi oynaması, baştan ayağa her yerini germişti. “Zaten gerek de yok!” 

Tuğçe kıkırdadı. Dudaklarını aşağıya indirirken sordu. “Nasılsa olan oldu mu demek istiyorsun?” 


Adam onun dudaklarının baskısı ile cevap bile verememişti. 
Kalçaları daha da gerginleşirken en hassas yeri bir kadının kontrolüne geçmişti. Genç kadının öne düşen saçlarından ne yaptığını göremiyordu ama dayanılmaz bir şekilde hissediyordu. 


Genç kadın doğrulduğunda adamın artık korkunç derecede tahrik olduğunun farkındaydı. Bu kadarını kolayca öğrenmişti. Gülümseyerek ona baktı. “Nasılsa ertesi gün hapımız var. Onu kullanabilirim,” dedi. 


Genç adam cevap vermedi. Genç kadının elleri şimdi düz göbeğinde, oradan da geniş göğsünde gezinmeye başlamıştı. Dudakları da hemen ellerini takip etmeye başlamıştı. Tuğçe bu gece çok daha rahattı. 
Bunun ikisi de farkındaydı. Genç adam bunun bir son gece hediyesi olduğunu biliyordu. Elleriyle güzel yüzünü yakalayıp dudaklarına uzandığında, göğsünde diri göğüslerinin istekli baskısını hissetti. Sımsıkı sarıldığı kadını uzun süre öptü. Sonra ani bir hareketle dönüp o narın bedeni altına aldı. Acele etmeyecekti. Bu anın tadını dakikalarca yaşamak istiyordu. Onun kendisiyle birleşme çabalarını uzun öpücüklerle engelledi. Kıvranan vücudunu ustaca ateşledi. Öyle ki artık Tuğçe kızmaya ve inlemeleri arasında minik şikayet mırıltılarına başlamıştı. 
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Her şey çok güzeldi. Balkondan gelen serin rüzgâr iki gencin terli vücutlarını daha da gerginleştiriyordu. Sonunda genç kadının isteğini gerçekleştiren Karahan, gözlerini onun yüzüne dikerek neler hissettiğini anlamaya çalıştı. Bu öfkeli cadının dudakları istediğini almanın keyfi ile kıvrılmıştı. Bir süre sonra inlemeleri, adamın düzenli hareketleri ile aynı tempoya kavuşmuştu. Ağzını sımsıkı kapalı tutan Tuğçe, tırnaklarını genç adamın sırtına batırmıştı. Sessiz kalmak için harcadığı çabayı bir süre sonra unuttu. Yaşadığı zevk dolu patlama ağzından uzun bir nefes olarak çıktı. Saniyeler uzadıkça zevkli kasılmalarına devam eden bedeni, doygun bir halsizliğe büründü. Dudaklarını kavrayan dudaklara itirazsız karşılık verdi. Karahan'ın da aynı anda rahatladığını hissetti. Bacaklarıyla onu sımsıkı sarmaya çalıştı. Daha fazla hissetmek için... Daha fazla hissetmesi için... Belki bu sefer bebek olurdu! Eğer öncekilerde olmamışsa bu sefer olması için dua etti. O hapı kullanacak falan değildi. 

Kaç gündür uykuya hasret bedeni, istediği doygunluğu alınca birden inadı bıraktı. Bir kedi gibi mırıldanarak yana kayan adamın kollarına sığındı. O sevdiği erkeksi kokusunu içine çekerek yanağını omzuna dayadı. Birkaç küçük öpücükten sonra da hızla uykuya daldı. 
Yerinin bu güçlü kollar olduğunu o kadar iyi biliyordu kı! 

Oysa Karahan düşünceliydi. Uykusu hiç yoktu. 

Onun derin nefeslerini duyunca dudaklarını çevirip alnını öptü. 
Tuğçe uykusunda gülümsemiş ve ona daha da sıkı sarılmıştı. Karahan derin bir nefes alıp gözlerini tavana dikti. Beyaz alçıdan yapılmış işlemeler belli belirsiz gözüküyordu. Aklında ise bu vahşi cadı ile ne yapacağı vardı. Öylesine inatçıydı ki! 

Parmakları uzunca bir süre narın bedenini okşadı. Uyumak ve bu değerli anı harcamak istemiyordu. Bu inatçı kadın aklını tamamen karıştırmıştı. Ama ne tatlı bir inatçı cadıydı bu! Ne kadar da sıcak ve sevecendi! Nasıl da kendisini arzuyla sunmuştu. Karşılık beklemeden... 
Tüm saflığıyla! 

Ne yapacağını bilmiyordu. Gerçekten de hayatında ilk kez korkuyordu. Korkusu bu sefer çok farklıydı. 


Keşke onun hislerinden emin olabilseydi. 
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15.BÖLÜM 


Tuğçe ile ilgili genç adamın kafasında belirgin bir plan vardı artık. 
Uçak ineli çok olmuştu. Lüks minibüs sıcak yollarda yavaşça giderken dalgın bakışları kalabalık sokaklardaydı. Mahkeme öğlene doğruydu. 
Burada bir otelde hepsi için yer ayırtmıştı. Doğrusu uçaktan indikten sonra karşılanmaları Osman, Tuğrul ve Turgay'ı şaşırtmıştı. Neredeyse resmi bir görevli gibi karşılanmışlardı. İçine bindikleri camları siyah minibüs kendisinindi. Çiftlikten gelip giderken kullanıyordu bazen. 
Gerekli resmi işlemler halledilince, önde ve arkada birer koruma aracıyla otele doğru yola çıkmışlardı. Minibüsü kullanan adam siyah Afrikalıydı ve kendi boyundan bile uzundu. İç kısımlarda yaşayan ve uzun boyluluğu ile bilinen bir kabileye aitti. Ama Umdu isimli bu iri adam, hayatını da neredeyse kendisine adamıştı. Tanışmaları aslında iyi başlamamıştı. Her ikisine de birkaç çürüğe ve acıyan yumruklara mal olmuştu. 


“İstediklerimi aldın mı Umdu?” diye sordu ona İngilizce olarak. 


“Evet efendi!” Aynadan bakan kahverengi gözler katıksız bağlılık yansıtıyordu. “Oturduğun yerdeki kolçağın içinde!” 


Osman yan gözle kardeşine baktı. Karahan hemen ikisi arasında kalan kol yasladıkları yeri kaldırmıştı. İçine elini attı ve pırıl pırıl parlayan koyu renkli ve şık görünümlü bir silah çıkardı. Yepyeni olduğu belliydi. 


“Walther P99 AS... Alman malı...” diye kısaca açıklamaya çalıştı. 
“Bunu bir savcı arkadaşım önermişti. Dört emniyetlidir. Tetik emniyeti, ateşleme iğnesi emniyeti, düşme emniyeti ve ateşleme iğnesi boşaltma emniyeti... Gövde polimer, kapak takımı ise çeliktir. Çok hafif, güçlü, taşıması kolaydır... On beş mermi atar. Geri tepmesi azdır. Şarjör çıkartma mandalı tetiğin altındadır. Böylece kazara düşmesi imkânsızdır. 
Tetik ise çift hareketlidir. İkinci atıştan sonra bedeninizin bir parçası olur. 
Hepsi sıfır, hepsi temiz!” Namluyu ve şarjörü alışkanlıkla kontrol etti. 
Sonra elinde ters çevirip Tuğrul'a uzattı. Tuğrul sessizce almıştı sılahı. 
Bir başka silah çıkaran genç adam onu da Turgaya uzattı. 
“Gerekmedikçe hayatınızı riske atmayın. Sılahlar kendiniz için. Benim için değil.” 

Sılahların dördü de aynı modeldi. Ayrıca üçer tane yedek şarjör de 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uzattı. Herkes silahı gömleğinin içinden pantolonlarının beline sıkıştırdı. 
Osman aldığı silahını beline takarken, öndeki iri şöförü işaret etti. 


“Senin adamın mı?” 


“Evet. Ona tamamen güvenebilirsiniz. Çevremizde bize bağlı en az on adam daha var. Sizler onları fark bile etmezsiniz. Burada akrabalık bağları çok güçlüdür. Benim isteğim dışında gelmiş çoğu. Umdu istemiştir kesin. Generalin yanında çalışmıştı bir süre. Sonra benim yanıma geçti. Geçiş dönemi biraz sancılı oldu ama olsun. Sonu iyi oldu.” 


“Ne oldu?” diye sordu Turgay. 


“Bir barda ikimize de mor bir göze ve çeneye patladı...” dedi Karahan. “Sonra iyi dost olduk. Generali en iyi tanıyanlardan birisidir. 
Dört senedir benim yanımda çalışıyor. Öncesinde generalin korumasıydı. 
Sanırım savaş yüzünden paslanan vicdanlar zamanla açılıyor.” 


“Sence yarın ne olacak?” diye sordu bu sefer Tuğrul. 


“Bir sürü şahit var ama herkes sindirilebilir. Benim şahitliğimde general doğruca darağacına gidecek.” 


“Asılacak mı?” 


Karahan umursamazca omuz sılktı. “Söz gelimi söyledim. Sanırım kurşuna dizerler. Daha temiz. Eskiden örnek olsun diye asarlar ve meydanda bırakırlardı. Ama uluslararası baskılar böyle izbe yerleri de etkiliyor. Önemli olan mahkeme olması... Anladığım kadarıyla parayla birçok kişiyi satın almaya çalışmışlar. Mahkeme başkanını tanıyorum. 
Dürüst birisidir. Onu alamazlar. Zaten bana bir iyilik borcu vardı.” 


“Bu durumda seni yok etmek için fazla vakitleri yok!” 


“Evet! Bana bir şey olursa diğerleri de sinecektir. Şu anda adaletin güvencesi gibi duruyorum!” Çatılı kaşları biraz yumuşadı. “Bu garip bir durum... Hiç istemediğim halde istemediğim sorumluluklar altına giriyorum! Ve nedense rahatsız olmuyorum!” 


Onun ne demek istediğini hiç kimse tam anlamamıştı. Oysa genç adam o sırada sarı saçlı birisini düşünüyordu. Onun kollarından sıyrılıp gitmek çok zor olmuştu. O sabah yanından gizlice çıktığında, Tuğçe daha mışıl mışıl uyuyordu. Saçları dağınıkça yüzünün iki yanına yayılmıştı. 
Giyındikten sonra bile uzun süre beyaz ve inatçı yüzünü, güzel dudaklarını, narın gerdanını seyretmişti. Gözlerini daha aşağıya indirmeye cesaret edememişti. Yoksa onun yanından ayrılamayacağını biliyordu. 
Anormal derecede güçlü bir çekim, genç adamı o vahşi sarışına doğru çekiyordu. 
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“İnatçı cadı!” dedi kendi kendisine. Sonra herkesin gözlerinin kendisine bakması ve içlerindeki ifadenin ışıltılarla dolması üzerine biraz yüksek sesle söylediğini fark etti. Aklından geçen her şeyi yüksek sesle söylemediğini umdu. 

Tuğrul keyifli bir göz kırptı ona. “Öyledir!” 

Karahan belki de hayatında ılk defa kızardı. Nasıl geri dönebilirdi ki? Demek her şey bu kadar açıktı? Dişlerini sıktı. Herkesin kimden bahsettiğini anlaması ise çok garipti. 


“Hep böyle inat mıydı?” diye sordu elinde olmadan. 


İki erkek kardeş gülümsediler. Kız kardeşlerinin nasıl zorlu olduğunu Karahan'ın da anlamış olması hoşlarına gitmişti. “Bebekken bile!” dedi bu sefer Tuğrul. “Hiç boyun eğmezdi. Kendi dediği olacak diye inat etmezdi ama kimse de ona istemediği bir şeyi yaptıramazdı!” 


“Tuğçe'den mi bahsediyorsunuz?” diye sordu Osman. Onun da aklı karısı ve çocuğunda olduğu için bir an konudan kopmuştu. Yakışıklı yüzünü çevirdiği Karahan ise başını salladı. 


“Evet. Aklıma geldi birden. Benden hoşlanmıyor...” 


İç çekerek söylediği bu söz üzerine Tuğrul ve Turgay birbirlerine bakarak yeniden gülümsediler. Camdan dışarı bakan Karahan onların bu halini görmemişti. O kadını özlediğine bile inanamıyordu. Ayrılalı daha kaç saat olmuştu ki? Aslında içinde bir şeyler, onun havaalanına ağabeylerini geçirmek için geleceğini ummuştu. Oysa genç kadın gelmemişti. Niye gelmediğini elbette biliyordu. İnadı yüzünden tabii! O kadar inatçıydı ki, adamı görmek istemediğini ifade edebilmek için kardeşlerini bile uğurlamaya gelmemişti. Geceki o ateşli kadının sabah her şeyi yıne umursamazlığa döktüğü belliydi. Sadece seks için istenmek ise Kara'yı yaralıyordu. Bu daha da garıptı. Sadece seks için birçok kadınla birlikte olmuştu. Şimdi ise küçük bir kadının ellerinde neredeyse oyuncak olmuştu. 


Dün gece o garip mesaj gelince çok şaşırdığını kabul ediyordu. 
Konuşmalarından sonra Tuğçe'nin öyle bir mesaj yazacağını hiç tahmin etmezdi. Niyeti aslında gitmek değildi. Tuğçe bunu açıkça ifade etmişti. 
Karahan'ı yatağında istemiyordu! Önce gelmesini istememişti. Hatta kapıyı kılitlemekle tehdit etmişti. Peki, sonradan ne olmuştu da öylesine saçma bir mesajla kendisini çağırmıştı? Gitmeme niyeti ne kadar pekişse de inadı çok sürmemişti. Kıvranarak geçirdiği dakikalardan sonra dayanamayıp yataktan fırlamıştı. Belki de o güzel kadını kollarına bir daha alamayacağı gibi bahaneleri vardı. Belki de suikasta uğrayacaktı? 


323 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


Belki de ölecekti! Öyleyse son bir gece daha o nefis bedenin tadına bakmasını ne engelleyebilirdi? 

Üstelik de çağrılmışken! 

Niye fikir değiştirmişti acaba? Son geceleri olduğu için mi? 
Kendisine acıdığı için mi? 

“Ben gösteririm sana acımayı” dedi içinden. Bu sefer kimsenin duymadığından emindi. Bakışlarını camdan ayırıp karşısında oturan iki kardeşe çevirdi. 


“Peki... Ettiği bir yeminden hiç dönmez mi?” diye sordu ansızın. 
“Ne yemini?” 
“Hiç! Merak ettim sadece!” 


“Dönmez!” dedi Tuğrul rahatça. Bir an düşünür gibi gözlerini kıstı. “Bir keresinde benimle inatlaşmıştı. Küçüktü daha! Bizimle sinemaya gelmek istiyordu. Sana basit bir şey gibi gelebilir. Ben de o zaman güzel bir esmerle çıkıyordum. Sinemaya gideceğimizi öğrenince kendisini de götürmemizi istedi. Aslında götürebilirdim. Çünkü kız arkadaşım kendi erkek kardeşini getiriyordu. Ailesi onun güvenliği için öyle istemişti. Eski tip aileleri bilirsin. Fakat demek kı eşref saatımde değilmişim. Kabul etmedim. Bana ricadan yalvarmaya kadar her yolu 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denedi. Ben de kızıp onu itekledim. Sonra o da yemin etti!.. 

“Hatırlıyorum!” diye mırıldandı Turgay. Gözleri o günlerin anısı ile gülümser olmuştu ama sözleri ciddiydi. “Bir daha seninle ne sinemaya ne de benzer bir yere gitmeyeceğine dair yemin etmişti. Ağlayacak zannetmiştim ama inatla ağlamamıştı değil mi?” 

“Ağlamamıştı! Gururlu bir edayla çenesini kaldırdı ve yemin etti!” 
Genç adam sözleri bitince iç çekti. Gözleri dalmıştı biraz. “Şimdi çok pişmanım ama o zaman daha gençtim tabii. Ayrıca kız arkadaşımın yanında erkek kardeşi de geldiği için sinirliydim!” 

“Bir dakika! Seninle bir daha sinemaya veya benzer bir yere gitmeyeceğine dair yemin etti ve bir daha da gitmedi mi?” diye sordu Karahan şaşkınca. 

“Evet, aynen öyle! Yeminlerine çok bağlıdır. Kaç kere onu tiyatroya, sinemaya veya bir partiye götürmek istedim. O gitmeyi çok istediği Çeşme'deki Ajda Pekkan konserine bile ben de varım diye gelmedi. Acayip bir kızdır.” 

Osman arı kovanına çomak sokmayı severdi. Üstelik söz konusu kardeşiyse daha çok severdi. Alaycı bir tavırla dudak büktü. “Sorduğuna 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göre senin de bir sorunun var. Sana ne için yemin etti?” dedi açıkça. 
Karahan belli etmese de irkilmişti. Asık suratı ve düşünceli kaşlarıyla ağabeyine baktı. Onun böyle açık sorularına bazen sinir olduğunu hatırlamıştı birden. 


“Ben öyle bir şey demedim!” diye homurdandı. 


“Bence senden hoşlanıyor!” dedi Turgay çatılı kaşlarla. “Sebebini hiç anlamadım.” 


“Sağ ol!” diye yine homurdandı Kara. “Ama benden hoşlandığını zannetmiyorum. Bana da bir şey için yemin etti ama söyleyemem.” 


“Onu kızdırdın o zaman?” 


“Galiba! Onun bana kızmadığı zaman yok kı! Varlığım bile bazen onu tedirgin ediyor!” Yine de genç adamın sesi istediği kadar ters çıkmamıştı. 


“O kolay birisi değildir. Ama inan bana çok az şey ister. Hayattan istedikleri gibi insanlardan istedikleri de azdır. Eşeklik edip onu o gün sinemaya götürmediğim için çok pişmanım. Kaç kere özür diledim. 
Yemininin tüm günahını ben üzerime alacağımı söyledim. Yine de kabul etmedi. Birisine güvenini kaybetti mi geri kazandırmak zordur. Ondaki inat keçide bile yoktur!” 


“Katırda da!” diye homurdandı Turgay. “Bana da bir daha yemek yapmayacağını söylemişti. İlk yemek yapmayı öğrendiği zamanlarda değişik bir Fransız yemeği denemişti. Görüntüsü berbattı. Sanki birisi kusmuş gibiydi. Bana yemem için yalvardı. Hiç değilse bir lokma olsun tatmamı istemişti. Ben de inat edip yememiştim. İnan bana Afrika'nın en ücra yerlerinde yapılan yemekler bile daha güzel görünümlü olurdu. 
Böyle yanlarından yeşil haşlanmış otlar da sarkıyordu.” Yüzü o manzarayı daha iyı tarif edecek gibi ekşimişti. 

“Yemedin mi?” diye sordu Kara. 


“Yemedim. Aslında biraz da anneme kızmıştıım. Kız kardeşlerimizin yemek öğrenmesine takmıştı. Taktığı yetmiyormuş gibi bir de her akşam bize denetiyordu. O gün havamda değildim anlayacağın. 
Biraz da kızgınlıktan Tuğçe'ye bir iki laf ettim. O da bir daha bana yemek yapmayacağına yemin etti.” 

“Sonra ne oldu?” 


Genç adam omuz sıilkti. “Onun sandığının aksine Tuğçe'yı çok severim. Bana diğer kardeşimden daha yakındır. Aksi ve huysuz olduğu günlerde bile benim için endişeleneceğini bilirim. Diğer kız kardeşimiz Tuba öyle değildir. Tabii ben de gece vicdan yaptım. Kalktım mutfağa 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gittim. O iğrenç şey buzdolabında duruyordu. Sonra bir çatal alıp azıcık tattım.” 


Karahan'ın kaşları, onun kısa bir süre susması ile havaya kalktı. 
Koyu gözleri dikkatlıce genç adamı süzüyordu. 


Turgay da belirsiz bir iç çekti. 


“Hayatımda yediğim en harika yemeklerden birisiydi. Körili, soslu, mantarlı tavuk sote gibi bir şeydi ama akıl almaz lezzetliydi. Hem de soğukken bile! Sonra onu yediğime ikna etmek için boşalmış tabağı gösterdim. Umuruna bile gelmedi. Kaç yıldır yalvarıyorum, bana ne o yemeği, ne de denediği diğer yemekleri tattırmadı. Önceki hafta karım ailesinin yanına gittiğinde, Tuğçe de bir gece bana uğramıştı. Çok aç olmama rağmen bana mutfaktan bir konserve balık bile hazırlayıp getirmedi. Dışarıdan sipariş etmiştim.” 


Karahan onun inadının zaten farkındaydı. O pırıltılı gözlerde görmüştü inadını. O öpülesi güzel dudaklarda! O sivri çenesi de belli ediyordu inadını! Ya o aristokrat güzel burnu? Garip kı dudaklarını öpmekten zevk aldığı kadar burnunu ve çenesini de küçük öpücüklerle süslemekten zevk alıyordu. 


Bakışlarını yeniden yola çevirdi. Bakımsız kaldırımlarda yürüyen fakir insanlar yavaş yavaş yok olmuştu. Şehrin artık daha gösterişli ve turistlerin bolca bulunduğu kısımlarına gidiyorlardı. Çoğu esmer derili olan bu insanlar da önünde ve arkasında koruma araçlarıyla giden büyük minibüse dikkatlerini vermişlerdi. Nüfusu bir milyondan biraz fazla olan şehir sanki daha kalabalık gibiydi ve aynı İzmir veya İstanbul gibi şehrin değişik yerlerinden denizi görmek mümkündü. 

Kaldıkları otel şehrin ismiyle aynı adı taşıyordu. Olabilecek en lüks otellerden birisiydi. Minibüs durduğunda, etrafına göz attı. Umdu da aynı şekilde dikkatle etrafını inceliyordu. Aslında Karahan'ın korkusu kendisi için değildi. Ona kalsa tek başına gelmeyi tercih ederdi. Şimdi hedef sayısı artmıştı. Ağabeyi için endişelenmek bir yana, Tuğçe için çok değerli olan iki insan daha vardı yanında. Artık kendi sıkıntısını geçeli çok olmuştu. Daha havaalanında iken verdiği emirler hep bu üç kişinin öncelikli korunması içindi. Onlar belki de farkına varmayacaklardı ama en az ikişer koruma onları yakın takibe almış olacaktı. Fakat genç adamın korkusu bu kişilerin profesyonellikten uzak olmalarıydı. Bir profesyonel gibi tehlikeleri sezemezlerdi. Kalabalık olmak, korunmak demek değildi. 
Genç adam bunu gayet iyi biliyordu. 


“Fena değil!” dedi Osman otelden içeriye girince. Gözleri otelin giriş salonundaydı. Dışarıdaki kırk dereceyi aşkın sıcak onu hiç rahatsız 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etmemiş gibiydi. Beyaz gömleği ve dar kalçalarına yapışan kot pantolonu ile pek yakışıklıydı. Onun arkasından giren üç erkek de Osman'dan geri kalmazdı. Dört uzun adam, elleri bellerinde gizlenmiş silahlarına her an uzanacak şekilde resepsiyona yürüdüler. Dikkatleri çekmemeleri mümkün değildi. Etrafta bol miktarda İngiliz, Amerikalı ve hatta Portekiz ve İspanyol vardı. Japon bir çift bile iki kişilik bir koltuğu oturmuşlar, çay benzeri bir şey içiyorlardı. Çabucak etrafını süzmüş olan Kara, tehlikeli bir şey göremeyince, kendilerine doğru gelen resmi üniformalı polise baktı. 


Polis saygılı bir tavırla önünde durdu ve elini uzattı. Yerel dil olan Krio dilinde konuşuyordu. 


“Hoş geldiniz. Ben korunmanızla görevlendirildim. Havaalanından buraya gelmenizi sağlayan ekip benim ekibim. Havaalanına gelemediğim için üzgünüm. Bir ihbar aldım da. Tüm oteli kontrol ettirdim. Hiçbir sorun yok. Yanlış ihbar sanırım.” 


“Teşekkür ederim!” dedi Karahan. Sonra adamı ağabeyi ve iki kardeş ile tanıştırdı. Komiser de uzun boyluydu ama dördü de yakışıklı ve yapılı olan bu Türkler hakikaten de dikkati çekiyordu. İngilizce yapılan konuşmalar ise kısa ve yeterliydi. Komiser adamlarının sürekli etrafı kontrol ettiğini söyleyerek yanlarından ayrıldı. Bavulları fazla olmadığı için iki kişi onları odalarına çıkarmaya başlamıştı bile. Karahan bu şehre her geldiğinde kaldığı odanın kendisi için hazırlandığını biliyordu. Sütt odanın sağındaki ağabeyınındı. Karşı çaprazındakileri ise Tuğrul ve Turgay için ayırtmıştı. Bu mevsimde yer bulmak bir şans olmuştu. Biraz da kendi ağırlığı vardı tabii. Elmas madeninden dolayı oldukça değer verilen bir konumdaydı. Para insana çok şey yaptırabiliyordu. Madenin değeri de biraz fazlaydı. Kendisine önerilen yirmi milyon dolardan biraz daha fazla bir değere sahip olduğunu sadece ağabeyi biliyordu. İnşallah en kısa zamanda onu da uluslararası bir şirkete devredip burası ile ilişkisini bitirecekti. Daha önce bu şirket tarafından kendisine yapılan yasal teklifin yüzde on kadar daha arttırılması bu sıkıntılı dönemde çok ilginç olmuştu. 

Önce Tuğrul ve Turgay’ı odalarına bıraktılar. Her iki genç adamın da odalarını özellikle kendisi kontrol etmeden çıkmayan Karahan, ağabeyının alaycı bakışlarıyla karşılaşınca homurdandı. “Tuğçe Hanım kardeşlerine Iyı bakmamı istedi!” 


“Tahmın etmiştim. Aslında onların seni korumak için geldiğini hatırlatırım?” dedi Osman şakayla. “Sen bu Tuğçe'ye fazla mı değer veriyorsun ne?” 
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Şimdi Osman'ın odasının önüne gelmişlerdi. Karahan görevlinin kapıyı açması üzerine asık suratıyla ağabeyinden önce içeriye girdi. 
Etrafına göz gezdirirken yine ters bir tavırla konuştu. “Gülay yengem de aynısını istemişti! En azından sizleri düşünen bir kadın olduğu için şanslısınız!” 


Osman gülümsedi. Tuğçe'nin de kendisine fısıldayarak Karahan'a dikkat etmesi ile ilgili sözlerini hatırlamıştı. O mavı gözlerindeki gizli yalvarışı ise açıkça görmüştü. Her ne kadar birbirleriyle inatla çekişseler de bu iki insan, birbirlerine sandıklarından daha fazla değer veriyorlardı. 
Onları bir araya getirmek mümkün olur muydu acaba? Onların da kendisi ve Gülay gibi olacağından emindi. Neredeyse birbirleri için yaratılmış olduklarını fark etmiyorlar mıydı? 


Kendi odasının anahtarını alınca Osman da kardeşi ile onun odasına gitmeye niyetlendi ama Karahan ağabeyini durdurdu. Yüzü sıkıntısını yansıtıyordu. “Hiç gerek yok. Umdu zaten benim odamı kontrol etmiştir. Senden ricam camlara fazla yanaşma. Ayrıca benimle ilgili ciddi bir durum bile olsa önce kendini emniyete almadan atılma! 
Tamam mı abi? Ben sana emretmek istemiyorum ama benim için çok değerlisin. Gülay ve yeğenim Serra da öyle! Ne sana bir şey olsun isterim, ne de onların zerre kadar üzülmelerini! Anlatabiliyor muyum?” 


Osman kısılmış gözlerle ve biraz da hayranlıkla kardeşine bakıyordu. Küçük kardeşinin büyümüş olduğunu ve kocaman adam olurken de kendince büyük sorumlulukları kaldırabilecek kadar güçlendiğini görebiliyordu. Bu gurur vericiydi. Öylesine gurur vericiydi ki genç adamın içi buruldu. Çünkü kardeşi hâlâ yalnızdı! Yalnızlığa ve tek başına mücadele etmeye alışmış güçlü bir erkekti o! İnanılmaz derecede sorumluluk sahibi olmasına rağmen bunu belli etmemeye çalışacak kadar da alçak gönüllüydü. Belki de o yüzden çevresine karşı bu kadar kapalıydı! Kişiliğindeki minik açıkları kimseye belli etmemek için belki de öyle katı ve sert görünümlüydü! 


“Evet!” dedi yavaşça. “Anlatabiliyorsun kardeşim. Fakat şunu da unutma! Sen de benim için değerlisin. Bunca yıl sonra ne seni bir daha kaybetmeye dayanırım, ne de canını acıtacak her hangi bir olaya izin veririm. Anlaşma şu! Elimden geldiğince kendimi koruyacağım. Ama seni de öyle! Ve tabii sen de! Sen de öncelikle kendine bakacaksın. Sonra bize! Hepimiz kocaman adamız ve hepimiz de iş hayatında buna benzer tehlikeler gördük. Hepimiz de iyi derecede silah kullanmayı biliyoruz. 
Gördüğüm kadarıyla Turgay ve Tuğrul da bir kavgada kendilerini koruyabilir. Yani sen de önce kendini koruyacaksın!” 
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Kara iç çekti. Aklına Tuğçe'nin sözleri gelmişti. Onun ağabeylerine iyı bakması gerekiyordu. Osman'ın ne yırtıcı olduğunu biliyordu. Ondan yana çok korkmu yordu aslında. Diğer ikisi ise tanıdığı kadarıyla korkak değillerdi. Fakat burası başka bir ülkeydi ve delikanlılık bir bıçağın ucundaydı. Onları minicik bir bıçakla bile ruhları duymadan hastanelik edebilirlerdi. Hem de sadece birkaç dolar için! Hatta bir tane sigara için! 

Aklına sigarası geldi. Hayret etmişti birden! O kadar uzun zamandır sigara içmiyordu ki! Aklı sigara istemeyecek kadar başka şeylerle meşguldü. Mesela baba olup olmayacağıyla! Ama öylesine aptalca konuşmuştu ki, sanki Tuğçe'ye çocuğu aldırmasını telkin eder gibi gözükmüştü. Gözükmek ne kelime! Kesinlikle öyle söylemişti. Evet, onunla konuştuğunda bir bebek için evlenmek istemediği doğruydu. Ama eğer baba olacaksa ikinci bir kere çocuğunu kaybetmeye dayanamazdı. 
Hem bu sefer garip bir şekilde bu çocuk içini ferahlatıyordu. İlkinde baba olacağına sevinememiışti bile. Ansızın olmuştu ve karısı Alice beş altı ay sonra iyice şışmanlayıncaya kadar da inanası gelmemişti. Fakat şimdi aynı düşünmüyordu. 

Ya Tuğçe hamile kaldığını anlayınca kendisi gelmeden çocuğu aldırırsa? 


Ağabeyinin yanından ayrılıp da kendi odasına gittiğinde, aklında hâlâ bu düşünce vardı. Tuğçe hamile kalırsa çocuğu aldıracağını söylemişti. O inatçı gözleri hem umursamazdı hem de dediğini yapacak gibiydi. Genç adam buraya gelmeden önce bu çocuk konusunda kendisini beklemesini kesin bir dille söylemişti. Çünkü onunla konuştuğunda kararsızdı. Baba olmaya hazır değildi. Fakat şimdi o kadına hiç güvenmiyordu. Neyse ki daha zamanı vardı. Hamileliği en azından bir iki hafta sonra belli olurdu. Akıllı bir adam olarak onun ne zaman hastalanacağını hemencecik hesaplayıvermişti. Eğer genç kadının kendisine söyledikleri bu sefer doğruysa tabii! Eğer hastalanmazsa, bir süre sonra hamile olduğu da belli olurdu. Herhalde kesinleştirmek için bir on gün de beklerdi? Bu da kendisine en fazla bir ay zaman tanıyordu. 
Belki de daha az! Ne yapıp etmeli ve bu süreden önce Türkiye'ye dönmeliydi. Şirketin önerdiği rakamı kabul edecekti. Bu para ile bir iş kurabilir, hayatını yeniden başlatabilirdi. 

Bu arada da çocuğun durumuna göre ne yapacağına karar verecekti. Fakat şu kesindi ki, ne olursa olsun Tuğçe Hanım kendisinden kurtulamayacaktı. Onun gibi bir kadını bir daha kolaylıkla bulamayacağını biliyordu. Onun sayesinde hayatının hem en berbat hem 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de en renkli dönemini yaşıyordu. Ve bu ilgisinin sadece seks olmadığını biliyordu! Garip bir şekilde onun gülümsemesine, ığnelemelerine, vahşi bakışlarına ıhtiyacı vardı! 


Elini telefonuna attı. Onu arayıp son kez uyarsa mıydı? Aptalca bir hareket yapmamasını söylese miydi? 


Sonra vazgeçip telefonunu cebine geri attı. 


Henüz değil! Henüz vakit vardı. Daha geleli bir gün bile olmadan ona emir veriyormuş gibi olmamalıydı. 

Kapısı çalınınca elini belindeki silaha attı. Bu kısma kolayca girileceğini sanmıyordu ama hiç belli olmazdı. Güvenlik açısından koridorda Umdu'nun iki akrabası vardı. Birisi bir uçta duruyordu, diğeri de öbür uçta. Üstelik aşağıda kendi adamları haricinde birkaç tane de sivil polis olduğunu biliyordu. Eğer bir suikast girişiminde bulunulacaksa bunun yarın sabah mahkemeye giderken yolda olabileceğini tahmin ediyordu. Fakat asıl mesele bu değildi. Eğer generalin bu işi organize eden iki oğlu bulunamazsa, gelecekte de her hangi bir gün başı derde girebilir demekti. Ömür boyu stres altında yaşayamazdı. Ne kişiliği ne de sabrı buna müsait değildi. Gelecek planları yapmaya başlamıştı ama bunların içinde o iki kişi yoktu. 

Kapıyı açarken oldukça dikkatliydi. Arkadaki kişiyi görebileceği bir mercek falan yoktu. İlk anda kapının arasından baktığında tanıdık bir yüz görünce rahatladı. Elini belinden çekip kapıyı açtı. Umdu ciddi suratına rağmen beyaz dişlerini gösterecek şekilde gülümsüyorsa iyi bir haber var demekti. Kaşlarını kaldırıp merakla sordu. 


“Ne oldu?” 


“İyi haberler var!” dedi adam keyifle. Gidip bir koltuğa rahatça oturmuştu. Genç adam da onun karşısındaki koltuğa oturdu. 


“Buldunuz mu?” 
“Henüz değil ama izlerini yakaladık. Çok aptallar!” 


“Yanı?” Genç adam onun ağzından kelimeleri kerpeten ile çektiği için homurdanmaktan kendisini alamamıştı. “Biraz açık olsana Umdu!” 


“Kentin izbe mahallelerinden birinde görülmüşler. Kalabalık oldukları için dikkati çekmişler. Tabii giyimleri de öyle! Bindikleri araba da Mercedes olunca iyice şüphe uyandırmışlar. Haber saldığım adamlardan birisi bunu fark edince beni aradı.” 

“Onlar olduğundan emin misin?” 


“Kısmen! Generalin kızlar hariç altı erkek çocuğu vardı. İkisi 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çatışmada öldü. İkisi yakalandı ve idam edildi. Daha küçük ikisi de rüşvet verip hastaneden kaçmışlardı. Şimdi senden intikam almaya çalışacaklar. 
Fabrikaya yaptığımız baskında bu oğullardan birisinin yüzünün kısmen yandığını biliyoruz. Tarifler buna uyuyor. Birisinin yüzü yanıkmış. Sağ yanağı sanırım. Diğeri de biraz tombulmuş.” 

“Kaç yaşındaydı bunlar?” 

“On dokuz ve yirmi!” 

“Daha çocuklar!” diye homurdandı Karahan. Yüzü iyice asılmıştı. 

“Bu ülkede yaklaşık dokuz yaşında silahla tanıştığımızı unutma efendi! Ustelik bir tanesinde potansiyel psikopatlık belirtileri var. 
Yanındaki herkese küfredip tekme atıp duruyormuş. Yüzü yandıktan sonra o kadar kızgın olması normal tabii!” 

“Artık öldürmekten hoşlanmıyorum!” dedi Karahan sıkıntı ile. 
“Eskiden de hoşlanmazdım ama gerekirse bunu yapmak canımı sıkmazdı! 
Şımdı ise hiç hoşuma gitmiyor!” 

“Ülkene gidince yumuşamışsın!” dedi Umdu alaycı bir dudak bükmeyle. Kocaman ve kalın dudakları ırkının genetik özelliğini çok iyi belirtiyordu. İri burun kanatları da aynı alayla oynamıştı. 

“Artık kimsesiz değilim!” diye sıkıntıyla onayladı Karahan. 

“Evet, görünüşe göre öyle! Ağabeyini bana söylemeseydin bile ben onu yüz metreden tanırdım. O da senin gibi belalı mı?” 

“Deli misin? Daha da beterdir! Hiç de hanım evladı değildir! Eğer durumu ona açıklamazsam inan bana burnumu kırar! Gizlice gidemeyiz.” 

“Ya diğer iki adam? Onlar da oldukça sağlam gözüküyor!” 

“Öyledirler...” derken iç çekmişti Kara. “Keşke gelmelerine izin vermeseydım. Fazla cesaret aptallıktır. Onlarda da hem cesaret hem de aptallık bolca var!” 

İri yarı zenci güldü. Gözleri ışıldamıştı. Sonra uzun parmaklarından birisiyle Kara'yı işaret etti. “Ben de bir süre önce çok cesur ve aptal bir genç tanımıştım! Yutkunup kaçacağına karşısındaki kalabalık gruba yumrukla dalan birisi!” 

“Senin yüzündendi!” 

“Kız kardeşime asılmıştın!” 

“Üveydi! Ayrıca o gelmişti yanıma!” 

Umdu başını eğdi. Gülen kocaman gözleri etrafta gezindi. Sonra iç çekti. “Şu haline bak! Yıllar içinde nasıl da ilerledin! Çenemi morartan o 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delikanlı değilsin artık. Zengin ve güçlü bir adamsın.” 

“Bırlıkte ilerledik dostum! Ben de seninle bu konuyu konuşmak istiyordum. Karar verdim madeni satıyorum. Artık yeter. Kendi ülkeme döneceğim ve belki de zamanla güzel bir kadın bulup evleneceğim. Bu satıştan kalan yüzde onu sana vereceğim. Yüzde onunu da çalışanlar arasında pay edeceğim. Sanırım madeni alan şirket senin çalışmana devam etmeni ister!” 


“Dur bir dakika! Hey, dur! Yüzde on mu dedin?” 
“Evet!” 


“Bak efendi! Senin aklın başında mı? Bu dünyanın parası eder ve benim bunun üzerinde hiçbir hakkım yok! Dindar bir Müslüman olarak bunu kabul edemem!” 


“Saçmalama! Yıllardır beraberiz. Ben vasiyetimi hazırlattım bile. 
Bu akşam avukat gelecekti ve evrakları imzalayacaktım. Tabii şimdi önceliğimiz değişti. Önce gidip derdimizi kökünden halletmemiz lazım. 
Bana bir şey olursa bile satış yapılacak. Senin payın ve diğerlerinin payı garantı altında... Ben biliyorum kı çalışanlar senin gözetiminde mutlu olacaklar. Dertsiz tasasız günler geçirecekler” 


Umdu çatık kaşlarla ona bakıyordu. “Bu para ile kimsenin çalışmasına gerek kalmayacak!” dedi sıkıntıyla. 


“Herkes kendi kararını kendisi verir. Aslında ben senin benimle Türkiye'ye gelmeni isterdim!” 

“Yapamam!” dedi adam. Ciddi bakışlarının içinde karşısındaki genç adam için duyduğu sevgi hissediliyordu. “İsterdim ama... 
yapamam!” Eliyle etrafı öylesine işaret etti. “Burada... Buralarda bir sürü akrabam var! Köklerim burada! Dostlarım, kardeşlerim, altı tane dayım, üç amcam... Saymakla bitmez. Onların geçimine de yardım ettiğimi biliyorsun. Sadece karım ve çocuklarım olsaydı... belki olurdu!” 

Karahan başını salladı. Onu anlıyordu. Onun ne kadar sorumluluk sahibi olduğunu biliyordu. Yıllar içinde bu adamın sert yüreğini kendi yüreği gibi tanımayı öğrenmişti. 

“O halde... bu iş... birlikte son işimiz mi olacak?” dedi anladığını belirtircesine. 

“Öyle gözüküyor!” dedi Umdu. 

Karahan aniden ayağa kalktı. Yüzünde şımdı bir gülümseme vardı. 


Uzun boyuyla bir güç simgesi gibi odanın ortasında dikeldi ve arkadaşına baktı. “Gidelim o zaman!” dedi ona. “Gidelim ve o veletlere hadlerini 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bildirelim!” 

Adam da ayağa kalktı. Birbirlerine bir an baktılar ve sonra sanki son kez görüşüyorlarmış gibi birbirlerine yavaşça ve dostça sarıldılar. 
Fakat bu yaptıklarından utanmış gibi sonra hemen birbirlerinden ayrıldılar. Bu ülkenin özünde duygusallık yumuşamak demekti ve yumuşak insanlar bu zorlu sokaklarda hayatta kalamazlardı. 


Karahan ile Umdu dışarıya çıktığında, koridordaki adamlar duruşlarını değiştirdiler. Genç adam ağabeyinin kapısını çaldı. Bir dakika geçmemişti ki, kapı hızla açıldı. Osman'ın güvenlik gibi bir sorunu olmadığı belliydi. Ama bir eli yine de yan tarafındaydı. Karahan onun elindeki silahı fark etti. 


“Biziz abi! Belki eğlenmek istersin dedim?” diye mırıldandı onun sakın gözlerine doğru. 

“Sebep? Ben içeride sivrisineklerle eğleniyordum zaten!” dedi Osman keyifli bir tonla. Elindeki silahı havaya kaldırdı. “Az önce ikisini alnının ortasından vurdum! Bu silah benimki kadar iyi değil. Hâlbuki karınlarına nişan almıştım.” 


“İki sivri daha var. Ama buradan uzakta... Tuğrul ve Turgay farkına varmadan gidip gelebiliriz umarım!” 

“Hımm! Anladım!” dedi Osman. Silahını beline geri soktu. “Hadi gidelim. Benden habersiz bir şey döndüreceksin diye içim hiç rahat değildi!” 

“Belli! Kulağını kapıya dayadığına eminim. Çalınca hemen açtın!” 
diye dalga geçti Karahan. 


“Doğrusu hakikaten sesleri dinliyordum” diye itiraf etti Osman. 
Gözleri tatlı bir şekilde parlıyordu. “Ne yapacağız?” 


“Arabada anlatırım... Toparlan da gidelim. Sivriler elimizden kaçmasın!” 


Az sonra hiçbir şey olmamış gibi otelden çıktılar. Genç adam çıkmadan önce koridordaki adamları, iki kardeşe dıkkat etmeleri konusunda uyardı. Kendilerini sorarlarsa da bir bahane uydurmalarını söyledi. Zaten kısıtlı İngilizceleri ile onları bıktıracaklarından emindi. Her halde zorunlu kalırlarsa telefon açarlardı. O yüzden ağabeyine telefonunu sessize almasını da söyledi. 

Genç adam oteldeki görevli polislere gözükmek istemiyordu. 
Lobiye çıktıklarında onların girişteki koltuklara oturmuş olduğunu ve kapıyı gözlerken bir yandan da televizyon izlediklerini gördüler. 
Umdu'nun yönlendirmesi ile birlikte lobinin arkasından dolanıp mutfak 


333 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


kısmına çıktılar. Çalışanların arasından geçip arka kapıya eriştiler. Orada kendilerini iki eski araç bekliyordu. Umdu akıllılık etmiş, dikkat çekmeyecek arabalar seçmişti. Eski panelvan araca kendileri binerken, birkaç adam da arkadaki araca bindi. 


“Evin etrafında beş kişi daha var.” diye İngilizce mırıldandı Umdu. 
“Sürekli ogözetliyorlar. Bizimkiler henüz gelmemişler. Ne pislik düşünüyorlarsa onu kontrol etmeye gitmiş olabilirler. Belki de yemeğe gitmişlerdir!” 

Osman elini karnına götürdü. Yüzü ekşimişti. 

“İnşallah buranın yemekleri iyidir Umdu! Acıktım birden!” 


Umdu sırıttı. “Harika kurbağa kavurması yapan bir yer biliyorum. 
Tadı nefistir!” 


Osman da sırıttı. Güzel gözleri ve yaşını göstermeyen yüzü ile sanki daha da genç olmuştu. Bu sıkıntılı anda bile keyfini bozmaması onun gerçekten de Kara'nın ağabeyi olduğunu ispat ediyordu. Umdu daha evvel Kara kadar rahat, pervasız ve hayata karşı umursamaz olan birisini görmemişti. Ama şimdi o genç adamda da anlayamadığı bir değişiklik vardı. Ülkesine gittikten sonra biraz değişmiş gibiydi. Tam tarif edemiyordu. Fakat o asık suratı bile yumuşamış, bakışlarındaki sertlik neredeyse yok olmuştu. Ona ne olduğunu merak etmemek elde değildi. 
Cesaretinden bir şey kaybetmediği açıktı ama sanki aklında başka şeyler de vardı. Belki de gitmeden önce bahsettiği gibi annesi ve babası kendisini hoş karşılamamıştı? Ama öyle olsaydı öldü sandığı ağabeyi de biraz tavırlı olurdu. Oysa Osman'ın kardeşini ne kadar sevdiği gözlerinden bile belliydi. Karahan'ın cesaretinin aynısının onda da olduğu ise su götürmez bir gerçekti. Bu iki kardeş gerçekten de çılgındı. Kim en tehlikeli anlarda bile yemekten bahsederdi? 

“İnanmayacaksın ama daha evvel kurbağa yemiştim Umdu!” dedi Osman. Beyaz dişleri gözüküyordu gülümserken. “Güney Amerika'da bir adada tavuk büyüklüğünde kurbağalar vardı. Yolum düşmüştü bir gün. 
Niye diye sorma! Onları gece ışıklarla yakalayıp ertesi gün büyük saç tencerelerde kavuruyorlardı. Doğrusu tadı harikaydı. Biraz da tavuğa benziyordu!” 

“Ben de şaka yapmamıştım zaten efendi!” dedi Umdu. Gülerek arkasına yaslanmıştı. “Burada da denize yakın kısımlarda öyle yapılır. 
Ayrıca istersen çok daha egzotik yiyecekler bulabiliriz. Köpekbalığı yüzgeci gibi...” 

“Onu kardeşime öner!” dedi Osman şakayla. “Benim şimdilik 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ihtiyacım yok.” 

Karahan da gülümsedi. Rahatça arkasına yaslanırken başını camdan dışarıya çevirmişti. Yavaş yavaş kentin kenar mahallelerine yaklaşıyorlardı. Artık daha ciddi olmaları gerektiğini biliyordu ama o da aklından bir çift mavi gözü atamıyordu. Bu dikkat kaybının hayırlı olmayacağı aşikârdı. Bu kadını nasıl aklından çıkaracağını da tam bilmiyordu. Onunla birlikte geçecek birkaç ay buna çare olabilirdi. 
Emindi ki her gece o nefis vücudun tadına bakmak isteyecekti. Ona olan arzusunun kolayca dinmeyeceğini hissediyordu. Tuğçe Hanım ne kadar itiraz ederse etsin, hayatında Kara için bir yer ayırmak zorunda kalacaktı. 
Daha evvel hiçbir konuda kendisini bu kadar kararlı ve inatçı hissetmemişti. 


Bir süre sonra artık toprak bir yolda ilerlemeye başlamışlardı. 
Evler de artık ya tek katlı ya da iki katlıydı. Çoğu çatısını sac levhalarla kapatmıştı. Bazıları da kiremit veya daha uyduruk malzemelerle örülüydü. Bu fakir semtteki insanlar bile mutlu gözüküyorlardı. Kararan hava, fakırlığı biraz örterken, sokaklardakı hareketliliği de azaltmıştı. 
Sağda solda duranlar ise pek tekin insanlar gibi gözükmüyorlardı. 
Karahan onların çoğunda öldürücü silahların gizli olduğunu elbette biliyordu. Silah buralarda hayatın bir parçasıydı. 

Araba büyükçe bir hangarın önüne geldi. Paslanmış kepenkten kapısının önünde durdu. Daha o anda hemen sağdan soldan birkaç kişi yanlarına yanaştı. Karahan önden inen Umdu'nun arkasından sıcak havaya çıktı. İki eli birden olmayan zayıf bir zenci, heyecanla bir şeyler anlatıyordu. Olmayan eli ile ilerideki bir binayı gösteriyordu. Osman kısılmış gözleri ile kardeşine döndü. 

“Ne diyor?” 

“Adamın Umdu'ya dediğine göre, az önce gelmişler. En az on kişilermiş. İçeridekilerin sayısı bilinmiyor. Ellerinde otomatik tüfekler varmış. Uzi sanırım. Tekin adamlar değiller diyor. Hepsi şu iki katlı eve girmişler. Neyse ki etrafta hiç gözcü ya da kamera yok. Kendilerine ne kadar da güveni yorlar.” 


“Ama bizde sadece sılah var?” diye mırıldandı Osman. 

Kara alaycı bir şekilde gülümsedi. “Evet, bizde sadece silah var!” 
Başıyla diğerlerini işaret etti. “Ama onlarda değil! Sana buralarda füze bile bulunabileceğini söylemiştim değil mi?” 

Osman başını çevirince, Umdu'nun adamlarının arkadaki Murat 124'e benzer paslı bir arabaya gittiklerini ve bagajını açtıklarını gördü. 
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Beş dakika sonra elleri olan herkesin elinde birer tane Keleş marka kısa metal dipçıklı tüfeği vardı. Yüzleri yaptıkları işin ciddiyetini ama aynı zamanda kendilerine olan güveni yansıtıyordu. Osman da bu gülümsedi. 
Bu adamların ölüme gittiklerini bilmelerine rağmen böyle rahat ve sadık olmaları çok ilginçti. Üstelik hepsinin gözlerinde Kara'ya bakarken, Umdu'ya olandan çok daha fazla bir saygı ve çekingenlik vardı. Küçük kardeşinin burada çok iyi tanınan birisi olduğu kesindi. Onun bir efsane olduğu her an anlaşılabıli yordu. 


Kara kesin emirlerle bir şeyler söyledi. Onların dilini anlamadığı için Osman sadece seyrediyordu. Fakat bir dakika sonra herkes evin etrafını çevirmişken, birkaç kişi de neredeyse bir maymun çevikliği ile evin balkonuna tırmanmıştı. Iki tanesinin ise çatıda belirmesi fazla vakit almadı. Şimdi her tarafı sıkı sıkıya kapalı olan ev, kolayca ablukaya alınmıştı. Çevre halkı ise bu hareketlilik üzerine gerginleşmişti. Kimisi evlerinin pencerelerini sıkı sıkı kapatırken, kimisi de tembelce pineklediği sokak köşelerinden hızla uzaklaşmıştı. Bir çatışma olacağı belliydi. 

“Şimdi ne yapacağız?” dedi Osman merakla. 

“Basit! Ben gidip kapıyı çalacağım!” 

“Ne?” Genç adamın yüzü bir anda sertleşmişti. Bakışlarını kardeşinin ciddi yüzüne çevirdi. Onun da ciddi olması işleri kötüleştiriyordu. 

“Öncelikle doğru adamlar olup olmadığını anlamalıyım. Sonra konuşarak onları ikna etmeye çalışacağım. Bu esnada bir sorun çıkmamasını umut ediyorum. Iki kardeş de daha çok küçük. Heyecanlı olmaları normal...” 


“Ya konuşarak halledemezsen?” 
Kara 1ifadesizce omuz sılktı. “Anlarsınız sanırım.” 


“Ben de geliyorum!” dedi genç adam kararlı bir sesle. Elini belindeki silaha atmıştı ve çıkarıp namlusuna bir mermi sürdü. Sonra yeniden geriye koydu. 

“Bunu söylemenden korkuyordum!” dedi Kara sıkıntıyla. “Bak abi! Zaten o silahla giremezsin. İzin vermezler. Üstelik iki kişi olursak daha da risk altında oluruz. Umdu da gelmek istedi ama izin vermedim. 
Siz acıl bir şey olursa gerekeni yaparsınız. Emin ol ben kendimi korurum.” 


“Hayır! Sen daha içeri girer girmez seni vururlar!” 


“Can yeleği takacağım. Gömleğimin altından kimse fark etmez. 
Zaten onlara para teklif edeceğim. Babalarının durumundan sonra beş 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paraları kalmadı. Bu teklif onları biraz duraklatacaktır. Eğer aradığımız kişilerse bir şekilde sorunu halledeceğimize eminim. İnan bana onları öldürmek istemiyorum. Adalete teslim etmek de çare değil. Yine kurtulacaklardır. Sorunu kökünden halletmek lazım... Ya ölecekler ya da beni unutup hayatlarının geri kalanını varlıklı yaşayacaklar.” 


“Senin iyi olduğunu nasıl anlayacaksınız?” 


“Umdu'nun iki adamı içeriye girdi bile.” Bakışlarıyla balkonu işaret etti. Oradaki adamlar gerçekten de ortadan kaybolmuşlardı. Balkon kapısı aralıktı. “Şimdi bir yerlere sinmişlerdir. Tüm konuşmaları onlar dinleyecek. Gerekirse beni koruyup size de haber verecekler. Planın yetersiz olduğunu biliyorum ama içeridekilerin öncelikle kım olduklarını anlamalıyız. Suçsuz insanları öldürmek istemeyiz değil mi? Eğer içeriye girersem kesinlikle onlardır. Anlaşıldı mı?” 


Osman'ın kafası bu plana yatmamıştı ama onun haklı olduğunu da biliyordu. Sıkıntıyla başını salladı. İki kardeş kısaca ve erkekçe kucaklaştıktan sonra Kara Umdu'ya döndü. Adam elinde makineli tüfeğiyle sakince bekliyordu. 


“Ben gidince siz de hazırlıklı olun. Kapıdan içeriye girmeniz zor olmaz. Bahsettiğimiz gibi yapacağız. Hareket başlarsa fazla düşünmeyin.” 
Gömleğinin düğmelerini çözdü. Onu çıkarıp üzerine kendisine uzatılan ince çelik yeleği giydi. Sonra kendisini seyreden iri zenciyi son kez uyardı. “Ve ağabeyime dikkat et! Ondan iki tane yok!” 

Adam başını sallamıştı. 


Birkaç dakika sonra Karahan binanın en sağlam yeri gibi gözüken çelik kapıya yönelmişti. Kapıyı çalmadan önce üzerindeki sürgü hızla açıldı. Bir çift endişeli ve koyu renk göz arkadan gelen uzun beyaz adama bakıyordu. Sonra hızla etrafı da kontrol etti ama başka kimseyi göremedi. 
Zaten soluk ışık veren sokak lambalarının çoğunda ampul yoktu. Karanlık köşeler ise temiz gibi duruyordu. Dikkati yeniden beyaz adam döndüğünde bakışlarındaki endişe biraz azalmıştı. Sonra o aralıktan aniden bir tüfeğin ucu gözüktü. 

“Dur! Daha fazla yaklaşma!” dedi kendi dilinde. 

Genç adam ellerini hafifçe kaldırırken yaklaşmaya devam ediyordu. “Konuşmak istiyorum!” diye seslendi. “Benim adım Kara! Eğer içerideki adamlar Boakai ve Ruan ise eminim beni görmek isteyeceklerdir.” 


Adamın gözleri hayretle açıldı. Sonra baştan aşağıya genç adamı süzdü. Onun kim olduğundan emin olunca da daha da şaşırdı. Üstelik 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etrafında da kimse gözükmüyordu! 


“Sen gerçekten Kara mısın?” diye sordu yine de! Hakkında hikâyeler anlatılan iri Türk'ü ilk kez görüyordu. Anlatılanlardan bile heybetli olduğunu görmek şaşırtıcıydı. 


“Git onlara Kara'nın bir anlaşma yapmak için geldiğini söyle!” 


O sırada adamın yanında birisi daha belirdi. İkisi aralarında kısaca konuşurken gözleri de kapıya gittikçe yanaşmış olan beyaz adamdaydı. 
Karahan onların fısıldamalarını duyma mesafesine gelmişti. 


“Sen git söyle!” diye emretti yeni gelen, ilk adama. Gözleri hâlâ biraz şaşkınca Kara'yı süzen ilk adam geri çekildi. Yeni gelen ise onu süzmeye devam ediyordu. Kapıya iyice yanaşmış olan kara, o küçük delikten bakıldığında hiçbir şey yapmıyormuş gibi gözüküyordu. Oysa temiz olduğunu göstermek için iki yana ayırdığı ellerinde, şimdi bir şeyler vardı. Gizlediği bu şeyler birkaç sakız görünümünde ve büyüklüğünde ancak vardı. Üzerlerinde ise minik elektronik bir parça takılıydı. Genç adam bekleme aşamasında sıkılıyormuş gibi elini kapının çerçevesine yasladı. 


“Daha çok bekler miyim?” diye sordu sıkıntıyla. Yarı karanlıkta yasladığı elinin içindeki şey ise kolayca çelik kapının çerçevesine yapışmıştı. 

“Bekle!” dedi adam sadece. 


Genç adam sıkıntılı duruşunu değiştirdi ve bu sefer de diğer elini kapının çerçevesine uzatmıştı. Delikten bakılınca da sadece yüzü gözüktüğü için ne yaptığı asla tahmin edilemezdi. “Bekleriz! Ne yapalım!” dedi rahatça. Böylece iki plastık bombayı kolayca çerçevelere yapıştırmış olmuştu. 

“Çok sokulma!” dedi adam küçük delikten gözüken namluyu tehditkâr bir şekilde sallayarak. Karahan hemen bir adım geri gitti. Bir dakika sonra kapının arkasından konuşmalar geldi. Küçük delikte bu sefer esmer bir surat belirdi. Diğerinden farkı ise bir yanağında çirkin bir yanığın olmasıydı. Sonra bir küfür duyuldu ve çelik kapı hızla açıldı. 
Genç adam ne olduğunu anlamadan bir silah doğruca alnının ortasına doğru uzandı. 

“Seni öldüreceğim piç kurusu!” diye bağırdı. Oldukça genç birisiydi aslında. Orta boylu ve zayıftı. Üzerindeki kıyafetler diğerlerine nispeten kaliteliydi. Evin loş aydınlığından çıkmamış, gövdesini göstermeyerek kendisini güvence altına almıştı. Bu sayede de çerçevelerdeki bombaları görmesi mümkün olmamıştı. 
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Karahan sakın duruşunu bozmamaya çalışarak onu onayladı. 

“Evet! Öldürebilirsin! Ama ben daha yere düşmeden ve sen de daha kapıyı kapamadan hepiniz benim gibi ölmüş olursunuz. Buraya böyle tek başıma geleceğimi sanmıyorsun değil mi?” 

“Senin tek başına yapabildiklerini bildiğim için hiç şaşırmazdım!” 
dedi genç çocuk. Sonra gözleri tedirgince boş sokakta gezindi. İşin garibi bu sokak hiçbir zaman boş olmazdı. Her zaman köşelerde tehlikeli tipler olurdu. Oysa şimdi kimsecikler yoktu ve nerdeyse bir ölüm sessizliği etrafa yayılmıştı. Bu iyi değildi. Hiç iyi değildi! 

“O silahı indirsen iyi olur!” dedi Karahan. Adamlarım bunu bir tehdit olarak algılayabilirler. Ben sadece konuşmak istiyorum.” 


“Ne hakkında?” 
“Siz ve geleceğiniz hakkında!” 


Bir başka genç hemen onun yanında duruyordu. Onun da elinde bir silah vardı ama ucu yere dönüktü. Kardeşi olduğu belliydi. “İçeri al!” dedi diğerine. 

Muhtemel hedef olmak istemeyen adamlar evin içinde bir iki adım geri çekilmişlerdi. Yüzü yanık olan silahıyla işaret etti. “İçeriye gel. 
Sılahını da çıkart ve düzgünce uzat!” 


Karanlık bir yere sinmiş olan Osman ise kısılı gözlerle olanları izliyordu. Keşke kardeşi içeriye girmeden derdini oracıkta anlatabilseydi. 
Ama bu sefer de onu korumalarına vakıt kalmadan alnına bir kurşun yıyebilirdi. En iyisi evin içine girmesi ve ortamdaki gerginliğin azalmasını sağlamasıydı. Çünkü adamların kendi ortamlarında daha rahat olacakları kesindi. İçeriye giren kendi adamlarına güvenmek zorundaydı. 
Kalbi ise yıllar sonra ilk kez güm güm diye atıyordu. Tüm korkusu kardeşi içindi. 

Karahan elini beline attı ve silahını kabzasının ucundan tuttu. 
Çıkarıp emniyetli bir şekilde uzattı. Evin eşiğinden içeriye doğru bir adım attı. Elindeki silahı alan adamlardan bırısı elini hızla belinde ve çoraplarında gezdirdi. Aceleden içine giymiş olduğu çelik yeleğe dikkat etmemişti. Bol gömlek onu kusursuzca saklıyordu. Başka bir silah bulamayınca doğruldu ve yüzü yaralı adama baktı. 


“Temiz!” 


“Gel içeri!” dedi yanık yüzlü. Genç adam içeriye girdiğinde ortamı doldurmuştu sanki. Çevresindeki herkesin kendisine en az birkaç metre mesafede durmaya özen gösterdiğini görebiliyordu. Çoğu oldukça zayıf olan bu adamlar, Kara'dan hakikaten çekiniyorlardı. Onun hakkında 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anlatılanlar efsane gibi olmuştu ve adının uğursuz anlamı da aynı derecede ürkütücüydü. Bazıları onun öldürülemeyeceğini bile söylüyordu. 
Genç adam başını ne yana çevirse, o taraftaki adamlar huzursuzca bir adım geriye gidiyorlardı. 

“Bizi nasıl buldun?” diye sordu küçük kardeş. 

Kapı arkalarından kapatılmıştı. Şimdi hemen girişteki bir odaya girmişlerdi. Bir adam perdeleri sıkı sıkıya kapalı pencerenin kenarından dışarıyı inceliyordu. Bir başkası da diğer pencereye gitmişti. Karahan iki kişinin ise üst kat merdivenlerine yöneldiğini ve ortamı kontrol etmeye çıktıklarını anlamıştı. 

“Kolay oldu Ruan. Sandığınız kadar akıllı değilsiniz. Çok tecrübeniz de yok! Aptalca bir intikam yüzünden kendi elinizle 


1? 


ölümünüzü hazırlamış oldunuz!.. 


“Aptalca mı? Tüm erkek kardeşlerimiz öldü! Babam hapiste ve çok yakında o da idam edilecek!” dedi kızgınlıkla Boakai. 

“Babanız iyi birisi değildi!” 

“Bunu biliyoruz! Ama o yine de bizim babamız. Senin ortadan kaldırılman her sorunumuzu çözecek.” 

“Hiçbir şeyi çözmeyecek. Babanızı kurtaramayacaksınız. O yine de ıdam edilecek. Bunu biliyorsun. Beni öldürmeniz bazılarını sindirebilir ama benim daha önceden sağladığım deliller çerçevesinde hiç şansı yok. 
Sadece idam süreci birkaç hafta ileriye sarkar!” 


“Onu dinleme sakın!” dedi küçük kardeşine Boakal. “O ölürse kimse babamı idam etmeye cesaret edemez!” 


“Ama benim daha iyi bir teklifim var,” diye mırıldandı Kara. 
“Babanız hapse girince her şeyinize el koydular. Öyle değil mi? Generalin arkasındakiler size yardım etmeye çekiniyorlar çünkü olay uluslararası bir boyut aldı. Kız kardeşleriniz yakında genelevlerde boy gösterir. Onlar her türlü mikrobu taşıyarak sefalet içinde yaşarlar. Tabii şansları varsa. 
Birkaç sene sonra siz de kaçakçılık yaparken tek kurşuna ölüp gidersiniz. 
Ben size hayatınızı kurtarabileceğiniz son bir şans önereceğim!” 

İki kardeş bir an susup genç adamın yakışıklı yüzünü süzdüler. 
Dediklerinin doğru olduğunu ikisi de biliyordu. Bir miktar kıyıya köşeye saklanmış para vardı ama kaçak olarak yaşarken her türlü para çabucak tükeniyordu. Üstelik bakılması gereken çok fazla nüfus vardı. Anneleri, kız kardeşleri... şu paralı askerler... 


“Ne öneriyorsun?” dedi küçük kardeş Ruan. 
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Karahan bir yandan da etrafını seyrediyordu. Odada tam sekiz kişilerdi. Diğerlerinin emniyet olsun diye evin diğer bölgelerine dağıldıkları belliydi. Üst kattaki iki kişinin yakalanmayacağını umdu. 
Gözlerini hemen Ruan'a çevirdi. 


“Size temiz para önereceğim. Kendi param. Aramızdaki sorunu çözmesi için.” 

“Kan parası mı?” 

“Onun gibi bir şey...” 

“Ne kadar?” 

“Tam on beş milyon dolar...” 

Bu gerçekten çok paraydı. İki kardeş bir an durakladılar. Karahan onların duraklamasından memnundu. Gerçi Boakai'e güvenmiyordu ama... İki kardeşin gözlerinin içine doğrudan bakan Karahan, eğer rahat gözükmezse onları da tedirgin edeceğini biliyordu. Iki elini de cebine atıp rahat bir pozisyonda gülümsedi. 


“Ne dersiniz? Ömür boyu bu ülkede rahat edersiniz. Tabii bu aptalca aşırı lüks alışkanlığınızdan ve macera tutkunuzdan vaz geçerseniz?” 

“Babam?” diye sordu Boakai. 


Karahan omuz sılktı sakince. Yalan söylemedi. Açık ve net bir şekilde, gözlerinin içlerine bakarak cevap verdi. “Babanız idam edilecek! 
Bunun başka yolu yok. Ne olursa olsun karıma ve çocuğuma yaptığının cezasını ödeyecek. Eğer yakalanmamış olsaydı ve mahkemeye çıkmasaydı bunu ben yapacaktım biliyorsunuz. Onu ülkenin her yerinde aradım!” 


Boakai nefretle öne doğru bir adım attı. Elindeki silahı Karahan'ın gözüne doğru tuttu. Sinirden gerilmiş dudakları sarı ve kirli dişlerini gösterdi. Alnından akan ter sıkıntısının yoğunluğunu ifade ediyordu. “Pis köpek!” diye bağırdı. “Asıl sen öleceksin!” 


Kara'nın gülümsemesi azaldı. Ortamın gerilmesini istemezdi ama gözüne silah dayalıyken bile bir çocuğa boyun eğecek değildi. Ellerini ceplerinden çıkarırken yavaşça, dişlerinin arasından mırıldandı. “O silahı şimdi çekmezsen evlat... az sonra ölmüş olacaksın ve bunun sorumlusu ben olmayacağım.” 


“Boakaı, sakin ol!” dedi küçük kardeş. Belli ki o daha mantıklıydı. 
Yanına gidip kolunu tutmaya çalıştı ama Boakai sinirle kolunu geri kurtardı ve sılahı yeniden Kara” ya çevirdi. 
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“Sana ne olacağını söyleyeyim bok kafalı!” dedi Boakai. “Sen burada öleceksin. Dışarıda kaç adamın varsa onlar da ölecek. Seni görünce takviye istettim. Ayrıca o otele seninle birlikte gelenler de ölecek. Çok fazla zamanları yok. Hepinizin odasına bomba koydurmuştum. Hem de bunu çok kolaylıkla yaptırdım. Ne yazık ki ben patlatamadan sizin otelden çıktığınızı öğrendim. Buraya gelebileceğinizi hiç düşünmemiştim. Ama şimdi her şey bir telefonuma bakar. Diğer uzun adamlar için de ölüm günü... Herkes ölecek. Herkes!” 


Karahan dikkatle onu dinliyordu. Çatılmış kaşlarına yakın namluyu görmüyor gibiydi. Duyduklarıyla asılmış yüzü ve sıkılı dişleriyle sinirli bir şekilde sordu. 


“Bu son sözünüz mü?” 


“Aptal beyaz! Babam kurtulacak. Buna eminim. O kurtulacak ve biz yine eski refah içindeki günlerimize döneceğiz. Ona ait olan ve el koydukları her şeyini geri alacağız. Senin paranı kim ister? Paradan daha da önemli olanı güçtür ve bu da bizde olacak!” 


Odadaki bütün adamlar gerginleşmişti. Hepsinin de makineli tüfeklerinin ucu yere bakıyordu ama en ufak bir harekette doğrultmaya hazır duruyorlardı. Genç adam ise onları görmüyordu bile. Tüm dikkati önündeki orta boylu genç Afrikalıya çevrilmişti. Adamın sinirinin sadece babası için olmadığını, kaybettiği yüzü için de olduğunu biliyordu. Küçük kardeş ikna edilmeye hazırdı ama intikam ateşiyle yanan Boakaı, için için kaynıyordu. Mesele onun için kişiselden bile öte olmuştu. 


“Sen bir aptalsın!” dedi Kara çocuğun gözlerinin içine bakarken. 
Burnuna bir silah dayalıyken böyle cesur olmak da aptallıktı. Ama iki genci ve odadaki diğerlerini etkilediği bir gerçekti. “Ölmek için çok genç olduğunu düşünmüştüm ama anladım ki yanılmışım,” dedi kızgınca. 
“Ölmek için hazır mısın peki?” 


Genç zenci pis bir şekilde gülümsedi. Yüzündeki yanık yüzünden gülümsemesi de yamuktu. Zedelenen kasları gülümsemesini iyice çırkinleştirmişti. 

“Elbette” dedi arsızca. “Biz doğduğumuz andan beri ölüme hazırız. Her zaman ölümle bir yaşa...” 


Daha sözlerini bitirememişti ki, Karahan seri bir hareketle elini uzattı. Bir elini gencin bileğinin kenarına uzatırken diğer eliyle de çarpraz ve garip bir hareket yaptı. Bu hareketi ağabeyi Osman'dan öğrenmişti. 
Daha kimse ne olduğunu anlamadan silah el değiştirmişti. Şimdi kocaman ölüm metalinin dokuz milimetrelik ucu yanık surata çevrilmişti. Her şey 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saliseler içinde gelişmişti ve silahın yön değiştirmesiyle birlikte, şaşkınlıkla bakan genç Afrikalının yüzüne patlaması bir olmuştu. 

Herkes o kadar şaşkındı ki kimse Karahan'ın asık bir suratla “Sen bilirsin!” dediğini duymamıştı. Patlama ile birlikte saçılan kan ve kemik parçaları etrafı kırmızıya boyarken, Boakal yarısı uçmuş suratıyla geriye devrildi. Yüzünde hâlâ şaşkın bir ifade vardı ama aslında çoktan ölmüştü. 
Yirmi yıllık hayatı berbat bir şekilde son bulmuştu. Çocukluğundan beri hazır olduğu ölüm, onu hiç beklemediği bir anda yakalamıştı. 


Karahan kimsenin toparlanmasına müsaade etmeden elini uzattı ve yerde yatan kardeşine şaşkınca bakan Ruan'ı yakaladı. Seri bir şekilde çevirip kendisine siper etti ve odanın bir köşesine geri adım attı. Tüm sılahlar o anda kendisine çevrilmişti. Şaşkınlıktan kurtulan adamlar yerde yatan ölüye bakmayı kesmişler, namlularını Karaya çevirirken parmakları tetiklerine gitmişti. Kara, Ruan'dan çok daha iri ve daha uzundu. Pek çok açık noktası olduğunu biliyordu. Bu şekilde fazla gizlenemezdi. 


O anda bir patlama oldu. Büyük değildi. Ama Kara'nın olduğu evden silah sesi geldiğini duyan Osman koşarak eve fırlarken arkadan gelen Umdu da uzaktan kumanda ile kapının iki yanındaki minik plastik patlayıcıları patlatmıştı. Kapı yerinden kurtuldu ve birkaç metre öteye fırladı. Yere kapaklanırken uzun bacaklarıyla koşan Osman, kendisinden beklenmeyecek bir çeviklikle henüz düşen kapının üzerinden atladı ve toz duman olmuş kapı girişine daldı. O anda dumanların arasından öksürerek ortaya çıkan iki adamı silahı ile ateş ederek yere devirmişti bile! Aklında sadece ve sadece kardeşi vardı. Garip bir deli cesaretiyle eve daldığında, hemen ilk odaya yöneldi. Aynı anda da üst kattan makineli tüfek sesleri geliyordu. 


Rastlantı eseri kardeşinin olduğu odayı bulmuştu ama manzara hiç de iç açıcı değildi. Altı adam ellerindeki tüfekleri Kara'ya doğrultmuşlardı. İkisi kendisinin girdiğini görünce hemen pozisyon değiştirdiler. Uzi marka makineli tüfeklerin namlularını Osman'a çevirdiler ama ateş etmediler. Elleri tetiklerde öylece kaldılar. Şimdi odada kesif bir endişe, ne olacağı bilinmeyen bir karmaşa, tedirgin edici bir bekleyiş vardı. Herkes durmuş birbirlerini kolluyordu. İçlerinden birilerinin öleceği kesindi. Kimse ilk olmak istemiyordu. 


Şaşkınlığından ilk kurtulan Ruan oldu. “Vurun onları! Vurun onları!” diye bağırdı. Fakat Kara Ruan'ın boğazını biraz daha sıkınca, çocuğun nefesi kesildi. Gözleri kocaman oldu. 


“Beyler!” dedi Karahan sinirli ve uyaran bir sesle. Silahı Ruan'ın 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ensesinden beynine doğru yönlendirilmişti. “Herkes sakin olursa bu durumda kimse ölmez!” 


Osman kardeşinin dediklerini anlamamıştı ama elindeki silahı korkusuzca karşısındaki paralı çapulcu sürüsüne tutuyordu. Hemen arkasından Umdu da iri fiziğiyle içeriye girince odada tam bir karmaşa hüküm sürdü. Eğer bir tek el silah ateşlenirse ve sadece bir tek kişi ölürse bile sonrasında içerisi katliam yerine dönecekti. Üstelik Umdu'nun arkasında da kendi adamları belirmiş ve evin değişik yerlerine dağılmıştı. 
Tüfek sesleri kısa sürede son buldu. 


Karahan ağabeyine baktı. Onun herkesten önce içeriye dalması kendisine gurur verse de olası bir çatışmada yaralanacağı kesindi. 
Aklından onu kurtaracak hiçbir fikir geçmiyordu. Keşke Umdu'ya onu dışarıda alıkoymasını çıtlatsaydı. Belki Osman sonrasında kızacaktı ama hiç değilse hayatı tehlikede olmayacaktı. Şimdi ise tam da gergin bir çatışmanın ortasında iki eliyle tuttuğu silahı ile saniyede onlarca mermi atan bir makineli tüfeğe karşı ne yapılabılırdı kı? 


Kararını verdi. Hiç istemese de başka çaresi yoktu. 


“Sizin bunlarla bir akrabalığınız var mı?” diye sordu sertçe. 
Adamlar hiç cevap vermeden öylece duruyorlardı. Ama siyah parmakları tetiklerin üzerinde gerilmişken, alınlarından kirli terler dökülüyordu. 
Aslında Kara da gerginlikten terlemişti. Yine de elinden geldiğince sakin görünmeye çalışıyordu. Boğazını sıkarak zapt ettiği genç zenci ise, hâlâ nefes almakta zorlanıyordu. “Bu adamlara sadece para için mi hizmet ediyorsunuz?” diye yine sertçe sordu. Adamlardan iri siyah gözlere sahip bir tanesi yerinde huzursuzca kıpırdadı. Karahan beklediği cevabı onların duralamasından anlamıştı. 


Kolunu Ruan'ın boğazından çekerken odada hiç beklenmeyen bir silah sesi duyuldu. 


Ruan'ın gözleri şaşkınlıkla kocaman olmuştu. Ama sadece bir saniye... Başını eğerken, sırtından girip kalbini deşen ve göğsünün önünden çıkan kurşunun açtığı kırmızılığı bile görememişti. Kurşun ilerideki perdeyi havalandırıp duvara saplanırken, genç bedeni boş bir çuval gibi yere düştü. 
“Üzgünüm...” diye Türkçe fısıldadı Kara. Yerde yatan genç adama bakıyordu. Başka çaresi kalmamıştı. Kaşla göz arasında silahını aşağıya indirmiş ve kurşunu iki kürek kemiği arasından onun genç kalbine yollamıştı. Hemen başını kaldırdı ve donup kalmış esmer derili adamlara baktı. “Artık benim için çalışıyorsunuz!” dedi sertçe. Sesi tok ve vicdansızdı. Kararlı bakışları ve sıkılı dişleri ile teklifini yaptı. “İster 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kabul edin isterseniz burada ölün! Hepinize yirmi bin dolar vereceğim. Bu bir kaç yıllık maaşınızdan fazla eder. Sonrasında nasılsa kendisine hizmet edecek başka bir katil bulursunuz. Bu tek ve son teklifim... İyi düşünün...” 


Silahlar hâlâ gergince duruyordu. Karahan elindeki silahın namlusunu aşağıya indirmişti. Gözleri katıksız bir cesaretle karşısındaki adamların üzerindeydi. Osman dâhil herkes, kısa sürede olanlar için şaşkındı. Özellikle Osman daha çok şaşkındı. Önceden bir hikâye tadında dinlediği kardeşinin çılgınlıklarını anında ve gözleriyle görmek onu şok etmişti. Ne olursa olsun onun o çocuğu öldüreceğini hiç tahmin etmemişti. Bu adam... kardeşi... gerçekten de çılgındı. Adı gibi gözü de karaydı... 
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16. ÖLÜM 


Osman gülümseyerek elini kaldırdı. Gür saçları alnına dökülmüştü. 
Şimdi daha genç duruyordu. O elini kaldırınca uzaktaki adam onu hemen fark etti. O da gülümseyerek yanına yaklaştı. 


“Buyurun efendim?” 
“Tatlı alacaktık... Menünüzde ne var?” 


Garson hemen elinde sürekli taşıdığı birkaç menüyü sırayla masadakilere dağıttı. Genç adam menüye bakarken Tuğçe önündeki menü yü almak için elini bile uzatmamıştı. Sıkıntıyla iç çekti. 

“Off! Osman abi! Yemin ederim sen çok kötü bir adamsın!” 

“Şişşt! Yemin etme!” dedi Osman beyaz dişlerini göstererek. 
Garsona istediği tatlıyı söylerken Tuğçe biraz tersçe ona bakıyordu. 
“Senin yemin etmen hoşuma gitmez sanırım,” dedi Osman bakışlarını ona çevirerek. “Biraz kindar olduğunu öğrendim de!” 

“Hiç de bile!” dedi Tuğçe çocuksu bir bakışla. “Şu hikâyeyi tam anlatsana! Sonra ne oldu?” 

“Tatlı ne alacaksın?” 

“Öff!” Tuğçe elini menüye attı. Yan taraftaki Gülay ise kıkır kıkır gülüyordu. Genç kadın Gülay'a da biraz ters bakmayı ihmal etmedi. 
“Tabii siz olayı böyle ballandırarak uzatın! Nasılsa bir gün ben de ıntıkamımı alırım.” 

“Zaten çoğunu biliyorsun!” dedi Osman gülümsemesine devam ederek. 

“Hepsini değil. Benim ahmak kardeşlerimi otelde bırakıp gittiğinizi biliyorum sadece. Bir de dönüp tüm odalarda gizlenmiş bombaların arandığını! Orada neler olduğunu bir tek siz biliyorsunuz. 
Biliyorsun, ben de Kara'yı...” Bir an sustu. Onun adını anmak bile kalbinin hızlanmasına sebep olmuştu. Onu aklından çıkarmaya çalışarak devam etti. “...bir aydan fazladır görmedim. Hiç görüşmedik. Bana orada ne olduğunu tam olarak anlatacak tek kışı sensin!” 


“Tatlı?” diye ısrarla tekrarladı Osman. 
Gülay'ın da siparişini alan garson şimdi sarışın genç kadına 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bakıyordu. Aslında bu iki inanılmaz güzel kadınla oturan yakışıklı adamı kıskanmamak mümkün değildi. Siyahlar içindeki kızıl saçlı kadının onun karısı olduğu belliydi ama bu sarışın güzel şimdilik yalnızdı. Kırmızı gece elbisesi içinde Tuğçe gerçekten de göz alıcıydı. 


“Ben... Ben tatlı almayacağım. Biraz... midem bulanıyor da!” 

“Emin misin?” 

“Midemin bulandığından eminim. Çok yedim sanırım. Şu hikâyeyi anlatsana artık!” 


Osman garsonun menüleri alıp uzaklaşması üzerine genç kadına çevirdi eğlenen gözlerini. Sonra o gece olanları kısaca anlatmaya çalıştı. 


“Onun o intikamcı genci öldüreceğini hiç beklemiyordum. Eve girdiğimde silahını onun başına dayamıştı. Diğeri de yüzü dağılmış bir halde yerde yatıyordu. Ne olduğunu bile anlamadım. Gerillalar ile biz birbirimize bakışırken, Kara onlara generalın çocukları ile akraba olup olmadıklarını sormuştu. Sonra da o işi para için yapıp yapmadıklarını. 
Sonra da güm... Bir baktım çocuk yerde. Daha önce kardeşimi hiç öyle görmemiştim. Anlattıkları hep hayal gibiydi. Dinledim ama görmek başka! Çok başka! O havayı teneffüs etmenizi isterdim.” 


“Gerekmez!” dedi Tuğçe. “Öyle kaba kahramanlıklar siz erkeklere özgü bir şey. Neyse, lütfen devam et. Sonra ne oldu?” 


“Adamlardan önce birisi silahını indirdi. Sonra diğeri. Doğrusu yapmayacaklar zannettim. Ama adam başı yirmi bin doları duyunca aslında biraz kolay vazgeçtiler. Bizi görecektin. Herkes bir mermi yemeye açık halde bekliyordu. Kara ise silahını indirmiş onlardan cevap bekliyordu. Üstü başı kan olmuştu.” 


“Aptal adam!” dedi Tuğçe öfkeyle. Kalbi hala gümbür gümbür atıyordu. Onun Sierra Leone'de sağ kaldığını, mahkemenin sorunsuz geçtiğini ve generalin bir hafta sonra kurşuna dizildiğini biliyordu. Sadece o gece Osman ile kardeşinin ne yaptıkları sırdı. Onu da şimdi birinci ağızdan öğreniyordu. Sevdiği adamın kurtulmuş olduğunu bilmesine rağmen yine de dinlerken heyecanlanmasına engel olamamıştı. Demek neredeyse ölecekti? Aptal adam! Aptal! Aptal! 


“Sanmam! Her yaptığının, her tavrının bir sebebi vardı. Onu oralarda efsane yapan da bu tavrıydı sanırım. Abartmıyorum. Filmlerdeki ilah gibi bir şey olmuştu. Adamlar zaten ondan çekiniyorlardı. İlk genci nasıl öldürdüğünü bilmiyorum ama onları iyı şaşırtmış ve korkutmuştu.” 


“Demek parayı kabul ettiler?” 
“Evet. Umdu diye iri bir zenci vardı. Kara'nın çok yakın arkadaşı 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ve yardımcısı. Ama belalı bir tip... O hepsini toparlayıp götürdü. Sonra biz de otele döndük. Ağabeylerin otelde dinleniyorlardı. Belli etmeden duş alıp üzerimizi değiştirdik. Kırılmasınlar diye bu olanlardan onlara hiç bahsetmedik. Yemeğe inmeden önce ise odalarımızda bomba araması yaptırdık. Bunu gizlemek zordu. Fakat sanırım adrenalinleri artınca iyice keyif aldılar.” 


“Onlar da aptal!” dedi Tuğçe kızgınca. 


Gülay kıkırdadı. “Ailemizdeki erkeklerin hiç birisi normal değil kı! Ama ben onları seviyorum. Kendimi hep güvende hissediyorum.” 

Osman karısının elini sıkarken gülümsedi. “Kara aslında hiç rahat değildi. Sonra sebebini anladım. Aklında bombayı otele kimin yerleştirdiği vardı. Sözde çok güvenliydi. Ne yaptı etti, bombayı gizlice koyanı buldu.” 


“Gerçekten mi?” diye sordu Tuğçe hayretle. İşin o kısmını kendisi de unutmuştu. “Kimmiş?” 


“Polis komiseri... Hiç ummazdım. Biz otele girdiğimizde o dışarıya çıkıyordu. Bir ihbar var numarasıyla tüm odalara rahatça girmiş. 
Bir adamıyla birlikte odalara uzaktan kumandalı bombaları koymuş. Ama bizim Kara yemekten hemen sonra gerçeği öğrendi.” 

“Ne yaptı peki?” 

“Hiçbir şey! Yani intikam bazında... Öldürme falan yok. Ona itiraf ettirince, birkaç çürük ve kırık bir burunla bıraktı gitti. Ülkede rüşvet ile pek çok şey yapılıyor. Bırakmasaydı bile adamın bir süre sonra çıkacağını söylemişti. Suç oluşmadığı için fazla yatmazmış. Zaten artık düşman istemediğini de bana söylemişti.” 


“İsabet! Bıktım onun maceralarından!” Sonra ne dediğini fark edip sustu. İri mavi gözlerini kaçırdı. “Yani beni ilgilendirmez ama senin kardeşin diye söylüyorum. Akıllanması gerekmiyor mu artık? Kaç yaşında adam. Çocuksu maceraları geride bırakması lazım... Bence onu İstanbul'da kontrol altına almalısın. Değil mi? Ona söylemelisin. Başını beladan uzak tutmasını mutlaka söylemelisin!” 

Osman arkasına yaslanırken saatine bakıyordu. Sonra gözleri genç kadının arkasındaki bir noktaya döndü. “Hah! İşte geldi.” Tatlıların geldiğini sanan Tuğçe başını çevirmemişti bile. “Neden benim yerime sen kendisine söylemiyorsun?” dedi genç adam. “Belki seni dinler!” 

Tuğçe buz kesmişti. Birkaç saniye sonra yanında dikelen uzun bir beden hissetti. Başını kaldırmaya bile çekiniyordu. Çekinik bakışlarını hafifçe döndürdü. Önce uzun ve kaslı bacakları gördü. Sonra koyu mavi 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gömlek içinde sevdiği geniş göğsü ve atletik omuzları... Biraz daha kaldırınca kendisine gülümsemeden bakan bir çıft koyu gözü... 

“Merhaba!” dedi genç adam sakin bir sesle. Her zamanki gibi mesafeli ve ilgisiz gibiydi. İçinde yoğun bir ağlama hissiyle dolan Tuğçe, onu görmenin sevincini bile yaşayamadı. İşte sevdiği adam buradaydı. Bu ımkânsızdı ama buradaydı... Fakat yine eski Kara'ydı. Hatta çok daha eskisi... Sanki ilk kez tanışıyorlarmış gibi bakıyordu. 

Genç kadın o gözlere sevgiyle bakmamak için uzun kirpikli gözlerini kırpıştırdı. “Merhaba...” diye fısıldadı yalnızca. “Sen... 
Ankara'da mıydın?” 


Kara başını salladı. Ciddi yüzüyle ona cevap verirken gözlerini bir an bile genç kadından ayırmamıştı. Saçları biraz uzamış, cildi tatlı bir yanık olmuştu. “Evet... Yeni geldim. Abim söylemedi mi?” 

Tuğçe kendilerine gülümseyerek bakan Osman'a çevirdi gözlerini. 
Ah şu berbat ve ruhsuz herif de ağabeyi gibi gülümseseydi olmaz mıydı ya! Ona gülümsemenin ne kadar yakıştığını biliyordu. Her sorunu da hallolduğuna göre neden hâlâ surat asıyordu? Neden hâlâ bu kadar katıydı? “Hayır! Söylemedi!” dedi yavaşça. 

Kara dönüp yengesinin yanağını öptü. Sonra ağabeyini kısa bir baş işareti ile selamladı. Tam da Tuğçe'nin yanındaki sandalyeye oturdu. 

“Aslında şimdi geldim. Daha önce gelmem mümkün olmadı. 
Yoksa ben de yemeğinize katılacaktım!” 

“Ne... neden geldin?” dedi Tuğçe neredeyse kekeleyerek. Her ne kadar istemese de adamın gözlerine bakmadan yapamıyordu. 

“Yapmam gereken işler var,” dedi genç adam rahatça. 

“İş mi? O neymiş?” 

“Birkaç tane var. Mesela artık burada çalışacağım!” 

“Na...nasıl?” Bu sefer kesin kekelemişti. İri gözleri dayanılmaz bir çekicilikle adamınkilere kilitlemişti. Aslında gözleri ondan bir türlü kurtaramıyordu. Kara ise oturduktan sonra zaten bir an bile ondan ayırmamıştı bakışlarını. 

“Burada çalışacağım...” diye tekrarladı Kara. “Osman ile konuştuk. Şirketine ortak oldum. Buradaki büronun başına ben geçiyorum. Alışık olmadığım bir iş ama sanırım öğrenirim. Aslında son zamanlarda çok şey öğrendim. Bu işi öğrenmek daha kolay olacak!” 

“Ne... öğrendin?” 

“Şu bu işte! Bir sürü şey! Yapmam dediğim şeyler. Aklıma bile 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gelmeyen bir sürü şey...” 


Genç kadın zorlukla fısıldadı. “Sen şimdi... Ankara'da mı çalışacaksın?” 


Kara ciddi bir bakışla onayladı. 


“Evet... Artık Ankara'da bir işim var. Buraya yerleşeceğim. 
Galiba sen de burada çalışmaya başlamışsın? Bu iyi oldu.” 


“Nasıl... iyı oldu?” Tuğçe anormal hızla atan kalbine engel olamıyordu. Sevdiği adam buradaydı. Hemen yanındaydı. Üstelik de artık Ankara'da yaşayacağını, çalışacağını söylüyordu. İkisi de kendilerini gülümseyerek izleyen diğer çiftin farkında değildi. 


“Şöyle!.. “ dedi adam rahatça. “Garip bir rastlantı ki senin evine çok yakın bir yerde ev tuttum. Sanırım artık sık sık görüşeceğiz!” 


“Hayır!” dedi Tuğçe farkında olmadan. Sonra hemen sözlerini toparladı. “Yanı... yanı bu olamaz biliyorsun!” 


“Öyle mi neden?” 
Genç kadın dişlerinin arasından inatla tekrarladı. “Biliyorsun işte!” 


Adam omuz sılktı. “Ben bir şey bilmiyorum. Tek bildiğim seni istediğim!” 

Tuğçe o kadar şaşırmıştı kı önce kızardı, sonra mosmor oldu. Ne diyordu bu adam? Neden böyle aptalca davranıyordu? Tam ağzını açıp cevap verecekti kı yanlarında garsonlar belirdi. Herkesin önüne tatlı tabakları konurken, Karahan dikkatle Tuğçe'nin kızgın yüzünü izliyordu. 
Garsonlar gidince çatılı kaşlarla sordu. 

“Sen niye tatlı yemiyorsun? Sevdiğini sanıyordum?” 

Tuğçe donup kalmıştı. Bakışlarını kaçıramadan Osman onun yerine cevap verdi. Yüzünde saf bir ifade belirmişti birden. Masumca açıklamaya çalıştı. 

“Galiba... midesi bulanıyormuş. Garip değil mi? Hâlbuki yemekler çok güzeldi. Yemeklerden olduğunu sanmıyorum. Zaten çok da 


bir şey yemedi. Sebebini biz de anlamadık! Bu mide bulantısı neden olabilir kı?” 


330 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


17.BÖLÜM 


Karahan sandalyesinde arkasına yaslandı. Delici bakışları genç kadının üzerindeydi. Kaşlarının çatılması kaybolmuş, asık suratı ise daha sakin bir görünüme bürünmüştü. Düşünceli gözüküyordu. Parmakları ise garip bir şekilde masanın üzerinde tempo tutuyordu. Garsonun kendisine bir şey sorduğunu fark edince gözlerini adama çevirdi. 

“Siz bir şey alır mısınız efendim?” diye yine tekrarladı garson. 
Saygılı ve dik duruşuyla ondan gelecek cevabı bekliyordu. Karahan yavaşça başını salladı. 

“Evet... Bana...” Bir an durup düşündü. “Bana da bir porsiyon künefe getirin...” dedi. Garson siparışı saygılı bir şekilde alıp uzaklaşırken, genç adamın bakışları ağabeyine döndü. “Sierra Leone'de en özlediğim tatlıydı. Erimiş peynir ve tatlı kadayıfının bu garip karışımının aslında mide bulandırıcı olması gerekirken böyle lezzetli olması ne ilginç değil mi?” 

Yanındaki Tuğçe daha fazla dayanamayıp öğürür gıbı küçük bir ses çıkardı. Gözünün önünde canlanan manzara tüm midesini ağzına getirmişti. Allahtan önündeki ipek görünümlü beyaz kumaş peçete vardı. 
Onu hemen dudaklarına götürdü de herkesin içinde kusup rezil olmaktan kurtuldu. Fakat harcadığı çabadan yüzü kızarmıştı. Herkes kendisine bakınca kızarması daha da arttı. Huzursuzca gülümsemeye çalıştı. 

“Sen iyi misin?” diye sordu Kara hafif bir merakla. 

“Evet... Evet iyiyim!” dedi Tuğçe aceleyle. Onu görmenin verdiği şaşkınlık, bu iğrenç kusma hissi sayesinde çabucak atlatılmıştı. Peçeteyı yeniden masaya geri bıraktı. Fakat gırtlağının ucuna gelen midesi hâlâ geri gitmemekte inat ediyordu. Belli etmemek için elinden gelen tüm çabayı gösteriyordu. Hatta nefes bile almamaya çalışıyordu. 

“Miden mi bulanıyor?” diye sordu Kara gayet doğal bir tavırla. 

Aptal adam! Belli değil miydi? Genç kadın umursamazca başını salladı. “Biraz... Şey... Benim yediğim balık azıcık yağlıydı. Hepsini yiyemeyip bıraktım zaten!” 

“Doktora gidelim mı?” diye garip bir gülümsemeyle sordu Osman. 
Gözleri kapkaraydı ama nedense tavandaki lambalar gibi ışıldıyordu. 
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Genç kadın ona öfkeyle bakmamak için kendisini Zor tutarken Gülay da uzanıp elini tuttu. 

“İstersen gidelim hayatım? Belki zehirlenmişsindir? Kötü bir şey olabılır!” 

Genç kadın derin bir nefes aldı. Mide bulantısının konuşacak kadar geçmiş olduğunu umdu. Hastanelik bir işi yoktu kı! Alt tarafı basit ve doğal bir mide bulantısıydı! 


“İyiyim gerçekten! Üşütmüş de olabilirim. Dün gece çok sıcaktı ve ben camı açıp yattım. Burası bizim Izmir gibi değil. Geceler çok serin doğrusu. Sonradan üşüdüm ama kalkıp kapatmaya üşendim.” 


“Bunu bir daha yapma!” dedi Karahan sakince. “Tek başına yaşayan bir kadının daha dikkatlı olması lazım... Hastalanırsan sana kim bakacak?” 


“Ben kendime bakarım!” dedi Tuğçe inatçı bir bakışla. Şu anda en son istediği şey onun sevecenmiş gibi duran ilgisi ydı. “Tek başıma olmayı seviyorum!” 


Genç adam gözlerini biraz kıstı. “Hayatında şu anda kimse yok mu?” 

Tuğçe bir erkeği bu kadar sevip bir o kadar da sinir olabilmesine ınanamıyordu. Sanki Kara'nın her sözünde bir mana varmış gibi geliyordu. Ve hatta çoğunda açıkça bir mana vardı! Bu sersem kendisini ne sanıyordu? Erkek budalası bir sapık mı sanıyordu acaba? Seksi seviyordu ama önüne her gelenle de yatacak bir kadın olmadığını anlamış olmalıydı! 

“Hayatımda birisinin olup olmadığı seni ilgilendirmez Kara Bey! 
Olsa bile sana söylemek zorunda değilim. Ayrıca yine olsa bile onunla aynı evi paylaşacağımı ima etmen hiç hoşuma gitmedi. O kadar da rahat bir kadın değilim.” 


“Paylaşmadığını biliyorum zaten. O Burhan denen çocuğa ne oldu?” 

“Seni ilgilendirmez dedim ya!” 

Osman araya girme ihtiyacı hissetti. Onların atışmalarını izlemek hoşuna gidiyordu ama daha ilk dakikalarda birbirlerini kırmalarını da istemezdi. “Sakin olun çocuklar! Önce tatlılarımızı yesek mi? Sonra biz kalkarız ve siz de istediğiniz gibi tartışırsınız! Bir aydan sonra hemen böyle tartışmanız da çok ilginç aslında!” 


“Birbirlerini özlemişler!”” dedi Gülay gülümseyerek. Tatlı yüzü 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şimdi daha da çekici olmuştu. Güzel gri gözleri iki genç üzerinde gezinip duruyordu. 

Tuğçe sinirlenerek başını salladı. Bunu kabullenemezdi. Hem de onların ve Karahan'ın karşısında. “Ne münasebet! Eski korumamızı niye özleyeyim ki! Ayrıca ben tartışmıyorum. Kabahat bu Afrika kabadayısında! Gelir gelmez beni sorguya çekmeye başladı.” 


“Seni sorguya çekmiyorum. Sadece endişeleniyorum!” 


O kadar rahat, o kadar kendisinden emin ve o kadar doğal açıklamıştı ki, Tuğçe bir an için donup kaldı. İri gözlerini kırpıştırdı bir an. Adamın ciddiyetini anlamaya çalışıyordu. Fakat anlayabileceği çok da bir şey yoktu! Yüzü her zamanki gibi asıktı! Bundan daha ciddi olabilir miydi? Peki sesi niye bu kadar yumuşaktı? Bakışları neden bu kadar tatlıydı? 


“Endişelenmene gerek yok!” dedi zorlukla. Bakışlarını o güzel bakışlardan kaçırdı. Uzanıp önündeki suyundan bir yudum aldı. Yoksa kendisine gelemeyecekti. “Ben kendime bakarım!” diye neredeyse homurdandı. 


“Bunu söylemiştin!” 


“Söylemiştim. Yine söylüyorum!” dedi Tuğçe gerçekten de öfkelenmemeye çalışarak. Su iyi gelmişti. Bir yudum daha aldı. Dolgun kırmızı dudaklarının ucu hafifçe ıslanınca diliyle belirsizce yaladı. Ama Kara'nın delicesine bakışlarını fark edince hemen yarıda kesti. Bu hareketinin onda erotik bir his uyandırdığını anlamayacak kadar saf değildi. Bilmeden yapmıştı ama adamın dikkatini çekmişti işte! 


Karahan parmaklarıyla tempo tutmaya devam ederken sessizce genç kadını süzmeye de devam ediyordu. Topu topu birkaç hafta önce ölümün kıyısından dönen adam o değildi sankı. Tuğçe ona bakarken ürpermesini zorlukla engelliyordu. Karşısındaki bu adamı katıl olarak algılamıyordu ama gözünü bile kırpmadan iki kışıyı öldürmüş olması ve sonra da hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor olması kanını donduruyordu. Bu adam tehlikeliydı. Onu daha gördüğü ilk andan beri bunu biliyordu. Bu adam her yönden tehlikeliydi. Arkadaşı Sibel'i uyarırken haksız değildi. O tanımadıkları bir modeldi. Kendilerinden çok çok daha tecrübeli kadınların bile görmedikleri ve belki de göremeyecekleri kadar farklı bir tıptı. Dıştan oldukça katı, mesafeli ve hatta sakin görünümlü şu adamın maceralar içinde bir hayatı olduğuna kim inanırdı? Garip ki bu tehlikeli adam şimdi hiç kimsenin olmadığı kadar kendisine yakındı. Onun kollarında korkmuyor, onun kollarında hiç olmadığı kadar kendisini mutlu hissediyordu. 
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Ondan ayrı kaldığı bir ayı o kısa anda yeniden düşündü... 


Bunu o kadar sık yapıyordu ki! Neredeyse her gün! Belki de günde birkaç kere... Onsuz olmak çok zordu! Onu görmemek de öyle! Ama başka çaresi yoktu. 


O sabah uyandığında onun çoktan kalkıp gitmiş olduğunu biliyordu. Aslında buna hazırlıklı olmasına rağmen içi üzüntüyle dolmuştu. Fakat son gecelerini birlikte geçirdikleri için hiç pişman değildi. Onu yatağına çağırdığında pişman olabileceğini de düşünmüştü doğrusu. Kendi verdiği sözden dönmek doğru değildi. Yine de genç adamın telefon mesajını doğru anlayıp yatak odasına geldiğinde kendisini aşağılamaması, dalga geçmemesi, sevecen bir âşık gibi kollarına alması çok hoşuna gitmişti. Seviştikten sonra bile adamın kollarında sevgiyle tutulmuştu. Bu öyle güzel bir duyguydu ki ömür boyu öyle yatabılırdi. 
Kara kendisini gece boyunca hiç bırakmamıştı. Ara ara uyandığında, onun gitmesi korkusuyla bunu hep kontrol etmişti çünkü. Sabaha karşı ikinci ve son sevişmelerinde ise, artık gücü tükenmişti. Kaç gündür çektiği uykusuzluk ve strese daha fazla dayanamamış ve derin bir uykuya dalmıştı. Son hatırladığı saçlarının kıyısından alnına konan öpücüklerdi. 


Tüm gün doygun ama üzgündü. Kahvaltıda az konuşmuş, ağabeyi ile orada vedalaşmıştı. Tuğrul onun garip halini kendilerinin de Sierra Leone'ye gidişiyle ilişkilendirmiş ve üzülmemesini, sağ salim döneceklerini söylemişti. Genç kadın elbette ağabeyleri için de endişeleniyordu ama sorunları bundan çok daha büyüktü. Turgay da bir süre sonra eşyalarını toplamış bir halde gelmiş, kendileriyle vedalaşmıştı. 


Onlarla havaalanına gitmek hayatta en çok istediği şeydi. Ama yapamazdı. Orada hüngür hüngür ağlayacağını biliyordu ve çevresindeki herkes onun ağlamadığını, ne kadar güçlü olduğunu bilirdi. Daha ilk anda onun neden ağladığı şıp diye anlaşılacaktı. Bakışlarını Kara'dan kaçıramayacağını, onu uğurlarken son bir öpücük için kalbinin yalvaracağını biliyordu. 

Gitmemişti... Onu uğurlamaya gitmemişti. İleride bir çocuğu olursa hiç kimsenin bunu Kara ile ilişkilendirmesini istemiyordu. Anlasa anlasa bunu bir tek annesi anlardı ve onun da kimseye söylemeyeceğini hissediyordu. O güzel annesi Tuğçe'yı kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak hiçbir şey yapmazdı. Kendisi her ne kadar onu hayal kırıklığına uğratacak olsa bile... 


Onların daha ilk geceden yaşadıkları macerayı ise ertesi gün öğrenmişti. Tabii ayrıntılardan haberi yoktu. Sadece otelde bomba arandığından ve hepsinin odasında önemli miktarda C4 tipi plastik 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patlayıcı bulunduğundan bahsedilmişti. Patlayıcılar yatakların hemen karşısındaki mini buzdolaplarının arkasındaki boşluğa gizlenmişti. Bir tanesi bile iki odayı havaya uçuracak kadar güçlüyken, bu işi yapanlar garantı olsun diye yan odalara bile bomba yerleştirmişti. 


Ne Kara ile ağabeyinin generalin gözü kararmış çocuklarına yaptığı baskından, ne de orada ölümün bir kurşunun ucunda gezindiğinden haberi olmuştu. Zaten kimsenin yoktu. Kendi kardeşlerinin bile. Az önceye kadar Osman ve Karahan arasında bir sırdı. Osman'ın bu detayı niye söylediğini bilmiyordu. Karı koca bir gün önce gece Ankara'ya gelmişlerdi ve bu gece için şehrin en kaliteli lokantasında yemek yemeyi teklif etmişlerdi. Doğrusu Gülay'ı çok özleyen Tuğçe, yalnız geçirdiği iki haftadan sonra bu şehirde dost yüzler görmekten çok mutlu olmuştu. Fakat mutluluğu o gece olanları ağzından masumca kaçıran Osman yüzünden gırtlağına tıkanmıştı. 


Adamın hava atmadığını ve belki de olanları son derece yalın, tehlikesiz bir şeymiş gibi anlattığını tahmin ediyordu. Tıpkı kendi yüzünün Kara için duyduğu endişe yüzünden bembeyaz olduğunu tahmin ettiği gibi! Belki de bu mide bulantısı o hissettiği duygular yüzünden olmuştu. Sevdiği adamın ölecek olmasına dayanamazdı. Evet, ona özgürlüğünü vermişti ama sevmeme sözü vermemişti. Bunu yapabileceğini zaten sanmıyordu. O her zaman sevdiği tek adam olacaktı. 


On beş gün önce de artık kafayı yemek üzere olduğu için Ankara'ya gelmişti. Çalışmak kendisini iyi hissettirecekti. Mezuniyet balosunun en güzel ama en yalnız kadınıydı. Yanında Burhan olmasına rağmen, kendisini yapayalnız hissetmişti. Birkaç gün sonra sınıftaki kızların bazılarıyla bodrumda bir otelde kız kıza kalmışlardı. 
Arkadaşlarıyla yapmış olduğu tatıl güzel geçmişti. 

Oldukça ilgi çektiklerini söyleyebilirdi. Bekâr erkekler çevrelerinde dönüp durmuştu. Hatta birkaç kız kendisine erkek arkadaş bile bulmuştu. Tuğçe de uzun ve yakışıklı genç bir adamın bir süreliğine yanına yanaşmasına izin vermişti. Onunla sadece soğuk çay Içmıştı ama bunu sonra kullanılabilecek bir sılah olarak düşünüyordu. Arkadaşları şahitti. İleride bir bebek olursa buna zemin hazırlamak istemişti. Hatta tatılı bitirmeden bir gece önce de Almanya'da yaşayan bir Türk ile tanışmış, onun bir şeyler içme önerisini istemese de kabul etmişti. 

İşte şimdi buradaydı. İki hafta olmuştu... Kara'yı görmeyeli ise bir ayı geçmişti. Adam bir telefon bile açmamıştı. Arayıp bir kere bile hatırını sormamıştı. Şikâyetçi olmaması gerektiğini biliyordu ama kadınsı yanı bunu kabullenemiyordu. Genç adam çocuğu olup olmayacağını bile 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merak etmemişti. Kendisine verdiği değeri görebiliyordu. Şimdi de bu gece hiçbir şey olmamış gibi karşısına çıkmış, sanki ilgileniyormuş gibi sağlığını soruyordu. 

Garsonun yanlarında belirmesi ile düşüncelerinden sıyrıldı. Beyaz giysili adam çok güzel görünümlü bir künefeyi Karahan'ın önüne servis yapıyordu. Tatlının nar gibi kızarmış olmasına ve şerbetiyle çok güzel olan görünümüne rağmen Tuğçe'nin yeniden midesi bulandı. Aceleyle gözlerini kaçırdı ama o anda da Kara ile göz göze geldi. Zorlukla yutkunup bardağını dudaklarına götürdü hemen! Bir yudum alırken içinden söylenip duruyordu. Bu ruhsuz adam neden kendisine böyle incelercesine bakıyordu ki? 

Tatlısından bir parça koparan genç adam iştahlı bir şekilde ağzına attı. Gözleri hâlâ genç kadının üzerindeydi. Ikisi de diğer çiftin ne yaptığıyla ilgilenmiyor gibiydi. “Bu yemeğe yetişmek için tüm hız sınırlarını aştım. Fakat yol çok kalabalıktı!” dedi yavaşça çiğnerken. 
“Sonra da üstümü değiştirmek için önce eve gitmek zorunda kaldım!” 

“İstanbul'dan mı geliyorsun?” diye sordu Tuğçe. Belki o ruhsuz herif tatlısını böyle keyifle çiğnerken hissettiği mide bulantısı konuşarak yok olurdu. Gırtlağına yeniden gelen midesini sakinleştirmek için yutkundu. 

“Hayır! İzmir’ deydim!” 

Tuğçe gerçekten de bir an için mide bulantısını unuttu. Güzel kavisli kaşları yukarıya kalktı. Uzun kirpikli mavi gözleri soru sorarcasına irileşti. “İzmir mi? Neden?” 

Genç adam geniş omuzlarını silkti. “Bir işim vardı. Hem babanla da konuşmak istiyordum ama o yurt dışına gitmiş...” 

“On günden önce gelmez. Ne konuşacaktın ki?” 

“İş meselesi! Neyse ki erken dönecekmiş.” 

“Saçma! Babamın seninle ne işi olur? Son maaşını mı ödemedi yoksa?” dedi Tuğçe alaycı bir dudak kıvırmayla. Karahan hiç kızmış gibi durmuyordu. Tatlısından bir parçayı daha çatalıyla çekiştirince, içindeki peynir de tıpkı pizza peyniri gibi uzadı. Ağzına götürürken Tuğçe artık dayanma gücünün son noktasındaydı. “Lütfen yapma şunu!” dedi. Hemen önündeki peçeteyi kapmıştı. “Yoksa birazdan balıklı künefe yemek zorunda kalacaksın!” 

Karahan öyle tatlı güldü ki... 


Küçük ve içten kahkahası bir iki masa öteden bile duyulabılırdı. 
Osman ve Gülay da kıkırdamışlardı. Tuğçe ise şaşkındı. İri gözleri 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adamın bembeyaz dişlerindeydi. Yanık cildi ile inanılmaz güzel bir tezat yaratıyordu. Ama daha da şaşırtıcısı içten gülüşüydü. Nasıl olmuştu bu? 
Nasıl gülebilmişti? Onun gülme sinirlerinin alındığından emindi. 
Kahretsin! Öyle güzel gülmüştü ki! Bir erkek böyle güzel gülebiliyorsa neden hep surat asmayı tercih ederdi? Her zamankinın iki misli yakışıklı olmuştu. O sert ama insanın içine işleyen gözleri yumuşamış, delici bakışlarının yerine sıcak bir ışık yayılmıştı. 

“Hastayken bile komik olmana şaşıyorum. İstersen biz gidelim?” 
dedi Kara gülmesi geçince. “Kendini iyı hissetmediğin belli. Seni eve bırakayım mı?” 

Ev mi? Olamaz! Onun evini öğrenmesini istemiyordu. Ama belki de evini biliyordu? Kendisine çok yakın bir yere taşındığını söylediğine göre! Yine de ondan uzak durmalıydı. Bir aydır onsuzluğa alışmak için çırpınıp durmuştu. Kalbi hiç pas bağlamamıştı ama alışmaya da başlamıştı sankı! Artık eskisi kadar sıklıkla telefona bakmıyordu. 
Kendisini aramayacağını biliyordu ama yine de gözleri hep onun numarasını görme heyecanıyla bakmıştı ekrana. Ta ki artık aramayacağını anlayıncaya kadar... Unutulduğunu anlayıncaya kadar... 


Peki, şimdi bu adam neden birden bire yine hayatına girmişti? 


Sebebini tahmin ediyordu ama öğrenmek için gelmesine gerek yoktu kı! Bir telefon açsa yeterdi. Büyük ihtimalle bebeği soracaktı! 


“Siz gidin!” dedi Osman da. “Ben de güzel karımla baş başa kalmış olurum hiç değilse!” 

“Ben kendim giderim!” dedi Tuğçe sıkıntıyla. 

“Ben bırakacağım!” dedi Kara sakince. 


“Hayır! Gerek yok. Sen burada kal. Birbirinizi özlemişsinizdir. 
Ben bir taksiye binip giderim!” 

“Tuğçe!” dedi Kara uyarırcasına. “Benim evim de senin evinin orada! Ben götüreceğim dedim. Hem konuşacağımız konular var!” 

“Konuşacağımız bir şey yok! Bir aydır isteseydin konuşurdun. 
Ama sen beni hiç aramadığına göre konuşacak bir şey yok!” 

“Sen Tuğçe'yı hiç aramadın mı?” diye azarlayan bir bakışla sordu Gülay. Kara da yengesine onaylamaz bir bakış atmıştı. Tuğçe'nin henüz öfkelenmediğinin farkındaydı ve yengesinin bu dürtükleyici sorusunun duruma pek de açıklayıcılık getirmeyeceği belliydi. 

i “Aramasını beklemiyordum zaten!” dedi Tuğçe inatla. 
“Istediğimden değil. Sadece konuşacak bir şeyimiz olmadığını belirtmek 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istedim.” Peçetesini masanın üzerine bıraktı. Gözleri ıle Osman'dan özür dilercesine baktı. “Kusuruma bakmazsanız gerçekten gitsem iyı olacak. 
Bu güzel yemek için teşekkür ederim. Hasta olmam çok kötü oldu. 
Kendimi affettirmek için sizi yemeğe çağırmak istiyorum. Ama benim evde. Ne dersiniz? Hem yarın buluşacaktık ya Gülay? Oradan doğrudan bana gideriz!” 


“Harıka olur!” dedi Gülay. “Osman da işten sonra oraya gelir!” 


Kara kendisinin çağrılmadığının farkındaydı. Sesini çıkarmadan bekledi. Gülümseyen gözleri ve sevimli bir şekilde kıvrılmış dudaklarıyla karşısındaki ince uzun sarışına bakıyordu. Genç kadının pırıl pırıl parlayan sarı saçlarının uzadığını fark etmişti. Bir ay içinde gerçekten de daha uzun gibi olmuştu. Onun da teni hafif yandığına göre denize gitmiş olmalıydı. Buna rağmen cildi pürüzsüz ve çok çekiciydi. Kaymaksı bir canlılık çıplak omuzlarından gerdanına kadar göz alıcı bir şekilde gözüküyordu. Askılı gece elbisesi önden çok kapalı gibi durmasına rağmen genç kadının seksiliğine en ufak bir darbe bile indirmemişti. 


Bütün gözler kendisine yönelince, Tuğçe huzursuzca duraladı. 
Bakışlarını Kara'ya çevirdi. Onu davet etmeyecekti. Bu ilişki bitmişti ve devam etmesi ımkânsızdı. En azından adamın istediği tarzda olamazdı. 


“Seni de... çağırmak isterdim ama...” dedi yavaşça. “Sanırım gelmezsin? Değil mı?” Gözlerinde adamı uyaran bir bakış vardı. “Yeni taşındığına göre yapacak için çoktur!” 

Adam omuz sılktı. Dudakları alayla kıvrılmıştı. “Zevkle gelirim. 
İki saat önce ben yoldayken emlakçı kadın aradı. Yeni eşyaların gelmesinde bir sorun çıkmış. Sadece yatak odamı yerleştirmişler. 
Yapacak bir işim yok yani! Çağırdığın için teşekkürler!” 

Genç kadın ona olan kızgınlığını bile belli edemiyordu. Bu adam ne yapmaya çalışıyordu? Ne yüzsüz bir adamdı bu! Tuğçe yan gözler Osman'a baktı. “Harika!” diyordu o da. “Kara'nın da yemeğe gelmesi iyi oldu! Zaten yarın öğleden sonra beraber olacağız. Buradaki büroda bir toplantı yapacağız. Toplantıdan sonra erkenden geliriz!” 


“Çok da erken gelmeyin!” diye homurdandı Tuğçe. “Biz kadın kadına alışverişe çıkacağız. Akşama da hafif bir şeyler pişirmek niyetindeyim. Beşten önce evde olamayız gibi geliyor. O yüzden başınızın çaresine bakın!” 


“Sorun değil. Bizim de işimiz ancak o saatlerde biter,” dedi Osman gülümseyerek. Iki sert yüzlü erkeğin gülümseyerek bakmaları Tuğçe adeta daha da çıldırtıyordu. Onlara olan direnci hızla azalıyordu çünkü! 
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Bu Osman da kardeşinden geri kalmazdı hiç! Onun o koyu gözlerinde hep sertlik hissetmesine rağmen gülümsediği zaman kızılmaz bir adam oluyordu. Gülay'ın ona neden aşkla bağlı olduğu belliydi. İkisi arasındaki sevgiye ve belli edilmeden yapılan bakışmalara öylesine imreniyordu kı! 

Daha yerinden kalkarken Kara da hemen ayağa kalkmıştı bile. 
Tatlısını yarım bırakmıştı. Tuğçe ona dikkat etmemeye çalışarak Gülay'ın yanağını öptü. Kadından yayılan mis gibi kokuyu algılamamak mümkün değildi. Daha evvel hiçbir arkadaşında böylesine bir yakınlık hissetmemişti. O kızıl saçlı güzeli her görüşünde kendisini bir meleğe bakıyormuş gibi hissediyordu. 


“Yarın sabah görüşürüz!” dedi ona. “Saat on birde metronun Sakarya çıkışında olurum.” 


“Tamam, ben de...” dedi kızıl saçlı melek. “Ama kendini kötü hissedersen beni ara. Alışverişe sonra çıksak da olur. Nasılsa daha bir hafta buradayız.” 

“Peki, olur!” Kendisini süzen Osman'a baktı. Osman da ayağa kalkmıştı. Genç kadının elini sıkarken “Görüşürüz!” dedi Tuğçe ona. Her ne kadar bu iri adama zaman zaman kızsa da ondan aldığı elektriği seviyordu. Osman'ın da kendisine kız kardeşi gibi davrandığını fark etmişti. Bunu hiç yadırgamadığı gibi hoşuna da gidiyordu. Osman'ın hak etmese kendisine bu ilgiyi göstermeyeceğini kesinlikle biliyordu. Hiç değilse Kara'nın ağabeyi kendisine değer veriyordu. 

Lokantadan çıktıklarında, serin gece havası Tuğçe'ye iyi gelmişti. 
Ankara'nın bu serin gecelerini sevmişti. Gündüz ne kadar sıcak olursa olsun, karasal iklim yüzünden geceleri rahat uyunacak kadar serin oluyordu. Etraftaki hareketliliği bir an süzdükten sonra, bakışlarını yanındaki uzun adama çevirdi. O da o her zamanki gibi bir şey belli etmeyen derin bakışlarıyla kendisini süzüyordu. 


“Çok naziksin ama inan ki ben kendim giderdim. Sen o kadar yoldan geldin. En az yedi saat sürmüştür. Şuradan bir taksiye binersem...” 

“Hamile misin?” 

Genç adam o kadar ani bir soru sormuştu ki, sorunun niteliğinden kendisini hiç dinlemediği belliydi. Ciddi gözleri genç kadının suratındaki en ufak bir ifadeyi kaçırmayacak şekilde bakıyordu. Tuğçe duruşunu değiştirdi. Burnunu biraz havaya kaldırdı ve gururlu bir sesle itiraz etti. 

“Bu seni ilgilendirmez!” 

“Allah'ım!” diye homurdandı Kara. Ona doğru bir adım attı. Genç 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kadın geriye gitmemek için kendisini zor tuttu. Bu kocaman cüsseyle yatakta nasıl baş ettiğine hayret ediyordu. O kadar yenilmez ve iri duruyordu ki, kendisini birden korunmaya muhtaç hissetmişti. “Sen ne inatçı... ne şımarık bir kadınsın!” diye devam etti adam. “Sürekli benimle mücadele içinde olmanı anlamıyorum! Sana son derece basit bir soru sordum. Hamile misin, değil misin?” 

“Değilim!” Tuğçe de son derece hızlı ve monoton bir sesle cevap vermişti. 

Adamın gözleri kısıldı. Sonra uzanıp genç kadının elini yakaladı. 
Bir sevgili gibi nazik sayılabilirdi. Fakat onu hafifçe çekiştirerek park ettiği arabasına götürürken pek de nazik değildi. Çankaya gecenin bu saatinde bile kalabalıktı. İçinde oldukları lokantanın semtin en gözde ve eski mekânlarından birisi olduğunu Osman'dan öğrenmişti. Kara da burayı rahatça bulduğuna göre iki kardeş bir zamanlar sıkça geliyor olmalıydılar. Etrafa karşı ayıp olmasın diye Tuğçe onu sessizce takip etti. 
Avucunda onun ısısını hissediyordu. Ve her zaman olduğu gibi yoğun bir elektrik bedenine akıyordu. Bu hastalıktan nasıl kurtulacağını düşünüp durmanın da bir anlamı yoktu. Kara kendisine her dokunuşunda bunları yaşayacağını artık anlamıştı. O yüzden bu sevgiyi ve evliliği küçümseyen adamdan elinden geldiğince uzak dursa iyi olurdu. 


Genç adamın arabasının ön tarafının her yeri böcek kalıntılarıyla doluydu. Yoldan yeni geldiği belliydi. Ay grisi bir BMW almıştı. Plakası İstanbul plakaydı. Arabasını buraya park edebildiğine göre iyi de bir bahşiş vermiş olmalıydı. Çünkü lokanta çok ünlü olmasına rağmen bulunduğu eski sokak araç trafiği için dar sayılırdı. Genç adam anahtarın uzaktan kumandası ile kilidi açtıktan sonra kapıya uzandı. Açıp genç kadının oturmasını bekledi. Sonra kendisini selamlayan park görevlisine başıyla selam verip kendi yerine geçti. 


Birkaç dakika sonra Kızılay'dan çıkmışlardı. Araba Cinnah yokuşunu rahatlıkla tırmanmaya başladı. Yokuşun ortalarında Gülay ile Osman'ın Ankara'ya geldiğinde kaldıkları çatı katı vardı. Tuğçe de burada bir hafta kadar kalmıştı. Sonra Atakule'ye yakın bir yerde yeni yapılan çok geniş bir daireye geçmişti. İkişer daireli üç kat olarak yapılan süper lüks, geniş bir apartmandı. Kendi kaldığı yer orta kattı. 
Çocukluğundan beri hiç apartmanda oturmamış olan Tuğçe için çok değişik bir şeydi. Kirası bile çok yüksek olunca, babası bu daireyi şirket adına satın almıştı. Gerçekten de çok pahalıydı ama bunu bir yatırım olarak düşündüğünü söylemişti. Kendisi taşındıktan sonra da apartmanda son bir daire boş kalmıştı. O da herhalde satın alınmıştı ki sabah çıkarken 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bir takım eşyalar içeriye taşınıyordu. Taşınan her kimse, bakımlı ve güzel bir kadındı. Çıkarken kapıda karşılaşmışlar ve kısaca selamlaşmışlardı. 
Tuğçe acelesi olduğu için konuşamadan oradan uzaklaşmıştı. 


“Evimi nereden biliyorsun?” diye sordu gözleri camdan dışarıya bakarken. 


“Basıt... Sordum!” 
Genç kadın güldü. Başını ona çevirdiğinde gözleri masmavi ve ışıl ışıldı. Dolgun dudakları kıvrılmıştı. Adamı süzdü bir an. “Demek sordun? 


Kime sordun?” 
Adam omuz sılktı. “Bir sürü kışı var! Bir sır değilsin!” 


Tuğçe ona bir yumruk atmak isterdi ama kendi eli acıyacağı için buna cesaret edemedi. İçinde garip bir his vardı. Bundan önce Kara çok farklıydı. Kendi emirlerinde çalışan basit bir korumaydı. Onunla uğraşmak, kızdırmak ve hatta koynuna girmek çok önemli bir sorun değildi. Adamın mesafeli tavrı zaten daha en baştan belli olmuştu. Ama o zaman Karahan en azından erişilebilir bir kişilik gibiydi. Şimdi ise durum çok farklıydı. Belki de onun hakkında öğrendiklerinden sonra adama bakış açısı değişmişti. Mesele elmas madenini satıp yirmi milyon dolarlık bir adam olması değildi. Bu para genç kadının hiç ama hiç umurunda olmamıştı. O genç adamla fakir bile olsa birlikte olmak isterdi. Fakat artık durum çok çok değişmişti. Tam ifade edemiyordu. Adamın bakışlarında öyle bir şey vardı ki genç kadın bunun ne olduğunu çıkaramıyordu. İşin aslı korkuyordu. 


Dikkatle onu süzdü. Sanki genç adam daha rahattı! Daha kararlı bakışlara sahipti. Kendisine neden öyle bakıyordu? Gerçekten de korkuyordu! Onun metresi olmayı hiç istemiyordu! Neden sanki Ankara'ya gelmişti kı? Gerçi içindeki kadın bunun sebebini biliyordu. 
Biliyordu ama itiraf etmeye çekiniyordu. Sadece çocuğu sormak için gelmiş olamazdı. Kara bunu zaten açıkça söylememiş miydi? Kendisini ehlileştireceğini, bundan zevk alacağını ve kendi kadını yapacağını... 


Hayır, bu olamazdı. Ona karşı dikkatli olmalıydı. Onun ne metresi olurdu ne de başka bir şeyi! Evlenmek istemeyen bir adama ümit bağlayamazdı. Hayat devam ediyordu. Onun kadar seveceği bir erkek bulamayacağını biliyordu ama en azından kendisini seven iyi bir erkek bulup onunla yuva kurabilirdi. Kara kendisini hiçbir zaman sevmeyecekti. 
Çocuk olma ihtimaline karşı isteksizce bir evlilik teklifi yapmıştı ama genç kadın bunu zaten kesinlikle kabul edemezdi. Ne olursa olsun adamın özgürlüğüne dokunmayacak, buna rağmen kendi kişiliğinden de ödün vermeyecekti. Veremezdi... Geriye bir tek gururu kalmıştı. 
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“Şimdi bir daha soruyorum,” dedi adam ansızın. “Hamile misin, değil misin?” 

Genç kadının kaşları çatıldı. Ne kadar da ısrarcı bir adamdı bu böyle! Mavı gözleri hafif bir öfkeyle doldu. 

“Bu senin için önemli mi?” 

“Elbette”? dedi Kara sakince. O da yan gözle genç kadının mükemmel yüzüne bakmıştı. Sierra Leone'de o yüzü unutacağını sandığı çok günü olmuştu. Her gece yatarken unutmak düşüncesiyle gözlerini yummuştu. Ona has mis gibi kokusunu hatırlamamak için yatağında dönüp durmuştu. Ama günler geçtikçe bundan vazgeçmişti. Kararı kesindi ve ne olursa olsun bu vahşi cadıya sahip olacaktı! 


“Neden?” 
“Ne yapacağımıza karar vermek için!” 
Tuğçe sinirle dişlerini sıktı. “O halde sana iyi bir haber vereyim. 


Hamile falan değilim. Onu aldırmam için bana ısrar etmene gerek yok. 
İstemediğin bir bebeğe sahip olmayacaksın!” 

Genç adam çatılı kaşlarla sordu. “Emin misin?” 

“Aptallaşma! Yirmi üç yaşımdayım. Her şeyin farkındayım elbette! Korktuğumuz olmadı ve kürtaj yaptıracağımız bir olumsuzluk yok. Zaten son gece...” Biraz kızardı. O son gece gerçekten de harıkaydı. 
Adamı çağırdığı için hiç pişman değildi. “...sen korunmayınca... ben de eczaneden aldığımız o hapı kullandım. Demek ki etkili oldu. Çünkü hamile falan kalmadım.” 

Sesi doğal, bakışları dürüsttü. Kızgın pırıltılara rağmen doğruyu söylüyor gibiydi. Kara onu iyice anlamaya çalışır gibi bakıyordu. Araba ise sanki kendi kendine gidiyordu. Genç kadının evinin olduğu yere neredeyse varmışlardı. Sonunda adam bakışlarını yeniden dik yola çevirdi. 

“Peki niye miden bulanıyor?” 


Tuğçe derin bir nefes aldı. Bu erkekler neden böyle her şeyin arkasında bir sebep arıyorlardı? Hamile değilim dediyse hamile değildi işte! Daha ne kurcalayıp duruyordu ki? Sevinmesi gerekmez miydi? 
Mutlu olup rahatlaması gerekirdi. Neden hâlâ şüphe duyuyordu ki? 


“Dediğim gibi üşüttüm sanırım. Balık da biraz yağlı gelince... 
midem bulandı. Bak şimdi iyiyim. Sorun yok yanı. Hem hamile kalsaydım mide bulantıları böyle erken başlamazdı!” 


“Erken değil!” 
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“Ne biliyorsun? Uzman mısın?” dedi Tuğçe öfkeyle. “Allah aşkına! Bir aydan fazla bir süre görüşmedik. Beni bir kere bile aramadın. 
Şimdi de gelmiş bebek olup olmayacağını soruyorsun! Ben de sana olmayacağını söylüyorum. Zıl takıp oynaman lazım. Bu huzursuzluğunu anlamıyorum!” 

“Huzursuz değilim!” diye homurdandı adam. 

“Huzursuzsun! Bunu hissediyorum. Seni yine tuzağa düşüreceğimi sanıyorsun ve bu saplantın beni üzüyor. Sana söz verdim ya! Daha ne istiyorsun? Benimle evlenmeni istemeyeceğime dair sana yemin de ettim. 
Çocuk olsa bile bu evlilik asla olmayacaktı. Doğurma konusunda kararsızdım ama eğer doğursaydım bile senden hiç kimseye bahsetmezdim. Seni riske atacak hiçbir şey yapmazdım!” 

“Bu içimi rahatlattı!” dedi genç adam garip bir öfkeyle. 

“Eminim rahatlatmıştır. Yavaşla biraz. Evim biraz ileride!” 

“Yerini biliyorum!” diye homurdandı Kara. Sinyalini verip eve ait garaj girişine yönlendirdi arabasını. Bu bölgedeki çoğu evde park sorunu olduğu için alt kata da mutlaka garaj yapılıyordu. Bazılarının da bahçesinde bir garaj yeri düzenlenmişti. Ama gece bile genç adamın hiç bilmediği bir evi rahatça bulması ve üstelik de garajına yönelmesi çok ilginçti. 

“Beni burada bırakabilirsin!” dedi biraz şüpheyle. “Garaja girmene gerek yok!” 


“Konuşacaklarımız bitti mi sence?” 
“Bence bitti. Lütfen! Seni eve alamam.” 


“Bir kahve veya çay fena olmazdı. Dediğin gibi saatlerdir yoldayım ve sayende tatlımı bile bitiremedim!” 


“Sana çay yapmamı mı istiyorsun?” diye sordu Tuğçe şaşkınca. 
Kızgınlıkla şaşkınlık duyguları tavan yapıp duruyordu. 


Adam dikkatli bir şekilde garajın girişinde yavaşladı. Hemen girişteki elektronik düğmelere dokundu. Önündeki hasır şeklindeki çelik kapı yavaşça yukarıya çekilip rulo olurken, alaycı bir tavırla gülümsedi. 
“Senden istediğim o kadar çok şey var ki! Fakat acele etmemize gerek yok. Şimdilik çay ya da kahve ile başlayabiliriz” 

“Sen... ne demek istedin?” Gözü yukarıya kalkan garaj kapısındaydı. “Hem ayrıca bu kapı nasıl açıldı? Şifreyi doğru girmeden açılmaz. Ya da plakanı tanıması lazım! Plakan böcek ölülerinden gözükmüyor zaten. O halde şifreyi kafadan atmadın? Sen garajımızın 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şifresini de mi biliyorsun?” 

Karahan aynı alaycılıkla dudak büktü. Bakışları genç kadının şaşkın yüzündeydi. “Sence bunu öğrenmek benim için çok mu zor?” 

Genç kadın donup kalmıştı. Şimdi gerçekten korkmuştu. Bu öyle korku filmlerindeki gibi ölümcül bir korku değildi. Adamın yapabileceklerini yavaş yavaş anlamanın verdiği bir korkuydu. Karahan kendi bildiğinden bile gizemli, takip edilemez derecede değişken, akıl almaz derecede yapacaklarının sonu olmayan bir adamdı. Ve o gözler... 
O gözler kendisinden bir şeyler istiyordu! Allah'ım! Ne istediğini tam bilemiyordu! Ona nasıl karşı koyacaktı? Bu kadar yakışıklı ve anlaşılamayan bir adam hayatında görmemişti. Onun yaptığı her şeyin bir sebebi olduğuna emindi. 


“Sana inanamıyorum!” dedi yavaşça. 


Adam da yavaşça itiraf etti. “İnan bana... ben de kendime inanamıyorum!” 


“Kara...” 


“Şişşt!” Genç adam onu susturdu. Tuğçe yutkunmuştu. Genç adam yarı çatık kaşlarla gaza bastı. Kameralarla korunan garaja girdi. Arabasını park edecek çok yer vardı. Tam da genç kadının dairesi ıçın ayrılan yere bırakınca, Tuğçe onun her şeyi bildiğinden artık iyice emin oldu. Araba durur durmaz genç kadın kapıyı açtı. Onu beklemeden aşağıya indi. 
Bakışlarını etrafında gezdirdi. Kimsecikler yoktu. Bu saatte olması da saçmaydı zaten. En azından tartışırlarsa kameralar hariç kendilerini kimse görmeyecekti. Tartışmak istemiyordu ama buna bir son vermeliydi. 


“Benden ne istiyorsun?” diye sordu kızgınca. “Daha konuşacağımız ne var? Hamile değilim. Başına bela da değilim. Eğer aklında ilişkimizi devam ettireceğimiz gibi aptalca bir fikir varsa unut derim. Son gece seni çağırdım çünkü... çünkü ölme ihtimalin vardı ve... 
ve ben...” Ne diyeceğini bilemeyince sustu. Genç adam alaycı bir şekilde baktı. 

“Ve sen bana acıdın, öyle mi?” 

“Sana acımadım!” dedi genç kadın dürüstçe. 

“Eee? Neden öyleyse?” 

Tuğçe burnunu çocuksu bir gururla havaya kaldırdı. Yalan söylemekten nefret ediyordu. Bu sıralar sıkça söylediği bir yalan vardı ve başkaları da olsun istemiyordu. “Ben... istediğim için!..” dedi yavaşça. 


“Anlamadım?” 
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“Aptallaşma! Ne kadar zeki olduğunu biliyorum. Anladığın gibi işte! Ben son gecemizin olabileceğini biliyordum. Sebep sadece ölebilecek olma ihtimalin değildi. Başka şeyler de vardı. 
Konuştuklarımız... Sorunlarımız... O gecenin bir veda gecesi olduğunu anlamıyor musun? Ben artık seni bir daha göremeyeceğimi düşünüyordum. Sen gidecektin ve geri gelsen bile görüşemeyecektik. 
Kendi hayatın, kendi yaşamın olacaktı. Yatınca aklıma bunlar üşüştü. Ben de son kez... beraber olabiliriz diye düşündüm. O an... mantıklı geldi. Ve mesaj attım.Son bir kez daha... Sabah olup gittiğinde yine geri gelmeyeceğini bile bile...” 

“Ama geri geldim!?” 

Tuğçe sessiz kaldı bir an. Sonra başını eğdi. “Evet! Geldin!.. 
Neden?” diye sordu yavaşça. 


“Senin için tabii!” 

Tuğçe durgun gözlerle başını kaldırıp ona baktı. Adamı anlamaya çalışıyor gibiydi. “Neden?” diye tekrarladı. 

Adam omuz silkti. “Seni istediğimi söylemiştim.” 

“Çok kabasın...” 


“Sanırım. Madem çocuk yok, birlikteliğimizi devam ettirebiliriz. 
Evlenmemek için yemin ettin ama birlikte olmamamız için bir yemin ettiğini hatırlamıyorum.” Genç adamın gözleri ışıldamıştı sanki. Tuğçe öfkelenmemek için kendisini zor tuttu. Onun kendisiyle alay etmesine dayanamazdı. Kendisini sakin olmaya zorladı. 


“Bir odun kadar aptal, bir kaya kadar da ruhsuzsun! Sana istemediğimi söylüyorum. Anla artık! İs..te..mi..yo..rum!” 


Adam ona doğru yaklaştı. Gözleri kısılmıştı biraz. “Sana inanmıyorum. Ben ilişkimizi devam ettirmek istiyorum. Güzel şeyler yaşadığımızı biliyorsun ve bunu devam ettirme konusunda kararlıyım." 

“Saçmalama! Sürekli kavga ediyoruz!” 


“Ama yatakta hiçbir sorun yok. Ayrıca kavgalarımızdan hoşlanmaya başladım! Sonunda seni öpmek beni yumuşatıyor. Bunu sürdürebiliriz!” 

“Hayır!” derken yutkunmuştu genç kadın. O da dudaklarının üzerinde onun keskin dudaklarının özlemini hissetmişti bir an. 

“Sorun ne? Yine evlilik mi?” 


“O da var! Aptal adam! Ama için rahat olsun. Senin peşinde değilim. Seninle asla evlenmem.” 
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“Asla mı?” diye sordu Kara 
“Asla! Senin gibi bir koca istemiyorum. Sevinebilirsin...” 


“Bu iyı haber!” demesine rağmen genç adamın sesi homurdanır gibi çıkmıştı. 

“Eminim öyledir. Sen dizlerinin üstünde sürünsen bile artık seninle evlenmem. Bu konuda beni çok yaraladın. Fakat daha önce de dediğim gibi, senin sevgilin de olmam.” 


“Bana bütün kapıları kapatıyorsun yanı?” 


Genç kadın bir an durup düşündü. Haklıydı. İç çekti hafifçe. 
“Evet! Sanırım öyle!” 


“Bunu kabul edeceğimi mi sanıyorsun?” 
Tuğçe umursamazca baktı. “Başka şansın yok!” 


“Şansımı kendim yaratırım. Yakında öyle olduğunu da göreceksin. 
İtirazlarının hepsi yakında yok olacak. İstesen de istemesen de yakında benim kollarımda olacaksın. Sakın bu konuda da yemin etme. Ettiğin hiçbir yemin benim fikrimi değiştiremez!” Karahan öylesine rahattı ki! 
Sesi yumuşak, bakışları kararlıydı. 


“Sen... Sen...” Tuğçe kızgınlıkla ne diyeceğini düşünmeye çalıştı. 
Adamın kararlılığı ödünü patlatmıştı. Kara artık gerçekten de kendisini ürkütüyordu. “Bu dediklerin çok çocukça! Ayrıca da kendini beğenmiş olduğunu düşünüyorum. Tamam! Yeakışıklısın! Şey... Çok da iyi sevişiyorsun ama... kibirin de almış başını gidiyor.” Tuğçe öfkeyle döndü. Asansöre yürüdü. Kapı açıldığında hemen içeriye girip sırtını metal duvara döndü. Orta katın düğmesine basıp iyice geriye yaslandı. 
Kara da içeriye girince asansör daracık kalmıştı. Adam ona doğru sokuldu. Tuğçe adama bakmamaya çalışıyordu. Onun iri bedenin izin verdiği kadarıyla nefes almaya çalışıyordu. 


“Sadece kahve yeter! O kadar!” diye mırıldandı Kara. 


“Yüzsüz olduğunu söylemeyi unutmuşum!” dedi genç kadın dişlerinin arasından. 


“Öpüşmek de mi yok?” diye sordu Kara ilgisizce. Ona biraz daha sokulunca, genç kadın ondan yayılan o egzotik kokuyu yine algıladı. 
Adam o sabah Sierra Leone'ye gittikten sonra yatağı iki gün onun kokusu ile kokmuştu. Çarşafları değiştirmişti ama yastığının her yerine sinmişti. 
Kendi bedenine de... Gerekmese duş bile almayacaktı. 

“Allah'ım! Sen gerçekten çılgınsın!” Derin bir nefes aldı Tuğçe. 
Şansına, asansör durdu ve kapı açıldı. Bu kadar çabuk gelmeleri bir 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mucizeydi. Karahan'ın ise geri çekilmeye hiç niyeti yok gibiydi. Tuğçe derin bir nefes aldı. “Kahve mi öpücük mü?” dedi ters bir sesle. 
“İkisine de çok ihtiyacım var şu an!” 


“Kara! Anla artık! Bitti! Bitti! Hem ben artık başka birisiyle çıkıyorum!” 

“Öyle mi? Kimmiş?” 

Tuğçe onun yanından zorlukla geçip dışarıya çıktı. Hızlı adımlarla kendi dairesinin kapısına gitti. Adam ise uzun bacaklarıyla rahatça onu takip ediyordu. Tuğçe anahtarını çıkardı. Kapıyı açtı. Onun içeriye girmesine izin vermeden önce dönüp sert bakışlı koyu gözlerine baktı. 


“Sadece kahve!” 
“Belki öpücük!” dedi adam dikkatle onu süzerek. 


“Sadece kahve...” Gözlerini onun gözlerinden kaçıramıyordu. Ah o inatçı gözler! Derin bir nefes aldı. “Belki öpücük! Başka bir şey yok. 
Sonra da gideceksin! Bu apartmandakiler tutucu insanlar! Karşıma ılahiyat profesörü taşındı. Evli olmadığım bir adamla yatmam herkesi rahatsız edecektir eminim.” 


, 


“Eminim...” diye mırıldandı adam rahatça, “Ama bu apartmandakiler bana alışsalar iyi olur. Çünkü sık görecekler.” 


“Seninle baş etmek çok zor!” dedi genç kadın sıkıntıyla. 
“Aslında ımkânsızdır!” 


Tuğçe geri çekildi. Onun ciddi bakışlarına rağmen şımarık tutumu belli etmese de hoşuna gitmişti. Ama yumuşamamalıydı. İçeriye giren genç adamın geniş sırtına baktı. Beli sanki daha da incelmiş gibiydi. Bir şey yemiyor muydu bu adam? O bayıldığı fiziğine neden dikkat etmemişti? Gözü kot pantolonu üzerinden dar kalçalarında gezindi. 
Kahretsin! Neden bu adamın her yeri bu kadar seksi gözüküyordu gözüne? Sanki genç adam eskisinden bile cazip olmuştu. 


Karahan etrafı seyrederek odada gezindi. Gözleri her ayrıntıyı fark ediyor gibiydi. Onu içeride bırakan genç kadın doğruca mutfağa gitti. Ona ne kadar çabuk kahve yaparsa o kadar çabuk giderdi. Böylece kendisinin çektiği bu işkence de sona ererdi. Adamı bu kadar arzulaması çılgınlıktı! 


Karahan yepyeni eşyalarla döşenmiş salonu gezdikten sonra kendi evindeymiş gibi bütün odaları yavaş yavaş dolaştı. Genç kadının yatak odası derli topluydu. Geniş odanın tavan lambası her yeri ışık seline boğuyordu. Kırmızı örtülü yatak geniş sayılırdı. Geniş camı kaplayan perdeler kaliteli ve şıktı. Oda genel olarak kırmızının tonlarındaydı. Tam 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da Tuğçe'ye göre! Kırmızının insanı öfkeli yaptığını bilmiyor muydu? O öfkeli cadının daha da sinirli olması işten bile değildi! 


“Kahve hazır!” diye bir ses duyunca lambaları kapatarak geriye döndü. Karşısında duran kırmızılı genç kadına baktı. O da aslında Tuğçe ile aynı hisleri paylaşıyordu. Ona sarılmak ve doyasıya öpmek istiyordu. 
Bu yaşadığı hisler kendisi gibi bir adam için açıklanabilir şeyler değildi. 
Ama bir kadın bu kadar seksi ve güzel olursa zaten bir açıklama beklemeye gerek yoktu. Yatak odasındaki gibi kırmızı rengi tercih etmesi, onun öfkeli kişiliğini ise tam olarak pekiştiriyordu. Evet, bu kadın kesinlikle eğlenceliydi. Şu inatla bakan gözlere ve kararlı çenesine bakmak bile bir zevkti. Sevişirken yüzünün her santımini öpmekten zevk almıştı ama o çenenin kıyılarını minik minik ısırmak ayrı bir zevkti. 


“Evin güzelmiş!” dedi üç kişilik koltuğa otururken. 
“Teşekkür ederim!” 


Genç kadın onun kahvesini oturduğu koltuğun yanındakı sehpaya koydu. Onun yanına oturmak istemiyordu. Koltuk geniş de olsa, onun yanında oturmak tehlikeli olabilirdi. Kararlı bir tavırla tam önünden geçip diğer koltuğa gidecekken Karahan elini uzatıp Tuğçe'nin ince bileğinden yakaladı. Yumuşakça ama kararlı bir tavırla çekti. “Önce öpücüğümü alayım!” 

“Hayır!” diye cılız bir sesle itiraz etti Tuğçe. Ama Kara onu dinlemiyordu. “Hayır! Bunu yapma! Kucağına oturmak istemiyorum! 
Eteğim...” 


Çaresizce isteğine uymak zorunda kaldı. İri eller belinden tutup çekince, eteği kolaylıkla yukarı sıyrıldı ve yüzü adama bakacak şekilde kucağına oturdu. Dizleri kıvrılmış, açık bacakları arasına onun kasığı gelmişti. Yutkunmamak için kendisini Zor tuttu. Dizlerinden destek alarak kendisini biraz yukarıda tuttu ve kasıkları ona değmesin diye elinden gelen çabayı gösterdi. Ama elleri adamın geniş omuzlarındayken, avucunda onun ısısını hissederken mesafeli olmak çok zordu. 

“İnatçısın!” diye tatlı bir şekilde homurdandı Karahan. 

“Sen de fırsatçısın! Kahveyi böyle içemeyiz! Bırak beni!” 

“Birazdan!” Elleri kalçalarına kayıp çekiştirince Tuğçe istemeden ona sokuldu. Artık genç adamı iyice hissediyordu. Göğüsleri ise onun yüzüne sadece birkaç santim uzaklıktaydı. Genç kadın içini saran titremeyi onun fark etmemesi umuduyla öylece duruyordu. Kalçalarını kıpırdatma hissi öylesine güçlüydü ki, bunu yapmadan oturabilmesi de bir başarıydı. Sıyrılmış eteğinin meydanda bıraktığı pürüzsüz bacaklarında 


368 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


gezinen gözler, dik göğüslerinde, ince boynunda ve son olarak huzursuz güzel yüzünde takıldı kaldı. 


“Öp beni!” diye fısıldadı Kara! 


“Hayır! Ben... ben bu pozisyonda seni... öpemem!” Adam kalçalarından biraz daha çekince daha fazla konuşmadı. Pozisyonun rahatlığı ve yarattığı etkiden şikâyet edecek değildi ama sonrasından korkuyordu. Genç adamın yüzü iki göğsünün oluğuna gömüldü. Onun hafıf nefeslerle kendi kokusunu içine çektiğinin farkındaydı. Hiçbir şey yapmıyor, sadece koklu yordu. 


“Kokunu özlemişim...” diye fısıldadı Kara yüzünü kaldırmadan. 
Ilık nefesi ise genç kadının içini ateş gibi yakıyordu. 


“Özleseydin beni arardın!” dedi ona. Sonra kendisine kızdı. Aptal kadın! Neden adama konuşması ve kendisini savunması için firsat yaratıyordu kı? Belli ki aramak istememişti. Belli ki kendisine o kadar da değer vermiyordu. Şu anki tavrı tamamen cinsellik üzerineydi. Şimdi neden onun aramasını beklediğini, bunu önemsediğini belirtecek sözler söylüyordu ki? Az önce lokantada da bu ağzından kaçmıştı. 


“Sen de beni aramadın?” dedi genç adam yüzünü çekmeden. 
Dudakları usul usul ince kumaşın üzerinden göğüslerinden birisine kaymıştı. Tuğçe içine sutyen giymediği için sıkıntılıydı. Elbise buna müsaade etmiyordu. Dik göğüslerini saran kısım kapalıydı ve uçlarını belli etmeyecek şekilde astarlıydı ama ne hikmetse adamın nefesini çıplakmış gibi üzerinde hissediyordu. Bu nasıl bir büyüydü? Bu adam kendisine neler yapıyordu? Bu nasıl bir çekicilikti? Neden hiçbir erkekte onun zerresini bulamıyordu? Neden bir başkasının kendisine dokunması düşüncesi bile iğrenç gelirken bu kollarda bu kadar rahattı? 

“Seni aramam için bir sebep yoktu...” dedi kendisini savunurcasına. “Ama senin en azından... çocuk için senin arayabileceğini düşünmüştüm!” 

Karahan utanmazca elini kaydırmıştı. Omzundaki askıyı yavaşça sıyırınca dudaklarının zorladığı göğsü meydana çıktı. Hiç teklifsiz pembe ucuyla oynadı birkaç saniye. Sertleşmiş ucunu dişleriyle çekiştirirken elleri de bacaklarında, kalçalarında yavaşça gezini yordu. 


“Hep aramak istedim...” diye itiraf etti sonra. Dudaklarını fazla uzaklaştırmamıştı. “Ama verebileceğin cevapla ılgılı aklımda o kadar soru vardı kı!” 


“Anlamadım?..” 
“Evlenme teklifini bile kabul etmeyen bir kadınla ne yapılır diye 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düşündüm!” 
Tuğçe kendisini biraz geri çekip göğsünü onun aç dudaklarından kurtardı. Bakışları soru doluydu. “Gerçekten anlamadım?..” 


“Yakında anlayacaksın.” 


“Böyle gizemli olma! Bak Karahan! Zaten bu Ankara'ya gelmen ve taşınıp yerleşme işin yüzünden şaşkınım. Bir sürü yer varken Ankara'da Iş kurman da hoşuma gitmedi. Ağabeyinin buradaki bürosu önceden sen yokken de çalışmışsa, şimdi de ciddi manada sana ihtiyaçları yok demektir. Buraya sırf benimle seks yapmak için geldiğine inanacağım neredeyse!” 


“Osman ile sadece ortağız. Ben büroda başka işlere yöneleceğim. 
Hesaplarımız ayrı. Ama bu işi bana cazip kılanın da sen olduğunu gizlemeyeceğim. Senin burada olman düşüncesi çocukluğumun geçtiği Ankara'yı daha da çekici yaptı.” 


Tuğçe derin bir nefes aldı. Genç adamın aç bakışlarına aldırmadan kollarından sıyrıldı. Kucağından zorlukla kalktı. Askısını ve eteğini düzeltip sehpanın üzerine bıraktığı kahvesine uzandı. Oturmadan, ayakta ilk yudumunu aldı. Ellerinin titremesi olağan olmalıydı! 


“Sürekli burada mı olacaksın?” 
“Senin yanında mı?” 


“Hayır!” İç çekti. Bu adam neden aptal numarası yapıyordu? 
Neden kendisiyle oynuyordu? “Ankara'yı kastediyorum. Yani dalma burada mı yaşayacaksın? Annen var. Baban var. Kardeşin, Gülay, yeğenin 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var... 


“Burada yaşamam seni rahatsız eder mi?” diye sordu genç adam hafıf bir alayla. 


Tuğçe sonunda onun tam karşısındaki bir koltuğun ucuna yerleşti. 
“Şey...” diye mırıldandı. “Bilemiyorum... Sözlerinle ve davranışlarınla beni korkutuyorsun. Hayır dememi kabul etmiyorsun. Tecrübenle beni etkileyeceğini düşünüyorsun ve... kabul ediyorum ki başarıyorsun! 
Ama...” 

“Ama?” 

“Ama ben seninle görüşmek istemiyorum. Görüşmezsek varlığından rahatsız olmam. Burası kocaman bir şehir... Sanırım birbirimizi rastlantıyla bile görmemiz zor olur. Öyle olursa sorun yok!” 
“Buna hiç söz veremem!” dedi genç adam ciddi bakışlarla. 
“Sanırım seni sık sık görmek isteyeceğimi söylemeyi unuttum. Sevgililer 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öyle yapar!” 
“Biz sevgılı olmayacağız!” 


p? 


“Fazla seçeneğin yok!” dedi Karahan dürüstçe. “Evlenmiyorsak, sevgili olacağız.” 

Tuğçe alaycı bir şekilde dudaklarını kıvırdı. Ama mavi gözleri neşeli değildi. Midesi yeniden bulanmaya başlamıştı. Bu iyi değildi. 
“Neredeyse benimle evlenmek istediğini düşüneceğim! Çok sık telaffuz etmeye başladın!” dedi bulantıya dikkat etmemeye çalışarak. Ama rengi 


hemen birazcık beyazlamıştı. 

“Sence neden?” 

Tuğçe bu safer daha içten güldü. “Kabul etmeyeceğimi bildiğin için tabii. Artık rahatsın. Sonra suçu bana atacaksın. Dünyanın en yakışıklı bekârlarından birisi olarak ömrünü sürdürmek işine gelirken neden aptal bir sarışınla evlenesin?” 


“Böyle deme! Evlenmeyi istemeyen sendin!” 
“İstemiyorum...” 
“Çocuk olsaydı peki?” 


Tuğçe hafifçe kızardı. Kahvesinden bir yudum aldı. Başını önüne eğmişti. “Olmadığına göre sorun yok!” 

“Doğru...” Karahan da kahvesinden bir yudum aldı. Keskin gözleri genç kadının dümdüz midesine kaydı. “Diğer türlü de evlenmezdim zaten!” dedi aniden. Tuğçe bakışlarını bir an ona kaldırsa da sonra yine üzgünce eğdi. Genç adam aynı kararlı ve sabit ses tonuyla devam etti. Onun sıkıntısını fark etmemiş gibiydi. “Hamile kalsaydın çocuğu aldırmak en mantıklısı olurdu. Ben evlenmekten hoşlanmadığıma ve sen de evlenmemek için yemin ettiğine göre kürtaj kesin bir çözüm olurdu. Değil mi? Her halde kendi başına bebeği doğurmaya kalkmazdın?” 

Tuğçe kahvesinden son bir yudum aldı ve fincanı bir kenara bıraktı. “Kalkmazdım...” diye mırıldandı. 


“Diğer türlüsü saçma olurdu. Gizlemen de imkânsız olurdu. 
Babasız bir çocuğu ailene açıklayamazdın!” 


Tuğçe biraz sinirli bir bakışla itiraz etti. “Hiç de bile! Ailem beni anlardı!” 


“Eminim anlardı. Sonra da çocuğun babasıyla evlenmen için silahı adamın başına dayarlardı. Yanı benim başıma!” 


“Hayır!” Tuğçe cılızca başını iki yana salladı. “Ben... Ben sen 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olduğunu asla söylemezdim! Yemin ederim. Benden hâlâ şüphelenmen beni çok üzüyor. Ben sana özgürlüğünü her şart altında vaat ederken bunun aksini nasıl söylersin?” 


“Seninle ilgisi yok. Kadınlara çok güven duyduğumu söyleyemem!” 


“Sen cidden çok kötüsün!” diye küs bir şekilde fısıldadı Tuğçe. 
“Lütfen bana güven. Benden sana zarar gelmez. Ama benim de senden istediğim bir şey var. Yarın akşamdan sonra bir daha görüşmeyeceğiz. 
Bunu istiyorum. Lütfen! İkimiz de kendi hayatımızı yaşayacağız. Kendini rahatsız hissetme. Ne olursa olsun benden sorumlu değilsin!” 


“Ne olursa mı? Ne olabilir kı?” diye sordu adam merakla. 


Tuğçe yine kızardı. Yalan söylemek ne zordu. “Öylesine söyledim. 
Benim senden tüm istediğim bu. Beni rahat bırak. Çünkü seninle her bir araya gelişimizde bu şekilde konuşuyoruz ve bu konuşmalar beni artık üzüyor. Kendimi fırsatçı bir kadın gibi hissediyorum.” 


“Buna söz veremeyeceğimi söylemiştim.” Genç adam da fincanını bir kenara bıraktı. Ayağa kalktı. Uzun boyuyla onun önüne geldi ve tepesine yüce bir dağ gibi dikeldi. Uzanıp genç kadını kollarından tuttu. 
Bir bez bebek gibi ayağa kaldırdı ve ellerine beline dolayarak iyice kendisine çekti. Bir an bakıştılar. Tuğçe çaresizce bekliyordu. Dudakları küçük bir öpücükle kapanınca, sesini çıkarmadı. Ama o kadar küçüktü kı, neredeyse itiraz edecekti. Genç adam kafasını kaldırdığında, dudaklarında hafıf bir gülümseme vardı. “Söz yok! Bağlanmak yok! Sadece sen ve ben olacağız. Bu gece seni rahat bırakacağım. Yüzünün beyazlığına bakılırsa miden hâlâ bulanıyor. Ben de yoldan geldiğim için öncelikle bir duş almak istiyorum. Ama yarın... yarın ne olur bilmem. Bu kadar kolay kurtulamayabilirsın!” 


“Kara!” 


“Senin hakkında sandığından çok şey biliyorum,” dedi genç adam sakince. “O erkek arkadaş lafına da inanmadım. Telefon açmamış olabilirim ama gözüm sürekli üstündeydi. Yaptığın her şeyi takip ettim. 
Neler yaptığını biliyorum. Bir doğum uzmanına gözüktüğünü bile biliyorum. Oraya niye gittin? Hamile olduğunu mu düşündün?” 

Tuğçe hayretle gözlerini açmıştı. Şimdi beyazlamasının üzerine sararmıştı üstelik. Dudakları gerildi. “Bunu nasıl biliyorsun?” dedi zorlukla. 


(2 


“Biliyorum işte! O yüzden hamile olup olmadığını sordum sana “Değilim...” dedi Tuğçe aceleyle. “Gerçekten de değilim. Hiç 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sorun yok. Âdetim gecikmişti. Ben de... bir doktora gittim. İlk cinsel ilişkide... olabilirmiş!” 

“Hepsi bu mu?” 

“Bu...” 


“Güzel!” dedi genç adam sakin bir tonla. “Bir de kürtajla uğraşmayı istemezdik değil mi? Bundan sonra dikkatli olalım. 
Korunmaya daha dikkat edersek iyı olur!” 


Tuğçe kızgınlıkla onu itmeye çalıştı ama adamın gücünün farkındaydı. “Bırak beni ruhsuz herif!” diye söylenirken, kurtulamamanın verdiği sıkıntı da içini sarmıştı. “Bundan sonra dikkatlı olacağımdan emin olabilirsin. Çünkü sana asla izin vermeyeceğim. Benimle sevişmeyi unut. 
Neden bunu o kalın kafan almıyor? Seninle görüşmek bile istemediğimi neden anlatamıyorum?” 


“Basit! Çünkü ben seni benim bile anlamadığım kadar çok istiyorum. Bunun için yapabileceklerimi bilsen şaşarsın. Şimdilik üstüne gelmeyeceğim. Ama sanırım yarın ikimiz için de yeni bir başlangıç olacak!” 

Genç adam bunları tembel bir rahatlıkla söylemişti. Hatta sesinde sanki gizemli bir hava vardı. Sonra yavaşça eğildi ve genç kadını dudaklarından öptü. Bu sefer daha uzun ve daha alıcıydı. Tuğçe elinden geldiğince karşılık vermemeye çalışıyordu. İsteksizce durmaya çalışsa da, alt dudağı adamın dudaklarının arasına sıkışınca, içinin sızlamasına engel olamadı. Ağzını hafifçe araladı. Az sonra kontrolünü kaybedeceğini biliyordu. Onun tadını ağzında hissetmek, dayanılacak bir şey değildi. 
Dayanamayacaktı da... Neyse ki korktuğu gibi olmadı. Karahan öpüşmeyi daha fazla uzatmamış, alaycı bir bakışla dudaklarını geri çekmişti. 

Sonra genç kadının narin vücudunu da bıraktı. Gözleri hâlâ dolgun kırmızı dudaklardaydı. Canı hiç istememesine rağmen “Ben gideyim...” 
diye mırıldandı. “Sen de dinlen. Yarın yorucu bir gün olacak...” 


Tuğçe onun ne demek istediğini anlamamıştı. Yorucu diyerek gündüz Gülay ile yapacağı alıverişi mi kastetmişti? Akşam yemeğini mi? 
Belki de... genç kadının tüm itirazlarına rağmen gece yapacaklarını düşündüğü sevişmeyi vurguluyordu? Belki de hepsini bir. 

“Kara! Yalvarırım beni görmezden gelme! Söylediklerimi düşün!” 
diye fısıldadı Tuğçe. Daha evvel yalvardığını hiç hatırlamıyordu. Mavi gözlerindeki yakarışa rağmen genç adam onun bu isteğini duymazdan geldi. Elini kaldırdı ve baş parmağı ile gözünün kıyısını, kavisli kaşlarını 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okşadı. Düşünceli bir hali vardı. 

“İnan bana... seni görmezden gelmiyorum vahşi cadım. Sen görmezden gelinecek bir kadın değilsin... Çok uğraştım ama sonunda sana olan...” Bir an durakladı. Sonra yavaşça devam etti. “...Sana olan ilgime yenildim.” 

Geri çekildi. Bir kenara koyduğu telefonunu aldı. Kapıya doğru yöneldi. Tuğçe de onun peşinden dış kapıya gitmişti. Adam kapıyı açtı ve bir iki adım öne çıktı. Sonra dönüp genç kadının üzgün yüzüne baktı. 
Onun üzgün olması Kara'yı da üzüyordu. Tuğçe'nin neşeli ve deli dolu olduğu günleri hatırlıyordu. Bunu bu güzel genç kadına kendisinin yaptığının farkındaydı. Fakat yakında her şey düzelecekti. Onun kalbini yine neşeyle doldurmayı umu yordu. 

“Bana şu ünlü yemeğini yapsana!” dedi ciddi bir bakışla. 

“Hangi yemeğimi?” Genç kadın onun neden bahsettiğini anlamamıştı. 

“Şu görüntüsü kötü olan yemek... Hani Turgay'ın yemediği ve senin de yemedi diye ona kızdığın yemek?..” 

Tuğçe elinde olmadan gülümsedi. Gözleri hafifçe canlanmıştı. “O yıllar önceydi. Senin nasıl haberin oldu? Hakkımda her şeyi öğrenmişsin!” 

“Henüz değil. Ama öğreneceğim. Ne diyorsun? Yapacak mısın?” 

Tuğçe başını salladı. “Bakarız... Aslında kolay yapılıyor. Ama görüntüsü hiç de hoş değil.” 

“Olsun...” 

“Beni gerçekten sürekli şaşırttığını kabul ediyorum. Niye yaptığını bilmiyorum ama arkasından bir hainlik çıkacak diye korkuyorum!” 

Karahan gülümsedi. Elini cebine attı. “Bana güvenmeni söyleyemem. Konu sen olunca aklıma binlerce plan geliyor.” Cebinden bir anahtar çıkarmıştı. Genç kadına göz kırptı. “Şimdi gitmem lazım. Yeni evimi merak ediyorum. Daha iyice incelemek nasip olmadı.” 

“Eminim güzeldir. Yirmi milyon dolara çok güzel bir kaç düzine ev alınabilir.” 

Adam omuz silkti. “Önemli olan yeri... Hayatımda ilk kez bir apartmanda başkaları ile birlikte oturacağım.” 

“Seni anlıyorum...” dedi Tuğçe gülümseyerek. “Ben de aynı durumdayım. Ben de ilk kez bir apartmanda yaşıyorum. Ama sandığım kadar kötü değil. Hatta kimseyi doğru düzgün görmüyorum.” 
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“İlahiyat profesörünü?” diye sordu genç adam alaycı bir bakışla. 
Tuğçe onun arkasındaki çelik kapıya baktı. İçeride biri yaşıyormuş gibi durmuyordu. Ona attığı yalan yüzünden biraz kızardı. “Yakışıklı mı?” 
diye sorunca daha da kızardı. 

“Dalga geçiyorsun değil mı?” dedi bozulmuş bir sesle. “Gerçeği söylemek gerekirse öyle bir profesör yok. Ben kafadan attım. Karşıya birisi taşınıyor ama kim olduğunu bilmiyorum. Fakat eminim sen biliyorsundur... Sorduğuna göre? Onu da mı araştırdın?” 

“Elbette! İlgilendiğim kadının karşısında kim oturuyor öğrenmek en doğal hakkım. Hırlı olur, hırsız olur, değil mi? Bu zamanda dikkatli olmak lazım.” 


“Ben kendime bakabilecek kadar büyüğüm!” dedi Tuğçe gururlu bir bakışla. 


“Benim de göz kulak olmamda sakınca yok sanırım. Ama için rahat etsin. Komşun kötü birisi değil!” 

“Öyle mi?” diye sordu Tuğçe merakla. Gözleri arkadaki kapı ile adam arasında gidip geliyordu. Sonra bakışları yeniden adamın elindeki parlak metale kaydı. Onun anahtar olduğunu farkındaydı ama daha ne olduğunu tam kavrayamamıştı. Genç adam anahtarı havaya kaldırıp gösterinceye kadar da anlamadı. 


Ama sonra... Ama sonra gözleri irileşti. Dudakları kurudu. 
Kapının pervazını tuttu sıkıca... Sanki birisi ayağının altından yeri çekiyordu. Dengesini zorlukla sağlarken hayretle adamın yakışıklı, kendini beğenmiş yüzüne bakıyordu. 

“Olamaz...” diye fısıldadı. 

Genç adam onun şaşkınlığı karşısında eğlenerek döndü. Elindeki anahtarı yuvasına soktu. Kilt kolayca açıldı. Ağır kapıyı zorlanmadan ittirdi. Kapı ardına kadar açılınca, içerisinin karanlığı, apartman holünün ışığıyla biraz kırıldı. Karahan elini uzattı ve hemen girişte gördüğü lamba düğmesine dokundu. İçerisi bir anda aydınlanıvermişti. 

Tuğçe ise donup kalmıştı. Bu hayatının en ilginç, en berbat, en şaşırtıcı, en komık, en çaresiz anıydı. 

“Ne diyorsun?” diye mırıldandı Kara. Dönüp genç kadına bakmıştı. “Eşyaların hepsi gelmemiş ama yatak odası tamam. Yatağı çok geniş aldım. Ikimizin de sığacağı kadar. Senin Izmir'deki yatağın gibi buradaki yatağın da bize dar gelirdi. Gidip gördüm. Sen de bizimkine bakmak ister misin?” 


Tuğçe aradan ne kadar zaman geçtiğinin farkında değildi. 
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Ağzından sadece “Sana inanamıyorum...” lafı çıktı. Gözleri ışıl ışıl yanıyordu. Ofkeden yanakları kızarmıştı. “Sana inanamıyorum!” Adamın sözlerine ve garip derecedeki doğal tavrına değil, yaptığı korkunç sürprize kızmıştı. 

Geriye doğru bir adım attı. 

Karahan onun kapıyı öfkeyle kapatması karşısında keyifle güldü. 
Kahkahası Tuğçe tarafından bile duyulmuştu. Kapıya sırtını dayayan genç kadın öfkeden titriyordu. Sevdiği adamın yüzsüzlüğüne ınanamıyordu! 
Hemen karşısındaki evi satın aldığını nereden bilecekti? Demek o yüzden garajın şifresini biliyordu! O halde çıkarken gördüğü kadın emlakçıydı? 
Kahretsin! Keşke durup kadınla iki laf etseydi! Belki o zaman gerçeği öğrenirdi. Bu ne biçim bir adamdı! Nasıl da hayatını zora sokmuştu! Tam onsuzluğa alışmışken nasıl da birdenbire hayatına geri girmişti. Hem de öyle bir girmişti ki, hemen burnunun dibindeydi. 

Bunun sonuçları çok kötü olacaktı! 

Allah'ım! 


Kafası öyle karışmıştı ki? Bir anda bütün ihtimaller beynine üşüşmüştü. Bu gerçekten de hiç iyı olmamıştı! Tam anlamıyla kapana kısılmıştı. Artık yalanla bile kurtulmasına ımkân yoktu. 


Elini karnına attı... 


Karahan burnunun dibindeyken, hamile olduğunu, ondan harıka bir çocuğu olacağını nasıl gizleyecekti? 


Karahan burnunun dibindeyken, kendi ailesine çocuğun babasının o olmadığını nasıl kabul ettirebilecekti? 


Karahan burnunun dibindeyken, onun çekiciliğinden nasıl uzak kalacaktı? 


Ve daha da önemlisi vardı! Karahan'ın sözlerini hatırlıyordu. Genç adam çocuğu öğrenir öğrenmez aldırmasını isteyecekti. Bu kesindi. Bunu biraz önce kesin bir dille belirtmişti. Bir tek şansı vardı. Karnı büyümeden ona hiç bir şeyi belli etmemeliydi. Çocuğu aldırma süresinin on hafta olduğunu öğrenmişti. Bebek henüz altı haftalıktı. Bir ay daha dişini sıkmalı ve aldırma süresini geçmeliydi. O yakışıklı zorbanın öğrenmesine firsat vermemeliydi. Ya sonra? 


Öyle korkmaya başlamıştı ki! 


Sonra ne olacağını hiç bilmiyordu. Karahan bebeği eninde sonunda öğrenecekti. Çok kızacağı kesindi. Belki de bu evi aldığına pişman olur ve kendisi dâhil her şeyi terk edip giderdi! Evet bu daha iyi olurdu. Çünkü 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daha da kötü bir durum vardı! 


Ya bebek için kendisine evlenme teklif etmek zorunda kalırsa? 
Buna dayanamazdı! Onun gözlerinde öfke görmeye, kendisini zorlanmış hissetmesine hiç dayanamazdı. Onu bu geceki gibi keyıflı görmemişti. 
Sorunlarını halletmiş olmanın, ailesinin yanına dönmüş olmanın verdiği bir rahatlık olmalıydı. Evlenmeye bir bebek yüzünden zorlanması demek, yeniden hayata küsmesi ve bu keyfının yok olması demekti. Yeniden eski Kara olması demekti. Ve eski ruhsuz Kara'ya bir koca olarak hiç dayanamazdı! Ne yapıp etmeli, ondan uzaklaşmalıydı. Aklına başka çare gelmiyordu. En iyisi birkaç hafta içinde babasına bir takım bahaneler uydurarak sevmeye başladığı bu şehirden uzaklaşmaktı. İşi sevmediğini veya başka yerde çalışmak istediğini söyleyebilirdi. İzini kaybettirmek için de doğuma kadar bir yerlerde tatile çıkardı. En esaslı sorun genç adamı kendisinden uzak tutmaktı. Acaba kendisinden bıkıncaya kadar, onun özellikle geniş aldığını söylediği yatağını paylaşsa mıydı? 
Erkeklerin çabucak bıktığını okumuştu bir yerlerde. Belki de kıskanç kadınlar gibi davranarak onu bıktırabiılırdı? Çok da rol yapmasına gerek yoktu çünkü onu kıskanacağını zaten biliyordu. 


Aklı o kadar karışıktı ki, sırtı kapıya dayalı halde uzun süre durdu. 


Karahan da kendi kapısını kapatmış, evin içinde gezinmeye başlamıştı. Keskin bakışlı gözleri yeni kâğıt kaplanmış boş odalarda gezindi. Ev gerçekten de büyük ve ferahtı. Geniş camlar sayesinde gündüz aydınlık olacağı çok belliydi. Boş odalar eşyalarla donatılınca bir eve benzerdi her halde. Yarın o işin de hallolacağını biliyordu. Yatak odasına gitti. Burası derli topluydu. Her şey tamam gibi gözüküyordu. 
Gerçekten de olabilecek en büyük yatağı yaptırmıştı. Bu özel yapım yatağı yaptırmaları için talimat verirken ise gerçekten de Tuğçe'yı düşünmüştü. O minik cadı farkında değildi ama yakında her gecesini kendi kollarında geçirecekti. 


Aşağıya inip arabanın bagajından valizini almalıydı. Ama önce yapacak başka bir işi daha vardı. Elini telefonuna attı. 


Dudakları kıvrıldı. 


O sarışın güzel gerçekten de iyi şaşırmıştı. Üstelik yakında daha da şaşıracaktı. Ona kıpırdayacak yer bile bırakmayacaktı. Öyle yapacaktı ki, kendi isteğiyle kollarına atılacak, kaderini kabullenecekti. Hayatına şimdilik Kara ile devam edeceğini anlamalıydı. Başka şansı yoktu. 


Telefonuna daha önceden kaydetmiş olduğu hızlı arama düğmelerinden birisine bastı ve sonra yeşil ara düğmesine dokundu. 
Birkaç saniyelik bir çalıştan sonra karşı taraftan telefon açıldı. Kısa bir an 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durup diyeceklerini düşündü. 

“Plan değişti. Tuğçe hamile olduğunu gizlemeyi tercih ediyor. 
Evet, aynen konuştuğumuz gibi olacak. Beni kandırmak ne demekmiş göstereceğim o küçük cadıya...” 

Telefonu kapattı. Dudakları hâlâ kıvrıktı. 

“Bu bölüm bitti!” diye mırıldandı. “Yeni bölümde bakalım ne olacak?” 
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18. ÖLÜM 


Tuğçe o gece gerçekten de hiç iyi uyuyamamıştı. Tüm gece kötü rüyalar görmüştü. Sık sık uyanmıştı. Aklında hep genç adamın söyledikleri, yaptıkları vardı. Sık sık elini karnına götürmüş ve yine öylece uykuya dalmıştı. Bu bebeği istiyordu. Hem de her şeyden çok. 
Babası olacak o ruhsuzun kazara bunu öğrenmesine müsaade edemezdi. 
Doktora gittiğinde, âdeti gecikeli on gün olmuştu. Kesinleştirmek için özellikle on gün beklemişti. Aslında emindi ama doğrulatmak isteği, hissettiği sevinç duygusuyla daha da yükselmişti. Bu bebek genç kadının içini mutlulukla doldurmuştu. Çok gariptı ama evli olmadan bir bebek sahibi olacağı için hiç utanmıyordu. Asla huzursuzluk duymamıştı. 
Doktor da genç bir kadındı. Tuğçe için iyi haberi verdiğinde kadının yeşil gözleri gülüyordu. Çünkü o da Tuğçe'nin bu bebeği heyecanla beklediğini anlamıştı. Babası hakkında bir tek kelime bile konuşmamışlardı. Sadece tebrik ettiğini söyleyip ona bazı ilaçlar vermişti. 
Bulantılarının erken başlayabileceğini ve ne yapması gerektiğini de açıkça anlatmıştı. Fakat iki gün önceye kadar bulantıları yoktu. Dün gece ise tam yemek vakti ortaya çıkması iyı olmamıştı. 


Karahan şüphelenmiş miydi acaba? Şüphelenmese sormazdı gerçi. 
Kesin şüphelenmişti. Hem de üç defa sormuştu. Sonuncuda da bebeği aldırmaları ile ilgili bir laf etmişti. O laf genç kadını her şeyden çok korkutmuştu. Hayır, bebeğine kimse dokunamazdı. Babası bile! Onu doğuracaktı! Çok aptal olduğunu biliyordu. Aptaldı ki böyle bir adama âşık olmuştu. Aptaldı ki, hesapsız kitapsız bir şekilde anne olmaya hazırlanıyordu. Herkesin kendisini dışlayabileceğini biliyordu. Özellikle kendi babası çok üzülecekti. Ağabeyleri de kızacaklardı ihtimal! Ama genç kadının ne kadar başına buyruk ve vahşi olduğunu dikkate alarak ilişkilerini tamamen koparmayacaklardı. Çünkü Tuğçe bebeği için gerçekten de onlara sırtını dönebilirdi. Kendisinde bunu yapacak gücü hissediyordu. Bebeğinin babası ile evlenmek varken onu bile çemberin dışına ittirmemiş miydi? Hem ettiği yeminden dolayı, hem de zoraki bir koca istememesinden dolayı bunu yapmıştı. Kendisini sevmeyen bu adama uzun süre karılık yapamazdı. Bir süre sonra birbirlerini yıpratacakları kesindi. Karahan özgür kalmalıydı... Afrika'da özgür yaşamaya alışmış bir adamdı o... Elbette bebeği de öğrenmemesi 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gerekiyordu. Onun bebeği aldırma çabalarına karşı koyabilirdi belki ama yine de tam emin değildi. Genç adam onun direncini kıracak ağır sözler söyleyebilirdi. Bebeği belki de evlenmek için bir tehdit unsuru sayacaktı! 

Sıkıntılıydı... Doğru düzgün uyuyamadı. Üstelik de sabaha karşı berbat bir mide bulantısı başlamıştı. Garip ki bundan da hiç rahatsızlık duymadı. Bu belirti bebeğinin kendisine yollamış olduğu bir mesajdı sanki. Bulantısını mutfaktan bulduğu kuru bir dilim ekmek ve su ile geçirdi. Sonra yeniden yatağa yattı. Gözleri tavanda, aklında bin tane plan, düşünüp durdu. Sonunda gözleri kapanmaya başlamıştı. Nihayet uykuya daldığında ise gün çoktan ağarmıştı. 

Ne kadar uyuduğunu bilmiyordu. Kapının zili çaldığında gözlerini daha yeni yummuş gibiydi. Zilin neden çaldığını düşünen uykulu beyni buna geçerli bir sebep bulamayınca, olduğu yerde dönüp yüzünü yastığına gömdü. Fakat birkaç saniye sonra zil yine çalmaya başlamıştı. Uflayarak gözlerini araladı. Gözü duvardaki saate gitti. Daha dokuzu yeni geçiyordu. Bu saatte kimdi bu münasebetsiz? Hem bugün Cumartesi değil miydi? Cumartesi işe gitmiyordu. Dinlenmek isteyen bir insanı sabahın köründe kim rahatsız ederdi? Zaten doğru düzgün uyuyamamıştı! 

Yatağından kalktı. Esnemesini zorlukla örterek ve yarı kapalı gözlerle yatak odasından çıktı. Dış kapıya geldiğinde, arkadakini görmek için kapıya çok yanaşmasına gerek kalmamıştı. Ozel ve dikdörtgen biçimli bir lens, kapının arkasındakileri minik bir kameradan bakılıyormuş gibi gösteriyordu. 

Ve bu gelen kişi hiç de yabancı değildi. Uykulu gözleri kocaman oldu. 

“Anne!..” 

Şaşkınlıkla kapıyı açtı. Zerre kadar uykusu kalmamıştı. Kapıda duran güler yüzlü annesi, son derece dinç bir şekilde kendisine bakıyordu. 

“Anne? Hayırdır sabahın bu saatinde ve burada?” diye sordu şaşkınlıkla. “Bir sorun mu var?” 

“Aşk ol kızım! İnsan annesini böyle mi karşılar?” 

“Ama... ama... Geleceğini söylemedin! Geleceğini bilseydim... 


Ben...” 
“Ne yapardın? Erken mi kalkardın? Üzülme, sürpriz yapalım dedik!” 

“Dedik mi?” Tuğçe kocaman olmuş gözlerle onun arkasına baktı. 
Hemen arkada uzun boylu babası duruyordu. O da sabahın bu saatinde oldukça dinç gözüküyordu. “Baba?” 
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Adam hafifçe gülümsedi. Elinde küçük bir valiz vardı. 
Şaşkınlığından kurtulan Tuğçe geri çekildi. 

“Gelin, girin hadi!” Onları içeriye aldıktan sonra ikisine de sarıldı. 
Onları özlemişti. Çok uzun zamandan beri görmüyordu. İki hafta mı olmuştu? Fazla değildi ama genç kadına çok uzun gibi gelmişti. Bir koltuğa rahatça oturan babasına baktı. “Baba? Sen iş için seyahate çıkmamış mıydın?” 

Adam başını salladı. Gözü evin içindeydi. O da Karahan gibi etrafı inceli yordu. “İş seyahatindeyim zaten... Bugün bir toplantım var. Büyük bir iş! O yüzden önceliği buraya verdim!” 

“Nasıl büyük bir iş? Benim niye haberim yok?” 


“Kızım, sen daha müdür değilsin. Yardımcı müdürsün. Her şeyi bilmemen normal!” 

“Baba! Yapma şunu. Sen istemediğin için bilmiyorumdur. Yoksa her şeyden haberim var. Ne işi bu?” 

Adam etrafı izlemeyi bırakıp keskin gözlerini kızına çevirdi. “Şu Osman Bey ile bir toplantı yapacağız. Karahan'ın ağabeyı var ya! İşte o! 
Dün gece acıl olarak beni aradı. Ankara'daymış. Buradaki şirketlerin ve Karahan'ın kurduğu şirketin bütün elektronik donanımını bize veriyorlar. 
Bir an önce başlasın istiyorlarmış. O yüzden sözleşmeyi yapıp işimize koyulacağız.” 

“Yanı?” 

“Yani birkaç gün buradayız...” Sonra orta yaşlı adam merakla kalın kaşlarını kaldırdı. “Bir mahsuru var mı?” 


“E...Elbette yok!” diye kekeledi genç kadın. 

Babası hâlâ merakla bakıyordu. Gözleri bir an genç kadının kıyafetinde gezindikten sonra yatak odasının bulunduğu tarafa kaydı. 
Sıkıntılı bir sesle sordu. 

“Birisi falan... yok değil mı?” 

Tuğçe kıpkırmızı olmuştu. Heyecanla ve çabucak onun bu sorusunu reddetti. “Baba! Neler düşünüyorsun sen?” 

“Ne bileyim?” diye mırıldandı adam. “El âlemin kızlarına bakıyorum da... Sen de yetişkin bir kız oldun... Şey...” 

Tuğçe gülümsemeye çalıştı. Onun sıkıntısının farkındaydı. 


“Şu anda ne evde birisi var, ne de bir sevgilim var baba! Bunun için hiç vaktım yok. Inan bana. Dahası erkeklerden uzak durmayı tercih ediyorum. Buraya geldiğimden beri bir gece bile birisiyle dışarıya 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çıkmadım!” 


Babası boğazını temizledi yine sıkıntıyla. “Öhöm! Şey! O kadar da değil! Büyüdüğünün farkındayız. Elbette arkadaşın olacaktır. Sadece... 
dikkatli ol!” 


“Olmaya çalışıyorum baba!” dedi Tuğçe biraz kızararak. Şimdi ona hamile olduğunu nasıl söyleyecekti? Söyleyemezdi tabii. Konuyu değiştirmek için hemen sordu. “İçeriye nasıl girdiniz? Kapı kilitli değil miydi?” 

“Kılıtliydi!? dedi annesi. Babası ise yine etrafı seyretmeye başlamıştı. Halime Hanım da etrafı seyrederken kızına döndü. “Sabah Karahan karşıladı bizi. Havaalanından aldı. Az önce eve getirdi ve dönüp yine işe gitti. Kahvaltıya kalmasını söyledik ama kabul etmedi!” 


Genç kadın iç çekti. Adamın adı bile kalbinin hızlanmasına sebep oluyordu. “Benim evimde bana sormadan onu kahvaltıya çağırmanız çok sevindirici doğrusu!” dedi Tuğçe sakince. 

Babası çatık ama kızmamış bakışlarla onu süzüyordu şimdi de! 
“Evi ben aldım!” dedi alay edercesine. “Dolayısıyla sorun olmaz diye düşündüm!” 

“Ama bana aldın! Hatırlatırım... Hem benim ondan hiç hoşlanmadığımı biliyorsunuz!” 


“Evet, tabii!” dedi babası sakin bir sesle. “O yüzden o gittikten sonra bir hafta boyunca surat asıp durdun!” 

“Kardeşlerim için endişeliydim... Bu doğal değil mı?” 

“Kardeşlerin emniyetteydi. İkinci gün mahkemeden sonra Karahan onları alıp çiftliğe gıttı. Orada değişik ve eğlenceli bir hafta geçirdiler. 
Yani endişelenmeni gerektirecek bir şey yoktu.” 


“Olabilir... Hem sizi niye sabah Kara kendisi aldı? Beni arasaydınız ya? Benim almam daha doğru olmaz mıydı?” 


“Sürpriz olsun istedik. Bu kadar kızacağını bileseydik gelmezdik!” 
dedi annesi biraz iğnelercesine. 


Tuğçe utanarak dudaklarını sıktı. Fazla mı tepki veriyordu ne? 
Ama bu Kara denen ruhsuz serseriye güvenmiyordu. Sanki onun başının altından bir şeyler çıkacak gibi geliyordu. “Özür dilerim!” dedi yavaşça. 
Gidip annesine sarıldı. “Kızmadım... Aksine çok sevindim. Sizi ne kadar özlediğimi bilemezsiniz. Ama koca Ankara'da yer yokmuş gibi tam da benim karşıma taşınan bir adamın, ben varken sizi karşılaması biraz garip geldi.” 


382 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


“Öncelikle karşı dairenin boş olduğunu ona ben haber verdim!” 
dedi babası. Rasım Bey yaptığından memnun görünüyordu. “Pahalıydı ama madenin satışından elinde iyi para kaldı. Bizi onun karşılaması konusuna gelince... Birlikte iş yapacağımız için böyle şeyler normaldir. 
Gelip kendisinin karşılaması ise bence büyük bir nezaket! Yerine başkasını yollayabilirdi.” 


“Peki, annemle sen nasıl buluştunuz? Sen yurt dışında değil miydin?” 

“Beni Osman'ın uçağı gelip aldı. O yüzden biraz uykusuzum doğrusu. Anneni ise gidip İzmir'den aldık. Gördüğün gibi annen her zamanki gibi çok güzel! O uykusuzken bile güzel!” 

Halime Hanım tatlı bir şekilde kocasına gülümsedi. Adam da hemen yelkenleri suya indirip karısına gülümsedi. Garip ki onların bu aşk dolu bakışmaları Tuğçe'nin midesinin bulanmasına sebep olmuştu. Elini karnına götürdü. Bu mide bulantılarının en olmadık zamanda ortaya çıkması hiç mantıklı değildi. Gözlerini kaçırırken, annesinin yanından uzaklaştı. 

“Size odanızı göstereyim,” dedi zorlukla yutkunarak. Aklında ise korkunç düşünceler dolaşıyordu. Annesinin bu sıralar gelmesi hiç iyi olmamıştı. Onu özlemişti ve geldiği için seviniyordu ama iddiaya girerdi ki kadın daha akşam olmadan hamile olduğunu anlayacaktı. Annesinden hayatta bir şey saklayamamıştı. Bunu nasıl saklayabilirdi ki? Üstelik bu bulantılarla! Rengi beyazlamış veya sararmış olmalıydı. 

“Göster... Bir an önce yerleşelim de karnımızı doyuralım. Çok acıktım. Diğerlerinin gelmesi zaten mümkün değil.” 


Tuğçe olduğu yerde donup kalmıştı. Başını şaşkınca annesine çevirdi. Irileşmiş mavi gözleri ile korkarak sordu. “Diğerleri mi?” 

“Evet... Ağabeylerin de geliyorlar. Hem iş hem eğlence... Ama buraya gelmek için işlerini ayarlamak ve karılarının hazırlanmasını beklemek zorunda kaldılar. Biliyorsun Seda'nın uçak korkusu da var. O yüzden arabayla gelecekler. Sanırım akşamdan önce burada olamazlar. 
Geze geze gelirler.” 

“Anne! Sen ciddi misin?” 

“Elbette! Hepimizi yatıracak kadar yerin vardır umarım?” 

“Anne! Sana inanmıyorum!” 

“Cıddiyım. Kardeşlerin seni özlemişler. Bu cadılığına rağmen ınsanlara kendini nasıl sevdiriyorsun anlamıyorum. Sende şeytan tüyü olmalı!” 
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Babası ayağa kalkmıştı. “Annesine çekmiş. Eminim Tuğçe'nin de çocuğu böyle şaytansı tüylere sahip olur. Şimdi bana bir yer gösterin de azıcık uzanayım. Siz iki şeytan kahvaltıyı hazırlayıncaya kadar kestirsem yeterli... Dün de geç uyudum. İtalya çok sıcaktı.” 


Yarım saat sonra iki kadın eşyaları yerleştirmiş, mutfağa geçmişlerdi. Tuğçe oldukça düşünceliydi. Rasim Bey içerideki üç kişilik koltuğa uzanmıştı. Televizyon izleyerek kestirmek daha ilginç gelmişti. 
Tuğçe kahvaltılıkları masaya çıkarırken, bir yandan da kuru ekmek didikleyip duruyordu. Ağzında tutup yavaşça yuttuğu ekmek, midesine de iyi geliyordu. Annesine belli etmeden attığı her kuru parça, bulantısını biraz azaltıyordu. Aklında ise akşama evin ne kadar kalabalık olacağı vardı. Bu iyi değildi. Hiç iyi değildi hem de! Kendisini sanki bir suç işlemiş de bir oda dolusu dedektiften gizlenmeye çalışır gibi hissediyordu. 
Onlara belli etmeden nasıl ortada gezinecekti bilmiyordu. 


“İyi misin?” diye soran bir ses duyunca başına geleceklerin henüz başında olduğunun farkındaydı. Kendisini kendisinden bile iyi tanıyan annesi bir şeylerin farkına varmaya başlamıştı anlaşılan. Burnuna yanık kokusu geldi... Kendi yanığı... 


“Evet! Tabii!” dedi aceleyle. “Neden?” 


“Garip gözüküyorsun. Dalgın bir halin var. Hem o kuru kabuklu ekmekleri neden yiyip duruyorsun?” 


“Dalgın değilim. Sadece Kara'ya kızgınım. Ondandır. Ekmeği de canım çekti. Hepsi bu!” 


“Kara'ya niye kızgınsın ki? Adam sabahın köründe seni uyandırabilirdi ama nezaket gösterdi ve kendi gelip bizi karşıladı. Biraz rahatsız olduğunu söyledi bize. O seni düşündüğü halde sen de adamcağıza kızmak için bahane arayıp duruyorsun!” 


“Şuna adamcağız deyip durma anne! Asıl bende değil onda şeytan tüyü var. Nasıl oluyor da hepiniz bu suratsız, gülme özürlü, ruhu paslanmış adamı bu kadar seviyorsunuz anlamıyorum. Babam yıllardır beni çevremdeki her erkekten kıskanırdı. Ağabeylerimi zaten hiç anlamıyorum. Onu gözleri önünde öptüm ve kılları bile kıpırdamadı! 
Babam da oradaydı üstelik. Başkası olsaydı şimdi evlenmiş olurduk. Sen desen, Kara'yı çok beğendiğin belli! Çok garip” 

“Ne varmış bunda kızım? Karahan bence adam gibi adam! Üstelik artık suratsız da değil. Bu sabah bizi karşıladığında çok keyifliydi. 
Gülümseyince çok daha yakışıklı oluyor.” 


Tuğçe iç çekti. Bunu biliyordu. Bunu ondan daha iyi kım 


384 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


bilebilirdi? Karahan güldüğünde, kalbi duruyor sanmıştı. Hele o tatlı kahkahası! Bir erkeğin böyle ahenkli gülmesini doğru bulmuyordu. 
Birçok kadını yoldan çıkarabılirdi. 


“Yakışıklı olduğunu biliyorum...” dedi yavaşça. 
“Onu sevmiyor musun artık?” diye soruverdi annesi? 


Genç kadın kararsızca duraladı. Onu sevdiğini söylemek, ileride çocuk belli olduğunda annesine ipucu vermek demekti. Fakat adamın adı her geçişinde gözlerinde beliren hülyalı bakışı nasıl yok edecekti? “Onu sevmek mi?” diye mırıldandı. “Hayır anne! Onu sevmiyorum artık. O benim için değişik bir erkekti ve bir an çekiciliğine kapıldığımı kabul ediyorum. Ama o ilgi, sevgi değilmiş.” 

“Bir ay içinde hislerin değişti mi yanı?” diye sordu annesi meraklı bir bakışla. Tuğçe hemen gözlerini kaçırıp dolaba yürüdü. Haşlatmak üzere yumurta çıkardı. 

“Değişti...” demişti bu arada. “Sizin de değişse iyi olur. Birkaç milyon doların sahibi diye babamın onu uygun bir damat gibi gördüğünü hissediyorum. Belki sen de öyle düşünüyorsun. Ama biz bu konuyu Kara ile konuştuk. İlk evliliğinden sonra kesinlikle bir daha evlenmek istemiyor. Hangi şart altında olursa olsun özgür kalmak istiyor. 
Planlarında ne benimle ne de başkasıyla bir evlilik yok!” 


Halime Hanım bir sandalyeye oturmuştu. Kızını süzüyordu ama aklının karışmış olduğu belliydi. Tuğçe ne derse desin bu güzel sarışın kızının o adamı deli gibi sevdiğine emindi. Konuşmasındaki hüznü anlamamak için sağır, gözlerindeki acıyı görmemek için kör olmak lazımdı. En azından kendisi için. Onu bu kadar iyi tanıdığı için, acısının yoğunluğunu da anlıyordu. Demek evlilik meselesini de konuşmuşlardı? 
Ne zaman? Hangi arada? 


“Gerçekten de evlilik ile ilgili konuştunuz mu?” diye sordu kızına. 
Konuşmuşlarsa başka bilmediği şeyler de var demekti. 


Tuğçe yumurtaları bir kaba koyup üzerini su ile doldurdu. Kabın içine biraz tuz atıp ocağa koydu. Altını yakmadan önce “Evet,” diye onayladı. 


“Neden?” 
“Hiç! Mevzu açıldı sadece!” 


“Her erkek mevzu açıldığında evlenmek istemediğini savunur kızım. Bu normal! Ama çoğu erkek niyetini bir anda bozar!” 


“O bozmaz! Zaten artık önemli değil. Ben de onunla evlenmek 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istemiyorum. Karşıma daha iyi erkekler çıkacaktır. Karahan için kötü demiyorum ama aramızda çok farklılıklar var. Bunları kapatmak ımkânsız gibi...” 

Halime Hanım sessiz kalmayı tercih etti. Gözleri ile mutfakta gezinen kızını izlemeye devam ediyordu. Bu uzun boylu, nefis fizikli, sade şortu ve sade bluzu içinde bile dayanılmayacak kadar güzel kızını anlamaya çalışıyordu. Karahan ile aralarında başka ne geçmiş olabilirdi ki? Evlilik ile ilgili konuşmalarına sebep ne olabilirdi? 

Konuyu değiştirmek isteyen Tuğçe yan gözle annesine baktı. 
Elinde yine bulanan midesini yatıştırmak için bir parça kabuklu ekmek vardı. “Bugün Gülay ile alışverişe çıkacaktık. Sen de gelir misin? İstersen iptal edeyim?” dedi. 

“Alışverişe mi? Harika olur. Ben de gelirim. Tabii rahatsız olmazsanız?” 


“Niye olalım. Sen bizden daha dinçsin. Hem senin için de değişiklik olur!” 

“Gelirim o zaman!” dedi annesi memnuniyetle. “Ben de kendime yeni bir şeyler almak istiyordum.” Utanmazca göz kırptı. “Baban bu aralar beni seksi şeylerle görmek istiyor. Adam delirdi. Gözünü bir dakika bile benden ayırmıyor. Ellerini de tabii. Afrika gezisi ona çok yaradı.” 


Tuğçe şaşkınca annesine baktı. Nedense annesi ile babasının yatakta hep kardeşçe uyuduklarını düşünürdü. Bu yüzden annesinin yerine o kızarmıştı. “Anne!” dedi uyaran bir tonla. “Bunları söylemek zorunda mısın?” 

“Ne yapayım? Hoşuma gidiyor. Evliliğimiz yine ilk günlerine döndü. Kocamın benden başkasına bakmaması, benden hâlâ hoşlanması ve bunu açıkça belli etmesi çok güzel. Ben de kendimi genç bir kız gibi hissediyorum.” 


“Öylesin zaten! Sen gördüğüm en güzel annesin!” dedi Tuğçe dürüstçe. “Yaşlanınca senin gibi olmayı çok isterdim. Ben senden gurur duyuyorum. Çocuklarımın da benden gurur duymasını isterdim!” 


Gidip annesine sarıldı. 


İki kadın kısa bir süre sarmaş dolaş kaldılar. Tuğçe geri çekildiğinde gözlerinde yaşlar vardı. İnci gibi yaşlar, güzel yanaklarından süzülüyordu. Halime Hanım da içlenmişti ama kızının normalden daha fazla etkilenmiş olması onu şaşırtmıştı. Şaşırtmaktan öte, bir anda yüreğinin yağı erimişti. Güzel yavrusunun ağladığını pek bilmezdi. O çetin yürekli kızının şimdi gözlerinden süzülen bu yaşların sebebi de 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neydi? 

“Tuğçe?” diye üzgünce, biraz şaşkınca adını fısıldadı. Onun yanaklarından akan her bir damla yaş, anne yüreğinde dayanılmaz tahribatlar yapıyordu. 

Genç kadın engel olamadığı gözyaşları içinde hem çocuk gibi masum, hem de dayanılmayacak kadar güzeldi. Dudaklarını hafifçe kıvırdı. “Çocuğum olursa... seversiniz, değil mi?” diye sordu. Halime Hanım şaşkınca onu izliyordu. Sonra güldü birden kadın. 

“Elbette kızım! Ne saçma bir soru bu?” 

Tuğçe yine çocuk gibi burnunu çekti. “Babam da sever, değil mi?” 

“Bence sevinçten çıldırır. En fazla sana düşkün olduğunu biliyorsun. Diğer torunlarını da seviyor ama dört gözle senden bir torun beklediğini de saklayacak değilim. Neler oluyor Tuğçe?” 

Genç kadın gülümsemeye çalıştı. “Hiç! Aklıma geldi birden!” 
Elinin tersi ile gözyaşlarını sildi. Yine güldü. “Çok aptalım değil mi? Seni de şaşırttım. Bu günlerde çok duygusalım. Hepsi o Kara ruhsuzunun yüzünden. Adamın yaptığına inanabiliyor musun? Kalkıp burnumun dibinde ev almış! Şimdi eski korumamla komşu oldum. Birkaç milyon dolar kazandı diye kendisini benimle bir görüyor. Sonradan görme ne olacak!” 

Halime Hanım da güldü. Gözleri yine hayret doluydu. “Birkaç milyon dolar mı? Kızım sen saf mısın? Adam ülkenin en zenginlerinden birisi...” 

“Boş versene anne! Zengin olan ağabeyi Osman! Elbette kardeşine yardımcı olur ama onun parasından Kara'ya ne?” 

“Hay Allah! Elbette Osman da çok zengin. Elbette kardeşinin elinden tutar ama Karahan'ın buna ihtiyacı yok ki! Elmas madenini çok iyi bir paraya satmış!” 

“Biliyorum!” diye burun kıvırdı Tuğçe. “Yirmi milyon dolar! İyi para!” 


Halime Hanım bu sefer gerçekten kahkahayı bastı. Kızının şaşkın bakışları arasında attığı kahkaha içeride koltukta uyuklayan Rasim Bey'e kadar gitti. Orta yaşlı adam gözlerini araladı ve bir an televizyona baktı. 
Sonra sesin oradan geldiğini düşünerek yeniden gözlerini yumdu. 

“Kızım! Sen gerçekten safsın! Senin hiçbir şeyden haberin yok anlaşılan!” 


“Haberim yok mu? Daha ne var kı?” diye yarı kızgınlıkla 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homurdandı Tuğçe. Son gözyaşı damlalarının da elinin tersi ile sılmıştı. 

“Karahan oradaki madeni yirmi milyon dolara sattığını mı söyledi sana?” 

Tuğçe bir an şüpheyle gözlerini kıstı. Bu esnada zeki beyni tıkır tıkır çalışıyordu. Tabii bu yakışıklı hödük onda akıl makıl bırakmamıştı ki! 

“Öyle dedi ya? O sabah... kahvaltı sırasında... Hani açıklama yaparken? Ona yirmi milyon dolar teklif ettiklerini söylemişti?” 

“Kızım! O parayı teklif edenler mafyaydı! Madenin değeri değildi ki. Karahan hiçbir zaman madenin yirmi milyon dolar ettiğini söylemedi!” 

Ortadaki sessizlik elle tutulur boyuttaydı. Genç kadın kocaman açılmış gözlerle kendisininkilere tıpatıp benzeyen annesinin mavi gözlerine bakıyordu. Sonra dudakları kıpırdadı. Zorlukla sordu. 

“Ne... Ne kadar... edermiş peki?” 

Tuğçe'nin annesi alayla gülümsedi. Umursamazca omuz silkmeyi de ihmal etmemişti. “Bana ne? Bunu ona sor istersen!” 

Genç kadın neredeyse çığlık çığlığa bağıracaktı. Annesinin elini tutup sıktı heyecanla. “Anne! Ona sormam ben! Onunla konuşmak istemiyorum! Sen söyle ne olur!” 

“Olmaz dedim ya!” 

“Anne! Bak yemin ederim ne istersen yaparım. Ne olursun sen söyle! Daha mı çok? Daha mı az? Anne! Beni onunla karşı karşıya getirme! Hem sen söylemezsen babamdan öğrenirim!” 

“Hıh! Git sor. O hayatta söylemez. Onu tanırsın. Bu konularda yapılan konuşmaları dedikodu sayar!” Bir an düşünür gibi kaşlarını çattı. 
Tuğçe onun ikna olmak üzere olduğunu görünce rahatladı. Merakından gerçekten kuduruyordu! Bu adam ne kadar da sırlıydı böyle! Gün geçmiyordu ki onun hakkında yeni bir şey öğrenmesin! 

“Lütfen!” diye en tatlı sesiyle rica etti. Gözleri yalvarışla doluydu. 

“Peki! Söylerim ama bana bir söz vermeni istiyorum.” 

“Neymiş?” 

“Ne istersen yaparım dedin ya!” 

“Evet, yaparım. Ama makul olacak!” 


“Kıvırma! Önerim şu! Ben sana bir soru soracağım. Sen de ne olursa olsun doğruyu söyleyeceksin! Anlaştık mı?” 
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“Anne ya! Biz bu oyunu küçükken oynardık!” 

“Cıvıtma! Sen hâlâ benim gözümde küçüksün. İster kabul eti istersen de etme! Ben sana ne zaman istersem bir soru soracağım. Sen de ne olursa olsun, hangi şart altında olursan ol, doğruyu söyleyeceksin! 
Anlaştık mı?” 

Tuğçe iç çekti. Bu oyunu iyi bilirdi. Küçükken çok oynarlardı. Bu oyun sayesinde annesinden bir şeyler gizlememeyı öğrenmişti. Uzun süredir oynamı yorlardı ama şimdi annesinden gizlemesi gereken çok şeyi vardı. Tehlikeli olabilirdi. 

“Anlaştık!” dedi yavaşça. 

“Yemin et!” 

“Anne!” 

“Yemin et dedim!” diye inatla burnunu kaldırdı kadın. Hâlâ gülümsüyordu ama inatçı bakışları, isterse kızı gibi olabileceğini gösteriyordu. Zaten annesini iyi tanıyan Tuğçe, onun kafasına koyduğunu yapacağını iyi bilirdi. Birçok huyunu annesinden aldığını bilecek kadar. 

“Yemin ederim!” dedi yavaşça. Bu çocukluklarındaki bir tavırdı. 
Çocukken de böyle yemin ederdi. O yüzden ettiği yeminden dönmemeyı öğrenmişti. Hayatta ne olursa olsun ettiği yeminden dönmezdi. Bu küçük oyunlar gerçek anlamda yemin etmenin önemini göstermişti. 

“İyi... Aferin sana! O halde şimdi sana gerçeği söyleyebilirim.” 

“Lütfen!” dedi Tuğçe merakla. 

“Karahan bize madenin yirmi milyon dolar ettiğini hiç söylemedi. 
O sadece oradaki bir örgütün, mafyanın, kartelin... ne dersen de işte... 
ona maden için yirmi milyon dolar önerdiğini söyledi !” 

“Biliyorum. Abim çok değilmiş deyince de öldürmek gibi daha kolay bir yol varken satın almaya çalışmalarının iyı olduğu gibi bir şey söylemişti.” 

“Doğru! Aynen öyle! Ama Karahan tabii ki madeni satmadı ve direndi!” 

“Kahramanım benim!” dedi Tuğçe hafıf bir alayla. 

“Ve bu gidişinde uluslararası bir şirkete madeni sattı!” 


“Anne ya! Ne gıcıksın! Bu kadarını ben de biliyorum!” dedi Tuğçe adeta Isyan edercesine. “Kaç para? Şunu doğru düzgün söylesene!” 


“On beş!” 
“On beş mi?” Tuğçe'nin sesi hayal kırıklığıyla dolmuştu. Zavallı 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Kara! “Daha mı az yanı? Keşke başına bu kadar olay gelmeden önce onu elden çıkarsaymış. Değil mı?” 

“Aptal mısın kızım sen! On beş milyar dolardan bahsediyorum!” 

Genç kadın bir an başının döndüğünü, ayağının altından yerin kaydığını hissetti. Elini masaya dayarken yavaşça bir sandalyeye çöktü. 
Beti benzi atmıştı. Dudakları zorlukla kıpırdandı. 

“On beş... milyar... dolar mı?” 

“Yaklaşık olarak tabii. Senin ruhsuz adamın bu paranın yüzde onunu oradaki bir tanıdığına devretmiş. Dev gibi bir zenciymiş. Oradaki en yakın arkadaşı ve korumasıymış. Ayrıca yüzde onunu da çalışanların arasında pay etmiş. Dediklerine göre herkes eline geçen parayla oralarda ömür boyu çalışmadan yaşayabılırmiş. Yanı senin anlayacağın kızım, bu adam o kadar da duygusuz değil. Parasının hepsini alacağına birçok kişiyi mutlu etmek için servetinin önemli bir kısmını dağıtmış...” 

Tuğçe annesinin memnun bakışları altında, kızgınlıktan köpürüyordu. Az önce üzüntüden titreyen dudakları şimdi sinirden titriyordu. İnce parmakları masanın üzerinde birkaç saniye tempo tutarken, düşünceli gözleri annesinin keyifli gözlerindeydi. Sonra elini masanın üzerine bırakmış olduğu telefonuna attı. Kızgın hareketlerle menüsüne girdi. Aslında adamın numarasını ezbere biliyordu ama bunu şimdi ona belli etmenin anlamı yoktu. 


Karşıdan telefonun açılması ile çalma sesi yok oldu. “Alo?” 
diyordu karşısındaki berbat adam. Onun sesinin güzelliği karşısında boğazını temizlememek için kendisini zorladı. 


“Ben Tuğçe...” dedi ciddi bir sesle. 


Karşı taraftan alaycı bir gülme sesi duyunca dişlerini gıcırdattı. 
“Emin ol anlamıştım Tuğçe Hanım!” dedi genç adam keyifli bir sesle. 
“Senin için ne yapabilirim? Akşama bir şey mi alınacak?” 

“Hayır! Sadece yirmi milyon dolarlık Afrikalı kahramanımız ne yapıyor diye merak ettim!” dedi Tuğçe öfkeyle. Bu sabah annemle babamı gidip alman çok büyük incelikti!” 


“Senin canın mı sıkkın?” diye sordu Karahan karşı taraftan. 
“Yok canım! Niye öyle olsun?” 

“Anlıyorum artık! Ne oldu söyle hadi!” 

“Senden hiç hoşlanmamam dışında mı?” 

“Evet, onun dışında!” 


“Senin berbat bir adam olman dışında mı?” 
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“Evet... Evet, onun da dışında!” 

“Hımm. Dur bakalım başka ne var? Asık suratlı bir ruhsuz diyebilirim. Fırsatçı bir baş belası olduğun da kesin. Kendi bildiğinden başkasını yapmayan inatçı bir canavar olduğunu da biliyorum. Gözlerimin içine bakarak yalan söylemen de cabası...” 

Karşı tarafta bir sessizlik oldu. “Yalan mı?” diye sordu sonra genç adam. 


“Evet... Yalan!” diye öfkeyle homurdandı genç kadın. Annesinin kendisini uyaran bakışlarına aldırmadı. 

“Hangi konuda?” 

“Benim o madeni yirmi milyon dolara sattığına inanmamı sağladın! Ben bundan bahsettiğimde gerçeği açıklamayarak yanılmama sebep oldun!” 

Karşı taraftan Karahan'ın kahkahası geldi. Sankı rahatlamıştı genç adam. Tuğçe onun başka yalanları olup olmadığı konusunda birden şüphelendi. Genç adam bu konuda hiç de rahatsız olmuş gibi değildi. 


“Bu muydu bütün melese?” 


Genç kadın midesini saran bulantıya aldırmadan homurdandı. 
“Başka yalanların da mı var?” 

“Belki! Ama önemsiz şeyler!” 

“Ama bu önemli, öyle değil mi? Neden öyle yaptın? Daha zengin olduğunu öğrendiğimde peşine düşeceğimi mi sandın?” Genç kadın bu ihtimal yüzünden çok kızgındı. Parası için onunla olmak, hayatta yapacağı son şeydi. 

Neden bu adama sevgisinin ne kadar saf ve karşılıksız olduğunu anlatamıyordu? Neden ona ait hiçbir şeyi istemediğini ifade edemiyordu? 
Hayır! Ona ait bir şeyi kesinlikle istiyordu. Her ne kadar şu andaki mide bulantısı berbat bir şey de olsa, onun çocuğunu taşıdığı için çok mutluydu. Onun bu mutluluğu almasına izin veremezdi. 

“Zengin olduğum için peşime düşmeyeceğini biliyorum zaten, aptal kadın!” 

“Bana aptallıktan bahsetme! Ben senin kadar ince planlar yapamam belki! Ama en azından dürüstüm!” 


“Emin misin?” diye sordu genç adam hafif bir alayla. 


Tuğçe korkuyla duraladı. Çocuk konusunda dürüst değildi. Ama onun bunu bilmesine imkân yoktu. Yine de küçük bir korku içini sarmıştı. 
Acaba adam çocuk konusunda mı bu soruyu sormuştu? Acaba tahmin 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etmeye mi uğraşıyordu? Daha dikkatli olmalı ve ona bunu belli etmemeliydi. Henüz olmazdı. Kürtaj olmak istemiyordu. 


“Ne demek istiyorsun?” diye sordu kızgınca. 


“Hiç! Ama güzel sarışınım, dikkat edersen ben sana asla yirmi milyon dolarım var demedim. Dolayısıyla yalan söylemedim!” 


“Ama buna inanmamı sağladın!” 
“Sadece fikrini değiştirmeye uğraşmadım. Öyle inatçısın ki, yirmi mılyarım olduğunu bilsen bile geri adım atmazdın!” 


“Atmam tabi!” dedi Tuğçe öfkeyle. “Ben seninle paran için koynuna giren o kadınlara benzemem. Artık sana nasıl güveneceğim bilmiyorum. Çevremdeki herkes bilirken benim bilmemem ne kadar da... 
ne kadar da...” Cümlesinin gerisini getiremedi. Karşı taraftan Karahan güldü. Onun artık bu kadar sık gülüyor olması da başka bir can sıkıcı şeydi. 

“Benimle hiç ilgilenmediğini gösteren bir ispat işte!” dedi genç adam. Sesi yumuşaktı. “Rahat ol! Bu benim için önemli bir mesele değil. 
Benim şimdi çok daha önemli meselelerim var. Mesela aklımdaki en önemli melese seni ne zaman yatağa atacağım... Ailen gelmeseydi bu gece diye düşünüyordum ama...” 


“Şişşt!” diye aceleyle homurdandı Tuğçe. Telefondan onun sesinin annesi tarafından duyulup duyulmadığını bilmiyordu. İşin ilginci annesi gözlerini dikmiş, kulaklarını da açmış, can kulağıyla konuşmayı dinliyordu. Onu uyarmazsa, annesi telefondan gelen bölük pörçük konuşmalardan her şeyi anlayabilirdi. Üstelik ona bir de soru karşılığı gerçek açıklama sözü vermişti. “Sözlerine dikkat et!” diye yüzeysel olarak uyardı onu. 

Karahan yine güldü. Alaycı bir şekilde sordu. “Annen mi orada?” 

“Evet...” dedi genç kadın sanki başka bir şeyden bahsedi yormuş gibi. Bu adamın bu kadar duyarsız olmasına inanamıyordu. Sanki bilerek yapıyormuş gibiydi. 

“İyi o zaman! Bak dinle! Seni para meselesinde bilerek kandırmadım. Hakkımda yanlış düşündüğün için de bir öpücüğü hak ettim. Bunu en kısa zamanda alacağımdan emin olabilirsin. Yatak meselesini de sonra konuşuruz. Seni ikna edebileceğimi umuyorum! 
Yüzümü göğüslerine gömüp uyumak için sabırsızlanıyorum.” 

Tuğçe yutkundu. Sanki bedeninde bir anda onun dokunuşlarını hissetmişti. Hamileyken seks yapılır mıydı acaba? Bebeğe bir zararı olur muydu? Sonra aklına gelen bu düşünceler yüzünden de huzursuz oldu. Bu 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ne biçim bir işti? Öfkesini koruyamıyordu! Bu adama karşı bunu yapamıyordu! Ve garip ki tüm bedeni de kalbi ile bir olmuş, adamı istiyordu! 

“İyi... Peki...” dedi kıvırmaya çalışarak. “İmkânsız ama bakarız! 
Akşama ağabeylerim de geliyormuş! Onları da mı sen çağırdın?” 


“Sadece iş tatlım... Sadece iş!” 
“Sana inanayım mı?” 
“Başka ne olabilir kı?” 


Tuğçe'nin de aklına başka bir şey gelmiyordu. Ağabeyleri ile bu iki kardeşin iyi anlaştıklarını görmek de aslında hoşuna gidiyordu. Tuğrul ve Turgay Afrika'da kaldıkları bir hafta boyunca gerçekten keyif almışlardı. Her zaman gittikleri o beş yıldızlı otellerdense, genç adamın Sierra Leone'deki evinde kalmak ve o ortamı koklamak ikisine de çok iyi gelmişti. İşin garibi aynı babası gibi, ağabeyleri de karılarına daha bir düşkün olmuştu. Oranın egzotik havası erkeklerde cinsel gücü arttırıyor olabilir miydi? Ve Kara... Eğer başka kadın olmamışsa?.. O son geceden sonra hiç seks yapmamışsa?.. Adamın ne kadar iştahlı ve doyumsuz olabileceğini düşününce göğüs uçları hızla kıpırdandı. Hayır! Bu olmazdı! 
Bunu düşünmemeliydi! Onun ile ilgili bu tür düşüncelerden uzak durmalıydı. Fakat bedenine söz anlatamı yordu ki! 


“Başka ne olabileceğini bilmiyorum!” dedi yavaşça. “Ama seninle ılgılı şaşırmaktan bıktım. Çok sırlısın. Bir daha bana yalan söyleme!” 

“Bu sık sık görüşeceğiz demek mi oluyor?” diyen adamın sesi keyifliydi. 

“Karşıma taşındığına göre öyle oluyor.” 


“Bunu sevdim. Sana söz. Çok yakında hiçbir sır kalmayacak. Her şey açık olacak. Yalan da yok!” 


“Güzel!” diye mırıldanan Tuğçe kendi yalanından ise huzursuzdu. 
Adamdan gerçekleri isterken kendi yalanını özenle korumak zorundaydı. 
Bu hiç adil değildi. Ama çocuğu için gerekliydi. “Kapatıyorum ben...” 
diye mırıldandı. Garip ki adam ile konuşmayı bile özlemişti. Onun sesini duymak güzeldi. 

“Evet... Kapat...” diye onayladı Karahan. 

“İyi...” Ama parmağı bir türlü kırmızı düğmeye gitmiyordu. 

“İyi... Hadi kapat!” 

“Şey... Akşama... görüşürüz...” 

“Evet...” 
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“Kapatıyorum...” 
Adam güldü yine. “Kapat...” 


Telefonunu kapatınca annesi ile göz göze geldi. Kadın hiç gözünü bile kırpmamıştı. Dudaklarında alaycı bir gülümseme vardı. İç çekti hafifçe. “Karşımda birbirlerini deli gibi seven bir çift gördüm sankı!” dedi alaycı bir bakışla. 


“Daha neler!” diye itiraz etti hemen Tuğçe. “Tamam, ondan hâlâ hoşlanıyorum ama sevmiyorum. Aklına yanlış şeyler getirme anne!” 

“Ne bileyim! Geliyor işte! Keşke evlenseydiniz! Harika bir çift olurdunuz. Harika çocuklarınız olurdu...” 

“Ne? Kara ile mi? Anne! O evlenmekten deli gibi kaçıyor. 
Evlenmek onun isteyeceği son şeydir. Benim de onunla evlenmek gibi bir isteğim yok. Daha o kadar ümitsiz değilim. Ben daha yumuşak, daha sevecen bir erkek bekliyorum. Daha anlaşılabilir olmalı! Karahan gibi macera dolu birisi istemem. Onun yanında kendimi güvende hissetmeliyim. Bana bakarken gözleri aşkla yanmalı...” 


“Uzun boylu ve yakışıklı olması da gerekmez mi? İnsanın içine işleyen gözleri de olsa iyi olmaz mı?” 


“İyi olur tabii. Ama bu tarif bana tanıdığım birisini hatırlatsa da sana boşuna ümitlenmemeni söyleyeceğim. Artık bizi birbirimize yakıştırmayı bırak!” Yerinden kalkıp masayı son kez kontrol etti. Her şey hazır gibiydi. “Ben gidip babamı uyandırayım.” 

Kahvaltı esnasında pek konuşmadılar. Tuğçe'nin mide bulantısı hafıflemişti. Babası onların dışarıda alışverişe çıkacaklarını öğrenince, sadece dikkatli olmaları konusunda uyardı. Buraya koruma olmadan geldikleri için de elinden başkası gelmiyordu. Kendisi de zaten toplantıya katılmak üzere Karahan ve Osman'ın yanına gidecekti. 


Tuğçe ile annesi, Rasim Bey'i yolladıktan sonra aceleyle hazırlandılar. El çantalarını alıp aynada kendilerini son bir kez kontrol ettikten sonra evden çıktılar. O sırada karşı dairede inanılmaz bir hareketlilik vardı. Bir sürü adam ellerinde ağır yüklerle Karahan'ın dairesine girip çıkıyorlardı. Genç kadının dün çıkarken gördüğü ciddi giyimli kadın ise bugün daha sade giyinmişti. Etek ve bluz yerine hafif toplu vücuduna yakışan siyah bir pantolon ve yeşil bir bluz vardı üzerinde. Tuğçe bu sefer onunla selamlaşmaktan öte bir iki kelime konuştu. Karahan ile tanışık olduklarını da özellikle belli etti. Böylece adam ile ilgili son bilgileri de almış oldu. Evin döşenmesi o gün itibari ile bitecekti. Genç adam dayanılmaz bir hızla yeniden hayatına girmişti. 
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Bır taksi ile Kızılay'a indiler. Tuğçe beyaz pantolon ve turuncu bluzu ile inanılmaz güzeldi. Saçlarını tokalarla tutturmuş, ince boynunun çekici bir biçimde açıkta bırakmıştı. Annesi de yaşına göre fena değildi doğrusu. Dört çocuğa rağmen çökmemiş bedeni ve gülmeye hazır dudakları ile her hangi bir orta yaşlı erkeği yoldan çıkarabilirdi. Giydiği rahat pantolon ve mavi bluzu ile göz alıcıydı. 


Gülay onlardan sadece iki dakika sonra geldi. Doğrusu o da bu sıcak günde bahar gibiydi. O da saçlarını bu sıcak güne inat beline salmıştı. Güneş ışığında kıpkırmızı parlayan saçları ile gerçek olamayacak kadar güzeldi. Tek parça bir elbise giymişti ve bu siyah elbisenin tek aksesuarı ince beline sardığı şık bir kemerdi. Tuğçe onun takılarla fazla arası olmadığını biliyordu. Onun rüküş ve gösteriş budalası bir kadın olmaması harikaydı. 


Üç kadın muhabbetle sarılıp öpüşürken, çevreden geçen her erkek ve hatta kadın onları süzmeden yapamıyordu. Iki gerçek sarışın ve yine gerçek bir kızıla her zaman rastlamak mümkün değildi. Ustelik de bu kadar alımlı ve güzellerse... 

Her kadın gibi alışverişten asla yorulmadılar. Girip çıktıkları dükkânların sayısını kendileri bile unutmuştu. Ama günün ortasında, elleri kolları poşetlerle dolu bir halde bir lokantaya girdiklerinde yorulmaya başladıklarını hissettiler. Sakarya meydanında yedikleri hafif tostları, onlara biraz daha enerji verince, yine keyifle alışverişlerine geri döndüler. Allahtan aldıkları yazlık şeyler fazla yer ve ağırlık tutmuyordu. 
Taşımakta hiç zorlanmadılar. En fazla alışverişi ise Halime Hanım yapmıştı ve Tuğçe onun aldığı kırmızı geceliği görünce, aynı renge dönmüştü. 

“Bunu giyecek misin?” diye sormuştu hayretle! 

“Tabii! Çıplak yatamam değil mi?” demişti kadın bilmiş bir gülümsemeyle. 

“Fazla fark yok zaten!” 

“Sen de al! Bence kalitesine göre çok ucuz.” 

“Ucuz tabii. Hiç kumaş kullanmadıkları için olsa gerek! Anne ya! 
Saçmalama!” 

“Det! Güzel konuş benimle. Al işte bir tane! Ne zaman lazım olacağını bilemezsin!” 

Gülay kıkırdayarak elinde tuttuğunu satıcıya uzattı. Klıma ile serinletilmiş lüks mağazada satıcı kız hayranlıkla bu üçlüyü izliyordu. O yüzden Gülay'ın uzattığı sıyah geceliği almakta gecikti. “Ben de bunu 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alıyorum!” dedi Gülay utanmaksızın. Tuğçe'ye göz kırptı. “Annene katılıyorum. Belki bir gün lazım olur. Nihayetinde bir gün evlenmeyecek misin?” 

Tuğçe kararsızca elinde tuttuğu, yine kırmızı ve inanılmaz açık, saydam geceliğe bakıyordu. “Evlenmeyeceğim sanırım...” diye mırıldanırken, annesinin aldığından çok farklı modeldeki bu hafif şeye bayılmıştı aslında. Bunun altında kalacak olan çıplak göğüslerinin adamın birini nasıl yoldan çıkaracağını düşündü. İstekli ellerini göğüslerine ve bacaklarının arasına kaydırmak için hiç sabır göstermeyecek uzun boylu birisini... 

“Evleneceksin tabii!” dedi annesi tatlı bir setlikle. “Al hadi. 
Dursun kıyıda!” 


“Ama bu şey örttüğünden çoğunu açıyor. Ya bir yangın falan çıkarsa? Ya eve hırsız girerse?” 

“Off! Sen adamı çıldırtırsın. Almıyorsan bırak!” 

Tuğçe'nin eli o seksi şeyi bırakmaya gitmiyordu. Annesinin uzanan elinden hızla kaçırdı geceliği. “Dur! Karar vermeye çalışıyorum!” 
Yakında şışmanlayacak bir kadın için bu gecelik pek de uygun bir şey değildi. Karahan'ın ise bu gecelik içinde kendisini görme ihtimali neydi acaba? Adamın ısrarındaki kararlılığı düşününce, kendisini kapana kısılmış gibi hissediyordu. Düşünce olarak hiç istemese de bir gün onun yatağına girebileceğini hissediyordu. Bir gün onun ısrarına ve çekiciliğine karşı koyamayacaktı. Kendisini hayatı boyunca hiç bu kadar güçsüz hissetmemişti. Şimdi değişik şeylere bağımlı olan insanları daha iyi anlıyordu. O adam kendisi için bir bağımlılıktı. Tıpkı sigara, alkol, uyuşturucu gibiydi. Bırakmaya ne kadar karar verse de, dokunduğu anda yeniden başlamak çok kolaydı. Ve hemen burnunun dibinde olan bu kadar yakışıklı bir erkekten nasıl uzak kalınırdı ki? 

Sonra ani bir kararla Gülay gibi, satıcı kıza uzattı geceliği... 

“Alıyorum!” Yan gözle, sırıtan annesine baktı. Şakadan homurdandı. “Gülay neyse de... Umarım siz çocuk falan yapmayı planlamıyorsunuz anne?” 

Kadın hoş, hafif bir kahkaha attı. “Babana kalsa hemen... Ama yaşımız ilerledi artık. Bu yaştan sonra sizinkilerle idare etmek daha güzel olur. Biz de karı koca olarak özgürlüğümüzü yaşarız. Baban emekli olmayı planlıyor. Belki dünya turuna çıkarız.” 

“Fena fikir değil!” Sonra Gülay'a baktı. “Ya siz? Ufukta bebek var mı?” 
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“Osman da bir çocuk daha istiyor!” dedi Gülay. “Biliyorsun, ben tıp okuyorum. Daha okulum bitmedi. Bunun uzmanlığı da var. Fakat direnişim her gün kırılıyor. Küçük bir bebeğim olsun ben de istiyorum.” 


“Serra” ya arkadaş olur...” 


“Onun zaten arkadaşları var!” dedi Gülay gülerek. “Anne ve babalarımız onun üzerine çok düşüyor. Şimdi Istanbul'da kim bilir nasıl şımartılıyordur!” 


“Ama kızın da aynı babası gibi ciddi! Şımarmaz.” 


“Öyledir. Hoşuma gidiyor. Huyları da aynı babası... İleride bir erkeği çıldırtacağı kesin.” 


Üçü birden gülüştüler. Geceliklerin parasını Tuğçe kendisi vermek için ısrar etti. Böylece o seksi şeyi almış olmanın verdiği utancı biraz örtebılmıştı. Belli etmiyordu ama onu giyebilmek için sabırsızlanı yordu. 
Tabii tek başına... Kimseye göstermeye niyeti yoktu. 


Taksiyle eve dönerlerken, akşam yemeği için gerekli birkaç malzemeyi de almayı ihmal etmedi. Çoğu malzeme zaten evde vardı. Tek sorun yemekleri yaparken mide bulantısına engel olup olamayacağıydı. 
Doktor bunun için de bir hap vermişti ama hamile bir kadının ilaç, alkol ve sigara gibi şeyler kullanmaması gerektiğini biliyordu. Bebeğine zarar verecek minicik bir ihtimali bile kabul edemezdi. O ileride minik bir Karahan istiyordu. Babası gibi uzun ve güçlü olsun istiyordu. Nasıl bildiğini bilmiyordu ama çocuğunun erkek olacağından da adı gibi emindi. 

Evin serinliğine girdiklerinde, Karahan'ın dairesi tarafındaki hareketlilik bitmişti. Genç kadın yine de onun kapalı kapısına bakmadan yapamadı. Adamın orada olmadığını biliyordu ama elinde değildi. Her ne kadar kızsa da adamın orayı satın almasına sanki sevinmişti. Onun varlığının orada olacağını bilmek hoşuna gidiyordu. Yirmi üç yaşındaki bir kadının böyle çocuksu sevinçler yaşamasını garip bulsa da umurunda değildi. Tek sorun bu bebeği adamdan nasıl saklayacağıydı. 


Eve girdiklerinde önce annesinin telefonu çaldı. Belli ki babası onu merak etmişti. Birkaç saniye geçmemişti ki, Gülay'ın telefonu çaldı. 
O da Osman ile konuşmaya başlayınca, Tuğçe biraz sıkıntıyla odasına gitti. Elini yüzünü yıkayıp kendisine gelmek istiyordu. Herkesin kendisine alt kadını düşünmesi ve merak edip araması güzeldi doğrusu. 
Eğer kendisi de bir erkeğe ait olsaydı, belki onun tarafından merak edilmenin ve ilgilenilmenin nasıl bir duygu olduğunu anlardı. Ne yazık ki bunu anlaması için çok Zaman geçmesi gerekecekti. Kendisini şimdi kim 


397 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


arayabilirdi ki? 

Tam yüzünü yıkıyordu ki, içeriden telefonunun sesini duydu. 
Şaşkınlıkla duraladı. Sonra aceleyle bir havlu aldı ve yüzünü kurulayarak odasına gıttı. Telefonunun ekranına bakınca, şaşkınlıkla nefesini tuttu. Bu olamazdı! Hayır! 

Titreyen ellerle telefonunu aldı ve açma düğmesine bastı. Belli etmese de dudaklarında bir gülümseme belirmişti. “Alo?” dedi yavaşça. 

“Geciktin!” dedi bir ses. 

“Telefonun başında nöbet tutmadığım için özür dilerim!” dedi genç kadın hafif homurdanarak. Memnuniyetini bu ruhsuzun anlamasına müsaade edemezdi. “Ne istiyorsun?” dedi sakince. Oysa inanılmaz derecede duygulanmış, etkilenmişti. 


“Öncelikle seni!” dedi genç adam ciddi bir tonla. Tuğçe Karahan'ın artık şaka yapıp yapmadığını anlayamıyordu. “Bu sonraki mesele tabii! Sadece arayıp günün nasıl geçti diye sormak istedim!” 


“Kara... Bunu niye yapıyorsun?” diye fısıldadı genç kadın. Onun bu son sözleri birden içinde ağlama isteği uyandırmıştı. Onun kendisini araması ve hatırını sorması ne kadar da güzeldi! Hayır, güzel olmamalıydı! Böyle giderse yakında çıldırırdı. 


“Neyi niye yapıyorum?” diye sordu adam sakın bir tonla. 

“Benimle ilgileni yormuş gibi gözüküyorsun...” 

“İlgileniyorum!” Sesi hâlâ sakindi. 

“Yapma şunu! Yatağında bir aksesuar olmak istemiyorum. Lütfen beni rahat bırak!” 

“İstediğin bu mu?” 

“Evet... Benimle oynama! Benim de duygularım var. Zaten canım sıkılıyor!” 

“Canın neye sıkılıyor Tuğçe?” 

“Önemli bir şey değil! Yani senin için değil. Ama karşıma taşınmış olman ve beni yatağa atmaya kesin karalı olman sıkıntılarımın bir kısmı diyebiliriz.” 


“Bense bunları eğlenceli buluyorum. Senin her türlü sıkıntını çözebilirim. Bana aklındaki her şeyi anlat! Senin için sıkıntılarını yok edeyim!” 

“Ya! Tabii!” dedi genç kadın gerçekten de sıkıntıyla. Ona gerçeği söylese yarım saat sonra soluğu bir doktorda almış olurlardı. Bunu hiç 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yapamazdı. “Ben kendi dertlerimi kendi başıma hallederim. Sana ihtiyacım yok!” 

“Belki zamanla taşıyamayacağın kadar dertlerin olabilir. O durumda ne yapacaksın?” 


“Anneme giderim... Hem sana ne? Benden sorumlu değilsin. Ben de çocuk değilim.” 

“Doğru... Değilsin!” Genç adam biraz duraladı. Sonra meraklı bir tonla sordu. “Bugün nasılsın peki? Dün fenaydın. Miden hâlâ bulanıyor mu?” 

Genç kadın safça onayladı. “Doğrusunu istersen evet... Ama fazla değil. O yağlı yiyecekler yüzünden olmalı. Hava da sıcak olunca, yağlı bir şeyin görüntüsü beni mahvediyor.” 

“Seni bir doktora götüreyim m1?” 

“Gerek yok. İyiyim gerçekten. Şimdi yemek yapmaya başlayacağım. Kalabalık olduğumuz için o istediğin yemeği sana sonra yaparım. Ağabeylerim de geliyormuş... Hepimize yetiştiremem.” 

“Ne yapacaksın?” 

“Fırında rosto... Yanına pilav, babam için komposto, başka birkaç hafif şey daha. Hazır yaprak sarması aldım. Görünüşü de tadı da harikaydı. Sana da dondurulmuş künefe... Yemek esnasında fırına atıp pişireceğim. Dün yiyemediğin için içimde kaldı!” 

Genç adamın gülme sesi geldi telefondan. “Çok naziksin. İnşallah bugün bir aksilik olmaz da künefemi yiyebilirim.” 

“Ne aksılık olabılır ki? Her şey yolunda.” 

“Öyle görünüyor. Hımm. Peki, Turgay'a bir daha yemek yapmayacağına dair yemin ettiğini duymuştum. Senin çok inatçı olduğunu ve kendisine asla yemek pişirmediğini söylemişti. Şimdi yeminini bozmuş olmuyor musun?” 

Tuğçe bir an düşündü. Sonra omuzlarını silkerek cevap verdi. “O yemini ettiğimde çok gençtim. Ayrıca ben yemeği kardeşim için pişirmiyorum. O sadece yiyenlerden birisi olacak. Onun masadan kaldıramam ya? O yüzden sorun yok.” 

“Zorunlu olunca insan birçok şeyden vazgeçiyor, değil mi?” 

Tuğçe gözlerini kırpıştırdı bir an. Bu adam ne demek istemişti? 
“Bunu niye söyledin şimdi?” diye sordu usulca. 


“Hiç! Öylesine. Akşama istediğin bir şey var mı?” 
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“Yok... Her şeyim var. Alkol alır mısınız bilmem. O bende yok!” 

“Sanmam. Ben zaten kullanmam. Ağabeyim Osman da bir sebepten dolayı kullanmıyor sanırım. Sizinkilerin de içmediğini Afrika'da öğrenmiştim. Bu durumda sadece tatlı alıp gelirdik ama sen onu da halletmişsin!” 

“Evet, hiçbir şeye gerek yok.” 

“Tamam. Dondurma alırız olmazsa. Ben iki saate kadar babanla Osman'ı getireceğim. Turgay aradı az önce. Arabalarında navigasyonları varmış. Evi kolayca buluruz diyorlar. Onlar da şehre çok yaklaşmışlar. Iki saate kalmaz gelirler. Yetiştirebilecek misin?” 


“Meraklanma... Hallederim. Hem biz burada üç kadınız. Annem benden iyi yemek yapar. Gülay'ın da boş olmadığını biliyorum. Bu gece siz erkeklerin karnını güzelce doyuracağız Kara Bey!” 

Adam güldü. Sesi telefondan yankılanınca Tuğçe de gülümsedi. 
Onun keyifli olmasına alışmak üzereydi. 

“Beni başka şekillerde de do yurmanı bekliyorum,” dedi genç adam dürüstçe. Sesinde tatlı bir ikna edicilik vardı. “Babanla Osman için sorun yok. Ama benim tek başına yaşayan gariban bir bekâr olduğumu unutma!” 

“Senin unutturmayacağın kesin!” diye sızlandı Tuğçe. “Neden “Hayır” cevabını cevap olarak kabul etmiyorsun?” 

“Evet'in daha güzel bir cevap olduğunun düşündüğümden olsa gerek,” dedi genç adam kendisini beğenmiş bir sesle. Tuğçe iç çekti çaresizce. 

“Keşke ağzın da bu kadar laf yapmasaydı! Konuşmadığın günler daha güzelmiş meğerse!” 

Genç adam bu sefer sesli bir kahkaha attı. Neredeyse genç kadının kulağı patlıyordu. “Görüşürüz!” deyip telefonu kapattığı zaman bile gülmesi devam ediyordu. Garip ki Tuğçe de mutfağa gittiğinde yüzünde bir gülümseme vardı. Annesi çoktan mutfağa girmişti. Birer limonata bardağı hazırlamış, içlerine de buz atıyordu. Kızını görünce kaşlarını kaldırdı. 

“Hayırdır? Yüzünde güller açmış? Kara ne dedi sana? Amma da uzun konuştunuz?” 


“Onunla konuştuğumu ne biliyorsun anne? Sen kapıdan beni mi dinledin? Hiç yakıştıramadım sana!” 


“Daha neler! Terbiyesizlik etme, saçlarını yolarım.” Bardaklardan 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birisini alıp kızına uzattı. “Odam seninkinin yanında. Kapın aralıktı. 
Birisiyle konuştuğunu duyabiliyordum. Biz hepimiz meşgul olduğumuza göre onunla konuşuyordun. Zaten baban da Karahan'ın seni aradığını söylemişti!” 

Genç kadın yutkundu. Hemen limonatasından iri bir yudum aldı. 
“Kara babamın yanında mı aramış beni?” diye sordu sonra. 


“Hı... Sözde bir şey lazım mı diye sormak için aramış seni. Bayağı da uzun sürdü.” 


“Anne! İnan ki bazen çok gıcık oluyorsun. Ne var? Adam ciddi ciddi aradı işte. Beni merak edecek hali yoktu ya?” 


“Bilemem... Neden aradığını sen bilirsin. Neyse, seni gülümsettiğine göre güzel şeyler söylemiş olmalı. Beni ilgilendirmez. 
Hadi bir an önce yemeğe başlayalım. Az sonra damlarlar. Karnı aç olunca baban hiç çekilmez, bilirsin.” 


Gülay da gelince, üç kadın elbirliği ile ve keyifli bir ortamda yemekleri hazırladılar. Havadan sudan konuşarak, bazen de erkekleri çekiştirerek yaptıkları muhabbet, sık sık gülmelerine sebep oluyordu. 
Sıkıntılı günler geçiren Tuğçe için önce yaptıkları alıveriş ve sonra da bu keyifli dakikalar çok iyi gelmişti. 

Erkekler kapının zilini çaldıklarında, evin içi mis gibi yemek kokmaya başlamıştı. Hepsi de önce tilki gibi havayı koklamış, sonra da memnun bir halde içeriye girmişti. Evli olanlar karılarına kısaca sarılıp yanaklarından öperken, Tuğçe karşısındaki uzun boylu yakışıklı adama bakmamaya çalışıyordu. Zaten hemen yanlarından kaçıp mutfağa geri döndü ve hazırlıkları son olarak kontrol etmeye girişti. Her şey tamamdı. 

Gözü bir kenardaki su sebiline gitti. Üzerindeki büyük bidonun boşaldığını fark etmemişti. Erkeklerin ne kadar çok su içtiğini bildiği için onu dolusu ile değiştirmeye niyetlendi. Annesi ile babası içeriye girerken o da boşalan bidonu yerinden çıkarmıştı. Bir kenarda bekleyen dolu bidonun kapağını değiştirdi. Tam onu kaldırmaya hazırlanıyordu ki, arkasından bir gürleme oldu. “Ne yapıyorsun sen?” diye bağırmıştı babası. 


Genç kadın şaşkınlıkla ve korkuyla bidonu bırakıp doğruldu. 
Babasına baktı iri gözlerle. Adamın yüzü öfkeli gibiydi gerçekten de... 
Ama... Birden değişti. Daha sakin bir hal aldı. 


“Suyu...” diyecek oldu Tuğçe. 
“Sen o ağır şeyi kaldıramazsın! Bırak ben yaparım” “Baba! Her zaman yaptığım...” diye başladı ama sözü yine kesildi. 
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“Sana ben yaparım dedim! O bidon kim bilir ne kadar ağırdır! 
Böyle şeyler senin gibi narın kızlar için değildir. Bu kadar erkeğiz. 
Birimize söylemen yeter!” 


“Ben de kaldırırdım. Ne kadar güçlü olduğumu bilirsin. Hasta değilim ben...” 


“Hah! Tamam! Dün hastaymışsın ama? Senin kaldırman doğru değil. Ben yaparım. Çekil şuradan. Bana da itiraz etme! Bu huyundan hiç hoşlanmıyorum, bilesin!” Kızının yanından uzanıp ağır bidonu kolayca kaldırdı. Ters çevirip hiç zorlanmadan sebildeki yuvasına geçirdi. Sonra biraz tersçe kızına baktı. “İşte bu kadar. Sen de git diğer işlerinle ilgilen!” 


Halime Hanım da şaşırmıştı. Tuğçe şaşkın ve sersemlemiş bir halde fırına doğru yürürken o da kocasına sokuldu. Adamın öfkeden biraz kızarmış yüzüne baktı. Kocasının neden böyle davrandığını anlayamı yordu. “Rasim? Sen iyi misin? Kıza niye ters davrandın öyle?” 
“Ters mers davranmadım!” diye homurdandı adam. “Sadece ağır kaldırması hoşuma gitmedi. Bana bak! Bu kızın yanına bir yardımcı tutsak mı? Ne dersin? Her işini kendisinin yapması onun hoşuna gidebilir 


ama benim gitmiyor!” 
“Rasim? Sen gerçekten iyi misin? Eskiden beri çocukların 


ayakların üzerinde dursun diye onlara ve bana öğüt verip dururdun. Her gün elli laf söyleyip canımıza okurdun!” 


“Tamam! Bunda ne var ki? Ayakları üzerinde durmayı becerebiliyorlar işte! Şimdi yürü yebili yoruz diye arabaya binmeyelim mi? 
Yemek pişirebiliyoruz diye lokantaya gitmeyelim mi? Bilgisayarı sevmiyoruz diye teknolojiyi kullanmayalım mı?” 

Halime Hanım neşeyle kıkırdadı. Elini adamın yüzüne götürüp sevgiyle okşamıştı. “Bu son örnek tutmadı bence! Ama yine de seninle gurur duyuyorum. Sen gerçekten çok iyı bir babasın aşkım. Ayrıca harıka bir kocasın. Seni ödüllendireceğim. Bugün senin için bil bakalım ne aldım!” 

Adamın siniri geçmemiş gibiydi ama yine de karısının dokunuşuyla yumuşamıştı. Sonra iç çekip yavaşça sordu. “Ne aldın bakayım?” 

“Çok cici, seksi bir gecelik... Hem de kırmızı... Varla yok arası bir şey,” dedi kadın kendisinden memnun bir sesle. Rasim Bey'in gözleri parladı bir an. Sonra yan gözle kızına baktı. Onun geniş mutfağın diğer ucunda başka bir işle uğraştığını görünce de kuşkuyla sordu. 

“İnşallah o cici dediğin kırmızı şeyi kızımızın yanında 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almamışsındır?” 


Kadın keyifle gülümsedi. “Hayır, o da yanımdaydı. Hepimiz birer tane aldık. Kocalarımıza... Utanmana gerek yok! Kadınlar böyle şeyleri severler.” 

“Tuğçe de mi aldı?” 

“Elbette. Gerçi biraz naz yaptı ama sonunda aldı.” 

“İyi de onun kocası yok ki?” Bir an duraladı. “Yani şimdilik... 
Neyse, iyi yapmışsın. Seninkini ne zaman görebilirim?” Sesi iyice yumuşamıştı. 

“İstersen şimdi gösterebilirim!” 

“Saçmalama be kadın!” dedi adam şakacı bir terslenmeyle. “Ben onu değil, senin üzerindeki halini görmek istiyorum!” 

“O halde bekleyeceksin koca adam...” Parmak uçlarında uzanıp adamın yanağına küçük bir öpücük kondurdu. “Birkaç saat daha!” 

Tuğçe başını çevirdiğinde, onların bu muhabbetini görmüş ve biraz utanmıştı. Hemen başını geri çevirip lüzumsuz yere ve ikinci kere salata tabağını karıştırmaya başladı. Bu ikisinin muhabbeti fazla dikkat çekici olmaya başlamıştı. Bu yaştan sonra âşık olmak biraz saçma değil miydi? 
Hem de aynı kişiye? Görünüşe göre babası çalışmakla geçen yılların verdiği boşluğu kapatmaya kararlıydı. Annesinin de hiç şikayeti yoktu doğrusu. Acaba bu cinsel konudaki azgınlığını annesinden almış olabilir miydi? Karahan'ı her düşünüşünde içini bir sıcaklık sarıyordu. Hem de fazla sıcak oluyordu. 


Kapının zili çalınca ağabeylerinin geldiğini anladı. Afrika macerasından sonra onları sadece bir kez görebilmişti. Ve şimdi gerçekten de onları ne kadar çok özlediğini anlıyordu. Ailesinden uzak geçirdiği bu zamanlar, onların değerini daha iyi göstermişti. Hemen diğerleriyle birlikte kapıya yöneldi. Dış kapıyı Karahan açmıştı. Gelen erkeklerle el sıkışırken gayet rahat bir hali vardı. Tuğçe onun evin erkeği, hatta kendi kocası gibi rahat olması karşısında neredeyse gülümseyecekti. 
Bu adama inanamı yordu. 


Ağabeylerine tek tek sarıldı. Her ikisi de kız kardeşlerini özlemiş gözüküyorlardı. 

“Kilo mu aldın sen?” diye dalga geçti Tuğrul. Küçük ağabey ise hemen kardeşini süzüp onaylamıştı. 


“Bence de biraz kilo almış Ne yiyorsun sen akşamları? Makarna mı?” 
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Tuğçe kızardı. Kilo falan alacak kadar çok yemiyordu ama bu bebek yüzünden biraz almış da olabilirdi. Burnunu kaldırdı. “Siz kendinize bakın. Afrika'da aldığınız kiloları daha verememişsiniz. 
Kaslarınız kaybolmuş, göbeğiniz çıkmış!” 

Seda da Tuğçe'yı öperken ona göz kırptı. Genç kadının hamileliği iyice ilerlemişti. “Tuğrul da benim gibi kilo alıp ne çektiğimi anlamaya çalışıyor. Yakıştığı için sesimi çıkarmıyorum.” 

Turgay'ın karısı Figen biraz gerideydi. O Seda kadar sıcak kanlı değildi ama kötü birisi de değildi. Tuğçe onu da yanaklarından öpüp içeriye aldı. Sonra tek tek yeğenlerine sarıldı. Deha sanki biraz daha uzamış gibiydi. Figen ile Turgay'ın kızları Berrak ise henüz dört yaşındaydı. Kıvır kıvır kahverengi saçları ve beyaz cildi ile annesine çok benziyordu. 


“Acıktıysanız yemek hazır!” dedi sonra hepsine. 
“Olur... Önce ellerimizi yüzümüzü yıkayalım. Sonra geliriz,” dedi Seda. 


“İyi. Tabaklara çorba koyayım o halde ben. Eşyalarınız nerede?” 
1? 


“Belki yerin yoktur diye otelde kalmayı düşünüyoruz mırıldandı Tuğrul. “Evin çok şeker ama hepimiz almayabilir!” 


diye 


“Alır!” dedi Tuğçe. “İtiraz istemem. Hepimiz sığarız. Çok çok siz bir kanepede yatarsınız.” 


“Benim evim de var!” diye araya gırdı Kara. Yüzü gülümsüyordu. 
“Çok yakın. Fazla yorulmazsınız!” 


“Kız kardeşimize komşu olman çok iyi!” dedi Turgay tembelce. 
Ciddi bakışları Kara'nın üzerindeydi. “Hiç değilse onun güvende olduğunu bileceğiz!” 

“Ne demezsin!” diye homurdandı Tuğçe hafif bir sesle. Onu Kara'ya karşı kim koruyacaktı peki? 


Yemek sorunsuz başlamıştı. Tuğçe ailesinin bir gün gelebileceğini hesaba katarak büyükçe bir masa aldığına memnundu. Mutfak masasına rahtça yerleşmişler ve önden çorbalarını içmeye başlamışlardı. Bu çorba genç kadının kurs gördüğü dönemde öğrendiği kremalı bir çorbaydı. 
Herkes beğenisini sunarken, Tuğçe ise zorlukla yudumluyordu. Kendisine az koymasına rağmen beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan mide bulantısı onu bile bitirmesini zorlaştıracak gibiydi. 


Biraz rahatlamak için çorbasıyla oynamayı bırakıp hemen rostoyu servis etmeye girişti. Fırından çıkardığı sıcak yemek gerçekten de güzel 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gözüküyordu. Kokusu ise... Kokusu ise felaket! Midesi öyle bir bulanmaya başlamıştı ki, rengi bembeyaz olmuştu. Herkesin tabağına etini ve yanına da patates püresini bolca koyarken kokuyu algılamamak için nefesini tutuyordu. Ne kadar çabalarsa çabalasın boşunaydı. Bir şekilde bulantısı dayanılmayacak boyutlara gelmişti. 

“Gülay!” diye fısıldadı. O da hemen yanındaydı ve servise yardım ediyordu. “Gülay, ben iyi değilim. Bir dakikalığına banyoya gidip geleceğim. Tamam mı?” 

“Olur. Neyin var? Yine mi miden bulanıyor?” 


“Evet! Ama kimseye bir şey söyleme. Özellikle mide bulantımı... 
Şey... Huzursuz olmasınlar.” 


“Tamam. Sen git. Elini yüzünü yıka da gel. Ben geri kalanla ilgilenirim. Zaten bir tek senin tabağınla Seda”nınki kaldı.” 

Tuğçe yavaşça mutfaktan çıkarken, Karahan da sessizce onu izliyordu. Sonra nefis pişmiş etinden bir parça daha koparıp ağzına attı. 
Bu güne kadar yediği en harika rostoydu. Kokusu gibi tadı da harikaydı. 
Içinden gülümsedi. Anlaşılan Tuğçe Hanım'ın midesi öyle düşünmüyordu. Onun renginin beyazladığını ve çorbasıyla oynadığını çok önceden fark etmişti. Zaten gözleri sürekli o vahşi cadının üzerindeydi. O çekici sarışının böyle eziyet çekmesi hoşuna gitmese de elinden bir şey gelmezdi. Ustelik bir süreliğine daha da eziyet çekecekti. Hem de Karahan tarafından... 

Yaklaşık bir dakika geçmişti ki, özellikle sordu. 

“Tuğçe nereye gitti Gülay?” 

“Gelecek şimdi.” Gülay ile bir an bakıştılar. Sonra Karahan kimse fark etmeden ona göz kırptı. Gülay birden oturuşunu değiştirdi. 
Gülümseyerek açıkladı. “Sanırım midesi bulanıyor. Dün de böyleydi hatırlarsan?” 

Herkes başını kaldırmıştı. Meraklı bakışları Gülay'a dönmüştü. 
“Evet...” diye onayladı Karahan. Etinden keyifle bir parça daha attı ağzına. “Çok garip... Tam da yemek vaktı!” 

“Hasta mı?” diye sordu Tuğrul kısılmış gözlerle. O sırada mutfaktan içeriye beyaz yüzü ile Tuğçe gırdı. Yüzünü yıkadığı hafif ıslanmış saçlarından belliydi. “Hasta mısın sen Tuğçe?” diye ona sordu doğrudan. 

“Yok canım!” dedi genç kadın sakin görünmeye çalışarak. “Gayet iyiyim. Burası sıcak geldi birden.” 
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“Miden mi bulanıyor?” diye sordu babası bu safer. “Dün de bulanıyormuş! Ciddi bir şey olmasın?” 

“Yok baba! İnan ki iyiyim!” Fakat yerine otururken önündeki tabağa bakmamaya çalışıyordu. Onu değil yemek, görmek bile midesini bulandırıyordu. Ama başka çaresi yoktu. Kendisini zorlayarak eline çatal ve bıçağını aldı. “Gayet iyiyim!” 

Rasim Bey çatılı kaşları ile kızını süzüyordu. Beyazlamış teni ve titreyen parmaklarının farkındaydı. Gözünün ucuyla Turgay'a baktı. Oğlu da kız kardeşini süzüyordu. Turgay bakışlarını babasına çevirdi. Göz göze geldiler. Sonra genç adam yerinde biraz dikeldi. 


“Şey... Gülay... Sen doktor sayılırsın. Değil mi?” 

“Evet, ama daha okulum bitmedi. Her şeyi bilmiyorum!” 

“Yine de biraz anlarsın sanırım? Sence bu belirtiler ne olabilir? 
Üşütme falan olmasın?” 

Gülay gülümsedi. Elini hemen yanında oturan Tuğçe'nin alnına götürdü. Ateşini kontrol etti. “Yok, sanmam. Hafif bir ateş var ama normal sayılır. Biliyorsunuz benim uzmanlık alanım çocuklar olacak.” 

“Üşütme değilse ne olabilir? Mikrobik bir şey olabilir mi?” 

Tuğçe isteksizce itiraz etti. “Abi! Baba! İnanın bir şeyim yok. Öyle bir bulantı birden geldi ve geçiverdi!” Çatalındaki eti ağzına götürürken keskin bir bulantı ile yine irkildi. Hemen etini ağzından uzaklaştırdı. Az önce kusmamıştı ama şimdi kusmak üzereydi. 

“Bence de mikrobik olabilir. Tahlil yaptırmak lazım...” dedi Gülay sakin sesiyle. Kara ile göz göze geldiler. “Aslında bu belirtiler hamilelik belirtisine çok benziyor ama tabii bu imkânsız!” 

Son cümle havada asılı kalırken, Tuğçe'nin elindeki çatal masaya düştü. Iri Iri açılmış şaşkın bakışlarla önce Gülay'a, sonra annesine, en son da babasına baktı. Karahan'a bakacak cesareti yoktu. 


“Daha neler!” dedi Tuğrul rahatça. Sesinde ınanmaz bir ton vardı. 
“Hamile mi?” 
“Ben sadece benziyor dedim!” diye kendisini savundu Gülay. 
Masum bir tavırla o da gözlerini irileştirmişti. “Ben kadın doğum uzmanı değilim ama derslerimizin arasında vardı. Tabii ben de daha önce hamile kaldığımı için nasıl olabileceğini biliyorum. Zaten Tuğçe'nin hamile olması pek akla yakın değil. Öyle değil mi Tuğçe?” 

“E...Evet!” dedi genç kadın kekeleyerek. “Ne ilgisi var?” 


“Bir dakika! Bir dakika!” dedi Rasim Bey biraz öfkeli bir sesle. 
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Sert bakışlarını kızına çevirmişti. “Tuğçe?” 

“Ef...Efendim baba?” Keşke bu berbat anda bu berbat mide bulantısı kendisine azıcık mola verseydi. Neredeyse ağlamak üzere olan ırı mavi gözleriyle babasına baktı. Kusmamalıydı. Eğer kusarsa her şey berbat olacaktı. 

“Miden niye bulanıyor kızım?” Adamın sesinde şimdi tehlikeli derecede bir sakinlik vardı. Genç kadın onun kızmasını hiç istemezdi. 
Ama onun gerçeği öğrenmesinden ve kızmasından da daha önemli bir sorun vardı. Kara! 

“Baba!” 

“Tuğçe sen hamile misin?” 

“Hayır, baba ben...” 

“Yalan söyleme!” diye emretti adam. “Sakın yalan söyleme!” 

Genç kadının bakışları istemese de bir saniyeliğine Karahan'a kaydı. Ona fazla bakamazdı. Hamile olduğu anlaşılsa bile babasının o olduğunu belli etmemeliydi. Adamın tuzağa düşmesini hiç istemezdi. 
Fakat o kısacık bakışta bile, genç adamın çenesinin gerildiğini, gözlerindeki tatlı gülüşün yok olduğunu ve bakışlarının sertleştiğini fark etmişti. Aman Allah'ım! Karahan gerçeği görmek üzereydi. Bu olamazdı! 
Ne yapacaktı? Aklından bin tane cevap geçirse de bir tanesi bile akla yakın gelmiyordu. 

Yeni bir mide bulantısı ile irkildi. Üzüntüsü bulantısının artmasına sebep olmuştu. Aceleyle ayağa kalktı. Hemen banyoya gitmeliydi. Ama babasının “Otur!” diye sertçe emretmesiyle duraladı. Sonra elinden gelen çabayı gösterip yerine geri oturdu. 


“Baba! Lütfen! Bunu daha uygun bir ortamda konuşamaz mıyız? 
Çalışma odasına geçebiliriz.” 

“Hayır! Burası iyı!” diye neredeyse gürledi adam. “Şimdi bana neden midenin bulandığını söyle! Herkes duysun!” 

“Baba!” 

“Söyle!” 

“Ben... Evet, ben hamileyim!” diye cılız bir sesle onayladı genç kadın. Gözleri dolmuştu. “Ben hamileyim baba! Oldu mu şimdi? 
Hamileyim işte!” 

“Aman Allah'ım!” dedi adam bitkince. Çökmüş gibi bir hali olunca, Tuğçe onun için üzüldü. Babasını böyle görmekten nefret ediyordu. Ama ardından adamın omuzları dikeldi. Bakışları yeniden 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yanar olmuştu. Bu esnada Turgay da öfkeyle ayağa fırlamıştı. 


“Sen ne yaptın Tuğçe!” dedi kızgınlıkla. “Senin kulakların söylediklerini duyuyor mu?” 


“Sakin olalım!” diye araya girdi Osman. O fazlasıyla sakin görünüyordu. 

“Ben çocuk değilim... Ben yetişkin bir kadınım!” diye hafif bir itirazla ağabeyine baktı Tuğçe. Sonra diğer ağabeyi ile göz göze geldi. En son babasına baktı. Sesi üzgündü. “Hamileyim ve bu bebeği istiyorum. 
Kim ne derse desin! Hayat benim hayatım. Size karşı sorumluluklarım olduğunu biliyorum ama şimdi bu bebeğe karşı da sorumluluğum var. Ve artık öncelikli sorumluluğum o!” Gözünden bir damla yaş kaydı. “Hiç kimse çocuğumu aldırmamı istemesin! Çünkü aldırmayacağım...” 


“Bunu niye isteyelim kı?” diye sordu babası kızgınca. Oğluna yerine geri oturması için eliyle işaret etmişti. “Sen sadece babası kim onu söyle! Bunu halletmek kolay!” 

“Hayır!” dedi Tuğçe hemen. Sesi isyan edercesine çıkmıştı. 

“Aptallaşma çocuk!” diye gürledi Rasim Bey yine. “Babası kimse şimdi bana adını söyleyeceksin. En kısa zamanda ikinizi evlendireceğim!” 

“Hayır dedim baba!” Gözünden bir damla yaş daha kaymıştı. 
“Siz... Siz onu tanımazsınız!” 

“Tanışırız!”” dedi adam öfkeyle. “Kimse kızımı hamile bırakıp ortadan kaybolamaz!” 

Karahan yerinde kıpırdanıp bir şey söyleyecek gibi olunca, Tuğçe hemen onu engellemek için atıldı. “Adını bilmiyorum... Tatilde tanıştım. 
Otelde kızlarla kaldığımızda...” 

“Püh! Buna inanacağımı mı sanıyorsun! Sen beni ahmak mı sandın? !” 

“Baba! Rica ederim!” Bulantısı artık had safhadaydı. Konuşmak bile ona çok zor geliyordu. Zorlukla yutkundu. 

O ana kadar susmuş olan annesi Halime Hanım ise, yavaşça araya girdi. Elini uzatıp kocasının yumruk olmuş elini tuttu yavaşça. “Bir saniye hayatım! Sakın ol! Tuğçe”den böyle cevap alamazsın!” 

“Güzel bir döversek alırız!” dedi Turgay. Sakin görüntüsüne rağmen bunu yapabilecek gibiydi. 

“Döversen bebek zarar görebilir!” dedi Halime Hanım. “Zaten dayakla bu iş olmaz. Tuğçe öldürseniz de size o adamın adını vermez!” 
Son derece mantıklı ve sakin bir görünümü vardı. Sonra kızına çevirdi 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bakışlarını. Tatlı bir dille sordu. “Tuğçe? Kızım? Bugün bana bir sözün vardı hatırlıyor musun?” 


“Anne! Hayır!” diye yalvarırcasına itiraz etti genç kadın. 


“Ben hatırlıyorum. Bana yemin etmiştin. Sorduğum bir soruya gerçeği söyleyeceğine dair bir yemindi bu. Bundan kaçamazsın. Şimdi bana doğruyu söyle! Hadi kızım! Bu bebeğin babası kim?” 


“Yapamam!” dedi Tuğçe çocuksu bir inlemeyle. 


“Yapabilirsin! Yapmak zorundasın. Biliyorsun yemininden dönemezsin!” 


“Anne! Yalvarırım...” 
“Babası kım kızım? Söyle hadı!” 


Masada oturan Karahan'ın bakışları ağabeyi ve Gülay ile kesişti. 
Sonra Rasim Bey'e döndü. Tuğçe'nin daha fazla sıkıntı çekmesine dayanamayacaktı. Rasim Bey ile de bir an bakıştıktan sonra başıyla hafif bir işaret yaptı. Sonra sakın bir sesle açıkladı. 


“Bebeğin babası benim!” 


Tuğçe hayretle başını kaldırdı. Yaşlarla ıslanmış güzel gözleri sevdiği adamın asık suratında gezindi. “Hayır!” diyebildi sadece. 
“Hayır!” Karahan'ı böyle kaybetmeye dayanamazdı. Adamın tüm gün hissedilen neşeli halının gitmesine ve yine eski duygusuz Kara olmasına dayanamazdı. Neden açıklamıştı ki? Ne olursa olsun açıklamayacak ve adamı asla riske atmayacaktı. Bunu bilmesi gerekirdi. Gerekirse annesine yalan söyler, hayatında ılk kez yeminini bile bozabilirdi. Ama şimdi onun hislerini tahmin edebiliyordu. Karahan kendisini tuzağa düşmüş gibi hissediyor olmalıydı. 


“Sen mi?” diye hayretle bağırdı Rasim Bey! “Sen mı?” 


“Baba! Hayır...” Ama artık dayanamayacaktı. Neredeyse kusmak üzereydi. Buradan bir an önce gitmeliydi. Hem Karahan'ın ifadesiz bakışlarından da kurtulurdu. Küçük bir öğürmeyle yerinden fırladı. Özür bile dileyemeden kapıya koştu. Kendi odasına vardığında, elini ağzına kapamıştı. Banyoya zor attı kendisini. Arkasında kalanların ardından ne konuştuğunu çok merak etmesine rağmen yapabileceği bir şey yoktu. 
Midesindekileri boşaltırken, gözyaşları da hızla akıyordu. Midesinde artık boşaltacak bir şey kalmayınca, ağlamasına devam ederek dişlerini fırçaladı. Uzun uzun yüzünü yıkadı. 


Bir çuval incir berbat olmuştu. Bu hale nasıl gelmişti? Hangi arada hamile olduğu meydana çıkmıştı? Tüm hesaplamaları şimdi alt üst 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olmuştu. Artık ne yapabilirdi hiçbir şey bilmiyordu. Ve o aptal Kara her şeyi iyice berbat etmişti! Ne diye söylemişti ki zaten? 

“Aman Allah'ım!” diye inledi. “Babam şimdi de bizi evlendirmeye kalkar!” 


Görünüş oydu ki Karahan buna itiraz etmeyecekti. Edecek olsaydı kimliğini açığa vurmazdı. Ağlaması daha da arttı. Evlenmekten nefret eden bir adamla evlenmek mi? 

“Ağlama kızım!” diyen bir ses duyunca başını çevirdi. Annesi banyonun hemen içindeydi. Uzgünce birkaç adım daha atıp kızına sarıldı. 
Bir bebek gibi saçlarını okşamaya başladı. Tuğçe yüzünü onun boynuna gömmüştü. “Ağlama bebeğim! Her şey yoluna girecek!” 

“Girmeyecek! Daha da kötü olacak!” diye inledi genç kadın. 

“Belki! Ama çocuğun babasız kalmayacak!” 

“Anne!” 


“Şişşt! Az önce Karahan büyük bir cesaret gösterip masada hepimizi susturdu. Seninle evleneceğini ve bebeği kabullendiğini söyledi. 
Seni üzecek her kim olursa onu karşısında bulurmuş!” 

“Ge...Gerçekten öyle mi dedi?” 

“Evet!” 

“Ağabeylerim onun üzerine saldırmadı mı?” 

“Hayır! Bu çok ilginçti işte! Hiç biri ona tek bir laf bile etmedi. Bu adamda gerçekten şeytan tüyü var!” 


p? 


“Anne! Yapamam! Onunla evlenemem 

“Ne demek evlenemem?!” diye gürledi birisi. Bu sefer konuşan babasıydı. O da hemen arkalarına dikelmiş, öfkeli bakışlarla ikisini süzüyordu. “Ne demek evlenemem? Bal gibi evleneceksiniz? Madem çocuk yapmayı biliyorsunuz, evlenmeyı de bileceksiniz!” 

“Baba! Yalvarırım sana! O evlenmek istemiyor. Evlenmekten nefret ediyor. Artık benden de edecek. Sana yalvarıyorum onu zorlama! 
Onun benden nefret etmesine dayanamam. Benimle zorla evlenmesine dayanamam!” 

“Bu iş bu kadar küçük hanım!” dedi adam öfkeyle. Banyonun kapısını tutmuş, çıkmaya hazırlanıyordu. Son derece tehditkâr bir tonla uyardı. “Onunla evleneceksin! Yoksa inan bana... Inan bana onu ancak mezarda, beni de hapishanede görebilirsin!” 


Banyodan çıkıp sertçe kapıyı çekti. 
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Halime Hanım ile Tuğçe dehşetle bakıştılar. Genç kadın babasının ne kadar inatçı ve kararlı olduğunu bilirdi. Yapacağı hiçbir şey olmadığını da biliyordu. Artık yoktu. Artık Kara ile evlenmekten başka şansı da yoktu. O artık zoraki bir kocaydı. Ne yazık ki kendisi onun için şahane bir gelin olamayacaktı. 


“Ben gideyim de bu adam bir delilik yapmasın!” dedi Halime Hanım. Kızına gülümsedi. “Üzülme! Eminim her şey güzel olacak!” 


Sonra bir adım geri çekildi. Banyonun kapısını açtı ve yavaşça dışarıya çıktı. Kocası kızının odasında bir ileri bir geri gidip duruyordu. 
Onun yanına gitti ama adam hızla kendisinden uzaklaşmıştı. Kocasının kızgınlığını nasıl söndüreceğini bilemeyen Halime Hanım elini uzatıp kocasının elini tuttu. Üzgün gözlerle kocasının ışıldayan gözlerine baktı. 
Rasim Bey'in gözleri gerçekten de tanımadığı bir şekilde bakıyordu. Az önceki kızgınlığı sürüyordu demek kı! Ona hak veriyordu elbette. Ama söz konusu olan başkası değildi kı! Kendi evlatlarıydı. 


“Rasim... Lütfen sakın ol artık,” dedi parmaklarıyla elini sıkarak. 
“Biliyorum! Bu önce benim için de bir şok oldu! Ama bunu artık görmezden gelemeyiz! Niye oldu da diyemeyiz! Olmuş işte bir kere!” 


Adam sertçe elini çekti. Karısının yüzüne garip bir ifadeyle baktıktan sonra bir şeyler homurdanarak yürümeye başladı. Halime Hanım de peşinden gitti. Kocasının bir çılgınlık yapmasından korkuyordu. Onun çalışma odasına girmesiyle birlikte kendisi de arkasından girdi ve kapıyı kapattı. Bir an elleri ceplerinde duran kocasının geniş sırtını seyretti. Onun öfkeli olduğunu anlıyordu. 


“Rasim... Lütfen sakin ol artık! Öfkeyle bir şeyi halledemeyiz...” 


Adam cevap vermeden, hâlâ sırtı kendisine dönük duruyordu. 
Kadın ona biraz yanaştı. Adamın omuzları sarsılıyordu. Buna ınanamazdı! Kocası ağlıyor muydu yoksa? Evlilikleri boyunca onu ağlarken sadece birkaç kere görmüştü. Çoğu da çocuklarının doğumundaydı. Ama torunlarında bile kesinlikle ağlamamıştı. Ciddi ve sakin davranmıştı. Ve kahretsin! Öğrendiği gerçek bu yıkılmaz adamı gerçekten mahvetmişti işte! En sevdiği çocuğunun ona yaptığı, adamcağızı mahvetmişti. 

“Rasim...” dedi yine sabırla. İçi ezilmişti. Kocasının ağlaması demek, onu hâlâ deli gibi seven Halime Hanım için de bir yıkımdı. 
“Kocacığım... Her şey o kadar da kötü değil... Bir hal çaresi bulunur,” dedi yavaşça. Ama adamın omuzlarının sarsılması artmıştı. Gidip arkadan ona sarıldı. Geniş sırtına dayadı başını. “Öfkene hakim olmalısın!” 
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“Her şey o kadar da kötü değil mi?” diye sordu adam zorlukla. 
Sesindeki bir şey kadıncağızı şaşırtmıştı. Yüzünü sırtından geri çekip merakla gözlerini kıstı. Bu seste ne vardı? Bır tını... Hafif bir vurgu... Bu titreşim... Bir... Bir keyif... Hey! Bu adam ağlamıyor muydu yoksa? 
Yoksa? Yoksa bu sevecen baba, bu plancı koca... 


Rasim Bey dönüp karısının şaşkın yüzüne baktı. Kollarıyla sarıldı sıkıca karısına. Artık adamın yüzü öfkeli değildi. Ne öfkesi? Ağzı kulaklarındaydı üstelik! Ağlamıyor, gülüyordu. Omuzları güldüğü için sarsılıyordu. Gözleri parlıyordu. Sanki on yaş birden gençleşmişti. 


“Yaptıklarını elbette onaylamıyorum!” dedi neşeyle. 
“Hey sen... Sen kızgın değil misin?” 


“Değilim tabii kumrum benim...” dedi adam bir kahkaha atarak. 
“Niye kızgın olayım? Hepsi numaraydı. Sen hâlâ beni tanımıyor musun? 
Hayatta isteyebileceğim son üç şey de gerçekleşti artık!” 


“Bak sen numaracıya! Neymiş onlar peki?” Halime Hanım açıkça rahatlamıştı. 


“En sonunda kızım evleniyor. Hiç evlenmeyeceğinden korkuyordum. Ya da uyduruk bir herif getirmesinden... Ve Kara'nın damadım olmasını ne kadar istediğimi sen bile anlayamazsın. 
Bilemiyorum. O çocuğu acayip seviyorum ve tüm hayalim onun kızımla evlenmesiydi. Tuğçe'yı adam edebilecek tek erkek odur emin ol... Zaten çoğunu başardı bile!” 


“Ya diğeri?” diye sordu kadın ilgiyle. 


Rasim Bey karısını kaldırıp kolları arasında sıkıca tuttu. Sonra şen bir tavırla güzel dudaklarını öptü. “Dede oluyorum... daha ne olsun! 
Dede olacağımı öğrendiğimde gerçekten kızdığımı düşünmedin değil mi?” 
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19. BÖLÜM 


Tuğçe banyodan çıkıp odasına girdiğinde, biraz kendisini toplamıştı. Artık midesi bulanmıyordu. Kusmak iyi gelmişti. Ama çok üzgündü. Böyle bir gece hayal etmemişti. Her şey karışmıştı. Hiç iyi şeyler olmamıştı. Karahan ne düşünüyordu acaba? Kendisi hakkında hiç iyi şeyler düşünmediğinden emindi. Belki de o da öfkeyle evden çekip gitmişti. Şimdi dışarılarda bir yerde öfke ile geziniyor olabilirdi. 

Bu düşüncelerle odaya girip de karşısında Karahan'ı görünce şaşırdı. Genç adam rahatça bir koltuğa oturmuş, bir şey belli etmeyen bakışlarla kendisini süzüyordu. Onun bu bakışları Tuğçe'nin üzüntüsünü arttırdı. Şimdi bu adama nasıl yardım edebilirdi bilmiyordu. 

“Kara...” dedi yavaşça. İçindeki her şeyi çıkardığı için mide bulantısı yoktu ama şimdi içinde başka kramplar baş göstermişti. 
Üzgünce iç çekti. Bu koca adamı nasıl avutacağını bilmiyordu. “Her şeyi mahvettim, değil mi?” diye sordu çocuksu bir şekilde. 

Adam cevap vermeden önce keskin bakışlarla onu süzdü bir süre. 
Ne düşündüğü tam olarak belli olmuyordu. Sonra sakin bir tavırla onayladı. “Öyle!” 


“Çok özür dilerim! Benim hakkımda yanlış düşünme ne olur!” 
dedi Tuğçe acı ile. 


“Bunu planlamamış mıydın?” diye soran adamın sesi suçlarcasına değildi. Sanki bir gerçeği ifade ediyor gibiydi. 

“Sa...Saçmalama!” dedi Tuğçe dehşetle. Gidip kendisi de onun karşısına, kendi yatağının kıyısına oturdu. Çökmüş, bitkin bir hali vardı. 
Başını önüne eğmişti. Tedirgin elleri birbirine geçmiş, parmakları huzursuzca kilitlenmişti. Son bir ayda biraz daha uzamış olan doğal sarı saçları yüzünü örtüyordu. “Ben... yemin ederim ki... böyle olsun istemedim!” diye fısıldadı. 


“Durum ne olursa olsun kapana girdik. Artık evlenmek zorunda olduğumuzu biliyorsun... değil mı?” diye sordu Karahan durgun bir sesle. 
Genç kadın başını kaldırdı. Üzgün gözleri nemliydi. 

“Bunu... yapmak zorunda değiliz. Seni anlarım. Git buralardan... 
Paran var... Her şeyin var. Seni kimse bulamaz. Birkaç sene sonra da her 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şey unutulur.” 
“Demek ortadan kaybolayım?” diye sordu genç adam. 


p? 


“Evet. Şimdi git... Hemen 

Genç adamın bakışları sertleşti. Çenesi kasıldı. Tuğçe'nin kendisinden böyle kolayca vazgeçmesi öfkelenmesine sebep olmuştu. Bu küçük cadı için öneminin ne olduğunu bir türlü anlayamıyordu! “Çocuğa rağmen mi?” diye sordu kızgınca. 

“Bizi kolayca unutursun! O benim çocuğum.” 

Karahan birden öfkeyle yerinden fırladı. Tuğçe onun bu hareketi ile ürkmüştü. Yanına iki adımda gelen adamın yüzüne korkuyla baktı. 
Hayatında kimseden korkmamıştı. Ama şimdi bu adamdan, çocuğunun babasından, onun yapacaklarından korkuyordu. En çok korktuğu şey ise istemediği halde kendisiyle evlenmesi ydı. 

“Benim de çocuğum!” dedi adam sertçe. Önünde dağ gibi dikelmişti. 

“Belki de... Belki de senin değil!” diye fısıldadı Tuğçe. 

“Benimle oyun oynama Tuğçe. Başka bir erkek olmadığını biliyorum. Ve sen öyle bir kadın değilsin. Şimdi söyle bana! Bu çocuğu aldıracağını söylediğin halde neden aldırmadın?” 

Genç kadın iri gözlerle onu süzüyordu. Ne diyebilirdi ki? “Ben... 
kesinlikle... aldırırım demedim” 

“O ilacı kullandığını söylemiştin! Kullanmadın, değil mi? 
Kullanmadığına eminim!” 


“Seni rahatlatmak için yalandı...” dedi Tuğçe titrek bir sesle. 
“Neden?” 


“Anlasana! Ben seni hiçbir şey için zorlamak istemiyorum. Kocam olmanı istemiyorum. Tek istediğim bu çocuk! Senin çocuğunu seveceğimi biliyorum. Ona iyi bir anne olacağım. Yemin ederim. Sen ailemin şimdi kızgın olduğuna bakma. Onlar da yakında bunu kabullenirler. Torunlarına sahip çıkarlar. Çıkmasalar bile önemli değil. Ben çocuğuma yeterim. 
Başka bir yerde başka bir hayata başlarım. Tıpkı senin gibi...” 

Karahan'ın gözleri iyice koyulaşmıştı. Hiçbir şey söylemeden bir süre genç kadını süzdü. Tuğçe onun bu halini kararsızlık olarak algıladı. 
Derin bir iç çekti. 

“Git... Seni bulamayacakları bir yere git. Hem evlenmeyi kabul etmek zorunda değildin. Neden açıkladın ki? Keşke sofrada hiç konuşmasaydın! Ben asla söylemezdim.” 
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“Çocuğumu taşıyan bir kadının üzerine gitmelerine izin mi verseydim?” 

Tuğçe gururla burnunu kaldırdı. Gözleri hâlâ yenilmediğini gösterecek şekilde dirençle bakıyordu. “Bu benim sorunum. Bir gün anlayacaklarını biliyordum. Sadece çok erken oldu. Ben onların değil senin anlamandan korkuyordum!” 


“Neden?” 


“Ne demek neden? Sen neden bana sorular sorup duruyorsun? 
Neyi öğrenmek istiyorsun? Daha dün eğer çocuk olsaydı onu aldıracağımızı söylemiyor muydun?” 


“Sen niye doğurmak istiyorsun peki?” Genç adam dikkatli bakışlarla onu incelerken, sözlerini duymazdan gelmişti. 

“İstiyorum işte!” Onu sevdiğini söyleyemezdi ya! 

“Neden?” diye sordu Karahan yine sabırsızca. 

“Bu seni ilgilendirmez,” dedi Tuğçe inatla. Onu sevdiği için, ona att bir şeye sahip olmanın verdiği mutluluk için olduğunu nasıl söyleyecekti? “Ben bu bebekten dolayı seni sorumlu tutmuyorum ve hiç de tutmadım! Baştan beri ne yaptığımı biliyordum. Kararsız olduğum günler oldu ama doktora gidip de hamile olduğumu öğrendiğim günden beri kararsız değilim. Içimde büyüyen bu şeye bir şans vermek istiyorum!” 

“Peki ben bunu fark etmeyecek miydim?” dedi Kara sertçe. 
“Hemen dibinde oturuyorum. Nasılsa bir gün görecektim? O zaman ne olacaktı küçük hanım?” 


“Evet... Ama o zaman iş işten geçmiş olacaktı. Onu aldırtamazdın bana! Ayrıca çocuğun senden olduğunu bile düşünmeyecektin belki!” 

Karahan dikkatle genç kadını süzüyordu. Gözleri hâlâ nemli olmasına rağmen geri adım atmayacak bir gururla doluydu. Hayatında onun gibi bir kadın görmemişti. Garip ki onun bu haliyle Karahan da gurur duyuyordu. O uzun ama kendisine göre minicik bedeniyle, fedakâr tavrıyla herkese meydan okuyordu. Çocuğunun babasına bile! Ah bir de gerçeği bilseydi! 

Bu noktaya kadar nasıl geldiklerini düşündü hızla... 
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20. BÖLÜM 


Karahan kendisini merakla süzen erkeklere baktı. Rasim Bey'in bürosundaydılar. Yanındaki büyük çalışma masasının arkasında Rasim Bey sakince oturuyordu ama gözlerinde bir parça da merak vardı. 
Masanın diğer yanında, tam karşısındaki tek kişilik koltuklarda ise Tuğçe'nin erkek kardeşleri oturuyordu. Onlar da belirgin bir merakla kendisine bakıyorlardı. Onların bu meraklı bakışları altındaki Karahan ise rahat değildi. Bugün yapacağını yüreği olan hiçbir erkek yapamazdı. 

“Sizi... burada niye topladığımı... merak ediyor olmalısınız!” dedi biraz huzursuzca. Hayatında o kadar çok tehlikeli olay yaşamış birisi olarak bu çekingenliği ilginçti. Onun rahatsızlığı diğerlerinin de dikkatini çekmişti. 

“Haliyle!” diye hafif bir alayla mırıldandı Tuğrul. “Gerçi ben tahmin ediyorum ama...” 

Kara bir kaşını hafifçe kaldırdı. “Öyle mi? Nedir?” 

“Tuğçe!” 

Tuğrul o kadar rahat bir edayla kardeşinin adını söylemişti ki, bundan kesin emin olduğu bile belliydi. Karahan huzursuzca kıpırdandı. 
Sonra orada öylece oturamayacağını anlayınca ayağa kalktı. Bir iki adım attı sıkıntıyla. 


“Çok mu belli oluyordu?” dedi çatılı kaşlarla. 


“Tabii!” Bu sefer konuşan Turgay'dı. O da gülümsüyordu. “Sierra Leone'de durup durup ondan bahsettin!” 


“Hayır!” diye itiraz etti Kara. 


“Hem de her saat! Yok nelerden hoşlanırmış... Yok kızgınlığı ne zaman geçermiş... Yok yeminini bozduğu olur muymuş... Sayende biz de kız kardeşimizi yeniden tanıdık.” 


“Gerçekten de çok belli etmişim!” diye itiraf etti Karahan. Ama bundan hiç utanmadı. 


“Fazlasıyla!” dedi Turgay gülerek. “Bir sersem gibi ortada gezeceğine ona olan sevgini belli etsene!” 


Karahan yutkunarak masanın başında oturan Rasim Bey'e baktı. 
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Her şeyin bu kadar açık olmasını anlayamıyordu. Rasim Bey de kendisine dikkatle bakıyordu. Onun dudaklarında henüz bir gülümseme yoktu ama kızgın gibi de durmu yordu. 


“Özür dilerim...” dedi ona karşı. Adamın kızına asılmasını delikanlılık olarak hiç doğru bulmadığı gibi daha da fena şeyler yapmıştı. 
“Ben... size bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum.” Kalın kaşları çatıldı iyice. “Kızınızdan uzak durmak için çok çabaladım. İnanın çok çabaladım. O hayatımda gördüğüm en güzel kızdı ve benim geçmişime sahip birisi için kar kadar beyazdı.” 


“Vahşi cadı...” dedi Tuğrul kısık bir mırıldanmayla. Sesindeki ince alay belirgindi. Ama onu hepsi duymuştu. 


“Evet... Çok vahşi... Çok öfkeli... Çok inatçı... Gözü kara... Geri adım atmayan...” 


“Bunların hepsini biliyorum,” dedi Rasim Bey onun sözünü keserek. Sesi sakindi. Kısık gözlerle ekledi. “Biliyorsun ki o benim kızım!” 

“Şey... Evet...” 

“Ama son zamanlarda tanıyamayacağım kadar değişti. Bunda neyin etkili olduğunu bilmiyorum ama umarım sensindir. Onu seviyor musun?” Rasim Bey o kadar kesin bir soru sormuştu kı! Kimse bu sorudan kıvıramazdı. Karahan da irkildi. Bakışları karşılaştı. Sonra olduğu yerde iyice dikleşti genç adam. Geniş omuzları ve geniş göğsü meydana çıktı. Ciddi yüzü gerginleşti. 

“Bunu... daha evvel... hiç kimse için söylememiştim,” dedi yavaşça. “Ama evet! Ben onu seviyorum! Hem de böyle basit bir sözle ifade edemeyeceğim kadar çok...” 

Ortada derin bir sessizlik oldu. Sonra Rasim Bey gülümsedi. 
Beyaz dişlerinin uçları gözüktü. Karşısındaki sıkıntılı adamı uyarırcasına konuştu. “Peki, bunun bizimle ne ilgisi var? Gerçekten de bir sersem gibi davranacağına gidip bunu Tuğçe'ye söylesene!” 


Kara içini çekti. “Her şey bu kadar basit değil... Tuğçe benimle evlenmek istemi yor!” 


“Öyle mi?” 

“Evet! Bir ahmak gibi her şeyi mahvettim!” 

“Neyi?” 

“Her şeyi! Birazdan anlatacaklarım yüzünden... benden nefret edeceksiniz.” 
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“Görelim bakalım!” 


“Baştan söyleyeyim. Bana karşı yapacağınız her hangi bir hakarete... şiddete... öfke tepkisine... karşı koymayacağım. Çünkü hak ettiğimi biliyorum. Sadece beni anlamanızı ve yardımcı olmanızı umuyorum.” 


Diğer erkekler ciddi bir şey olacağını hissetmişler gibi oturuşlarını biraz değiştirmişlerdi. Karahan gözlerini hepsinin ciddileşmiş yüzlerinde gezdirdi. Öyle laflar söylemeliydi ki, bu odadan sağ çıkabilsin. Ve kahretsin ki aklına hiçbir güzel, ikna edici laf gelmiyordu. O edebiyat adamı değil, aksiyon adamıydı. Bu konuşmanın sonundaki korkusu ölmek veya kovulmak değildi. Darp edilmek veya sözlü hakarete uğramak da değildi. O Tuğçe'yi ciddi manada kaybetmekten korkuyordu. Afrika'da onsuz geçirdiği her saat işkence olmuştu. 


Ne diyebilirdi ki? 
“Sanırım Tuğçe hamile!” dedi ansızın. 
Erkeklerin hepsinin duruşu dikleşti. Kaşlar şaşkınlıkla çatılırken, 


dudaklar inanmazca gerildi. Gözler kısılmıştı. Kendisini en çabuk toparlayan Turgay olmuştu. “Ne?” dedi şaşkınca. “Ne dedin sen?” 

“O hamile!” diye tekrarladı yavaşça Kara. 

“Kimden?” diye ekledi hemen Tuğrul sert bir sesle. Sonra birden ayağa fırladı ve kendisinden birkaç santim daha uzun ve iri olan Kara'nın yakasına yapıştı. “Söyle kimden lanet olası!” 

“Benden!” diye mırıldandı yavaşça genç adam. Hiç karşı koymamıştı. Başını eğdi. “Kesinlikle benden! Benden başka hiçbir aptaldan değil!” 

“Ne diyorsun sen Kara?” dedi Rasim Bey sertçe. O ada ayağa fırlamıştı. Elleri yumruk olmuştu. “Buna inanmıyorum! Bana şaka yaptığını söyle yoksa birazdan çok fena olacak!” 

Karahan başını salladı iki yana. Sonra duruşunu yeniden dikleştirdi. “Benim için ne düşünürseniz düşünün, onu seviyorum ve karım olmasını istiyorum. Daha evvel hayatımda böyle bir şey hissetmemiştim. Onun için her şeyden vazgeçebilirim. Emin olun her şeyden! Arzu ederseniz bütün mal varlığımı size devrederim. Ne derler? 
Başlık parası mı? Oyle olsun! Yeter ki onunla evlenmem için bana yardım edin!” 

“Yardım mı?” dedi Turgay buz gibi bir sesle. Sonra öfkeyle onu ittirdi ve bir adım geri çekildi. “Sen çoğunu halletmişsin zaten! Dua et dediğin doğru olsun! Eğer o hamile değilse ve evlenme gerçekleşmezse 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ölmüş olacaksın!” 

“Düşündüğünüz ve yapmak istediğiniz her şeyi hak ediyorum! 
Onun mutlu olacağını bilsem ölmeye de hazırım. Ama şu anlamsız hayatımda o temiz bir nefes gibi çıktı karşıma. Daha evvel sahip olmak için mücadele ettiğim her şeyden çok daha değerli o!” 


“Bu nasıl oldu peki? Siz birbirinizden hiç hoşlanmıyordunuz? Hiç anlaşamıyordunuz?” 


“Bilmiyorum... Nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrim yok! Birden oldu işte!” 


“Onu zorladın mı yoksa? O yüzden mi evlenmek istemiyor? Ona tecavüz mü ettin?” dedi Rasim Bey öfkeyle. 


“Çok şükür ki... hayır!” diye fısıldadı Kara. “Bunun nasıl olduğu önemli değil. Uzun süre bir anlık bir istek gibi düşünmüştüm. Ama öyle olmadığını anlamam uzun sürmedi. Ben ilk karımla sandığınız gibi severek evlenmedim. Benzer bir durumda zorunlu olarak evlenmiştim. 
Tuğçe bunu biliyordu. Birlikte olduğumuz gece siz Manisa'daki çıftlikteydiniz. O biraz rahatsızdı ve ben ona göz kulak oluyordum...” 


“Bunları duymak istemiyorum!” dedi Rasım Bey sertçe. “Sen emanete ihanet ettin!” 


m? 


“Evet... Bunu biliyorum 


“Anlaşılan sadece Kara suçlu değil baba!” diye homurdandı Turgay. “Biraz mantıklı düşününce Tuğçe de bu işin içinde gibi gözüküyor. Zaten Karahan'a olan ilgisini hissetmiştik...” 

Karahan yine iç çekti. O güçlü adam şimdi çaresiz gözüküyordu. 
“Bana ne derseniz haklısınız! Üstelik o gün ona evlenmeyi hiç düşünmediğimi söyledim. Evlenmekten ölesiye tiksiniyordum. Her ne kadar Tuğçe kadar mükemmel bir kız olsa da evlilik bana çok korkunç geliyordu. Tuğçe ise evleneceğimizi sanıyordu. Benim bunu istemediğimi anlayınca da birden savunmaya geçti.” 


“Hayatta kimseye zorla bir şey yaptırtmaz o!” dedi Tuğrul. 


“Bilmiyorum... O zaman aklım çok karışıktı. Benden başka hiçbir erkek olmamıştı ve tüm masumluğunu bana verdiği halde ben onu hayal kırıklığına uğrattım!” 

“İyi bir cezayı hak ediyorsun!” dedi Tuğrul bu sefer tersçe. 

“Sizin vereceğiniz hiçbir ceza onunkinden ağır olamaz. Günlerdir düşünüyorum. Onu nasıl ikna edeceğimi bulamadım. Bu konuyu size aksettirmeden onunla evlenebilirdim elbette. Hiç birinizin ruhu bile 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duymazdı. Gerçeği öğrenmenize gerek yoktu!” 

“Niye yapmadın o zaman? Niye sana olan güvenimizi sarsmayı tercih ettin?” Rasim Bey tüm kızgınlığına rağmen sakin olmaya çalışıyor gibiydi. Böyle bir gelişme beklediği bir şey değildi. Her ne kadar Kara'yı çok seviyorsa da kızını daha da çok seviyordu! 

“İki sebepten...” diye yavaşça açıkladı Kara. “Sizi kandırmayı istemedim. Gerçeği... bilmek hakkınızdı. Bu durum her ne kadar Tuğçe'yı sizin gözünüzde lekeleyecekse de, yalanlar üzerine bir evlilik istemiyorum. Fakat onu ikna etmek için yalandan başka çarem olmadığını da görüyorum. Ona bir süre daha yalan söylemeyi tercih edeceğim. Ama sizin gerçekleri bilmeniz benim için önemli.” 

“İkinci sebep ne?” diye sordu Tuğrul. 

“Sizin yardımınıza gerçekten ihtiyacım var!” 

“Nasıl? Git ona açıkça evlenme teklif et!” 


“Ettim! Önce... isteksizce ettim. Aptalcaydı ve tabii ki hemen reddetti. Üstelik çok kızdı. Sonra da... Sonra da benimle evlenmeyeceğine dair yemin etti. İsteksizliğim onu rahatsız etti. Beni zorla evlenmeye ikna ediyor gibi hissetti sanırım.” 


“Öyle mi hissettin?” 
Karahan ellerini cebine soktu. Gergin bedeni huzursuzluğunu ele veriyordu. Düşünceli bakışları ise sıkıntısını... 


“Başlarda evet! Bunu anlayamazsınız. Kendimi yeniden tuzak içine çekilmiş gibi hissettim. Oysa Tuğçe o kadar temiz kalplı ki, benimle evlenmemeye yemin ederek beni rahatlatmaya çalıştı. Hamile kalma ihtimali olmadığını da söyledi. Böylece kapana kısılmış gibi hissetmeyecektim. Ama bilmediği bir şey vardı. Ben çoktan kapana kısılmıştım. Ondan başkasını düşünemi yordum. Bu sadece cinsellik değil. 
Onun, bulunduğu ortamlarda yaydığı elektriği seviyorum. Etrafına yaydığı neşeyi seviyorum. Bir şeylere başkaldırırken bile espri yapmasını seviyorum. Onun parlayan mavi gözlerindeki vahşılığı seviyorum. Onun küçük bir cadı olmasını seviyorum!” 


Tüm erkekler susup kalmıştı. 


Elbette kı Tuğçe'nin bu adamla birlikte yaptığı şey ve duydukları güzel şeyler değildi. Ama olan olmuştu bir kere. Geriye dönüş yoktu. Ve Karahan gerçekten de iyi gözükmüyordu. Genç adamın Tuğçe'ye olan tutkusu artık apaçık ortadaydı. Bir kadının bu kadar sevilmeyi hak etmesi için neler yapması gerekirdi? Sadece cinsellik yetmezdi. Belli kı Tuğçe farkında olmadan Kara'nın içinde ona saygı duymasını sağlayacak, 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kendisine bağlayacak şeyler yapmıştı. Yoksa Kara saygı duymadığı bir kadını sevecek tipte bir adam değildi. 


Karahan neredeyse yalvaran bakışlarla Rasım Bey'e baktı. Bu hiç onun tarzı değildi. “Lütfen samimiyetime inanın! Kimsenin hayatını mahvetmek istemedim. Ondan uzak durmak için elimden geleni yaptım. 
Sanırım o da öyle! Ve ben o gün kâbus görüp, uyanmamış olsaydım, bunların hiç birisi olmayacaktı. Allah şahıdimdir, olduğu için hiç pişman değilim. Onu kaybetmektense böyle olmasını tercih ederim. Çünkü biliyorum ki, diğer türlü ben ondan kaçmak için elimden geleni yapacaktım. Onsuz olmak daha kötü. Benim yaşımda bir adamın böyle can acıtacak şekilde genç bir kıza tutulması çok saçma geliyor. Sizin kızınız, sizin de kardeşiniz olması ayrı bir sorundu! Ben namus düşmanı olmadım hiçbir zaman! Beni biraz olsun tanımış olmalısınız. Fakat bu hatayı yaptım işte. Pişman değilim ama böyle olduğu için üzgünüm. 
Güveninize Zarar verdiği için üzgünüm. Tuğçe için sakın yanlış düşünmeyin. Tecrübeli birisi olarak benim buna engel olmam gerekirdi. 
Onun hiçbir suçu yok.” 

“Pek öyle gözükmüyor!” dedi babaları tersçe. 

“Tek suçu sanırım bana güvenmiş olmasıydı... Tıpkı sizin gibi... 
Üzgünüm!” Sonra daha kararlı bir sesle devam etti. “Sizin bana vereceğiniz ceza ne olursa olsun, ondan vazgeçmem. O beni seviyor mu tam bilmiyorum. Bir türlü emin olamıyorum. Ama benimle evlenmek istemişti. Bunu hakkı olarak görmüştü. Ve şimdi de ben onunla evlenmek istiyorum. Beni sevmesini sağlayabilirim. İstediği gibi bir adam olabilirim. Ondan ayrı kaldığım bir ay boyunca, hep bir şey için dua ettim!” 

“Neymiş o?” 

“Tuğçe'nin hamile kalması...” 

“Hiç hoş değil!” diye homurdandı adam. 


“Ben sebebini anlıyorum galiba!” dedi Tuğrul yavaşça. “O yüzden bize Tuğçe'nin yemini ile ilgili sorular sordun?” 

Kara gidip koltuğuna geri oturdu. Ama rahatsız görünüyordu. 
Ellerini kavuşturmuştu. 

“Onun ağzını aradım. Her seferinde beni yanlış anlayıp evlenmeme konusundaki yeminini tekrarladı. o Dizlerim üzerinde sürünerek gelsem bile kabul etmeyeceğini söyledi!” 

“Bir deneseydin yine de!” diye alaycı bir şekilde dudak büktü Turgay. “Gerçi başarılı olamazdın! O cadı aklına koyduğunu yapar!” 
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“Turgay!” dedi babaları uyarırcasına. “O kıza ikide bir cadı deyip durmayın! Ayakları üzerinde durabiliyor diye böyle konuşmanıza izin vermem!” 

“Görünüşe göre pek duramıyormuş baba!” 

“O çocuk değil! Yirmi üç yaşında bir kadın! Kararlarını kendisi verebilir!” Rasim Bey bunları söylediğine inanamıyordu ama birilerinin sakin olması gerektiğini de biliyordu. Üstelik Karahan gerçekten de kötü gözüküyordu. 

“Verdiği kararlar ortada! Evlenmediği ve evlenmek istemediği bir adamdan çocuk bekliyor!” 


Karahan kaşlarını çattı. “Yine söylüyorum! Burada benimle ilgili ne düşünürseniz düşünün, Tuğçe ile ilgili çirkin hiçbir şey duymaya hazır değilim. Size verdiğim tolerans sadece kendimle ilgili! Üstümde sopa da kırsanız, alnıma silah da dayasanız umurumda değil. Ama Tuğçe artık benim sorumluluğumda ve ne sözlü ne de fiziksel olarak ona zarar vermenize müsaade etmem.” 


Turgay birden elini beline attı ve çıkardığı sılahını önünde oturan Kara'nın alnının kıyısına dayadı. Hem de sertçe! Namlunun ucu genç adamın alnını acıtmışsa bile hiç tepki vermedi. “Bu çok beylik bir laf!” 
dedi Turgay dişlerinin arasından. 


Karahan'ın kılı bile kıpırdamadığı için, gerilen ortamdan rahatsız olan Tuğrul, yerinden kalktı ve kardeşini silahı ile birlikte geriye çekti. 

“Aptal!” dedi sertçe. “Görmüyor musunuz Kara ne diyor?” diye neredeyse bağırdı. “Ortada hoş olmayan bir durum varsa bile bu iki yetişkin arasında olan bir şey... Tuğçe hayatı ile ilgili kararları verirken bize sormak zorunda değil artık! O kocaman bir kadın! Hoşumuza gitmese de istediği kişiyle birlikte olabilir! Ve Karahan bize bunu açıklayarak çok büyük delikanlılık gösterdi! Açıklamayabilirdi... 
Tuğçe'den ise asla öğrenemezdik! Anlasanıza! Adam bizden yardım istiyor! Her iki tarafı da kurtaracak bir şey yapmamızı istiyor!” 

Turgay biraz huzursuzca gözlerini kırpıştırdı. Ağabeyinin doğru sözleri ile silahını indirdi. Bakışlarındakı öfke biraz azaldı. Sonra silahını beline sokarak derin bir nefes aldı. “Tuğçe onunla asla evlenmez!” diye mırıldandı. “Yemin etmişse asla evlenmez!” 


Ortada kısa bir sessizlik oldu. Karahan bakışlarını Rasim Bey'e çevirdi. “İşte bu yüzden sizin yardımınıza ihtiyacım var!” 


Adam da koltuğuna geri oturmuştu. Parmakları sınırlı bir şekilde masada tempo tutuyordu. 
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“Ne yapabılırız?” diye sordu sonra. 

“Ben Tuğçe'nin hamile olduğundan emin değilim. Bunu kesinleştirdiğim zaman size haber yollayacağım. Ne olursa olsun sizden ricam, çağırdığımda durumu belli etmeden yanımıza gelmeniz. Ben onu bir şekilde evlenmeye ikna edemezsem, maalesef ona oyun oynamak zorunda kalacağız. Hoş olmayacak biliyorum ama başka çaresi yok. Sizi seviyor ve isteklerinize saygı duyuyor. Sizin gerçekleri öğrenmenizi istememesinin tek nedeni, beni bu evliliğe zorlayacak olmanız. Ona göre siz gerçeği öğrenirseniz evlilikten başka şansımız kalmıyor ki bunu da benim için engellemeye çalışıyor.” 

Genç adamın sesinde, Tuğçe için duyduğu hayranlık açıkça hissedili yordu. Ondan bahsederken de gözleri fazlasıyla parlamıştı. 

“Yanı zorla mı evlendireceğiz sizi?” diye sordu Tuğrul. Büyük ağabey hepsinden daha sakin gözüküyordu. 


“Öyle gözükecek. Ben yakında Ankara'ya onun yanına gideceğim. 
Burada birkaç resmi işim daha var. Sonra İstanbul'a geçmem lazım. Onun da yarın Ankara'da bir doktordan randevu aldığını öğrendim. Sanırım hamile olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor ve ben ondan daha fazla heyecanlıyım. Büyük bir şans ki, o doktoru yakından tanıyan eski bir dostum var. Hem de çok yakın... Doktorun kocası... Böylece biz de durumu aynı anda öğrenebileceğiz.” 


“Sonra ne olacak?” diye sordu Turgay. Artık o da daha sakin gözüküyordu. 


“Benimle evlenmesi konusunda ağzını arayacağım. Çocuk olmasa da onunla evlenmek istiyorum ama bu sefer işim daha da zorlaşır. Ettiğim laflardan sonra onu sevdiğime nasıl ikna ederim bilmiyorum. Kendimi çok acemi ve berbat hissediyorum. Yine de yavaş yavaş başarılı olacağıma inanıyorum! Belki oyun oynamamıza bile gerek kalmadan evlenmeyi kabul eder!” 

“Küçük bir ihtimal!” dedi Rasim Bey. O da iyice sakinleşmişti. 

“Eğer hamileyse ve bunu ona itiraf ettirebilirsem de oyun yapmamıza gerek kalmaz. Benim babalık sorumluluğuyla evlenmek isteyeceğimi bilir!” 

“O beşiz çocuk beklese bile bunu sana açıklamaz!” dedi Turgay. 
“Boşuna ümitlenme. Yine de bir dene... Ama başarılı olacağını sanmıyorum. Düşündüm de, en mantıklısı senin dediğin! Bizim de bu durumdan haberimizin olacağı bir ortamı yaratıp, onu evlenmek üzere oldu bittiye getirebiliriz. Düşünmesine bile fırsat vermemeliyiz. Eğer iki 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dakika düşünürse o zeki beyninde hemen geri adım atacak bir açık bulur.” 


“Katılıyorum!” dedi Karahan biraz rahatlamış bir tonla. 
“Hayatımda bu kadar inatçı bir kadın görmedim...” 

“Aslında o kadar da inatçı değildir. İkili ilişkilerde oldukça toleranslıdır.” Bunu söyleyen babası Rasim Bey'dı. Karahan'ı dikkatle süzüyordu. Durum ne olursa olsun bu genci kendi damadı olarak görmek, çok arzuladığı bir şeydi. Bu şekilde olsun istemezdi ama madem olmuştu, durumu kabullenmekten başka çare yoktu. “Onu çok kızdırmış olmalısın!” diye ekledi yavaşça. 


Karahan genç kadının kendisine evlenme teklif ettiği anları düşündü. Tuğçe parasını da istemediğini, sadece kocası olmasını istediğini neredeyse defalarca söylemişti. Onun kadar ince düşünceli ve fedakâr bir kadını kırdığı için gerçekten de çok üzgündü. 


“Öyle sanırım!” dedi üzgünce. “Söz veriyorum bir daha çok dikkatlı olacağım. Ama önce onu ikna etmeliyiz. Planım şu... Eğer hamileyse ve bunu bana açıklarsa hiç sorun olmaz. Bir şekilde evlenmemiz gerektiğine onu ikna ederim. Böylece sizin haberiniz olduğunu da anlamaz. Gururu incinmez. Yok bana bunu açıklamazsa ki büyük ihtimalle öyle olacak, bu sefer Turgay'ın dediği gibi yaparız. Ben sizi Ankara'ya çağırırım. Bir iş görüşmesi gibi olur. Sizin onun hamileliğini öğreneceğiniz bir ortam yaratırım. Sizden ricam gerçeği ilk kez öğrenmişsiniz gibi yapsanız bile, fazla üstüne gitmeyin. Onun yüzündeki her bir üzüntü bulutu benin de rahatsız ediyor...” 

“Yine de biraz üzülecek... Gerçekçi olmazsa ve oyun olduğunu anlarsa hiç birimizi affetmez ve seninle de evlenmez!” diye açıkladı Tuğrul. 

“Biliyorum... Biliyorum...” dedi Kara sıkıntıyla. “Biliyorum ama yine de daha toleranslı olun. Bu arada ben Ankara'da bir ev bulmalıyım. 
İstanbul'a gidince abim ile son görüşmeleri yapacağız. Ankara'da çalışmak istiyorum. Süreç ne olursa olsun ona yakın olmak istiyorum!” 


“Yine kardeşimizle yatmak için mi!” diye homurdandı Turgay. 


“Hayır!” dedi bu sefer Kara da sertçe. “Durumu hâlâ anlamadığını görüyorum. Aptal olmadığın halde neden böyle davranıyorsun?” 


“Belki de eniştem olman hoşuma gitmeyecek!” 


“Kendini alıştırsan iyi olur. Ben Ankara'da olmalıyım çünkü kendisini rahat hissetmemeli. Kapana sıkışmış gibi hissederse bu evliliğe de daha çabuk karar verir!” 


“Belki de gerçekten evlenmek istemiyor? Belki de seni gerçekten 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sevmiyor?” dedi bu sefer Tuğrul rahat bir tavırla. “Onun zorla evlenmesini sağlamak sadece sana fayda getirecekse hiç anlamlı değil!” 


“Aptallaşma!” dedi Rasim Bey sert bir çıkışla. “Bu evlilik olacak. 
O kaç yaşında olursa olsun yine de benim küçük kızım ve namusunu kurtarmak için bu evliliği yapmak zorunda! Ve bir de bebek olursa kesinlikle yapmak zorunda! Başına silah dayasam bile!” 


“O halde silahını yanına al baba!” dedi genç adam alaycı bir gülüşle. “Biz hepimiz onunla zor baş ederiz. Umarım şans da bizden yana olur. Ben planı onaylıyorum. Kara çağırdığında Ankara'ya gideceğiz ve kardeşimizi azıcık üzüp baskı yapacağız. Evlenmesi için zorlayacağız. Ve Kara da şimdilik zoraki koca gibi davranacak. Evlendiğiniz geceye kadar öyle davranmak zorundasın. Yoksa Tuğçe bir anda dünyayı başımıza yıkar!” 

“Yumuşamak yok!” dedi Turgay da. Az önceki sinirli hali geçmiş gibiydi. İşlerin yoluna girecek olması onu rahatlatmıştı. Dudağı hafifçe kıvrıldı. “Şahsen ben gözlerimin oyulmasını istemiyorum. Onun yeni bir yeminle beni hayatından çıkarmasını da istemiyorum. Tuğçe'yı çok severim ve seninle evli olsun veya olmasın doğacak yeğenim de başımın tacıdır. Bana kalsa seni vururdum. Sadece bu evlilik ile başına aldığın belayı görmek için size katılıyorum. Senin yıllarca ona tahammül etmeni izlemek çok eğlenceli olacak!” 


Kara bu sefer bakışlarını babalarına çevirdi. Rasım Bey dikkatle konuşmaları dinliyordu. Sonunda o da başını salladı. 

“Ankara'da onun tam karşısındaki daire boş. Satıldığını zannetmem çünkü manyak bir para istiyorlar. Senin için orayı satın almak sorun olmaz. Oraya yerleşebilirsin. Bu da Tuğçe'nin biraz ürkmesini sağlar. Hamileyse eğer senin zamanla bunu fark edeceğini anlar. Sen yine evlenmeyi ve çocuğu istemiyormuşsun gibi davranmaya devam et. Onu şüphelendirme. Çok zekidir ve bir oyun olduğunu hemen anlar! Peki, bu durumdan başka kimin haberi var? Osman'ın var mı?” 


Genç adam başını salladı. 


“Osman'la henüz konuşamadım ama onun bu durumdan ve Tuğçe'nin beni reddettiğinden haberi vardı. O da bana çok kızdı. Şimdi durumu toparlamamı istiyor. Birkaç gün sonra Ankara’ ya gidecek. Ben de işlerimi halledip oraya gideceğim. Sizin işiniz var mı?” 

“Bir toplantıya katılmam gerekebilir!” dedi Rasım Bey. “Ama sen beni ara. Hemen gelirim. Hiçbir şey kızımdan önemli değil!” 


“Ve torun!” dedi Tuğrul şakacı bir sırıtışla. Ortamın yumuşaması 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keyfini yerine getirmişti. Esasen hepsi de bu Kara denen uzun, suratsız ve dürüst adamı gizlice seviyorlardı. Turgay bile onu sevmese, şimdi Kara burnu kırık bir halde yerde yatıyor olurdu. 


“Ve torunum... İnşallah!” dedi orta yaşlı adam. Birden gözleri sulanmıştı. Durum ne olursa olsun minik kızı... eğer anne olacaksa... 
dede olarak hep onun arkasında olacaktı. Bu oyunu ona oynamak gücüne gidiyordu ama başka da çareleri yoktu. İki gence de bir şans tanımak gerekiyordu. 


Erkekler kendi aralarında bu oyuna mecburen uymaya karar verip anlaştıktan sonra Karahan oradan ayrıldı. Birkaç gün içinde her şey belli olacaktı. Ama öncelikli olarak yarın gelecek haberi bekliyordu. Tuğçe söylemese bile genç adam onun hamile olup olmadığını anlamalıydı. 

Ertesi gün İzmir'deki işlerini halletmiş ve İstanbul'a geçmişti. 
Ağabeyinin muhteşem evinde kalıyordu. Bahçe içindeki bu modem ve geniş yapı, Tuğçe'lerin evi kadar geniş bir alana yayılmasa da daha yeni bir yapıydı. Orada annesi ve babası da kalıyordu. Döndüğü gün ağabeyi Osman'a ve yengesi Gülay'a durumu açıkladı. Anne ve babasına ise açıklamamayı tercih etmişti. Tuğçe'nin ailesi ile olan konuşmayı özetle anlattıktan sonra Gülay'dan minicik bir yardım istedi. Onun öngöreceği bir anda, genç kadının hamileliği de kesinleşirse neler yapabileceklerini konuştular. 

Gülay Tuğçe'yi kandırmaya pek hevesli olmasa da, genç kadının Kara'ya olan ilgisinin farkındaydı. Bunu bir kadın olarak rahatlıkla hissediyordu. Ve şimdi Karahan'ın da onu sevdiğini öğrenmişti. Madem Tuğçe'nin ailesi bu durumu onaylıyordu, Gülay da ona yardım etmeyi kabul etmişti. Belki Tuğçe kendisine bir süre kızacaktı ama şimdilik başka çareleri yoktu. Sonra anlayacağını umuyordu. 

Ertesi gün akşam gelen telefon ise Karahan'ı hiç mutlu etmedi. 
Osman ile birlikte şirketin büyük binasından eve dönüyorlardı. Genç adam çalan telefondaki isme bakınca heyecanlanmasına engel olamamıştı. 

“Alo?” dedi sadece. Sesi heyecanından dolayı biraz sert çıkmıştı. 
Arabayı ağabeyi sürdüğü için kendisi tüm dikkatini söylenenlere verebiliyordu. 


“Karahan, merhaba!” 
“Merhaba Sadi. Durum nedir? Öğrendin mi?” 


“Maalesef dostum. Karım Nuh diyor peygamber demiyor. Hasta hakları ihlaliymiş. Hipokrat yemini etmiş falan filan! Tuğçe Hanım ile ilgili tek kelime bile etmiyor!” 
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“Ciddi olamazsın. Gerçekten beceremedin mi?” diye sordu genç adam sıkıntıyla. 


“Hey dostum! Sen benim karımı tanımazsın! Söylemem diyorsa söylemez. Başka bir yol bulmalısın!” 


“Onu güzel bir şeylerle kandırsan?” 


“Denerim. Birkaç gün sonra evlilik yıldönümümüz geliyor. Belki yumuşar. Hayat memat meselesi derim.” 


“Ona benden güzel bir mücevher al! İkna edecek ne varsa alabilirsin. Sonra hallederiz. Bu bilgiyi öğrenmem benim için önemli!” 


“Dostum, doğrudan Tuğçe Hanım'a sorsan ya!” 
“Soracağım... Ama söyler mi bilmem.” 


“Baba sen misin?” 


p? 


“Hamileyse... evet 


“Şanslı kerata seni! Karım ona bayılmış. Gördüğü en güzel kadın olduğunu söyledi. Sanırım sempati duyduğu için de biraz inat ediyor. 
Neyse. Halletmeye çalışacağım. Öğrendiğim dakika seni ararım!” 


“İyi olur!” dedi Kara biraz sinirle. Daha işin başında işler ters gitmeye başlamıştı. Bir kadından kocası bile bilgi alamıyorsa başka kim alabilirdi ki? 

Sonraki gün sıkıntıyla geçti. Bir sonraki de! Gece geç saate kadar oturuyor ve bir haber bekliyordu. Gündüz yoğundu. Ankara'daki şirketin işlerini devralacaktı ama merkezi İstanbul'da olduğu için burada yapılacak çok iş vardı. Yoksa bir an önce Ankara'ya gidip Tuğçe'yı görmek için yanıp tutuşuyordu. Genç kadının kendisini görmekten pek hoşlanmayacağını tahmin etmesine rağmen, bu konuda ona bir şans vermemeye kararlıydı. O kadını istiyordu. Hayattakı her şeyden fazla istiyordu. İster evlenerek, isterse evlenmeden, onsuz zaman geçirmek istemiyordu. Bu yüzden onun karşısındaki daireyi de fahiş bir fiyata satın almıştı. Dairenin bir müşterisi daha çıktığı için fazladan ödediği para, emlakçıyı çok memnun etmişti. Evin döşenmesini de ona bırakmıştı. 
Emlakçı bir kadın olduğuna göre, bu konularda zevk sahibi olmalıydı. 
Ayrıca onun bu hizmeti için de iyi bir para ödemişti. Harcayamayacağı kadar çok parası olduğuna göre, her şeyin en iyisini istemeye çekinmi yordu. 


Osman ve Gülay'ın bir akşam Ankara'da yemekte Tuğçe ile buluşacağını öğrenince, sabırsızlığı son noktasına vardı. Sabah erkenden işlerini halledip yeni almış olduğu arabasıyla Istanbul'dan yola çıktı. 
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Şehirden yeni ayrılmıştı ki, aklına bir şey geldi. Hiç üşenmedi. Bu sefer yönünü İzmir'e çevirdi. Oraya varması fazla vaktini almadı. Duble yollarda ve arttırılmış hız sınırlarında yolculuk rahattı. Birkaç yerde yol yapım çalışması vardı ama aklı öğrenmek istediği şey ile o kadar meşguldü ki, tozu dumana katarak o kötü yollarda arabasını sürdü. 
Afrıka'da çok daha beter yollarda araba sürdüğü de olmuştu. 


Sonunda İzmir'e vardı. Doğruca Bornova'ya, Tuğçe'nin ailesinin evine gitti. Güvenlikçilere selam verdi ve kapının açılmasını bekledi. 
Arabayla bahçelikli yola girdi. Gündüz vakti olduğu için evde kimse yoktu. Sadece genç kadının annesi Halime Hanım ve evin çalışanı Zehra Hanım vardı. 


Halime Hanım bahçede bir gül fidesinin dibine oturmuş, kökündeki toprakla uğraşıyordu. Evin gölgesi üzerine vurduğu için rahattı. Başındaki şapkasını yanına koymuştu. Karahan'ın arabadan indiğini görünce gülümseyerek doğruldu. Onun Tuğçe ile olan benzerliği genç adamı rahatsız etmişti. O alımlı sarışını o kadar özlemişti kı, burada geçirdiği zamana acıyordu. Akşamki yemeğe yetişip onu biraz daha çok görmeyi umdu. Karşısında oturup o vahşi gözlerine bakarken kalbindeki sızının biraz dineceğini umuyordu. 


“Kara? Hoş geldin!” dedi kadın hafif bir şaşkınlıkla. Elindeki eldivenleri çıkarıp genç adama narin elini uzatmıştı. 


“Hoş bulduk efendim. Nasılsınız?” Karahan onun elini yumuşakça sıktı. 


“Sağ ol. İyiyim. Ayrıca bana efendim deme. Kendimi yaşlı gibi hissediyorum. Hayırdır? Ne işin var burada?” 

Genç adam gülümsedi. “Çay içmeye geldim desem?” 

Kadın kıkırdadı. Böyle gülünce de aynı Tuğçe oluyordu ve Karahan midesinin düğümlendiğini hissetti. Bu cadı ne yapmıştı böyle kendisine! Onu tuzağa düşürecek kadar hain ve âşık olduğuna ınanamıyordu. Birkaç ay bekleyip kalbini kazanacak kadar bile kendisini sabırlı hissetmiyordu. Aslında bu oyunu oynamadan önce ona biraz zaman tanıyabilir, kendisini sevmesini sağlayabılırdı ama o kadar bencildi ki, buna yüreği yetmiyordu. 

“Buna inanmam ama şanslısın. Çayım var. Biz de Zehra ile birlikte kadın kadına çay içecektik. Bir yakışıklı bize katılırsa eminim o da çok sevinirdi !” 

“Zevkle katılırım.” 


“O halde terasa geçelim.” 
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“Tabii. Siz geçin, ben hemen geliyorum. Lojmanda almam gereken bir iki şey var da. Sierra Leone'den hatıralar...” 


“Tamam.” Kadın elindeki eldivenleri gülün dibine bırakıp gülümseyerek döndü. O evin terasına doğru giderken, Karahan da bir süre kalmış olduğu lojmana doğru ilerledi. Fakat yarı yolda ağaçların içine karışarak geri döndü ve evin yan tarafına geçti. Teras Tuğçe'nin odasının hemen altındaydı. Yan taraftaki pencereler ise her zaman açık olurdu. 
Çabucak birisinin önüne geldi. Kendisinden beklenmeyecek bir serilikle evin içine atlayıverdi. Hırsız olsaydı bu meslekte başarılı olurdu. 
Afrıka'da alıştığı bir sessizlikle, tıpkı bir panter gibi evin içinde ilerledi. 
Girdiği odanın kapısından dışarıya göz attı. 

Emektar Zehra Hanım elinde bardaklar ve demlenmiş çay ile terasa doğru gidiyordu. O gözden kaybolunca hemen dışarıya çıktı. Evde Seda ile de karşılaşabilirdi. Ama bunu göze almak zorundaydı. 
Karşılaşırsa her şeyi ona anlatabılırdı. 

Merdivenlerden çıkıp doğruca Tuğçe'nin odasına gitti. İlk işi banyoya gitmek oldu. Banyodaki tüm dolapları kontrol etti ama aradığını bulamadı. Oradan odaya geri döndü. Her şey derli topluydu. Sanki Tuğçe yeniden geri dönecekmiş gibi düzenliydi. Önce tuvalet masasının çekmecesini karıştırdı. Aradığı şey orada da yoktu. Ardından dolapları açtı. Bir sürü ayakkabı ve sonra alınmak üzere bırakılmış giysi vardı. Bir sürü de çanta! 

Bir kadın bulunmasını istemediği ve kurcalanmayacağından emin olduğu şeyleri nereye bırakırdı? 

Gözü yeniden çantalara takıldı. Birini alıp içine baktı. Birkaç mendil, fırça, sıkça lazım olacak birkaç şey... Başka bir çantaya daha baktı. Onda da mendil vardı. Hatta küçük bir bıçak! Vay vahşi, kavgacı cadı! 

Tek tek tüm çantalara baktı. Sonra beyaz bir çantanın içinin boş olduğunu görerek yana koyacak gibi oldu. Fakat eli içinde bir sertliğe denk geldi. Çantanın içinde fermuarlı ve ustaca gizlenmiş bir cep vardı. 
Elini fermuarına attı ve usulca çekti. 

Bingo! 

“Seni küçük sahtekâr cadı!” dedi keyifle. Meraklı bakışları memnun bir hale dönüşmüştü. Elinde tuttuğu şey, onunla Manisa'da aldıkları ertesi gün hapı kutusuydu. Görünüşe göre hiç kullanılmamıştı. 
Kapağını kontrol etti. Açılmamıştı bile! 


“Demek bana yalan söyledin?!” dedi keyifle. Ama ona hiç 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kızmamıştı. O güzel kadının her şeye ve herkese rağmen hamile kalmayı göze aldığına ise inanamıyordu. Ciddi bir şekilde herkesin tepkisini çekeceğini bile bile! Bir şeyden kesinlikle emindi ki bu bir tuzak değildi. 
Karahan'ı tuzağa düşürmek için böyle bir şeyi yapmadığından emindi. 
Tuğçe bunu tek başına karşılamaya kararlıydı. Çocuğunun babasını planlarına katmadan... Ama yanılıyordu. O planlara istese de istemese de Karahan'ı katmak zorundaydı. 

“Bir de seni canlı olarak görelim bakalım küçük hanım. Hamile olduğunu nasılsa anlarım ben senin!” dedi neşe ile. 

Acele ile odadan çıktı. Geldiği yoldan bahçeye geçti. Hemen oradan da terasa yöneldi. Iki kadın oturmuşlar kendisini bekliyorlardı. 
Kara Zehra Hanım'ın da elini sevimli bir bakışla sıktı. O kadar keyfi yerine gelmişti ki, eski asık suratı tamamen yok olmuştu. Onun hoş geldin demesine de teşekkür ederek karşılık verdi. Sonra bir sandalyeye oturup kendisine çay konmasını izledi. 

“Aradığını bulamadın mı?” diye sordu Tuğçe'nin annesi. Genç adam onun hemen neden bahsettiğini anlamıştı. 

“Buldum. Bır iki evraktı zaten. Bir de fildişi bıçak.” 

“Ta İstanbul'dan buraya onun için mi geldin?” dedi kadın şüpheyle. 

“Aslında Rasim Bey'i de görürüm diyordum,” diye yalan attı. 
“Hem sizinle vedalaşmak istedim hem de onunla. Bana çok iyiliğiniz oldu!” 

“Ne demek! Hiç önemli değil. Rasim bir iş gezisine çıktı. Haberin yok muydu?” 

“Unutmuşum... Birkaç gün önce görüşmüştük ama ne zaman çıkacağını da tam bilmiyordum.” 

“Birkaç gün yok. Sen de Ankara'da mı çalışacaksın?” 

“Evet. Orada bir iş kuruyorum. Abim Osman ile.” 

“Hayırlı olsun. Tuğçe de orada biliyor musun?” 

Genç adam tatlı bir şekilde sırıttı. “Evet! Biliyorum. Sanırım bu akşam Osman ve Gülay ile birlikte yemekte olacakmış. Yetişirsem ben de katılmak istiyorum!” 

Halime Hanım da bilmiş bir şekilde gülümsedi. “O halde çayını iç de fazla gecikme, değil mı? Buradan oraya dünyanın yolu var.” 

“Doğru!” Genç adam çayından kocaman bir yudum aldı. Sıcak olduğunun bile farkında değildi. Orada kaldığı birkaç dakika boyunca 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ıvırdan zıvırdan konuşan kadınları efendice dinledi. Aklında ise Tuğçe'nin hamileliği vardı. O hapı kullanmadığına göre hamile kalmış olabilirdi. Bu önemli bir delildi. Bu akşam onun ağzını arayacaktı. Belki bir açığını yakalardı. Belki de kendisi kendiliğinden açıklardı? Belki de hamile olduğunu öğrenince kendiliğinden evlenmek için yeni bir teklif yapardı. Heyecanlıydı. 


Ya kısırsa? 


Bu sefer de genç adamın aklına olmadık şeyler geliyordu. Hiç sperm sayısını ölçtürmemişti. İlk karısından olacak çocuk kendisinin miydi onu bile bilmiyordu. Belki de karısı kendisiyle birlikte olmadan önce başkaları da olmuştu? Bunu hiç bilemeyecekti. Kısır olma ihtimali neydi acaba? Hayır, aptallaşmamalıydı. Aklına saçma fikirler getirmemeliydi. 

“İzninizle o zaman!” dedi çayının yarısını bırakarak. “Gerçekten çok yolum var. Yaptığınız her şey için teşekkür ederim!” 

“Yine gelecek misin?” diye sordu Zehra Hanım ona sevgi ile bakarak. Bu esmer genci neden bu kadar sevdiğini kendisi de bilmiyordu. 
Karahan onu sıcak bir şekilde onayladı. 

“Kesinlikle geleceğim!” dedi. 

“Mutlaka bekliyoruz,” diye Halime Hanım da onu davet etti. 
“Annenle babanı da getir. İkisini de çok sevdim. Harika insanlar.” 

“Öyledirler. Sizler de öylesiniz. Zor zamanımda bana kucak açtınız. Zaten bunu unutmam mümkün değil. Kendinize iyi bakın!” 

Onların yanaklarını nazikçe öperek ikisiyle de vedalaştı. Arabasına atladığı gibi gaza bastı. On dakika sonra Ankara'ya giden güzergâha çıkmıştı bile. Farkında değildi ama garip bir şekilde sırıtıyordu. 

Fakat şansı hâlâ onu bırakmamıştı. Bugün işleri iyi gidiyordu. 
Telefonu çalınca daha iyi bir habere hiç hazırlıklı değildi. Telefondaki ısmı görünce kaşları bir an için çatıldı. Bu adam neden arıyor olabilirdi ki? Tek bir şey için olabilirdi. Bunu biliyordu ama haberin iyi mi kötü mü olduğu konusunda tedirginliği vardı.” 

“Alo?” dedi sakin olmasına çalıştığı bir sesle. 

“Şanslı herif... N'aber?” dedi karşısındaki adam. 

“Sadi? İyiyim. Şanslı diyerek ne demek istedin sen?” 

“Vallahi bana çok pahalıya patladın! Hem maddi hem manevi... 
Evlilik yıldönümümüzde aldığım hediyenin haricinde, gece de müthiş bir performans gösterdim!” 
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“Gıcıklık etme de ne oldu söyle!” 

“Söylüyorum ya! Delikanlı gibiydim valla!” 

“Sadı!” diye uyardı onu genç adam. “Cinsel gücünün artmasında katkım olduğu için mutluyum ama bana sonrasında ne olduğun tam olarak anlatır mısın?” 

“Kuzum. Yakında baba olacaksın. Şanslı adamsın. Tuğçe Hanım beş haftalık hamile!” 

“Emin misin?” 

Adam karşıdan keyifle güldü. “İnan bana gece birkaç kere teyit ettirdim.” 

Genç adamın içi rahatlamıştı. Dudaklarında bir gülümseme belirdi. 
Eğer bunu daha önce öğrenmiş olsaydı İzmir'e gelmek zorunda kalmazdı. 
Yine de önemsemedi. Onemli olan sonuca erişmiş olmasıydı. Şimdi de acele tarafından Ankara'ya erişmeliydi. O süper seksi cadı artık nereye baksa kendisini görecekti. 


432 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


21.BÖLÜM 


Karahan hayranlıkla karşısındaki kadını süzüyordu. Onun yatak odasında durmuş, bitkin ve berbat haline rağmen cesurca davranışını izliyordu. O haline ve tuzağa düşmüş olmasına rağmen Kara'yı kurtarmak için bir şeyler teklif ediyordu. Bilseydi kı adam tüm bunları önceden planlamıştı, ince ince hesaplamıştı, çok şaşırırdı. Belki de tüm vahşılığıyle üzerine atlar ve gözlerini oymaya çalışırdı. Durumu ona belli etmemeliydi. Gözlerini seviyordu. Özellikle bu çekici sarışına bakarken... 

“Bu durum hiç hoşuma gitmese de...” dedi yalancı bir sıkıntıyla. 
“evlenmekten başka çaremiz kalmadı. Ben korkak değilim. Kaçıp saklanamam. Bunu bir kere yaptım ve gör bak başıma ne geldi! Seni tanıdım ve durup dururken baba oldum!” 

Tuğçe birden öfkelendi. Güzel gözleri ışıldadı. “Çok sinirsin! 
Allah'ım! Nasıl da böyle kalpsiz olabiliyorsun?” 

“Kalpsiz değilim...” dedi Kara dik bakışlarla. “Ama gerçekçiyim tatlım. Aklın alıyor mu hiç? Bir çocuğum olduğunu bileceğim ve elimi kolumu sallayarak başka yerlerde ondan uzak yaşayacağım?!” 


( 


“Sana söz! Arada gelip onu görmene izin veririm!” dedi genç 


kadın hafıf bir alayla. 

“Bu kadar basit mı? Az önce sen gittikten sonra baban beni vurmakla tehdit etti. Kardeşlerin de tabii. Benim ise ailem geride kalacak. 
Onların utanmasını hiç istemem.” 

“Benimkiler kadar utanmayacaklardır...” 

“Bunu hamile kalmadan önce düşünecektin!” 

Tuğçe sinirli bir tavırla ayağa fırladı. Minik ellerini yumruk yapmıştı. Şimdi karşılıklı bakışıyorlardı. “Bunu birlikte yaptığımız hatırlatırım yakışıklım. Senin de çok zevk aldığını da söylememe gerek yok sanırım. Sen babamla ağabeylerime aldırma. Onlar göründükleri kadar sert değillerdir. En azından senin tırnağın olmazlar. Senin kadar rahatça kimseyi vuramazlar...” 

Tuğçe bir an durdu. Son söyledikleri... biraz ağır mı olmuştu acaba? 

Karahan gerçekten de irkilmişti. Tuğçe'nin Sierra Leone'deki 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olaylardan haberi olduğu açıktı. O çocukları vurduğu için kendisine katıl gözüyle bakıyor olması genç adamın canını acıttı. Garip bir şekilde huzursuz oldu. Yüzü düştü. 

“Kara... Ben...” diye öfkesi sönmüş bir halde fısıldamaya niyetlendi genç kadın. Son sözlerini geri almak istiyordu. Ama Karahan onun konuşmasını sabırsızca ve kesin bir tonla kesti. 

“Senin için üzgünüm. Benim gibi bir adama tahammül etmek zorunda kalacaksın. Bu evlilik olacak! Ben başka bir şans göremiyorum. 
Şimdi hazırsan mutfağa gidelim de milleti haberdar edelim. Herkesin yedikleri kursağında kaldı!” 

“Kara... Lütfen!” diye yalvardı Tuğçe. Genç adam sabit bakışlarla ve sessizce genç kadını süzüyordu. Tuğçe onun kararlı olduğunu anlamıştı. “Bunu gerçekten de... yapmak zorunda değilsin!” diye ekledi yavaşça. 


“Zorundayım...” dedi genç adam. Sonra sertçe ekledi. “Sen de öyle!” 

“Bana... Bana kötü davranmayacaksın? Değil mı?” dedi Tuğçe zorlukla. Her şeye dayanırdı ama onun kendisine kötü davranmasına asla. 
Kocasının bu iğrenç zorunlu evlilik yüzünden kendisini suçlamasını ise hiç istemezdi. Ne yazık ki suçlu gerçekten kendisiydi. Bir bebeği bile gizleyememişti. 

“İçin rahat olsun. Çocuğumun annesine yaraşır bir şekilde hürmet göreceksin!” 

“Ben bundan bahsetmiyorum!” dedi Tuğçe. Onun sakinliği ve mesafeli tavrı sinirini bozuyordu. 

“Neden bahsediyorsun?” 

“Ben... Ben de tam bilmiyorum. Kötü davranmak işte! Beni başkalarının yanında azarlamak, küçük düşürmek... görmezden gelmek... 
ilgilenmemek... gibi! Bilmiyorum. Korkuyorum.” 

Genç adam derin bir nefes aldı. Canının sıkkınlığı yüzüne vurmuştu. Tuğçe'nin kendisi hakkında bu kadar olumsuz düşünmesi hiç güzel değildi. “Ben öyle bir adam mıyım?” diye sordu yavaşça. 

“Bilemem!” dedi Tuğçe de biraz cesurca. “Ben seninle hiç evlenmedim...” 

Karahan dişlerini sıktı. “Söylediğim gibi olacak. Bu çocuk için evleneceğiz ve onu koruma altına alacağız. Nasıl bir koca olurum bilmiyorum. Ama çocuklarımızın hepsine iyi bir baba olacağımdan 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eminim.” 

Tuğçe'nin gözleri büyüdü. 

“Çocuklarımızın hepsine mi?” 

“Evet! Evlendikten sonra ayrı odalarda yatacağımızı sanmıyorsun umarım. O harika bedeninin her noktasını sürekli tatmak isteyeceğim. 
Normal bir karı koca gibi yaşayacağımızı sana baştan söyleyeyim! Ve belirli aralıklarla birkaç çocuk isterim...” 


“Ama... Ama bu doğru değil!” 
“Neden?” 


“Öncelikle... Öncelikle...” Aklına sağlam ve mantıklı bir şey gelmeyince sustu. Onunla evlendiklerinde gerçekten de onun yatağını paylaşmasına engel hiçbir şey yoktu. Bunu kocasından esirgeyemezdi. 
“Sevgisiz çocuk olur mu?” dedi en sonunda. 

“Senin beni sevmeni bekleyemem tatlım. Şu an karnındaki çocuk nasıl olduysa, diğerleri de öyle olur!” 

Tuğçe kıpkırmızı olmuştu. Çok güzel ve zevkli anların ürünü olan bu bebek için belki adamın Tuğçe'yi sevmesi gerekmemişti ama genç kadın bedenini ona verirken Kara'yı tüm kalbiyle seviyordu. Ah keşke güzel bir söz söyleseydi! Ah keşke tatlı bir bakış atsaydı. Bu evlilikten öyle korkuyordu ki, adamın minnacık bir yakınlık belirtisine bile razıydı. 

“Sana damızlık olacağım yani, öyle mi?” dedi sıkıntıyla. 


Karahan umursamazca geniş omuzlarını silkti. Sesi de ifadesizdi. 
“Bakış açısına göre değişir. Belki ben de senin için öyle olurum.” 

“İğrençsin!” diye mırıldandı Tuğçe. 

“Belki. Ama sen de az önce benim çocuğumu seveceğini söylemiştin?” dedi adam acımasız bir tonla. 

Tuğçe dudaklarını sıktı. Gözleri yeniden dolmaya başlamıştı. İki ay önce bir erkek için bu kadar ağlayacağını söyleselerdi, hayatta ınanmazdı. “Seveceğim...” dedi yavaşça. 

“Sorun ne? Tek çocuk mu istiyorsun? Vücudun mu bozulur?” 

“Aptal adam! Elbette hayır,” dedi Tuğçe öfkeyle. “Daha evlenmeden bunu tartışmamız da çok komik! Şunu baştan söyleyeyim. 
Yatakta istediğin gibi olacağım. Zaten ne sana engel olabilirim... ne de kendime! Seninle sevişmekten hoşlanıyorum. Ama günlük hayatta da karınmışım gibi davranmanı isterim!” 


Karahan sıkılmış gibi derin bir nefes aldı. 
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“Karımmışsın gibi nasıl davranırım Allah aşkına? Zaten karım olacaksın!” 

“Bana... dün geceki gibi... dün geceki gibi davranmanı beklerim!” 

“Tuğçe! Burada pazarlık mı yapıyoruz? Sana evlenmekten başka şansımız yok diyorum. Ve işin garibi, bu aralar canımı seviyorum. Namus uğruna öldürülmek veya hadım edilmek istemem. Ne canımdan olmak isterim ne de senin çok sevdiğin o diğer şeyden!” 


Genç kadın kızardı. “Terbiyesizleşme! Ben dün geceden bahsediyorum. Sanki... Sanki benden hoşlanıyormuşsun o gibi davranıyordun!” 


Adam uzanıp onu kendisine çekti. Yavaşça ve güçlü bir çekişti. 
Genç kadının vücudu ona yaslandı. Kasıkları adamınkine yapışırken, göğüsleri de onun göğsünün altında hemen uygun bir yer buldu. Bu bile içini ürpertmişti. Ne olursa olsun hâlâ deli gibi bu adamı seviyor ve arzuluyordu. 

“Dinle!” dedi adam sakin bir tonla. “Bu konuda sana söyleyeceğim çok şey var ama şimdi ne yeri ne de zamanı! Dışarıda herkes endişe ile bizim kararımızı bekliyor.” 


“Karar verildi dedin ya zaten?” 

“Yine de buradan gözlerimiz morarmış olarak değil, ılımlı bir şekilde çıkmamızı bekliyorlar.” 

Genç kadın içini çekti. Ondan yayılan o egzotik koku dayanılacak gibi değildi. Garip ki mide bulantısına çok iyi geliyordu. Onun kollarında, o şekilde saatlerce kalabilirdi. Dudaklarını büzdü çocuk gibi. 

“Seninle... evlenmemeye... yemin etmiştim!” dedi yavaşça. 

Kara'nın gözlerinde şeytanı bir ışık yandı söndü ama onun açık yakasından gözüken seksi tüylere bakan Tuğçe bunu fark etmedi. “Bu durumda yemininin bir anlamı kalmıyor, değil mı?” dedi genç adam. 
“Ayrıca kendi isteğinle olmadığına göre de bundan sorumlu sayılmazsın!” 

“Hayır! Suçlusu benim. Kendi hatam yüzünden yeminimi bozmuş olacağım. Bu bir günah... Kefaretini ödemem lazım.” 

“Neymiş o?” diye sordu adam merakla. 

“Ya üç gün oruç tutacağım, ya da on yoksulu giydireceğim. 
Yemek de yedirebilirim.” Bakışları Karahan'a döndü. Onun kendisiyle dalga geçmesini bekliyordu ama adam ciddi bakışlarla kendisini süzüyordu. Dalga geçmemesi iyiydi. Ama bu ciddi bakışların arkasında ne olduğunu bilmiyordu. 
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“Senin bu kadar dindar olduğunu tahmin etmezdim!” dedi genç adam aynı bakışlarla. 


“Ben küçükken kuran kursuna giderdim. Hatta birkaç kere hatim bile ettim. Son derece dindarımdır da! Ama beni baştan çıkaracak senin gibi bir adamla karşılaşacağımı nereden bilirdim? Hiç tanımadığım birisine bedenimi kolayca verdim. İşin doğrusu senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Hep duyduklarım... Sen de benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. O yüzden bu evlilik nasıl olacak hiç anlamıyorum.” 


“Ama evlenmeyı ilk düşünen sendin?” 


“Sevıştığımızde... öyle olacağını sanıyordum. O zaman olabilir gibi gelmişti. Senin... Senin bu kadar evlilik düşmanı olduğunu bilmiyordum,” diye kendisini savundu genç kadın. “Gerçekten de şimdi evlenmeye hazır mısın? Şimdi şuradan çıkıp gitsen kimse sana karışmaz. 
Korkacağın bir şey yok. Ağabeylerim seni seviyorlar. Babamla annem de... Ben... Biliyorsun ben de gitmeni... isterim.” 


Kara onu sertçe bıraktı. “Bu kadar saçmalık yeter. Hiç istemesem de evleniyoruz. Kefareti neyse ben senin yerine öderim. On, yüz, bin, kaç kişiyi istersen giydirip doyururum. Bir yerlere bağış yaparım. 
Harcayamayacağım kadar çok lanet olası param var. Ama düşündükçe ben de bu çocuğu istediğimi anlıyorum. Otuzumu geçtim. Bu gece kimse bizi evlenmeye zorlamasaydı bile ben çocuğu öğrendiğimde yine de seninle evlenmek isteyecektim.” 


“Aldırmamı isteyecektin!” dedi Tuğçe inatla. 


Karahan kapıya gidip sertçe açtı. “Başta belki... Ama eminim on dakika sonra vazgeçerdim. Şimdi hazırsan çıkalım mı?” 

Genç kadın yenilmiş bakışlarla adama bakıyordu. Karahan ise bir zafer kazandığı belli olmasın diye elinden geldiğince sakin gözükmeye çalışıyordu. Tuğçe'nin hâlâ mücadeleyi bırakmamış olması ve bir çıkış yolu araması da canını sıkıyordu. İpleri biraz gevşetecek olsa onun kuş gibi kaçıp gideceği açıktı. 


ce 


“Bu durumda...” diye fısıldadı Tuğçe. “...sanırım mantıklı olanı yapacağız!” 

“Öyle” 

“Kafam o kadar karışık ki! Hiç anlamıyorum. Sanki hepsi sözleşmişler gibi buraya geldiler ve birden hamile olduğum ortaya çıktı! 
Bundan daha berbat bir gün olabilir mı?” Kendi kendine konuşan şaşkın bir çocuk vardı şımdı onda. 


Karahan ciddi bir şekilde onayladı. “Olamaz!” 
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Genç kadın güzel mavi gözlerini kıstı hafifçe. “Dalga mı geçiyorsun sen?” 

“Tatlım... Dalga geçemeyecek kadar sıkıntılıyım şu an. Ayrıca ınanmayacaksın ama çok açım. Yarım kalan yemeğimi yiyebilirsem çok sevineceğim. Ve söz verdiğin o tatlı var! Künefem...” 

“Kara!” dedi genç kadın hayretle. Gözleri şaşkınlıkla kocaman olmuştu bu sefer. “Sen ne biçim bir adamsın? Bu kadar olaydan sonra yemeyi nasıl düşünürsün? Afrika seni ne kadar da umursamaz yapmış? 
Burada hayatın elinden alınıyor. Sevmediğin bir kadınla evleniyorsun. 
Baba olacaksın!” 

Genç adamın dudağının kıyısı şeytanı bir sevimlilikle kıvrıldı. 
Tuğçe onun rahatlamış gözüktüğünü hissetti. Belki de gerçekten rahatlamıştı adam. Üzerindeki baskıyı bu kadar çabuk tolere eden birisini tanımamıştı. Oysa kendisi hâlâ tir tir titriyordu. 


“Yine de arada sırada yemek yemem lazım,” diye dalga geçti genç adam. “Hadi gel. Yemeklerimiz daha fazla soğumasın!” 

“Ben yiyemem... Midem!” 

“Elinden geleni yaparsın.” 

“O kadar kişinin gözü önünde hiçbir şey olmamış gibi yiyemem ben! Senin kadar gözüm kara değil! Adın sana ne kadar da yakışı yormuş meğerse! Senin yapamayacağın bir şey yok mu?” 

Genç adam bu sefer içtenlikle gülümsedi. Tuğçe” ye ipucu vermek istemiyordu ama gülümsemesine engel olamamıştı. Sonunda bu kadını elde etmişti. Hem de sonsuza kadar. Onu ömür boyu sevecek, koruyup kollayacaktı. Bir an bile gözünün önünden ayırmayacaktı. Mümkün olan her an yanında olacaktı. Ilk eşini kendi hatası yüzünden kaybetmişti ama Tuğçe'yı asla kaybetmeyecekti. 

Rahatlamanın verdi bir keyifle “Yok!” dedi. “Yakında beni daha iyi tanıyacaksın!” Elini uzattı. Genç kadın önce anlamadı. Sonra ne istediğini kavradı. Iki adım attı yana doğru. Yavaşça minik beyaz elini kaldırdı. Onun iri avucuna koydu. Güçlü parmaklar kendi parmaklarını sardı. Genç adam yüzünü yine ciddileştirdi. Böyle cıvıtırsa Tuğçe'nin anlaması işten bile değildi. 

Mutfağa geri döndüklerinde, herkes hâlâ masanın kendi kısımlarında oturmuş, bir şeyler konuşuyorlardı. Hiç de gergin bir ortam yoktu. Onlar el ele içeriye girince, konuşmaları kesildi. Rasım Bey ve Halime Hanım da mutfağa geri dönmüştü. Herkesin gözleri önce onların yüzlerinde, sonra iç içe geçmiş ellerinde gezindi. 
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Kara eski ciddi ve sert tavrıyla mutfağın ortasında, meydan okurcasına göğsünü şişirdi. “Sorumluluk benim sorumluluğum... Bu yüzden izin verirseniz Tuğçe ile evlenmek istiyorum. Bu aptalca hatayı düzeltebilirim!” 


Tuğçe öfkeli bir bakış attı ona. Sonra küçük elini onun avucundan sertçe çekti. “Aptalca değil!” dedi kızgınlıkla. Sonra masada oturanlara çevirdi bakışlarını. “Şunu herkes bilsin ki yaptığımdan utanmıyorum. Ben yirmi üç yaşındayım. Çoğu arkadaşımın on sekizinde yaptığı bir şeyi bu yaşta yaptım diye suçlanmak da istemiyorum. Kendisinden her ne kadar çok hoşlanmasam da Karahan benim gördüğüm en... en...” Bir an susup yutkundu. “Neyse işte! Çocuğumun babası o olduğu için memnunum. 
Hepinizin beni dışlayacağını bildiğim halde onu doğurmaya kararlıydım. 
Sadece çok... çok erken öğrendiniz. Böyle olsun istemezdim. Ben size daha uygun bir şekilde söylemek isterdim!” 


“Doğurduktan sonra mı?” diye homurdandı Turgay. 


Tuğçe başını salladı. “İşin aslı öyle! Ama fazla gizleyemeyeceğim gibi bir şüphe de vardı içimde. Eminim annem anlamaya başlamıştı. Ben sadece Karahan'ın öğrenmemesini isterdim. Onu bu zorunlu evliliğe sokmaya hakkımız yok! Ben çocuk olmadığıma göre kendi kararlarımın sonuçlarına da kendim katlanabılırım!” 

“Tuğçe!” 

Genç kadının adını aynı anda uyarırcasına söyleyen hem Kara hem de Rasim Bey'di. İki erkek de onun hâlâ Kara'yı kurtarmak için çırpınmasına kızmışlardı. Diğerleri ise biraz şaşkındı. Tuğçe'nin ağlayıp sızlanacağını, af dileyeceğini sanıyorlardı. Yanıldıkları gün gibi açıktı. Bu öfkeli kadın tam bir mücadele yumağıydı. Midesini boşaltmış olan ve artık kendisini daha iyi hisseden Tuğçe ise gerçekten de Kara için mücadele etmeye hazırdı. 


“Baba lütfen! Kara'ya bir şans verin! Zorla evlendirmeyin bizi!” 
diye biraz daha yumuşak bir tonla Rasim Bey'e konuştu Tuğçe. Sesinde minik bir yalvarış vardı. 


“Ona zaten bir şans verdik! O şansı seninle evlenerek değerlendirirse güzel olur!” diye homurdandı Rasim Bey. 


Osman da ciddi bir tonla konuşmaya katıldı. “Gördüğüm kadarıyla Karahan evlenmeye hazır. Çocuk için ve senin için en iyisi bu Tuğçe. 
Gereken neyse yapılmalı. Ben de kardeşimin böyle bir şey yapmasından dolayı utandım doğrusu. Ama sorumluluğunu kabul etmesi de hoşuma gitti. Madem oldu, yapacak bir şeyimiz yok. Önümüze bakmalıyız. 


439 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


Herkes için bu evlilik en iyisi” 
“Osman Abi! Hiç değilse sen...” diye başladı Tuğçe. 


“İnsanlar sorumlulukları karşısında kaçamazlar Tuğçe!” dedi genç adam ciddi bir tavırla. “Yaptığımız her şeyin iyi veya kötü bir bedeli 


vardır!” 


“Bu bedeli ben öderim. Kara'nın yemin ederim ki hiç suçu yok! 
Hamile kalmasaydım nereden bilecektiniz?” 


“İhtimaller üzerinden konuşmayalım!” dedi Tuğrul. Büyük ağabey her zamanki gibi pozitifti. “Hamilesin ve bu suratsız da seninle evlenmeyi kabul etti. Bizim için artık sonuç önemli. Yeğenimin babasız büyümesini hiç istemem! Sierra Leone'deki tecrübelerime dayanarak Karahan'ın çocukları çok sevdiğini söyleyebilirim. İyi bir baba olacak!” 


Tuğçe öfkeyle Karahan'a baktı. “Neredeyse anlaştığınızı düşüneceğim! Neden herkes senden yana çıkıyor?” 


“Mantıklı olmanın faydası!” dedi genç adam. Sesi yine de ciddiydi. “Rostodan biraz daha var mı?” 


Tuğçe neredeyse gülecekti. Bunun yerine adama ters ters bakmayı tercih etti. Karahan ise hiçbir şey olmamış gibi gidip kendi yerine oturdu. 
Seda ve Figen ise kıkırdamışlardı. Erkeklerin gerginliğine rağmen kadınlar çok rahattı. Figen hemen yerinden kalktı ve Kara'nın tabağına uzandı. Ona yeni etler koymak üzere fırına giderken, Tuğçe ile Gülay'ın gözleri kesişti. Gülay o kadar masum bakıyordu ki, Tuğçe ondan şüphelenmek için bir sebep bulamadı. Bu berbat gecenin ardında bir Nazi planı olduğunu bilemezdi ki. 


“Sen de otur!” dedi babası sert bir sesle. “Şu güzel yemeğe de yazık oldu. Karnımızı doyuralım artık.” Tuğçe onun emredercesine konuşması üzerine iç çekip yerine geçti. Birisi önündeki soğumuş çorbanın bulunduğu tabağı aldı. Genç kadının canı bir şey istemiyordu ama hiç değilse mide bulantısı geçmişti. Bu durumda yiyormuş gibi numara yapabilirdi. Peki bu erkekler nasıl oluyor da bu kadar rahat oluyorlardı? Sanki hiçbir şey olmamış gibi nasıl davranabiliyorlardı? 


“Durumun iyiyse biraz bir şeyler ye!” dedi annesi yanından. 
“Madem bir can daha taşıyorsun, yemene dikkat etmelisin!” 


Tuğçe sessiz kalmayı tercih etti. Karahan ise onu süzüyordu. 
Gözleri kesişti. Genç kadın onun bakışlarından huzursuz oldu. Adamın asık suratından bu evlilik işinden hiç memnun olmadığı belliydi ama sesini çıkarmıyordu garibim. Bir oldu bittiye getirilmişti zavallım. 
Tuğçe'nin içi ona karşı sevgiden öte, acımadan farklı, kocaman bir 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şefkatle doldu. Keşke o yakışıklı ve ruhsuz başını elleriyle tutsa, göğsüne yaslasa, saçlarını okşayarak onu avutabilseydi. Ona iyi bir eş olmak istiyordu ama bu da garantı değildi. Ya adam onu her zaman yanında istemezse? Ya sadece canı seks yapmak istediğinde yatağına gelirse? 

“En kısa zamanda nikâhı yapmak lazım!” diye homurdandı Rasim Bey. “Düğünü de İzmir'de anlı şanlı yaparız. Onu da fazla geciktirmemek lazım... Siz İstanbul'da bir tören yapmak ister misiniz?” Bakışları Kara üzerinde değil, Osman üzerindeydi. Genç adam başını salladı. 

“Gerek yok. İzmir bize uyar. Ben kendi çevremi oraya getirtebilirim. Hilton sizin için uygunsa düğün için benim orayı ayarlamam sorun olmaz. Hem konuklar da gece orada kalırlar.” 

“Ben evimizde evlenmek isterim!” dedi Tuğçe yavaşça. Sonra da usulca ekledi. “Lütfen!” 

“Bahçemiz geniş. Bu da olabilir. Şımdı bahçe, kır düğünleri moda zaten. Ama gece yatmak için misafirlerin hepsini evimiz almaz. Otelde yine de yer ayırtmak lazım!” 

“Ben ayarlarım!” dedi Osman sakince. 

“Bi...biraz çabuk olmuyor mu?” dedi Tuğçe kekeleyerek. 

“Doğru! Doğurmanı beklesek daha iyı!” dedi Tuğrul alaycı bir tavırla. 

“Abı!” dedi Tuğçe kızgınca. “Daha üç ay karnım belli olmaz!” 

“Kızım, o kadar zayıfsın ki, iki ay içinde göbeğin çıkacaktır. Senin kilo aldığına da kimse inanmaz. El aleme rezil olmak istemezsin sanırım!” dedi Seda gülümseyerek. “Bence bir ay süren ancak var.” 

“Kara! Bir şey söylesene!” dedi Tuğçe yalvaran bakışlarla. Genç adamı bu kadar çabuk evlilik tuzağına sokmak istemiyordu. 

“Bence makul!” dedi genç adam sakince. Etine çatalını batırdı ciddi bir tavırla. “Geciktirmenin anlamı yok. Nasılsa resmi nikâhımızı erken yapacağız!” 

“Pazartesi izinleri hallederiz. Salı günü önce resmi nikâhı kıyarız. 
Ardından da imam nikâhı olur.” 

“Niye... Niye bu kadar acele ediyoruz?” dedi Tuğçe ınanmazca. 
“Düğün ile birlikte yapabiliriz...” 

“Amma da her şeye itiraz ediyorsun!” dedi küçük ağabey. 
Turgay'ın kaşları çatılmıştı. Aslında gülmemek için kendisini Zor tutuyordu. O vahşi kardeşinin şimdi çaresiz kalması ve dudaklarını endişeyle ısırması garıp ama sadistçe bir zevk vermişti ona. Bu firsat 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kolay yakalanacak bir fırsat değildi. “Biz yaptığını görmezden gelip hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalışıyoruz ama sen bu inatla canımızı sıkmak için elinden geleni yapıyorsun!” 


Genç kadın sustu. Gerçekten de çaresizdi. Üstelik hiçbir şey olmamış gibi etini yiyen Kara'dan da ona hayır yoktu. Şimdi bu mendebur suratlı ruhsuz herifle Salı günü evlenecek miydi? Yazık olmuştu. Genç adam yakın zamanlarda sanki gülmeyi öğrenmişti. Tam da bunu öğrenmişken şimdi yeniden suratsız haline geri dönmüştü. Tabii haklıydı. Kim bu berbat vaziyetten memnun olurdu ki? 

“Hepimizin burada olması iyi oldu. Rastlantı işte!” dedi Rasim Bey. “Sadece Tuba yok. Çağırırız o da kocasıyla gelir. Resmi de olsa nikâh önemli bir olay. Fotoğrafçı falan ayarlamak lazım...” 


“Ben bütün organizasyonu hallederim!” dedi Tuğrul. Bu işlerle ilgilenen bir arkadaşım var.” 

“Güzel. Ara onu. Bu iş bir an önce bitsin!” 

Tuğçe yine şaşkın, iri gözlerini Karahan'a çevirdi. Karahan da kendisini süzüyordu. Neden bakıyordu böyle? Adamın bakışlarında garip bir ifade vardı. Öfke dese değil... Nefret dese değil... Kızgınlık hiç değil! 
Sanki... 


“Fotoğrafın var mı?” diye babası sorunca ona çevirdi bakışlarını. 
“Fotoğraf lazım!” 


“Fotoğraf çektirmek çok kolay artık,” dedi Turgay. Çabucak veriyorlar. Gelinlik bulmak zor olacak.” 

“Ben gelinlik giymek istemiyorum!” dedi Tuğçe. Gözleri dirençli bir şekilde bakmaya başlamıştı. “En azından resmi nikâhta... Düğünüm için ise diktirmek istiyorum. Geçen gün... Geçen gün bir model görmüştüm de.” 


Her kadın gibi hayalinde güzel bir şekilde evlenmek vardı. Bir dergide ünlü bir markanın gelinliğini gördüğünde bayılmıştı. Ne kadar kabul etmek istemese de o gelinliğin içinde kendisini ve kolunda da Kara'yı hayal etmişti. Hayalinin bu kadar çabuk gerçekleşeceğini nereden bilebilirdi? Artık Karahan'ın yüzüne bakmaya korkuyordu. Acaba gelinlikten bahsedince yüzü kararmış mıydı? O belki de telli duvaklı düğüne karşıydı? Ne de olsa bakire değildi. Üstelik hamileydi. Ama karşı olsa birazcık olsun itiraz etmesi gerekmez miydi? 


Çekinerek ona çevirdi gözlerini. Adam ise başıyla onaylamıştı. 
“Nasıl bir şey istiyorsan söylemen yeterli... Ne de olsa bir aksilik olmazsa ömründe bir kez evleneceksin,” dedi rahat bir tavırla. Tuğçe 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onun dediklerini düşündü bir an. 
“Nasıl bir aksilik? Boşanmak gibi mi?” dedi ters bir sesle. 


Adam omuz silkti. “Ölüm var kalım var. Ben ikinci evliliğimi yapacağıma göre...” 

Tuğçe onun sözlerinin ardındaki anlamı birden kavramıştı. Kalbine sanki bir bıçak saplandı. Adam boşanmaktan falan bahsetmiyordu. 
Ölümden bahsediyordu... Kendi ölümünden. Ve daha bir ay önce onun ölüme ne kadar yakın olduğunu düşününce önce burnunun kemiği sızladı. 
Gözlerinin içi ağlama isteğiyle yandı. Midesinden yukarı, bedeninin her noktasına acı verici bir titreşim yayıldı. 


“Neyse! Şimdi şu yemeklerimizi bitirelim de ayrıntıları kahve içerken konuşuruz,” diye araya girdi Halime Hanım. Kızının nasıl irkildiğini bir tek o fark etmişti. İşin gerçeği Tuğçe'ye acıyordu. Karahan İzmir'deki evlerine ilk geldiğinde bu genci çok beğenmişti. Tam da kızına göre olduğunu düşünmüştü. O zaman ne kadar zengin olduğunu falan da bilmiyordu. Ama Tuğçe'nin vahşılığını idare edebilecek, inatçı kalbini doldurabilecek birisi gibi gelmişti. Şimdi ise istediği olmuştu. Tuğçe'nin kalbinin en ücra köşelerine kadar Karahan ile dolu olduğuna emindi. 
Karahan açısından bir şey diyemezdi ama az önce kocasının kendisine anlattığı kadarıyla o da Tuğçe'yı seviyordu. Hatta o kadar seviyordu ki tüm servetini devretmeyi bile önermişti. Bunu hangi erkek yapardı? 


Evet, bu evlilik oyunundan yeni haberi olmuştu. Genç adamın da onu sevdiğini ve bu gece masadaki olayların çoğunun bir tiyatro olduğunu öğrenmişti. Karahan her şeyi en ince detayına kadar planlamıştı. Ama kızının yeminini bozmak için yapılan bu planı biraz acımasızca bulmuştu. 
Tuğçe eğer bu yakışıklı devi bu kadar delice sevmeseydi sorun olmazdı. 
Ama öylesine seviyordu ki, annesi olarak Halime Hanım'a bu plan acımasızca geliyordu. Hiçbir şey istemeyen, karşılıksız seven, fedakâr Tuğçe'sinin en sonunda sevgiye ve mutluluğa kavuşacağını bilmek birazcık olsun yüreğini rahatlatı yordu. 


Tuğçe'ye üzerindeki soslardan arındırılmış iki parça et verilmişti. 
Genç kadının iştahı ise az önce hissettiği duygular yüzünden iyice kapanmıştı. Karahan'ın bir gün ölmesine dayanabilir miydi? Onsuzluğa belki ama ölmesine? Çocuğunu babasız büyütmeyi göze almıştı. Ama buna rağmen biliyordu ki o sağ olacaktı. Onun ölebileceğini düşünmek bile istemiyordu. Ama neden ölsündü ki? Gözünün ucuyla sağlıklı bedenine baktı. Bir gram bile yağ olmayan o bedenin her noktasını çok iyi tanıyordu. oOOkşayıp Öpmüştü. Gözleriyle oseyretmişti. Elleriyle dokunmuştu. Bu kadar sağlıklı bir bedeni toprağın altında düşünmek ne 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de korkunçtu! Buna dayanamazdı. Biliyordu. Ve o... o bir gün ölecek olursa... bir daha hiçbir erkeğe bakmazdı. Asla bir erkek için aynı duyguları besleyemezdi. 


Birkaç parça kuru ekmek ve bir iki lokma eti zorla yedikten sonra çatalını bıraktı. Yerinden kalktı. Gülay birkaç dakika önce fırını yeniden çalıştırmıştı. İçinde Karahan için aldığı künefe tatlısı vardı. Kendi tabağını boşaltıp bulaşık makinesine koyarken aklı hâlâ Karahan'ın kendisindeydi. Aslında bunda gerip bir şey de yoktu. Bu bir ay boyunca onu düşünmediği bir anı neredeyse hiç olmamıştı. Kendi aptallığına kızıyordu. Bir erkeğe böylesine tutulmak ne büyük bir ahmaklıktı! 


Evleneceklerdi... 


Buna da hâlâ inanamıyordu. Hiç istediği gibi olmamıştı. Onunla evlenememek için yemin ettiğinde, bundan pişman olacağını da biliyordu. 
Fakat adamı asla zorunlu bir evliliğe dâhil edemezdi. Bugünlere geleceklerini hiç düşünmemişti. Ve işte evleneceklerdi... Ne acı! Hiç böyle bir şey hayal etmemişti. Ve hâlâ evliliğinin nasıl olacağı konusunda korkuyordu. Yarın biraz daha fazla, ertesi gün biraz daha fazla korkacağını biliyordu. 


Yedikleri tatlı ortamı iyice yumuşatmıştı. Sonrasında içtikleri kahve de öyle. Tuğçe sessizdi. Karahan sessizdi. Ama diğerleri ortada bir şey yokmuş gibi davranmayı sürdürüyorlardı. Büyük oturma odası hepsini alacak kadar genişti. Çay servisine yardım etti. Çalışmak iyi geliyordu. 
Böyle giderse kafayı yiyecekti. Karahan'ı bu tuzaktan kurtarmak için bin tane yöntem düşünüyor, birisini bile akla yakın bulmuyordu. 


Tüm gece elinden geldiğince genç adamdan uzak durmuştu. Onun kendisinden hâlâ şüphelenip şüphelenmediği de ayrı bir merak konusuydu. İnşallah bu geceyi kendisinin tertip ettiğini düşünmezdi. Öyle ya! Aynı gün tüm aile bireylerinin Ankara'ya gelmesi, üstelik de Karahan'ın yemeğe çağrıldığı geceye denk gelmesi, hamileliğinin meydana çıkması... Gerçekten çok garip tesadüflerdi. Tuğçe de genç adamın yerinde olsaydı bunun bir tuzak olduğunu düşünürdü. Bu kadar tesadüfün bir araya gelip de aynı güne patlaması hoş olmamıştı. Şimdi ömür boyu... tabii adam kendisine ömür boyu tahammül ederse... 
kendisini temize çıkarmak için uğraşacaktı. Kara en ufak bir olayda veya tartışmada genç kadının kendisini tuzağa düşürdüğünü savunacaktı. 


“Allah'ım! Bir mucize olsun da bana inansın! diye dua etti. “Bir mucize olsun da onu mutlu edecegime inansın” 


Gecenin sonunda Osman ve Gülay kendilerine teşekkür edip vedalaştı. Gülay ile Tuğçe yanaktan öpüşürken erkekler de el 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sıkışıyorlardı. Onlar kendi evlerine gittikten sonra Karahan da genç kadına baktı. 


“Ben de gideyim. Herkesi ağırlayabilecek misin?” dedi sakin bir sesle. “Benim evim de müsait.” Genç kadın onun hiç değilse nefret dolu bir tonla konuşmadığı için memnundu. Başını salladı. 


“Yerim var. Teşekkür ederim.” 


“İyi...” Bakışlarını diğerlerine çevirdi. Rol gereği kimseyle el sıkışmadı. Kısaca başını eğip selamladı. “Herkese iyı geceler.” 


“Yarın kahvaltıya gel!” dedi Halime Hanım. “Pazar günü tek başına kahvaltı etmek istemezsin!” 


“İyi olur!” dedi Rasim Bey de mesafeli bir sesle. Ama kimse görmeden Karahan'a göz kırptı. “Konuşacağımız şeyler olabilir.” 

Tuğçe hiçbir şeyin kendi kontrolünde olmadığının farkındaydı. 
Genç adam gittikten sonra da sıkıntısı devam etti. Yatakları hazırlamak zor olmamıştı. Yorgundu ve uyumak istiyordu. Hatta uyumadan önce doyasıya ağlamak... Ağlamak iyı gelecekti. Ama bu kadar kişi içinde nasıl ağlardı? Sesi duyulabılirdi. Sessizce ağlamak ise çok zor olacaktı. 

“Karahan için üzülme!” dedi Figen. Seda ile birlikte mutfakta son bir temizlik yapıyorlardı. Seda ve Figen'in durumdan haberleri yoktu. 
Onlar Tuğçe'nin durgunluğu karşısında şimdi biraz üzgündüler. “Senden güzel kız mı bulacak? Bence şanslı olduğu için dua etmeli! Belki sen de ileride onu seversin. Yakışıklı adam çünkü...” 

Tuğçe iç çekti. Hiç değilse ona âşık olduğu fazla belli olmuyordu. 
Seda ise şüpheli bir bakış atmıştı kendisine. “Belki de biraz seviyordur?..” 
dedi yavaş ve gülümser bir tonla. “Insan sevmediği bir adamla yatar mı? 
Daha önceden başkaları olsaydı neyse. İlk erkeği... Öyle değil mi?” 

“Elbette öyle!” dedi Tuğçe biraz kızgınca. “Bunu sorduğuna inanamıyorum Seda!” 

“Biliyorum canım, kızma! Laf olsun diye söyledim!” 

“Ondan hoşlanıyor musun yanı?” diye sordu Figen merakla. “Hiç anlaşamadığınızı duymuştum! Hadi bana dürüstçe cevap ver! Durum ne?” 


Tuğçe iç çekti. Mutfak kapısına baktı. Kimse gözükmüyordu. 
“Yatakta anlaşıyoruz...” dedi kendi kendisine küskünce. “Çok güzel... 
Ama ondan hoşlanmak?.. Bilmiyorum... Bazen beni çok kızdırıyor.” 

“Hadi hadi...” dedi Seda dalga geçercesine. “Sen ona bal gibi âşıksın! Yoksa gözlerin ona bakarken böyle parlamaz. Didişmekten hoşlandığınız doğru ama çevrenize yaydığınız elektriği de görmenizi 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isterdim. Bence o da senden çok hoşlanıyor. Kim bilir, belki o da aşıktır?!” 

Tuğçe güldü... Bu ne imkânsız bir şeydi. “Yüzünü görmedin mi?” 
dedi sonra. “Benimle evleneceği için hiç de mutlu değildi. Aşık bir adam öyle mi olurdu?” 


“Kabul! Adam kumarbaz suratına sahip... Duygularını hiç belli etmiyor.” Sonra gülümseyerek durakladı. “Ama ne tatlıydı! Ne dedi? Dur bakayım? Hah, tamam. Seni üzecek her kim olursa olsun karşısında onu bulurmuş... Öyle güzeldi ki! Sesi sert ve kendisinden emindi. Herkes sus pus oldu. Yoksa ağabeylerinle baban böyle mantıklı olurlar mıydı? Şoku çabucak atlattılar. Karahan'ın kararlı tutumu sayesinde!” 

“Evet... O dürüst ve mert bir erkek!” dedi Tuğçe isteksizce. Bunu kabul etmek zorundaydı. Aslında zorla bile olsa daha en baştan kendisiyle evlenmeye de razı olmuştu. 

“Yakışıklı ve seksi...” diye ekledi Figen. “Bak hayatım... Madem onu beğeniyorsun, bırak her şey böyle devam etsin. Nasılsa o da evlenmeyı kabul etti. Yakışıklı bir kocaya sahip olmanın tadını çıkar. 
Gerçi bazen zordur. Gözlerini başka yerlere çevirmesine engel olmalısın. 
Etrafta kadın kılığında akbaba çok... Bizim de kocalarımız yakışıklı!” 

“En korktuğum bu! Ya evlendikten sonra başka kadınlara ilgi duyarsa? Beni istemezse?” 


Seda neşeyle güldü. “Bu güzellikle mi? Bu fizikle mi?” 

“Ama hamileyim... Birkaç ay sonra şişmanlayıp çirkinleşeceğim!” 

Seda şakadan küs bir yüz ifadesine büründü. Elini şişmiş karnına attı. “Doğuma az kalmış bir kadın olarak kendimi hiç de çirkin bulmuyorum hayatım. Fazla kilo almamaya özen gösterirsin. Emin ol erkekler çıplak ve hamile kadınları daha seksi buluyorlar. Nereden bildiğimi sorma sakın!” Kıkırdadı. “Ama sorarsanız söylerim belki !” 


“Yok kalsın!” dedi Tuğçe dudağını büzerek. “Sizce sadece cinsellik üzerine kurulu bir evlilik yürür mü? Yani onu yatakta memnun edersem beni sevmeyi öğrenebilir mi? Bana kızgınlığı geçer mi?” 


“İnan bana çok işe yarar. Bir de çocuğunuz olunca sizden başkasını görmeyeceğine eminim,” dedi Figen. 

Tuğçe iç çekti. “Oğlum olacak...” 

“Ne?” 

“Oğlum olacak! Bunu biliyorum!” 

“Saçma!” 
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“Bak görün! Her gece dua ettim. Allah'ıma ona benzeyen bir erkek çocuk vermesi için her gece yalvardım. Oğlum çok güzel olacak. O kara saçlarını ve kara gözlerini şimdiden hayal edebiliyorum. Dudakları da babasınınkiler gibi dolgun ve seksi olacak. Kızlar onu görünce içlerinin yağı eriyecek.” Hafıf dolmuş gözlerle karşısındaki yengelerine baktı. 
“Şımdı söylesenize! Ben bu kadar güzel bir hayali içimde yaşatırken, nasıl hamile kalmamak için uğraşırdım? O bana Allah'ın bir hedi yesiydi. 
O olağanüstü bir armağandı... Hamile olduğumu biliyordum ama doktor da söyleyince, çocuğum için her şeyle mücadele edebileceğimi hissettim. 
Annemle, babamla, kardeşlerimle ve... ve hatta bebeğimi istemeyen Kara ile bile!..” 

“Hay Allah!” dedi Seda şaşkınca. “Sen gerçekten çılgınsın!” 

“Ve âşık!” dedi Figen de... “Nasıl oldu da bunu daha önce göremedim!” 

“Bu yüzden... Bu yüzden bana yardım etmelisiniz kızlar!” dedi Tuğçe. “Bütün gece düşündüm ama uygun bir çıkar yolu bulamadım!” 

“Ne diyorsun sen Tuğçe?” dedi Seda. 

“Ona dedim ki, git, uzaklaş buradan... Ortadan kaybolmasını istedim. Ama kabul etmedi. Evlenmeye razı garibim. Sanırım çocuk yüzünden eli kolu bağlı. Çocuk olmasaydı benimle evlenmeyi asla kabul etmezdi. Şimdi bunu ona yapamam. Bana bir çıkış yolu bulun ne olur. 
Onu nasıl kurtarabilirim?” 

“Aptallaşma! Artık her şey bitti. Sen sanıyor musun ki artık bir çare var?” 

“Bir çare var!” dedi Tuğçe acı dolu bir sesle. 

“Hiçbir çare yok!” diye homurdandı Seda. “Ben sana yardım mardım da etmem. Diyelim ki o değil de sen kaçtın? Ne olur? Seni bulması iki gününü almaz. O çok zeki bir adam. Eğer çocuk için seninle evlenmeyi kabul etmişse, bir yıl sonra bile seni bulsa, yine evleneceksiniz demektir. Bu arada sen boşuna sıkıntı çekmiş olacaksın!” 

“O haklı!” dedi Figen. “Evlenmekten kaçışınız yok!” 

Tuğçe derin bir nefes aldı. Gözleri dolmuştu. O derin mavilikler şimdi daha karanlıktı. “Var!” dedi yavaşça. 

“Yok dedim sana!” 

Tuğçe'nin gözünden bir damla yaş kaydı. “Var...” dedi yine titrek bir sesle. “Bu evlilik olmayabilir!” 

Seda ile Figen bir an birbirlerine bakıştılar. Ne olduğunu anlamaya 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çalışıyorlardı. Kendisini önce toplayan Seda oldu. Çatık kaşlarla başını iki yana salladı. “Hayır!” dedi yavaşça. “Hayır! Bunu yapamazsın!” 
“Yaparım...” diye fısıldadı Tuğçe. Gözünden acı dolu bir damla yaş daha kaydı. Sonra ardından diğerleri geldi. “Bebeğimi seviyorum...” 
dedi zorlukla. Elinin tersiyle gözyaşlarını sildi. Gözlerinin akları kızarmıştı. “Ama... Ama onu daha çok seviyorum!” diye usulca fısıldadı. 
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22.BÖLÜM 


“Sen... Sen çocuğu aldırmayı mı düşünüyorsun?” dedi Seda şaşkınlıkla. Sonra yüzü hızla asıldı. Kaşları çatıldı ve dudakları gerildi. 
“Bunu yapamazsın! Daha şimdi oğlun olacağından, Kara'ya benzeyeceğinden bahsediyordun! Çocuğu aldırmayı düşündüğüne bile inanamıyorum!” 

Tuğçe başını çevirdi. Üzgünce ikisinin yanından uzaklaştı. Duvara monte edilmiş rulo peçeteden bir parça kopardı. Gözyaşlarını silerken, elleri titriyordu. Aklında oluşan bu karar, belki de en iyisi olacaktı. 

“Tuğçe!” dedi Figen de onun hemen arkasından. Elini omzuna koydu. “Bu düşündüğün çok saçma! Bu çocuk için herkesi karşına aldın! 
Ailenin öfkesini bile umursamadın. Şimdi de aldırıp her şeyi boşa mı vereceksin?” 


“Başka çarem yok!” 


“Ne demek yok? Bu bir çare değil! Sen şimdi çocuğu aldırırsan tüm sorunlar çözülecek mi?” 

“Karahan benimle evlenmek zorunda kalmayacak!” 

“Aptallaşma kızım! Ne değişecek ki? Ailen yine senin onunla evlenmen için ısrar edecek! Sorun sadece çocuk değil kı! Bakireydin ve o sırık ile beraber oldun! Yine de evlenmenizi isteyeceklerdir!” 

Tuğçe dönüp yengesine baktı. Gözleri hâlâ kızarıktı. “Buna karşı koyabiliriz. Çocuk olmazsa Karahan evlenmek konusunda bir daha düşünecektir. Niye evlensin ki? Eminim memnun bile kalacaktır. Daha dün çocuk olursa aldırmamız gerektiğini söyleyip duruyordu. O zaman ailemi de ikna edebilirim. Onu sevmediğimi söylersem, sevmediğim bir adamla beni evlendirmek için zorlamayacaklarını umuyorum!” 


“Umuyorsun öyle mi?” dedi Seda da kızgınca. “Çocuklaşma! 
Bence yanlış ve aptalca düşünüyorsun.” 

“Ne oluyor?” O sırada içeriye giren Halime Hanım onların arasındakı konuşmanın son kısmına kulak misafiri olmuştu. Meraklı bakışlarla dolu mavi gözleri hepsi üzerinde hızla gezindi ama en son gözleri hâlâ nemli olan kızının üzerinde durdu. “Neden aptalca düşünüyor muşsun Tuğçe?” dedi yanına doğru giderek. 
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“Yok bir şey anne!” 

“Bu güzel işte! Yıllar sonra annenden sakladığın başka bir şey daha mı var?” 

Genç kadın iç çekti. Ellerini uzatıp annesinin zarif ellerini tuttu. 
“Çok üzgünüm anne! Bunu sana anlatamazdım! Sana nasıl rahatça hamile olduğumu söylerdim kı?” 

Kadın da onun ellerini sıkmıştı hafifçe... 

“Keşke söyleseydin! İşler bu hale gelmeden bir çözüm yolu kolayca bulunurdu!” 

“Ne olabilirdi ki?” dedi Tuğçe acı dolu bir sesle. “Gördün işte! 
Sonunda Kara ile beni zorla evlendiriyorlar... Zavallı adam!” 

Halime Hanım'ın neredeyse kahkaha atacağı gelmişti. Hatta dudaklarının ucu istemese de kıvrıldı. “Zavallı adam mı?” dedi yavaşça. 

= “Elbette! Anne! O ilk evliliğini de böyle yapmış. Ne ironik değil mı? Ilk karısı hamile kaldığını söyleyince mecburen evlenmiş. Hem de kızın babasının zoruyla...” 

“Eee?” dedi kadın alaycı bir bakışla. 

“Aynı durum işte! O yüzden hiç memnun değil.” 

“Ve senin bu aptal kızın, bebeği aldırmayı düşünüyor anne!” dedi Seda ters ters. “Sırf sevdiği adama özgürlüğünü verebilmek için!” 

“Ne?” diye hayretle minik bir çığlık attı Halime Hanım. “Ne dedin sen?” 

“Aynen öyle işte! Bebeği aldırıp onu evlenmekten kurtaracakmış! 
Ben böyle saplantılı sevgi görmedim!” 

Halime Hanım kaşlarını çattı bir an. Kocasına verdiği sözü düşünüyordu. Bu oyunu açıklamamaya söz vermişti. Yemin etmişti. Gerçi yemin konusunda Tuğçe kadar inatçı olmayabilirdi. Erkeklerin yaptığı çocukça planı onayladığını söyleyemezdi. Fakat şu bir gerçekti ki, Tuğçe gerçekten inatçı ve sözünden dönmeyen bir kadındı. 

“Sana bir şey soracağım!” dedi kızına yavaşça. 

“Ne?” 

“Karahan'a gerçekten de dizleri üzerinde gelse bile evlenmek iıstemeyeceğini söyledin mi?” 

Tuğçe şaşırmıştı. Nemli kirpiklerini birkaç defa kırpıştırdı. Kara 


ile yaptıkları o konuşmayı gayet iyi hatırlıyordu. Adama o kadar kızmıştı ki, ona bu sözleri söylemişti. Gerçekten de ciddi olarak söylemişti. 
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“Evet... Beni çok kızdırmıştı! Onunla parası için evlenmeyi düşündüğümü falan da vurgulayınca çok kızmıştım. Sen nereden biliyorsun peki?” 

Kadın omuz sılktı. Düşünceli bir hali vardı. “Biliyorum işte! Peki sana bir şey söylesem... Onun seni sevdiğini, seninle evlenmeyi gerçekten istediğini, bu bebeği de kendisine bir ödül olarak gördüğünü?.. 
Bunları söylesem ne dersin?” 

Tuğçe ınanmazca gülmeye çalıştı. Gözleri yine dolmuştu bir anda! 
“Hiç inanmazdım! Anne! Böyle şakalar yapmanın sırası değil şimdi! 
Adamın yüzünü görmedin mı? Onda mutlu bir erkek ifadesi var mı?” 

“Belki de rol yapıyordur hayatım?” dedi kadın. Gerçekleri tam olarak açıklamamak, yeminini bozar mıydı acaba? Tuğçe'nin de Karahan'ı sevdiğini az önce çalışma odasında kocasına itiraf etmişti zaten. Kocası da ona Karahan'ın kızlarına olan sevgisini ve genç kadını elde etmek için yaptığı fena planı söylemişti. Fakat kocası yine de plana uymalarını önermişti. Çünkü Tuğçe'nin gerçeği öğrendiği anda, gerçekten de evlenmek istemeyeceğinı, hatta kırılıp tamamen vazgeçeceğini ikisi de biliyordu. Bu kadar inatçı ve vahşi bir kıza sahip olmak zordu. 

“Ne rolü?” dedi Tuğçe burnunu hafifçe çekip. O anda öyle tatlıydı kı! Kimse onun bir anne olacağına inanmazdı. 


“Belki de seni seviyordur ve senin onu reddedeceğinden korkuyordur?” 


“Kara?” dedi Tuğçe abartılı bir şaşkınlıkla. “Kimseden korkmayan şu Afrikalı mı? Hani şu ruhsuz ve asık suratlı adam mı? Aynı adamdan mı bahsediyoruz anne?” 

“Bak kızım! Erkeklerin yapıları karmaşıktır. Herkes kadınları karmaşık yapılı sanır ama erkekler bizden daha sorunludur. Dünya üzerinde âşık olduğunu açıkça itiraf edecek erkek azdır. Söylemektense göstermeyi tercih ederler...” 

“Ben erkek psikolojisi okumadım anne! Ama iki ağabeyim var. 
Onlar öyle değil...” 

“Dur bir dakika!” diye araya girdi Seda. Bir an düşünür gibi kaşlarını çatıp havada boş bir noktaya baktı. “Hakikaten ya! Bu herif beni sevdiğini hiç söylemedi!” dedi şaşkınca. Başını çevirdi. “Ya sen?” dedi Figen'e. “Turgay sana seni sevdiğini hiç söyledi mi?” 

“Söyledi tabii!” dedi kadın hafif bir gururla. Ama onun da yüzü düşmüştü. 


“Ne zaman?” 
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“Şey... İlk evlendiğimizde... sanırım?” 


“Sanırsın öyle mı?” diye dalga geçti Seda. “Demek sanıyorsun? 
Hem de yıllar önce... Yakın zamanda söyledi mi peki?” 

“Pek değil... Yani... Hiç değil! Söylemedi!” 

“Gördün mü? Söylemiyorlar! Bense neredeyse haftada bir söylüyorum gıcığa!” 

“Kızlar, durun bir dakıka!” dedi Halime Hanım. “Burada şimdi başka bir meseleden bahsediyoruz.” Bakışlarını yeniden iki kadını şaşkınca izleyen Tuğçe'ye çevirdi. “Kızım... Sen şimdi Kara'ya dizlerinin üstünde sürünse bile evlenmeyeceğin konusunda yemin ettin mi etmedin mı?” 

Tuğçe başını salladı yavaşça. “Ettim!” 

“Ciddi miydin?” 

“Nasıl yanı?” 

“Sana açıkça evlenme teklif etseydi kabul eder miydin?” 

“Anne! Ne demek istiyorsun anlamadım? O bana evlenme teklif etti zaten. Ama kabul etmedim. Niye edeyim? Beni sevmiyordu. Mecbur olduğu için uyduruk bir teklif yapmıştı!” 

“Belki de yine evlenme teklif etse, kabul etmeyeceğinden çekinmiştir?” 

“Etmezdim tabii!” 

“E o zaman neden adamın halini garipsiyorsun?” 

Tuğçe içi çekti. Kaşları düşünceyle çatılmıştı şımdı de. “Yemin ederdim hiçbir şey anlamadım! Ne demek istiyorsun anne?” 


“Yavrum! Benim akıllı kızım! Aşktan aptallaşmış bebeğim! 
Diyorum kı, belki de o da senden hoşlanıyordur? Bu geceki gelişmeler belki de onu sandığın kadar üzmemiştir?” 


“Tamam da... niye?” 


Halime Hanım sıkıntıyla gözlerini devirdi. “Allah'ım! Kızım! Sen aptal mısın? Diyorum ki belki de o da senden hoşlanıyordur? Hatta... 
Hatta seviyordur? Ama evlenme teklifini kabul etmeyeceğini bildiği için bu geceki gelişmelere sesini çıkarmamıştır?” 


Tuğçe bir an düşündü. 
“Saçma!” dedi sonra. 
“Yemin etmiştin?” diye açıkladı annesi. 
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“Doğru!” Gözlerini şüpheyle kıstı. “Anne! Sen bir şey mi biliyorsun? Hani benim bilmediğim bir şey?” 

“Belki! Şimdi söyle bana! O sana gelse ve evlenme teklif etse kabul eder miydin etmez miydin?” 


“Etmezdim! Büyük yemin ettim. Onunla sadece... sadece iki koşul altında evlenirdim!” 


“Birisi babanın ve ağabeylerinin durumu öğrenip sizi evlenmeye zorlaması...” 


“Evet...” dedi Tuğçe isteksizce. Bu ihtimalin gerçekleşmiş olması canını sıkıyordu. 

“Bana bir şey demiştin... Hatırlıyor musun? Diğeri de o değil mi?” 

Seda ve Figen merakla ikisi arasındaki konuşmayı dinliyorlardı. 
Anne kızın belli kı kendi aralarında önemli sırları vardı. Tuğçe ise dudağının kıyısını dişliyordu sıkıntıyla. O konuşmayı gayet iyi hatırlıyordu. 


“Tıpkı filmlerdeki gibi romantık bir şekilde sana evlenme teklif ederse, seni sevdiğini söylerse, yeminini bozabileceğini ve onunla evleneceğini söylemiştin!” 

“Evet!” dedi Tuğçe yavaşça. O sözlerini gayet iyi hatırlıyordu. 
“Yoksa yemin ettim. Onunla asla evlenmeyeceğime dair büyük yemin ettim. Beni sevmeyen bir koca istemiyorum!” diye tekrarladı sözlerini. 


“Evet! Ama bu da uzak bir ihtimal değil mi?” 


Genç kadın hafif bir öfkeyle ellerini karnına koydu. “Anne! Yemin ederim şimdi yine kusacağım! Bana bu eziyeti niye yapıyorsun? Karahan beni sevseydi anlardım. Ben o kadar aptal mıyım?” 

“Evet!” dedi kadın kuru bir dürüstlükle. 

“Hayır değilim! Beni istiyor. Bunu kabul etti. Beni istediğini zaten her zaman söylemişti. Ama evli olarak istemiyordu. Onunla sevişmekten hoşlandığımı size söylemekten utanmayacağım ama ben bunu yeterli bulmuyorum. Sadece istemek yetmez...” 

“Sen bu kadar vahşiyken seni sevdiğini nasıl söyleyecek peki?” 
dedi Seda. Figen de hemen başıyla onayladı. 

Tuğçe annesinden ayırdığı gözleriyle ikisini aynı terslikle süzdü. 
Kafası karışmıştı ama... Bu olabilir miydi? Karahan kendisini seviyor olabilir miydi? Onun önceki gece lokantadakı ve eve gelince gösterdiği rahatlığı düşündü. Gizemli sözlerini... 

“Hayır! Buna inanmam!” dedi sonra yavaşça. “Kesin anlardım! Siz 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de anlardınız!” diye garip bir sesle itiraz etti. 

“Bu durumda sana dizlerinin üstünde sürünerek gelse ve romantık bir şekilde sana ilan-ı aşk etse, evlenmeyi kendiliğinden kabul edeceğini düşünebilir miyiz?” 

“Anne! Bunların hiç birisine gerek yok! Çünkü öyle bir şey olmayacak!” 

“Sen soruma cevap ver aptal kız! Bu zekâyla bebeğini nasıl büyüteceksin anlamıyorum. Allah'tan zeki bir adamla evleneceksin!” 


“Evlenmeyeceğim... Bebeği aldırınca onu Özgür bırakmış olacağım!” 


“Bana bak! Bu kadar yeter.” diye önce homurdandı annesi. “Bak aklıma bir şey geldi. Onun sana olan sevgisini bir şekilde anlayabiliriz!” 
Halime Hanım kendisinden memnun bir şekilde gülümsemişti. Güzel mavı gözleri ışıldıyordu. Kızının meraklı suratına bakarken, keyfi yerindeydi. Tuğçe sonunda dayanamadı. Bu aptalca bir hayaldi ama ınanmak istiyordu. 

“Ne yapacağım? Şimdi gidip ona sorayım mı?” diye hayıflandı biraz cadalozca. “Bebek yüzünden hemen ‘Evet diyecektir tabii.” 

“Sanırım. Ve tabii sen de ona inanmayacaksın!” 


“Eee? Ne olacak şimdi? Nasıl anlayacakmışız?” diye sordu inatçı bir burun kıvırmayla. 


Halime Hanım gülümsedi iyice. Bu aşk kızının gözlerini kör etmişti ama çok şükür kendisi sağlıklı düşünebiliyordu. Başını esrarlı bir şekilde salladı. 

“Basıt! Bebeği aldırmak bence de iyı bir çözüm olurdu!” 

Diğer üç kadın aynı anda birlikte sordu. “Ne?” 

“Anne! Sen ne diyorsun?” diye konuştu Seda sıkıntıyla. 

“Üzgünüm ama başka çare yok!” dedi kadın rahatça. Sonra başını yeniden salladı. Bir planı olduğu belliydi. “Dinleyin bakın! Şimdi şöyle yapacağız!” 

O gece uzun bir geceydi. Kendilerine verilen yatakta sırt üstü uzanmış olan Rasim Bey, yeni geceliğin hayali ile karısını beklerken daha fazla dayanamadı ve uykuya daldı. Diğer odalara çekilmiş olan erkek kardeşler ise, uzunca bir süre karılarını beklediler. Bir süre sonra ise onlar da yattıkları yerde uyuklamaya başladılar. Tuğrul üzerinin örtülmesi esnasında, karısının bir soru sorduğunu duydu ama tam anlamadı. 
Uykusunun en tatlı yerindeydi. 
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“Sen beni seviyor musun?” diye fısıldamıştı Seda kocasına. Tuğrul ne olduğunu tam anlamasa da bir soru sorulduğunun farkındaydı. Sadece onaylamak yeterli ydı. 


“Hu!” dedi sadece. Soruya hiç dikkat etmediğini anlayan Seda öfkeyle ondan uzak bir kenara çekildi. Kocasının kendi üzerine attığı elini de yıne hafif öfkeyle itti. Ama adam bunu bile fark etmemişti. 


Karahan ise elde ettiği zafer ile uyumakta zorlanıyordu. Tuğçe'yı o şekilde üzmek hiç hoşuna gitmemişse de kendi açısından başarılı bir geceydi. O tatlı kadını seviyordu. Onsuz bir hayat düşünemiyordu. O şimdi yan evde kalırken uyumak bile zordu. Ev o kadar kalabalık olmasaydı bu geceyi onun yanında geçirmek için elinden geleni yapardı. 
Onunla sevişmesi de o kadar önemli değildi. Evet, isterdi ama şart değildi. Ona sarılıp yatmak bile şu anda kendisine yeterdi. Sıkıntıyla yatağında döndü. Onu hatırladıkça vücudunda baş gösteren kıpırtıları görmezden geldi. Bu tatlı ve fedakâr kadın cinsel olarak da kendisini anormal etkiliyordu. Aklını ondan uzaklaştırmalıydı. Gözünün önüne gelen beyaz ve seksi vücudunu yine yerinde dönerek silmeye çalıştı. Açık camdan esen serin rüzgâr bile içindeki ateşi söndüremi yordu. 


O vahşi cadı ne yapıyordu acaba şimdi? O uyuyabiliyor muydu acaba? Evlenme kapanına girdiği için uykusuz muydu yoksa? Kendisi bu kadar mutlu iken o hâlâ huzursuz muydu? Öyle olduğunu tahmin ediyordu. Şimdilik yapacak bir şey yoktu. Ona gerçeği açıklayacaktı bir gün elbette ama şimdi değil. Öğrendiği anda her şey biterdi çünkü. Oyuna geldiğini anladığı anda geri çekilmeye çalışırdı. Belki yine ailesinin zoruyla evlenmek mecburiyetinde kalırdı ama kendisini sevmesi için fazla ümit kalmazdı. 


Onun kendisinden hoşlandığını biliyordu. Hoşlanmasa sevişmezdi. 
Hoşlanmasa kollarında öyle verici olmazdı. Ama sadece seks ile nereye kadar gidilebilirdi? Hoşlanmak yetmezdi. Cinsellik yetmezdi. Onun kendisini sevmesini istiyordu. Öyle sevmeliydi ki, gözlerinin içine bakarken o soğuk gözler aşkla parlamalıydı. Öylesine sevmeliydi ki, öfkelendiğinde ateşle yanan o güzel gözler, ateşini uzun süre koruyamamalıydı. Tıpkı Gülay'ın Osman'a baktığı gibi Tuğçe'nin de kendisine öyle aşkla bakmasını istiyordu. Bu çok saçmaydı. Otuzunu geçmiş bir adamın gencecik bir kadından böyle çocuksu hisleri beklemesi gerçekten de saçmaydı! Ama imkânsız değildi. Düne kadar aşka ınanmıyordu. Sevgiye ınanmıyordu. Neden sankı böyle olmuştu? Tüm kabahat ağabeyi ile yengesindeydi. 

Onların gözlerindeki aşkı görünce, hayatta gerçek aşklar da 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olduğunu anlamıştı. O soğuk ve duygusuz tavırlı Osman'ın bu kadar değiştiğine uzun süre inanamamıştı. On sene önce bile Osman katı, iradeli ve sert bir adamdı. Çok çalışıyor, zekâsının ve sertliğinin faydasını iş hayatında görüyordu. Ama on sene sonra onu gördüğünde iyice şok olmuştu. O sert görünüşü yerinde durmakla beraber pamuk gibi bir adam olmuştu. Aşkın gerçekliğini, onun Gülay'a bakan gözlerinde görmüştü. 
Karısının elini sevgiyle tutan ellerinde görmüştü. Gülay uzakta gezinirken bile onu seyreden, bir an bile gözünün önünden ayırmayan ciddi bakışlarında görmüştü. Ve o lanet olası Manisa'daki çiftlikte aynı duyguları yaşamıştı. 


Gözlerini bir türlü alamadığı sarışın, hiçbir şey olmamış gibi davranmış, kendisine oldukça da mesafeli davranmıştı. Kahretsin! Orada ona âşık olduğunu anlamıştı! Yıllarca içinde olduğu acı ve ölüm dolu bir hayattan sonra buna inanmak istememişti. Bu kadar şanslı olabileceğine, bu kadar harıka bir şeye sahip olabileceğine hiç kafası yatmamıştı. Kime nasıl bir iyilik yapmıştı da Allah kendisine böyle güzel bir duyguyu bahşetmiştı? Duygularından öylesine huzursuz olmuştu ki, bunun tutku olduğunu kendisine telkin edip durmuştu. 


Ve kıskançlık! 


O Burhan denen genç adamı kıskanmaması elinde değildi. Bu da daha evvel bildiği bir his değildi. Daha evvel kimseyi kıskanmamıştı. 
Birlikte olduğu kadınlardan istediği şey, çekici bedenlerinden başka bir şey değildi. Evet, birkaç kadın için dövüştüğü ve birilerinin canını yakıp kendi canının yandığı da olmuştu. Ama hiç birisi kıskançlık yüzünden değildi. Oysa şimdi Tuğçe'yı deli gibi kıskanıyordu. Güzel bir his değildi. 
Fakat en azından sağlıklıydı. Paslanmış kalbinin çalışmaya başladığını gösteriyordu. 


Karahan sıkıntılı bir uykudan sonra, sabah erkenden kalktı. Daha fazla yatakta dönüp duramayacaktı. Özel olarak hazırlattığı spor odasına gitti. Etrafa göz gezdirdi. Çıkabilecek seslerden güzelce izole edilmiş olan odada her türlü spor aleti vardı. Ağabeyinin İstanbul'daki evinden özenmişti. Orada da her türlü malzemeye sahip bir spor odası vardı. 
Osman'ın nasıl olup da böylesine dinç ve atletik olduğunu kolayca anlamıştı. Onun yaşına geldiğinde onun gibi olabilecek miydi acaba? Bu hayatta kavga etmeyi istemeyeceği ender ınsanlardandı Osman. Hiç boş bir adam değildi. Onun Sierra Leone'deki eve nasıl deli gibi daldığını hatırlayınca gülümsedi. İyi ki o esnada kontrolü kısmen eline almıştı. 
Tanıdığı birkaç çılgın insandan birisiydi o! Bir tek tabanca ile katıl dolu bir eve ancak onun gibi bir deli dalabilirdi! Yine kendisinin tehlikede 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olduğunu düşünmüş ve aynı o teknedeki gibi ölümü hiçe sayarak koşarak gelmişti. Onu seviyordu. Öyle bir ağabeyi olduğu için gurur duyuyordu. 
Her zamanki gibi Tuğçe meselesinde de arkasında olmuştu. Evet, biraz kızmıştı ama makul sebeplerden dolayı sonra yanında yer almıştı. 


Etrafı izlemeyı bıraktı. Görünüşe göre burası gerçekten de istediği gibi olmuştu. Emlakçı kadın işini iyi yapmıştı. Aldığı parayı hak etmişti. 
Tuğçe ile evlendiklerinde iki daireyi birleştirmeyi düşünüyordu. Artık kalabalık bir aileleri vardı. Bebeği düşündü. İçini anlayamadığı bir ısı, sevinç sardı. Daha da kalabalık bir aile olacakları kesindi. En az üç çocuk istiyordu. O nefis kadından olacak her çocuğa bayılacağını biliyordu. Bu hislerin hiç birisini ilk evliliğinde ve doğacak olan kızında hissetmemişti. 
Belki de Allah o yüzden kendisinden geri almıştı onları. Bu sefer farklı olacaktı. Onunla, çocuklarıyla ve yeni kazandığı bu kocaman aileyle mutlu bir ömür sürecekti. Tuğçe'nin ailesini de seviyordu. Babasını, annesini, erkek kardeşlerini... Tüm agresifliğine rağmen Turgay'a da kızmamıştı. Onun kendisini sevdiğini biliyordu. Üstelik onun yerinde olsa, kız kardeşine bunu yapan adama daha beter şeyler yapabilirdi. 
Şanslıydı. Bir anda gerçekten de kocaman bir ailesi olmuştu. Evet, bu ev hepsi için yeterli olurdu. Mutfaklar sırt sırta idi. Aradaki duvarı yıkarlarsa hem daha geniş bir mutfağa sahip olabilirlerdi hem de ev birleşmiş olurdu. 


Uzunca bir süre spor yaptı. Üzerindeki atleti terden sırılsıklam olmuştu. Saçları ıslanmış, çıplak teni pırıl pırıl parlamaya başlamıştı. 
Boks torbasına son vuruşlarını yaparken zilin çaldığını duydu. Kıyıdaki havlusunu alıp alnından süzülen terleri sildi. Saate göz attı. Dokuz olmuştu. Bu gelen karşıdakilerden birisi olabilirdi. Tuğçe olmasını umdu. 
Onu sabah sabah görmeyi çok isterdi. Daha ondan ayrılalı on saat olmadan onu özlediğine inanamı yordu. 


Kapıyı açtı. İşte oradaydı. 


Genç kadın ince bluzu ve kısa şortu ile karşısında duruyordu. Bir bahar kadar güzeldi. O kendisi kadar uykusuzluk çekmemiş gibi görünüyordu. Biraz uzamış saçlarını tepesinde yine çocuksu bir tavırla toplamıştı. İri gözleri merakla kendisini süzüyordu. Genç adamın gözleri elinde olmadan dik göğüslerine kaydı. Evde birileri olduğu için olsa gerek içine sutyen giymişti. Yine de elini uzatıp onları avuçlamamak için kendisini Zor tuttu. Bu kadın baştan ayağa seks objesi gibiydi. O seksi beyaz boynunu öpmeyi de çok istiyordu... İnatçı burnunu da... Şu rujsuz bile kırmızı olan dolgun dudaklarını da... 


“Günaydın!” dedi Tuğçe sakın bir sesle. 
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“Günaydın!” diye karşılık verdi genç adam da yavaşça. 


“Spor mu yapıyordun?” diye sordu Tuğçe merakla. Gözleri parlak omuzlarında, ıslanmış saçlarında gezinmişti. 


“Evet. Gelsene...” derken hafif kenara çekilmişti genç adam. 


“Gelmeyeyim...” Yine de meraklı gözleri içeriye kaymıştı. Sonra bir adım öne çıktı. “Ya da şöyle bir bakayım. Emlakçı iyi iş yapmış mı?” 

Onun arkasından kapıyı kapattı Karahan. Şimdi ona arkadan sarılmak, göğüslerini avuçlarken kalçalarını kendisininkilere bastırmak isterdi. O esnada da boynunu öpme isteğini tatmin ederdi. Ama o kadar terliydi ki hem genç kadının kendi teriyle ıslanmasından korkuyordu hem de iğrenmesini istemiyordu. 

Tuğçe yavaşça evi gezdi. Siyah ağırlıklı salonu, beyaz ağırlıklı oturma odasını inceledi. Parmak uçları bazen kaliteli mobilyalara dokunuyordu. Gözleri etrafta gezinirken yavaş yavaş da yürüyordu. 


“Güzelmiş!” dedi sonra yavaşça. 


“Evet! Ben de beğendim,” dedi genç adam. “Evlenince ikimizin olacak...” diye ekledi yavaşça. 

Tuğçe ona döndü. Yavaşça yaklaşıp önünde durdu. Bır süre terli yüzünü seyretti. Sonra hiç tiksinmeden alnına düşmüş siyah ıslak saçları geriye ittirdi. Birkaç saniyelik bu kısa uğraş, Karahan'ın vücudunu germişti. O kendisine dokundukça kahrolası bir ateş tüm bedenini sarıyordu. Tuğçe'nin ince parmakları alnından göğsüne kaydı. Islak tüylere dokundu biran... Sonra da terli kollarından birisine gitti. 

“Yapma şunu!” dedi Kara biraz ters bir sesle. 

Tuğçe'nin gözleri irileşti. “Anlamadım!” 

“Kahretsin! Seni öpmemek için kendimi zor tutuyorum! Sen beni böyle okşadıkça nasıl sakin durabilirim?” dedi Karahan homurdanarak. 

Tuğçe avucunun altındaki nemli kasları bıraktı. Islanmış elini hiç iğrenmeden kendi şortuna sildi. Kendisi de bu yaptığına şaşırmıştı. 
“Affedersin!” dedi yutkunarak. O böyle terliyken bile çok çekici olduğunu ne bilecekti? Sonra kendisini toparladı. “Beni öpmemek için kendini zorladığına inanamıyorum!” dedi alayla. “Sana çekici gelmiyor muyum artık?” 

“Gıcıklık etme! Üstelik bu sabah fazlasıyla çekicisin!” Sıkıntıyla derin bir nefes aldı. Sonra aniden uzanıp genç kadını incecik belinden yakaladı. “Gel buraya!” 

Dudakları kavuştuğunda, Tuğçe hiç itiraz etmedi. Onun terli tenine 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sokuldu. İki eli de önce geniş göğsüne, sonra nemli omuzlarına kaydı. 
Tuzlu dudaklarının tadını algıladığında ona biraz daha sokuldu. Narin bedenini adama yapıştırdı iyice... 


Yarım dakika sonra Karahan başını isteksizce geri çekti. 
“Tuğçe...” diye fısıldadı. 

“Ef...Efendim...” dedi genç kadın zorlukla. Yumulu gözlerini açtı. 
“Duş alayım... yatağa gidelim!” diye fısıldadı genç adam. 


“Olmaz. Bizimkiler uyandı. Ben... seni kahvaltıya çağırmak için gelmiştim...” 


“Hiç mi vaktimiz yok?” diye sordu Karahan sıkıntıyla. Onun sıkıntısını hisseden genç kadın başını iki yana salladı. Bir eli yavaşça aşağıya kaydı. Hâlâ terli bedenini okşuyordu. 

“Hiç yok!” dedi hafif bir gülümsemeyle. “Herkes uyanmıştı ben çıktığımda. Yarım saate kadar hazır olurlar. Seni bekliyoruz, tamam mı?” 
dedi sonra alaycı bir dudak bükmeyle. 


“Sen de bekliyor musun?” 


“Mecburen!” dedi genç kadın. “Babam evin aslında kendisine ait olduğunu açıkça söyledi. Bana laf düşmüyor!” 


“Beni istemiyor musun?” 


“Elbette hayır.” Buna rağmen parmakları aksini ispat etmek ister gibi kıpırdanıp duruyordu. Şortuna doğru usulca inerken, Karahan kısılmış gözlerle onun elini yakaladı. Kararlı bir tavırla geri çekti. 

“Kocan olduğumda bu yaptıklarının hepsini ödeteceğim sana!” 
dedi yalancı bir uyarıyla. Tuğçe'nin gözleri ise şimdi şortundan görünen kabarıklıktaydı. 

“Belki olmazsın!” dedi sakince. Gözlerini kaldırdı. Genç adamın sakalı uzamış yakışıklı yüzünde gezindi. 


“Olmaz mıyım?” diye ciddi anlamda kısılmış gözlerle sordu Karahan. 


“Evet. Şunu anla artık. Sen nasıl benimle evlenmek istemiyorsan, ben de seninle evlenmek istemiyorum. Bir çare arıyorum. Belki bulurum. 
Daha Salı gününe kadar vaktimiz var. Hem ne derler bilirsin. Salı sallanırmış, değil mi?” 

Karahan'ın yüzü değişmişti. “Aptallaşma! Bu konuyu bir daha tartışmayalım. Dün gece o masada her şey belli olmasaydı bile ben öğrendiğimde yine evlenirdik. Çocuğumu görmezden geleceğimi 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düşünerek beni iyice aşağılıyorsun. Hem bu inadını anlamıyorum. Neden evlenmek istemiyorsun? Ben de kabul ettiğime göre sen neden bu kadar mücadele ediyorsun?” 

“Çok basit bir sebebi var!” dedi Tuğçe. Genç adamın teri yüzünden kısmen ıslanmış kendi üstüne baktı. Dudaklarına hafif bir gülümseme yerleşmişti. 

“Bazen yenilgiyi de kabullenmek gerekir!” diye homurdandı genç adam. Bu kadının kendisiyle evlenmek istememekteki inadı artık canını acıtıyordu. Belki de Tuğçe gerçekten kendisine karşı hiçbir şey hissetmiyordu? Belki de kendisi hayal kuruyordu. Onu sevmediği bir erkekle evlenmeye zorlamak adıl miydi? 

“Belki...” dedi genç kadın. Gülümsemesi yok oldu yavaşça. 
Dikkatli bakışlarla karşısındaki iri erkeği süzdü. Onun duygularını anlamaya çalışır gibiydi. Ama adamın asık suratlı yüzünden bir şey anlamak pek mümkün değildi. Sonra iç çekti. “Gitmeliyim... Gecikme tamam mı? Sana yumurtalı ekmek yapacağım. Inşallah yine midem bulanmaz. Sabah çok kötüydü.” 

“Kafanda bir şeyler planladığını hissediyorum ve hiç hoşuma gitmiyor!” dedi Karahan onu duymamış gibi. Sert sesi ve asık suratı ile bir adım atıp gitmek üzere hareketlenen genç kadını yakaladı. “Bir planın varsa bana da söylersen iyi edersin! Şunu da unutma! Ne olursa olsun evleneceğiz!” 

Tuğçe kaşlarını kaldırdı biraz donukça. “Ne olursa mı?” 

“Evet!” 

“Bu fikre kendini alıştırmış gibisin!” 

“Öyle!” dedi genç adam duraklamadan. 

“Neden?” 

“Neden mı? Neden olabilir kı?” diye genç adam karşı soru sordu. 
Ona onu çok sevdiğini nasıl söyleyebilirdi? Şimdi değil... Sonra... Buna hazır olduğunda... Daha romantık bir ortamda... Kaçması için bir fırsatın olmayacağı bir anda! Kendisini sevmese bile kendisine ait olduğu bir anda! Yoksa şu anda Tuğçe belki de gülüp geçecekti. Dizlerinin üstünde sürünerek bile gelse onu kabul etmeyeceğini söylememiş miydi? Bu da kendisini çok üzüyordu. Bula bula neden bu kadar inatçı, bu kadar güzel bir cadıyı bulmuştu? 

“Bebek için değil mi?” diye durumu açıklayıcı bir soru sordu Tuğçe. Gözleri genç adamın tepkisini ölçmeye çalışıyordu ama boşuna uğraşıyordu. 
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“Önemli bir sebep!” diye onayladı Kara sertçe. 


“Doğru!” dedi genç kadın sıkıntılı bir bakışla. “Bebek olmasaydı böyle tuzağa düşmüş olmayacaktın. Benim yüzümden elin ayağın bağlandı. Ben aslında çocuğun başkasından olduğu konusunda inat edecektim. Senin hemen kabul etmen iyi olmadı.” 


“Ne yapsaydım? Hepsi birden üstüne geliyordu. Ayrıca ben hiçbir zaman sorumluluklarımdan kaçmadım!” 


“Bana karşı sorumluluk hissettiğin için mi...” Bir an sustu. 
Meraklı ve hafıf üzgün bakışları vardı. “...Bunun için mi evlenmeyi kabul ettin?” 

“Daha ne öğrenmeye çalışıyorsun anlamıyorum? Daha neyi kurcalıyorsun? Her şey halloldu işte! Babasız bir bebek doğurmayacaksın. 
Baştan beri istediğin gibi senin ilk erkeğin ve kocan olacağım. Ve inan bana bundan hoşlanacağım.” 


“Gerçekten mi?” 
“Kesinlikle!” dedi genç adam dürüstçe. 


Tuğçe gülümsedi. Kolunu kurtarıp kapıya doğru yürüdü. Açtı ve dışarıya çıktı. Yan gözler adama baktı. Gözleri hüzünlü olmasına rağmen neşeli olmasına çalıştığı bir sesle davetini tekrarladı. “Peki, ilk erkeğim... 
Şimdi gidiyorum. Duşunu al ve hemen gel. Yarım saatin var. Çok gecikme. Sonra da erkekleri al biraz gezdir. Biz de Figen ile birlikte bir yere gideceğiz. Seda hamile diye evde kalıyor. Annem de öyle. Akşama da bu evlilik konusunu ailemle yine konuşmak niyetindeyim. Bu sefer son olacak. Söz! Belki akşama güzel haberler olur.” 


Karahan onun arkasından kaşları çatılmış halde bakmaya devam ediyordu. Tuğçe açık bıraktığı kendi dairesinin kapısından içeriye girdi. 
Kapıyı kapatmadan önce bir an genç adamın asık suratına baktı. Sonra yavaşça kapıyı kapadı. 

Genç adam ise bir dakikaya yakın bir süre öylece kalmıştı. Sonra düşünceli bir şekilde kendi dairesinin kapısını kapadı. Duş alıp tıraşını alırken de canı sıkkındı. Bu aptal kadın ne yapmaya çalışıyordu? İçinde anlayamadığı bir sıkıntı vardı. Sözlerini yeniden hatırlamaya çalıştı. Bir mesaj verir gibi değildi. Ama bir şeyler planladığı kesindi. 

Hazırlanıp karşı dairenin zilini çaldığında bunu Tuğçe'ye sormaya niyetliydi. Herkesle merhabalaşıp günaydın dedikten sonra hep genç kadın ile yalnız kalacağı bir an kolladı ama bu fırsatı hiç yakalayamadı. 
Kahvaltı sakin geçmişti. Sanki hiçbir olay olmamış gibi havadan sudan konuşuluyordu. Kahvaltının sonuna doğru Rasim Bey merakla başını 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çevirdi ve Karahan'a bir şey sordu. 


“Aklımda bir şey var. Hep soracağım ama unutuyorum. Aslında Pazartesi de lazım olacak. Senin nüfus cüzdanın var mı? Kimliğin yani? 
O patlamadan sonra kimliksiz bir şekilde Sierra Leone'ye indiğini söylemiştin?” 

Genç adam çatalını batırdığı zeytini ağzına götürmeden önce başını salladı. “Evet! Kimliğim var. Elması çıkardığımızın ikinci senesinde Türkiye'den bir resmi görevli beni görmeye geldi. Madendeki gelişme ve çıkarılan ürünün tutarı dikkatlerini çekmişti. Sierra Leone” deki bankacılık sistemi pek güvenli değildi. Parayı Türkiye'deki bir devlet bankasına yatırma konusunda anlaştık. Onlar da bana ufak tefek sorunlar konusunda yardımcı oldular. Kimliğimi yenilediler. | Cesedim bulunamadığı için anlaşılan ölüm bildirimi yapmamışlar. O kolay olmuştu. Nüfustan hemen çıkarıp kargo ile yollamışlardı. Gerçek soyadımda çıkartılmıştı. Sahte değil yanı. Yine de ben bir süre daha takma soyadımı kullanmayı tercih ettim. Herkes beni öyle tanıyordu. 
Buraya gelince de sizin dikkatinizi çekmemesi için gerçeği söylemedim.” 

“Peki ya askerlik? Askerlik yapmadın sanırım?” 


“Kımlığım ilk çıkartıldığında, askerlik sorunum ortaya çıkmıştı. 
Sağ gözüktüğüm ve hâlâ Türk vatandaşı olduğum için asker kaçağı gözüküyordum. Okulumu son senemde bıraktığımı biliyorsunuz. Askere gitmem isteniyordu. Bedelli Askerlik Kanunu diye bir şeyden bahsettiler. 
Nasıl olduğunu bile anlamadım. Yurt dışında yaşayanlar için bayağı kolaylıktı. İnanmayacaksınız ama Türkiye'ye gelip yirmi bir gün askerlik yaptım. Sonra da bir korkak gibi geri döndüm!” 

“Aileni görmeden mi?” 

“Evet... Aslında... tam olarak değil.” Pişman bir şekilde içini çekti. “Ankara'da onları buldum. Babam daha emekli olmamıştı. Uzaktan izledim bir saat. Bir lokantaya gittiler. Yanlarına gidip gitmemek arasında bocalayıp duruyordum. Kendimi hâlâ çok kötü hissediyordum. Osman'ı ölü sanıyordum. Sonra kalktım ve yanlarından geçtim. Beni fark etmediler bile. Onları öyle yalnız görmek bana çok koymuştu. Keşke yanlarına oturup konuşsaydım. Keşke onlara sarılıp yaşadığımı söyleseydim. O zaman Osman'ın ölmediğini de öğrenirdim. Tereddüdüm bana acı dolu yıllara mal oldu.” 


“Kimse seni uyarmadı mı?” diye sordu Tuğrul. “Resmi işlemler sırasında falan bir gariplik hissetmedin mi?” 


Genç adam başını salladı. “Hayır. Zaten bu konuları kimseyle 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konuşmuyordum. Ölmüş ağabeyimi niye soracaktım ki? Zaten benimle bir tek kışı ilgileniyordu. Tüm resmi işlemlerimi o yapmıştı. Onunla da çok kısa sürelerde görüştük. Sanırım o da bir gariplik hissetmediği için beni hiç bilgilendirmedi. Kazadan haberi olduğunu bile sanmıyorum.” 


“Askerliğini yaptın yani?” 
“Evet. Temel eğitimi aldık. Fazla çocuksuydu...” Alaycı bir dudak kıvırması ile sözünü tamamlamıştı. 


“Afrika'da gördüklerinden sonra öyle olmalı... Söylesene! 
Vuruldun mu hiç?” Bunu soran Rasim Bey'di. Meraklı ve ilgiliydi. Hatta ağzına atmak için eline aldığı yumurtalı ekmeği elinde öylece kalmıştı. 


Karahan başını salladı. “Evet. İki tabanca kurşunu... Biri bacağımda, diğeri sol omzumda. Şanslı bir adamdım. Hiç tüfek kurşunu yemedim. Bir tüfek mermisi çıktığı yerde şişe dibi kadar delik açar. 
Kemik falan dinlemez, parçalar.” 


“Ne iğrenç!” dedi Tuğçe ters bir sesle. “Siz kovboyculuk oynarken, sizin yüzünüzden Afrika halkı açlıktan kırılıyor.” 

“Doğru!” dedi Karahan hiç kızmadan. “Gerillalar iç bölgelere yardımların ulaşmasını engelliyorlar. Kimse de bir şey yapamıyor. Benim yaşadığım bölge artık öyle değildi ama...” 

“Karahan onlara ekip biçecekleri tarlalar ve hayvanlar almış!” dedi Turgay. Eniştesi olacak adama kızgın görünse de aslında ondan hoşlandığı gün gibi açıktı. “Erkekler madende çalışırken kadınlar da o işleri yapmayı öğrenmişler. Biz ordayken denetçiler geldi. Çok memnundular. Birkaç gün de köylülere eğitim verdiler. Koca bir sığırı tek bir adamın nasıl ayaklarından iple bağlayabileceğini ve yere devireceklerini bile öğrettiler. Çok komikti! Bazıları sığırla bir devrildiler.” Sesinde hafif bir alay ve birisine karşı minik bir vurgu vardı. 

“Ben elimden geleni yaptım!” diye homurdandı Tuğrul. 
Kardeşinin kendisiyle alay etmesi savuma pozisyonuna geçmesine sebep olmuştu. Belli ki o da sığır devirme işini denemişti. “Yine de çoğundan iyi yaptım!” 

Turgay neredeyse kahkaha attı. “Evet! Hayvanın tekmesini yiyince iki metre uzağa uçmuştun!” 


“Serbest ayağından uzak kalmam gerektiğin kimse söylememişti!” dedi Tuğrul sertçe. “Hem ben en azından denedim. Sen onu yapmaya bile korktun.” 


“Sığırı niye devirmeye gerek duydunuz ki?” diye sordu Figen. 
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“Her şey için!” dedi Turgay. “Genellikle yaraları ayak kısmında oluyormuş. Yılanlar, böcekler, kayalar vs. O hayvanlar oralarda çok değerli. Herkes tedaviyi kendisi yapmayı öğrensin diye de bir veteriner ders verdi. Ben bile gidip dinledim. Ama İngilizcesi berbattı.” 


“Tekmeyi de o yüzden yedim!” diye hemen kendisini savundu Tuğrul. “Dediklerini tam anlamadım. Tabii iki gün kaburgalarım ağrıdı sonra...” 


“Canım benim!” dedi Seda tatlı bir bakışla. Kocasına önceki gece yatakta sorduğu soruya onun verdiği ilgisiz cevabı unutmuştu. Sonra elleri birleşti. Tuğçe onların ellerinin sevgi ile birbirini sıkması üzerine bakışlarını kaçırdı. Bu tür görüntüler de midesini bulandırıyordu... 


“Yumurtalı ekmek çok güzel olmuştu!” dedi bu sırada Karahan ona. Tuğçe başını genç adam çevirdi. Gerçekten de Kara önüne konan altın sarısı ekmekleri silip süpürmüştü. “Yıllardır yememiştim! Eline sağlık.” 


“Afiyet olsun!” dedi Tuğçe hafif bir gülümsemeyle. 


“Tuğçe bir yemek dehasıdır!” dedi Turgay. “Tabii canı isterse! 
Yakında seni şişko olarak görürsek hiç şaşırmam.” 


Karahan gülümsedi. Gözleri genç kadının üzerindeydi. Tuğçe o bakışlardaki ateşe dayanamayınca, gözlerini kaçırdı hemen. Boşalan çay bardaklarını doldurma bahanesiyle yerinden kalktı. Bir daha da adama bakmamaya özen gösterdi. 


Karahan ise onun kendisiyle göz göze gelmemek konusundaki ısrarının farkındaydı. Ve işin kötü yanı onun aklının bir şeylerle meşgul olduğunu da hissediyordu. İçi bu düşünce ile sıkılmışsa da, genç kadın kendisiyle fazla ilgilenmiyor gibi gözüküyorsa da, genç adam onun bulunduğu ortamda olmaktan çok memnundu. Onu görmek, sesini duymak bile hoşuna gidiyordu. Daha evvel bir kadına böylesine tutulmadığı için hissettiği korku artık geçmiş, yerini doygun bir keyif almıştı. Ona bakmak, konuşmasını dinlemek, küçük tepkilerini seyretmek bir zevkti. İleride tüm gün boyunca ondan nasıl ayrı kalacak, nasıl işe gidecekti hiç bilmiyordu. Allahtan telefon diye bir şey vardı. Osman'ın ve Tuğçe'nin kardeşlerinin Afrika'da iken her gün karılarıyla ve çocuklarıyla görüşmelerindeki yoğun arzuyu şimdi daha iyi anlıyordu. 

Yemekten sonra Tuğçe'nin istediği gibi davrandı. Erkekleri aldı ve kendi arabası ile dışarıya çıkardı. Kahvaltı uzun sürmüştü zaten. 
Neredeyse öğlen olmuştu. Önce yeni büronun kurulacağı binaya gittiler. 
Bina Kızılay merkeze çok yakın, İzmir Caddesi tarafında yeni yapılan 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dört katlı bir yapıydı. İçeride taşeron firmanın elemanları Pazar günü olmasına rağmen harıl harıl çalışıyorlardı. Karahan da ilk kez geldiği için ilgiyle etrafı inceledi. Firmanın ustası onlara bütün binayı gezdirdi. 
Katların çoğundakı işçilik bitmişti. Aslında Rasim Bey'in kızına söylediği sözlerinde gerçek payı da vardı. Karahan ile Osman'ın yeni kurduğu şirket dâhıl, bütün şirketlerin elektronik donanımını kurma ve yenileme ışını onlar almıştı. Tuğçe'nin bu iş yerindeki kurulumdan haberi yoktu. O anda binanın içinde çalışan işçilerin yarısı da Rasim Bey'in şirketinin elemanlarıydı. 


İdari kısım bitmişti. En modern ve en zevkli şekilde döşenmişti. 
Her taraf elektronik aletlerle donatılmıştı. Yine de daha bir haftalık iş vardı. Etrafı inceleme işi bitince binadan ayrılıp Kızılay'da bir kafeye gittiler. Karşılıklı oturup soğuk içecekler ve tatlı söylediler. Dört erkek gerçekten de dikkat çekiciydi. Yaşına göre Rasım Bey bile oldukça yakışıklı ve dinçti. Bu yüzden garson bile belirgin bir saygıyla siparişlerini almıştı. Onların alelade kişiler olmadıklarını anlamıştı. 


Karahan kazandibi tatlısına kaşığını daldırırken Tuğrul'un sorusu ıle başını kaldırdı. 

“Sence Tuğçe oyunumuzu anladı mı?” 

“Hayır! Hepiniz çok iyiydiniz,” diye karşılık verdi yavaşça. 
“Şüpheleri oldu. O çok zeki. Hepimizin aynı anda gelmesi aklını karıştırdı. Allah'tan mide bulantıları dıkkatını dağıttı.” 


“Kızıma bunu yaptığıma inanamıyorum!” dedi Rasim Bey. “Bu kadar uğraşacağına keşke onu sevdiğini söyleseydin! Belki daha doğru olurdu. Halime dün gece onun sana olan ilgisinden biraz bahsetti!” 


“Bilmiyorum. Ben de sık sık bunu düşündüm,” dedi genç adam dalgın bir tavırla. “Hep cesaretimi toplayıp söyleyeyim istedim. Minik girişler yaptım. Evlilikle ilgili küçük şeyler... Ama her seferinde önümü kesti. Şu dizlerim üzerinde evlilik teklif etsem bile kabul etmeyeceğine dair söyledikleri hiç aklımdan çıkmıyor. Sevdiğimi sö yleseydim ve kabul etmeseydı, onu evliliğe zorlayacağımız bir şey kalmıyordu.” 


“Bebeği unutuyorsun!” diye homurdandı Turgay. 


“Doğru! Bebek!” diye mırıldandı Karahan. “Bebek evlenmemizi sağlardı. Zaten tüm ümidim de oydu. Bebek olmasaydı onu ikna etmek zor olacaktı...” Bir an durup düşündü. Kaşları çatılmıştı. Elindeki kaşığını gerisin geri tabağına bıraktı dalgınca. Yakışıklı yüz hatları beyazlamıştı sanki bir anda. “Bebek olmasaydı...” diye tekrar etti yavaşça. Herkes merakla Karahan'a bakıyordu. 
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“Ne oldu?” dedi Rasim Bey de meraklı bir bakışla. 

“Bilmiyorum...” diye mırıldandı genç adam canı sıkkın bir sesle. 
“Bir dakika!” dedi sonra elini cebine atarak. Kot pantolonun sol cebinden telefonunu çıkardı. 


“Kara? Ne oldu?” dedi Turgay da biraz kısılmış gözlerle. 


“Bu sabah Tuğçe hâlâ beni kurtarmaktan söz ediyordu!” diye açıkladı genç adam son derece sıkıntılı bir sesle. Dudakları gerılmişti. 
Çevirdiği numaranın cevap vermesini beklerken kendisini süzen erkeklere göz attı. “O kadar inatçı ki, sabah hâlâ ne yapabiliriz diye düşünüyordu. 
Ben onun için bu evliliği istemiyor gibi gözüküyorum. Fazla inandırıcı oldum galiba. Bana çocuk olmasaydı evlenmemize gerek kalmayacağını söylemişti.” 

“Kahretsin!” dedi Tuğrul da sıkıntıyla. 

“Bunu düşünmemiştik!” diyen Turgay sıkıntıyla yüzünü ekşitmişti. 

“Yapamaz!” dedi Rasim Bey de. Yüzü asılmıştı. “O bebek için hepimizi karşısına aldı. Sana yalan söyledi. Bize yalan söyledi. Gizlice onu doğurmayı göze aldı. Ne kadar kızacağımızı bilerek bunca şeyi göze aldıktan sonra onu... onu aldıramaz!” 

“Belki!” dedi Karahan yavaşça. Telefon çalmaya başlamıştı ama karşıdan açan hiç kimse yoktu. Kaşları daha da çatılırken dişleri kenetlendi. 


“Yapar!” dedi Turgay üfleyerek. “Neyse ki bu ihtimal aklımıza geldi. Akşam onu gözetim altında tutmak lazım!” 

“Bu öğlen dışarıya çıkacağını söylemişti!” diye hemen ekledi Karahan donuk bir sesle. Sakin olmaya çalışıyordu ama gözleri endişesini belli ediyordu. 


“Pazar günü ama...” diye itiraz edecek oldu Tuğrul. 


“Klınıkler, özel hastaneler açık!” 
“Yaşı da müsait olduğu için hiç kimse engel olmaz!” diye homurdandı Turgay. “Yarım saatte halledebilir! Akşam da hiçbir şey 


olmamış gibi eve gelir!” 

“Yapamaz!” dedi Rasim Bey sinirle. “Bebeği aldırsa bile yine evlenmek zorunda olduğunu bilir!” 

“Hayır! Benim rahatlayacağımı ve artık evlenmekten vaz geçeceğimi düşünür. Ben bebek yüzünden mecbur kalmayınca beni kimsenin Zorlayamayacağını biliyor. Onunla sadece bebek için evlendiğimi sanıyor.” 
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“Sakin olalım!” dedi Tuğrul ellerini kaldırarak. “Belki de sadece alışverişe çıkmıştır? Böyle aptalca bir şeyi düşüneceğinden emin değiliz. 
Sadece kuruyor da olabiliriz. O bebeği ne kadar istediğini hepimiz biliyoruz. Diyelim ki gerçekten buna karar verdi. Cesaretini toplaması bile vakit alır. Pazartesi'den önce bunu yapmaya karar veremez!” 


Karahan telefonu kapattı. Tuğçe cevap vermiyordu. 


Ayağa kalktı. “Onu bulmalıyım. Şansa bırakamam. Bende Halime Hanım'ın telefonu yok. Alabilir miyim sizden?” Bir yandan da cüzdanından büyükçe bir miktarda parayı masaya bırakmıştı. Onların kalktığını gören garson hemen masaya yanaştı ve şaşkınca daha tatlılarını bile yemediklerini fark etti. 

Kardeşlerden birisi şaşıran garsona “Sorun yok! Kalkmalıyız!” 
dedi kısaca. Sonra hepsi birlikte kafeden çıktılar. Paranın üstünü bile almaya gerek görmeyince, elinde tuttuğu parayla garson şaşkınca bir süre arkalarından bakmaya devam etti. 

Park ettikleri yerden arabayı aldıklarında, direksiyon kısmına Turgay geçmişti. Onun yanındaki ön koltuğa oturan Kara, Rasım Bey'in verdiği numaradan Halime Hanım'ı arıyordu. 


“Alo!” dedi sakin olmasına çalıştığı bir sesle. Herkesin duyması için de telefonun sesini dışarıya vermişti. “Halime Hanım, ben Karahan...” 


“Evet oğlum?” dedi kadın sakın sesiyle. 
“Eee... Tuğçe yanınızda mı acaba? Bir şey soracaktım da?” 


“Hayır, değil!” dedi kadın normal bir tonla. “Bir saatten fazla oldu çıkalı. Figen'le birlikte çıktılar. Onu arasana!” 


“Aradım... Telefonu cevap vermiyor!” 
“Bana söyle! Bir şey mi istiyorsun? Gelince söylerim! 


“Yok... Sizinle ilgili değil! Telefonu cevap vermeyince meraklandım şimdi!” 


“Allah Allah! Neden cevap vermesin kı? Ha tamam! Bana bir kliniğe uğrayacağını söylemişti! Belki doktorun yanında cevap verememiştir.” 


“Klınık mi?” diye sordu Kara buz gibi bir ürpertiyle. “Neden?” 


“Bilmiyorum. Mide bulantısı için olabilir. Ağzında bir şeyler geveledi. Dur, ben onu arar bulurum şimdi. Seni arasın!” 


“İyi olur. Biz geliyoruz zaten!” 
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Genç adam telefonu kapatınca hemen aracın navigasyonunu açtı. 
“Eve en yakın klinik hangisi acaba? Kahretsin! Yıllardır gelmediğim için hiçbir yeri bilmiyorum!” diye söylendi. Telaştan navigasyonu bile doğru düzgün kullanamı yordu. “Büyük ihtimalle eve en yakın bir yere gitmiştir. 
Bulmamız lazım.” 


“Kolay olmayacak!” dedi Tuğrul. “Bir saat önce çıktıysa da şimdi kürtajı çoktan yaptırmış olmalı! Aptal kız!” 


“Ona başka şans tanımadım!” dedi Karahan perişan bir halde. 
Gözleri yanıyordu. Dudakları iyice kasılmıştı. “Ona bunu yapması için adeta ben çanak tuttum! Aptal gibi davrandım!” 

“Hayır! Sen gerektiği gibi davrandın! Onu şüpheye düşürecek bir şey yapmadın!” dedi Turgay. Yüzü genç adamın acısını hissettiği için iyice asılmıştı. 


”Sevdiğimi bile söyleyemeyecek kadar korkağım. Onun alay etmesinden korkan bir aptalım!” 


“Üff! Dur bakalım! Daha ortada bir şey yok!” diye söylendi Tuğrul. “Topla kendini! Afrika’ da bile böyle telaşlı değildin!” 


“Sabah anlamalıydım!” dedi Kara kendi kendine konuşur gibi. 
“Sabah hissettim ama anlamadım!” 


p? 


“Bak! Öyle bir aptallık yapmışsa bile yine çocuğunuz olur 


Genç adam iç çekti. Kırgındı. Kızgındı. Çaresizdi. “Mesele çocuk değil...” dedi üzgünce. “Mesele onun beni istemiyor olması! Ben çocuk için onunla evlenmiyorum ki! Şu anda durumu ya kötüyse? Morali kesin bozuktur! O kadar istediği bir şeyi aldırmasının başka bir şeyi daha vurguladığı kavradım birden! Söylemişti ama inanmak istememiştim. O beni koca olarak istemiyor.” 


“Saçmalama!” dedi arkadan Rasim Bey. “Bence o seni seviyor!” 


“Sevmiyor! Hoşlanıyorduysa bile bunu yok ettim! Nasıl da kendi hayalimin oyununa geldim. Tuğçe’nin benimle evlenmek istememekteki inadını anlayamadım! Sadece yemin ettiği için sandım. Evlenirsek sever sandım. Oysa o beni hiç sevmedi. Benden kurtulmak için çocuğu feda etmeyi bile göze aldı!” 


Arabada derin bir sessizlik oldu. Sadece motorun uğultusunu duyabiliyorlardı. Karahan başını camdan dışarıya çevirmişti. Gözü büyükçe bir özel hastaneye takılınca hemen “Dur!” dedi Turgay'a. Eliyle işaret etti. “Şuna bir uğrayalım! Sesi biraz titrekti. Araba bir dakika sonra hastane girişine yanaşınca da neredeyse durmadan kapıyı açtı. Bu hastane eve yakındı. Belki... Belki... 
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Kimseyi beklemeden girişteki danışmaya gitti. Kendisine hayranlıkla bakan iki kızdan birisine yöneltti derin bakışlarını. “Tuğçe Taner isimli bir hasta geldi mi acaba buraya?” diye sordu yavaşça. “Kadın doğum için gelmiş olabilir. Olsa olsa en fazla bir saat önce gelmiş olmalı!” 


Genç kız bilgisayar ekranına hızla bakarken başını iki yana salladı. 
“Hayır efendim! Öyle bir giriş yok. Her hangi bir kliniğimize yönlendirilmemiş!” 

Karahan yanına gelen erkeklere baktı. Tuğrul elinde telefon, belli ki Tuğçe'yı arıyordu. “Hâlâ cevap vermiyor. Çalıyor ama açmıyor!” dedi sıkıntıyla. 

Karahan'ın telefonu çalınca, herkes gibi o da merakla ekrandaki isme baktı. İsimsizdi ama az önce aradığı için numarayı tanıyordu. 
Halime Hanım'ın telefonuydu. Genç adam endişe ve çaresizlikle yeşil düğmeye bastı. “Efendim Halime Hanım?” 


“Kara! Garip! Ben de Tuğçe'ye erişemiyorum. Sessize almış olabilir. Figen de telefonunu evde bırakmış. Şimdi canım sıkıldı işte! 
Başlarına bir şey gelmiş olmasın?” 


Bu daha da kötü bir ihtimaldı. Karahan'ın duruşu dikleşti. Aklına bile getirmek istemiyordu. Tuğçe'ye bir şey olabileceğini düşünmek bile çıldırmasına sebep olabilirdi. O kadının tırnağına gelecek zarar, kendisi için dayanılmaz bir ızdırap olurdu. Çocuğu kaybetmeye bile razıydı. O zaten Tuğçe'yı çocuk için istemiyordu ki! Onun endişesi genç kadının acı çekecek olması, boşu boşuna bir operasyon geçirecek olmasıydı! Ve neler duyuyorlardı? Ya kan kaybı olursa? Ya kan kaybından başına bir şey gelirse? Ya anesteziye karşı bir alerjisi varsa? Ya?.. Ya?.. Aklında binlerce kötü ihtimal kahkaha atarcasına koşturup duruyordu. 


Arabaya geri döndüler. Evlerine en yakın hastanelerden başladılar. 
İkiye ayrılmışlardı. Taksicilerin hastane ve klinikleri daha iyi bileceğini düşünen Karahan, taksi tutmuştu. Turgay ile birlikte neredeyse hepsini gezdi. Fakat o kadar çok ihtimal vardı ki! Özel bir muayenehanede bile yaptırabılırdı. Pazar günü açık bir muayenehane bulmanın zor olacağını umuyordu. Buna rağmen levhadakı telefondan aranırsa her doktor iyi bir paraya Pazar gününü feda edebilirdi. 


Dişlerini sıkmaktan artık çenesi ağrıyordu. Neredeyse iki saat daha geçmişti. Telefonları hâlâ cevap vermiyordu. Genç adam perişan olmuştu. 
Ona bakan Turgay bile genç adamın içine düştüğü çaresizliğe acır olmuştu. Artık bu tehlikeli adamın kız kardeşini deli gibi sevdiğinden emindi. Onun çocuk için endişelendiğini sandığı anlar çabucak geçmişti. 
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Şimdi emindi ki Kara kesinlikle kız kardeşleri için endişeleniyordu. 
Endişelenmekten öte aklını kaybedecek gibi gözüküyordu. Son girdikleri hastanede kendisine ters bir şey söyleyecek gibi olan güvenlikçiye öyle bir bakmıştı ki, adam yutkunup kalmıştı. Kızgın bir köpek gibi olmuştu. 
Artık neredeyse saldıracak bir şey arıyordu. 

Taksiye geri yöneldiklerinde, artık gidecekleri bir hastane kalmamış gibiydi. Diğer ekipten de bir ses yoktu. Karahan son bir ümitle Tuğçe'nin telefonunu yine çaldırdı. Artık telefonunu fırlatıp atacak kadar sinirlenmişti. Fakat karşı taraftan telefon açılınca irkildi. 

“Alo?” diyordu genç kadın zarif sesiyle. 

“Tuğçe?” dedi Kara sadece. Aklındaki bütün cümleler, öfkesi, genç kadına olan kızgınlığı uçup gitmişti. 

“Efendim Kara?” dedi yine Tuğçe. Sesi biraz zayıf mı geliyordu? 
Genç adam endişeyle nefesini tuttu. 

“Telefonun cevap vermiyordu...” dedi zorlukla. “Hepimiz endişelendik. Sen... Sen iyi misin?” 

Karşı taraftan kısa bir sessizlik oldu. Karahan onun düşündüğünü hissetti. Belki de bebeği aldırdığını telefonda söylemek istemiyordu? 
Belki de konuşamayacak kadar halsizdi? Sesi gerçekten de pek iyi gelmiyordu. 

“Fena değilim...” dedi Tuğçe sonra. “Telefonu arabada unutmuşuz.” 

“Neredesin? Gelip seni alacağım?” 

“Yok... Gerek yok!” 

“Söyle hemen! Annen bir kliniğe gideceğini söyledi! Umarım... 
Umarım bir aptallık yapmadın?” Acı dolu sesi, üzgün yüzü ile o yıkılmaz adam gibi değildi artık. 

“Kara!.. Ben... şimdi konuşamam.” Genç kadının sesi biraz üzgündü. “Zaten eve doğru gidiyoruz. İki dakika sonra evde olurum. 
Merak edecek bir şey yok. Siz işinize bakın.” 

“Aptal sarışın! Ne demek merak edecek bir şey yok?! Burada hepimiz çılgına döndük!” Genç adam öfkeli değildi ama hissettiği acıdan dolayı da sitem etmekten geri kalamamıştı. 

“Neden?” dedi Tuğçe yavaşça. 

“Senden haber alamadığımız için tabii. Tuğçe.. Ben... Benim sana söylemek istediğim şeyler var...” 

“Nedir?” 
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“Şimdi söyleyemem... Ama gelince söyleyeceğim. Bu aptallık artık bitsin istiyorum. Sen şimdi eve gidip dinlen. Ben de yirmi dakikaya kadar oradayım!” 

Telefonu kapatınca Turgay ile göz göze geldiler. Karahan koyulaşmış gözlerini kaçırdı. Turgay ise onun üzüntüsünün farkındaydı. 
Yavaşça ve endişeyle sordu. “Çocuğu aldırmış mı?” 


Genç adam derin bir nefes aldı. “Sanırım!” dedi yavaşça. “Sesi pek iyi değildi... Eve varmak üzerelermiş!” 


“Uzülme, yine çocuğunuz olur!” 


“Mesele... Mesele bu değil! Benden o kadar nefret ediyor ki... 
çocuğunu feda etmeyı bile göze aldı. Benim çocuğumu... istemiyor! Ben varken istemiyor! Beni istemiyor!” Sesi kısılmıştı acıdan. 


“Saçma! Buna inanmıyorum!” 


“Başka ne anlamı var ki? Belki bir gün beni sever diye düşünmüştüm ama beni hayatından çıkartmak için çocuğu bile aldırdığına göre boşuna ümitlenmişim! Tam bir aptallıkmış!” 


Yeniden taksiye bindiler. Karahan adresi verdi. Genç kadını bulmak adına Dışkapı'daki bütün hastaneleri bile gezmişlerdi. Cinnah yokuşunu tırmanırken, genç adam artık daha sakindi. O an için önemli olan Tuğçe'nin sağlığıydı. Genç kadına çocuk ile ilgili sıkıntı verecek bir söz söylememeye karar verdi. Onun üzüntüsünü arttıracak bir şeye daha izin veremezdi. Kendi acısını unutacaktı. Kendi sevilmeme problemini unutacaktı. Makul ve yumuşak olacaktı. 


Turgay yolda babasını ve kardeşini de bilgilendirmişti. Evin önüne vardıklarında onlar daha gelmemişlerdi. Kara cebinden çıkardığı parayı iyice şişmiş taksimetre ücretine bakmadan ön koltuğa attı. Uzun ve neredeyse koşar adımlarla ön kapıya geldi. O sırada Tuğrul ve Rasim Bey de arabayla evin önüne geldiler. Genç adam şifreyi hızla yazdı. Kapı açılınca hemen içeriye girdi. Merdivenleri çabucak çıktı. Kendi dairesinin karşısındaki kapının önüne geldiğinde bir an durakladı. Eli zile gitmişti ama çalmadan önce öylece kala kaldı. Endişeli, üzgün, korkaktı... 


Arkasından gelen Turgay ise onu beklemeden uzanıp zili çaldı. 
Kapı birkaç saniye sonra yavaşça açıldı. Karahan önce Seda'yı gördü. 
Hamile kadının yüzü belirgin bir ifadeye sahip değildi. Bakışları sıcak da değildi. Bu iyi değildi tabii. Hemen arkasında üzgün bakışlarla Halime Hanım ve Figen vardı. Genç adam dişlerini sıktı. 

“Tuğçe?” dedi sadece. 


Seda kenara kaçılıp girmelerine izin verdi. “Odasında...” demişti 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düz bir sesle. “Dinleniyor!” 
Dinleniyor mu? 


Karahan hafıf ama sıkıntılı bir nefes aldı. Tam yanından geçerken Seda kolundan tuttu. “Bak! Eğer bağırıp çağıracaksan şimdi zamanı değil! 
Anladın mı?” diye uyardı onu. 


Karahan cevap vermedi. Tuğçe'nin odasına yöneldi. Arkadakilerin gözlerinin kendi üzerinde olduğunu hissediyordu. Ona niye bağırsındı kı? 
Yenilgiyi kabul etmişti. Küçük bir sarışın onunla oynamıştı. Önce minik meydan okuyuşlarla, iğneleyici sözlerle ve dayanılmaz güzelliğiyle dikkatini çekmişti. Dahası istemese de adamı kendisine âşık etmişti. 
Hayatında ilk kez evlenmek için can atmıştı. Bu sevginin bir ödülü olarak o bebeğin kendisine verildiğini hissetmiştı. Allah bunca yılın acısını unutturacak bir jest yapmıştı ona! Harika bir kadın ve çocuk vermişti! 
Vermişti ama... 


Ama... Ama aptalca tavırlarıyla, salakça oyunlarıyla, kibirli sözleriyle genç kadını kaybetmişti. Evlenmeleri için baştan bir ümit vardıysa da iki gün içinde onun içindeki hevesi öfkeye ve belli ki nefrete dönüştürmüştü. Kalbi sızlıyordu. Ondan af dıleyecekti. Evet, başka çaresi yoktu. Ondan özür dileyecek ve ne isterse yapacağını açıklayacaktı. 
Madem evlenmek istemiyordu, onu bunun için zorlamayacaktı. Yalnız kalmaya alışırdı. Onsuz olmaya alışırdı. Daha evvelden de yalnız değil miydi? Sevmeyi öğrenmişti işte! Bir daha onu sevdiği gibi bir başka kadını sevemeyeceğini biliyordu. Ama bu sevginin kırıntıları bile kendisine yeterdi. Yıllar sonra bile onu hatırladığında, kalbine usulca yerleşmiş olan bu küçük sarışını sevmekten dolayı pişman olmayacağını biliyordu. Asla olmayacaktı... 


Yavaşça onun odasının kapısı önüne geldi. Kapı tam kapalı değildi. Aralıktı. Elini uzattı. Parmak uçlarıyla ittirdi. Gözleri endişe ile içeriye kaydı. 

Tuğçe yatağının içindeydi. Yarı oturur pozisyonda, sırtını yastığına dayamış, gözlerini de karşı köşeye dikmişti. Üzerinde gecelik bluzu vardı. 
Çarşafı göbeğinin biraz üzerine kadar çekmişti. Elleri kucağında, kıpırdamadan, ifadesiz bir suratla duruyordu. 

Kendisinin geldiğini görünce güzel mavı gözlerini çevirdi. 
Bakışları karşılaştı. Karahan o gözlerin derinliklerindeki üzüntüyü gördü. 
Acıyla sarsıldı... Bu kadın... Onun kadını... Acı çekiyordu! Hem de kendi yüzünden! Nasıl olmuştu da bu sabah onun dediklerinden bu sonucu çıkaramamıştı? Nasıl olmuştu da hayatının en büyük hatasını yapmıştı? 
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“Tuğçe...” diye fısıldadı yavaşça. ‘Aşkım!’ diye ekledi içinden sonra. 
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23. BÖLÜM 


“Kara! Git buradan...” diye fısıldadı genç kadın. Adamın ona aldırmadan içeriye girmesi, her zamanki gibi Kara'nın yine kendisini dinlemediğini gösteriyordu. Buna sinir olması gerekirdi ama olmadı. 
Artık ona alışmıştı. Pervasız kendisine güvenini, yumuşamayı unutmuş kara gözlerinin delici bakışlarını, yeniden gülmeyi unutan keskin dudaklarını garipsemiyordu. Sadece... Sadece bu sefer o gözler... biraz garip bakıyordu. 


Önce bakışlarını kaçırıp kucağındaki ellerine dikti. Ne diyeceğini, ne yapacağını, gerçeği nasıl açıklayacağını bilemiyordu. Zor olacaktı. Her 


edebilmişti... 


Bakışlarını elinde olmadan, merakla yine onun gözlerine çevirdi. 
Genç adam yatağın kenarına yanaşmıştı. Ne yapacağını bilemezmiş gibi duruyordu. İri ellerini de nereye koyacağını bilemezmiş gibi cebine soktu. 
Omuzları da biraz çöküktü. Başı eğik, çenesi gergin... 


“Sana git buradan dedim!” diye yavaşça tekrarladı Tuğçe. Sesi titriyordu. Karahan'ın ardından açık kalan kapıdan diğerleri de usulca içeriye süzülmüştü. Ama birbirlerinin gözlerine bakan ikili bunu fark etmemiş gibi gözüküyorlardı. Üç kadın ve üç erkek, sessizce onları izliyordu. Aralarında ne gibi bir konuşmanın gerçekleşeceğini bilemedikleri için endişe içinde bekliyorlardı. 

“Gideceğim...” diye onayladı Kara derin bir nefes alarak. 

“Güzel... Biraz yorgunum ve dinlenmek istiyorum!” dedi genç kadın başını açık pencereye çevirerek. Açık camdan binaya ait bahçedeki ağaçlar gözüküyordu. Hafif bir rüzgâr onları tatlı tatlı sallıyordu. 


“Ama önce konuşmak istiyorum...” dedi genç adam. 


Tuğçe yine ona baktı. Her zaman öfkeyle parlayabilecek gibi olan gözleri şimdi soluktu. “Ben kavga etmek istemiyorum. Eğer bana bağırıp çağıracaksan...” 

Karahan hafif irkildi. Genç kadın onun gözlerinin biraz daha donuklaştığını gördü. “Tuğçe...” dedi adam yavaşça. Yatağın kenarında uzun boyuyla çekinikçe duruyordu. “Niye bağırayım? Sana 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kızmıyorum...” 
“Öyle mi?” 
“Evet!” 


“Eminim kızmıyorsundur?” dedi genç kadın hafif bir alayla. “Sana açıklama yapmamı da istemiyor musun?” 


Karahan başını salladı iki yana. “Hayır! Bir açıklamaya ihtiyacım yok! Haklı olduğunu biliyorum! Sadece... Sadece bunu yaptırabilmek için benden ne kadar nefret ettiğini düşünüyorum ve... bu beni mahvediyor?” Sesi gerçekten üzüntü doluydu. 

Genç kadın onun ne dediğini anlamamış gibi gözlerini kıstı. 
Dediklerine yoğunlaşmaya çalıştı. Bakışları birazcık canlanmıştı sanki. 
Sıkıntılı bir tavırla dudaklarını kıpırdattı. 


“Bunu da... nereden çıkarttın?” dedi sonra isteksiz bir itirafla. 
“Senden... niye nefret edeyim kı?” 

“Bu başına gelenlerin hepsinin sorumlusu benim! Aileni karşına almanın da... Hamile kalmanın da... Benimle zorla evlenecek olmanın da... Beni seversin sanmıştım ama... bu çocuğu aldırarak... aslında benden ne kadar nefret ettiğini... gayet iyi anladım.” Başı öne eğilmişti. 
Yavaşça yatağın kıyısına oturdu. “Seni suçlamıyorum...” 

“Kara? Sen ne diyorsun?” diye sordu Tuğçe biraz şaşkınca. 

Genç adam onun sesindeki titreşimi fark etmemişti. Uzanıp genç kadının bir elini tuttu. Başparmağı dalgınca ince uzun parmaklarını okşadı. “Seni kaybetmekten öyle korkuyordum ki... saçma bir plan yaptım. Biraz cesaretim olsaydı... seni gördüğüm o ilk andan beri... 
sevdiğimi söyleyebilirdim! Benden kaçarsın diye, benimle dalga geçersin diye yapamadım!” 

“Sen... Sen neler diyorsun?” dedi yine sordu Tuğçe iyice şaşkınca. 

“Evet... Bir plan yaptım. Ailendeki herkesi organize...” 


“O... O değil! Sen ne dedin?” diyerek onun sözünü kesti Tuğçe. 
Gözleri dolmuştu. “Öteki dediğin?..” 

Adam bakışlarını kaldırdı. Koyu gözleri daha da koyulaşmış, çenesi gerilmişti. “Seni seviyorum...” dedi yavaşça. “Ben... çok geç kaldığımı biliyorum. Kendi kendime aptalca mücadele ettim. İlk günden beri senden kaçmaya çalıştım. Önce... babana ve kardeşlerine olan saygımdandı. Kendime bunu yediremiyordum. Onlara ihanet gibi geliyordu. Beni evlerine almışlardı!” 


Arkada onları izleyenler ise merakla konuşmaları dinliyorlardı. 
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Hepsi sessizdi. Kadınlar usulca kocalarına sokulurken, erkekler de koruyucu bir edayla onlara sarılmışlardı. Sanki her biri kendi sevgisini itiraf ediyordu. Sanki her biri o anı tek başlarına yaşıyorlardı. O anda gerçekten kötü gözüken Karahan'ın açıklamaya çalıştığı şey herkesi hislendirmişti. Sonunda o ruhsuz adam ruhunun derinliklerini açıyordu. 
İçindeki yontulmamış adamın iç dünyasını gözler önüne seriyordu. Hem de buna en çok ihtiyaç duyan kişiye... İri ve şaşkın gözlerle bakan Tuğçe'ye! O kocaman mavı gözler iyice nemlenmişti. 


“Bana bakmıyordun bile!” dedi Tuğçe üzgünce. “Yüzüme bakmıyordun! Benimle konuşmuyordun! Görmezden geliyordun!” 


“Çok çaba harcadığım doğru!” diye itiraf etti Karahan. “O kadar güzeldin ki! Bulunduğun ortama enerji ve neşe getiriyordun! Başlarda benimle uğraşman hoşuma gitmedi! Kendimi senden çektikçe beni içine alan bir bataklık gibiydin. Her dakıka daha derine batıyordum! Senden uzak kalmak daha da zorlaşıyordu ve zaten kalamıyordum da!” 

“Yalan bu!” dedi Tuğçe inatla. 


, 


“Bana inanmayacağını biliyorum...” diye mırıldandı Kara. 
“Haksız değilsin! Seni hep üzdüm. Kendi sevgimden korkup sana kötü şeyler söyledim!” 


“Hayır! Söylemedin! Sadece yalan da söylemedin! Evlenmek istemediğini söyledin! Dürüsttün!” dedi genç kadın acıyla. Ama dedikleri doğruydu. Karahan hiçbir zaman kendisine kaba davranmamıştı. 
Kendisine hiçbir zaman yalan söylememişti. Yalan söyleyemeyen birisi olarak da Tuğçe ona saygı duymuştu. “Yalan söyleyerek beni hep yatağında tutabilirdin!” diye fısıldadı. “Sana inanabilirdim! Buna hazırdım! Sonra da çekip gidebilirdin!” 


Karahan'ın kaşları çatıldı. “Gidemezdim!” 


“Evet... Bu yüzden de bana saçma bir evlilik teklif ettin! Seni zorlayabileceğimi nasıl düşündün?” Tuğçe ağlamamak için kendisini zor tutuyordu. Her şeyin daha bir iki ay önce olmuş olması ne garipti. 
Kendisine o kadar uzak geliyordu kı! “Bana öyle zorunlu bir şekilde evlenme teklif etmen hiç doğru değildi! Beni çok kırdın!” 

Genç adam derin bir nefes aldı. Ne diyeceğini bilemiyor gibiydi. 
Gözleri bir an camdan dışarıya, sallanan yapraklara kaydı. Güneş ışınları yeşil yapraklarda oynaşıyordu. Başka zaman olsa Insana neşe verecek bir görüntüydü bu. Yeniden karşısındaki beyaz yüzlü, gözleri ıslakken bile dayanılmayacak kadar güzel olan kadına baktı. 


“Kendimi nasıl affettiririm bilemiyorum. Sanırım başaramam da... 
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Ama seni seviyorum. Seni ne kadar sevdiğimi sen bile anlayamazsın. 
Sana bunun ipuçlarını verdim. Afrika'dan sağ salim döneceğimi söyledim. Seni hiç bırakmayacağımı söyledim.” 


“Yalan!” dedi Tuğçe biraz kızgınca. “Onları söyledin ama bir anlamı yoktu. Beni bırakıp kolayca Sierra Leone'ye gittin. Bir ay boyunca aramadın? Her gün telefonunu bekledim. Buna ihtiyacım vardı. 
Haberlerini hep başkasından aldım. Sana çocuğumuzun olacağı haberini vermeyı o kadar istedim kı! Memnun kalmayacağını biliyordum ama...” 
Gözünden bir damla yaş kaydı. Ardından bir damla daha. “...yine de söylemek istiyordum. Birisiyle paylaşmak istiyordum. Ama herhangi birisiyle değil! Çocuğumun babasıyla! Kollarında mutlu olduğum tek adamla! Kara! Sen beni bıraktın? Nasıl seviyorum diyebiliyorsun? Bunu bana yapma! Buna asla inanmam!” 

“Bırakmadım! Her gün senden haber alıyordum. Seni aramadım çünkü... gerçekten cesaretim yoktu. Beni telefonla reddetmen daha kolaydı. Beni terslemen, yüzüme telefonu kapatman... Sanırım gerçekten korkağım. Ayrıca duygularından emin olamıyordum. Kendi duygularımdan emindim. Her gün seni nasıl ikna edeceğimi düşünüyordum. Ama inan bana seni her gün kontrol ettim. Zehra Hanım'a sorabilirsin. Orada kaldığın sürece her gün onu aradım. Ankara'ya gittiğini öğrendim. Seni izleyecek bir adam tuttum. Evet! Bana kızabilirsin! O kadar adileştim! Sana bir şey olmasın diye hep çevrende gezinecek birisini kiraladım!” 

“Saçma!” dedi Tuğçe gözyaşlarını silerek. “Eminim çocuk aklına gelmiştir!” 

“Evet! O da vardı! O çocuk...” Sesi biraz titredi. Hafif bir nefes aldı. “Çocuğumuz tek umudumdu!” 


Burnunu çekti Tuğçe. İri gözlerle adamın perişan yüzünü süzüyordu. “Neden?” diye sordu sonra. 


“Seninle evlenebilmek için!” 

“Bu... bu aptalca!” 

“Kendini benimle evlenmeye mecbur hissetmen için gerekliydi. 
Çünkü sen yemin etmiştin!” 

“Ettim!” 


“Bu yüzden tek çare o bebekti. Ailenin baskısına karşı koyamayacaktın. Benimle istemesen de evlenmek zorunda kalacaktın. 
Sonra... ben sana beni sevmeyi öğretecektim. Tüm ümidim buydu!” 


“Sen gerçekten aptalsın!” dedi Tuğçe ınanmazca. Burnunu yine 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çekti. “Ve beni sürekli ağlatıyorsun! Bunu başarabilen tek erkeksin!” 
Güzel gözleri süzülmüştü. Gülmeye çalıştı ama kırmızı dudakları hafifçe kıvrıldı. 


“Sana yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum. Bir oyunla evlenmemizi sağlamak doğru değildi. Ama o kadar inatçıydın ki! Bana dizlerimin üstünde gelsem bile evlenmeyeceğini söyledin!” Genç kadının elini kaldırıp dudaklarına götürmüştü. Tuğçe onun öpüşünden sonra farkında olmadan parmaklarını kıpırdattı. Yavaşça adamın sert çenesine dokundu. Teninin ısısını hissetti. 


“Demek bana oyun oynadın?” diye fısıldadı yavaşça. 


“Tuğçe... Ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten çok Zor durumdayım... İstediğin buysa... sana yalvarabilirim de! Sırf bana bir şans daha verebilmen için her şeyi yapabilirim. Her türlü teklife açığım. 
Bana bir yol göstermen için ne gerekirse yaparım. Yeter ki bana bir çözüm öner! Seni kaybetmek istemiyorum.” 


Herkes şok olmuştu. Tuğçe dâhil. Adamın üzgün dudakları yeniden genç kadının titreyen avucunda gezindi. Üzüntüsünden gözlerini kapatmıştı Karahan. Onun da elleri titriyordu. Onun vahşi bir aslan karşısında bile böyle titremediğini kimse bilemezdi. Ölümle oynarken bile kalbinin bu kadar hızlı atmadığını asla tahmin edemezlerdi. 


“Lütfen... Ben... yalvarmanı istemem!” dedi Tuğçe zorlukla. 


“Hayır! Bundan utanmam. Beni reddetme yeter... Ben bunu hak ettiğimi biliyorum ama... ” devam edemedi. Sustu. 


“Peki, sen... gerçekten ne istiyorsun Kara?” diye fısıldadı genç kadın yeniden akmaya başlayan yaşlarla. 


Adam gözlerini açtı. Sevgi dolu bakışları karşısındaki vahşi sarışının nemli gözlerinde gezindi. Sonra ansızın, yavaşça yatağın yanında diz çöktü. İki eliyle birden genç kadının ellerini tuttu. Usulca sıktı. Ve hasret bir tavırla, aşkla gözlerinin içine baktı. Genç kadının gözleri irileşti. Onun bunu yapacağına inanmamıştı. Yapabileceğine asla ınanmamıştı... 


“Son bir şans istiyorum! Bana son bir şans daha ver! Evlen benimle! İşte dizlerimin üzerindeyim! Sana ne kadar âşık olduğumu asla ıspatlayamam. Belki bana inanmayacaksın da! Ama... madem çocuğu aldırdın?.. En azından çocuk için olmadığını anlayabilirsin! Ben seni istiyorum. Hayatımı seninle geçirmek istiyorum. Seni sevdiğimi yıllar içinde sana ispatlayabilirim. Göreceksin çok iyi bir koca olacağım. 
Elimden geleni yapacağım. Seni mutlu edecek ne varsa yapabilirim. 
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Söylemen yeterli. Belki... Belki ileride benden yine bir çocuk istersin? O zamana kadar hiçbir şey istemem. Sen istemedikçe sana dokunmam bile! 
Söz. Yeter ki evlenelim. Yeter ki yeniden bana güvenmeni sağlamam için bir şans ver.” 


“Kalk lütfen!” dedi Tuğçe ona bakarken. Elleri tutulu olduğu için gözyaşlarını da silemiyordu. Adamın sözleri de tavrı da onu şaşırtmıştı. 
Bunu hiç beklemiyordu. Dağ gibi adamın böyle önünde diz çöktüğüne ınanamıyordu. Gerçekten de Karahan kendi gururunu bu kadar kıracak kadar kendisini seviyor olabilir miydi? 


Bakışlarını Karahan'ın başı üzerinden arkaya çevirdi. Diğerleri durmuş, bu iç acıtıcı sahneyi seyrediyorlardı. İstisnasız bütün kadınların gözleri yaşlıydı. Erkekler ise dut yemiş bülbül gibi öylece kalmışlardı. 
Tuğçe annesinin gözlerindeki yaşları gördü. Kadın hafifçe gözlerini yumarak onun yapmak istediği şeyi onayladı... 


Sonra Halime Hanım döndü. Herkesi odadan dışarıya kovaladı. 
“Hadı bakalım, biz çıkalım artık. Gerisini kendileri halledebilirler!” 


Minik itiraz ve homurdanmalarla herkes odadan çıktı. Ama bir süre meraktan ölecekleri kesindi. Tuğçe ise gülümseyerek onların çıkışlarını izledi. Sonra gözleri yeniden önündeki yakışıklı ama üzgün adama kaydı. Kapı da arkadan çekilince, artık odada yalnız kalmışlardı. 
Sağ elini kurtardı yavaşça. Avucu genç adamın yanağına gitti. 
Yumuşakça dokundu ona. Başparmağı pürüzsüz sert teninde gezindi. 


“Demek beni seviyorsun?” diye sordu. Adamın cevap vermesini beklemiyordu. O ruhsuz Kara'ydı. Duygularını kolayca belli etmeyen, az konuşan, taş kalpli bir adamdı. O yontulmamış bir Afrikalıydı. Tüm cesaretine rağmen sevdiğini bile söylemekten korkan iri bir çocuktu. Ama o gözler yeterince konuşuyordu. Sevgi dolu, aşk dolu bakışlardı. 
Yenilgiyi neredeyse kabul etmekte olan bir erkeğin onurlu ezikliğiyle doluydu. “Umduğum kadar romantik olmadı ama olsun!” dedi gülümsemeye çalışarak. 

Karahan'ın bakışları bir an tereddütle titreşti. 

“Beni çok üzdün!” dedi genç kadın yavaşça. Parmak uçları adamın kirpiklerinde, kalın kaşlarında gezindi. Sonra sıkıntıdan karıştırıldığı belli olan gür saçlara tırmandı. Bir bebeği sever gibi okşuyordu onu. Siyah saçlar parmaklarının arasında kaydı. “Kendini affettirmen yıllar alabilir? 
Buna razı mısın?” diye sordu usulca. 

“Senin için her şeyi yaparım!” dedi adam açık bir dürüstlükle. 
Neredeyse yemin eder gibi... 
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“Allah'tan yalancı birisi değilsin. Sana güvenebilirim sanırım?” 

“Tuğçe?” dedi adam şüpheyle. 

“Sen sersemin tekisin! Senden nefret ettiğimi de nereden çıkardın?” dedi genç kadın minik bir gülümsemeyle. Gözyaşları dinmişti ama her an yerlerinden fırlayacakmış gibi duruyorlardı. 


“Etmeseydin...” diye başladı adam. “...evlenmemek için...” 

“Ne yapmışım ki evlenmemek için?” 

“Hep itiraz ettin!” 

“Senin içindi! Senin tuzağa düşmüş gibi hissetmemen içindi. Bana ınanmıyordun!” 


“Aksine! İnanıyordum. Ama plan gereği... Plan gereği öyle yapmak zorundaydım. Yoksa evlenmeyecektin!” 

“Demek roldü?” 

“Hepsi de! Hatta Ankara'ya geldiğim ilk gece hamile olduğunu biliyordum. O ilk gece mahsustan bebeği aldırmamız gerektiğini söyledim. Benden gizleyecek kadar onu istediğine göre, evlenmek için seni tedirgin edebileceğimi düşünmüştüm.” 

“Ettin! Çok kötüsün!” Sevgiyle gezinen parmakları duraladı bir an. 
“Keşke bunları daha önce söyleseydin! Peki, başka ne yapmışım evlenmemek için?” 

“Üzgünüm! Gerçekten üzgünüm. Çocuğu ne kadar istediğini biliyordum. Onu aldırmana engel olabilmek isterdim... Beni affet!” 

“Şey... Üzülme o kadar...” 


Genç adam iç çekti. “Yine... Yine çocuğumuz olur. Sen de istersen tabı!” 

“Hımm!” diye onayladı Tuğçe. Sesi tatlıydı. Bu düşünceden hoşlanmış bir hali vardı. Güzel gözleri yeniden ışıldamaya başlamıştı. 
Yüzüne de renk gelmişti sankı. “Evlenirsek, isterim tabii! Bir daha yasal olmayan bir bebek sahibi olmak istemiyorum,” dedi ona yumuşak bir tonla. Sonra kırmızı dudakları tatlı bir şekilde kıvrıldı. Muzipçe fısıldadı. 
“Ama önce... önce karnımdakiını doğurmam lazım. Sonra yine bakarız!” 

Kara yerinde gerildi. Gözleri şaşkınlıkla kısıldı. Yavaşça doğruldu. 
Bakışları Tuğçe?” ye inanmazca bakarken, sakar bir şekilde yatağın kıyısına oturdu. “Sen... sen ne dedin?” diye sordu zorlukla. 


“Şaşkın!” dedi Tuğçe gülümseyerek. “Bebeği aldırdığımı da nereden çıkardın?” 
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“Al...Aldırmadın mı?” 


“Aldırmadım tabii! Niye aldıracakmışım? Aslında aklıma geldi. 
Hem de çok önceden. Dün gece de yine aklıma geldi. Seni o kadar seviyordum ki, bebeğim ile ikiniz arasında tercih yapmak zorunda hissettim kendimi. Onu aldırırsam seni özgür bırakacağımı düşündüm. 
Beni sadece bebek için istiyormuşsun gibi gelmişti. O olmazsa sorun çözülür diyordum. Ama az önce söylediğin bir şeyde haklıydın. Bana bebeği aldırdığımı düşünmene rağmen evlilik teklif etmen ve beni sevdiğini söylemen çok güzeldi. Yoksa sana inanmakta zorlanırdım. Bunu itiraf ediyorum!” 


“Yani bugün... sen hastaneye gitmedin mi?” diye sordu Kara şaşkınca. 


“Gitmedim tabii. Alışveriş merkezindeydik. Annem sana numara yaptı. Sanırım biz de seni birazcık kandırdık. Kızdın mı? Ben nikâh için kıyafet bakıyordum. Sevdiğim adama güzel gözükmek istiyorum. Ama onu giy bunu çıkar, gerçekten çok yoruldum. Ayrıca gelinliğimi yine de kendim diktirmeye kararlıyım. Bu senin için biraz pahalı olabilir?” 


“Ve beni seviyorsun öyle mi?” Karahan onu duymamış gibiydi. 


“Hımm!” dedi Tuğçe hâlâ sulu gözlerle. Sonra güldü. Bu gülücük gerçekti. Neşe doluydu. “Bazen...” Bir an durup düşündü. Sonra içten bir bakışla değiştirdi fikrini. “Sanırım çoğunlukla!” 


“Tuğçe! Oyun oynamıyorsun benimle değil mi?” dedi Karahan hâlâ çocukça. Eline bir hediye paketi verilen ve bunun niye verildiğini anlamayan bir çocuk edasıyla bakıyordu. Tuğçe onun yanağını okşadı 


yine. 

“Ah benim Afrikalı sevgilim... Senin için yaptıklarıma bir baksana! Bunu hangı kadın yapardı? Ben de seni görür görmez âşık olmuştum. Hem de ağabeylerime benzeyen bir adamı sevmeyeceğime dair kendime bir sözüm varken. Sen benim hayalimdeki adam değildin. 
Bu yüzden önce beni korkuttun. Senden çekindiğim için sana karşı hep terstüm. Kendimi korumaya çalışıyordum. Aklımı senden uzak tutmalıydım. Ama o aptal Sibel seksi kalçalarından bahsetmeseydi bunu başaracaktım da!” 


“Anlamadım?...” 

“Sibel'i deli gibi kıskanmıştım! Tabii tüm suç sende değil babamdaydı. Biraz zorla seninle birlikte olmamızı sağladı. Belki kötü bir niyeti yoktu ama sen yanımda olunca, dikkatimi çekmeye başlamıştın. 
Sanırım onun gönlünde de ikimizi bir araya getirmek vardı. Sorsan hiç 


481 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


kabul etmez. Fakat bence sırf bu yüzden, kendi kabahati olduğunu bildiği için bu çocuk olayına da yeterince kızamadı. Bunu fark etmedim sanıyor ama ben aptal değilim. Dün gece mutfakta hiç inandırıcı değildi. Sen damadı olacağı için çok memnundu. O da çok akıllı bir adamdır.” 


Karahan ise gülümsemeyen, ciddi yüzüyle öylece duruyordu. 
Tuğçe onun bu ciddi tavrını seviyordu. İç çekerek devam etti. 


“Belki çocuk konusu aklına gelmemişti ama sana âşık olacağımı biliyordu. Özellikle annem! İkisi de beni iyi tanır. Senden bahsederken, aklından neler geçtiğini tahmin edebiliyorum. Şımarık kızlarını ancak senin gibi bir adamın akıllandıracağını falan düşünmüşlerdir. Benim ilgimi ancak senin kadar özgün bir erkek çekebilirdi.” 


“Öyle olduğu için çok seviniyorum. Ve onlar benim hakkımda böyle iyi düşündükleri için de...” diye fısıldadı genç adam. 


Tuğçe yeniden sevdiği adamın gözlerinin içine baktı. Bu erişilmez adamın kendisini sevdiğine inanamıyordu. Ama o gözler yalan söylemi yordu. Ellerini tutan eller neredeyse sevgisini aktarı yordu. 


“Peki, koca adam!” dedi tatlı bir şekilde. “Şimdi bana bu işi tam olarak yapabildiğini göster. Bana ve çocuğumuza... Hadi göster!.. Ne kadar romantik olabileceğini görelim. Yeminimi unutmam için güzel sözler söylemen lazım. Utanmaman lazım. Beni hak etmen lazım... 
Çünkü ben... ben seni hak ettim!” 


Bu kesinlikle doğruydu. Çok az kadın bir erkeği bu kadar sevebilirdi. Çok az kadın bir erkek için bu kadar şeyi göze alırdı. Ve gerçekten çok az kadın aşkı için evlilikten ve çocuğundan vaz geçebilirdi. 


Karahan utanmaksızın yerinden kalktı. Yeniden dizlerinin üstünde yere çöktü. Elleri hâlâ genç kadının ellerindeyken, Tuğçe de minik bir gülüşle yerinden doğruldu. Yatağın üzerinde dizlerinin üstünde ona dönüp yakışıklı yüzüne dikti gözlerini. Onun bunu başarıp başaramayacağını bilemiyordu. Ama başardığı kadarı kendisine yeterdi. Ağzından tek bir kelime bile çıkmasa onunla evlenecekti. Çünkü o kara gözlerdeki bakış yeterdi. Ellerini güçle tutan iri ellerin baskısı yeterdi. Dizlerinin üstünde durması bile yeterdi. Onu seviyordu. Bu deli ve ruhsuz adama âşıktı. Kara belki bu aşkın yoğunluğundan sonra sıkılacaktı. Sıkmamak için elinden geleni yapacaktı. Ama daha şimdiden dünyanın en mutlu kadını olduğunu hissediyordu. Onu da mutlu etmek için elinden geleni yapacaktı. 


“Tuğçe!” dedi Kara ciddi bir sesle. Çok önemli bir iş yapıyormuş gibi ciddiydi. Ve gerçekten de aslında çok önemli bir iş yapıyordu. Onun bu halini de seviyordu genç kadın. Ruhsuzluğunu, sessizliğini, 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erişilmezliğini seviyordu. 
“Evet, yakışıklım!..” dedi yavaşça, onu teşvik edercesine. 


“Tuğçe... Bu hayatta... ailemden daha fazla değer vereceğim bir şey olabileceğini sanmıyordum.” diye başladı. Derin bir nefes aldı sonrasında. “Ama... Sen hayatıma girdiğinden beri... hayatımdaki eksik parçanın... sen olduğunu anladım. Ailem olmadan uzun yıllar yaşadım. 
Ama sen olmadan... bir gün bile yaşayamam.” Biraz gülümsedi. Kalbi aşkla kaynıyordu. Bu küçük kadının aşkıyla... “Aslında... ben iyi konuşmayı bilmem!” dedi onun gözlerinin içine bakarak. Sevgisini en azından ciddi bakışlarından anlamasını istiyordu. 


“Fena gitmiyorsun!” dedi Tuğçe tatlı bir çocuksu neşeyle. 


“Sana tüm söyleyebileceğim... seni çok sevdiğim.” Karahan konuşmasına devam ediyordu. İri elleri genç kadının narin ellerini biraz daha sıktı. “İlk kez âşık birisi olarak... duygularımdan kesinlikle eminim. 
Sana bunu zamanla ispatlayacağım da...” 


“Zaman zaman kavga edeceğiz?” dedi Tuğçe gülümseyerek. 
“Bunu biliyorsun?” 


p? 


“Muhtemelen... Ama ben senin öfkeli haline de bayılıyorum 


“Ben de senin bana ceza verme yöntemine!” dedi genç kadın kıkırdayarak. 


“Geçmişimdeki her şey anlamsızlaştı birden...” dedi Kara dizleri üzerinde yatağa biraz daha sokularak. Genç kadının iki elini birden dudaklarına götürdü. “Sayende, ikinci bir ailem oldu. Kız kardeşlerim, erkek kardeşlerim... Ve bir anda iki annem ve babam... Garip ama kocaman bir aileye sahip olmanın mutluluğunu da sayende yaşadım.” 
Derin bir iç çekti. “Bugün yaptığınız oyunla... kalbimi yerinden çıkaracaktınız!” dedi Karahan tatlı bir sesle. Ciddiydi ama tatlıydı işte! 
“Yemin ederim, çocuktan çok seni düşündüm. Aklımda hep sen vardın. 
Acı çekmene dayanamam.” 


“Çok mu endişelendin?” diye sordu Tuğçe masumca. 

“Kalp krizi geçirebilirdim!” 

“Canım benim!” dedi genç kadın aşkla. Sonra başını salladı. 
“Kara! Durma hadı! Devam et ne olursun!” 


Genç adam minik bir nefes aldı. “O halde... bu sefer doğru düzgün yapayım!” dedi ona yavaşça. Söylediği her kelimeyi dikkatle seçer gibi gayet cıddı, kendisinden emin bir şekilde devam etti. “Tuğçe... Aşkım... 
Vahşi cadım... Hayatıma anlam katan sarışınım. Çocuğumun güzel 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annesi! Benimle evlenir misin? Bu berbat adamı mutlu eder misin? Ona mutluluk yolunda bir şans daha tanıyabilir misin? Seni sevdiğini kanıtlaması için ona bir ömür boyu zaman verebilir misin?” 

Genç kadının gözleri parlıyordu. Dudakları kıvrılmıştı. Bunlar çok güzel sözlerdi. Beklediğinden bile güzeldi. Yine de inatçı bir muziplikle sordu. “Bir ömür boyu beni sevecek misin?” 


“Hımm... Aslıda çok az bir zaman... Ama elimden geldiğince değerlendireceğim!” diye fısıldadı genç adam. 

“Şimdiden başla! Hadi beni sevdiğini bir daha söyle! Duymaya doyamıyorum!” dedi genç kadın ellerini ondan kurtararak. Aceleyle ve neşeyle yere indi. Çıplak ayaklarıyla onun önünde durdu. Ellerinden çekip adamın ayağa kalkmasını sağladı. Ellerini güvenli geniş omuzlarına dayadı. Başını geriye atmış, aşk pırıltıları saçan gözlerle adamın gülümseyen yüzüne bakıyordu. “Söyle hadi! Seni sevdiğim kadar beni sevdiğini duymaya ihtiyacım var!” 

Karahan ikiletmedi. Yavaşça eğildi. Dudakları kıvrılmıştı şimdi. 
Mutlu olduğu belliydi. “Seni seviyorum...” diye fısıldadı onun gözlerinin içine doğru. “Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin? Çocuklarımın annesi olur musun? Beni sevmeye devam eder misin?” 

Dudakları ileride karısı ve çocuklarının annesi olmasını umut ettiği bu şahane kadının güzel kırmızı dudaklarına hafifçe dokunmuştu. O minik temasla bile sanki aşkı dudaklarından akıyordu. Tuğçe de hafifçe parmak uçlarında yükseldi ve güven duyduğu kollara sokuldu. 
Dudaklarını onunkilere sevgiyle yapıştırdı. Bu cevap yeterliydi aslında... 
Ne istediği ve ne demek istediği çok açıktı. Ama dudaklarını geriye çekerken, sözlü olarak da ona duymak istediğini söyledi. 


“Evet...” diye karşılık verdi Tuğçe de sevgiyle. Bu cevaptan hiç pişman olmayacağını biliyordu. “Evet... Evet... Evet...” diye tekrarladı. 

Karahan şeytani bir ışıkla baktı onun gözlerinin içine. Dudakları iyice kıvrıldı. Aldığı cevap yeterliydi. Ama yine de üsteledi. Işi garantı ye almak her zaman iyiydi. 

“Yemin edecek misin?” dedi hafif bir gülümsemeyle. 

Tuğçe kıkırdadı. Mavi gözleri ışıldadı. Ne akıllı bir adamdı bu! 

“Yemin ediyorum aşkım! Seni ömrüm boyunca seveceğim. Seni sevmekten asla vaz geçmeyeceğim. Sana arada kızsam da seni sevdiğimi hep bileceksin! Sen benim ilk... ve tek... ve son aşkımsın...” 
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FİNAL 


Tuğçe adamın iriliğinden ürkmüştü. İleriden uzun adımlarla gelen bu dev zenci, kendi kocasından bile birkaç santım daha uzun ve çok daha iriydi. Kara'nın iriliği estetikti.  Okşamaya, öpmeye, seyretmeye doyamadığı o kaslarla bezeli bedeni son derece kıvraktı. Ona hantal denemezdi. Ustelik evleneli iki buçuk yıl olmasına rağmen, kesinlikle göbeklenmemiş, ağabeyı gibi atletik yapısını korumuştu. Zaten zorlu çalışma hayatının haricinde de sabahları fırsat buldukça yaptığı spor onu dinamık tutuyordu. 

Şaşkın bakışlarını kocasına çevirdi. 

“Sen şimdi bununla mı dövüştün?” diye sordu hayretle. 

Karahan'ın keskin bakışlı gözleri kendilerine doğru gelen iri adamdan ayrıldı. Karısına baktı. Koyu gözleri yumuşadı bir an... Sonra biçimli dudakları kıvrıldı. “Evet! Gençtim o zamanlar. Aptalca mı?” 

“Kesinlikle! Adam senden bile iri"? Merakla yine, yüzünde bir gülümsemeyle kendilerine doğru gelen adama baktı. “Sen delisin!” 


Genç adam kucağındaki bebeği öbür koluna alırken diğer kalın koluyla karısına sarıldı. Tuğçe'nin uzamış saçları kolunun altında kalmıştı. Afrika'nın sıcak güneşinin yaydığı aşırı ışıkta o saçlar altın gibi parlıyordu. 


“Bunu yeni mi anladın?” dedi alaycı bir tavırla. “Asıl seninle tanıştığımda kaçıp gitmediğim için deliyim!” 

Tuğçe ona ters bir bakış attı. “Bak sen! Pişman mısın yoksa yakışıklım?” 

Adam iç çekti. “Zaman zaman ürkmüyor değilim! Hâlâ bu kadar şeyi nasıl hak ettiğimi anlayamıyorum!” dedi sonra. Kucağındakı iki yaşındaki oğlan çocuğu minik ellerini babasının suratında gezdirince gülümsemesi arttı ama geride birazcık da endişe vardı. “Bu mutluluğum elimden alınacak diye ödüm kopuyor!” dedi yavaşça. Oğlunun minik parmaklarını öptü sevgiyle. Çocuk şimdi de babasının gür siyah saçlarıyla oynamaya başlamıştı. 


“Bu duyguyu bilirim!” dedi Osman da alayla. O da karısının elini 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genç bir delikanlı edasıyla sımsıkı tutuyordu. Gülay gülümseyerek kocasına bakınca, Osman'ın da içinin yağı eridi. Gülümsemesi devam etti ama onun da gözlerini minicik bir bulut kapladı. “Ben yıllar geçmesine rağmen bile korkuyorum...” diye mırıldandı. 


Gülay ona biraz sokuldu gülümseyerek. “Merak etmeyin! Kimse bizi sizden almayacak,” dedi yavaşça. “Siz bir çılgınlık yapmayın da... 
Bakın! Sierra Leone'ye geldik ama delirmek yok tamam mı? Akıllı ve efendi olacaksınız. Olur olmaz kavga etmeyeceksiniz! Ve bu iri adam gibisi burada çok varsa, ben bunun için sıkça endişe duyacağımdan eminim!” 

Karahan ağabeyine göz kırptı. “Sence de fazla korunmuyor muyuz?” 

“Ben alıştım!” dedi asık suratlı ağabey. Gülay'sız olma fikri birden midesini düğüm etmişti. Aklındaki sıkıntıyı atmak için dikkatini gelen adama çevirdi. İri zenci uzun adımlarla yanlarına vardı. Hemen elini uzatıp önce Osman'ın elini sıktı. Sonra Kara'ya dostça sarıldı. İki erkek dostça kucaklaştıktan sonra Umdu hayran bakışlarla genç adamın kolundaki erkek çocuğuna baktı. İki erkeğin arasında ezilmeden kalmaya çalışan çocuk da meraklı bakışlarla Umdu'ya bakıyordu. 


“Demek küçük efendi Baran bu? Aynı sana benziyor. Bunu söylemeden edemeyeceğim!” dedi İngilizce. Kahverengi gözleri ışıldıyordu. Oğlan çocuğunun siyah saçlarını, annesininkine benzeyen mavi gözlerini, minik dudaklarını ve sivri çenesini süzdü bir an. Parmak uçları çocuğun avucuna dokundu sevgiyle. Sonra bakışları iki genç kadına kaydı. Her iki kadın da göz alıcıydı. Kendi ülkesindeki esmer güzellere alışmış olan Umdu bile iki kadının benzersiz güzelliği karşısında etkilenerek daha saygılı bir hal aldı. “Hoş geldiniz! Siz Gülay olmalısınız? Osman efendinin size niye bu kadar düşkün olduğunu şimdi daha iyi anladım!” 

Gülay utanarak insanları etkileyen o sevimli gülümsemesiyle ona karşılık verdi önce. Sonra kısaca “Teşekkürler Umdu!” dedi samimi bir tavırla. Onun samimice ismini söylemesi iri zenciye fazlasıyla memnun etmişti. Gülümsemesi yayıldı. “Güzel kızınız gelmedi mi?” 

“Hayır. O Şubat tatilinde yüzme okuluna gidiyor. Babaannesiyle kalmayı tercih etti. Yüzme dersleri ona daha keyifli geliyor sanırım.” 

Umdu başını salladı. “Anlıyorum!” dedi. Sonra bakışları bir başka güzel kadına kaydı. “Ve siz de Tuğçe olmalısınız. Kusura bakmayın. 
Dilim sizin isminize pek dönmüyor. Çok alıştırma yaptım, yine de söylemesi Zor. İnanın bana Afrika güneşi kadar çekici olduğunuzu 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duymuştum ama bu kadarını tahmin etmiyordum. Dostum Kara da en az ağabeyı kadar şanslıymış.” 

“Teşekkürler!” dedi Tuğçe de neşeyle gülümseyerek. Bu adama içi ısınmıştı birden. Kadınların en hassas noktalarına nereden vuracağını biliyordu. 


Kara yalancıktan homurdandı. “Sana burada nezaket dersleri mi verdiler? Eskiden bir inekle bir kadını birbirinden ayıramazdın?” 


Adam tatlı bir homurtuyla güldü. Gözleri dostça bakıyordu. 
“Tabii! Sayende! Senden yediğim dayağa ne kadar sevindiğimi bilemezsin! Hayatımın en berbat olayının bir dönüm noktası olacağını tahmin bile etmezdim. Hayatım değişti o gece! Biliyor musunuz hanımefendi? Bu adam delinin tekidir. Ama çok tatlı bir delidir!” 

“Bilmez miyim!” dedi Tuğçe biraz kınayeyle. 

“Cıddiyım! Sayesinde medeniyeti ve insanlığı öğrendik. Benim ve ailemin değil, bölgedeki herkesin hayatını değiştirdi. Köyde şimdi bir okulumuz bile var. Ama onun adını okula vermedik tabii. Biliyorsunuz... 
Adı bizim buralarda korkutucu bir anlama sahiptir!” 


“Önemli değil!” dedi Karahan sıkıntılı bir tavırla. “Gidelim mi artık? Güneşte pişecekler. Onlar bu sıcağa alışkın değillerdir.” 


Tuğçe etrafını seyreder gibi yaparken gülümsedi. Osman ve Kara'nın kendileriyle ilgili konularda utandıklarını çoktan öğrenmişti. 
İkisinin de üye oldukları dernekler ve yaptıkları gizli iyilikler, eşleri tarafından bile tam bilinmiyordu. Tuğçe bundan emindi. Asık suratlı ve sert görünümlü bu iki ruhsuz adam, gerçekte çok utangaç ve yardımseverdi. Kişisel yumuşaklıklarını gizlemek için de genelde sert sözlere ve ifadesiz tavırlara baş vuruyorlardı. Ve aslında hâlâ deli gibi sevdiği bu sert erkeğin ne kadar romantık olduğunu anladığında, kendisi bile şok olmuştu. Evlendiklerinden sonra onun bu romantıklığını defalarca görmüştü. Aldığı çiçekler, özel günleri unutmaması, kimse yokken söylediği özel sözler ve ateş gibi yakan dokunuşları ile ona eskisinden bile fazla âşıktı. Onsuz bir dakikası bile geçtiğinde, eli hep telefona gidiyordu. Onu sıkboğaz etmekten hoşlanmıyordu ama fark etmişti ki bu ruhsuz kocası, karısı kendisini aradığında çok memnun oluyordu. Sankı bu aramalardan belirsiz bir pay çıkarıyor, gurur duyuyordu. Bu kocaman bebek gerçekten de sevildiğini hissetmek istiyordu. Tuğçe de bunu ona göstermekten hiç utanmı yordu. 


Özel uçağın yanından ayrıldılar. Pasaport işlemleri hızlıca halledildi. Şimdi Karahan'ın topraklarına girmişlerdi. Bu belliydi. Adam 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nereye dönse, nereye baksa, oradaki insanlar geriliyor, saygıyla karışık çekingen bir tavra bürünüyorlardı. Resmi görevliler bile işlemleri hızlandırırken, saygıda asla kusur etmiyorlardı. 

“Burada ünün epeyce arttı!” diye mırıldandı Umdu kendi dilinde. 
“Millet senden korksun mu sevsin mi bilemiyor!” dedi sonra tatlı bir iğnelemeyle. 

“Neden?” diye yavaşça sordu Kara. 


“Generale, çocuklarına ve adamlarına yaptıkların dillerde! Tabii en ufak bir abartı olmadan... Ayrıca bizlere verdiğin paralar da herkesin dilinde. Hiç birimiz bunu gizlemedik. Şaşkınlar ve sana hayret ediyorlar. 
Sen bu güne kadar kimsenin yapmadığı bir şeyi bu ülkenin vatandaşlarına yaptın.” 

“Sadece bir kısmına!” dedi Karahan sıkıntıyla. 

“Hayır! Sen herkese bir umut oldun. Geleceklerine artık güvenle bakıyorlar. Eğitim alıyorlar. O bir kısım insan ileride vali olacak, komutan olacak ve belki de başkan olacak. Daha iyi şeyler yapacaklar. 
Onlar daha iyi şeyler yaptıkça, herkes bundan faydalanacak. Köyümüzün nüfusunun üçe katlandığını biliyor musun?” 

“Cidden mi?” 

“Çoğu kasabadan kalabalığız. Devlet lise yapıyor. Meslek lisesi olacak. Değerli madenler üzerine eğitim verilecek!” 

“Bu iyiymiş!” dedi Karahan. İlgilenmişti şimdi. Tuğçe kendisine soran bakışlarla bakınca da ona gülümsedi. 

“Ne konuşuyorsunuz?” dedi Tuğçe kocasına. 

“Hiç tatlım. Ben yokkensenede neler olmuş onu anlatı yor!” 

“İyi şeyler mi bari?” 

“Evet. Güzel şeyler. Hadi gidelim. Osman da işini bitirdi.” Karının koluna girdi. Yerde gezinen bebek ise garip bir şekilde Umdu'ya uzatmıştı kollarını. Kocaman adamın bir sürü çocuğu vardı ama onları kucağına alıp almadığı kuşkuluydu. İri elleriyle eğilip çocuğu yerden kaldırdı. Once böcek tutarmış gibi mesafeli ve kararsızdı. Ama kocaman burun deliklerine minik parmaklar takılınca hoş bir kahkaha attı. Onun gülmesi Baran'ı da güldürmüştü. Çocuksu bir şekilde kıkırdadı. 

“Amca...” dedi tatlı sesiyle. 

“Senden hoşlandı!” dedi Tuğçe Umdu’ ya. “Normalde pek kimseye sokulmaz.” 

“Bence babası gibi güçlü ve sağduyulu olacak. Onun gibi iyi ve 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kötü insanları kolayca ayırt edebilecek. Kara Efendi olmasaydı benim içimdeki iyi insan belki de hiç meydana çıkmayacaktı. Ona çok şey borçluyuz!” 

“Sadece sıcak bir yemek ve yumuşak bir yatak göstersen yeterli!” 
dedi Karahan huysuzca. Övülmekten hoşlanmadığı belliydi. Tuğçe ile Gülay birbirlerine bakışıp gülüştüler. Dışarıda bekleyen minibüse binerken bile dudaklarında bir gülümseme vardı. Tuğçe yanında oturan Gülay'a baktı. Genç kadın her gün daha da güzelleşiyordu sanki. Elbette bunun önemli bir sebebi daha vardı. 


“Nasılsın?” dedi ona kardeşçe. 

“İyiyim!” dedi Gülay da rahat bir tavırla. 

“Ya küçük bebeğimiz? O nasıl?” 

Gülay elini karnına attı. İnce vücudunda minicik bir çıkıntı baş 


göstermişti son günlerde. Hem de dört aydan biraz fazla bir zamandır... 
Tatlı bir şekilde gülümsedi. 


“Beyefendi iyi sanırım. Sorun yok. Uçağın onu sarstığını zannetmiyorum.” 


“Güzel. Karahan yine amca olacağı için çok sevinçli. Serra'nın bebekliğine yetişemediği ıçın de çok üzülüyordu.” 

“Biliyorum...” Gülümsemesi devam ediyordu. “Bu kadar zorlu iki harıka erkeğe sahip olabilmemiz seni de şaşırtmıyor mu?” dedi alçak sesle. Erkekler minibüsün diğer tarafındaki koltuklara oturmuş ve bir şeyler konuşu yorlardı. Tuğçe de gülümseyerek başını salladı. 


“Evet... Bazen... Ya da çoğu zaman! Hatta bazen rol mü yapıyorlar diye merak etmekten kendimi alamıyorum!” 


“Al benden de o kadar!” derken hafifçe kıkırdamıştı Gülay. 
“Osman beni sevdiğini ilk söylediğinde ona inanamamıştım. Beni çekici bulduğunu biliyordum ama bu bambaşka bir şeydi. Benden nefret ettiği günler bile vardı.” 


Tuğçe başını eğdi. Genç kadının hikâyesini zamanla öğrenmişti. 
Tam bir aile olduklarında Gülay ona Osman ile nasıl evlendiklerini açıklamıştı. Sonra gelişen olaylar ve genç kadının çektiği sıkıntılar, başkasının kaldırabileceği şeyler değildi. Gülay da sevdiği adam için çok fedakârlık yapmıştı. Ve Osman'ın ona âşık olması ise büyük bir mucizeydi. Aradan bunca yıl geçmesine rağmen adamın gözlerindeki aşk hemen hissediliyordu. Gülay bile ona göre daha temkinliydi. Oysa kocasını deli gibi sevdiğini biliyordu. 
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“Çok acı çekmişsin ama sonu güzel olmuş!” dedi ona. 


“Evet!” dedi Gülay. “Onu hâlâ çok seviyorum. Onunla gurur duyuyorum. Göründüğünden daha yumuşak ve iyı niyetlidir. Senin kocan da öyle! Yumuşak kalplılıklerini sertlikleri arkasına gizliyorlar.” 


“Sanırım... Yine de isterlerse kolayca canavar olmalarını anlayamıyorum. Osman'ın Kara'nın kaçırıldığı zaman teknedeki adamları kolayca öldürmesi, Kara'nın üç sene önce generalin iki çocuğunu gözünü kırpmadan öldürmesi, zaman zaman beni düşündürüyor. Hatta korkutuyor. Geri adım atmayı bilmemeleri iyi değil!” 


“Merak etme hayatım! Onlar kendilerini koruyabilir!” dedi Gülay. 
Aslında kendisinin de sıkça endişelendiği bir durumdu bu. “Evet, erkeklerimiz biraz deli dolu... Biraz çılgın ama sadece gerektiğinde! Ben onları spor bir araba gibi düşünüyorum. İçinde yüzlerce beygir barındıran spor arabalar var ya? O kadar gücü sadece lazım olduğunda meydana çıkarırlar. Yoksa çoğu zaman çok sakin ve güzel gözükürler!” 


Tuğçe kıkırdadı. “Bu iyiydi!” dedi neşeyle. O gülünce erkekler bir an iki kadına merakla bakmışlar, onların hiçbir şey yokmuş gibi masumca durması üzerine yine kendi konuşmalarına dönmüşlerdi. 


Çok da kaliteli olmayan bir otoyoldan ilerliyorlardı. Lüks minibüs koyu camlarıyla onları batmaya hazırlanan güneşten ve meraklı bakışlardan gizlerken, aynı zamanda da konforlu bir yolculuk sağlıyordu. 
Yaklaşık bir saat gittikten sonra bir arayola saptılar. O yoldan da yarım saat süren bir yolculuk yapıldı. Çevre değişmiş, sık ormanlar sarmaya başlamıştı etraflarını. Yolun sağında solunda maymunları ve türlü vahşi hayvanları görmek mümkündü. Halk ile bu hayvanlar o kadar iyi kaynaşmıştı kı, kimse birbiriyle ciddi anlamda ilgilenmiyordu. Yöreye has sığırlar da yolun kıyısında otluyorlardı. Hatta bir kartal ahşap bir direğin üstünde, tüm dünyanın hâkimiymiş gibi gururla kasılarak duruyordu. 


Manzara o kadar çeşitli ve değişkendi ki, hiç sıkılmadan etrafı seyrederek yola devam ettiler. Minik Baran bile camdan dışarıya bakıyordu. Çok geçmeden annesinin kucağında uyuyakaldı. Tuğçe onu kollarında sevgiyle tutarken, onun için verdiği mücadeleyi hatırlamıştı. 
Onu aldırmadığı veya ilaç ile olmasına engel olmadığı için sevini yordu. 
Oğlunu deli gibi seviyordu. Kocasına olan sevgisinden farklıydı bu sevgi. 
Eğer Kara ile bir araya gelmemiş olsaydı bile çocuğunun ona olan benzerliği sayesinde adama olan sevgisini de ömür boyu sürdürebilirdi. 
İçinde depreşen mutluluk ile burnunu çocuğunun yanağına dokundurdu. 
Onun kokusunu içine çekerek etrafını seyretmeye devam etti. 


491 


ZORAKİ KOCA ŞAHANE GELİN 


Düğünleri harika olmuştu. O kadar kalabalıktı ki, İzmir'deki evlerinin bahçesi neredeyse yetersiz gelmişti. Normal davetlilerin içinde birçok ünlü de vardı. Davet bile beklemeden gelenler de olmuştu hatta. 
Herkes memnun kalmıştı. Resmi nikâhlarını önceden yapmışlardı ama ilk geceleri için ikisi de düğünü beklemişti. O özel gecede genç adam çok nazıktı. Bir erkekle birlikte olma konusunda ilk tecrübesiymiş gibi yavaş ve sevecendi. O ruhsuz adamın nasıl o kadar nazik olabildiğini anlayamıyordu. Onu nasıl da yanlış tanımıştı? Adamın görüntüsüne aldıracak olsa, o tam bir duvardı. Ama artık o duvarın içinde ne kadar harıka bir insan olduğunu biliyordu. Arada minik tartışmaları da oluyordu tabii. Sonları güzel öpücüklerle biten bu tartışmalar ikisinin de canını yakmıyordu. Aradan geçen üç seneye yakın zamana rağmen Tuğçe onu hâlâ beğeniyor ve hâlâ fazlasıyla çekici buluyordu. Bebeklerinin varlığına rağmen bile ondan kopmamış, kadınlık görevlerini de her zaman zevkle yapmıştı. Kocasının da her zaman anlayışlı olması bir etkendi tabii. O Iyı bir baba ve gerçekten de iyi bir kocaydı. Buna inanmakta zorlansa da umduğundan çok, çok daha iyi bir evliliği vardı. Sonunda kendi anne babasınınkı gibi sevgi dolu bir hayata kavuşmuştu. Şımarmamak elde değildi. O da aslında az önce kocasının dediği gibi bu mutluluğunun elinden alınacağından korkuyordu. Bunun olmaması için de her zaman Allah'a şükrediyor ve dua ediyordu. 


Gözleriyle sevdiği erkeği süzdü. Zaman zaman onu kıskandığı olmuyor da değildi. Gülay'ın da kıskandığını biliyordu. Fakat yapacak bir şey yoktu. Yaşlandıkça bile yakışıklılıklarını koruyan erkeklerle evlenerek bu kadere razı olmuşlardı. Ama kocasının kendisine her zaman bulundukları ortamdaki en güzel kadınmış gibi davranması, bu kıskançlığını biraz dizginliyordu. Gerçekten de değer verilmek ve sevilmek güzel bir şeydi. İç çekti ona bakarken. Mutluydu! Mutluydu! 
Mutluydu! 


Karahan ise karısının kendisini izlediğini hissetmiş gibi derin bakışla gözlerini ona çevirmişti. İkisinin gözleri kesişti. Genç adam o vahşi sarışının sebepsiz yere gülümsemesi ile şaşırdı. Sonra onun etrafına yaydığı bu güzellikten yine kolayca etkilenerek yüzü yumuşadı. O da karısına gülümsedi. Bu kadına doyabildiği bir günü bile yoktu. Ondan uzak kalmak hoşuna gitmiyordu. Tuğçe bebeğin doğumundan sonra bir süre kararsız kalmıştı ama sonra radikal bir kararla şimdilik çalışmak istemediğini söylemişti. Çok sevdiği oğluna bakıcı tutmak istemiyordu. 
Onunla ilgilenmek her zaman karısının hoşuna gidiyordu. Ve tabii geceler de kendisinindi. Gündüzleri oğluyla ilgilenirken, geceleri de kocasını göz ardı etmiyordu. Her gece sevişmeseler bile, onun kollarına kedi gibi 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sokulup uyumak, sıcaklığını hissetmek özel zevkiydi. En sıcak gecelerde bile yatağını ayırmıyor, illa ki kocasının güvenli kollarına gömülüyordu. 
Ve bu harika bedeni sarıp sarmalamak da ayrı bir zevkti. Şu berbat hayatına giren şahane bir çiçekti o. Elde edilebilmek için her türlü mücadeleye ve hileye başvurulabilecek şahane bir kadındı. Onsuz bir hayatı artık düşünemi yordu. 

Araba çelik telli duvarlarla çevrili büyük bir binanın yanından geçtiğinde, Umdu herkese bu binanın elmas çıkarılan yer olduğunu söyledi. Karahan'ın yaptırdığı bu binanın çevresinde elmas çıkartma çalışmaları halen ve verimli bir şekilde devam ediyordu. Şirket genç adama her yıl yüzde beş gibi bir ödeme de yapıyordu. Yanı aslında Karahan hiç çalışmasa bile olurdu. Maden verimli olduğu sürece sadece kendisine değil, ileride çocuğuna bile ödeme yapılacaktı. 

Duvarları geçtiklerinde Tuğçe merakla kocasına baktı. “Senin eski evin burada değil miydi?” diye sordu. 

Karahan gülümsedi. “O yakılıp yıkılmadan önceydi. Sonra köyü gören bir tepeye inşa ettirdim. Koruması da kolaydı. Buraya sadece beş yüz metre ileride. Manzarası da ayrıca çok güzeldir.” 

Umdu sırıttı. “Ev aynen bıraktığın gibi duruyor. Evi de bana verdin ama senin odanı hiç elletmedim. Bir gün geleceğini biliyordum. 
Yine orada kalabileceksin.” 

“Çok özledi!” dedi Tuğçe yumuşakça. “Belli etmedi ama öyle. 
Artık sık geliriz. Türkiye'de şu an mevsim kış. Burasının böyle sıcak olduğuna inanamıyorum.” 

“Biz pek kış bilmeyiz. Yağmur mevsimi geçince hep sıcak olur. 
Kar nedir sadece resimlerden görmüşüzdür. Fakat bir gün karılarımı ve bir iki çocuğumu alıp onları İsviçre'ye falan götürmek istiyorum.” 


Gülay gözleri parlayarak sordu. “Kaç karınız var?” 

“Benim sadece üç...” dedi adam biraz gururla. “İkisi kardeş. 
Ayrıca on çocuğum var. Tabii şimdi bizimle dördü yaşıyor. Diğerleri evlenip gittiler.” 

“Zor olmalı!” dedi Tuğçe de gülümseyerek. “Kara bazen benden bile şikâyet ediyor. Tek kadınla uğraşmak bile dertken üç kadınla uğraşmak daha zor olmalı. Peki üçü nasıl anlaşıyor?” 

“Bilmem!” dedi adam rahatça. “Ben sadece akşamları görüyorum onları. Sanırım bir sorun yok.” 

“Buralarda böyledir,” dedi Kara. “Zaten fazla erkek yok. Savaş yüzünden çok erkek ölmüş veya sakat bırakılmış. Erkek sayısı kadınlara 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göre daha az. Çoğu kadın sokaklara düşeceğine ikinci veya üçüncü eş olmayı kabul ediyor.” 


“Yazık!” dedi Gülay Osman'ın çekici yüzüne bakarken. “Ben kocamı asla bir kadınla paylaşamam!” 


“Ben de!” dedi Tuğçe de. 


“Sizin kültürünüzde olabilir!” dedi Umdu. “Burası Afrika... Bazı kabile reislerinin bir düzineden fazla karısı vardır. Çoğu kadın bunu memnunlukla kabul eder. Benim de babam kabile reisidir. Ama aramız pekiyi değil. Çok gençken ayrıldım. O benim annemin hangi karısı olduğunu bile bilmez!” 

“Gerçekten ilginç...” dedi Gülay. “Peki size bir şey olursa ne olacak?” 

Adam omuz silkti. “Hepsi eşit derecede mal varlığımdan faydalanacak. Ama birlikte yaşamaya devam ederlerse genellikle ilk eş lider olur. Onun sözü dinlenir.” 


Tuğçe şeker bir şekilde kıkırdadı. “Allah'tan bizler ilk eşiz. Bu topraklarda üstünüz.” 


“Siz her zaman üstünsünüz!” dedi Osman da karısının gözlerine bakarak. Uzanıp Gülay'ın elini tuttu. “Sizler kalbimizin sahibisiniz!” 


“Vay!.”” dedi Tuğçe hemen. “Kara bana niye böyle şeyler söylemiyorsun?” 


Genç adam onun alaycı bakışları karşısında gülümsedi. “Osman'ın pratığı çok! Kaç yıldır evliler. Ayrıca yaşlı bir adam olarak da genç karısını elinde tutmak istiyor tabii!” 


“Sensin yaşlı!” dedi Osman ters bir bakışla. 


“Geldik!” dedi o arada Umdu. Böylece iki erkek kardeşin meydan okuyan bakışmalarını engellemiş olmuştu. Gözler batan akşam güneşinin yarattığı kızıllıkla çok uyumlu duran bembeyaz binaya kaydı. İki katlı ve çok genişti. Çevresinde birkaç küçük bina daha vardı. Bunlar bazı çalışanların kaldıkları yer olmalıydı. Binanın her yerinde sıcağa dayanıklı güller ve sarmaşıklar gözüküyordu. Çevresinde çirkin durmayan bir duvar vardı. Ama duvarın üzerinde vahşi hayvanlardan ve kötü niyetli kişilerden korunmak için elektrikli teller yerleştirilmişti. Ev sırtını da sık bir ormana dayamıştı. Orman iki yüz metre kadar gerideydi ama her halde pencerelerinden çok güzel bir manzara oluşturuyor olmalıydı. Evin ön tarafı ise verimli gözüken bir ovaya bakıyordu. Alaca karanlık bastığı için ova daha da yeşil duruyordu. 
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“Bu tarlalar ve ağaçlar Kara Ffendi'nin eseridir,” dedi Umdu. 
“Ekip biçmeyi ve hayvan yetiştirmeyi yeniden öğrendik. Şimdi her şey tıkır tıkır çalışıyor. Madende çalışmayanlar hayatlarını geçindirecek kadar kazanabıliyorlar. Göç olunca da ekonomi olumlu yönde düzeldi.” 


“Sen hâlâ madende misin?” diye sordu Osman. 


“Hayır. Ağır işler ve stres için yaşlandım artık. Kara'nın verdiği para ile çalışmama gerek yok ama bu sefer de rahat etmiyorum. Şimdi hayvancılık yapıyorum. Köyde... yani aslında kasaba oldu, aşağı yukarı yüz baş sığırım var. Kendim yetiştirip kendim kesiyorum. Tam otuz adam çalışıyor. Fena bir iş de değil. İki oğlum hiç değilse bu işle meşgul olup serserilik düşünecek vakitleri olmuyor. Gelişmenin kötü yanı bazen serseriler de gelip gidiyorlar. Fakat fazla barınamıyorlar.” 


“Gerillalar geliyor mu?” diye sordu Kara. 


“Zaman zaman... Sadece bir şeyler içmeye veya almaya. 
Genellikle bir olay çıkarmıyorlar. Burası kurtarılmış bölge gibi oldu. 
Zaten kasabada devletin atadığı polislerden başka senin ayarladığın korumalar da kimseye göz açtırmıyor. Bir oğlum da onların arasında...” 


Anlaşılan Umdu gerçekten de bu kasabayı seviyordu ve çocuklarını her alanda kontrole sokmuştu. Endişe duyulacak tek şey, bunun bir diktatörlüğe dönüşüp dönüşmeyeceğiydiı ama öyle olmadığı bir kaç dakika sonra meydana çıkmıştı. Evin geniş bahçesine girdiklerinde muazzam bir kalabalıkla karşılaştılar. O kadar kalabalıktı kı, Kara dâhıl herkes şaşırdı. Yerlere oturmuş olan koyu derili ve renkli giysili insanlar hemen ayağa kalkmış ve alkışlarla geçen arabayı selamlamaya başlamışlardı. 


“Senin için buradalar!” dedi Umdu en ufak bir kıskançlık belirtisi göstermeden. Yüzünde keyifli bir sırıtış vardı. Belli ki o da bu uzun ve esmer suratsız adamı çok seviyordu. 


Kara camdan dışarıya şaşkınca bakarken, “Durdur arabayı!” diye Krio dilinde konuştu. Genç şoför hemen arabayı durdurdu. Minibüsün kayan kapısını açan Karahan duraksamadan dışarıya attı kendisini. Yaşlı ve saçları beyazlamış bir adamın önünde durdu. Elini uzatıp onun elleri olmayan bileklerini dostça tuttu. Ona birkaç şey söyledi. Arabada oturanlar, yaşlı adamın hatırını sorduğunu anladılar. Adamın yanında bir de kadın vardı. O da hatırı sorulunca kocaman gözleri mutluluktan daha da kocaman oldu. Dolgun dudakları açıldı ve beyaz dişleri gözüktü. 


Karahan arabadan inince, Osman ve Umdu da inmişti aşağıya. 
Bazıları Umdu'yu tebrik ediyordu. Dostunu değil de çok daha yakın bir 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aile bireyini yeniden gördüğü için onu kutluyorlardı. Belli kı Umdu da buralarda çok seviliyordu. Bazıları da hayranlıkla Osman'ı izliyordu. 
Kara Efendi'nin ağabeyinin ona yakışır birisi olması herkesi etkilemişti. 
Osman'ın üzerindeki bej gömlek bile atletik yapısını gizleyemiyordu. 
Şakaklarından yeni kırlaşmaya başlamış saçları ve keskin bakışları ile eski zamanların güçlü avcılarına benziyordu. Garip bir şekilde insanlar ellerini uzatmış, dokunma ihtiyacıyla Osman'ın omzuna, sırtına, kollarına dokunmaya çalışıyorlardı. 


Asıl şaşkınlık iki genç kadının minibüsün açık kapısından inmesi ile yaşandı. Herkes zaten efsane beyazın karısını merak ediyordu. Fakat arabadan kırmızı saçlarıyla gecenin kırmızılığını daha da ortaya çıkaran Gülay indiğinde önce hayret dolu bir uğultu oldu. Gözler iınanmazcasına ince bedenine, beline kadar gelen pelerin gibi saçlarına ve bakmaya doyulamayan güzel yüzüne takıldı. Kimsenin ömrü boyunca onun kadar güzel birisini görmediğini anlamak zor değildi. 

Sonra da Tuğçe adımını yavaşça dışarıya attı. Onun da uzun sarı saçları göz alıcı bir şekilde parıldadı. Herkes susmuştu. Kucağında yeni uyanan oğlu ile genç kadın da çok farklı bir ışıltı saçıyordu. İkisi de birbirinden güzel ve farklı çekicilikteydi. Yan yana duran iki kadın, kocalarının gördüğü ilgi ile tatlı bir şekilde gülümsüyorlardı. Baran ise etrafını hiç yadırgamamış, siyah saçlarına ve beyaz tenine çok yakışan mavi gözleriyle kedisine bakanlara gülücükler saçmaya başlamıştı. 

Karahan eve kadar olan yol boyunca neredeyse önündeki herkesle el sıkışmış, tek tek hatırını sormuştu. Buradaki insanlar ondan diğerleri kadar çekinmiyorlardı. Belli ki uzun yıllar beraber yaşamış olmanın verdiği bir samimiyet vardı. Genç adam herkese kendi dillerinde bir iki şey söylüyor ve sonra bir başkasına geçiyordu. Ciddi yüzü yumuşamıştı. 
Osman ise denilenleri anlamasa ile kendisine uzatılan esmer ve yıpranmış elleri, hatta elsiz bilekleri hiç rahatsız olmadan sıkıyordu. Bir çok kişide de protez el ve ayaklar vardı. 

“Emin olun bu kadar insanın üzerinde çok ciddi emekleri var kocalarınızın!” dedi Umdu iki kadına yavaşça. 

Gülay biraz şaşırmıştı. İri gri gözleri ile Umdu'ya baktı. 
“Osman'ın da mı?” diye sordu hayretle. Bu sefer şaşırma sırası iri adama gelmiş gibiydi. Kaşlarını kaldırdı. 

“Siz Osman Efendi'nin burada yaptıklarını bilmiyor musunuz yoksa?” dedi. 

“Hayır...” diye mırıldandı genç kadın. “Bazı şeyleri sır gibi 


p? 


saklar 
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Adam sırıttı. “Çok modem bir sağlık ocağımız var. İyi maaş alan doktorlarımız... Ocağın adını biz koyduk. Türkiye dedik ona... Tüm aletlerimizi kocanız temin etti. Doktorların maaşını da o veriyor. Şu protezler de onun eseri. Yakında herkesin protezi olacak sanırım. Sağlık ocağına gelen herkese temin etmeye çalışıyoruz. Ben de bana kalan paranın bir kısmıyla bakımevi açtım. Hayatını geçindirmekte zorlanan yaşlı ve sakatlara karşılıksız bakıyoruz. Şu anda seksen üç kışı var. Bu halk çok gururludur. Muhtaç olmayı sevmez. Ama gördükleri ilgi yüzünden artık rahatsız değiller. Kara Efendi bunu öğrenince çok mutlu oldu. Bu sene ek bina yapmaya da başladık. Binayı da ağabeyleriniz yaptırıyor Tuğçe Hanım. İlk geldikleri sene gördüklerinden çok etkilemişlerdi.” 


Tuğçe hayretle kaşlarını kaldırdı. Ama içinden memnundu. Bu Kara denen ruhsuz adam tüm hayatlarını değiştirmişti. Artık babası annesine daha fazla zaman ayırıyordu. Ağabeyleri kendi eşlerine daha çok ilgi gösteriyorlardı. Ve işin ilginç yanı, hayatta paradan daha değerli şeyler olduğunu kesinlikle öğrenmiş gibilerdi. Şimdi artık Tuğçe de anlıyordu. Buraya gelip şu insanları gören kimseler, kendi sağlıkları ve mutlulukları için kesinlikle dua ederlerdi. Demek ki ağabeyleri de bunun farkına burada varmışlardı? Demek ki babasındakı köklü değişiklikler de burada olmuştu? Paranın her şey olmadığını burada anlamak çok kolaydı. 


Büyük evin verandasına vardıklarında, iki kadın da orada ayakta duran uzun bir adamı fark ettiler. Siyah tişört ve mavi kot pantolonu ile garip denecek kadar tehlikeli ama bir o kadar da yakışıklı bir adamdı. Sert kemiklerle süslü biçimli yüzü oldukça esmerdi. Uzunca siyah saçları alnına dökülüyordu. Adamın tehlikeli sınıfından çıkmasını sağlayan tek şey gülen gri gözleriydi. Atletik yapısı ile zor işlerde çalışmaya alışmış bir insan izlenimi veriyordu. Her iki kadın istemeseler de bu adamın kim olduğunu merak etmişlerdi. Neticede her gün böyle birisiyle karşılaşılmıyordu. Gülümseyerek baktığına göre de Karahan'ı tanıyordu. 


Karahan onu görmeden önce kalabalığa bir şeyler söyledi. Kısa ve samimi bir konuşmaydı. Sonra herkes mutlu bir şekilde dağılmaya başladı. Ardından genç adam da verandaya çıktığında uzun boylu yabancıyı görmüştü. “Bak sen!” dedi Türkçe. Yüzünde bir gülümsemeyle adama dostça sarıldı. Iki erkeğin yakın arkadaş oldukları çok belliydi. 
Umdu da güzel bir sürpriz yapmış gibi keyifle sırıtı yordu. 

i “Nasılsın Kara?” dedi adam derin sesiyle. “Evlilik sana yaramış! 
Iyi görünüyorsun!” 
“Evet!” dedi Karahan. “Çok iyiyim. Sana da tavsiye ederim!” 
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Adam küçük bir kahkaha attı. “Benimki biraz zor... Ben de Ebru 

ısımlı bir güzelden nasibimi aldım. Ne yazık ki aramız pekiyi değil. 
Benimle evlenmek istemiyor.” 
“Bu ilginç işte!” dedi Kara biraz şaşkınca. “Sana dayanabilen bir kadın ha? Çok ilginç!” Sonra biraz ileride duran gruba döndü ve adamı onların yanına götürerek tanıştırdı. “Tuğçe. Bu benim arkadaşım ve iş ortaklarımdan birisi olan Selim... Elmas madeninin de hissedarlarından birisidir. Eşim Tuğçe... Ağabeyim Osman ve onun eşi Gülay...” 

Uzun adam kadınların elini kendisinden beklenmeyecek bir nazıklıkle sıkarken, Osman'ın elini de güçlü bir şekilde tutmuştu. 
Gülümseyen gözleri Gülay'ın gri gözlerinden daha koyuydu. Çelik grisiydi. “Ölü olmadığına sevindim Osman!” dedi şakacı bir tonla. 


“Ben de öyle!” dedi Osman da gülümseyerek. “Senin adını çok duydum. İnci işi mi yapıyorsun?” 

“Evet! İnci çiftliğimiz var ama son birkaç senedir elmas işiyle de ilgileniyoruz. Kara sayesinde tabii.” Samimi, yakışıklı ve değişik bir adamdı Selim. Dikkat çekici bir elektriği vardı. Genellikle yakışıklı erkeklerden çekinen kadınlar, onun doğallığı ve samimi gülümseyışı ile rahatlamışlardı. Üstelik de onun bir Türk olması daha da güzel olmuştu. 
Selim'in gözleri Tuğçe'nin kucağındaki erkek çocuğuna kaydı. “Bu şeker oğlanın adı ne?” diye sordu. Ona doğru uzattığı bir parmağı çocuğun mınık eliyle kapılmıştı. 

“Baran!” dedi Tuğçe oğlunu biraz daha sıkarak. Hayatta en gurur duyduğu birkaç şeyden birisi çocuğuydu. Baran da hemen babasına benzeyen esmer adama gülücükler atmaya başlamıştı bile. 

“Güzel isimmiş... Düğününüze gelemediğim için özür dilerim. O sıra Kore'de bulunuyordum. Davetiyenizi sonradan gördüm.” 

“Mesele değil. Şimdi hatırladım. Çok güzel bir takıyı hediye olarak yollamıştınız sonra...” 

“Beğendiğinizi umarım?” dedi genç adam gülümseyerek. “Bu konularda biraz yeteneksizim.” 

“En severek taktıklarımdan birisi!” dedi Tuğçe de samimi bir dürüstlükle. “Çok güzeldi! Teşekkür ederim!” 


“Maalesef güzelliğinize yakışmadığına eminim. Bunu sonra gidermeye çalışırım. Ayrıca...” Gözleri Gülay'ın kırmızı saçlarında gezindi. ©... ayrıca Gülay Hanım'ın saçlarına çok uygun bir renk elmasın burada çıkarıldığını düşünüyorum. Yeni dostluğumuzun hatırına eşine minik bir hediye vermemi kabul eder misin Osman?” diye sordu adam 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sıcak bir tavırla. 


Karısını garsonlardan bile kıskanan Osman, garip ki Selim'e hiç ters bir tepki vermedi. Hatta karısının güzelliğine yakışacak bu hediyeyi sıcak bir teşekkürle onayladı. “Çok pahalı olmamak koşuluyla, memnuniyetle... Diğer türlü ben satın almak isterim!” 


“Kesinlikle mümkün değil,” diye reddetti Selim hemen. 
Umursamaz, cömert ve doğaldı. “Dostluklar parayla ölçülmez. Ayrıca burada olan gelişmeleri görüyorum. Ben yılda en az iki kez gelirim buralara. Sizin yaptıklarınız çok daha önemli şeyler.” Bakışları dağılan kalabalığa kaydı. “Bu kadar kişi boş yere birilerini böyle sevmezler. 
Bunlar sert ve duygularını belli etmeyen insanlar. Ama sizleri nasıl da sevgiyle kucakladılar. Ekonomi dergilerinde adlarınız pek geçmiyor olsa da ne kadar cömert insanlar olduğunuz tüm ülkede biliniyor artık. Sizlerle tanışmak benim için bir şeref...” 


Karahan arkadaşının omzuna hafifçe vurdu. Sonra herkesi evin içine yönlendirdi. 
“Boş ver şimdi bizi... Sen kendini anlat. Bu Ebru nasıl birisi?” 


Evin açık kapısından içeriye girerlerken, önden giden Tuğçe ve Gülay, Selim'in hafif bir iç çektiğini duydular. Söz konusu Ebru isimli kadın olunca belli ki adamın keyfi biraz kaçmıştı. 


“Benim için Zor bir kadın!” dedi yavaşça. “Altı ay kadar önce tanıştım. Onu düşünmemeye çalışıyorum ama aklımdan çıkmıyor. Ne yazık ki hakkımda olumlu düşünceleri yok!” 


Yarım saat sonra geniş bir salonda, artık iyice kararmış ortamı aydınlatan bol ışık altında ve bir yemek masasının çevresinde oturuyorlardı. Eşyalar öncesinde geniş odalara çıkartılmıştı. Yol yorgunluğu ve kirinden arındırılmış bir halde az sonra herkes yeniden aşağıya inmişti. Yemek masanın üstü değişik yöresel yemeklerle donatılmıştı. Fırında pişirilmiş antilop eti ve özel marine edilmiş tavşan eti çok lezzetliydi. Başka et çeşitleri de vardı ama Gülay ve Tuğçe daha çok değişik ve bilmedikleri sebzelerden yapılan soğuk mezelere bayılmışlardı. Etobur erkekler ise hem muhabbet ediyor hem de yemeklerini yiyorlardı. 


Umdu'nun üç karısından ikisi pek az İngilizce biliyordu ama anlaşmak sorun olmuyordu. Zaten hepsi de hayranlıkla iki genç kadının gözlerinin içine bakıyorlar ve bir dediklerini iki etmemeye çalışıyorlardı. 
En ufak bir tepkilerinde bile ne istediklerini anlamak için çırpınıyorlardı. 
Çok pahalı olmayan renkli yöresel kıyafetleri içinde ilk eş kırkından biraz 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fazla gibi duruyordu. İkinci eş de ondan birkaç yaş küçük gibiydi. Son eş ise bir eli olmayan, otuz yaşlarında çok güzel bir kadındı. Onun da kucağında üç yaşlarında esmer bir kız çocuğu gezinip duruyordu. 
Çocuğun meraklı bakışları sık sık iki genç kadına dönüyor, sonra gülümseyıp utangaç yüzünü annesinin göğsüne gömüyordu. Her üç kadının da kendilerine has güzellikleri vardı ve kocaları Umdu'ya çok bağlı oldukları hemen belli oluyordu. Aralarındaki hiyerarşi de sorunsuz işliyor gibiydi. Masada iki genç erkek ve üç genç kız daha vardı. 
Umdu'nun evli olan yetişkin çocukları bile bu özel gecede eve gelip misafirlere saygılarını göstermek istemişlerdi. 


Yemekten sonra kadınlar artık birbirleriyle iyice kaynaşmış gibiydiler. Erkeklerden daha uzak bir köşeye gitmişler, gülüşerek konuşuyorlardı. Özellikle çat pat İngilizce ile anlatılmaya çalışılan çoğu şeye mimikler de karışınca, gülmemek elde değildi. Erkekler olmayınca, Umdu'nun karıları biraz daha rahatlamıştı ve sanki kırk yıllık dost gibi davranmaya başlamışlardı. Adamın kızları da daha neşeli ve daha bilgiliydi. Aldıkları eğitim belirgindi. Ama en ufak bir şeyden zevk aldıkları, iri dudaklarının sık sık gülüşlerle aralanmasından belliydi. 

Gecenin sürprizi olarak önce Türk kahvesi ve ardından da Türk çayı içtiler. Çeşitli meyvelerden oluşmuş son ikram ise gerçekten göz alıcıydı. Tuğçe artık doğumdan sonra zorlukla verdiği kiloları yeniden almaktan korkmaya başlamıştı. Böyle fit bir kocası varken şişko olmak istemiyordu. Eğer burada kalacakları on gün böyle geçecekse korkmaya başlasa gerçekten iyi olurdu. 

Gecenin sonunda odalarına çekildiklerinde, dışarıdan yine hiç bilmediği sesleri dinleyen Tuğçe kocasına döndü. “Bunlar ne?” diye sordu. 

Adam soyunmuş, cibindikli yatağın içine girmişti bile. Gözleri karısının yarı çıplak bedenindeydı. Oğlunun üzerini örten Tuğçe dönüp de onun aç bakışlarıyla karşılaşınca gülümsedi. “Hey! Sana sordum!” 

Genç adam omuz sıilktı. “Her şey olabilir... Az öncekiler sırtlandı... Ormanın arkasındaki düzlükte birkaç aile vardı. Aslan görmek de şaşırtmasın seni. Biraz ilerisi milli park zaten... Yarın sizi oraya götüreceğim. Akşama da kasabaya ineriz. Oranın havası da çok güzeldir. 
Bir bar var ama kötü değil, hoşlanacaksın. Eski filmlerden çıkmış gibi hissedeceksin.” 


“İçki mi içeceğiz? Ben içmem!” 
“Çay ve kahve de var. Eğer Phlio denen sersem kendisini geliştirmemişse kahvesini pek tavsiye etmem. Bir hafta uykusuz kalırsın!” 
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Tuğçe gülerek ona sokuldu. İnce ve seksi kırmızı geceliğinin eteğini kardırdı. Bu gecelik Ankara'dan aldıkları saydam gecelikti ve Kara onu ve içindekini seyretmeye bayılıyordu. Usulca dizleri üzerinde yatağa tırmandı. Cibindiği geri kapattı. Adamın üzerinde örtü falan yoktu zaten. Atlet ve iç çamaşırıyla duruyordu. Kalçalarıyla kucağına yerleşip onu sinsice tahrik ederken yavaşça sordu. “Bu senin işine gelmez mi?” 


Adam hemen iri elleriyle onun kalçalarını yakaladı. Yüzü memnun bir tavra bürünmüştü. “Gelir elbette! Ama benim de bir sınırım var!” 

“Boş versene! Sen her sınırı zorlayan bir adamsın...” 

Kara'nın elleri yukarıya kayarken geceliği de sürüklüyordu. Onun ince kumaşı başının üstünden çıkarmasına yardımcı olan Tuğçe, göğüslerinin avuçlanmasını memnunlukla karşıladı. Ne olur ne olmaz diye giydiği sutyeni, kolayca çıkarılıp bir kenara atılmıştı. 


“Benim sınırlarım zorlayan tek şey sensin vahşi cadım!” dedi adam sevgiyle. Fakat sesine yoğun bir arzu da karışmıştı. 


“Benden memnun değil misin yakışıklım?” dedi Tuğçe de hafıf arsızca. Kalçalarını onun istediği gibi biraz daha bastırarak oynattı. “Beni böyle delirten de sensin!” 


“Bu halini seviyorum!” dedi genç adam. Özellikle çıplak halini daha da seviyordu. Onu kendisine çekerken dudaklarını tazeliğini hâlâ koruyan pembe tepeciklere doğru uzattı. 


Birkaç dakika sonra genç kadın kısık bir sesle sordu. “Sesimizi duymazlar değil mi?” 

Adam gülerek onu çevirdi ve altına aldı. Dudaklarını karısının ateşli dudaklarıyla birleştirmeden önce fısıldadı. “Sanmam... Yine de dikkatli olmakta fayda var. Buraların insanları en ufak bir tehlike için geliştirdikleri çok keskin kulaklara sahiptir!” 


Her ikisi için de güzel bir geceydi. Minik kıkırdamalar ve küçük inlemeler harıç sessizdiler. Gece bir ara Baran'ı kontrol eden Karahan, yatağa döndükten sonra yine karısının çıplak bedenine sarılmıştı aç bir ıhtırasla. Yeni yatağı ne kadar rahat olsa da biraz yadırgayan Tuğçe'yı zaten çok uyku tutmamıştı. Gün henüz aydınlanmaya başlamadan bir süre önce uyuyabılmıştı. Fakat sabah erkenden onu öperek kaldırdı genç adam. 
Çok nazıktı. 

“Hadı aşkım kalk, sana harika bir şey göstereceğim!” dedi sevgiyle. Birlikte duş aldıktan sonra aceleyle odadan çıkardı. Hâlâ uyuyan küçük Baran'ı, Umdu'nun evdeki genç kızına teslim etti. Sonra karısının minik elinden tutarak evin arkasındaki bir kısma götürdü. Burası biraz 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daha yüksekti. Ormanın hemen önüydü. Şimdi göz alabildiğine bir ova hemen önlerindeydi. Doğan güneşin yarattığı harika manzara nefes kesiciydi. Tuğçe gerçekten de nefes bile almayı unutarak sırtını kocasına yaslamıştı. Belini tutan güçlü ellerin güvencesinde başını da geniş göğsüne dayayıp bu güzelliği seyretti. Yavaşça doğan güneş her yeri aydınlatırken, gölgeler usulca yok oldu. Vadideki bir akarsuyun kenarına kurulmuş olan yerleşim yeri yavaşça belirdi. Akarsuyun rengi gittikçe maviye dönüşürken, ova da yeşilin her tonuna dönüştü. Ekilip biçilen topraklar oldukça verimli gözüküyordu. Gökyüzünde ise ava çıkmış ve sürekli dönen iri kuşların bir krallığı vardı. 


“Ne harika!” dedi Tuğçe hayranlıkla. Bu manzarayı defalarca seyretmiş olan Karahan ise başını eğmiş, karısının şakağında gezdirdiği dudaklarını geri çekmeden onun yüzünü izliyordu. Yandan görebildiği kadarıyla bile bu güzel kadının yüzü onun göreceği ve görmüş olduğu her manzaradan daha güzeldi. Daha yıllarca bu güzelliğe bakmaktan bıkmayacağına emindi. 


“Senin kadar değil!” dedi içtenlikle. Normalde rahat bir kışılığı olan Tuğçe utanarak iç çekti. 


“Kara!?” dedi kocasının gözlerine aşkla bakarken. 


“Cıddiyım! Senden daha güzel bir şey hayal bile edemiyorum.” 
Genç adamın dürüst sesi ve ateşle yanan gözleri Tuğçe için fazlasıyla ınandırıcıydı. 


“Gerçekten de üç yıldır beni sevmeye devam ettiğine inanamıyorum!” diye itiraf etti yine de. “Belki benden bıkarsın diye korkuyordum.” 


“Sen bıkılacak kadın mısın aşkım?” dedi genç adam. Dudakları hâlâ şakaklarındaydı. “Şu manzarayı bile her seyredişimde, değişik bir şeyler keşfeder, zevk alırdım. Ama sen ondan bile güzelsin. Her dakika sana daha da çekiliyorum. Sürekli hayat dolu olman hoşuma gidiyor. Bir anın bir anına uymuyor. Senin yanında kendimi hep keyifli hissediyorum. 
Hep yeni şeyler keşfeden birisi gibi mutluyum. Benimle evlendiğin için...” Onu kollarında çevirdi. Derin bakışlı koyu gözleriyle genç kadının içini yine titreterek baktı. Bu bakışlar daha İzmir'deyken Tuğçe'yı esir almıştı. Genç adam onun nasıl etkilediğinin farkında olmadan devam etti. “...ve bana güzel bir çocuk verdiğin için... çok teşekkür ederim! Seni kaybetmekten korktuğum o günleri hatırlamak bile istemiyorum!” 


Eğilip dolgun kırmızı dudaklarına sevgi dolu bir öpücük kondurdu. 
Tuğçe ona sokularak aynı sevgiyle karşılık verdi. Başını geri çeken genç 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adam ona sıkıca sarıldı. Sanki kollarından kaçmasından korkuyor gibiydi. 


“Seni seviyorum...” dedi karısına. “Hem de her gün daha da artan bir sevgiyle seviyorum. Eğer üç sene önce benden kaçsaydın bile seni bulurdum. Beni sevmesen de sana sahip olurdum. Senin için her şeyi yapardım. Sevgini öldürdüğümü zannettiğim günler çok kötüydü. Seni rahat bırakmamı istemene rağmen bunu yapamazdım. Sensiz bir hayatı asla düşünemezdim!” 

“Ama beni çok üzdün!” dedi Tuğçe onu iğnelercesine. “Hele Sibel ile çıkacak olmana çok kızdım. Hayatımda hiç kimseyi bu kadar kıskanmamıştım. Ve o bardaki kadını yanında görünce kıskançlıktan çılgına döndüm. Saçlarını yolmadığıma dua etsin. Sahi! O kadına ne oldu? Kartını vermişti sana?” 


“Senden sonra onu aramayı canım hiç istemedi. Beni büyülemiştin.” 

“Çok güzeldi ama değil mi?” 

“Sanırım... Yine de kesinlikle senin kadar değildi. Üstelik sen de o Burhan denen gençle ilgileniyordun. Senin kıskandığım için onun hiçbir halinden hoşlanmıyordum. Onunla evlenebileceğini düşünmek bile midemi kramplara sokmuştu. Bu yüzden öyle aptalca bir şekilde evlenmemizi istemiştim. Özür dilerim... Gerçekten aptalca ve duygusuzcaydı. Ama kendimi bile anlayamıyordum. Sen beni reddettikçe, gittikçe çaresiz bir hale düşüyordum.” 

Tuğçe başını geri çekip onun yüzünü süzdü. Esmer yüzünde kömür gibi parlayan ateşli gözlerine baktı. Karahan da genç kadının aşk dolu masmavi gözlerine bakıyordu. 

“Biliyor musun? Ben de tüm ailemi ikna edip beni evlenmek için kandırmaya çalışmana hâlâ inanamıyorum. Aslında onlara kızmalıydım ama asıl hain sen olduğun için sesimi çıkarmadım !”” 

“Kötüydüm değil mi?” dedi Kara kendisini affettirmeye çalışır gibi. 

Tuğçe iç çekti. Dudakları kıvrılmıştı hafifçe. “Sana bir sır vereyim mı? Aslında seninle evlenmeyi niye kabul ettim biliyor musun? Yeminimi niye bozdum?” 

“Hı hı!” dedi adam alaycı bir gülümsemeyle. “Dizlerimin üstünde çöküp yalvarmam hoşuna gitti sanırım!” 

Tuğçe kıkırdadı. “Yalancı. Dizlerinin üstüne çöktün ama yalvarmadın bir kere! Neyse, öyle var sayalım. Evet! O da vardı. Ama asıl sebep o değildi. Sana bunu hiç söylemedim. Annem senin beni seviyor 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olabileceğini söylediğinde ona inanmamıştım. Sonra çocuk için rol yapabileceğini ve senin bunu bir silah olarak kullanabileceğini söylemişti. 
Düşünebiliyor musun? Annem her şeyi babamdan öğrendiği halde bana söylemedi. Sadece küçük ipuçları verdi. Ben önce sana o oyunu yapmak istemedim. Anneme inanmıyordum. Sonra aklıma senin bu düzenlemeyi gerçekten yapabileceğin geldi. Benliğimin bir yarısı buna inanmak istiyordu. Karahan beni sevseydi, bu oyunu gerçekten de yapar diyordum. 
Beni elde etmeye uğraşır... Yanı mantıklıydı. Ancak beni seven bir Kara beni elde etmek için tüm ailemi kendi yanına çekebilirdi. Bu çok hoştu. 
Çok harika bir düşünceydi. Ve beni sevseydi, çocuğu aldırsam bile sevmekten vaz geçmezdi, diyordum.” 

“Asla vaz geçmezdim!” dedi adam yemin eder bir tavırla. 

“Evet! Ben de buna inanmak istiyordum. Sonra ben de o oyunu oynamaya karar verdim. Üzülüyordum ve böyle adice bir şey yaptığım için kendime kızıyordum. Ama senin sevgini başka hiçbir türlü anlayamazdım. Dizlerinin üstünde bile elli tane yalan atabılırdın!” 


“Beni çok korkutmuştun gerçekten!” dedi adam sıkıntıyla. 
“Hayatımın en berbat günlerinden birisiydi.” 

“Biliyorum yakışıklım!” dedi Tuğçe sevgiyle. Ne kadar kötü olduğunu ve bebek için değil de, gerçekten benim için endişelendiğini ağabeyım de sonradan söyledi zaten.” 


“Aklımı yitirecektim. Ya sana bir şey olsaydı?” 


Tuğçe onun aniden eski günlere gidip üzülmesi ile kıkırdadı. 
Parmak uçlarında yükselip gerilmiş çekici dudaklarına bir öpücük kondurdu. 

“İşte asıl bu yüzden seninle evlenmeyi kabul ettim. Ailemi bana karşı çeviren, bebeği aldırdığımı düşünen ve buna rağmen bana evlenme teklif eden bir adam, olsa olsa beni seviyor olabilirdi. Hatamı hiç yüzüme vurmadan sadece beni istiyor olman çok güzeldi. Bak! Ben de çocuğumu çok seviyorum. O benim hayatımın anlamlarından birisi... Ama sen bambaşkasın. Sen benim Afrikalı kahramanımsın. Sen ilk andan beri kalbimdeki adamsın...” 


Bir an sevgiyle bakıştılar. Karahan'ın yüzü yine yumuşamıştı. Onu iyice kendisine çekti. Dikkatle gözlerinin derinliklerine baktı. 


“Bunu bir daha söyle!” diye yumuşakça emretti. “Söyle kı dünyayı ayaklarının altına sereyim! Kalbimi de oyuncağın yapayım!” 


Tuğçe hafif sulanan gözleriyle onu seyrediyordu. Bu adam yüzünden ağlamak artık garibine gitmiyordu. Ona olan sevgisi o kadar 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fazlaydı ki, hatırladıkça bile aşktan ve kazandığı mutluluktan gözleri yaşarıyordu. Bu tarif edilebilecek bir duygu değildi. 


“Ah benim ruhsuz kocam! Gülmeyi bilmeyen erkeğim!” diyerek dudaklarını ona doğru uzattı Tuğçe. “Sen benim gördüğüm en erişilmez, en tehlikeli, en karmaşık adamsın... Ve sen... sen benim gördüğüm en romantik adamsın! Seni seviyorum. Seni seviyorum... Asık suratını, ciddi bakışlarını, sert yüz hatlarını ve şu seksi kalçalarını seviyorum... Bana sarılmanı seviyorum. Öpmeni... Dokunmanı... Gözlerime bakmanı... 
Sesini... Romantiklığını... Herkesten gizlediği yardımsever kalbini seviyorum.” 


“Ve bunun için yemin ettiğini unutma?” dedi adam uyarırcasına. 
Gözleri kısılmıştı. 

“Ne yemini?” 

“Beni ömür boyu seveceksin! Söz vermiştin! Öyle değil mi? Bak, ben de yemin ediyorum. Ben seni hep seveceğim tatlı sarışınım... Benim güzel, vahşi kadınım. Yemin ederim ki seni sevmekten hiç yorulmayacağım. Bir an bile bundan vaz geçmeyeceğim... Sen de vaz geçme!” 

Tuğçe de ona verdiği sözü çok iyi hatırlıyordu. Belki birkaç kelime değişik olabilirdi. Aynen tekrarladı. “Sana yine yemin ediyorum aşkım! 
Seni ömrüm boyunca hep seveceğim. Seni sevmekten hiç vaz geçmeyeceğim. Seninle arada bozuşsak da seni sevdiğimi hep bileceksin! 
Sen benim ilk... ve tek... ve son aşkımsın...” 


Karahan sonunda dudakların birleştirmişti. Karısının taze dudaklarını öperken keyfi yerine gelmiş bir hali vardı. Daha fazla konuşmaya gerek yoktu. Yeni doğan güneşin ışıkları onların aşkla kavrulan bedenlerine sarıldı. Sanki yeminlerini pekiştirmek ister gibi sardı onları. Bir kartal keskin bir çığlık attı. Bir maymun da bu mutluluğu onaylarcasına güldü. Çevredeki kuşlar şakımaya başlamıştı birden. İki âşık ise bunların hiç birini duymadılar. O anda sadece mutlulukla atan kalplerinin sesini hissedebiliyorlardı. 


KARAR KEOON İSA AKK 
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